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İçinde yaşadığımız mevcut ve kronik “enerji krizini” açıklamaya çalışırken öncelikle tartışmamız gereken kavramlar “entropi” ve “kaos”tur... 

Bilindiği üzere, her kriz öncesi ve sonrası çoğunlukla “kaotik”tir. Enerji tüketimimiz arttıkça, entropi artmakta ve entropi arttıkça da kaos artmaktadır. Aynı zamanda “ekolojik denge”nin 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bozulması, “sera etkisi”, “global ısınma” ve “ozon tabakası”nın delinmesi büyümekte, 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ürettiğimiz “radyasyon”, “elektro-manyetik” dalgalar evrene yayılmakta, hayat kalitesi-doğa- biyolojik “dengemiz” giderek daha çok bozulmakta, “huzursuzluğumuz”, “sevgisizliğimiz” çoğalmakta ve “kriz” geri döndürülemez bir halde daha da derinleşmektedir. 

Ayrıntıya ve teorisine fazla girmeden, en genel çerçevede “enerji, entropi, kaos” kavramlarından ne anladığımızdan bahsedelim öncelikle... 

Enerji... 

Enerji her yerdedir... Ve evren, enerjiden, onun birbirlerine dönüşümünden, birbirleriyle yaptıkları danstan oluşmaktadır. Evrende gördüğümüz, göremediğimiz, algıladığımız, hissettiğimiz her şey enerjidir. Bizler de enerjiden oluşmaktayız. Sevgili Çetin Göksu Hocamız da bu felsefeyi, yazdığı kitabında “Enerjetizm” olarak tanımlamakta ve özetle “evrenin bir enerji olgusu olduğu ve yaşamın da bu olgu üzerine kurulduğu”, “İnsan bağımsız bir ve bütün olan, içinde enerji dönüşümleri yapabilen BİR ENERJİ VARLIK tır” şeklinde ifade etmektedir. 

Entropi... 

Bilindiği üzere termodinamiğin iki temel yasası vardır. Termodinamiğin 1. ve 2. yasaları sadece kapalı sistemlerde geçerlidir. 


1. Yasa, evrendeki toplam enerjinin sabit olduğunu ve enerjinin yok edilemeyeceğini söyler. 
“Enerjinin korunumu” yasası olarak da bilinir. Bu yasaya göre enerji değişik formlarda bulunabilir. Isı, ışık, radyasyon, kimyasal, mekanik, elektrik, güç, ses, renk, düşünce, sevgi, yaşam, hareket vb. enerji çeşitlerine örnek olarak sayılabilir. Sayılan enerji çeşitleri yine 1. 
yasaya göre birbirlerine dönüşebilir. 


2. Yasa'ya göre tüm doğal ve teknik enerji dönüşüm süreçleri tersinmezdir ve bu süreçlerin yönü hep olasılığı yüksek olan duruma doğrudur. Isı enerjisi, sıcaklığı yüksek olan cisimlerden düşük olanlara doğru akar. Bu süreç tersinmezdir. Yani dışardan yardım olmadan ısı, düşük sıcaklıktaki cisimden yüksek sıcaklıktaki cisme ısı aktarmak mümkün olmaz. Isı enerjisi hiçbir zaman tümüyle bir diğer enerji formuna, örneğin mekanik enerjiye dönüşmez. 
Ancak bu saptamadan, dönüşüm süreci esnasında, enerjinin bir kısmının yok edildiği anlamı çıkarılmamalıdır. Çünkü 1. yasaya göre enerji yok edilemez. Bunun anlamı, 1sı enerjisinin bir kısmının iş üretme yeteneğinden yoksun kalmasıdır. Potansiyel enerji, kinetik enerji, elektrik enerjisi gibi “daha kaliteli” olan enerji formları, dönüşüm esnasında “düşük kaliteli” enerji formuna, örneğin ısı enerjisine dönüşür. İşte, kalitesi düşen enerji için kullanılan ölçüye “entropi” adı verilir. Entropi kavramı sezgisel bir büyüklüktür, kendine özgü bir birimi yoktur ve sıcaklık, basınç, ağırlık vb. fiziksel büyüklükler gibi ölçülmesi mümkün değildir. Entropi artışı sonunda sistemde ısıl eşitliğe ulaşılır. Bardak içindeki suya konulan buz parçası bir müddet sonra erir ve bardaktaki suyun sıcaklığı (veya oda sıcaklığı ile) bir dengeye kavuşur. 
Kaos... 

Kaos teorisi, Newton'un belirlenmiş, rastlantıya yer vermeyen mekanik evreninden, “fiziksel bir sistemin belli bir zamandaki -buna başlangıç zamanı diyoruz- durumunu, yani konum ve 


hızlarını biliyorsak, diğer herhangi bir zamandaki durumunu da kestirebiliriz” diye özetlenebilen klasik mekanik felsefesinden, düz çizgili geometrisinden çok farklı tanımlamalar getirmektedir. Buna göre, doğal sistemler; ontolojik (duyular üstü, madde olmayan yapı-enerji hali, duyularla kavranamayan) olarak kırınımlı (fractal), dinamikleri açısından ise düz çizgisel olmayan (non-lineer) özelliklere sahip görünmektedir. Hangi değişkenin neyle etkileşime girdiği belli olmamakta ve eski fizik, newtoncu mekanik paradigmalara göre, bir değişkene müdahalenin ne tür sonuçlara (neden-sonuç ilişkisi) yol açacağının önceden bilinebilirliğine ilişkin öngörüşünü geçersiz kılmaktadır. 

Kaos teorisi, sistemlerin düz çizgisel ilerleyen denge durumunda olmadığını, buna karşılık denge durumu, dengeye yakın durum, kaos durumu olmak üzere farklı durumlardan geçtiklerini belirtmektedir. Bu durumlara geçmeden önce çatallanmalar oluşmakta ve çatallanmaların çoğalmasıyla kaos durumuna geçilmektedir. “Kaos, hangi durumlarda ya da hangi sistem ve yapılarda ortaya çıkar”, “bir yapı ya da sistem hangi durumda kaotiktir” sorularına yanıt vermek güçtür. Kaosun varlığını saptamak oldukça belirsiz bir durumdur. 
Diyelim ki seçtiğiniz herhangi bir sistem için bir zaman içinde değişim kurguladınız. Bu değişimin “başlangıç durumuna hassas bağlılığa” sahip olduğunu nasıl anlayacaksınız? Kaotik olabilme olasılığı taşıyan bir yapının, yani potansiyel kaotik bir sistemin, gerçekte ne zaman kaos durumuna geçeceğinin önceden bilinemezliği zaten sistemin esas özelliğidir. 


Kaos ve Entropi... 

Dış dünya ya da çevresi ile madde ve enerji alış verişinde bulunan açık sistemler, örneğin canlı organizmalar ve makineler, doğadaki entropinin genel artış eğilimine karşıt davranış içindeki adacıklardır. Bu özellikleri sayesinde bu varlıklar organizasyonlarını (düzenliliklerini) sürdürebilirler, yani yaşarlar. 

Banyo küvetinin zıt taraflarından doldurulan sıcak ve soğuk su bir müddet sonra birbirine karışır ve ısıl dengeye ulaşır. Bu örnekten, kendisi de kapalı bir sistem olan evrenin düzensizliği ve karmaşayı tercih ettiğini söyleyebilir miyiz? İşte “istatistiksel fizik” bu sorunun yanıtını araştırır ve istatistiksel fiziğe göre doğa gelişigüzelliği, ısıl eşitliği ve organizasyonun olmadığı, bileşenlerin birbirine karıştığı bir tekdüzeliği tercih eder. Yani sosyal boyutu dahil evrende her şey “yokuş aşağı” gider. Sistem içindeki düzensizliğin (ve kaosun) artışı entropi artışıyla orantılıdır. 


Tüm evrenin entropi yasalarına tabi olduğu varsayılırsa, bu çok iyi örgütlenmiş, birbiriyle sıkı sıkıya elektronik, elektrik, mekanik modüller halinde eşleştirilmiş teknolojiler-sistemler, piyasa kurallarıyla oluşan şirketler, hatta ülkeler zamanla yavaşlamak, parçalanmak, dağılmak, hatta yok olmak zorundadırlar. Örneğin buharlı makineler, beta video sistemi, nükleer enerji, Enron şirketi, Osmanlı İmparatorluğu, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ve muhtemelen ileride “Süper Güç” ABD gibi... 

Yukarıda saydığımız “insan eliyle” oluşturulan bütün bu sebepler ve sonuçlarının dünyamıza etkisi, aslında evrenin kaotik sistem yapısının “doğal” bir sonucudur. Ancak bu tür olayların önceden belirlenemezliği, özellikle şiddetinin, boyutunun ve yaratacağı tahribatın önceden 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bilinemezliği, entropinin artması sonunda oluşacak kaotik yapının da boyutlarının tam olarak kestirilememesine neden olmaktadır. Nitekim sera etkisi, global ısınma ve ozon tabakasının delinmesi, türlerin azalması, radyasyon konularında, uzmanların olayların boyutlarına ilişkin yaptıkları açıklamaların, tespitlerin yetersizliği ve hatta ciddi fikir ayrılıkları bu durumu açıkça göstermektedir. 


Günümüzde yoğun-yüksek enerji kullanımının, yani entropinin giderek artması, içinde bulunduğumuz hayatın-doğanın giderek düzensizliğe, yok olmaya doğru yol alması; fiziksel- dışsal olduğu kadar “metafiziksel-içsel” yapımızı da doğrudan etkilemekte ve kronik bir “huzursuzluk” halini yaşamamıza neden olmaktadır. 

Aslına bakılırsa kozmik evren ve biz insanlar “kaos”un ta kendisiyiz. Sevgili Tolga Yarman Hocamızın ifadesi ile “Bizler, kaosun torunlarıyız”. Çünkü “evren” ve “kaos” bizim dışımızda değil, tam da içimizde. Yani, evren bizim “makromuz”, bizler evrenin “mikrosuyuz”. İnsanlık tarihinin binlerce yıllık kadim birikimiyle oluşan bu felsefe (Aborijinlerden, Kızılderililere, Uzak Doğu felsefelerinden İslam-Tasavvuf felsefelerine, Derin Ekoloji düşüncelerine kadar) “tekliğin birliği, birliğin tekliği” ve/veya “vahdet-i vücud; varlığın birliği” diye de ifade edilebilir. Bu felsefe Tao, Buda, “Ene-1 Hak” diyen Hallac-ı Mansur, Muhyittin İbnü'l Arabi, Nesimi, Niyaz-i Mısri, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Mevlana gibi bilgeler tarafından binlerce, yüzlerce yıl önce ortaya konmuştur. Eğer, insanlar ya da en azından tek tek bireyler, bu durumu idrak ederek (farkındalık ya da aydınlanma hali), kozmik bilince, yani bir üst bilinç seviyesine kavuşabilirsek, “kâinatın” bütün seslerini, enerji dönüşümlerini-titreşimlerini hissedebilirsek ve kendimizi enerjinin kozmik dansının “frekansına” ayarlayabilirsek, özetle “tekliğin birliğine” varabilirsek ancak gerçek ve nihai bir “huzura”, “aşka”, “sevgiye” erişebiliriz. 

Oysa insanlar, yaşadıkları hızlı-yüksek-yoğun enerji kullanımlı hayat tarzlarıyla, egolarıyla, hırslarıyla, akıllarıyla kendilerini kâinatın “tek” efendisi vazederek, kozmik evrenin sadece mikro bir parçası olduğunu unutup, kendi iç aydınlanmalarını ve farkındalıklarını oluşturamadıkları için binlerce yıldan beri hep mutlak “huzur” aradığını sanmış, ancak giderek daha da “huzursuz”, “sevgisiz” olmuştur. 

Ancak tam da bu noktada, önce kozmik bilince erişebilirsek ve buna bağlı olarak yüksek enerjili hayatımızı-halimizi (sürekli daha çok üretmek-tüketmek-hızlanmak-büyümek-yok etmek-elde etmek-almak üzerine kurulu materyalist hayat sistemleri) tedrici olarak terk edip, daha düşük seviyeli bir enerji kullanımlı ve doğrudan doğa ile uyumlu “sade hayat” tarzına geçebilirsek, hem entropi yavaşlayacak hem de Lorenz'in bahsettiği, kaosun “kelebek etkisinin” gücü, Schelling'e göre de “kaos—potansiyel güçlerin metafiziksel birliği” muhtemel trajedilere, felaketlere belki de daha az yol açabilecektir. Çünkü kaotik sistemlerde küçük değişiklikler öngörülemeyen büyük değişikliklere yol açarken, kimi zaman da büyük değişiklikler küçük ya da etkisiz değişmeye yol açabilmektedir. 


Bunu en güzel eski bir şiir anlatmaktadır; 


Bir çivi kaybolduğu için bir nal kayboldu, 

Bir nal kaybolduğu için bir at kayboldu, 

Bir at kaybolduğu için bir atlı kayboldu, 

Bir atlı kaybolduğu için bir haber kayboldu, 

Bir haber kaybolduğu için bir savaş kaybedildi, 
Ve bir savaş kaybedildiği için bir krallık yok oldu. 


Sonuç olarak zihnimizin bir “gerçeklik” olarak varsayarak kabul ettiği bütün bu başlangıcı/sonu-sonucu belirsiz teorilerden ve bu çok karmaşık durumlardan, en azından 


benim anlayabildiğim ve naçizane vardığım nokta şu ki, bireyler olarak bu dünyada yapmaya çalışacağımız en önemli şey, her ne şekilde olursa olsun önce kendi aydınlanmamızı gerçekleştirebilmek, farkındalıklarımızın farkına varabilmek, en azından ortaya çıkarmak, kendimizi tanımak, bu vesileyle kâinatı algılayabilmek ve nihayetinde kâinattaki her şeyi “kayıtsız-koşulsuz” sevebilmektir. Bunun için kuşkusuz birçok “yol” vardır, ancak her insan yolunu kendi arar ve bulmaya çalışır. Belki de zaten bu “yolun” bir sonu yoktur ve “yolculuk” dediğimiz şey “yolun” bizatihi kendisidir. Önemli olan “yola çıkmak” ve “yolda” olmaktır. 


TOPLUMSAL ENTROPİ VE SONSUZ KAOS 
Erol Anar-25/09/2016-https://dunyalilar.org/toplumsal-entropi-sonsuz-kaos.htmi/ 


Özgürlük baskı altına alındığında, tıpkı bir şişenin içindeki gaz gibi ilk fırsatta dışarı çıkmanın yolunu arar. 


Entropi, fizikte bir sistemin mekanik işe çevrilemeyecek termal enerjisini temsil eden termodinamik terimidir. Çoğunlukla bir sistemdeki rastgelelik ve düzensizlik olarak tanımlanır ve istatistikten felsefeye birçok alanda yararlanılır. Termodinamiğin 2. 
yasasıdır.| 1) 


Entropi düzensizlik anlamındadır. Evrendeki fiziksel sistemler düzenli durumdan düzensiz duruma doğru evrilir. Evrende giderek artan bir entropi vardır. Örneğin; bir şişe gazoz içindeki gaz, kapağı açmadan önce düzenlidir, ama kapağı açtığımızda havaya karışan gaz molekülleri oraya buraya giderek düzensiz hale gelmiştir.|2| 


Şu örnekte verilir. Yazı tura oyununda eşit iki şans vardır. Ancak tek zar atarsanız bu kez şansınız altıda bire düşer. Bu da demektir ki yazı tura oyununun entropisi, zar oyununa göre daha düşüktür. 

Evrende her şey düzenden düzensizliğe doğru evrilir 

Ancak bugün entropi sözcüğü birçok alanda kullanılmaktadır. Sosyal entropi de bu alanlardan birisidir. Entropi sihirli bir sözcüktür ve pek çok şeyi açıklar. Ya da açıklamaya giden yolu açar.Bilgi kuramı'nda entropi bir iletinin içerdiği bilgi miktarıdır. 


Entropi fizikten sosyolojiye birçok alanda kullanılıyor artık. Entropi üzerinde daha çok düşünmemiz ve bununla bazı sosyal olgular ve toplumsal durumlar konusunda diyalektik bir bağ kurmamız gerekmektedir. 

“Entropi yasası bizlere elde edilebilir enerjinin her kullanımında, bizi kuşatan çevrede bir yerde daha büyük bir düzensizliğe neden olunduğunu söylemektedir. Günümüz sanayi toplumunda, büyük enerji akışımı içinde yaşadığımız dünyada çok büyük düzensizliklere sebebiyet vermektedir. Enerji akışı yolunu ve dönüştürme sürecini daha çabuk tüketir ve düzensizliği artırırız” [3] 


Toplumsal anlamda düşünürsek, toplum da böyledir. Eğer onu sürekli bir baskı düzenine, totalitarizme tabi tutarsanız o da düzenden düzensizliğe doğru evrilir ve üzerindeki baskıya tepki verir. Örneğin Fransız Devrimi ve diğer birçok tarihsel devrim de tarihsel toplumsal entropi dönemleridir denilebilir. İşte devrimler, toplumların bu düzenliliği kırarak düzensizliğe geçmek için yaptığı hamlelerdir bu anlamda. En çok baskı altındaki toplum, 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patlamaya, entropiye en çok elverişli toplumdur aynı zamanda. Devrim dönemleri entropinin yüksek olduğu dönemlerdir. 


Sibernetik, düzenli sistemlerin, bu sistemlerin yapılarının, limitlerinin ve sistemin imkanlarının araştırılmasına ilişkin disiplinlerarası bir yaklaşımı içerir. Sibernetiğin konu aldığı sistemler mekanik, fiziksel, biyolojik, düşünsel ve sosyal olabilir. [4] 


Bu yasanın en güzel tariflerinden bir tanesi de “Evrende her şey, kendini minimum enerji ve maksimum düzensizliğe çekmek ister.” şeklindedir. Felsefi anlamda da entropi kullanılır. 


Sosyal psikolojide a) Kitle toplumlarında sosyal ilişkilerdeki bölünmüşlük, dayanışma yokluğu, yalnızlık, tek başınalık. b) Toplumsal değişme ve ilerleme için kullanılamayan enerji miktarı. e) Farklı etnik gruplar arasındaki farklılığı tanımlamak için kullanılan istatistiksel bir tekbiçimlilik ölçüsü (entropi endeksi). [5] 


Öyle ki yüzyılımızın en büyük bilim insanlarından olan Albert Einstein, bu yasayı “bütün bilimlerin birinci yasası” olarak tanımlamıştır. [6] 


entro. 


Felsefi-sosyolojik anlamda, hem birey hem de toplum düzenli olmayı sevmez, çünkü düzenli olmak ve aynı hareketleri tekrarlamak makinelere özgüdür. İnsan baskı altına alındıkça makineleşir ve özü kendisine yabancılaşır. Özgür insan bu anlamda entropik insandır ve düzensizliği, kuralsızlığı, yasasızlığı arar. Aslında geniş anlamda düşündüğümüzde düzensizlik de bir düzendir; ancak entropi bu anlamda bir düzensizlik değil, sürekli bir düzensizliği aradığından bu tarifin içine girmez. 


Sanat da özünde bir entropidir, konulmuş kuralları, düzeni reddeder. Üretilen sanat yapıtının içinde bir düzen olduğu söylenebilse de, sanat kuralları reddeden bir arayış anlamında düzensizliği arar. 


Baskı ile kontrol altına alınan toplumlar o baskıyı kırmak isterler. Çünkü baskı onları bir düzene sokmak ister ancak toplum daha düzensiz olmak ister. Düdüklü tencereyi ateşte bırakırsanız, tencere patlar. Toplumu da sürekli baskı altında tutarsanız, toplum da bir gün gelir patlar ve toplumsal karmaşalar, bazen devrimler, kaotik çalkantılar birbirini izler. İşte bu da bence toplumun entropisidir. 

Toplumun en çok baskı altına alındığı düzenli olmaya zorlandığı dönem, anarşiye en yakın olduğu dönemdir. 

Kontrol edilmeyen kriz de bir entropi durumudur, bu da kapitalizmin entropisidir. 


Sosyal entropi ise makrososyolojik bir sistemi ifade eder. Bu aynı zamanda sosyal sistemler ile sosyal yapıların analizini gerektirir. 

Özgürlük bir entropi durumudur 

Özgürlük bir entropi durumudur bence. Çünkü nasıl baskı altına alınmış şişe içindeki bir gaz dışarı çıkmaya çalışıyorsa, özgürlük de baskı altına alınmış toplumun düzenden düzensizliğe geçiş arayışıdır, yani bir entropi durumudur. Özgürlük arayışı, düzensizliğe bir kaçıştır. 


Toplumsal entropi yasasına uygun tek ideoloji anarşizmdir. Anarşizm düşüncesinin entropik bir durumu ifade edebileceğini düşünüyorum. Bir düzenden düzensizliğe geçişi ifade eder çünkü. Entropi bir kaos halidir, anarşi de surekli bir kaos halidir. Özgürlük ancak 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düzensizlikle, kaosla olasıdır. Her türlü kural, yasa, hükümet, tabu... özgürlüğün karşıtı olmak, onu kısıtlamak durumundadır. Özgürlük baskı altına alındığında, tıpkı bir şişenin içindeki gaz gibi ilk firsatta dışarı çıkmanın yolunu arar. Düzenliliğin olduğu yerde otorite ve disiplin de vardır. Ve bunların olduğu yerde özgürlük barınamaz. Çünkü özgürlük entropik bir kavramdır, baskı altında, düzenlilikte barınamaz. “Anarşizm de içinde bir düzeni taşır, o nedenle entropik değildir.” denilebilir. Ancak anarşizm statik bir düzen değil, tam tersine düzenin karşıtı, sürekli düzensizliği besleyen dinamik, hükümetsizliği, yasasızlığı, özgürlüğü arayan bir sistemdir. Bu yüzden de entropiye uygundur. 

“Entropinin sosyolojik boyutu, insanın yoğun baskı altında uzun süre kalamayacağı ve otoriter baskının sosyolojik patlamalara sebep olacağına işaret eder. Anarşizm, her koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir. Siyasi iktidarlar, ekonomik sistemin güçlenerek devamlılığını sağlamak adına “yapıcı yıkımlar”a (creative destruction) başvururlar.” [7] 


Bu aslında, toplumda biriken ve patlamaya neden olabilecek “gazın” iktidar tarafından daha zararsız yöntemlerle dışarı çıkmasını ve kontrollü bir şekilde boşalmasını sağlamaktır. Çünkü kendiliğinden patlama olursa, kontrol edilemeyebilir. İşte gelişmiş kapitalist ülkeler bunu bir şekilde “burjuva demokrasisi” ile uygularlar. Toplumsal entropiye geçit vermeden, toplumun tepkisinin çeşitli araçlarla boşalımını sağlarlar. 

Bazı kelimeler vardır 5 kuruş değerindedir, bazı kelimeler vardır paha biçilemez; toplumun büyük çoğunluğu bu kelimeleri hiçbir zaman duymaz, önemsemez de. İşte entropi paha biçilemez kelimelerden birisidir ve evrenin, her şeyin geleceğini açıklar. 

Dipnotlar 

[1] Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003. 

(2 (Brain Greene, “Evrenin Dokusu”, Sayfa; 174-213 ve 382-384. 

[3] Rıfkın, J. ve T. Howard, (2001), “Entropi: Dünyaya Yeni Bir Bakış”, (Çev.: H. Okay), İz Yayıncılık, İstanbul. Akt: Mustafa Gündüz. 

(41 Müller, Albert (2000). “A Brief History of the BCL”. Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 11 (1): 9—30. 
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[6] Décio Torres Cruz (2014) “Postmodern Metanarratives” First Published, Palgrave MacMillan, New York , pp. 23. 
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2013, www.termodinamik.info 


PERSEVERANCE UZAY ARACI MARS“'A İNİŞ YAPTI 


Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Perseverance, yedi aylık 


yolculuğunu tamamlayıp Mars'a başarılı iniş yaptı. 
m ar 


“ar 


Bir ton ağırlığındaki araç, Perşembe günü TSİ 23.55'te Jezero adlı kratere indi. Kraterde milyarlarca yıl önce dev bir göl olduğu düşünülüyor. 

Araç, Kızıl Gezegen'de kalışı süresince geçmiş yaşam izlerini araştıracak. 2030'lu yıllarda yeniden Dünya'ya dönüşünde kaya parçaları da getirecek. 


1970'lerden bu yana ABD'nin Mars'a gönderdiği ilk uzay aracı olan Perseverance, 470 
milyon kilometre yol kat etti. 


Perseverance'tan Mars'a iniş sonrası ilk görüntü 


Araç, Mars'ın atmosferine planlandığı vakitte girdi ve robotun inişinin başarılı olduğuna ilişkin ilk sinyal inişten 7 dakika sonra Dünya'ya ulaştı. 

Dünya ile Mars arasındaki 190 milyon kilometrelik mesafe nedeniyle, herhangi bir iletişimin ulaşma süresi yaklaşık 11 dakika. Bu nedenle eğer bir şeyler yanlış giderse, Dünya'daki kontrol merkezinin müdahale için zamanı olmuyor. Kontrol, Perseverance'taki otonom sistemlerde oldu. 


NASA'nın uzay aracı Mars'a nasıl inecek? 


Yaşam belirtisi araştıracak 

Bu uzay aracı teknolojisini yakından takip etmeyenler için, Perseverance ile 2012 yılında Gale Kraterine indirilen Curiosity aracı arasındaki farkı yakalamak kolay değil. Ancak dış kaplamanın altında, Perseverance çok farklı bir donanıma sahip. Görevi olan bilimsel araştırmaları yapabilmesi için özel enstrümanlarla donatıldı. 

Baş mühendis Adam Steltzner, aracın lastik sisteminin de Curiosity?den elde edilen tecrübe ile sağlamlaştırıldığını ifade etti. Perseverance'ın Mars'ın kayalıklı yüzeyinde yıpranmadan hareket edebilmesi için lastikleri özel şeritlerle üretildi. 


Perseverance'ın uzay meraklıları için özel bir seyirlik ortaya koyacağını söylemek de şimdiden mümkün. 

Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan aracın Dünya'ya çok sayıda özel görüntü yollaması bekleniyor. Araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan bir mini helikopter de uçurulmaya çalışılacak. 

NASA, 1970'lerde gezegene ulaşan Viking aracından sonra ilk kez, Perseverance ile direkt olarak yaşam belirtisi araştıracak. 

Arada yapılan görevlerde, daha çok gezegenin yaşanabilirliği üzerine araştırmalar yapıldı. 
Biyolojik yaşantının varlığı için geçmişteki şartların uygun olup olmadığı araştırıldı. Bu soru büyük oranda yanıtlanmış durumda. 

2000'li yıllarda gezegende araştırmalar yapan Spirit ve Opportunity ile yakın zaman önce Curiosity, Mars'ın bir zamanlar daha sıcak ve ıslak bir gezegen olduğunu ortaya koydu. 
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Perseverance, kendinden önceki robotların bilgileri ışığında, eğer bir zamanlar var oldularsa, ilkel yaşam formalarının izini arayacak. Bunun için de bir zamanlar devasa bir göl olan Jezero'ya indiriliyor. 

< 


Jezero Krateri neden önemli? 

Jezero Krateri ismini Bosna — Hersek'teki aynı adlı şehirden alıyor. Slav dillerinde “jezero” aynı zamanda “göl” anlamına geliyor. 

45 km çapındaki kraterde kil ve karbonat dahil birçok kaya türü bulunuyor. Bunların içinde 
bulunacak organik moleküller geçmişe dair yaşam belirtisi anlamına gelecek. 

Milyarlarca yıl öncesinde var olduğu düşünülen gölün kıyısında bazı tortumsu kalıntılar bulunması bekleniyor. 

Uzmanlar, bazı göllerde rastlanan ve mikrop kalıntıları ile karbonatların etkileşimi sonucu oluşan bu tür tortuların bir zamanlar burada yaşam olduğuna dair veri teşkil edeceğine inanıyor. 


Jezero Krateri 45 kilometre çapında 


SpaceX hali hazırda Mars'a gidecek uzay aracının roket testlerini yapıyor. Amaç, öngörülebilir bir gelecekte Mars'a insanlı uçuş gerçekleştirmek. 

Perseverance da bu araştırmalar kapsamında, “Mars'ın karbondioksit ağırlıklı atmosferinden, solunabilir oksijen elde edilebilir mi?” sorusuna yanıt arayacak. 

Perseverance'ın (Azim) Mars'a inişini gösteren animasyon aşağıda. 

Kaynak: BBC 


BİLİNEN TÜM ÖTEGEZEGENLERİN HARİTASI KARŞINIZDA 


NASA, Güneş Sistemimizin dışında bulunduğu bilinen 4.000'den fazla “exoplanet'in diğer bir deyişle “ötegezegenin? bir haritasını çıkardı. 1992”deki ilk resmi tespitten başlayarak, her yıl kaç tane ötegezegen keşfedildiğini kronolojik sıra ile gösteren bir video bu. 

Videoda öte gezegenleri vurgulamak için ses ve ışık kullanılmış. İçinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi, merkez bandı boyunca dev bir U şekli çiziyor ve bu sırada gezegenlerin ana yıldızlarının pembe, mor renkleri eşliğinde belirdiklerini görüyoruz. Doğrudan görüntülenen ötegezegenler videoda turuncu görünürken, arka plandaki bir yıldızın ışığının etkisinden faydalanılarak görüntülenen öte gezegenler ise yeşil renkte beliriyor. 


Kepler uydusu, gökyüzünün sadece bir bölgesindeki bu ilk 4000 ötegezegenin yaklaşık yarısını keşfetti. 


Ötegezegenlerin keşfi, sadece evrenin başka yerlerindeki yaşam potansiyeli hakkında fikir vermiyor aynı zamanda Dünya ve Güneş Sistemimizin nasıl oluştuğunu da daha iyi anlamamızı sağlıyor. 

Kaynaklar: 

https://apod.nasa.gov/apod/ap 1907 10.html https://futurism.com/the-byte/nasa-incredible-map-4000-exoplanets 


NE KADAR UZUN YAŞAYABİLİRİZ? 


Dünyanın her köşesinde bilim insanları yaşlanmaya çare arıyor. Bunun için üç boyutlu 

yazıcılarda organ üretiminden vücuttaki mikrobiyomu değiştirme yoluyla yaşlanmayı 

önlemeye kadar çeşitli çözümler üzerinde duruluyor. Peki insan ömrü ne kadar uzatılabilir? 
E 


— 


Yaşlanma kaynaklı kanser, romatizma ve Alzheimer gibi hastalıklardan dünyada her gün 100 
bin kişi ölüyor. Ancak pek çok bilim insanı bunun kader olmadığına inanıyor. 


Yaşlanma tam olarak nedir? Hücre düzeyinde ele alacak olursak, zamanla azar azar oluşan hasarların hücre, doku ve organlarda yayılmasıdır diyebiliriz. 


Hücrelerde hasar, onarımdan daha hızlı geliştiğinde yaşlanma baş gösterir. Danimarkalı doktor Kaare Christensen yıllar boyu hasta tedavisinin ardından, Yaşlanma Araştırmaları Merkezi'ni kurarak bu hastalıkların ortaya çıkmasının nasıl engellenebileceği üzerinde araştırmalara başladı. 


Bu konuda bazı gelişmeler kaydedildiğini söylüyor Christensen. 1800”lerin ortalarında ortalama ömür 40 yaş iken bugün Kuzey Avrupa ülkelerinin birçoğunda 80 yıla yaklaşıyor, diğer ülkelerde de önemli gelişmeler gözleniyor. 


Bu artış insan ömrünün uzamasından ziyade bebek ve çocuk ölümlerindeki azalmadan kaynaklanıyor. 


Diş sağlığı gelişiyor 


Aynı zamanda umut verici başka bir gelişme daha olduğunu söylüyor Christensen. “Her geçen yıl yaşlıların diş sağlığında iyileşme gözleniyor.” 


Dişler genel sağlık açısından bir tür barometre işlevi görüyor. Onların sağlıklı olması düzgün beslenmeyi ve daha iyi besin emilimini sağlıyor. Ayrıca vücudun diğer kısımlarının da daha sağlıklı olduğunun göstergesi onlar. 


Christensen, yaşlıların IQ testlerinde de eskiye kıyasla artık daha iyi sonuç alındığını, bunun ise dünya çapında daha iyi yaşam koşullarıyla bağlantılı olduğunu söylüyor. 


“Daha iyi yaşam koşulları, daha iyi eğitim ve ne tür işlerde çalışıldığının etkisi bu.”Bu gelişmenin devam edeceğine inanıyor. Peki daha ne kadar? 


Dünyada kayda geçmiş en uzun ömür, 122 yaşında iken 1997?de ölen Fransız kadın Louise Calment'e ait. Geçen 20 yılda da birçok gelişme kaydedildi. 


Yazıcıda organ üretmek 


Hindistanlı biyofizikçi Tuhin Bhowmick'e göre, yaşlılıktan kaynaklı ölümlere kalp, akciğer ve karaciğer gibi yaşamsal organların işleyiş bozukluğu neden oluyor. Sağlıklı organ nakli halinde ömür uzatmak mümkün olabiliyor. 


Ancak dünyada organa ihtiyaç duyanların sayısı organ bağışı yapanlardan çok daha fazla. 
Ayrıca uygun organın bulunması sorunu söz konusu. Çoğu zaman bu bekleyiş sırasında yaşlı hastaların öldüğü görülüyor. 


Peki bir insandan organ almak yerine ihtiyaç duyulan organın, hastanın vücudunun reddetmeyeceği bir tarzda laboratuvarda üretilmesi, üç boyutlu yazıcıdan çıkarılması mümkün olabilir mi? 


Bhowmick, bu tür bir yazıcının kartuşunda mürekkep yerine protein ve hastanın kendi hücreleri olacağını söylüyor. Böylece vücudun yeni organı reddetme ihtimali ortadan kalkıyor. 


Bhowmick ve ekibi Hindistan'ın ilk yapay karaciğer dokusunu üretti. Önümüzdeki beş yıl içinde de minyatür bir karaciğer üretilmesi üzerinde çalışıyor. Bunun vücudun dışında, taşınabilir bir cihaz şeklinde olması öngörülüyor. 


8-10 yıla kadar ise vücudun içine nakledilerek normal işlev görecek bir karaciğer üretilmesi 


plan dahilinde. 


Peki akciğer ve kalp nakli ile de ömür uzatmak mümkün mü? Bhowmick her durumun 


kendine özgü yanları olduğunu ve tek tek ele almak gerektiğini söylüyor. 
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“Hastanın ölümüne neden olan organının yerine yeni organ nakli ile ömrünü 20 yıl uzatabilirsiniz. Örneğin karaciğerde bu mümkündür. Ama beyin ve kalpte aynı şekilde 


işlemez.” 


Bhhowmick, bu tür gelişmeler sayesinde milenyum kuşağının (1981 sonrası doğanlar) 


ömrünün 135 yaşa kadar uzatılabileceğine inanıyor. 


Mikrobiyom umudu 


ABD'de moleküler ve insan genetiği profesörü Meng Wang, tıpta en çok heyecan yaratan 


yeni alanlardan biri olan mikrobiyom üzerine araştırmalar yapıyor. 


“Bunlar vücudumuzun içindeki sindirim sisteminden dışındaki derimize kadar bizimle 


yaşayan minik mikroorganizmalardır.” 


Gözle görülmeyen bu organizmaların çoğu bakteridir, ancak mantar, virüs ve diğer mikropları da içeriyor. Eskiden bilim insanları bunlara pek ilgi göstermiyordu. Oysa vücut üzerinde 


büyük etkileri olduğunu bugün biliyoruz. 


Son araştırmalar, mikrobiyomun insan için ek bir organ işlevi gördüğünü gösteriyor. 


Vücudumuzun farklı ilaçlara verdiği tepkiden davranışlarımıza kadar birçok şeyi etkiliyor. 


Wang, mikrobiyomun yaşlanma sürecini nasıl etkilediğini anlamak için, iki-üç haftalık ömrü olan solucanlarla deney yapıyor. Solucanın mikrobiyomunu değiştirerek ömrünü uzatmak 


mümkün mü sorusuna yanıt arıyor. 
Solucanın sindirim sisteminde yaşayan bir bakteriyi seçip genleriyle oynayarak farklı türler elde ediyor ve bu bakterileri farklı solucanlara yediriyor. En fazla üç haftalık ömrü olan 


solucanları kontrol ettiğinde bazılarının hala canlı olduğunu görüyor. 


Solucanlar yaşlandıkça daha zor hareket ederler; oysa yeni mikrobiyom edinmiş olanlar çok 


daha rahat ettikleri gibi, hastalıklara karşı daha dayanıklıydılar. 


Wang bugün aynı deneyi fareler üzerinde yapıyor. Belki de bir gün doktorlar hap yoluyla 


vücudumuzdaki mikrobiyomu değiştirerek insan ömrünü uzatabilir. 
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“Bazı meslektaşlarım 200-300 yaştan söz ediyor. Ama bana kalırsa 100 de iyi bir rakam” diyor Wang. 


Hücrelere ne oluyor? 


Yaşlandığımızda ilginç bir şey olur. Tek tek hücreler yaşlanma sürecinde, ölmekte olan veya hasar gören hücrelerin yerini almak üzere bölünür. Ancak bunun işleyişi mükemmel değildir. 
Bir hücre ne kadar çok bölünürse o kadar yaşlanır, ömrünün sonuna yaklaşır. Ama ölmek yerine yaşamaya devam eder, etrafındaki diğer hücrelerle haberleşmeye, yıkıcı bir işlev 


görmeye başlar. 


Bu yaşlı hücreler civardaki hücrelere de yaşlılık ‘bulaştırır’, böylece yaşlı hücrelerin sayısı 


artar ve sonunda vücut artık bunu kaldıramaz hale gelir. 


İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nde moleküler genetik profesörü Lorna Harries, bu yaşlı 


hücrelerden kurtulmanın yolunu arıyor. 


Bir süre önce, yaşlı deri hücrelerine bir kimyasal madde sürüldüğünde ne olacağı araştırıldı. 
Harries bu işlemden sonra hücrelerin gençleştiğini söylüyor. Böylece insan hücresinde 


yaşlanma sürecinin geriye alındığı ilk deney gerçekleştirilmiş oldu. 


Dünyanın birçok yerinden yatırımcı ve bilim insanından teklif alan Harries insan ömrünün doğal bir maksimum limiti olduğuna inanıyor. Ama bu araştırmanın, demans ve kalp ve damar hastalıklarının dejeneratif etkisini gidermeye yönelik yeni tedavilerin bulunmasında bir 


adım olmasını, böylece doğal ömrünü tamamlamadan erken ölenlere umut olmasını istiyor. 


Peki, tekrar aynı soruya dönecek olursak: Ne kadar uzun yaşayabiliriz? 


Belki bir gün, hasar görmüş organlarımızı yenileme, mikrobiyom içeren hap takviyeleri ile vücudumuzu genç tutma ve hücrelerimizin yaşlanmasını önleme olanağımız olacak.Bütün 
bunlar insan ömrünü ne kadar uzatabilir? Bhowmick'in öngörüsüyle, milenyum kuşağı 135 
yaşına kadar yaşayabilir. Bu, 1981 doğumlu birinin 2116'ya kadar yaşaması demek. O 


zamana kadar kim bilir başka ne gelişmeler olur? 


Kaynak: http://Wwww.bbc.com/future/story/20181211-how-science-and-medicine-could-cure- ageing 
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Çeviri: BBC Türkçe 

MEDİKAL CİHAZ SAHTEKARLIĞI 

Kapitalist, yani kâr için sunulan, sağlık hizmetinde işin inceliklerinden biri tıbbi cihazı olabildiğince hızlı bir şekilde piyasaya sürerek rantı bir an evvel gerçekleştirmektir. Vur-kaç 


taktiği... Vahşi rekabetten ötürü bütün firmalar ilk-hamle avantajını elde etmek için klinik 


deneyleri üstün körü yapıp bir an evvel ön onayı (pre-market approval) almaya çalışıyorlar. 


Daha evvel “Panama Papers” belgelerini yayımlayan ICIJ geçtiğimiz günlerde, epeydir beklediğimiz, 36 ülkedeki 59 kurumdan 250 araştırmacı gazetecinin çalıştığı, “Implant Files” araştırmasını yayımladı. Araştırma tıbbi cihaz piyasasının önde gelen şirketlerinin kâr için insan hayatını ve etik değerleri nasıl hiçe saydıklarını ortaya koyuyor. 

Tıbbi cihaz endüstrisi dünyada yaklaşık 400 milyar dolarlık ve hızla büyüyen bir sektör. Son 
10 yılda 70 milyondan fazla Amerikalı bir yerlerine medikal implant ya da cihaz taktırmış. 
Fakat İmplant Dosyaları gösteriyor ki bu medikal cihazların önemli bir kısmı güvenilir olmaktan çok uzak. Benzer bir değerlendirme yine bu yıl içinde çıkan The Bleeding Edge belgeselinde ve Jeanne Lenzer'in The Danger Within Us kitabında da yapılmıştı. 

Essure 

Essure, Bayer'in ürettiği bir kalıcı doğum kontrol implantı. Şekli tükenmez kalemlerdeki yayı andıran implant rahmin fallop tüplerine yerleştiriliyor. Zamanla dokuyla birleşen implant, hesapta, 999,74 oranında başarılı sonuç veriyor. Diğer kalıcı doğum kontrol yöntemlerine göre avantajları ameliyatsız takılması, herhangi bir iz bırakmaması, kolay bir uygulama olması, ortalama 7-8 dakika gibi kısa bir sürede takılıp günlük yaşamınıza devam edebilmeniz ve alternatif yöntemlere göre daha ucuz olması... Mesela standart tüp bağlama yönteminin fiyatı Amerika'da 9000 dolarlara kadar çıkarken, Essure 500-2500 dolar arası fiyatlara takılabiliyor(du). 


Fakat gelin görün ki Essure taktıran kadınların bazılarında, birkaç zaman sonra, çok sancılı kramplar ve hızlı kanamalar görülüyor. Doktora giden kadınlara bunun implantla alakalı olamayacağı söyleniyor. Hatta Meksikalı bir kadına “Latinolar fazla kanar zaten” deniyor. 
Kadın da Latino olduğunun farkında olduğunu ama hayatı boyunca bu kadar fazla kanama görmediğini söylese de tedaviye yönelik bir yol kat edemiyor. 


Tüp dokusuyla birleştiği için çıkarması epey zor olduğundan çok sayıda kadın rahmini aldırmak zorunda kalmış. Operasyonlarda yedi kişi ölmüş. Rahim aldırmadan implantı çıkartılanlarında daha sonra 800”den fazla düşükle sonuçlanan hamilelik görülmüş. Doğumu gerçekleşen bebeklerde sakatlıklara rastlanmış. Bir kısmının evlilikleri bitmiş. Essure'dan 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ötürü 10 gün boyunca psikiyatrik klinikte yatanlar dahi var. 


Hakkında on binlerce şikâyet gelmesine rağmen FDA (U.S. Food and Drug Administration) Bayer şirketinin yolladığı takip raporlarına dayanarak ürünün güvenilir olduğunda uzun süre ısrarcı davranmış. Ancak artan sayıda davalara dayanamayan FDA bu yıl ürünün üretimine ve satışına yasak getirdi. Bayer de 2018 sonuna kadar ürünleri toplatıp satışları durduracağını duyurdu. Olan, hayatını kaybeden, rahmini kaybeden, sakat kalan kadınlara oldu. Bu zamana kadar yapılan satışlar da şirketin kasasına kâr kaldı. Essure, Türkiye'de satışa sürülmemişti. 
Metal kalça protezleri 

Kalça protezlerinde (hip implant) seramik üzerine seramik (CoC), seramik üzerine plastik (CoP), metal üzerine plastik (MoP) ve metal üzerine metal (MoM) seçenekleri vardır. Ürün farklılaştırması... Aktif ve sportif bir yaşamı olanlara genelde MoM tavsiye edilir. Tabii bunun esas sebebi metal implantların diğerlerinden daha pahalı olması. Bu implantın üretim maliyet 350-500 dolar civarlarında olsa da faturalanan fiyat Amerika'da 13 bin dolar. 
Operasyon ücretiyle birlikte operasyonun toplam bedeli 30 bin doları geçmektedir. 


MoM sistemi taktıran hastaların bir kısmında, zamanla, vücuda yayılan kronik ağrılar baş göstermeye başlıyor. Doktorlar göğüs ya da koldaki ağrıları kalça implantıyla ilişkilendiremedikleri için teşhis koyamıyorlar. Fakat ilerleyen zamanlarda, bu implantlarda kullanılan krom ve kobaltın hastalarda metal zehirlenmesine yol açtığı ortaya çıkıyor. 
İmplanta yakın dokularda ayrışmalar tespit ediliyor. Hatta nörolojik problemlere dahi sebep olabildiği görülüyor. 


Bazı üretici firmalar implantlarını geri çağırmışsa da krom-kobalt alaşımlı implantlar halen piyasada satılmakta. Bugün dünyada diz, omuz ve kalçasında krom-kobalt alaşımlı implant taşıyan 10 milyondan fazla insan var. Resmen şansa yaşıyoruz... 

Vajinal meş 

Johnson & Johnson şirketinin ürettiği “vaginal mesh” ince bir portakal filesi gibi örülmüş, kadınlarda pelvik organ sarkmasına yönelik takılan plastik bir implant. Bu implantların üretim maliyeti 5-10 dolar iken piyasadaki satış fiyatı 2000-3000 dolar civarında. 


Esas problem şu ki J&J'in sattığı plastik meşler takıldığı yerde tıpkı bir patates cipsi gibi kıvrılıp sertleşerek travmatik komplikasyonlara ve kalıcı hasarlara sebep oluyor. Hatta plastik meş takılan kadınlardan birinin eşinin penisi cinsel ilişki sırasında kesilip kanamaya başlıyor. 


Bazı hastalarda yoğun ağrı, sızı ve aşırı kanamaya neden olduğu için plastik meşin çıkarılması gerekiyor. Fakat dokuyla iyice birleştiği için tek seferde çıkartılamıyor. Parça parça çıkarmak için yıllara yayılan 20'ye yakın operasyon geçirenler ve bu süre içinde cinsel hayatını yaşayamayan çiftler oluyor. 


J&J yan etki iddialarını reddediyorsa da şirket hali hazırda 65 binden fazla kalça ve vajinal meş implantı hastası tarafından davalık. Bu yıl içinde hastaların yaptıkları baskılar sonuç 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getirdi ve J&J pek çok ülkede pelvik meşleri piyasadan çekmeye başladı. Olan yıllardır bu implantı kullanan kadınlara oldu... 

Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi 

Bunlara ek olarak, The Bleeding Edge belgeselinde, Türkiye'de de kullanılan, Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi de masaya yatırılıyor. Cihazı kullanmak için aslında 9 ay süren uzun bir eğitim alınması gerekiyor. Fakat takribi iki milyon dolarlık fiyatı ve uzun eğitim sürelerini duyan hastane CEO'ları cihazı almak istemeyecekleri için şirket birkaç günlük seminerler, çoktan seçmeli testler ve video eğitimler ile olayı basitleştirip satışları arttırmaya çalışıyor. 
Belgeselde Da Vinci'nin çoğu tıbbi operasyona çok büyük katkılar sağlamadığı, hatta deneyimsiz ellerde komplikasyon risklerini arttırdığı aktarılıyor. 


Hakemli tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan bir araştırma, iki yıllık denemenin ardından, 
308 prostat kanseri erkekte Da Vinci ile tedavi edilmiş olanlar ile geleneksel yöntemle tedavi 
edilmiş olanlar arasında üriner ve cinsel fonksiyonda istatistiki olarak anlamlı herhangi bir 
farklılık olmadığını gösteriyor. Ancak bu cihazla yapılan operasyonlar için faturaya 6000 
dolar daha ekleniyor. Kısacası bugün robotik cerrahi sistemlerinin, ileri teknoloji ambalajıyla çok küçük kazanımlar için fahiş fiyat farkları yaratan bir kazıklama yöntemi olduğu tartışılıyor (it’s the prices, stupid). 


Tüm bunların yanı sıra hatalı kalp kapakçıkları ve az görülen bir kanser çeşidine sebep olan göğüs silikonları gibi başka medikal implant uygulamalar da İmplant Dosyalarında uzun uzadıya inceleniyor. Aşağı yukarı hepsinde mesele dönüyor dolaşıyor “regulatory capture” dediğimiz duruma geliyor. 


Kapitalist, yani kâr için sunulan, sağlık hizmetinde işin inceliklerinden biri tıbbi cihazı olabildiğince hızlı bir şekilde piyasaya sürerek rantı bir an evvel gerçekleştirmektir. Vur-kaç taktiği... Vahşi rekabetten ötürü bütün firmalar ilk-hamle avantajını elde etmek için klinik deneyleri üstün körü yapıp bir an evvel ön onayı (pre-market approval) almaya çalışıyorlar. 
Bu da klinik deney kalitesinde dibe doğru bir yarış başlatıyor. 


Yarış dibe o kadar yaklaştı ki ön onay sürecindeki gevşeklikler sayesinde denk cihazlar hiçbir klinik deney yapılmadan piyasaya sürülebiliyor. Mesela bugün piyasadaki MoM kalça implantlarının çoğu, eşdeğer ürün kategorisinden, insanlar üzerinde test edilmeden satılmaya başlanmış. Essure takılan kadınlar ise sadece 18 ay takip edilmiş. Ömür boyu rahimde kalacak bir implant için 18 ay takip sizce yeterli bir süre mi?! Uzun yıllar araştırma yapmak hem maliyetli hem de cihazın yan etkileri genelde ilerleyen yıllarda ortaya çıkıyor. Yani kolaylaşan ön onay süreci, uzun süre araştırılsa piyasaya çıkamayacak dandik cihazların piyasaya girmesine zemin hazırlıyor. Ama insan sağlığı için araştırmaların yüksek standartlar ve yüksek denetim altında yapılması gerektiği söylendiğinde şirket sözcüleri ve liberaller sizi “inovasyon ve teknoloji karşıtı” olmakla itham ediyorlar. Oysa bilim yavaş ilerleyen, ciddi bir kurumdu. Ve öyle kalmalıydı... 


Öte yandan hepimiz biliyoruz ki herkes 20 tane selfie çekip en güzel bir tanesini Tinder'a profil fotosu olarak koyuyor. Aynı şekilde tıbbi cihaz şirketleri de ürünün etkinliği üzerine 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yapılmış onlarca araştırmadan en kuvvetli olanları seçip diğerlerini hasıraltı ederek FDA'den onay alabiliyorlar. Çünkü akademik dergilerde bariz bir pozitif yayın temayülü (positive publication bias) var. Yani dergiler “uygulanan prosedürün etkili olduğunu gösteremedik” makalelerini yayımlamak istemiyorlar. Dolayısıyla tüm yayınlar yan yana konduğunda cihazı olumlayan yayınların sayısı daha fazla gözüküyor (bkz. Ben Goldacre — Bad Pharma). Hele hele önceki sonuçları doğrulamak için yapılan tekrarlama yayınlarının (replication studies) akademide artık hiçbir kıymeti yok. Tüm bunlar medikal cihaz ve ilaçların güvenilir olduğu illüzyonu yaratıyor. 


Klinik deneylerin bir kısmı da zaten 75, 50 hatta bazen 20 kişilik, temsil gücü çok dar örneklemler üzerinde yapılıyor. 75 kadının bütün kadınları temsil ettiği tek yer ancak TBMM olabilir. Böyle baştan savma yapılan araştırmalara FDA onay veriyor çünkü, mesela, Essure'nin ön onay (PMA) sürecindeki etkinlik ve güvenilirlik kanıtlarını tasdik edecek baş tetkikçi aynı zamanda Bayer şirketinin hisse sahibiymiş (what could possibly go wrong?). 
Dahası, üst düzey FDA çalışanları emekli olduktan sonra tıbbi cihaz ve ilaç şirketlerinin danışma kurullarına geçiyorlar çünkü sistemin etrafından nasıl dolaşılacağını en iyi onlar biliyor. Yani düzenleyici kurum sektörle o kadar iç içe geçmiş ki objektif teftiş, düzenleme ya da değerlendirme yapılması imkânsız hale gelmiş durumda. Sizin anlayacağınız bütün bir sistem aslında şarlatanlığa zemin hazırlayacak şekilde tasarlanmış. 


2016 yılında tıbbi cihaz şirketleri doktorlara avantadan iki milyar dolarlık “teşvik” harcaması 
yapmışlar. AdvaMed her yıl milyarlarca dolarlık lobi harcamasını boşuna yapmıyor. Şirketler karanlık parayla siyasi partileri, açıktan da thinktank”leri finanse ediyorlar. Onlar da medikal cihaz şirketlerini savunacak araştırma raporları hazırlayıp siyasi partilere sunuyorlar. Siyasi partiler de bu şirketlerin işini kolaylaştıracak yasaları geçirip gerekli hukuki esneklikleri sağlıyorlar. FDA gelen şikayetleri “Essure'nin faydaları zararlarından daha fazla” diyerek meseleyi geçiştirebildiği kadar geçiştiriyor. Arada doktorlar da güvenilirliği kanıtlanmamış ilaç ve cihazları, kimisi ilgisizliğinden kimisi de avantasından, hastalara yazmaya devam ediyorlar. 


Çünkü davalar yıllar sürüyor. Sonucunda Bayer ve J&J dahil pek çok şirket ürünlerini piyasadan çekip tazminat ödemeye mahküm edilseler de toplamda herkes kazanıyor. Mesela, vajinal meş davaları J&J'a 413 milyon dolara mal oldu. Ancak bu süre içinde şirketin Essure'dan elde ettiği hasılatın 2 milyar dolar civarlarında olduğu tahmin ediliyor. Diyeceğim, yapılan usulsüzlükten elde edilen kazanç ödeyecekleri tazminattan fazla olduğu müddetçe yapmaya devam ediyorlar. Kapitalizmde insan sağlığı işte bu hesabı yapacak kadar ucuz... 


Kanser tedavisi neden Küba'da görece daha hızlı ilerliyor? Kapitalist sağlık sisteminde kemoterapi satmak kanseri kökünden tedavi etmekten daha kârlı olduğu için... Zaten sakın hastaneye düşmeyegörün. Özel hastanede çalışan ve kotalarını dolduramamış bir doktora selam verseniz size kolesterol testi yazıyor. Amaç insanları devamlı müşteri yapmak olduğu için “tedavi” kelimesi gelecekte tıp jargonundan düşebilir... Sistem hastaları tedavi etmek yerine hastalığı yönetmeyi (disease management) tercih ediyor. Çünkü hastaneler için hastaları tedavi etmek altın yumurtlayan tavuğu kesmek gibi bir şey. Tüm bunlar kapitalist tıbba fazla güvenilmemesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. 


Anıl Aba 


Bu yazı ilk olarak “İmplant Dosyaları: Medikal cihaz şarlatanlığı” başlığıyla Birgün 


gazetesinde yayınlanmıştır. 
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DİN VE BİLİM ARASINDAKİ İLİŞKİYİ YENİDEN TARTIŞMAK 


Modern dünyada Müslümanlar, İslam'ın insanlığın her sorununa çare sunduğunu düşünüyorlar. Bu inancın doğal sonucu olarak da Kuran'ın içinde her türlü bilgiyi barındırdığı düşünülüyor. Böyle bir düşünce biçimi, doğal olarak din-bilim ilişkisinde hiyerarşik bir model öneriyor ve dini gerekirse bilimsel çalışmaların sonuçlarını denetleyecek biçimde daha 


yukarıda konumlandırıyor. 


Peki, yirmi yıl bir konuda gözlem, deney ve çalışma yapan bir fizikçi çalıştığı konu ile ilgili bulduğu sonuçları neden dinin denetlemesine açsın? Daha önemlisi, bu denetim işini din adına 


yapacaklar bilimsel bazı çalışmaları hangi ölçülere göre denetleyecek? 


Bir örnek verelim. Harvard Üniversitesi”nde yahut CERN'de çalışan fizikçilerin atom altı parçacıkları üzerine yaptığı çalışmaları anlayacak, tartışacak ve gerekirse eleştirecek biçimde 


din adına denetim işini yapacak aktörler kimdir? 


Din ve bilim arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiği konusu günümüz İslam dünyasında 


ciddi sorunlar doğuran başka bir alandır. O nedenle bu tartışmaya tekrar dönmekte fayda var. 
Bilmek ve İnanmak Arasındaki Fark 


Hemen ilk altı çizilecek nokta, bilmek ve inanmanın farklı olduğudur. Bilmek için bir şeyin varlığı yahut yokluğu ile ilgili çeşitli yöntemlerle üretilmiş verilere yani bilgiye ihtiyaç vardır. 
Örneğin bizler dünyanın yuvarlık olduğunu biliyoruz. Bilimin bu nedenle en önemli nihai 


belirleyici sonucu, ürettiği bilgi ve bilmek fiilidir. 


Halbuki inanmak bir şeyin varlığı veya yokluğu ile ilgili kesin bilgiler olmadan söz konusudur. Bilimden farklı olarak din, o nedenle bilgi üzerine değil inanç üzerine kuruludur. 
Örneğin Müslümanlar öldükten sonra hayatın olduğuna inanmaktadırlar. Öldükten sonra hayatın olduğuna yahut olmadığına dair kesin bir veri bulmak imkanı yoktur. Nitekim, insanlar “Allahı bilmez”, “Allah'a inanır.” Öte yandan, kulağa şaşırtıcı gelse bile bilginin imanı yok edeceğini unutmamak gerekiyor. Örneğin, bir yöntemle insanların öldükten sonra dirildiğinin bilimsel olarak ispatlandığını hayal edelim. Böyle bir durumda insanlar, artık 


öldükten sonraya inanmazlar aksine öldükten sonra bir hayatın olduğunu bilirler. Aynı 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biçimde “ben dünyanın yuvarlık olduğuna inanıyorum” cümlesi sorunludur çünkü bu bir iman konusu değildir. Kısacası inanmak ve bilmek farklı durumlardır; ikisi asla birbiriyle tam 


örtüşen ve aynı duruma işaret eden kavramlar değildir. 


Bu arada, inanç, elbette kendini değişik önermelerle savunur, ancak bunlara işaret denilir. 
(Ayet kelimesinin işaret anlamına geldiğini hatırlatmak ilgi çekici olabilir.) İşaretler bir inancı savunmada sık kullanılır. Örneğin, evrendeki düzen bir Tanrı'nın var olduğuna işaret olarak kabul edilir. Bütün işaretler önemlidir; ancak hiç bir işaret bir bilgi kadar güçlü değildir. 


Dolayısıyla işaretler önemlidir ancak hiç bir zaman bir inancı, bilmek düzeyine getiremez. 


Din ve Bilim İlişkisini Tanımlamak 

Yukarıdaki tartışma aslında şunun altını çiziyor: Din ve bilim arasında farklılıklar var. Birisi bilgi; diğeri ise inanç üretmek için uğraşıyor. Daha önemlisi ikisinin birbirini doğrulama işlevi yapmasına imkan yok. Çünkü ifade edildiği gibi bilimsel olarak varlığı ve yokluğu 


ispatlanmış şeyler artık inancın konusu olamaz. 


Bazı örnekler ile anlatırsak, bilim Tanrı'nın varlığını ne doğrular ne yanlışlar. Yahut, bilim meleklerin varlığını ne doğrular ne yanlışlar. Bilimin kısacası bu konularda bir doğrulama veya yanlışlama yapabilecek yeteneği yoktur. Dolayısıyla bilimden dinsel bazı önermeleri 


doğrulamasını yahut yanlışlamasını beklemek anlamsız bir taleptir. 


1972 yılında Amerikan Bilimler Akademisi, bu konuda önemli bir bildiri yayımlamıştır. 
Akademi'nin bildirisinde şu denilmiştir: Bilim ve din insan düşüncesinin birbirinden ayrı ve karşılıklı olarak birbirlerini kendilerinden ayıran alanlarıdır. Bu Stephen J. Gould'un daha sonra “birbiri ile örtüşmeme ilkesi” olarak adlandırdığı durumdur. Gould'a göre bu ilke ile din ve bilim “saygılı biçimde” birbirlerine karışmayacaklar. Burada önemli olan din ve bilimin farklı alanlar olarak ayrışmasıdır. Yani din ve bilim birbirini doğrulamak zorunda değildir 


ancak kavga etmek zorunda da değildir. 


Dolayısıyla “Tanrı var mıdır?” sorusuna bilimin verebileceği olumlu veya olumsuz bir cevap hiç bir zaman olmayacaktır. Böylece inancı bilimsel yolla ispatlamaya yahut reddetmeye yönelik çabalar beyhudedir. Ancak, bilimin bu konuda bir yeteneğinin olmadığını kabul ettiğimiz gibi dindarların da bilimsel yollarla Tanrı'nın varlığı gibi inanç alanlarını ispatlama çabalarını eleştirmemiz gerekiyor. Dindarlar bilimsel yollarla Tanrı'nın yahut meleklerin 


varlığını ispatlamak imkanının olmadığını kabul etmek zorundalar. 


18 


Tevazu Sorunu 

Bilim ve dinin birbirinden ayrı alanlar olduğunun kabulü dindarların ve bilim insanlarının birbirlerine saygılı biçimde olmasını gerektirir. İslam dünyasında yaygın kanı doğa bilimleri olsun sosyal bilimler olsun bilim adamlarının dine saldırdığı ve zarar verdiği biçimdedir. O nedenle aşağı yukarı İslami grupların hemen hepsi anti-entelektüeldir. Bunun sonucu olarak parti, cemaat, tarikat fark etmeksizin bütün İslami hareketlerin temel özelliklerinden birisi 


bilim adamlarını kendini beğenmiş olarak görmeleridir. 


Bazı bilim adamlarının din konusunda asgari bilimsel ahlakı zorlayan tavırlar içinde olduğu gerçektir ve bu eleştirilmelidir. Ancak burada şunu da sormak gerekiyor: Dindarlar, bilime saygılı mı? Din ve bilim arasındaki saygıya dayalı ilişki konusunda İslam dünyasının 


durumunu ele almak için iki konuyu değerlendirmek gerekiyor. 


İlk olarak, ortalama bilimsel anlayışa sahip bilim adamları bilimin din konusunda bir doğrulama yahut yanlışlama yeteneği olmadığını kabul ederler. 1986 yılında devam eden bir dava için Amerikan Yüksek Mahkemesine kanaatlerini belirten ve içinde Nobel ödülü almış 
72 bilim adamının da imzası olan bir mütalaa şöyle demektedir: “Bilimin çalışmalarında doğa 
üstü izahları değerlendirme yeteneği yoktur.” Esasen bu önemli bir tevazu örneğidir. Nobel Ödülü alan 72 bilim adamı, doğa üstü konuları ölçecek bir yetenekleri olmadığını kabul etmektedirler. Ancak, aynı şekilde dindarların ve dinin de benzer bir sınır çizmesi gerekmektedir. Halbuki, modern Müslümanlar “dinin karışamayacağı alan yoktur” gibi bir 


slogan ile benzer tevazuya yanaşmamaktadırlar. 


İkinci olarak, dinin siyasi görüşlere alet edilmesi sorun olduğu gibi, dinin bilimsel veya bilim karşıtı tavırlara alet edilmesi de sorunludur. Belirli bilimsel bulguları çürütmek için bunları kabul etmenin insanları günaha sevk edeceği algısı üretilebilmektedir. Halbuki bunun siyasi 


konuları din üzerinden meşrulaştırmak veya çürütmekten yapısal olarak hiç bir farkı yoktur. 


Peki, Müslümanlar modern bilimin sonuçlarını eleştiremez mi? Elbette eleştirebilir; ancak bunu dine dayanarak yapmamalıdırlar. Örneğin bir bilim adamı, belirli bir yöntemle ve araçlarla Satürn'ün halkalarını ölçüp A uzunlukta dedi ise, bunu kabul etmeyen Müslüman bilim adamları aynı ölçümü yaparak onun yanlış olduğunu gösterebilir. Bunu yapmaksızın Kuran'a, hadislere, filan alimin kitaplarına dayanarak bir ret iddiasında bulunmak hiçbir anlam ifade etmez. Bir bilim adamı, bir masanın uzunluğunu 45 cm olarak ölçtü ise buna karşı 


çıkmanın yolu muteber yöntemlerle masanın aslında 45 cm olmadığını göstermektir. Bu tip 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kabul edilir çabalar olmaksızın sırf dinsel metinlere dayanarak bir tartışmaya girmek dinin 


bilime alet edilmesidir ve tıpkı dinin siyasete alet edilmesi gibi çirkindir. 


Müslümanların bilimsel konularla ilgili bilgilerin Kur'an yahut başka dini metinlerde olmadığını kabul etmesi gerekmektedir. Kur'an, evrenin ve parçalarının işleyişi ile ilgili bilginin kaynağı olarak insan zihni ve doğa/evren arasındaki ilişkiyi adres gösterir. Kur'an, elbette pek çok konuda olduğu gibi bilimsel konularda da ilham kaynağıdır. Nitekim, tarihte Biruni, Ibn Sina, Ibn-ul Heysem gibi önemli bilim adamları Kuran'dan ilham aldıklarını ifade etmişlerdir. Ancak ilham bilgi demek değildir. İnsan, Mozart”tan da ilham alabilir. Biruni, Ibn-ul Heysem gibi çığır açmış insanların hayatları gözlemle, kütüphanede, yüksek binaların yahut tepelerin üstünde çalışarak geçmiştir. Bu büyük bilim adamları, bilgilerini Kuran'ı çalışarak değil kendi alanlarında yaptıkları gözlemlerle üretmişlerdir. Dolayısıyla modem Müslümanların zihnini neredeyse zehirleyen “bir gün bir kısa yol bulup Kuran'dan süper teknolojiler üretip bütün sorunlarımızı çözeceğiz” algısı son derece yanlış ve zararlıdır. Böyle bir hayal, maddi geri kalmışlık ve dinsel alanda hoşgörüsüzlükten başka bir sonuç üretmemektedir. Müslümanlar elbette Kur'an'dan ilham alabilirler ancak Satürn ile ilgili bilgi 


üretmek istiyorlarsa bunu başka bilim adamlarının yaptığı gibi yapmak zorundadırlar. 


Ayrışma ve Karşılıklı Saygı 

Bugünkü İslam dünyasında bilim ve din arasında tıpkı 1972 yılında Amerikan Bilimler Akademisi bildirgesinde olduğu gibi bir iç uzlaşıya ihtiyaç bulunmaktadır. Buna göre din ve bilimin insan düşüncesinin farklı ve birbirinden ilgisiz iki alanı olduğu kabul edilmelidir. 
Bilimin dini doğrulama yahut yanlışlama misyonu yoktur. Bilimi, “dinin hizmetine vermek” gibi nerdeyse yerleşik hale gelmiş olan anlayış hem bilimsel gelişmenin önünü kesmekte hem de İslam dünyasında büyük bir düşünce özgürlüğü sorunu üretmektedir. Tıpkı yukarıda Nobel ödülü almış 72 bilim adamının imzaladığı metinde olduğu gibi din adamları da karışamayacakları, değerlendiremeyecekleri bazı alanlar olduğunu tevazu içinde kabul 


etmelidirler. 


Gökhan Bacık-Yazının ilk yayınlandığı yer: https://kitalararasi.com/2017/10/12/din-ve- 


bilim-arasindaki-iliskiyi-yeniden-tartismak-gokhan-bacik/ 


KAPİTALİZM BİLİMİ TAHRİP EDİYOR 


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Üniversite kapitalizmden önce de vardı ve kârın değil hakikat ve bilginin peşine düşerek kapitalist piyasanın buyruklarına boyun eğmeyi reddedebildiği zamanlar oldu. Ancak kapitalizm yutabildiği her şeyi yutar ve egemenliğini genişlettikçe, modem üniversitenin, Ellen Meiksins Wood'un “kapitalist piyasanın buyrukları — rekabet, birikim, kâr maksimizasyonu ve artan emek üretkenliği zorunlulukları” dediği şeye giderek daha fazla boyun eğer hale gelmesi şaşırtıcı değil. 

Akademide bu zorunluluk kendisini gözle görülür şekilde ortaya koyuyor: yayınla ya da yok ol, fon bul ya da kaybol. 


Kamu yatırımı olmadan üniversiteler özel sektörün kurallarıyla oynamaya, yani işletme gibi çalışmaya mecbur. İşletmeler elbette ki kâr-zarar hesabına göre çalışıyor ve bu hesabın artıda olması kâr maksimizasyonuna, o da girdi ve çıktıların dikkatle ve sürekli biçimde değerlendirilmesine dayanıyor. Araştırmacılar Marc A. Edwards ve Siddhartha Roy'un “Academic Research in the 21st Century: Maintaining Scientific Integrity in a Climate of Perverse Incentives and Hypercompetition (21. Yüzyılda Akademik Araştırma: Ahlaksız Teklifler ve Hiper-Rekabet Çağında Bilimsel Bütünlüğü Korumak)” başlıklı makalelerinde yazdıkları gibi, akademik bilim açısından bunun sonucu ise, bilimsel araştırmacıların yaptığı neredeyse her şeyi belirleyen ve çalışma pratikleri üzerinde gözlemlenebilir etkilere sahip yeni bir niceliksel performans ölçümü rejiminin ortaya çıkması oldu. 

Bu ölçüm ve değerlendirmeler “yayın sayısı, atıflar, birleşik atıf-yayın sayısı (yani “h- indeksi”), dergi etki faktörleri (JIF), toplam araştırma bütçesi ve toplam patenti” içeriyor. 
Edwards ve Roy, “fakültelerde işe alım, terfi ve kadro, ödül ve fon konusunda karar sürecini artık bu niceliksel ölçümler belirliyor” diyorlar. Sonuç olarak, akademideki bilim insanları, araştırmalarının fonlanması, yayınlanma ve atıf yapılma konusunda giderek artan çılgınca bir arzunun güdümündeler. “Atıf yapılan çalışma ile ölçülen bilimsel çıktı, 2. Dünya Savaşı'ndan 


bu yana her 9 yılda bir ikiye katlandı” diyor Edwards ve Roy. 


Ancak nicelik niteliğe tercüme olmuyor. Edwards ve Roy, niceliksel performans ölçümlerinin 


bilimsel araştırmaların niteliği üzerindeki etkisini izlemişler ve bu etkinin olumsuz olduğunu 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bulmuşlar. Yayın sayısını teşvik eden ödül sistemlerinin sonucu olarak, bilimsel makaleler daha kısa ve daha az derinlikli, “metot açısından zayıf ve hatalı bulgu oranı daha yüksek.” 
Mesleki değerlendirmelerde çalışmalara yapılan atıf sayısına artan vurgu sebebiyle, referans listeleri kariyer ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde şişirilmiş ve yayınlamanın bir koşulu olarak 


kendi çalışmalarına atıf yapılmasını isteyen akran değerlendirmeci sayısı artmış. 


Daha fazla fon almayı daha fazla mesleki fırsatla ödüllendiren sistem, bilim insanlarının hibe teklifi yazmaya ölçüsüzce uzun vakitler harcamasına ve fon verenlerin dikkatini çekebilmek için araştırmalarının pozitif sonuçlarını öne çıkarmasına sebep oluyor. Benzer şekilde, üniversitelerin departmanları sıralamada yükseldikleri için ödüllendirmesi, “sıralamalarda tersine mühendislik, oynama ve hile yapmaya” teşvik ediyor ve bu da bilimsel kurumların 


kendisinin bütünlüğünü erozyona uğratıyor. 


Akademik bilim üzerindeki artan piyasa baskısının sistemsel sonuçları muhtemelen çok yıkıcı. Edwards ve Roy'un yazdığı gibi, “ahlaksız tekliflerin artması ve fonların azalması birleşince, bilim insanlarını etik dışı davranışa itebilecek basınçlar yoğunlaşıyor. Bilim insanlarının kayda değer bir kesimi güvenilmez hale gelirse, bilim yuvalarının kendisi özü itibariyle yozlaşmış hale gelebilir ve kamuoyunun güveninin kaybedileceği bir taşma noktası aşılabilir. İnsanlık açısından yıkıcı sonuçları olabilecek yeni bir karanlık çağın başlangıcı olabilir bu.” Güvenilirliği muhafaza etmek için, bilim insanlarının bütünlüklerini koruması gerekiyor — ve hiper-rekabet bu bütünlüğü erozyona uğratarak potansiyel olarak tüm bir 


akademinin altını oyuyor. 


Dahası, hibe ve atıf peşinde koşan bilim insanları, karmaşık hakikatlerin ortaya çıkarılması için elzem olan dikkatli mülahaza ve derin araştırma fırsatlarını da kaybediyorlar. 1964'te Higgs parçacığının varlığını öngören Britanyalı teorik fizikçi Peter Higgs, 2013'te Nobel Ödülü alması üzerine Guardian gazetesine verdiği demeçte, “şu anki akademik ortamda 


olsaydım bu çığır açıcı buluşu asla yapamazdım” demiş. 


“1964'te yaptığımı yapmak için gereken huzuru ve sessizliği şu anki iklimde nasıl bulurdum, hayal etmesi güç,” diyor Higgs. “Bugün olsa akademide iş bulamazdım. Bu kadar basit. 


Yeterince üretken bulunmazdım diye düşünüyorum.” 


Higgs, kariyerinin sonraki yıllarında, “araştırma değerlendirme egzersizleri yaptıklarında departman için bir utanç kaynağına dönüştüğünü” söylüyor. “Edinburgh Üniversitesi fizik 


departmanı, “Lütfen son yayınlarınızın listesini verin,’ diyen bir mesaj gönderirdi, “Yok,” diye 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cevaplardım.” Higgs, üniversitenin onu yetersiz üretkenliğine rağmen, “ya batarsın ya çıkarsın” ortamında üniversite açısından bir lütuf olacağı için, sırf Nobel Ödülü kazanacağı 


umuduyla tuttuğunu söylüyor. 


Kapitalizmin rekabetçi buyrukları — işçiysen emeğini satmak, patronsan kârını maksimize etmek — diğer her şeye üstün geliyor, alternatif çabalar, ne kadar asilce olursa olsunlar, kaçınılmaz şekilde geri püskürtülüyorlar. Bilim akademisinin asil bir amacı, örneğin, yaşadığımız dünya ile ilgili kolektif bilgi birikimini geliştirecek esaslı deneyler gerçekleştirmeleri için insanlara kaynak ve cesaret aktarmaktır. Ama bu büyük amaçlar, kemer sıkmacı idarecilerin üniversiteler ve araştırmalar için devlet fonlarını kısmasıyla berhava oluyor ve kurumlar ayakta kalabilmek için finansman modellerini değiştirmek 


zorunda kalıyor. 


Edwards ve Roy, performans ölçümlerinin yaygınlaşmasının yol açtığı hiper-rekabetin akademideki bilim insanlarının niceliği niteliğin önüne koymasına yol açtığını, onları kestirme yollara sevk ettiğini ve en bilim odaklılardan ziyade en kariyer odaklıları kayırdığını gözlemliyorlar. Kısacası, kapitalist piyasanın diktası (“rekabet, birikim, kâr maksimizasyonu 


ve artan emek üretkenliği”), bilimsel bütünlüğe ve kolektif bilgi arayışına zarar veriyor. 
Edwards ve Roy, ana olarak niceliksel ölçümleri gevşetip araştırmalardaki suiistimalleri önlemeye odaklanan sayısız reform öneriyorlar. Ama büyük ihtimalle sorunlar asıl sebebe inilmedikçe devam edecek — yani, kapitalizmin üniversitedeki ve üniversiteyi ayakta tutan toplumdaki hakimiyeti son bulmadıkça. 


Megan Day-Kaynak: jacobinmag.com-Çeviri: Serap Şen 


Editörün notu: Bu yazı daha önce aynı başlıkla dunyadanceviri.wordpress.com web sitesinde 


yayımlanmıştır. 


DİL ZAMAN ALGIMIZI DEĞİŞTİRİYOR 


Hollywood, zamanı nasıl deneyimlediğimizi az da olsa yakalayabilmiş. Arrival filminde bir 


uzaylı dilini çözmeye çalışan dil bilimci Louise Banks, uzaylıların zaman hakkındaki 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konuşma şekillerinin onlara geleceği görme gücünü verdiğini keşfetmişti. Filmdeki başka bir 


diyalogda da söylendiği gibi, “Yeni bir dil öğrenmek beyni yeniden yapılandırır.” 


Amy Adams, Arrival filmi. 


Hollywood'dan farklı olarak, çift dilliler ne yazık ki geleceği göremiyorlar. Yeni bir araştırma, olay sürelerini tahminlerken, çift dilli insanların zaman hakkındaki düşüncelerinin tek dil bilenlere göre farklılaştığını söylüyor. Bulgular çift dillilerdeki bilişsel esnekliğin ilk psikofiziksel kanıtları olarak görülebilir. 


Bildiğimiz üzere, çift dil bilen insanlar her iki dile hızlıca ve çoğunlukla bilinçli olmadan geçiş yapabiliyor. Bu fenomen, dil kaydırma (code-switching) olarak adlandırılıyor. Farklı diller farklı dünya görüşlerini barındırdığı için, iki dilli kişilerin bu farklı görüşleri ele alma 


şekilleri çoktandır dil araştırmacıları için bir gizem olarak görülüyordu. 


Zaman, Hayal Gücü ve Dil 

Zaman büyüleyicidir, çünkü soyuttur. Onu göremeyiz, ona dokunamayız, ama tüm yaşamımızı onun etrafında şekillendiririz. Zaman hakkındaki en ilginç şey ise, onu algılama şeklimizin hayal gücümüze ve konuştuğumuz dile bağlı olmasıdır. Çünkü zaman o kadar soyuttur ki, onun hakkında konuşmanın tek yolu ondan daha somut olan mekana (uzaya) ait terminolojiyi kullanmaktır. Mesela, İsveç dilinde “gelecek” kelimesinin karşılığı “framtid'dir. 
Bu kelime ise tam anlamıyla “ön zaman? demektir. Geleceği gözümüzde canlandırırken onun önümüzde olduğunu (ve geçmişin arkamızda olduğunu) düşünmek İngilizce”de çok yaygın bir 


durumdur. Güzel zamanları dört gözle bekler; geçmişi ise geride bırakırız. 


Aymara dilini konuşanlar için (Peru'da konuşulan bir dil), ileriye (öne) bakmak geçmişe bakmak anlamına geliyor. Gelecek için kullanılan kelime (ghipuru), “zamanın gerisinde (arkasında)” anlamına geliyor. Böylelikle uzaysal eksen ters çevriliyor: Gelecek arkamızda, geçmiş ise önümüzde. Aymara dilindeki mantık şu: Arkamızı göremediğimiz gibi, geleceğe de bakamayız. Geçmişi ise biliyoruz, onu görüş alanımızda, önümüzde duran herhangi bir şey 


gibi görebiliriz. 
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Daha önce yapılmış bir çalışmada, Çince ve İngilizce konuşan çift dilli insanlardan genç ve yaşlı Brad Pitt ile Jet Li'yi sıralamaları istendi. Katılımcılar, önce genç Brad Pitt'i sola; yaşlı Brad Pitt'i ise sağa koyarak yatay düzlemde sıraladı. Fakat aynı kişiler, dikey düzlemde genç Jet Li'yi yukarıda; yaşlı Jet Li'yi ise aşağıda duracak şekilde dizdi. Kültür ve anlam, burada 


olduğu gibi, bağlama bağlı davranış değişimine neden oluyor. 


Arrival filminde Amy Adams, dilbilimci Luise Banks rolüyle. 

Bu yeni çalışma ise dil farklılıklarının çift dilli zihinlerde belli psikofiziksel etkilerinin olduğunu gösteriyor. Bu kişiler, aynı deneyimleri dilin içeriğine bağlı olarak farklı şekilde yaşayabiliyorlar. Mesela İsveççe ve İngilizce konuşanlar olay sürelerini fiziksel mesafeleri vurgulayarak söylemeyi tercih ediyorlar. Kısa bir mola, uzun bir parti demeleri bu duruma birer örnek. Yunanca ve İspanyolca konuşanlar ise zamanı fiziksel nicelikleri öne çıkararak ele alıyorlar. Küçük bir mola ya da büyük bir parti derken olduğu gibi. İngilizce ve İsveççe bilenler zamanı yatay bir çizgi gibi görürken; İspanyolca ve Yunanca konuşanlar onu uzayda 


yer tutan bir hacim ya da nicelik gibi düşünüyorlar. 


İngilizce ya da İsveççe konuşan tek dilli kişiler bir bilgisayar ekranındaki çizgilerin ekran boyunca uzaması için geçen süreyi tahminlerken çizgilerin uzadığı uzunluktan yola çıkıyor. 
Eğer iki çizgi aynı sürede farklı boylara ulaşırsa, katılımcılar kısa çizginin gerçekte olandan daha kısa sürede uzadığı sonucuna varıyor. İspanyolca ya da Yunanca konuşan tek dilli kişiler ise, tahminlerinde fiziksel niceliklerden etkileniyor. Varillerin ne kadar sıvı ile dolduğunu gözlemlerken, eğer iki varil aynı sürede farklı seviyelerde dolduysa, bu kişiler daha az dolanın 


daha kısa sürede dolduğu sonucunu çıkarıyor. 


Esnek Düşünen Çift Dilliler 

İspanyolca — İsveççe konuşan çift dilli kişiler daha esnek düşünüyor. Bu kişilere süre kelimesinin İsveççe'si (tid) verildiğinde geçen zamanı çizgi uzunluğu ile eşleştiriyorlar. Varil hacminden ise etkilenmiyorlar. Süre kelimesinin İspanyolcası (duraciön), verildiğinde ise geçen zamana varilin hacmine bakıp karar veriyorlar. Uzunluktan ise etkilenmiyorlar. Öyle görünüyor ki, yeni bir dil öğrenerek birdenbire daha önce fark etmediğiniz algısal boyutlara 


uyum sağlar hale geliyorsunuz. 
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Çift dillilerin çaba sarf etmeden ve bilinçli olmadan farklı yollarla zamanı ölçmeleri; farklı dillerin bizdeki en temel duyulara, duygulara, görsel algılara ve zaman algımıza sesleneceğini 


göstermesi bakımından önemli. 


Çift diller aynı zamanda daha esnek düşünen insanlar ve zihinlerinde sürekli farklı diller arasında gidip gelmeleri, öğrenme ve aynı anda birden çok şey düşünebilme özelliklerini 


geliştiriyor. Bu da, uzun vadede akıl sağlığını olumlu yönde etkileyen bir durum. 

Peki, Arrival'a geri dönecek olursak (ya da ileriye mi demeliydik?), hala ikinci bir dil öğrenmek için geç değil. Geleceği göremeyeceksiniz belki; ama kesinlikle birçok şeyi farklı göreceksiniz. 


Cansu Ergün-Kaynak: 


http://www-.iflscience.com/brain/language-alters-our-experience-of-time/alI/ 


Editörün notu: Bu yazı daha önce aynı başlıkla fizikist.com web sitesinde yayımlanmıştır. 
KUANTUM YALANLARI 1 

İTÜ Fizik Bölümü'nden Prof. Dr. Kerem Cankoçak'ın Kuantum yalanlarına verdiği yanıtlardır! Bilinçli bir biçimde, belli kesimlerce, kitlelerin umutlarının rant kapısı olarak 


görüldüğü Kuantum yalanlarıyla daha önce karşılaşmadıysanız, bu yazıda karşılaşmak 


zorunda kalacağınız için üzgünüz! Ve eklemek gerekiyor; bazıları sizi gerçekten 


zorlayabilir... 


1. Kuantum Mekaniği bilgi içermez. Olasılıklardan bahseder; “öyle de olur, böyle de olur”. O 


zaman, Kuantum mekaniği olsa da olur, olmasa da olur. Özet: Einstein haklı beyler. 
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Kuantum Mekaniği her şeyden önce bir bilimsel teoridir ve bütün bilimsel teoriler gibi gözlemleri açıklamak için geliştirilmiştir. Günlük hayatta gözlediğimiz basit doğa olaylarından, kontrollü laboratuvar ortamlarında geliştirilen hassas deneylere kadar her türlü gözlemi Kuantum Kuramı açıklamaktadır. O nedenle “Kuantum Mekaniği bilgi içermez” cümlesi tamamen yanlış bir önermedir. Kuantum Kuramının hiçbir yerinde bir olay için iki açıklama yoktur, tek açıklama vardır. Ama eğer “öyle de olur, böyle de olur” cümlesi ile kastedilen olasılık ise, evet Kuantum Mekaniği olasılık yasalarına dayanır. Ama bu klasik fizik belirlenimcidir, Kuantum Fiziği olasılıkçıdır demek değildir. Sigara dumanının yayılması da belli olasılık yasalarına dayanır ve üstelik bu bir dereceye kadar Klasik Fizik kavramlarıyla açıklanabilir. Ama bu hiçbir zaman sigara dumanı yayılabilir de yayılamayabilir de anlamına gelmez. Bu noktada Klasik Fizikteki olasılık yasaları ile Kuantum Fiziğindeki olasılık yasalarının birbirlerinden farklı olduğunu da belirtelim. Bu farkın nedeni Kuantum Fiziğinin nesneleri olan atomların, atom altı parçacıkların birbirlerine özdeş olmasından ve Bose-Einstein istatistiğine veya Fermi-Dirac istatistiğine tabii olmasından kaynaklanır. 

Evrendeki tüm temel parçacıklar iki türdür: Bozonlar ve Fermiyonlar. Aynı kuantum özelliklerine sahip iki Fermiyon (örneğin iki elektron) bir araya gelemezler (Pauli Dışlama İlkesi). Bu nedenle de nesneler birbirleri içinden geçmezler. Öte yandan Bozonlar (örneğin Foton), aynı durumda bir arada bulunabildikleri için elektromanyetik dalgalar meydana gelirler. 

Özet olarak, Klasik Fizik ile Kuantum Fiziğinin nesneleri farklıdır ama ikisi de aynı kesinlikte bilimsel yasalar tarafından şekillenir. Hatta Kuantum Fiziğindeki kesinlik şimdiye kadar insanlık tarihindeki bilimsel kuramlar arasında en yüksek kesinlik düzeyindedir. 

2. Kuantum Mekaniği kanıtlanmamıştır, sadece bir teoriden ibarettir. Sicim Teorisi, Kuantum Teorisinden çok daha başarılı, ama onun da sorunu ortada sicim filan olmaması; üstelik teorinin boyut sayısı da neredeyse her gün değişiyor (en son, 26 boyutluydu galiba). 
Kuantum Mekaniği binlerce kez kanıtlanmıştır. Kullandığımız hemen her cihazda bunun kanıtlarını görüyoruz. Kuantum Mekaniğini yanlışlamak için yapılan çok hassas deneyler de henüz onun yanlış olduğunu ispatlamış değildir. Aksine çevremizde gördüğümüz hemen her şeyin açıklaması ancak ve ancak Kuantum Kuramı ile mümkün olmaktadır. Kuantum Kuramı olmasa, Güneşin neden parladığını, gökyüzünün neden mavi olduğunu, neden masanın üstünde duran kitapların yere düşmediğini, vb gibi yüzlerce, binlerce olayı açıklayamayız. 
Sicim Kuramı tamamen ayrı bir konudur. Sicim Kuramı Kütle Çekimin Kuantum kuramıdır 


ama henüz deneysel ispatı yapılamamıştır. 
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3. Kuantum Mekaniğini anlatan en önemli deney, Schrödinger’ in kedisi. Buna göre, kutu açılmadığı sürece “kedi hem ölüdür, hem diri”. Oysa böyle bir şeyin olamayacağını herkes bilir: “kedi ya ölüdür, ya diri”. Kuantum mekaniği ne dediğini bilmiyor; “var mısın yok musun ?” programı bile bu teoriden daha tutarlı. 

“Schrödinger'in Kedisi” isimli düşünce deneyi Kuantum Kuramının en popüler özelliklerinden biridir. Aslında çift yarık deneyinin biraz geliştirilmiş bir halidir. Bu deneyi biraz uzunca açıklamaya çalışalım: 

Kuantum Fiziğine göre radyoaktif bir atom bir süre sonra bozunmuş ve bozunmamış durumlarının üst üste gelmesiyle oluşan yeni bir duruma girer. Atom çekirdeğinin her zaman için çekirdeğin durumunun iki durumun üst üste gelmesiyle oluşması, yani aynı anda hem bozunmuş hem de bozunmamış halde bulunabilmesi, Kuantum Kuramının en önemli ve en çok tartışılan özelliklerinden biridir. Neden böyle olduğu bilinmese de, kuramın doğru öngörülerde bulunduğu kesindir. Kurucularından biri olduğu halde daha sonra Kuantum Kuramının gittiği yoldan memnun kalmayan Schrödinger’ in tasarladığı düşünce deneyinde ise, bir kedi çevresinden mükemmel biçimde yalıtılmış bir kutunun içine bir atom ve diğer bir takım cihazlarla beraber konur. Kutu içinde bir cihaz, çekirdek bozunduğunda ortaya çıkan ışımayı algılar algılamaz bağlı bulunduğu bir çekici harekete geçirir. Çekiç, içi siyanür dolu bir şişeyi kırarak kedinin ölümüne neden olur. Böylelikle Schrödinger, mikro-dünyaya ait bir radyoaktif çekirdeğin kendiliğinden üst üste gelmiş durumlara girmesi nedeniyle, makro- dünyadan bir kedinin de üst üste gelmiş durumlara sokulabileceğini iddia eder. Buysa Kuantum Kuramının bizim yaşadığımız dünyada “sağduyumuza aykırı” sonuçlar doğurmasına, dolayısıyla da bu haliyle geçersiz bir kuram olmasını getirir. 

Örneğin bir saat kadar sonra, eşit olasılıklarla kedi hem ölü, hem de canlı (ya ölü ya canlı değil) olacaktır. Kedinin ölü ya da diri olduğu nasıl anlaşılır? Kedinin durumunu merak eden deneyci, kapağı açtığında ve kediyi gördüğünde bir çeşit “ölçme” işlemi gerçekleşir. Kuantum Fiziğinin standart yorumuna göre de ölçme sonunda her fiziksel sistemin durumu, ölçülen şeyin niteliğine göre bir “çökme” yaşar. Örneğin, birçok noktada aynı anda bulunan bir elektronun yeri ölçüldüğünde, elektron bulunduğu bu yerlerden birinde ortaya çıkar. Ölçme işlemi, çoklu konumların üst üste gelmesiyle oluşan durumu, elektronun tek bir noktada bulunduğu duruma çöktürmüştür. Kutudaki kedide de aynı şey olur. Kedinin durumu, ya canlı olduğu ya da ölü olduğu duruma bir çökme yaşar. Dolayısıyla deneyci kediyi, alışık olduğu biçimde, ölü ya da diri olarak görür. Hiç bir şekilde, deneycinin 

üst üste gelmiş durumu birinci elden gözlemlemesi olanağı yoktur. 

Makro-dünyadaki cisimlerin böylesi durumlara sokulup sokulamayacağı sorusu uzun yıllar 


fizikçileri meşgul etti. Ama yapılan bütün deneyler, Schrödinger? i değil Kuantum Kuramını 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haklı çıkardı. Makro-dünyada (yani bizim boyutlarımızda) olmasa da, atom boyutlarında gerçekten de temel parçacıklar, ölçüm yapılana kadar, olası bütün durumların üst üste binmesi halini yaşarlar. Bir anlamda hem ölü hem canlı durumu gibi... Ancak bütün bunlar atom boyutlarında geçerlidir. Makro-dünyada, yani bizim boyutlarımızda olaylar böyle gerçekleşmez. Mikro-dünya ile makro-dünya arasında bu kopuşu açıklayacak bir kuram henüz 


ispatlanmamıştır. 


Kuantum Yalanları devam ediyor... 
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KUANTUM YALANLARI 2 


Belirsizlik İlkesi 
4. “Kuantum yaşam”, olumlu yönde küçük kararlar alarak yaşam kalitemizi yükseltmek, “kuantum beslenme”, küçük porsiyonlar halinde yiyerek daha sağlıklı olmak demektir. Max Planck’ ın dediği gibi “kuantum”, yani “küçük küçük”, atomlardan bile küçük anlamına 


geliyor değil mi? Evet, bu biraz mantıklı görünüyor. 
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Küçük porsiyonlar halinde yemek yemek Kuantum Kuramı ile hiç alakalı değildir, ama makro-dünyada, yani gündelik hayatta Kuantum Kuramının ünlü paradokslarıyla karşılaşmamamızın temel nedeni boyut farkıdır. Kuantum Kuramı sadece atom altı olayları 


açıklar. 


5. Feynman, “bence hiç kimse Kuantum Mekaniğinden anlamıyor” demişti, “öğrencilerim anlamıyor, çünkü ben de anlamıyorum”. Kimsenin anlamadığı bir teori ne işimize yarar, bunu 


bir türlü anlamıyorum. 


Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Kuantum olaylarının nedeni tam olarak anlaşılmasa da kuram çok güzel çalışmaktadır. Yerine yeni bir kuram gelene kadar da kullanılmaya devam edilecektir. Feynman? ın bu sözü söylediği doğrudur ama Feynman aynı zamanda Kuantum Kuramını geliştirmiş bir fizikçidir. İnsan anlamadığı bir kuramı nasıl geliştirebilir? Aslında Feynman esprili bir dille, Kuantum Fiziğinin temellerindeki varsayımların nedenini bilmediğimizi vurgulamaktadır. Ama Feynman? ın Kuantum Kuramını çok iyi anladığı ve çok 


doğru kullandığı kesindir. 


6. “Olasılıksız” kitabında okudum; insan düşüncesi o kadar güçlüymüş ki olasılıkları bile değiştirebilirmiş. Bunu da “Kuantum Sıçraması” yoluyla yaparmış. Olumlu düşünmek hep olumlu sonuçlar getiriyor; kuantumun özü, sürekli pozitif olmaktır. İşte buna katılıyorum; fiziksel bir durumun daha sonra ne olacağı tamamen bizim düşüncemizle ilgilidir (kanıt: düşüncesizlerin mahvettiği bir dünyada yaşıyoruz). 

Her şeyden önce Kuantum Kuramı bir Fizik kuramıdır; Felsefe, Ahlak ya da Psikoloji kuramı değildir. Dolayısıyla “Kuantumun özü, sürekli pozitif olmaktır” ya da “olumlu düşünmek hep olumlu sonuçlar getiriyor” gibisinden cümlelerin Kuantum Fiziği ile hiçbir ilgisi yoktur. 

Öte yandan, insan beynindeki süreçler mikro-dünyaya ait süreçlerdir. Düşüncenin ve bilincin açıklamasında mutlaka Kuantum Kuramı kullanılmak zorundadır. Ama bu demek değil ki, atomlardaki (örneğin beynimizdeki atomlar) elektronların enerji seviyeleri değiştirmeleri düşüncemizde bir “sıçramaya” yol açacak... Aslında yine aynı konuya dönüyoruz: makro- dünya ile mikro-dünya arasındaki kopuş. Atomlarda gerçekleşen olaylar mikro-dünya ile ilgilidir ama düşünce boyutu artık makro-dünyadır ve burada kuantum kuralları geçerli değildir. 

7. Kuantum Mekaniğine göre “madde diye bir şey yoktur, sadece enerji vardır”. Yani aslında her şey ışıktır, Fotondur. “Aydınlık düşünceler” demekle bunu anlatmak isteriz. Düşünce 


enerjidir, ışıktır; yani hepimizi Kuantumuz, Fotonuz (ışıkları kim söndürdü demin?). 
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Aslında madde ve enerji aynı şeydir, birbirlerine dönüşebilir. Ama bu her şeyin ışık olması demek değildir. Hele hele kuantum kuramı “aydınlık düşüncelerle” uğraşır demek tamamen saçmalamaktır. Kuantum kuramı atom ve daha küçük boyuttaki nesnelerin dünyasını açıklar. 
Bunu yaparken de içinde yaşadığımız dünyayı açıklamış olur. Çünkü içinde yaşadığımız 


dünya ve bizler atomlardan meydana gelmektedir. 


8. Kuantum Mekaniğine göre birden fazla evren var. Biz bunlardan istediğimizi seçer, istediğimizi yaşarız; hatta istediğimizde ölüp yeniden diriliriz, hiç sorun değil. Şimdi diyelim sana borcum var, ama başka bir evrende de sen bana borçlusun; yani ödeştik işte, sorun yok. 
Bir evrenden diğerine gitmek için de kara deliklerden geçebiliriz, ama şu an teknolojimiz bunu yapmaya yeterli değil. 


Birden fazla evrenler varsayımı Kuantum Kuramının bir sonucu değildir. 


9. Maya takvimi 2011” de bitiyor. Bu tarihte kıyamet kopacak, toplu bir Kuantum Sıçramasıyla yeni bir bilinç çağına girilecek; o zaman kozmik bilgileri anlayabileceğiz. Ama 
2011 geldiğinde kıyamet kopmamış olursa, o zaman paralel evrenlerden birinde 
kaybolduğumuz kesinleşir (çok üzgünüm, hepimiz için; hala olumlu düşünmeye çalışıyorum ama Kuantum Mekaniği olumsuz olmaya öyle yatkın ki). 

Bunlar tamamen saçmalık. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu saçmalıklardan kuantum kuramı sorumlu değildir. Einstein” ın esprili bir şekilde söylediği “yer çekimi insanların aşık olmasından (falling in love) sorumlu değildir” sözünü “Kuantum Kuramı insanların 


saçmalamalarından sorumlu değildir” şeklinde de ifade edebiliriz... 


10. Klasik Fiziğe göre, bir cisme etkiyen tüm kuvvetler bilinebilirse onun bir sonraki adımda hangi durumda olacağı kesinlikle hesaplanabilir. Oysa Kuantum Mekaniği, cismi veya kuvvetleri bilmenin hesap yapmaya yetmeyeceğini söyler; yani Kuantum felsefesi, bilinçle anlaşılamaz; daha çok bilinçaltına hitap eder. Şimdiki bilimciler hep bilinçle düşündükleri için bunu anlamamaları ve bize anlatamamaları çok normal. Anlamak yerine hissedebilsek hiç sorun kalmayacak, dünya tam bir cennet olacak (ve her yer tabii, paralel olduğu için; evet, hissediyorum bunu). 

Etrafımızda gördüğümüz dünyayı açıklamak için klasik fiziğin yeterli olduğu bir yanılgıdır. 
Maddeyi oluşturan atom altı parçacıklar kuantum fiziği yasalarına göre davranırlar. Biz insanlar da tek hücreli bir canlıdan milyarlarca süren bir süreçte evrimleştik. Dolayısıyla düşüncelerimiz etrafımızda gördüğümüz olaylara göre şekillendi, yani makro-dünyaya göre. 
Bize normal gelen olaylar makro dünyanın olayları. Oysa mikro-dünyada işler başka türlü 


gerçekleşiyor, ama biz bunu çıplak gözle fark edemiyoruz. 
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Kuantum Fiziğindeki belirsizlik ilkesi de bunlardan biri. Aslında ilk bakışta belirlenimci bir dünyada yaşadığımızı zannediyoruz. Ama öyle değil. Belirsizlik makro-dünyada daha fazla. 
Tam tersine mikro-dünyadaki belirsizlik sınırı Planck sabiti mertebesinden daha küçük olamazken (Heisenberg Belirsizlik İlkesi), makro-dünyadaki belirsizlik bundan defalarca daha fazla. Belirsizlik, herhangi bir niceliğin ölçümü ile ilgilidir. Her ölçümde bir belirsizlik payı vardır. 

Klâsik Fizikte var olduğu zannedilen “belirlenimcilik” kuramın kendisinden değil, dış etmenlerden kaynaklanır (felsefe, politika, din, vb gibi). Klasik Fizik belirsizliğe bir alt sınır koyamaz bile. Kuantum Fiziğinde ise Heisenberg, her iki elemanın ölçümlerindeki belirsizliklerin çarpımının belli bir evrensel sabit (Planck sabiti) mertebesinden daha küçük olamayacağını göstermiştir. Heisenberg Belirsizlik İlkesi, belirsizliğe bir alt sınır koyarken aslında doğanın en küçük pixelini belirlemektedir ve bu anlamda klasik fiziğe göre daha belirlenimcidir. 

Klâsik Fizikteki var olmayan “belirlenimcilik”, dışardan empoze edilmeye çalışılırken, Kuantum Fiziğinin belirlenimciliği kendi yapısından ileri gelir. Örneğin atomun kütlesinin neredeyse tüm kütlesini taşıyan çekirdeğin yarıçapının, atomunkinin yüz binde biri kadar oluşu Heisenberg'in Belirsizlik İlkesi sonucudur. Atom çekirdeğindeki proton, elektronu kendine çektikçe, Belirsizlik İlkesi nedeniyle elektronun hızı, dolayısıyla kinetik enerjisi artar. 
Böylelikle içleri neredeyse boş birçok atom bir araya gelip bir yoğun madde meydana getirdiklerinde, Pauli ilkesi yüzünden birbirlerine ancak dış elektronları değecek kadar yaklaşabilirler. 

Kuantum Yalanları 1'i de okumak isterseniz... 

Kaynaklar: 

Cihan Saçlıoğlu, “Felsefenin Kuantum Mekaniksel Temelleri”, (TUBITAK Bilim Teknik, Ekim 2000) 

Hawking, S. “Kara Delikler ve Bebek Evrenler”, Sarmal yayınevi, 2006 

Hooft, Gerard't “Maddenin Son Yapıtaşları”, TUBITAK yay., 2000 

Penrose, R. “Kralın Yeni Usu”, TUBITAK yay., 1989 

Ömür Akyüz, “Kuantum Kuramı 100 Yaşında” (TUBITAK Bilim Teknik, Ekim 2000) 
Weinberg, S. “İlk Üç Dakika”, TUBITAK yay., 2003 

Prof. Dr. Kerem Cankoçak (İTÜ Fizik Bölümü) 


Referans: //web.itu.edu.tr/kcankocak/docs/kuantum yalanlari.pdf 


Fotoğraflar: Pixabay-Hazırlayan: Ciran Derya 


32 


BİLİMİN KUTSAL HAZİNELERİ 


Bilim tarihinde insanın ilerlemesine katkıda bulunan pek çok gelişme oldu. Bu gelişmelerin andaçları olan nesneler bugün de hatırlanmaya değer. Elbette bir yazıda hepsini anmak 


imkansız, ancak biz yine de öne çıkan bir kaçını açıklamaya çalışalım. 


Ebers Papirüsü: _ 


MÖ 1550'li yıllarda yazıldığı tahmin edilen ve Mısır'da bulunan bir yazma. Yazma 1873'te Eski Mısır uzmanı George Maurice Ebers tarafındna dünyaya duyurulduğundan bu adı taşıyor. Eski Mısır'a ait en eski tıp bilgilerini içeren bu yazma, Teb kentinde bir mumyanın kucağında bulunmuş. Bugün Leipzig Müzesi'nde bulunan ve 700 reçete içeren bu yazma eski çağ hekimliği hakkında önemli bilgiler veriyor. Çeşitli büyü formüllerinden başka, timsah ısırmasından ayak tırnağı ağrısına kadar çeşitli hastalıkların tadavilerini anlatan, evleri sinek, fare ve akrep gibi zararlılardan arındıran halk reçeteleri de bu yazmada yer alıyor. Dolaşım sistemini, bütün vücutta kan damarları bulunduğunu anlatması araştırmacıları hayret dü- 


şürmüş. Kalbin kanı dağıtan bir merkez olduğu bilgisi de Ebers Papirüsü'nde yer alıyor. 


Rosetta Taşı: 
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Mısır hiyerogliflerinin gizemi yüzyıllarca insanların aklını kurcalamıştı. Bunların bir yazı mı yoksa duvarlara gelişigüzel kazınmış şekiller mi olduğu uzun süre tartışılmıştı. Bu sır, Napoleon'un Mısır seferi sırasında bulunan bir taş yardımıyla çözüldü. Reşit (Rosetta) adlı bir kasaba yakınlarında bulunduğundan bu adı alan taşın üzerinde üç dille yazılmış bir metin vardı. MÖ 196 yılında yazıldığı tahmin edilen taş, siyah bazalttandı ve 118 cm uzunluğunda 
77 cm genişliğinde 30 cm kalın-lığındaydı. Taşın ağırlığı 760 kilodan fazlaydı. Taş, büyük 
İskender'in Mısır'ı fethinden sonra hüküm sürmeye başlamış Ptolemaios hanedanından bir hükümdar tarafından yazdırılmıştı. Bu nedenle iki farklı Mısır yazısının yanında Yunanca bir metin de taşın üzerinde bulunuyordu. O güne kadar kimsenin okuyamadığı Demotik ve Hiyeroglif alfabelerin yanı sıra okunabilen Yunanca metnin aynı taş üzerinde olması bunların tek bir metnin üç farklı biçimde yazılmış olduğu sonucunu doğuruyordu ki bu düşünce araştırmacılar üzerinde heyecan yarattı. Böylece antik Mısır'ın gizemleri açığa çıkartılabilecekti. O güne dek hiyerogliflerin Mısır'ın tufandan önceki yaşamına ait şekiller olduğu düşünülüyordu. Taşın sırrını çözen Jean Francois Champollion oldu. 1824 yılında taşın üzerindeki eski Mısır yazılarının güncel koptik Mısır diline benzediğini ortaya koyan Champollion, yazıtın Yunanca kısmını hiyerogliflerle kıyaslayarak okunamayan bu yazıyı da çözmüş oldu. Eski Mısır'a ait yazıların çözülmesi Egyptoloji olarak bilinen eski Mısır 


biliminin doğmasına ve geçmiş yüzyılların aydınlatılmasına yol açtı. 


Bulunuşundan bir süre sonra İngiliz koleksiyoncuların eline geçen taş, günümüzde British 


Museum'da sergileniyor. 


“Hekim Apollon Aesculapions, Hygia Panacea ve bütün Tanrı ve Tanrıçalar adına. Ant içerim, onları tanık ve şahit tutarım ki, bu andımı ve verdiğim sözü gücüm kuvvetim yettiği kadar yerine getireceğim. Bu sanatta hocamı, babam gibi tanıyacağım, rızkımı onunla paylaşacağım. Paraya ihtiyacı olursa kesemi onunla bölüşeceğim. Öğrenmek istedikleri takdirde onun çocuklarına bu sanatı bir ücret veya senet almaksızın öğreteceğim. Reçetelerin 


örneklerini, ağızdan bilgileri şifahi malumatı ve başka dersleri evlatlarıma, hocamın 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çocuklarına ve hekim andı içenlere öğreteceğim. Bunlardan başka bir kimseye 


öğretmeyeceğim. 


Gücüm yettiği kadar tedavimi hiç bir vakit kötülük için değil yardım için kullanacağım. 
Benden zehir isteyene onu vermeyeceğim gibi, böyle bir hareket tarzını bile tavsiye etmeyeceğim. Bunun gibi bir gebe kadına çocuk dü-sürmesi için ilaç vermeyeceğim. Fakat hayatımı, sanatımı tertemiz bir şekilde kullanacağım. Bıçağımı mesanesinde taş olan muzdariplerde bile kullanmayacağım. Bunun için yerimi ehline terk edeceğim. Hangi eve girersem gireyim, hastaya yardım için gireceğim. Kasıtlı olan bütün kötülüklerden kaçınaca- ğım. İster hür ister köle olsun erkek ve kadınların vücudunu kötüye kullanmaktan sakınacağım. Gerek sanatımın icrası sırasında, gerek sanatımın dışında insanlarla münasebette iken etrafımda olup bitenleri, görüp işittiklerimi bir sır olarak saklayacağım ve kimseye 


açmayacağım”. 


Bunlar tıp biliminin kurucusu olarak kabul edilen ünlü hekim Hipokrat'a ait sözler. Sonraları günümüze uyarlanarak tüm hekimlerin mesleğe başlarken tekrarladıkları Hipokrat yemininin orijinalini oluşturuyorlar. Toplam 70 tane olduğu sanılan eserlerinin günümüze 60 kadarı ulaştı. Bu eserlerin bir kısmının ünlü hekimin öğrencileri tarafından yazıldığı düşünülüyor. Bu kitaplar arasında yer alan Aforizmalar adlı bir cilt 19. yüzyılda bile okullarda okutuluyordu. 
Çağlar boyunca tıpla uğraşan pek çok insan Hippokrat'ın eserlerinden yararlandı. Galen ya da Celsus gibi ünlü hekimler kendi çalışmalarını bu yapıtlar üzerine inşa ettiler. Kos'ta bulunan bir tıp okulunun kütüphanesinde yer alan derleme MÖ 2. yüzyılda İskenderiye?'deki büyük 


kütüphaneye taşınmış ve sonraki kopyalar buradaki metinler kullanılarak elde edilmiş. 


Leonardo da Vinci'nin Defterleri: 
ea 


Leonardo da Vinci bir ressam, mimar, anatomist, buluşçu, mühendis, heykeltıraş, geometrici, kısaca çok yönlü bir dahiydi. Çalışmaları bilimin ilerlemesinde büyük katkılara sahip. Da Vinci'nin çalışmalarını yazdığı defterlerin bir kısmı günümüze kadar ulaştı. Bu defterlerde 


temel olarak dört konu üzerinde çalışmalara yer veriliyor: Mimari, mekanik, resim ve ana- 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tomi. Bu defterler farklı boy ve tipte kağıtlardan oluşuyor. Leonardo'nun tersten yazdığı ve şifrelediği yazısıyla tuttuğu notların yer aldığı defterleri ölümünden sonra dağılmış ve farklı kullanıcıların eline geçmiş. Sonradan bir araya getirilen defterlerin bir kısmı günümüzde Louvre, Biblioteca Nacional de Espana, Milano'daki Biblioteca Ambrosiana ve British Library gibi büyük koleksiyonlarda yer alıyor. Codex Leicester adı verilen bir defterse Leonardo da Vinci'nin özel bir koleksiyonda bulunan tek büyük çalışması ve Bill Gates'e ait. 
Defterlerde yer alan çalışmalar bugün de ilgi görüyor, hatta uygulanıyor. Notlar arasında Leonardo'nun 1502 yılında Osmanlı padişahı II. Bayezıd'a sunduğu, Haliç üzerine yapılmak üzere tasarlanmış 240 metrelik bir köprünün tasarımı da bulunuyor. O dönemde bu tasarım 


kabul görmemiş ama 2001 yılında benzer bir köprü Norveç'te yapılmış. 


Leyden Kavanozu: 


Hollandalı fizikçi Pieter van Musschenbroek?in Leyden Üniversitesi”ndeyken yaptığı elektrik depolayan aygıtı, kondansatörlerin ilk hali gibiydi. Elektrik bilinen ve sürtünme yoluyla elde edilebilen bir olguydu. 1700'lü yılların başında bu konu üzerinde çalışan bilim insanları elektrik elde etmenin yanında bu enerjiyi depolamanın yollarını arıyorlardı. Musschenbroek, yalıtkan ipekten iplerle asılmış metal bir kabın içine su koydu ve bir tıpanın içinden suya pirinçten bir tel daldırdı. Suda bir elektik yükü oluşmuştu fakat bir süre kimse bunun farkına varmadı. Kimse rastlantı eseri bir asistan kabı kaldırıp tıpanın dışındaki pirinç tele dokunana kadar alette ne kadar elektrik biriktiğini fark etmemişti. Kap aniden biriktirdiği bütün yükünü boşalttı ve asistanın bir şok geçirmesine neden oldu. Bu bir insanı çarpan ilk yapay yüksek elektrik yüküydü. Leyden kabının elektrik depolayabiliyor olması çeşitli çalışmaların başlangıcı oldu. Hastalıkların elektrikle tedavi edilmesi ve diğer elektrik deneyleri bu sayede başladı. 


Aynı tarihlerde neredeyse eşzamanlı olarak Alman fizikçi Ewald Georg von Kleist da benzer bir aygıt yapmıştı. Şarjın kuvvetiniyse yanlışlıkla kendi üzerine boşaltarak keşfetti. Bu olay onu o kadar etkilemişti ki, kral olacağını bilse bile bir daha bu şoku yaşamak istemediğini 


söyleyerek çalışmalarına son verdi. Musschenbroek'in aygıtını popülerleştirmesi ve 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Hollanda'da Leyden Üniversitesi'nde yaşaması nedeniyle elektrik depolayan aygıta “Leyden 


Kavanozu” dendi. 


Fransız fizikçi Jean Bernard Leon Foucault, dünyanın kendi ekseni çevresinde döndüğünü deneysel olarak kanıtlayan ilk kişi. Foucault, basit sarkaçlarla çalışırken asılma noktası de- giştiği halde sarkacın salınım düzleminin değişmediğini görmüştü. Çok büyük bir sarkaç harekete geçirildiğinde bunun salınım düzleminin değişmeyeceğini, oysa yerin, yani dünyanın hareket edeceği kuramını geliştirdi. Foucault, Dünya'nın dönmesini incelemek için dolaysız bir yol bulmuştu. Eğer Dünya dönüyorsa Dünya'yla birlikte sarkacı izleyen gözlemciler de dönecekler, buna karşılık sarkacın salınım düzlemi hareketsiz kalacaktı. Bu yüzden de sarkacın salınım düzlemi gözlemcilere göre yavaşça yer değiştiriyor-muş gibi görünecekti. 


Gerçekteyse izledikleri olay Dünya'nın kendi çevresinde dönmesinin bir sonucuydu. 


Foucault'nun düşünceleri halk arasında büyük ilgi uyandırmıştı. Hatta bu düşüncelerini İmparator III. Napoleon da öğrenmişti. İmparator, Foucault'nun deneyini Paris'teki büyük kubbeli Pantheon adlı binada yapmasına izin verdi. Foucault, kubbenin ortasına 60 metrelik çelik telle büyük bir demir top astı. Topun alt tarafına takılan sivri bir uç bulunuyordu ve bu uç yere serilmiş ince bir kum tabakasına sürünüyordu. Sarkacın salınım düzlemindeki 


herhangi bir değişim kum üzerinde işaretlenecekti. 


Bu önemli deneyi izlemek için büyük bir kalabalık toplandı. Foucault'nun sarkacı hareket ettirmesinden bir saat önce Pantheon'da titreşimlere ve hava akımlarına neden olmamak için tüm ses ve hareketler kesilmişti. Foucault, sessizce sarkacı salınmaya bıraktı. Bir süre salınım düzleminde herhangi bir değişim görünmedi. Bir süre sonra sessizce bekleyen topluluk kumun üzerindeki izlerin yavaşça değiştiğini gördü. Sarkacın salınım düzlemi görünür biçimde dönmekteydi. Böylece tarihte ilk kez Dünya'nın kendi çevresinde döndüğüne tanık 


olunuyordu. 
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Foucault'nun 1851'de gerçekleştirdiği bu deney sırasında Pantheon'a yerleştirilen sarkaç hâlâ 


burada asılı duruyor. 


Archaeopteryx: 


Dev dinozorlara ait fosiller birçok insanın ilgisini çekiyor. Bu tür dinozorları yalnızca doğa tarihi müzelerinde değil, başrollerini bu dev sürüngenlerin oynadığı filmlerde görmek de mümkün. Oysa bilim dünyasında asıl şaşırtıcı olan ve ünlenen dinozorlardan biri dev gibi değil çok daha küçük bir türe aitti. 1861 yılında Bavyera’da keşfedilen ve 150 milyon yaşında olduğu tahmin edilen bir fosil bulanları şaşkınlığa düşürmüştü. Fosil kayada oldukça belirgin bir iz bırakmıştı. Bu izden gagasız, dişleri olan bir kafası, uzun bir boynu, uzun bir kuyruğu ve düz bir göğüs kemiği olduğu anlaşılıyordu. Bunlar kertenkelelere özgü özelliklerdi. Ancak son derece ilginç ve önemli bir özelliğe daha sahipti. Kertenkelenin tüyleri de bulunuyordu. 
Hermann von Meyer'in kazıları sonucu ortaya çıkarılan ilk fosilde 6cm büyüklüğünde tek bir tüy bulunuyordu. Bu fosil tüyün bulunuşunun üzerinden daha birkaç ay geçmemişti ki, von Meyer bu kez de tüyleri olan, sürüngene benzeyen bir hayvanın iskeletinin eksiksiz bir fosilini bulduğunu duyurdu. Bu fosil de aynı bölgede bulunmuştu ve Jura dönemine aitti. Hem sürüngen hem de kuş özellikleri taşıyan bu buluntusunu, von Meyer “Archaeopteryx lithographica” (taş tablet içindeki eski kanat) olarak adlandırdı. Sürüngenden kuşlara geçiş aşamasını inceleyen biliminsanları için bu fosil bulguları inanılmaz derecede değerliydi. 
Bölgede kısa sürede pek çok örnek bulundu. Bugün Archaeopteryx'in ilk 


örnekleri Berlin'deki Doğa Tarihi Mü-zesi'nde saklanıyor. 


Babbage Makinesi: 
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Toplama ve çıkarma yapan bir makine yapma fikri çok eski. Bunu gerçekleştiren ilk kişiyse Blaise Pascal. Pascal'ın 1642 yılında vergi memuru olan babasına yardım edebilmek için tasarladığı makineyi bir ileri aşamaya taşıyan kişiyse Gottfired Wilhelm von Leibniz olmuştu. 
Leibniz'in 1694 yılında yaptığı makine çarpma ve bölme işlemleri de yapabiliyordu. Bu ilk makineler günümüzde kullandığımız bilgisayarlardan çok hesap makinelerine benziyordu. 
Gerçek bir bilgisayarı, tüm işlevleri ve yapabileceği işlerle birlikte tasarlayan ilk kişi İngiliz matematikçi Charles Babbage'dı. Babbage, uzun yılar hesap makinesi üzerine çalışmıştı. 
1823'te 20 haneli sayılarla çalışabilecek kapasitede bir makinenin yapımına başladı ve 1837 
yılında “Çözümleyici Makine” adını verdiği makineyi tamamladı. Babbage, Joseph-Marie Jac-guard'ın karmaşık desenli kumaş dokuyan tezgahlarda kullandığı delikli kartların kendi makinesinde de bilgi girişi kullanılabileceğini gördü. Karmaşık matematik problemlerinin işlem basamakları delikli kartlarla makineye aktarılıyor ve herhangi bir insanın tek başına hesaplayabileceğinden çok daha hızlı ve doğru biçimde sonuçlar alınıyordu. Babbage, bilgisayarı için sonuçları biriktirecek ve gerekeni basacak bir hafıza birimi tasarlıyordu. Bu bölümde makinedeki program değiştirilecek ve giriş bilgileri gerekli biçimde değerlendirilecekti. Babbage'ın yaşamının 37 yılı büyük ölçüde bu bilgisayarın geliştirilmesi için gereken çalışmalarla geçti. 25 bin parçası olan ve 15 ton ağırlığındaki makinesinin bir 


kopyası bugün Londra'daki Bilim Müzesi'nde sergileniyor. 


Bilim tarihinin izini sürerken, bir koleksiyoncu heyecanıyla peşini düştüğümüz nesnelerin örneklerini çoğaltabiliriz. Heron'un küresi, Galileo'nun teleskopu GrahamBell'in telefonu, Wright kardeşlerin uçağı ilk akla gelenler. Bu nesnelerin izini sürmek en az “Kutsal hazine Avcıları” filmini izlemek kadar zevkli. Bu yolla aynı zamanda bilimin hangi şartlarda ilerledi- ğini görmek açısından da öğretici. Tarihin tozlu karanlıklarında kaybolup giden, bugün unutulmuş olan buluşlar da var elbette. Kimi nesnelerin de kimin elinden çıktığı unutulmuş, anonim özellikler kazanmışlar. Hepsinin ortak özelliği bizi geleceğin aydınlık dünyasına taşıyan, yol açıcı nesneler olması. Bu yüzden her biri zamanını doldurmuş olsalar da teker 


teker ilgilenilmeyi hak ediyor. 


Gökhan Tok 
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NUREMBERG MAHKEMESİ (JUDGMENT AT NUREMBERG) 


BESTERA 
DAMA FRY: 


Sencer Tracy Buri Lancaster Firar mar arlene DEN Jay Gartan, Maximilian Sele 
Montgomery Cil 


Nuremberg Mahkemesi (Judgment At Nuremberg), ya da Nuremberg Duruşması adıyla bilinen yapım, sinema tarihinin en çarpıcı hukuk filmlerinden biridir. Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğin Stankey Kramer üstlenmiş, mükemmel oyunculuk ve gerçek bir hikaye ile kült 


bir film çekilerek tarihe not düşülmüştür. 


Nuremberg Mahkemesi (Judgment At Nuremberg), 1946 — 1949 yıllarında Nürnberg’teki 12 
yargılamadan 1947'de yapılanı anlatmaktadır. Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard Widmark, Maximilian Schell, Judy Garland, Marlene Dietrich, William Shatner gibi oyuncuların varlığı filme güç katmıştır. Son derece başarılı bir mahkeme filmi olan sinemacılar tarafından başyapıt olarak kabul edilen film, iki dalda Oscar kazanmıştır. Filmin süresi 3 saatten fazladır ve klasik Amerikan filmlerinde olduğu gibi sadece avukatlar ön 


plana çıkmamakta, yargıç rolündeki karakterler geri planda kalmamaktadır. 


İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan gerçek olaylara odaklanan film, emir komuta zincirinde suç işleyen kişileri konu almaktadır. Nuremberg Mahkemesi (Judgment At Nuremberg) izleyiciyi sarsan bir sinematografi ile Hitler'in emrinde çalışan faşist rejime mensup, savaş suçlusu dört yargıcın yargılanmasını ve arka plandaki soykırımı işlemektedir. 


Y yaptıkları insanlık suçlarının görüşülmesi için mahkemeye çıkan dört hakim, dönemin 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meşhur kurumu Nürnberg Mahkemeleri'nde yargılanmaktadır. Soğuk savaş sürmektedir ve birçok insan II. Dünya Savaşı'nda yaşanan acı olayları unutmak istemektedir. Suçları hakkında hiçbir şüphe olmamasına rağmen politik baskılar nedeniyle tereddüt geçiren yargıç Haywood, eylemlerini yasal hale getiren dört yargıç hakkında en doğru kararı vermek zorundadır. 

Nuremberg Mahkemesi (Judgment At Nuremberg), ikinci dünya savaşından galip çıkan devletlerden olan ABD yapımı olmasına karşın objektif bir şekilde çekilmiş bir sinema yapımı olarak değerlendirilmekte, oyuncuların performansı ve türünün en iyi örneklerinden olması nedeniyle kült film olarak kabul görmektedir. İyi ve kötü kavramlarını derinlemesine inceleyen film, Almanya'nın karanlık döneminde işlenen insanlık suçlarından tüm dünya ülkelerinin ve insanlığın sorumlu olduğu mesajını vermektedir. Gerçekte kimin suçlu olduğunun felsefi tartışmasını yapılırken gerçek olaylar üzerinden hareket edilmekte, 


mahkeme kayıtlarının repliğe döküldüğü izlenimi yaratılmaktadır. 


Nuremberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi Hakkında 


İkinci Dünya Savaşı son edikten sonra, insanlığa verilen zararlar ve çekilen acılar nedeniyle daha önce uygulanmamış olan Uluslararası Ceza Mahkemesi Kurulması fikri uluslararası toplumda kabul görmüş, savaşı kazanan devletler tarafından verilen karar sonucunda, geçici ve özel yetkiye sahip mahkeme kurulması kararlaştırılmış, Birleşmiş Milletlerin almış olduğu 


karara dayanarak Nürnberg Uluslararası Askeri Savaş Suçları Mahkemesi kurulmuştur. 


Sovyetler Birliği yargılamanın Berlin'de yapılmasını istemesine karşın yargılamalar yıkılmış olan Berlin yerine Nürnberg'de yapılmıştır. Nürnberg'in propaganda merkezi olması sembolik açıdan da öneml bulunmuştur. Nürnberg’de birden fazla mahkeme kurulmustur ve en bilineni International Military Tribunal of Nurnberg'dir. Dört Müttefik devlet, ABD, 


Britanya, Sovyetler Birliği ve Fransa, birer yargıç ve savcı ekibi göndermiştir. 


Mahkeme kuralları, Kıta Amerikası ve Anglo-Amerikan yargı sistemlerinin birlikte uygulanması sonucu oluşmuştur. Yargılamalar sırasındaki tüm konuşmalar, tercümanlar yoluyla İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça'ya tercüme edilmiş, kulaklıklı simultane çeviri sistemi tarihte ilk kez Nürnberg Uluslararası Askeri Savaş Suçları Mahkemesinde 


uygulanmıştır. 
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, 1947 yılında aldığı karar sonucunda her galip ülke kontrolü altındaki bölgede askeri mahkeme kurma hakkı elde etmiş, ABD bu mahkemeyi 


Nürnberg'de kurmuştur. 


Nuremberg(Nümberg) Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi yargılamaları, Uluslararası Ceza Hukukunun başlangıcı olarak kabul edilebilecek uygulamalar yapmış, sanıklar, “barışa karşı suç işlemek”, “savaş suçları” ve “insanlığa karşı suçlar” kapsamında, cinayet, kitle imha, köleleştirme, sürgün, insanlık suçları, eziyet ve işkence eylemleri ile itham edilmiş 


ve yargılanmışlardır. 


Politik nedenlerle veya ırk ve din ayrımcılığına dayanılarak herhangi bir halka karşı gerçekleştirilen cinayet, toplu öldürme, sürgün ve benzeri tüm insanlık dışı eylemleri tanımlamakta kullanılan “İnsanlığa Karşı Suçlar” kavramı ilk defa bu mahkemelerde kullanılmış, mahkemelerin bazı uygulamaları ise, ceza hukukunun yerleşik bazı prensiplerini 


çiğnediği yönünde eleştirilmiştir. 

NÜREMBERG MAHKEMESİNDEN BUGÜNE BAKMAK 

Bugün paylaşacağım film Nüremberg Duruşması. Stanley Kramer'in yönettiği 1961 ABD 


yapımı ödüllü film, gerçek olaylara dayanmaktadır. Film sonraki yıllarda bazı özel televizyon 


kanallarında Nuremberg Mahkemesi adıyla da yayına verilmiştir. 


Hitler Rejimi Almanyası'nın yıkılışından sonra, Hitler rejimi döneminde muktedir olanların, yargıçların, savcıların yargılanmasını ele alan gerçekten yaşanmış olan bir yargılamayı anlatmakta. İç içe geçmiş birden çok konuyu ele almakta. Bir yandan diktatörlüklerde geçerli yasaları uygulayanların, bundan dolayı yargılanıp yargılanamayacaklarını, bir anlamda yerel yasaların evrensel insan haklarına aykırı olup olamayacağını tartışırken, diğer yandan kararlara etki eden etmenlerin neler olduğunu satır aralarında ifade etmekte. Örneğin Yargıç 


Haywood şöyle der; “ Yargıçlığa ilk başladığımda bazı kişilere dokunulamayacağını 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öğrendim!” Bu ise “hukukun üstünlüğü” kavramının nedenli boş bir kavram olduğunun anlatımıdır kanımca. Hukuk, tarih boyunca bir sınıfın başka bir sınıfı baskılamak için kullandığı, devletin baskı aygıtlarından birisi olagelmiştir. Ezilenlerin karşı çıkabilmesi oranında esnemiş ve bir takım haklar elde edilebilmiştir. Bunun nedeni ise elbette, devleti elinde tutanların lütüfkârlığından değil, bütünü kaybetmemek için, parçadan vazgeçmek 


zorunda kalmalarındandır. 


Baskı aracı olarak kullanma sadece bir sınıfın başka bir sınıf üzerinde kullandığı bir şey değildir. Bu bazen sınıf içi çatışmalarda da kullanılır. Ülkemizden somutlayacak olursak, Uzan grubunun, Doğan grubunun ve paralelci holdinglerin tasfiyesi ya da biat ettirilmeye çalışılmasını örnek gösterebiliriz. Tabi yine bunların öncesinde silahı elinde bulunduran asker 


ve polisin dizaynı da buna dahildir. 


Film bağlamında düşünecek olursak, adalete etki eden “ulusal onur, devletin korunması için devlet düşmanlarının, dini korumak için din düşmanlarının yok edilmesi gerektiği” gibi 


düşüncelerin bu günde geçerli olduğunu görüyoruz. 


Geçmişin bilinmesi, şayet doğru okunabilirse bir anlam ifade eder. Günümüzde yargı, bir sınıf ve o sınıfın bir kanadı tarafından olabildiğince kendi lehine kanırtılarak değiştirilmiştir. 
Hepimizin bildiği şekilde, yasalar da değişiklikler yapılarak, özel yetkili mahkemeler, özel yetkili savcılar oluşturulmuş, temyiz merci olan yüksek mahkemelerdeki denge bir anda değiştirilmiş, HSYK dizayn edilmiştir. Bunun sonucu olarak, davalar yasa dışı delillerle açılmış ve muhalifler tasfiye edilmiştir. Hatta bu tasfiye sırasında, taraftarlarının sermaye birikiminin sağlanması için, en basit hukuk davalarında dahi, taraftarlarının lehine kararlar verilmeye başlanmıştır. Elbette buna karşı direnen henüz tasfiye edilememiş hâkim ve 


savcılarda bulunmaktadır. 
Tekrar altını çizmek isterim ki, tarihi doğru okumak gerekir, dünün muktedirleri nasıl bugün yargılanmışsa, bugünün adaletsiz davranan muktedirleri de gelecekte yargılanacaktır. Klişe 


deyimle “hukuk herkese gerekir.” 


Uzun ama keyifli, sıkıcı olmayan bir film. Umarım 3 dakikalık izlemelere alıştırılmış 


beynimiz yaklaşık 3 saatlik bir filmi seyreder ve zenginleşir. 


İyi seyirler. 


43 


Şenol Karaduman-21 Eylül 2015 


Dünyalılar Editör Ekleme: 

Film hakkında bir ekşisözlük yazarı şu notları düşmüş; 

“oyunculuklar o kadar iyi ve hukuki mantık o kadar iyi kurgulanmış ki savcının ve avukatın her söz alışında, her suçlama ve savunmalarında gerçeği zaten bilmenize rağmen kafanızda soru işaretleri oluşabiliyor. aslında amerikalılar, savaşın galipleri açısından adaletin söz konusu dahi olmadığını, tüm mahkeme sürecinin çıkarlar doğrultusunda belirlenmiş bir gösteriden ibaret olduğunu çok acımasızca gösteriyor. hitler'in seçimle gelmesine ve özellikle savaş yılları boyunca halkın ezici bir çoğunluğunun desteğini almasına karşın mahkeme başkanının neredeyse konuştuğu herkesin “biz hitleri desteklemedik” demesi, hatta bir hizmetçinin “hitler çok kötülükler yaptı ama istihdam yarattı, yollar yaptı.” demesi çok tanıdık geldi. almanların hitler rejiminin yaptığı korkunç şeylerden duydukları pişmanlık ve yenilmiş olmanın verdiği eziklik duygusu da iyi yansıtılmış. filmdeki sıradan vatandaşlar olan almanların hepsi amerikalılara karşı aşırı derecede aşağılık kompleksindeler. janning'in hocalığını yapmış eski bir hakim, tanık olarak dinlenildiğinde nazilerin yargıyı, ülkeyi ele geçirmesini ve korku imparatorluğunun herkesi esir almasını anlattığı yerler de yine tanıdıktı. 
” -yargı tamamen onların denetimine geçmişti. temyiz hakkı kaldırıldı. insanlar özel 


mahkemelere gönderildi...(anlatmaya devam eder) mahkeme başkanı: peki buna karşı tepkiler 


oldu mu? 


-evet, kimileri istifa etti ya da etmeye zorlandı. diğerleriyse kendilerini sisteme adapte etmek zorunda kaldılar. belki ilk başta sonuçları kestiremediler ama sonra bu sonuçlar herkes için açık bir hale geldi.” 

ernst janning'in sonunda çileden çıkması ve söz alması üzerine yaptığı itiraflar aynı zamanda hitler'in yükselişi ve yaptığı şeytanlıklara göz yuman “uygar” dünyayı da yargılar nitelikte. 
Batı bizden hep hitler rejiminin tüm yaptıklarının birkaç manyağın çılgınlıkları olduğuna inanmamızı istedi. bunun sosyolojik incelemesini yapmadı, çünkü böylesi bir çözüm herkes için en uygunuydu. öte yandan tüm bir ulusun yargılanması da mümkün olamazdı. işte film bu iki keskin, ince ve bir o kadar da tehlikeli çizgi arasındaki ayrımı akıl dolu, oyunculukların 


efsanevi boyutlara ulaştığı diyaloglarıyla her açıdan inceliyor ve tarihe not düşüyor.” 
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Filmden kısa bir bölümü şuradan izleyebilirsiniz. 
( https://Wwww.youtube.com/watch?v—EUBR0Ocayo, 8) 


İMPARATORLUKLAR ÇÖKTÜ BİRİ HARİÇ! 


İmparatorluklar Çöktü Biri Hariç! — Britanya İmparatorluğu.Bu imparatorluğun üzerinde 


güneş hala batmıyor! 


İngiliz Milletler Topluluğu ya da kendi tanımlamalarıyla Commonwealth of Nations — Milletler Topluluğu. Toplam 52 ülke ve yaklaşık 2.5 milyar insandan oluşuyor. Ülkelerin çoğu geçmişte İngiliz sömürgesi ancak kendi isteğiyle katılan ve geçmişte hiç İngiliz 


sömürgesi olmayan ülkeler de var. Gücün bir parçası olmak adına birliğe dahil oluyorlar. 


Wikipedia”da topluluk hakkında şöyle yazıyor; Geçmişte Britanya İmparatorluğu'nun (37 ülke), günümüzde de Birleşik Krallık'ın parçası olan (16 ülke) devletlerin oluşturduğu uluslararası bir koalisyondur. Üyelerin 16'sı hâlen Britanya Kraliyet Ailesi yönetimindedir. 
Bu ülkelerde, mevcut monark TI. Elizabeth, devlet başkanı görev ve yetkilerini, kendisi tarafından atanan Genel Valiler aracılığı ile sürdürür. Kraliçe aynı zamanda İngiliz Milletler 


Topluluğu'nun başkanıdır. 


Genel valilerin görevleri şöyle tanımlanmış: 


Devlet Başkanı ve hükümdar “Kraliçe TI. Elizabeth”dir. Kraliçe'nin temsilcisi Genel Vali’ dir ve genellikle emekli olmuş eski politikacılar veya ilgili ülkenin başbakanının önerisiyle Kraliçe tarafından atanır. Genel Vali, siyaseten tarafsız olup Avam Kamarası ve Senato'nun (üst meclisin) çıkardığı kararnamelere kraliçe adına onay vermek, devlet başkanlığı düzeyinde imzalanması gereken belgeleri imzalamak ve onaylamak, parlamento toplantılarını resmen açıp kapatmak ve seçimler öncesi parlamentoyu feshetmek, başbakanı ve hükümeti atamak veya görevden almak, büyükelçilerin güven mektuplarını teslim almak veya vermek 


görevlerinden birkaçıdır. 
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Birleşik Krallık Kral/Kraliçesi tarafından Devlet Başkanı sıfatıyla Genel Vali atanan ülkeler şöyle; 

Kanada 

Avustralya 

Yeni Zelanda 

Barbados 

Bahama Adaları 

Grenada 

Saint Lucia 

Saint Vincent ve Grenadinler Ballantyne 
Antigua ve Barbuda 

Saint Kitts ve Nevis 

Belize 

Fiji 

Papua Yeni Gine 

Solomon Adaları 


İrlanda kendi isteğiyle birlikten ayrılmış durumda. 


Kraliçe TI. Elizabeth (21 Nisan 1926 94 yaşında) ve Charles (Galler prensi d. 14 Kasım 1948) 


2014 — 2017 yıllarında Birleşik Krallık'ın Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan, ismini 15 
Temmuz sonrası sıkça duyduğumuz ve geçtiğimiz aylarda yapılan bir atama ile İngiliz İstihbarat Örgütü MI6 başkanı olan Richard Moore, 6 kıtada örgütlenmiş bu yapı için biz imparatorluk değiliz, daha çok bir çıkar ve stratejik ortağız diyor ancak, başta topluluğa üye ülkelerde, Azerbaycan'da, Ortadoğu'da, Kafkaslarda, hatta Türkiye'de İngiliz stratejisine ve “yüksek çıkarlarına? aykırı adımlar atılabildiğini iddia etmek oldukça iyimser bir yaklaşım 


olur. 


Bu noktada istihbaratçı Richard Moore'a biraz daha kulak verelim. Bu konuda kaleme aldığı 


bir yazıdan birkaç alıntı yapmak isterim. 
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” Kısa bir süre önce seçilen Gambiya Cumhurbaşkanı ülkesini tekrar Milletler Topluluğuna dahil etmek niyetinde olduğunu açıkladığında (zira bir önceki Cumhurbaşkanı, Gambiya”'yı topluluktan çıkartmıştı), twitter takipçilerimden birisi Gambiya'nın tekrar Britanya Sömürgesi 


olacağını söyledi. 


İmparatorluk geçmişimiz, tüm imparatorluklarınki gibi, sorunlu bir geçmiş. Zulüm ve istismar olan bir geçmiş. İrlanda kökenli bir Britanyalı olarak tabii ki bunu yadsımayacağımı tahmin 


edersiniz. 


Ama bu imparatorluk, pek çok ülke ile güçlü bağlar da yarattı. Ve bu bağların en güzel temsil edildiği platform da 13 Mart'ta 68'inci yılını kutlayan Milletler Topluluğu'dur (Kuruluşu 1949, yazı 2017'de kaleme alınmış). Şunu belirteyim, Milletler Topluluğunun tam adı, Türkçe sözlüklerde yer aldığı gibi İngiliz Milletler Topluluğu değil! 


Pekiyi o zaman Milletler Topluluğu tam olarak nedir? Kriket oynayan ülkeler için özel bir klüp mü? Her ne kadar pek çoğumuz bu akıl sır ermez oyunu oynuyor olsak da hayır... Pekiyi Topluluk ülkeleri, daha önce Britanya sömürgesi olan ülkeler mi? Evet, ya da en azından ilk başlangıcı böyleydi: daha önce Britanya sömürgesi olan ülkelerin bağımsızlıklarını kazandıklarında Milletler Topluluğuna katılmasıyla başladı. Ama başka ülkeler de bu Topluluğa katılabilir. Son katılan iki üye, Ruanda ve Mozambik, Birleşik Krallık sömürgesi değillerdi. Ama en önemlisi şu: Milletler Topluluğu, birbirleriyle yakın bir tarihi bağa sahip olan ülkeleri küresel sınamalarla birlikte mücadele edebilmeleri için ortak özgürlük, adalet ve 


demokrasi değerlerine dayanan bir şemsiye altında bir araya getirmeyi amaçlıyor. 


Milletler Topluluğu dünyanın en eski siyasi devlet derneklerinden bir tanesi. 1949 yılında kurulan kurumun adındaki Milletler Topluluğu ifadesi, örgütün sürekli büyüyen ve çeşitlilik açısından zengin doğasını çok güzel yansıtıyor. Bugün Milletler Topluluğunda, Afrika, Asya, Amerika, Avrupa ve Pasifik olmak üzere altı kıtaya yayılmış 52 üye devlet var. Hep birlikte dünya kara yüzölçümünün dörtte birini oluşturuyoruz! Bu da yaklaşık 2,4 milyar insan ya da bir başka değişle dünya nüfusunun üçte biri demek. Üyelik, özgür ve eşit bir gönüllü işbirliği 


esasına dayalı. 


Gerçekten zengin bir çeşitliliğe sahibiz. Üye ülkelerimiz arasında dünyanın en büyük, en küçük, en zengin ve en fakir üleleri var. Mesela bazı üye ülkelerin nüfusu 1,5 milyon ya da altındayken, Hindistan gibi yaklaşık 1,5 milyar nüfusu olan bir üye ülkemiz de var. Ama tüm 


bu ülkelerin paylaştığı, çok önemli bir ortak özellik var. Tüm üyelerimiz, Milletler Topluluğu 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Sözleşmesinde yer alan Milletler Topluluğu değer ve ilkelerini, yani demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü paylaşıyor. Ve üye ülkelerin tüm liderleri, ülkelerinin ekonomisi hangi seviyede olursa olsun Milletler Topluluğu politika ve önceliklerinin 


şekillendirilmesinde eşit söz hakkına sahip. 


Kısacası, şu anda Milletler Topluluğu Başkanı sıfatı — yani pek çok sembolik işlevi kapsayan rolü — şu anda her ne kadar Majesteleri Kraliçe Elizabeth taşıyor olsa da, Milletler Topluluğunun işleyişine ve önceliklerine ilişkin esas kararlar üye devletler tarafından ortak bir 


şekilde, çok iyi kurulmuş bir sekreterya aracılığıyla alınmakta. 


Her iki yılda bir üye devletler, Milletler Topluluğunu ve daha geniş bir çerçevede dünyayı ilgilendiren konuları görüşmek üzere Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları 


Toplantısında bir araya gelir. 


Geleneksel olarak Milletler Topluluğu, Birleşik Krallık ile yakın bir bağı olan ülkeler grubunu temsil ediyor. Milletler Topluluğu ülkelerinden kuşaklar boyu pek çok insan, Birleşik Krallık?'ı kendilerine yuva olarak seçerek, bugün Birleşik Krallık'ın kimliğini oluşturan çeşitliliği, inanılmaz becerileri ve son derece zengin bir kültürel mirası beraberlerinde getirdiler. Bu çeşitliliği Birleşik Krallık'ın pek çok kesiminde, mesela müzikte, mutfakta, modada, sanatta, eğlencede, ve bağlı olduğum Dışişleri Bakanlığında, çok net olarak görebiliyorum. Hatta başında bulunduğum diplomatic misyon personeli içerisinde ataları Kanada, Nijerya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Pakistan'a kadar uzanan (ve eminim, daha da 


unuttuklarım vardır) pek çok kişi var. 


Tabii ki, Milletler Topluluğu kimliğinin kökenlerinin İmparatorluğa dayandığı yadsınamaz. 
Ama bu, imparatorluk geçmişini çoktan aşmış ve geride bırakmış bir kimlik. Ortak adalet, hukukun üstünlüğü ve demokrasi gibi ortak değerlerimizden ve toplumda ve ekonomide eşit 


ortaklıktan oluşan bir kimlik bu. Kısacası, herkes için ortak bir zenginlik.” 


Yazımızı bu topluluğa üye farklı kıtalardan birkaç ilginç üyeyi listeleyerek tamamlayalım. 


Avrupa 

Birleşik Krallık Birleşik Krallık (1931) 

Malta (1964) 

Kıbrıs Cumhuriyeti (1964) (Günümüzde Kıbrıs Rum Kesimi) 


Kuzey Amerika 
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Kanada (1931) 

Jamaika (1962) 

Dominika (1978) 

Orta Amerika 

Belize Belize (1981) 

Güney Amerika 

Guyana Guyana (1966) 
Afrika 

Güney Afrika Cumhuriyeti (1931, Birlikten çıkışı 1961 ve geri dönüşü 1994) (Kraliçe burada hükümdar olarak geçmez.) 
Gana (1957) 

Nijerya (1960 üyeliğinin iptal edilişi 1995 tekrar kabul edilişi: 1999) Tanzanya (1961) 

Uganda (1962) 

Kenya (1963) 

Ruanda (1962) 

Malavi (1964) 

Zambiya (1964) 

Seyşeller (1976) 

Namibya (1990) 

Mozambik (1995) 

Kamerun (1995)* 

Gambiya (1965-2013; 2018-) 
Asya 

Sri Lanka (1948) 

Singapur (1965) 

Maldivler (1982) 

Hindistan (1948) 

Malezya (1957) 

Pakistan 

Bangladeş 

Avustralya veya Okyanusya 
Avustralya (1931) 

Yeni Zelanda (1931) 

Samoa Samoa (1970) 
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Papua Yeni Gine (1975) 
Solomon Adaları (1978) 


Deniz Kartal 


Kaynaklar: 


Wikipediablogs.fcdo.gov.uk 


https://Www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-53586206 https://Wwww.dikgazete.com/kralice-nin-talimatlarini-mi6nin-yeni-baskani-richard-moore-mi- getirdi-makale,3017.html 

http://Wwww.beyazperde.com/filmler/film-112348/ http://Wwww.beyazperde.com/filmler/film-57349/ 


TARİHİ DEĞİŞTİREN HASTALIKLAR VE KORONA 


Tarih boyunca yaşanan Veba, Sarıhumma, Çiçek, Sığır Vebası gibi salgın hastalıklar, hanedanlıkların çöküşlerinden, sömürgeciliğin artışına, iklim değişiminden, kilisenin gücünün kırılmasına, sanayi devrimine yol açmasından, isyanlara büyük ve kalıcı etkileri oldu. 
Korona'nın da olacak. 

Şimdiden gündelik hayatta yarattığı doğrudan sonuçları yaşıyoruz ancak esas etkiyi, mevcut devletlerin işlevlerinin sorgulanması, ekonomik sistemin radikal eleştirisi, sosyal yaşamın topyekun dönüşümü konularında göreceğiz. Muhtemelen yıkıcı bir sürecin ardından yeni bir 


dünya ile tanışacağız. 


14. yüzyıl vebası ve Batı Avrupa'nın yükselişi 


1350”lerde Avrupa'yı vuran veba, nüfusun yüzde 3'ünü öldüren çok büyük bir salgındı. 


Ancak milyonlarca insanın ölümü sonrası, salgından etkilenen ülkeler büyük bir hızla büyüdü 


ve bugün dünyanın en zengin ülkeleri haline geldi. 


Yüksek oranda insanın ölümüne sebep olduğu düşünülen hıyarcıklı veba (bubonik veba) çoğunlukla köylülerin hayatına mal oldu. Bu da toprak sahiplerinin işgücü sıkıntısı yaşamasına yol açtı. Geride kalan sağlıklı tarım işçileri, daha fazla pazarlık gücüne sahip oldu. 
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Yani işçilerin, toprak sahiplerinin borçlarını ödemek adına çalıştırıldığı eski feodal sistem parçalanmaya başladı. Bu parçalanma Batı Avrupa'yı daha modern, ticaret odaklı ve nakit 


bazlı bir sisteme itti. 


İşlerini yaptırmak için insanları çalıştırmak daha pahalı hale geldiğinden, iş sahipleri işçilerin yerine geçecek iş gücü tasarruflu teknolojilere yatırım yapmaya başladı. Sanayileşmenin, insanın yerini makinelerin almasının önü böylece açılmış oldu. Bu sebeple salgının Avrupa 


emperyalizmini cesaretlendiği görüşü hâkim. 


Deniz yolculukları ve keşifler o döneme kadar son derecede tehlikeli görülmüştü. Ancak vebanın neden olduğu yüksek ölüm oranları, insanları salgından kaçmak için uzun deniz yolculuklarına çıkmaya daha istekli hale getirdi. Bu da Avrupa sömürgeciliğinin yayılmasına 


yardımcı oldu. 


Ekonomiyi modernize etmenin, teknolojiye yatırım yapmanın ve dışa açılmayı teşvik etmenin 


etkisiyle Batı Avrupa, zaman içinde dünyadaki en güçlü bölgelerden biri oldu. 


Batı ülkelerinde kilisenin etkisi giderek azaldı. 


Amerika'daki çiçek hastalığı ölümleri ve iklim değişimi 
Amerika kıtasının 15. yüzyılda sömürge haline getirilmesi pek çok insanın ölümüyle 


sonuçlanıp dünyanın iklimini değiştirmiş olabilir. 


University College London?'daki bilim insanlarının yaptığı araştırma, yalnızca o yüzyıl içinde, o dönem dünya nüfusunun yüzde 10'una denk gelen bölge nüfusunun 60 milyondan 5-6 


milyona düştüğünü gördü. 
Bu ölümlerin çoğuna, sömürgeciler tarafından getirilen hastalıklar neden oldu. 


Çiçek hastalığı aralarında en fazla can kaybına yol açan etkendi. Diğer ölümcül hastalıklar 


arasında ise hıyarcıklı veba (bubonik veba), sıtma, humma ve kolera vardı. 
Bunların bölgedeki yıkıcı etkisinin yanı sıra tüm dünyada da bazı sonuçları oldu. 


Hayatta kalan az sayıda insan, elde kalan arazileri yeterince işleyemediği için çok büyük 


alanlar ormana veya çayıra dönüştü. 
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Tahmini 560 bin kilometre kare alan, yani neredeyse Kenya büyüklüğünde bir yer bu yönde 


değişti. 


Bitki ve ağaçlardaki bu muazzam büyüme, karbondioksit seviyesinde azalma sağlayıp 


dünyanın geniş bölgelerinde sıcaklığın düşmesine sebep oldu. 


Bilim insanları, volkanik patlamalar ve güneş aktivitelerinin azalmasıyla beraber bu olayın da, 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dünyanın pek çok yerinde sıcaklığın düştüğü “Küçük Buz Çağı” adı verilen dönemin 


başlamasına neden olduğuna inanıyor. 


İronik olan ise, bu olaydan en çok etkilenen alanlardan biri, düşük oranda mahsul ve 


kıtlıklarla mücadele eden Avrupa'ydı. 


Sarıhumma ve Haiti?nin Fransa'ya başkaldırısı 


Haiti'de meydana gelen bir salgın, Fransa'nın Kuzey Amerika'dan çıkmasına yardımcı oldu. 


Bunu da ABD'nin kıtada büyümesi ve hızla güçlenmesi izledi. 


18017de Avrupalı sömürge güçlerine karşı çıkan bazı isyanların ardından, Fransa'nın 


işbirliğiyle Haiti? yi Toussaint Louverture yönetti. 


Ancak Fransız lider Napoleon Bonaparte kendisini hayat boyu yönetici olarak açıklayınca, 


adanın da tüm kontrolünü ele geçirmek için on binlerce askeri Haiti'ye yolladı. 

Savaş meydanında oldukça başarılılardı. 

Ancak sarıhummanın etkisi savaşın seyrini değiştirdi. Salgın sebebiyle Fransa'dan gelen yaklaşık 50 bin asker, subay, doktor ve denizcinin öldüğüne ve sadece 3000 kişinin Fransa'ya geri dönebildiğine inanılıyor. 

Afrika kökenli hastalığa Avrupalı güçlerin hiçbir doğal bağışıklıkları yoktu. Askeri güçleri bozguna uğrayan ve demoralize olan Napolyon, sadece Haiti'yi terk etmedi; Fransa'nın 


Kuzey Amerika'daki tüm hedeflerinden de vazgeçti. 


Askeri güçlerinin Haiti’ deki isyanı durdurmak için başlattığı ancak başarısız olan 


operasyondan sadece 2 yıl sonra Fransa lideri 2 milyon kilometre kareden daha büyük bir 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araziyi (“Louisiana Alışverişi? olarak da biliniyor) ABD yönetimine satıp, genç ülkenin 


boyutunu ikiye katladı. 


Afrika sığır vebası ve sömürge yayılması 


Hayvanları öldüren bir hastalık da, Avrupa'nın Afrika'yı sömürgeleştirmesini hızlandırdı. 


1888-1897 yılları arasında sığır vebası virüsü (rinderpest), Afrika'nın sığırlarının yüzde 90'ını öldürüp Afrika Boynuzu, Batı Afrika ve Güneybatı Afrika bölgelerindeki toplulukları harap 


etti. 


Büyük baş hayvanların yitirilmesi açlığa, toplumda bir çöküşe ve sığınmacıların salgından etkilenen bölgelerden kaçmalarına yol açtı. Mahsul yetişen yerler de etkilendi. İnsanların 


birçoğu toprağı sürmek için öküze güvendiğinden ekin yetiştirme alanları da etkilendi. 


Hastalığın neden olduğu kaos, Avrupa ülkelerinin 19. yüzyılın sonlarında Afrika'nın büyük 


alanlarını sömürgeleştirmesini kolaylaştırdı. 


Planları sığır vebası salgını başlamadan sadece birkaç yıl önce başlamıştı 


1884-1885'te Berlin'deki bir konferansta, aralarında Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Portekiz, Belçika ve İtalya'nın da olduğu Avrupa'dan 14 ülke, Afrika üzerindeki emellerini 


görüştü. Planlar bu konferansın sonrasında resmileşti. 


Bu planlar kıtada çok büyük bir etki yarattı. 1870'lerde Afrika'nın yalnızca yüzde 10'u Avrupa kontrolü altındayken 1900'lere gelindiğinde bu oran yüzde 90'a çıkmıştı. Haksız 


toprak alımı, sığır vebası salgınından oluşan kaos ile desteklendi. 


İtalya, nüfusun neredeyse üçte birini öldüren Etiyopya”daki kıtlık nedeniyle başka bir Afrika ülkesi olan Eritre'ye 1890'ların başında yola çıktı. 


Veba ve Çin'deki Ming hanedanlığının düşüşü 


Ming hanedanlığı, Doğu Asya'nın geniş kısmında büyük bir siyasi ve kültürel etki kullanarak Çin'i neredeyse 300 yıl boyunca yönetti. Ama bu yönetim, korkunç bir salgın hastalık sonrası 


son buldu. 
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Salgın, Çin'in kuzeyine 164 yılında, muazzam can kayıplarıyla birlikte geldi. Bazı bölgelerde nüfusun yüzde 20'si, bazılarında yüzde 40'1 öldü. Veba, kıtlık ve çekirgelerle aynı zamanda ortaya çıktı. 


Tarlalarda mahsul bulamayan insanların yiyecekleri yoktu ve bazıları salgın kurbanlarının 


cansız bedenlerini yemeye başladı. 


Kriz büyük olasılıkla hıyarcıklı veba (bubonik veba) ve sıtmanın bir birleşimiydi. Kuzeyden 


gelip hanedanlığı tahtından edecek olan istilacılar tarafından getirilmiş olabilir. 


Kaosla artan haydut saldırılarını, Ming hanedanlığının yerine geçip yüzyıllar boyu sürecek 


kendi imparatorluklarını kuran Qing Hanedanlığı'nın istilası takip etti. 


O ara hasta olan Ming liderinin karşı karşıya kaldığı, aralarında yolsuzluk ve kıtlığın da bulunduğu pek çok sorun vardı ancak ülke çapında yayılan ölümcül salgın hastalık, 


yönetimlerinin çok daha hızlı şekilde son bulmasına yol açtı. 


ÜÇ MAYMUNUN HİKAYESİ 


SEE NO EVIL, HEAR NO EVIL, SPEAK NO EVİL 


Biri gözlerini, biri kulaklarını, diğeri de ağzını elleriyle kapamış üç maymun figürü ile her yerde karşılaşıyoruz. Japon kökenli bu figürdeki maymunların isimleri, Mizaru, Kikazaru ve Iwazaru, Japonca'da sırasıyla (şeytanı) görmemek, işitmemek ve konuşmamak anlamına 


geliyor. 
Japonca ‘saru’ hem maymun anlamına gelen bir isim hem de arkasından geldiği kelimeye olumsuz anlam veren bir ek. Farklı anlamlarına rağmen aynı şekilde telaffuz ediliyorlar ve bir 


kelime ile birleştiklerinde saru, zaru'ya dönüşüyor. 


Yani Mizaru hem gören maymun hem de görmemek anlamına geliyor. Üç maymunlar 


karşımıza ilk olarak 17. yüzyılda Japonya'da, ülkedeki iç savaşı bitirmekle ünlü 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Tokugawa'nın anısına 1636 yılında yapılan anıtın ön tarafındaki ağaç oyma figürler arasında 


çıkıyor. 


Görmeyen, duymayan, konuşmayan maymunlar ilk Japonya'da görülse de, felsefesinin 8. 
yüzyılda Hindistan'da ortaya çıktığı, Budist rahipler aracılığı ile önce Çin'e sonra da Japonya'ya geçtiği sanılıyor. Hindistan'daki kökeni ise “görmezsek, işitmezsek, konuşmazsak, şeytan da bize dokunmaz, işimize karışmaz” şeklinde özetlenebilecek Vadjra 


düşüncesine dayanıyor. 


Vadjra aslında üç gözü ve birçok eli olan bir Tanrı. Elleri ile sürekli gözlerini, kulaklarını ve 


ağzını kapatıyor. Böylece insanlara kötülüklere bulaşmama mesajı veriyor. 


Japonya, Nikko’da üç maymun figürünün bulunduğu yerde maymunlar ile ilgili olan anlatılan hikaye biraz daha farklı... 

Çok eski zamanlarda bir dağın bir yamacında iyi ve akıllı bir maymun kral, diğer yamacında da şeytan yaşarmış. Kralın çok yaşlı ama çok da akıllı üç danışman maymunu varmış. 
İnançlarına göre öbür yamaçta yaşayan şeytanı gören ve sesini duyanlar sonsuza kadar lanetlenip taş kesilir, maymun krallığı da felakete uğrarmış. Bu üç danışman maymun bir gün kralları için tepede nadide çiçekler ararlarken, çalıların arasında bir hışırtı duymuşlar. Merakla çalıları aralayıp baktıklarında şeytanla yüz yüze gelmişler. Şeytan çirkin sesiyle çığlıklar 


atmaya başlamış. 


Maymunlardan birincisi görmemek için gözlerini kapamış ama şeytanın sesini duymuş. 
İkincisi kulaklarını kapamış ama o da şeytanı görmüş. Üçüncüsü ise hiçbir şey yapamamış, şeytanı hem görmüş hem de sesini işitmiş, bu ölümcül sırdan kimseye bahsetmemek için hemen ağzını kapamış. Kalplerinin taşlaşacağını bilerek ormanda dalları yere değen bir söğüt ağacının altına gizlenmişler. Orada saatlerce hareketsiz kalmışlar. Gece yarısı bu sırrı kimseye söylemeyeceklerine, krallarını ve halklarını tehlikeye atmamak için ellerini kapattıkları 


yerlerden çekmeyeceklerine dair birbirlerine söz vermişler. 
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O günden sonra insanlar ne zaman gözlerini, kulaklarını ve ağzını kapatmış üç maymun görseler anlamışlar ki onlar şeytanı görmüş ve duymuşlardır ama toplumun çıkarları uğruna 


bunu bir sır olarak saklamaktadırlar. 


Bu hikayesi, ama figürün asıl önemi, yazı ile aktarılması zor olan bir mesajı akılda kalıcı 


biçimde insanlara doğrudan iletebilmesi elbette... 


Üç maymunu oynamak zorunda kalmayacağımız zamanlara erişmek dileğimizle...Diğer yandan günümüzün şeytanlarının yıkıcı etkilerini, üç maymunu oynayarak atlatamayacağımız 


ortada. 
Hazırlayan: Sibel Çağlar 
Kaynak: 


https://Wwww.phrases.org.uk/bulletin board/1I/messages/166.html 


Zeki Kanmaz — Bunları Biliyor muydunuz? 


UKRAYNA'YA DAİR GERÇEĞİ SÖYLEMEK! 


ABD İkinci emperyalist savaşın sonunda tartışmasız hegemonik bir güç haline geldi. O kadar ki, bir başına dünya sanayi üretiminin yarıdan fazlasını sağlıyordu. Faşizmin yenilgisinde başat rol oynayan Sovyetler Birliği'nin de etkinlik alanı Avrupa'nın ortalarına kadar genişledi, prestiji arttı. ABD başkanı Roosevelt”le Stalin arasındaki bir kompromiye göre, “Hür Dünya”, ABD'nin, “Komünist Blok” da Sovyetler Birliğinin nüfuz bölgesi olacaktı... 
Fikret Başkaya 


BELARUS 
— RUSSİA 
.— 


ž ii 
= UKRAINE Na 


Fakat ABD 1949 yılında bir askeri (militer) saldırı paktı olan NATO'yu kurdu. Türkiye 1952'de NATO'ya üye oldu ve o tarihten sonra bir ABD (Batı) uydusuydu. Bağımsız dış 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politika uygulama yeteneğini kaybetti... 1955'de de Sovyetler Birliği Varşova Paktı'nı kurarak cevap verdi... Artık ondan sonraki dönem “Soğuk Savaş” dönemiydi ve silahlanma 


yarışı hız kesmedi... 


1990'da Sovyetler Birliği dağıldı. Varşova Paktı'nın varlık nedeni ortadan kalktı ve lağvedildi. Hasım sahneden çekildiğine göre, NATO'nun da lağvedilmesi gerekirdi ama tam tersi oldu. NATO genişlemeye devam etti. 1990'da 16 olan üye sayısı bugün 30 ve üç aday da sırada bekliyor... 


Sovyetler Birliği dağılınca ABD ve bir bütün olarak NATO cephesi düşmansız kaldı. Oysa, emperyalizm savaşsız, hegemonya düşmansız yapamazdı. Ve “İslamcı Terörü” keşfettiler. 
Cihatçı katilleri eğittiler, donattılar, finanse edip sahaya sürdüler... 2000'li yılların başlarında Rusya gücünü toparladı ve Çin etkin bir güç olarak sahnedeki yerini aldı. Artık emperyalist 


Batı'nin bir değil iki düşmanı var... Rahatlamış görünüyorlar... 


1990'dan sonra NATO cephesi Rusya'yı Batısından kuşattı. Batı sınırında NATO üyesi olmayan ülke kalmadı. Ukrayna'nın da ittifaka katılması, NATO'nun Rusya'nın karnına kadar girmesi demeye gelecekti... Büyük ölçüde NATO'cu cephenin dahliyle peydahlanan ‘renkli devrimle? (2014) Ukrayna'da Batı yanlısı bir rejim iktidara taşındı. Rus asıllı nüfusun yaşadığı Donbas bölgesindeki halk isyan etti ve özerklik talep etti. 2014'den beri Donbas halkı Ukrayna ordusunun desteklediği paramiliter-neofaşist unsurlar tarafından aralıksız bombalanıyor... Bugüne kadar binlerce çocuk, kadın her yaştan insan katledildi... 


Katliamlardan özgürlüğün, demokrasinin, hukukun timsali olan Batı'nın hiç haberi oldu mu? 


Minks anlaşması (2014), ateşkes ve Ukrayna güçlerinin (neofaşist unsurların) geri çekilmesini, Donetsk ve Luhansk bölgelerine özerlik tanınmasını öngördüğü halde, Ukrayna Minks anlaşmasına uymadı, özerklik tanımaya yanaşmadı. Eğer Donbas özerlik kazanırsa, Parlamento?'da Rusya yanlısı çoğunluk oluşacaktı... Bugünkü Ukrayna hükümetinin öyle bir şeyi kabullenmesi mümkün değildi... Bunun üzerine iki halk cumhuriyeti bağımsızlık ilan ettiler. Rusya tanıyınca da NATO cephesi ayağa kalktı... Neymiş efendim ‘tanıma’ Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlali, dolayısıyla “uluslararası hukukun ihlaliymiş?... ABD ve müttefikleri Irak'ı Libya'yı, Suriye'yi, Afganistan'ı çökertirken Yugoslavya’ yı paramparça ederken “uluslararası hukuk? akla geliyor muydu... Kaldı ki, ABD ve müttefikleri Westfalya Barışından (1648) beri oluşan uluslararası hukuku geride kalan 30-40 yılda bypass ettiler... 
Yeni hukuk teorileri geliştirdiler... “Önleyici savaş”, “insani müdahale”, “müdahale 


zorunluluğu” gibi... 
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“Kapitalizm, Emperyalizm ve Hegemonya Üzerine Notlar” Başlıklı yazımızı da okumak isteyebilirsiniz. 

Aslında uluslararası hukuk ‘söylemi’, ahmakları aldatmaya yönelik ideolojik bir manipülasyon olmanın ötesine geçmiyor... Zaten ABD Minks Anlaşmasının uygulanmasını istemiyordu. Öyle bir şey çıngar çıkarma olasılığını zayıflatırdı... Dolayısıyla, Donbas bölgesinde sekiz yıllık savaşın sonunda ortaya çıkan durumdan Moskova değil, asıl Washington ve müttefikleri -— NATO'cu cephe- sorumludur. Zaten bütün bu zaman zarfında 


Kiev'in ipi hep ABD'nin elindeydi... 


Büyük bir devrimin eseri olsa da Sovyetler Birliği hiçbir zaman kavramın gerçek anlamında sosyalist bir ülke olmadı. Bürokratik-totaliler bir rejim söz konusuydu. Ukrayna da bir “oligarklar” cumhuriyeti... Halkın ezici çoğunluğu açlık ve sefalet sınırında yaşıyor. 
Ukrayna'ya Rusya'nın işgal girişimi tam da ABD başta olmak üzere emperyalist kampın istediği bir şeydi... Tabii buradan bir üçüncü dünya savaşı çıkmaz... Eğer çıkarsa da o 


savaşın kazananı olmaz... Üçüncü Dünya Savaşı nükleer bir savaş olacağına göre... 


İnsanların “bilinci”, “dünya görüşü” kapitalist oligarşilerinin hizmetindeki büyük medya, kendilerinden menkul “düşünce kuruluşu” denilenler ve (bilim yuvaları sayılan çok prestijli) Batı üniversitelerinde oluşturuluyor... Dünyanın geri kalanı Avrupa (Batı) merkezli ideolojik yabancılaşmayla malül... Avrupa merkezli ideolojik yabancılaşmayla hesaplaşmadan şeylerin yerli yerine oturması mümkün değil... Kendi gerçekliğimize kendi gözümüzle 


bakmayı becerinceye kadar bir şeylerin değişmesi mümkün değil... 


Batı demokrasisi, temsili demokrasi denilenin aslında gerçek demokrasiyle bir ilgisi yok. O kadarı da dünyanın geri kalanının sömürüsü, yağma ve talanı sayesinde mümkün oluyor... Bir fikir vermek için, bugün Afrika'nın doğal kaynaklarının ve emeğinin sömürüsü, “doğrudan sömürge” oldukları dönemdekinden daha büyük... Fakat bir şeyin bilinmesi gerekiyor. Zaten kapitalizm dahilinde gerçek bir demokrasi mümkün değildir. Zira, demokrasi ve kapitalizm 


antinomik kavramlardır... Biri olursa diğeri olmaz... 


Savaş söz konusu olduğunda sadece insan ölümleri akla geliyor. Oysa savaşlar sadece insanları öldürmüyor. Ekolojik yaşamı da yok ediyor. Ekolojik dengeleri aşındırıyor. Yaşamın temelini yok ediyor... Fakat, kapitalistler sadece savaştan kâr etmezler... Yıktığını inşa 


ederek savaş sonrasında da kâr ediyorlar... 
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Kapitalizm-emperyalizm var oldukça, savaşlar, çatışmalar, boğazlaşmalar da var olmaya devam eder... Fakat bir şey var: Kapitalizm dahilinde insanlığın ve uygarlığın bir geleceği yok... Vakitlice bu netameli sistemden çıkılamazsa, geriye kurtarılacak bir şey kalmaya bilir... 


“Savaşa karşıyım demek? iyi-güzel de, o kadarı yeterli değil. Savaşın gerisindeki nedenleri, savaşın gerçek faili olan sistemi de sorun etmek ve gereğini yapmak gerekiyor... Velhasıl ne 


ile cebelleştiğini bilmek önemlidir denmiştir... 


Not: Ukrayna'ya dair daha fazlası için 2014*de Samir Amin”le yaptığım söyleşiye bakılabilir...(https://Wwww.cafrande.org/fikret-baskayanin-samir-amin- 


ile-yaptigi-soylesi/) 


FİKRET BAŞKAYA'NIN, SAMİR AMİN İLE YAPTIĞI SÖYLEŞİ: 


“AMERİKALILARIN AMACI BÖLGEYİ KAOSA SOKMAKTIR...” 
24/09/2014-https://www.cafrande.org/fikret-baskayanin-samir-amin-ile-yaptigi-soylesi/ 


Önce neden emperyalist müdahaleler var ve bunlar neden Orta-Doğu'da odaklanıyor? Çünkü neo-liberal, neo-emperyalist yeni dünya düzeni sürdürülebilir değil. Artık çevre ülkelerin büyük çoğunluğunda sosyal planda tam bir yıkım tablosu söz konusu ve bu asla tahammül edilebilir bir durum değil. Bir zamanlar Mao'nun dediği gibi, dünya kapitalist sisteminin çevresindeki Güney ülkeleri, doğası gereği “fırtına bölgesi” (zone de tempête) olmaya devam ediyor. 


Söyleşi: Fikret Başkaya 


Fikret Başkaya: Geçen yılın Eylül sonunda Cezayir'deki kollokyumdan 11 ay sonra seninle yeniden buluşmak güzel bir sürpriz oldu. Türkiye'ye hoş geldin. İstersen şöyle başlayalım. Emperyalist savaşlar söz konusu ama aslında “emperyalist saldırı savaşı” veya “emperyalist işgal” demek daha doğru. Sana göre bu savaşların asıl nedeni ne? 
Emperyalist kamp bu savaşlarla neyi amaçlıyor? Bir de bu savaşlar neden Orta-Doğu'da, Kuzey ve Doğu Afrika'da odaklanıyor? 


Samir Amin: Önce neden emperyalist müdahaleler var ve bunlar neden Orta-Doğu'da odaklanıyor? Çünkü neo-liberal, neo-emperyalist yeni dünya düzeni sürdürülebilir değil. Artık çevre ülkelerin büyük çoğunluğunda sosyal planda tam bir yıkım tablosu söz konusu ve bu asla tahammül edilebilir bir durum değil. Bir zamanlar Mao'nun dediği gibi, dünya kapitalist sisteminin çevresindeki Güney ülkeleri, doğası gereği “fırtına bölgesi” (zone de tempête) olmaya devam ediyor. Zira oralarda dünyanın geri kalanını sömüren emperyalist ülkelerdeki 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gibi asgari düzeyde bile bir istikrarı sağlama imkânı yok. Emperyalizm için çevre (periferi) her zaman tehlikeli ama bazen daha da tehlikeli olabiliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir olmayan bu durum ancak dünyanın militer denetimiyle mümkün olabilir. 90'da Sovyet sisteminin çöküşünden beri bir “önleyici savaş” stratejisi geçerli. ABD ve müttefikleri de [AB ve Japonya] bu politikayı destekliyor. Ancak gezegenin militer denetimi sayesinde mevcut statükoyu koruyabilirler ki, bu aslında daha da gerilere giden bir stratejinin devamı. İşte NATO yeni bir şey değil. Ne demişlerdi NATO'yu kurarken? Saldırgan bir Sovyetler birliği var ve ona karşı bir savunma ittifakı oluşturuldu ve sadece Avrupa'nın savunması amacıyla... 
Tabii asıl amacın hiçte öyle olmadığı ortadaydı... Sadece Avrupa'yı kapsayan bir “savunma ittifakı” değildi... 


Sorunun ikinci kısmına gelirsek, neden bu bölgeyi seçtiler? Aslında bu ABD'nin bilinçli bir stratejik tercihiydi. Dünkü konferansta da söylediğim gibi, bunun bir çok nedeni var ve esas itibariyle de üç nedeni var diyebiliriz: Birincisi, orası petrol zengini bir bölge. Bölgenin doğrudan militer denetimi, sadece ABD için değil, müttefikleri için de büyük önem taşıyor. 
Bu, petrol [enerji] kozunu elde tutmak demek. Tabii düşmanları için de önemli sonuçları var. 
İşte ABD o kozu elinde tutmak istiyor; ikincisi, özellikle coğrafi konumu kritik öneme sahip. 


Jeotratejik önemi diyorsun? 


Tabii, tabii, jeostratejik pozisyonu çok önemli. Zira, orası Eski Dünya'nın kalbidir, merkezidir. Dikkat edilirse, Bağdat, Moskova'ya, Pekin'e, Singapur'a, Johannesburg'a eşit uzaklıktadır. Dolayısıyla bu bölgenin doğrudan militer denetimi, emperyalistlere uzun mesafedeki bölgelere askeri birliklerini kolay ulaştırma, kolay müdahale imkânı demek; Ve üçüncüsü de bölgedeki rejimler çok zayıf. Yenmesi kolay ülkeler. Mesela Uzak Doğu dikkate alınırsa, orada kötü bir deney yaşadılar. Vietnam'da ABD yenildi... 


Ukrayna'da olup-bitenler Suriye'de, Irak'ta, Libya'da olup bitenlerden bağımsız değil. 
Sana göre ABD başta olmak üzere Batılıların Ukrayna'da peydahladıkları “krizin” başka yerlere sirayet etme riski var mı? 


Evet öyle bir tehlike var ama önce neden Ukrayna seçildi? Ukrayna çok suni, çok yapay bir ülke.. Aslında orada üç bölge var.. Bu günkü Ukrayna'nın önemli bir bölümü eski Rus 
İmparatorluğunun bir parçası. Kırımı saymıyorum o zaten Rus'du ve Rusya'ya dahildi. 1917 
de devrim olduğunda bütün o bölgede bir iç savaş yaşandı, tabii başka yerlerde de. Bölgedeki halk özellikle de Lenin'in “toprak ve barış” vaadinden sonra, köylü kitleleri ve çok sayıda entellektüel devrimci Bolşeviklere katıldı ve bunların çoğunluğu Yahudi” ydi. 


Zira o bölgede önemli bir Yahudi azınlık yaşıyordu. Öte yandan mülk sahibi sınıf, toprak sahipleri ve küçük burjuvazinin önemli bir kısmı karşı devrim safında yer aldı ve küçük burjuvazide de köklü bir antisemitizm söz konusuydu. O kadar ki, devrim safına geçen Yahudi aydınlara Hitler, judeo-bolşevik [ Yahudi-Bolşevik| adını takmıştı. Ukraynalıların bir 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kısmı da Avusturyalıydı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna dahildi. Onlar da Rus devrimine katılmadılar. Sürecin dışında kaldılar. Ancak daha sonra önce 1939'da ve sonra da savaşta, 1945 de Ukrayna'ya katıldılar. Birinci mesele bu; ikinci nokta, bilindiği gibi Sovyetler Birliğinin sınırları 1924 de çizildi. Bu sınır çizilirken Rus olmayanlara Ruslardan daha çok toprak verdiler. Bununla Sovyetler Birliği'nin Rus İmparatorluğunun bir devamı olmadığını göstermek istediler. Bu, “Büyük Rusya? egemenliği artık söz konusu olmayacak demeye geliyordu. Dolayısıyla tarihsel olarak Ukrayna'ya dahil olmayan bölgeleri de Ukrayna sınırları içine aldılar. Yeni Ukrayna denilen bölge Rus çoğunluğun yaşadığı yerdi. 
Aynı şekilde Karadeniz sahilindeki Odesa bölgesi de Rus idi, Ukrayna değildi. 


Neden böyle bir şey yaptılar o halde? 


Bunu yaptılar çünkü Sovyet sisteminde etnik unsurun önemli olmadığını düşünüyorlardı. 
Sınırların önemli olmadığı anlayışı vardı. Şu veya bu etnik unsurun, azınlığın Rus veya değil varlığı önemli değildi onlar için. İşte Yugoslavya'ya bak! Komünist rejim, onun lideri Tito, oradaki cumhuriyetlerin sınırını çizerken, asla etnik sorunu esas almadı. Hristiyan Sırp, Müslüman Sırp, Hırvat, vb. ayrımı yapmadı. Dolayısıyla sınırlar o dönemde önemli değildi ve tamamiyle yapaydı. Ne zaman ki, o yapay sınırlar aniden bağımsız devletlerin “gerçek” sınırı haline geldi, işte sorunlar da o zaman başladı... 


İkinci Dünya Savaşında dünyanın her yerinde, Türkiye'de de faşistler vardı ve ekseri pro- naziydiler. Bu faşistler Sovyet devrimi yıllarındaki karşı devrimci kampı referans alıyorlardı. 
İç savaşta emperyalist kamp tarafından desteklenenlere gönderme yapıyorlardı. İkinci dünya savaşı Sona erdiğinde, Naziler yenilgiye uğratılınca, Nazi Almanya'sı safında savaşan faşistlerin liderleri Batı Cephesine transfer edildiler. Kitleler halinde İtalya'ya taşınıp Amerikalılara teslim edildiler. Eğer Doğu'da Sovyetler Birliğinde kalsalardı, hain Naziler olarak kurşuna dizileceklerdi. Ve Amerikalılar, müttefikler arasındaki anlaşmayı ihlâl ettiler. 
Oysa o anlaşmaya göre tüm savaş suçluları ait oldukları ülkelere iade edilecekti. Yani Sovyetler Birliğine teslim edilmeleri gerekiyordu... Bunlar ABD ve Kanada tarafından siyasi mülteci olarak kabul edildiler. Özellikle de Kanada çoğunluğunu kabul etti. 


Bunları sayısı ne kadardı peki? 


Sayıları çoktu. Belki 10 binler. Bunlar aşırı anti-komünist ve aşırı anti-Rus, pro-faşist unsurlardı. Mesela bunların teorisyenlerinden biri, Donsof, -ki, Kanada'da 1975 de öldü- tüm hayatı boyunca jüdeo-bolşevizm söylemini ısrarla sürdürdü... Ona göre iki ana düşman komünistler ve Yahudilerdi... Ve onun anti-semitizmi hiç bir zaman sorun edilmedi... Ne zaman ki, Ukrayna bağımsızlığını kazandı (1990) kitleler halinde geri döndüler, kitleler halinde... 
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Yani o tarihte kitleler halinde Kanada ve ABD'den döndüler diyorsun. Doğrusu bu benim için tam bir sürpriz oldu. Zira sorunun o boyutundan habersizdim! 


Evet, evet aynen öyle. Kitleler halinde Ukrayna'ya döndüler. Ve faşist milisler oluşturdular, örgütlendiler. Elbette kitlelerde bir memnuniyetsizlik vardı ve dünyanın her yerinde var ama Maidan'daki hükümet karşıtı gösterileri asıl örgütleyenler, Batı'nın devasa finansal desteğiyle, bu faşist militanlardı. Oradaki göstericiler de Kiev halkı değildi. Onlar faşistlerin yoğun Olduğu bölgelerden Maidan'a Otobüslerle taşındılar, odoyuruldular, hatta silahlandırıldılar. Bu vesileyle bu operasyonda Polonya'nın katkısına ve desteğini de unutmamak gerekir... Bu durum, hemen ülkenin güneyinde ve doğusunda müthiş bir tepkiyle karşılandı. O bölgelerde yaşayan kitleler bu durumu kabullenmeye niyetli değillerdi... İlk sloganları da zaten anti-faşist söylemleri içeriyordu. İşte olaylar böyle gelişti... Batılılar Ukrayna'da bu faşist unsurları sonuna kadar desteklemede karalı göründüler... Muhtemelen de Ukrayna'yı NATO'ya dahil etme niyetleri var. Tabii Rusya'nın böyle bir durumu kabullenmesi mümkün değildi. Zira bu, Rusya'nın kalbine nüfuz etmek gibi bir şey. Tabii Ukrayna nüfusunun önemli bir bölümünün de bu durumu kabullenmesi mümkün değil. 
Faşistlerin vahşetinden maalesef pek söz edilmiyor. Şu anda Ukrayna'da faşistler tarafından yapılan baskı tam bir fecaat halini almış durumda: Gazetecileri öldürüyorlar, komünistleri, eski komünistleri, sendikacıları katlediyorlar ve bütün bunlardan hiç söz edilmiyor bile... 


Peki bu saldırı karşısında Putin Rusyası ne yapıyor? Batılılar Putin'i direnişçileri desteklemekle suçluyorlar. İyi de desteklemeyip de ne yapacaktı? Karşı taraf tüm imkânları seferber ederek faşistleri desteklerken, Putin ne yapsındı? Aynı zamanda ve dünkü konferansta söylediğim gibi, Putin'in bir zaaf var ki, ben ona “büyük sapınç? diyorum. 
Gerçekten bir yandan emperyalist saldırıya karşı direniyor, kavramın olumlu anlamında ulusal çıkarları savunuyor, anti-emperyalist bir duruş ortaya koyuyor; öke yandan da içerde liberal bir politika uyguluyor ki, o liberal politikalar tam bir yıkım tablosu ortaya çıkarıyor... Zira Rus halk kitlelerinin, günlük başka sorunları, dertleri var... Bir de tabii yeni Rus burjuvazisini destekliyor, güçlendiriyor. Oligarşik, Batı yanlısı komprador burjuvaziyi destekliyor ve Batıyla cepheden bir çatışmaya girmekten çekiniyor. Aslında çok nazik, çok kırılgan bir durum söz konusu ve kısa vadede kimin kazacağını söylemek zor. Aldığımız sınırlı haberlere göre -ki, oradan haber almak çok zor- Ukrayna ordusunun çoğunluğu savaş istemiyor. Savaş yanlısı olan küçük bir faşist azınlık sadece... Kaldı ki, Rus ve Ukrayna halkları kardeş halklardır. Birbirlerine çok yakındırlar. Ruslar ve Ukraynalılar arasındaki dil farkı da çok önemsizdir. Sanki biraz kuzey-Güney Fransa, kuzey-güney İtalya farkı kadar. Dolayısıyla bir ülkeyi zayıf bir dil farklılığından dolayı parçalamak abestir. Bilmiyorum Türk dili için de benzer bir durum var mı? Mesela Rumeli Türkçesiyle Anadolu Türkçesi arasında da benzer bir fark var mı? Dildeki sınırlı bir nüans, bir bölünme ve parçalanma gerekçesi yapılabilir mi? 


BRICS ve benzer blokların oluşması dengeleri değiştirebilecek jeopolitik sonuçlar doğurabilir mi? 
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Evet ama sadece belirli derecelerde. BRICS, yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, bu beşli, birbirinden çok farklı ülkeler ki, Batılılar onlara “yükselen ülkeler”* diyorlar. 
Bu şu demek: Bu ülkelerin “özerk” (sauvereign| bir projeleri var ve bu proje, neoliberal yayılmanın mantığıyla çelişiyor/çatışıyor. Bu sınırsız, dizginlerinden boşanmış neoliberalizmi sorun ediyorlar ve küreselleşmenin koşullarını pazarlık konusu yapmak istiyorlar demek... 
Yani neoliberal küreselleşmenin mantığına uyum sağlamayı reddediyorlar. Ama bunlar içinde öyle gerçekten özerk, iç tutarlılığı olan bir projeye sahip olan yegane ülke Çin. 


Diğerleri için aynı şeyi söylemek mümkün değil diyorsun? 


Evet. Demek istediğim o. Rusya öyle değil. Rusya'nın gerçek bir özerk [souvereign] projeye sahip olabilmesi için, neoliberalizmin mantığının dışına çıkması gerekiyor. Sanıyorum şu sıralar Rusya'nın Ukrayna'da yaşadığı sorunlar onu o yöne doğru itiyor ama durum belirsizliğini koruyor. Gerçi Hindistan bir önceki hükümet zamanında özerk bir projeye sahip olduğu izlenimi verdi ama bu gün iktidarda olan Hindistan Milliyetçi Partisi (BJPJ politik İslamcı parti gibi bir şey. Müslüman Kardeşlerin öz kardeşi gibi sanki... Aşırı gerici, aşırı neoliberal, ve aşırı dinci fanatik, Müslüman karşıtı, Hintçi bir parti. Böyle bir rejimden fazla bir şey beklemek abestir. Bir kaç hafta önce bir grup Hintli dostumla birlikteydik bu sorunu tartıştık. Onlar da BJP iktidarından pek bir şey beklemiyorlardı, süreci daha ileriye taşıma kabiliyeti olmadığı düşüncesindeydiler. Tabii bu durum hep öyle mi kalır... bu belli değil. 
Brezilyanın da özerk |sovereign| bir projesi yok. Brezilya burjuvazisi çok güçlü, özellikle de finans burjuvazisi çok güçlü. Fakat aynı zamanda Lula'yı iktidara taşıyan bir halk hareketi var. Netice itibariyle bu ikisi arasında bir kompromi (uzlaşma) var. Ve bu kompromi belirli dozda bir sosyal politika uygulamasına imkân verdi. Aynı şekilde belirdi dozda bağımsız dış politikayı da mümkün kıldı ve diğer Güney ülkeleriyle, Latin Amerika ve özellikle de Çin, Rusya, Hindistan ve diğerleriyle yakınlaşma mümkün oldu. Fakat çok sayıda çelişki var yani. 
Güney Afrika'ya gelince, Güney Afrika çok daha zayıf. Gerçi Apparteid (ırkçı) rejimine karşı büyük bir zafer kazanıldı ama ekonomik alanda hiç bir şey değişmedi. Öyle bir kompromi oluştu ki, ekonomi politikadan ayrıldı. Politik alanda Apperteild söz konusu değil, işte hükümette çok sayıda Siyah bakan var, başkan da Siyah ama ekonomik statüko aynen olduğu gibi yerinde duruyor. 


Yani ekonomik planda en küçük bir değişiklik olmadı diyorsun? 


Önceki duruma göre en ufak fark yok. Her şey yerli yerinde duruyor. Mesela toprakların “083'ü bu gün de Beyazlara ait! Fakat her şeye rağmen ve sonuç itibariyle bu beşlinin bir pazarlık gücü de var tabii... ABD Irak'a karşı bir “önleyici savaş” ( guèrre preventive) açabiliyor ama aynı şeyi, Hindistan, Rusya ve Çin için göze alamıyor. Netice itibariyle bir kapasiteleri, potansiyelleri var... 


Potansiyel bir kapasiteleri var! 
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Aynen öyle. Dolayısıyla çok kutuplu bir dünya vizyonları var ama bu kapitalizm dahilinde bir çokkutupluluk. Kapitalizm dışında ve kapitalizmle çatışma halinde bir çok kutupluluk değil... 
Fakat bu kadarı bile Batılılar için kabul edilemez bir şey... Bu kadarını bile kabullenmeye yanaşmıyorlar... Batılılar BRICS'i ve onların çok kutupluluk projesini sulandırmak için önce G20'yi peydahladılar. Çin'i, Rusya'yı, Hindistan'ı, Brezilya'yı ve Güney Afrika'yı G20'ye dahil ettiler ve dediler ki, bakın artık siz medeni (civilisé) devletler oldunuz, kalkındınız, o halde siz de bizim gibi yapın... Bırakın şu yoksul ülkeleri, kendi çıkarınızı gözetin... Fakat bu girişim başarısız oldu, büyü paramparça oldu... Zira bunlar büyük güçler sonuç itibariyle... 
Bu yılın Nisan ayında St. Petesburg'daki G20 toplantısı izlediğimde de onu fark ettim. Tüm G20 üyeleri Batı'nın finansal liberalleşme projesine karşı çıktılar. Çin daha önce G20'ye dahil değildi ve neoliberal finanslaşmayı reddediyor. Onu ikna etme çabası işe yaramadı. Tartışma Suriye üzerine odaklandı ama bir uzlaşma da hasıl olmadı. Bir yanda G7, yani emperyalistler artı benim “demokratik Suudi Arabistan” ve demokrasi şampiyonu, “demokratik Katar Cumhuriyeti” dediklerim; öte yanda Rusya, Brezilya, Çin, Hindistan, Güney Afrika... ve sonuç başarısızdı. BRICS Batılıların planını reddetti... 


BRICS'i yükselen yeni emperyalistler veya en azından alt-emperyalistler olarak niteleyenler var. Bu tespit sana inandırıcı geliyor mu? Bu konuda ne söylemek istersin ? 


Hayır! Emperyalizm kavramını istismar etmenin, yerli yersiz kullanmanın alemi yok! Kesin ve bilimsel olmak gerekiyor. Emperyalist sadece yayılma, genişleme niyetine sahip olmakla özdeş değil. İşte komşulara müdahale filan değil. Eğer öyle olsaydı, hini hacetten beri, çok eski zamanlardan beri emperyalizmin mevcudiyetinden söz edilirdi... Bu şekilde bir genelleme uygun değil. Emperyalizm kapitalizm çağına mahsus yeni bir olgu [phénomène], ileri kapitalizme mahsus bir şey ve maddi bir temeli var. Sadece kendi ülkelerinde değil, dünya ölçeğinde tekel statüsüne sahip olmak demek. Mesela bu tekellerden herhangi birine baksan, onun tüm dünyada etkinlik sağlamış olduğunu görürsün. Bunların dünyanın tamamındaki hammaddelere, doğal kaynakları ulaşma ve kullanma ihtiyacı var ve ürettiğini de dünyanın her yerine ihraç etmek durumundalar. Bunun için dünya pazarının onlara açık olması gerekiyor... Emperyalizm denilenin temeli işte bu. Böyle bir temele sahip olan da sadece Triad: Yani ABD, Avrupa, Japonya ve onun iki dış bölgesi dediğim Avusturalya ve Kanada. Tabii Avrupa'nın tamamı değil. Mesela Polonya ona dahil değil. Sadece Batı ve Orta Avrupa yani... İşte Almanya, Fransa, İngiltere ve bir kaç küçük ülke daha... 


İtalya bunlara dahil değil mi? 


İşte biraz... Bu demek değil ki, BRICS'in veya başkalarının durumu harika... Rusya'nın, Çin'in yayılmacı niyetleri olabilir, başka ülkelerin aleyhine, onların gelişmesini frenleyici, gerici sonuçları da olabilir ama bu kadarı onları emperyalist olarak nitelemek için yeterli koşul değildir. İstersen yakından bir örnek vereyim: Türkiye bazı komşu ülkelere müdahale etti. İşte Kıbrıs'a müdahale etti. Kuzeyi işgal etti... 
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Evet o işgal hala devam ediyor? 


Evet, evet söylediğin gibi işgal devam ediyor. Türkiye İslamcı teröristleri destekleyerek Suriye'ye de müdahale etti... 


Bu kadarı Türkiye'yi emperyalist bir ülke saymak için yeterli olmaz diyorsun? 


Evet öyle... Kim bilir belki Irak'a da müdahale edecek! Ama bunlar Türkiye'yi emperyalist yapmaz. Türkiye'nin bölgeye yönelik niyetleri elbette vardır ama yapabileceklerinin sınırı da genel jeopolitik tarafından belirlenmek koşuluyla. 


Bölgede etkinlik sağlamak, neo-Osmanlıcık hayalleri mesela... 


Onun reel bir karşılığı yok ama ben rejimin ve Erdoğan'ın hakikaten öyle planları olduğunu da pek sanmıyorum doğrusu. 


Mısırda, senin ülkende peş peşe iki büyük halk ayaklanması oldu. Kimi başka ülkelerde halk hareketleri patladı. Bundan ötesi hakkında neler söylemek istersin? 


Bizde Mısırda dediğim gibi iki uzun yükselme [émergence] dalgası yaşandı. Biri 1920- 1930'larda Wafd hareketiyle, diğeri de Nasır döneminde 1950-1960'larda. Bu yükseliş dönemlerinde halkın üç temel talebi vardı: Ulusal bağımsızlık talebi —bilindiği gibi Mısır önceleri Osmanlığı imparatorluğunun bir bölgesiydi amade factobağımsız gibiydi. 
Mehmet Ali döneminde, özellikle de Hidiv İsmail zamanında öyleydi. Ardından 1882'den sonra İngilizler tarafından illegal olarak işgal edildi ama bu geçici bir durumdu, yasal bir statü söz konuş değildi. 1954 ve 1955 de de tamamiyle dış hakimiyetten kurtuldu. Tüm yabancı ittifakların dışına çıktı ve yenilerine katılmayı da reddetti. Aynı şekilde emperyalistlerin taraf olduğu ve onlar tarafından peydahlanan, Türkiye'nin de dahil olduğu Tahran ve Bağdat paktlarına katılmayı da reddetti. Mısırın argümanı şu idi: Emperyalistler tarafından kotarılan ve NATO üyesi Türkiye'nin dahil olduğu bir ittifaka katılınamaz. 


Bu Nasır'ın görüşüydü? 


Evet, Nasır'ın teziydi. Eğer Türkiye NATO'dan çıkarsa, o zaman bir Ortadoğu ülkesi durumuna gelir ve işte o zaman işbirliği olanaklı hale gelir diyordu. Zira, NATO üyesi bir ülke bağımsız sayılamazdı, tez buydu. 


İkinci talep veya amaç, Sosyal adaletin sağlanmasıydı ki, Nasırcı Mısırlılar ona sosyalizm diyordu. Netice itibariyle, işte gelir dağılımın yeniden şekillenmesi-düzeltilmesi, Büyük sosyal hizmetlerin güvence altına alınması. Eğitim, sağlık... konut, kamu hizmetlerinin 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ihtiyaca uygun hale getirilmesi, Ve bütün bunlarla sosyal refahın güvence altına alınması. 
Aslında bu ne demek? Bir hamalın, bir bakkalın, bir işçinin çocuğunun eğitim sistemine dahil olup, doktor, mühendis, avukat, vb. olması demek, rejimin meşruiyet temelinin sağlamlaşması demektir... 


Üçüncü temel talep de toplumun demokratikleştirilmesiydi. Tabii bu çok muğlak. Oysa bizde 1920, 1930”lu yıllarda Batı modelinde parlamenter bir demokrasi için önemli mücadeleler yapılmıştı. Oysa Nasır rejimi tam otokratik ve aşırı güvenlikçi bir rejimdi. Ama muhtemel katılımcı bir sosyal demokrasinin önünü açma istidadı da taşıyordu. Ondan sonra 40 yıllık bir dönemde o projenin külliyen tasfiyesi dönemi yaşandı... 1970 sonrasında Sedat, ardından Mübarek dönemi tam bir katlanılamaz iflas tablosuydu... Tabii aynı zamanda tam bir meşruiyet kaybı... Neoliberalizme tam biat ve ABD'nin, İsrail'in, Körfez monarşilerinin hizmetçisi olmak, işte bu halkta büyük bir aşağılanmışlık duygusu yarattı ve sonuç büyük bir patlamaydı... Ne zaman patlama oldu- ki, gerçekten muazzam bir kalkışmaydı-, tüm ülke sanki ayağa kalkmıştı... Kiev'deki Maidan'la karşılaştırılırsa, onun 100 katıydı belki... O uzun Sedat-Mübarek rejimi yıllarının depolitizasyon koşullarında duyulan tek ses Müslüman Kardeşlerin, yani caminin sesiydi... Müslüman Kardeşlerin gerçi bir popülaritesi vardı ama sonuçta sistemin bir parçasıydı. Rejimin bir tür ortağı gibiydi. İsyancı kitle hemen seçim yapılsın istemiyordu. Ne gençler, ne işçi sendikaları, ne toprakları ellerinden alınmış, direniş halindeki köylü örgütleri, ne kadın örgütleri, ne orta sınıf örgütleri, işte serbest meslek örgütleri, mühendis, doktor, avukat, vb. bunların hiç biri baskın bir seçim istemiyordu. 
Demokrat Parti'de örgütlenmiş orta sınıfın çok küçük bir kesimi- ki, Batı'dan parasal destek alan STK ’lar tarafından destekleniyordu- seçim istiyordu, o kadar... 


Sonuçta baskın bir seçimler yapıldı. Müslüman Kardeşler seçildi ama büyük şaibeler vardı. 
İktidar oldu ve çok çabuk gerçek yüzünü gösterdi. Eğer Mısırda bir hükümet darbesi (coup dď’état) olmuşsa, onu yapan Mursi'dir. Diyelim ki, seçildi, peki ne yaptı? İki ay sonra dedi ki, madem ki seçildim, artık istediğim her şeyi yaparım! Sadece geçmişimden dolayı yargılanmam söz konusu olmaz ama bundan sonra yapacaklarımdan dolayı da yargılanmam, yasal sorumluluğum söz konusu olamaz! Ve hızla kurumların tasfiyesine girişti: Yüksek Mahkemeyi lağvetti, Yüksek Yargıçlar Kurumunu lağvetti, Radyo-Televizyon Kurumunu lağvetti... Ve hepsinin başına Müslüman Kardeş militanlarını atadı. Hiç bir şeyi unutmadı... 
Eğer Erdoğan tüm resmi ve yarı resmi kurumları lağvetse, tüm üniversite rektörlerini, dekanlarını görevden alsa, bu Türkiye'de hükümet darbesi olmaz mı? İşte o hükümet darbesi devasa bir muhalefetin ayağa kalkmasına neden oldu. Ve birinciden çok daha kapsamlı bir ayaklanma söz konusuydu. 


Lakin, bu savunma amaçlı bir hareketti, bir ret hareketiydi, belirgin bir projesi, perspektifi olan bir isyan değildi. Ve bu durum ordunun kumanda mevkiine, Sissi'ye halkın safında olduğunu ilan etmesini sağladı. Halkla birlikte yürüdüğü izlenimi yaratıldı. Ve bu ordunun ve Sissi'nin popülaritesini muazzam düzeyde artırdı. Aslında bunda şaşılacak bir şey yoktu. Bu 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başka yerlerde de mesela Türkiye'de de olsa halkın teveccühü az çok aynı olurdu. Zira, ortada aşırı politikleşmiş bir halk yok! Sıradan insanlar sorunları günü-gününe anlama-algılama eğilimdedirler. Eğer ordu bizimle Mursi'yi alaşağı etmek istiyorsa bunda ne kötülük var!.. 
diyorlardı. Halk algısı işte böyle bir şeydir... Ve şimdi bu durumla yüzleşmek durumdayız. 
Açık olan bir şey varsa şu: Toplumun önemli bir kısmı çok az örgütlü ama önemli bir kısmı da bir taslak program etrafında toparlanmakta ki, ona program nüvesi diyebiliriz. Gerçi bir asgari program ama ciddi. Sadece sloganlardan ibaret değil. İnsanların sorduğu soru şu: bu ya böyle devam edecek ve sonuç daha da kötüye gidecek, ya da bu durumdan çıkmak için bir şeyler yapılacak. 


Çin de dahil Yükselen Ülkeler denilenler, neoliberal küreselleşmeyi pek sorun eder görünmüyorlar. Sana göre bu doğru bir tespit mi? 


Bu doğru değil. Çin projesi ta baştan itibaren neoliberal küreselleşmeyle çatışma halindeydi. 
Neoliberalizm sadece uluslararası ticarete dahil olma politikasından ibaret bir şey değil. 
Serbest ve denetimsiz sermeye hareketlerine, sermaye akışına açılmaktır. Çin hiç bir zaman onu yapmadı. Neoliberalizmin ne olduğunu görmek için içerde ne yapıldığına bakmak gerekir. İşte kamu hizmetlerinin tasfiyesi, ücretleri “esnekleştirme”, ölçüsüz özelleştirme, bunların hiç biri Çin'de söz konusu olmadı. Toprak devlet mülkiyetinde ve esas itibariyle eşit bir şekilde köylülerin kullanımına sunulmuş durumda. Her köylü ailesi toprağı kullanma hakkına sahip. Öte yandan, yabancı sermaye meselesine gelirsek, Çin gerçekten yabancı sermaye çekiyor ama kuralları kendi koyarak. Dolayısıyla ulusal bir proje söz konusu. Amaç Çin'e özgü özerk bir endüstriyel sistem oluşturmak. Aynı zamanda da uluslararası planda rekabet yeteneği olan bir sanayi... Dolayısıyla Çin projesi kompleks bir proje ve kapitalist küreselleşmenin mantığıyla çatışma halinde. 


Peki diğer “yükselen ülkeler” denilenler... İşte Hindistan, Brezilya, vb... 
Aslında onlarda geçerli olan Çin'e göre çok daha zayıf... 


Yakın zamanda BRICS tarafından bir kalkınma bankası kuruldu. Bu bankanın denklemde bir değişiklik yaratma istidadı var mı? IMF'nin, Dünya Bankası'nın saltanatını sarsabilir mi? 


Aslında BRICS”in ve özel olarak da Çin'in öyle bir şeyi gerçekleştirme imkânı var. Sana bir örnek vereyim. Brezilya'nın Kuzey Batısındaki federe devletin Kalkınma Bankası'nın verdiği kredi, Dünya Bankası'nın verdiğinden daha büyük! Aslında Dünya bankası bana göre emperyalizmin “propaganda bakanlığı? gibi bir şey... Çin dahil BRICS ülkeleri Dünya Bankası'nın çok üstünde özerk fonları harekete geçirebilirler. Aslında isterlerse, Dünya Bankası'nı marjinalleştirebilirler ama çok çekinden davranıyorlar . ABD ile sert bir çatışmaya girmeye çekiniyorlar. 


67 


Temel sorunlar üzerinde Güney ülkeleri düzeyinde etkin bir ittifak ihtimali var mı? 
Zira belki Bazı Latin Amerika ülkeleri dışında, neoliberalizm kapanına kapılmayanı pek yok gibi... Bu konuda neler söylemek istersin? 


Bir kere oldukça güçlü bir ittifakın oluşmakta olduğunu söyleyebiliriz. Yani temel politik, jeopolitik ve militer konularda bir kavuşmanın olduğu çok açık görülebiliyor. Mesela bu, Suriye konusunda görüldü. Brezilya Esad'ı mahküm etmeyi reddetti. Aynı şekilde Çin ve Rusya BM Güvenlik Konseyi'nde veto haklarını kullandılar ve Libya konusunda yaptıkları hatayı tekrarlamadılar. Zira Libya'da yanıltıldılar, oyuna getirildiler... Dolayısıyla bir karşı ittifakın varlığı gayet açık. Ben bunu geçtiğimiz Nisan sonunda (2014) Bağlantısız Ülkelerin Cezayir Zirvesinde de gördüm. Politik söylemleri, Batı'nın dünyanın her tarafındaki müdahale politikalarına karşı son derecede eleştireldi. 


Aslında bu eğilim Latin Amerika ülkelerinde daha net ve güçlü demek mümkün mü? 


Elbette eğilim Latin Amerika'da daha güçlü, çünkü tarihsel ve geleneksel olarak bu ülkeler, Washington tarafından yarı-sömürgeleri (semi-colonies| gibi görüldüler. Dolayısıyla bu ülkelerin uluslararası planda bir inisiyatif almaları engellenmişti. Ama her şeye rağmen Güney Doğu Asya'da ve Afrika'da görünür bir farkındalık ve tepki var... 


Irak'da bağımsız bir Kürt devletinin kurulma olasılığı yüksek mi? Ve ikinci olarak öyle muhtemel bir oluşumun bölgedeki dengeleri değiştirme potansiyeli ne olabilir? İşte İsraile ilişkilerin seyri, vb... 


Aslında bu sorunla ilgili senin söyleyeceklerin benden çok fazla. Çünkü soruna benden çok daha hakimsin. Kim bilir belki Kürt sorununu benden bin kat daha iyi biliyorsun... Benim bilgim sınırlı. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Bir kere söylenenin ve bilinenin aksine, Osmanlı İmparatorluğu bir Türk İmparatorluğu değildi. İçinde Türklerin de bulunduğu çokuluslu bir imparatorluktu... Kürtler, Araplar, Arnavutlar, Ermeniler, Rumlar, vb... Büyük bir Müslüman çoğunluk ve Hrıstiyan Ermeni azınlık, vs... Osmanlı yönetici sınıfı Türk değil Osmanlıydı. İstihdam ettiği unsurların, devlet bürokrasisine dahil ettiği personelin etnik-kültürel-dini kökenini asla dikkate almıyordu. Bunun bir önemi yoktu... 
Türk olmuş, Kürt olmuş, Sırp olmuş, Hırvat olmuş, kökenin hiç bir kıymet-i harbiyesi yoktu... Vezirler, valiler, bürokratik aygıtın tüm unsurları devşirilir, göreve alınırken, kökenlerine bakılmazdı... 


Şahsen ben de sözünü ettiğin bu sorun üzerinde, Yediyüz- Bir Devlet Geleneğinin Anatomisi başlığını taşıyan kitabımda uzun uzun durmuştum. Zira, imparatorluk mantığı diye bir şey var ve orada etnik, din, mezhep, kültür bir sorun yaratmıyor. 
Netice itibariyle Osmanlı imparatorluğu, içinde köken olarak Türk olan unsurun da bulunduğu bir halklar toplamıydı? 
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Evet. Halk kitleleri istedikleri dili konuşabilirdi ve bunun hiç bir önemi yoktu. 


Tabii İmparatorluğa haracı ödemek koşuluyla. Halktan istenen yegane şey, haracı ödemek ve “uslu durmak’, onun dışında pek karışma yoktu. 


Halifenin Sunni olmasının da bir önemi yoktu o bakımdan. Yönetici sınıf ayrı, halk kitleleri ayrı. Sadece oradaki halkın Osmanlı'nın militer (askeri) varlığını kabullenmesi esastı. 
Aslında Etyopya için de aynı şeyi söyledim. Orada da çok güçlü bir imparatorluk, çokuluslu bir krallık vardı. Mesela Haile Selasiye'nin saltanatında etnik/kültürel farklılıklar hiç bir zaman sorun edilmezdi. Yönetici sınıf katında bunun hiç bir önemi yoktu. O kadar ki, mesela başbakan Eritreliydi... Ve bu hiç bir sorun yaratmıyordu... Fakat ne zaman ki, belirli bir kapitalistleşme oluştu, biraz modemnleşti, kentleşme, okullaşma ortaya çıkınca, yazı dilini öğrenme ihtiyacı belirdi mi, bürokrasiye, yönetim aygına dahil olmak için okuma/yazma, eğitim vazgeçilmez hale geliyor... O zaman hangi dili bildiğin, hangi dilde okuyup-yazdığın önem kazanıyor. Aslında orada bir “küçük burjuva? durumu söz konusu, bunlar halk içinden çıkmakla birlikte henüz egemen sınıf katına terfi etmiş de değillerdir, halk sınıflarıyla egemen sınıf arasında bir pozisyon söz konusudur. Ve bu çok önemli. Aynı şey Avrupa'da, işte, Avusturya- Macaristan için de geçerliydi. Orada Çek, Macar, Hırvat, vs. Türkiye'deki durum da aynıydı. Bu günkü Türkiye, Bir yanda Rumeli, Avrupa tarafı, Ege, İzmir, belki Ankara'ya kadar olan kısmı bir yanda, diğer yanda Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Kürtlerle de karışmış halde bir sürü kökenden insanın yaşadığı bir yer. Dendi ki, bu adı Türk olan bir ulustur. Tabii bunun bir dizi sorun yaratmaması mümkün değildi. Elbette sorun var, sorunlar var ama bu sorunların ilerici çözümü asla ülkenin, bölünmesinden, parçalanmasından geçmiyor... Zira ülkenin küçük parçalara bölünmesi, emperyalizmin işine gelen bir şeydir. 
Şahsen bölünmeyi/parçalanmayı gözeten bir çözümden yana değilim. Orada sorun birlik içinde çeşitliliği yönetebilme yeteneğini angaje eden bir şey... Türkiye için söylediğim, Irak için de geçerli. Denilebilir ki, işte Irak'ın sınırları yapay |artifielle| ama tüm sınırlar yapay... 


Sadece Irak değil yani? 


Evet, evet, tüm sınırlar yapay. Netice itibariyle 1930'lu yıllardan itibaren, Irak'ta anti- emperyalist bir ulusal hareket ortaya çıktı. Bu hareket daha sonra komünist eğilim, Marksist eğilim olmak üzere iki rotada yol aldı ama her şeye rağmen “ulusçu/halkçı damar” belirleyiciydi. Biri Dini, yani Sünni ve Şii ve diğeri etnik üçte biri Kürt, üçte ikisi Arap olmak üzere bölünmüş olduğu halde, global bir ulusçu proje mümkün olmuştu. Bir yanda anti-emperyalist, diğer yanda ilerici-halkçı (ki, sosyalist diyorlardı] bir program yürürlükte olduğu sürece, oldukça ve uzun bir zaman diliminde bir sorun çıkmadı. Rejime yeterli kitle desteği söz konusuydu. Ve tabi etnik ve dini mahiyette önemli bir sorun da yaşanmadı... Öyle olunca da Kürtler aynı Türkiye'de de olduğu gibi: Kürtüz ama Iraklıyız, Arap'ız ama Iraklıyız diyebilirlerdi... Ve bunda bir çelişki, bir sorun yok. Amerikalıların müdahalesiyle durum tamamiyle değişti ve ülkeyi parçalamayı başardılar. Irak'ı üç parçaya böldüler: Şii 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Arap Irak, Sünni Arap Irak ve Kürt Irak... Şimdi durum fevkalade karışık ve belirsiz... 
Kuzeyde bir İslam Devleti peydahlandı ki, bu İslam Devleti denilen tanımı ve doğası gereği yayılmacıdır. Tüm Dünya Müslümanlarını kendine bağlama, kapsama iddiası ve perspektifi olan bir hareket... Türkiye'den Çin'e kadar tüm Müslümanları İslam Devleti bayrağı altında birleştirme hedefi var. Yani dünyanın tamamını fethetme peşinde... Bu yüzden tam bir çılgınlık hâli söz konusu... Tabii ülke böyle bir durumdayken, Kürt kitlede şöyle bir düşüncenin ve tepkinin oluşması anlaşılır bir şeydir: Madem ki, normal bir Irak devleti tarafından korunmuyoruz, ortada bir devlet yok, o zaman da Irak'ın özerk bir kültürel parçası olarak varlığımızı sürdürmemiz problemli demektir... Ortada etkin bir ordusu bile olmayan bir Irak varken, bağımsızlığımızı istemek, başımızın çaresine bakmak hakkımızdır... Tabii bunun Türkiye'ye ve Irak'a, Araplara bir dizi sorun yaratması kaçınılmazdır. 


İran'a da yaratmaz mı? 


Elbette İran için de sorun yaratır. Bilmiyorum Erdoğan ve Türk yönetici sınıfı durumun vehâmetini kavramış mıdır? doğrusu ne yapacaklarını bildiklerini pek sanmıyorum. Öte yandan pozitif bir yanından da söz edilebilir. Biraz Arap, biraz Türkmen çok sayıda Kürt'ten oluşan Musul bölgesinin Türkiye sınırları dahilinde kalması Atatürk'ün rüyasıydı. Öyle olursa, Dicle- Fırat vadisi Türk olacaktı. Eğer Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulursa, bu Türkiye Kürtleri için bir sorun yaratma istidadı taşır. Çünkü Öcalan'ın rotayı değiştirmesi ve bağımsız bir devlet kurma perspektifini terk etmesi, -işte ortak tarihten söz etmesi, vs.- Türkiye Kürtlerinde tartışmaya ve sorunlara neden olabilir... 


Tabii benzer bir durum, İran için de söz konusu. Fakat İran yönetici sınıfı, kendi Kürt sorununu görece daha başarılı veya daha az kötü yönetti denebilir. Şii ve İranlı |Persanne| yönetimin varlığına rağmen, Azerbaycan'da Türk asıllıların, Batı'da Kürtlerin, Güneyde az sayıda Arab'ın ve Kuzeyde de bir kısım Türkmen'in varlığını tanıyor. Aslında genel bir çerçevede etnik sorunu oldukça maharetle yönettikleri bir vakıa... İran İslami rejimi (Tabii Irak'taki çılgınların İslam devleti değil) tüm baskıcılığına, tüm olumsuz yanlarına rağmen, hiç bir zaman mezhepçi bir fanatizme itibar etmedi. Netice'de Sünniler Şii olmasalar da sonuçta Müslüman, dolayısıyla sorun etmenin alemi yoktu onlara göre... Kaldı ki, İslam'ın tarihsel olarak Yahudilere ve Hristiyanlara toleranslı yaklaştığı tespitinden hareket ediyorlar. Netice itibariyle Iran Kürtlerine karşı da toleranslı bir yaklaşım benimsediler denebilir. 
Amerikalıların istedikleri yegane şey, bölgenin kaos ortamına sokulması. 


Etnik, din ve mezhep temelinde hakları bölmek-parçalamak, güçsüz, zayıf küçük parçalara ayırmak? 


Evet, aynen öyle. 
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Orta-Doğu?da, Ukrayna'da, işte başka yerlerde yaşanmakta olan çatışmalar, savaşlar, düşmanlıklar veri iken, ki, artık bir sıkışma olduğu kesin, sana göre bir dünya savaşı riski var mı? Daha doğrusu, ufukta emperyalist cephenin, şimdilerde Güney denilen tarafla global bir çatışmaya girme riskini kastediyorum? İşte Çin'le, Rusya'yla bir savaş...? 


Evet ve hayır. Zaten hâlen bir savaş var. ABD'nin Çin'e karşı bir atom savaşı planı vardı. 
Öyle bir nükleer savaş planı ne zamandan beri vardı? 


Aşağı-yukarı 1980'lerde. O plan ki, CIA ve şürekası tarafından Reagan'a sunulmuştu. Önce Reagan'a, ardından Clinton'a en sonunda da Hilary Clinton imâ edilmiş görünüyor. Mamafih, 
Obama biraz daha temkinli. Zira Obama çok pahalıya patlayan askeri müdahalenin, işte 200 
bin, 300 bin askeri İran'da, Irak'da, vs. konuşlanan devasa bir askeri varlığın yükünden çekiniyor. Ama savaş her zaman gündemde ve mümkün. Gelecek yıl 2015 ve yayınlanmış bir CIA raporuna göre -ki, tüm gizli CIA raporları hep yayınlanır... — Şöyle önemli bir sonuç çıkarmışlar: Eğer 2015'den önce harekete geçemezsek, ondan sonra artık çok geç olacak! 


Yani geri dönüşü olmayan eşik aşılmış olacak? 


Çünkü Çin öylesine misilleme araçlarına sahip olacak ki, artık bir daha başa çıkma imkânı olmayacak... Ya hemen, ya hiç bir zaman yani... Rusya'ya gelince, Rusya için de söyledikleri az-çok aynı. Gerçi Sovyetler Birliği'nin militer gücünü kırmayı başardılar, içerde sözde “ulusal sorunlar yarattılar”, sınırları değişti, vs. ama Rusya'nın nükleer potansiyelini yok edemediler. Aynı şekilde Rus ordusunun yenilenmesi potansiyelini de etkisizleştiremediler... Amerikalılar için seçenek şu: Açık bir savaşı göze almalı mı? Evet mi hayır mı? Görünen o ki, o konuda çok kararsızlar... Tuhaf ama böyle bir macera konusunda Avrupalılar, özellikle de bazıları çok daha hevesli... 


Son soru: ABD başta olmak üzere, NATO'cu kampın İslamcı örgütleri( İŞİD — İslam Devleti, El- Nusra ve diğerlerini) sadece Orta-Doğu'da değil, başka yerlerde de kullanma niyeti olduğu kesin. İslam Devleti'nin, Halifeliğin ilanı boşuna değil... 
Bunların Çin'i ve Rusya'yı öncelikle hedef alma ihtimali de çok yüksek görünüyor... 
Çünkü topun ağzında olan bu ikisi. Zira her ikisinde de bir Müslüman nüfus var? 


Bir kere Çin o sorunu çözmüş görünüyor. Birincisi, Çin'in ölçeği göz önüne alındığında, oradaki Müslüman nüfus sadece çok küçük bir azınlık. İkincisi, Uygur bölgesinde bile nüfusun yarısı Çin'li. Tarımda yapılan düzenleme, sulanan alanların genişlemesi ve göçlerle 
50 yıl sonra nüfusun üçte ikisinin Çinli olacağı söyleniyor... 
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Ya Rusya... Orada 20 milyon kadar Müslüman var? 


Rusya'da farklılaşmış bir durum var. Müslümanlar var ki, ya Rus, ya da Ruslaşmış. Ve bu çok önceleri gerçekleşmiş. Mesela Volga bölgesi Müslümanları Rusça'dan başka bir dil bilmiyor. 
Diğerleri de Sovyetler döneminde, komünist rejim zamanında Müslümanlıktan uzaklaşmış durumda. Aynı Hristiyanların da Hristiyanlıktan çıktıkları gibi... Şimdilerde bir dine dönüş var ama karşılaştığım Rus dostlar, İslam'a dönüşün yapay (superficielle) olduğunu söylediler. 
İnsanlar çok modern. Diyebilirim ki, Oradaki durum Türkiye'nin Batısı, işte Trakya ve Ege'dekine benziyor. Batı'da yaşayan Türkler kendilerini Müslüman ilân ediyorlar ama bu onlar için pek bir şey ifade etmiyor. 


Doğrusu çok teşekkür ediyorum... 


* Aydın Ördek, emerging country ’yi “yükselen ülke” olarak değil, “Tebarüz eden ülke” şeklinde ifade etmeyi tercih ediyor. Bkz: Hakan Mertcan- Aydın Ördek, Modern Zamanlar- 
Bir Varmış bir yokmuş- Fikret Başkaya'ya Saygı. Ss. 293- 311 


TARİHİN EN BÜYÜK ALDATMACASI: TARIM DEVRİMİ 


Akademisyenler bir zamanlar, Tarım Devrimi'nin insanlık için ileriye doğru atılmış büyük bir adım olduğunu iddia ettiler. İnsan zekasıyla gerçekleşen bir ilerleme hikayesi anlattılar. Buna göre evrim kademeli olarak giderek daha zeki insanlar yarattı. Sonuçta insanlar o kadar akıllı hâle geldiler ki, doğanın gizemlerini çözdüler ve bu sayede koyunları evcilleştirip buğdayı ekebildiler. Ve çok kısa bir süre sonra da, bir şekilde acımasız, tehlikeli ve savaşçı avcı toplayıcı yaşamlarını memnuniyetle bırakıp, hoş ve dingin çiftçi yaşamına geçtiler. 


Bu hikaye tamamen fantastiktir. İnsanların zamanla daha zeki olduklarına dair hiçbir kanıt yoktur. Avcı toplayıcılar doğanın sırlarını Tarım Devrimi'nden çok önce de biliyorlardı, çünkü hayatta kalmaları topladıkları bitkiler ve avladıkları hayvanlar hakkında çok detaylı bilgi sahibi olmalarına bağlıydı. Tarım Devrimi yeni ve kolay bir yaşam biçimi sağlamaktan ziyade, çiftçilere genellikle avcı toplayıcılarınkinden daha zor ve daha az tatmin edici bir yaşam oluşturdu. Avcı toplayıcılar zamanlarının daha büyük bölümünü, çeşitli ve insanı zihinsel olarak uyaran faaliyetlerle geçiriyorlardı, ayrıca açlık ve hastalıkla boğuşma ihtimalleri de daha düşüktü. Tarım Devrimi insanlığın elindeki toplam gıda miktarını kesin olarak artırdı ancak daha iyi bir beslenme veya daha çok keyifli zaman yaratmadı. Daha ziyade nüfus patlamasına yol açarak şımarık seçkinler yarattı. Ortalama çiftçi ortalama avcı toplayıcıdan daha fazla çalışarak karşılığında daha kötü besinlere sahip oldu. 
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Bunun sorumlusu kimdi? Krallar da değil, rahipler ya da tüccarlar da. Suçlular buğday, pirinç ve patatesin de aralarında bulunduğu bir avuç bitki türüydü. Homo sapiens bu bitkileri 


evcilleştireceğine, bunun tam tersi gerçekleşti. 


Tarım Devrimi'ni bir de buğdayın gözünden değerlendirelim. 10 bin yıl önce buğday sadece Ortadoğu'nun bazı bölgelerine sıkışmış yabani bir ottu. Birden bire birkaç bin yıl içinde tüm dünyada yetişmeye başladı. En temel evrimsel hayatta kalma ve üreme kriterlerine göre dünya tarihindeki en başarılı bitkilerden biri oldu. 10 bin yıldır tek bir buğday başağının yetişmediği Kuzey Amerika'nın büyük ovaları gibi bölgelerde, bugün yüzlerce kilometrelik buğday tarlalarında yürüyebilir ve başka hiçbir bitkiyle karşılaşmazsınız. Dünya çapında buğday 2,25 milyon kilometrekarelik bir alan kaplamaktadır, Britanya'nın neredeyse on katı. Bu kadar 


önemsiz bir ot, nasıl her yerde bulunan bir bitki haline geldi? 


Buğday, bunu Homo sapiens'i kendi ihtiyacı doğrultusunda yönlendirerek yaptı. 


Birkaç bin yıl içinde dünyanın dört bir tarafındaki insanlar şafaktan gün batımına kadar buğdayla ilgilenmek dışında hemen hiçbir şey yapmaz olmuştu. Bu kolay bir iş değildi. 
Buğday çok emek isteyen bir bitkidir, kayalık ve çakıllı arazileri sevmez, bu sebeple Sapiens tarlaları temizlemek için beli çatlayana kadar çalıştı. Buğday kendi alanını, suyunu ve besin kaynaklarını da diğer bitkilerle paylaşmayı sevmez bu yüzden erkekler ve kadınlar kavurucu güneş altında uzun saatler çalışarak ot yolarlardı. Buğday hastalık da kapabilirdi, bu yüzden Sapiens küf ve kurtlara karşı da tetikteydi. Buna ek olarak, buğday kendisini yemek isteyen diğer organizmalara karşı savunmasız olduğundan çiftçiler çekirge sürülerine ve tavşanlara 


karşı önlem alarak bitkiyi korumaya çalıştılar, çok su istediği için kaynaklardan ve derelerden 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su taşıdılar, hatta tezek toplayarak yetiştiği toprağı beslemek zorunda kaldılar. 


Homo sapiens'in vücudu bu tür işler için evrimleşmemişti. Geyiklerin arkasından koşmaya, elma ağaçlarına tırmanmaya uygundu, kaya toplamaya veya su kovası taşımaya değil. İnsanlar bunun bedelini omurga, diz, boyun ve bel ağrılarıyla ödediler. Eski iskeletler incelendiğinde tarıma geçişin insanlara bel fıtığı, eklemlerde kireçlenme ve diğer fıtıklar olarak geri döndüğü görülmektedir. Dahası, bu yeni tarımsal işler o kadar çok zaman almaktaydı ki, insanlar buğday tarlalarının yakınına kalıcı yerleşimler kurmak zorunda kaldılar. Bu onların yaşamını tamamen değiştirmişti. Biz buğdayı evcilleştirmedik, buğday bizi evcilleştirdi. Evcilleştirmek (domestikasyon) Latincedeki domus (ev) kelimesinden türemiştir. Evde yaşayan ise buğday 


değil, Sapiens'tir. 


Nasıl oldu da, buğday Homo sapiens'i pek de fena olmayan bir yaşamı, sefalet içinde bir yaşamla değiştirmeye ikna edebildi? Bunun karşılığında ne sunuyordu? Daha iyi beslenme sunmadığı kesindi. Unutmayın, insanlar geniş çaplı besin kaynakları yiyerek gelişen, her şeyi yiyen canlılardır. Tarım Devrimi'nden önce tahıllar insan beslenmesinin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyordu. Tahıllara dayalı bir beslenme biçimi mineral ve vitamin yönünden 


zayıf, sindirimi zor, ayrıca diş ve dişetlerine zararlıdır. 


Buğday insanlara ekonomik bir güvenlik de sağlamadı. Köylünün yaşamı avcı toplayıcınınkinden daha güvensizdir. Avcı toplayıcılar hayatta kalmak için onlarca besin tüketirdi ve bu sayede de, zor geçen yıllarda yiyecek depolamamış olsalar bile, hayatta kalabiliyorlardı. Türlerden biri azaldığında diğerlerini toplayıp avlayabiliyorlardı. Çiftçi toplumları çok yakın bir zamana kadar kalori almalarının çok büyük bir bölümünü az sayıdaki evcilleştirilmiş bitkiden sağladılar, hatta çoğu bölgede buğday, patates veya pirinç gibi tek bir bitkiyle beslendiler. Eğer yağmurlar yetersiz kalır veya çekirge sürüleri ve mantarlar bu 


bitkileri nasıl ele geçireceklerini keşfederse, binlerce hatta milyonlarca köylü ölebilirdi. 


Buğday insanlardan gelen şiddete karşı da güvence sunan bir şey değildi. İlk çiftçiler, en az 


avcı toplayıcı ataları kadar, hatta muhtemelen onlardan da vahşilerdi. Çiftçilerin hem daha 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fazla eşyası hem de tohum ekmek için toprağa ihtiyaçları vardı. Komşu kabilelerin tarım alanlarına saldırıları, karın tokluğuyla açlık arasındaki farkı belirleyebilirdi, bu yüzden de uzlaşmaya yer yoktu. Avcı toplayıcı bir grup, başka bir grup tarafından baskıya maruz kaldığında genellikle kendisini kurtarabiliyordu. Zor ve tehlikeliydi, ama mümkündü. Güçlü bir düşman bir tarım köyünü tehdit ettiğinde ise, geri çekilmek tarlaları, evleri ve gıda depolarını bırakıp gitmek anlamına gelirdi. Çoğu durumda, kaçanlar açlıkla baş başa kalırdı. 
Bu yüzden çiftçiler oldukları yerde kalıp güçleri yettiği kadar savaşmayı seçerlerdi. 


O hâlde buğday çiftçilere ne verdi? 


İnsanlara, birey olarak hiçbir şey vermedi. Öte yandan bir tür olarak Homo sapiens'e çok önemli bir katkı yaptı. Buğday yetiştirmek, insanlara toprak miktarına oranla çok daha fazla 


gıda üretme şansı verdi, ve bu da Homo sapiens'in katlanarak çoğalmasını sağladı. 


Evrimin geçer akçesi ne açlık ne de acı çekmektir, sadece DNA sarmallarının kopyalanmasıdır. Nasıl bir şirketin başarısı çalışanlarının mutluluğuyla değil de banka hesabındaki liralarla ölçülüyorsa, bir türün evrimsel başarısı da DNA kopyalarının sayısıyla ölçülür. Ortalıkta DNA kopyası kalmazsa tür yok olur, tıpkı parası kalmayan bir şirketin iflas etmesi gibi. Eğer bir tür çok sayıda DNA kopyasına sahipse bu bir başarıdır ve tür gelişir. Bu perspektiften bakılırsa bin kopya her zaman yüz kopyadan daha iyidir. İşte bu Tarım 


Devrimi'nin özüdür: daha çok sayıda insanı daha kötü koşullar altında da olsa hayatta tutmak. 


Gerçi bireyler bu evrimsel hesabı niye dikkate alsın ki? Hangi aklı başında birey Homo sapiens cinsinin sayısı artsın diye kendi hayat standartlarını düşürür? Bunu kimse 


onaylamamıştı zaten: Tarım Devrimi bir tuzaktı. 


Yuval Noah Harari — Hayvanlardan Tanrılara Sapiens 


MARX VE BAKUNİN ÜZERİNE NOTLAR 


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Marx ile Proudhon ve Bakunin arasındaki en büyük farklardan birisi de, Proudhon ile özellikle Bakunin'in özgürlüğü her şeyin önüne koymaları, Marx'ın ise bu soruna çok önem vermemesi, sorunun çözümünü belirsiz bir geleceğe ertelemesidir. Bakunin özgürlüğü 


vazgeçilmez görür ve onu hemen, burada ve şimdi ister. 


Marx, teorik olarak Bakunin’den daha gelişmiş ve entelektüeldi. Bunu Bakunin'in kendisi de teslim ediyordu. Bunun nedeni de Bakunin'in bir eylem adamı, ajitatör olması, işçileri 
örgütlemeye çalışması, barikatlara gitmesi, hapishanelerde hayatını tamamlamasıdır. 1848 
Avrupa devrimlerinin barikatlarında, Dresden'de Lyon'da işçi isyanlarında o vardır. Bu nedenle yazdıklarının çoğu da yarım kalmıştır. Teorileri bu yüzden dağınık ve çelişkilidir. 
Buna rağmen çok isabetli ve günümüze kadar etkisi uzanan görüşleri vardır. Ancak Marx çok daha düzenli bir hayat sürmüştür. Engels'in ekonomik yardımıyla Londra'da oturmuş, British Museum'un kütüphanesinde yapıtlarını tamamlamıştır. Paris Komünü'nden çağrı aldığında, 


“kendisinin masa başı adamı olduğu”* gerekçesiyle katılmayı reddetmiştir. 


Bakunin''in çelişkileri vardı herkes gibi, hatta anti-semitist söylemleri de vardı. Ancak ona karşı da dönemin otoriter sosyalistleri bir kampanya düzenlemişler ve onun “Rus ajanı” olduğunu da içeren başka çoğu asılsız çeşitli iddialar öne sürmüşler; ancak bu iddialarını kanıtlayamamışlardır. Daha sonra ise onu 1872 Lahey Kongresi'nde Enternasyonal’ den 


tasfiye etmişlerdir.[I] 


Ancak teorik olarak daha gelişmiş olsa da Marx, Bakunin'in gördüklerinin çoğunu görememiştir. Bakunin otoriter sosyalist anlayışın (Marksizmin) başarıya ulaşamayacağını öngörmüş ve özgürlük konusunu, devlet, iktidar konusunun önüne koymuş ve ona özel önem vermiştir. Marx ve Engels proletarya diktatörlüğünün sonucu olarak devletin kendi kendini sönümlendireceğini ve bunun bir süreç olduğunu söylerlerken evrimci bir bakış açısına sahiplerdi aynı zamanda. Bakunin ise devletin olduğu yerde, özgürlüğün olmayacağını ve 


hiçbir zaman da devletin kendi kendini sönümlemeyeceğini de ortaya koydu. 


“Bakunin ise farklı bir görüşteydi. Polonya Devrimi'nin yıldönümü üzerine yaptığı bir konuşma dolayısıyla Fransa'dan sınır dışı edildikten sonra o da Brüksel'e bu sıralarda geldi. 
28 Aralık 1847'de bir Rus arkadaşına şunları yazdığını görürüz: “Marx hâlâ, üzerlerinde 
mantıklı kafa karışıklıkları yaratıp işçileri sömürerek, hep aynı sonuçsuz etkinliklerine devam ediyor. Bu alışıldık anlamsız kuramlaştırma ve hoş olmayan kendinden memnun olma hali.” 
m] 
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Ayrıca Paris Komünü, Bakunin'i haklı çıkarmıştı. Çünkü Komün, her şeyden önce bir federalist yaklaşıma uyuyordu. birlikti. Hâlâ kendinde devlet kırıntıları taşıyordu ve Marx'ın otoriter sosyalizmine değil, Bakunin'in öngördüğü şekliyle bir federasyona daha yakındı. Ve devlet aygıtını birkaç günde ezip geçmişti. Bu Marx ve Engels açısından bir çelişkiydi. Marx, 


Paris Komünü'ne destek veriyordu, özellikle “Fransa'da İç Savaş” kitabında. 


“Komünist Manifesto?'daki düşünceler asalak devletin yok edilmesine yönelik şiddetli bir üslupla başlayan Fransa'da İç Savaş adlı çalışmada düzülen övgülerle bağdaşmıyordu... Hem Marx hem de Engels bu çelişkinin farkındaydı ve Komünist Manifesto'nun yeni baskısına yazdıkları önsözde düşüncelerini tekrar gözden geçirdiler. ... eğer bir ayaklanma birkaç basit emirle devletin baskıcı mekanizmasını tamamen ortadan kaldırmayı başarabilmişse, bu Bakunin'in hiç ödün vermeden savunduğu yaklaşımının doğrulanması anlamına gelmez mi? 
“TT 


Murray Bookchin de, Paris Komünü'nün tam olarak devletin merkezileşmesine karşı bir isyan olduğunu söyleyerek, konfederalizmin anti-otoriter kavramlarından oldukça etkilenmiş bir hareket olduğuna vurgu yapıyor, Marx'ın Komün'e yönelik liberterliğe yakın tanımlarına dikkat çekiyordu. Bookchin , Bakunin'in sanayi proletaryasını esas alan Marx'ın aksine, Rusya ve İtalya deneyimlerinden yola çıkarak küçük çaplı zanaatkarları, köylüleri ve lümpen proletaryayı kapitalizmi yıkacak hegemonik toplum katmanının unsurları olarak gördüğünü 


belirtiyordu. ** 


Daha sonraları Lenin ise kendisine göre bir Marksizm anlayışı kurmuştur. Marx, iktidarın bizzat proletarya tarafından ele alınmasını ve onun tarafından yönetilmesini öngörüyordu. 
Ancak Lenin, aydınların öncülüğünde bir partinin “profesyonel devrimci” kadrolarıyla kitleleri ayaklandırarak iktidarın ele geçirilmesini savundu. Ve sonuçta iktidarı aldığında da işçilerin bulunduğu Sovyetleri (konseyleri) dağıtmaya ve ya da partiye bağlamaya başladı. 
Parti, işçilere “doğru yol”u gösterecekti. Bu nedenle aynı idealist yaklaşımı öneren Çernişevski”nin “Nasıl Yapmalı” adlı kitabı onun başucu kitaplarındandı. Bizzat Lenin, işçilerin yönetmek için yeteri kadar gelişmiş olmadığını söylüyordu. Bu Marksizme aykırı idi. 
Ama Lenin'deki birçok tez Marx ile çelişir. Lenin Marx'dan bazı alıntılar yapsa da onları farklı yorumlar ve daha çok Engels'e yönelir, tezlerini kanıtlamak için. Leninizm bence aslında Marksizm değildir, başka bir yol, başka bir şeydir. Leninizm'de proletarya iktidarda değildir, parti iktidardadır; bir parti diktatörlüğüdür. Söylemi işçi sınıfı olan, ama iktidarda parti seçkinlerinin olduğu bir jakoben anlayıştır bu. Ama bir proletarya diktatörlüğü olsa da, 


sonuç değişmeyecekti. Çünkü, devlet, otorite ve hiyerarşi olacak ve yine ayrıcalıklar olacaktı. 
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İşte Bakunin Lenin'i ve onun anlayışını ve sonuçlarını öngörmüştü. *** Rosa Luxemburg ise, parti diktatörlüğünü “gece bekçiliğine” benzetiyordu. Aslında “bekçilik” terimini de daha önce 


Bakunin kullanmıştı, [IV] otoriter sosyalizmi eleştirirken. 


Bakunin, Marx'ın kapitalizm konusundaki görüşlerini kabul ediyordu. Ancak devlet konusundaki otoriter sosyalizm anlayışını kabul etmiyor, özgürlükçü bir sosyalizm anlayışını 


savunuyordu. Bakunin, devletten kurtulma sürecini başa , Marx ise sona alıyordu. 


Marksizm bütün her şeyi, tek bir nedene indirgeyerek ekonomik determinizmle açıklıyordu. 
Bakunin bunun yetersizliğini de tespit etmişti daha o zaman. [V] Bu Marksizmin temel hatalarından birisiydi. Freud her şeyi cinselliğe indirgeyen bir yaklaşıma sahipti, Marx 


ise her şeyi ekonomik determinizme indirgemişti. 


Şöyle der Bakunin: “Sonuç olarak devlet isteyenler, kitlelerin ekonomik kurtuluşunu, ayrıcalıklı bir partinin politik tekeline feda etmek zorundadırlar... Devrim adına devlet -geçici bir devlet olsa bile- kurmak isteyen herhangi biri gericiliği inşa etmek istiyordur, özgürlük 


yerine despotizm için çalışıyordur; eşitlik yerine ayrıcalık istiyordur.”[VI] 


İşte daha o zaman yapılmış bu tespit, Leninizmin ve otoriter sosyalizmin nereye kadar gidebileceğini ortaya koymuştu. Bakunin, Marx gibi zeki bir insanın bu kadar basit bir olguyu 


nasıl olup da göremediğine hep şaşırmış ve bunu da dile getirmiştir zaman zaman. 


Marx ile Proudhon ve Bakunin arasındaki en büyük farklardan birisi de, Proudhon ile özellikle Bakunin'in özgürlüğü her şeyin önüne koymaları, Marx'ın ise bu soruna çok önem vermemesi, sorunun çözümünü belirsiz bir geleceğe ertelemesidir. Bakunin özgürlüğü 


vazgeçilmez görür ve onu hemen, burada ve şimdi ister. 


O, fanatik bir özgürlük sevdalısı olduğunu söylerken, aynı zamanda da özgürlüğü insan zekasının ve mutluluğunun içinde filizlenebileceği biricik ortam olarak değerlendirir. 
[VII] Anarşizmin farkı da budur. Çeşitli ülkelerde yaşanan reel sosyalizm deneyimleri, özgürlüğün en önemli sorun olduğunu tarihsel olarak ortaya koymuştur. Bu konuda da 


Bakunin haklı çıkmıştır. 


“,.. samimi bir sosyalist için, Marx ile Bakunin arasında yaşanan tartışmaya yeni bir gözle bakmaktan ve aslında Bakunin'in tamamen haklı olduğunu düşünmekten daha rahatsız edici 


bir şey yoktur... yalnızca sosyalizmin, günün birinde hayata geçirilirse nasıl bir şeye 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benzeyeceği konusunda Bakunin'in yaptığı tahminlerden dolayı değil, ama daha önemlisi, bu tahminlerinin kaynağı olan ve geride bıraktığımız yarım yüzyılda meydana gelen tarihsel olaylarla daha da doğrulanan düşüncesinin, neredeyse itiraz edilemeyecek derecede inandırıcı 


olmasından dolayı.” [VINI] 


Bakunin’in etkisi esasen, Peter Kropotkin’in belirttiği gibi, “entelektüel bir otorite”den ziyade “ahlâki bir kişilik” idi.JIX) 


Kuşkusuz Bakunin'in Çar'a yazdığı mektuptaki “itirafları”, çelişkili fikirleri, 

pişmanlıkları vardır. Birçok çelişik düşünce ileriye sürmüş, zaman zaman kendi görüşlerine bile ters düşmüştür. Ancak onun yazıları, kitapları tamamlanmış olmasa da, görüşleriyle içinde yaşadığı çağı değil, yirminci yüzyılı da tahmin etmiş ve Marksizmin ve Leninizmin 


başarısızlığını öngörmüştür. 


Bakunin, Marx'ın kapitalizm konusundaki görüşlerini kabul ediyordu. Ancak devlet konusundaki otoriter sosyalizm anlayışını kabul etmiyor, özgürlükçü bir sosyalizm anlayışını 


savunuyordu. Bakunin, devletten kurtulma sürecini en başa, Marx ise sona alıyordu. 


Bu nedenle Bakunin'in görüşleri eskimemiş, ama değer kazanmıştır. Yalnızca onun düşüncelerini ayıklamak ve çelişkilerini de görmek kaydıyla. Bakunin hâlâ güncelliğini 


koruyor. 


Erol Anar-20 Mart 2018 
Dipnotlar 


* Marx ve Engels Paris Komünü’ne katılmadılar. Komüncülerin çağrıları üzerine, Marks; “bir masabaşı adamı olduğunu, savaştan ve kavgadan anlamadığını” açıkça belirtti. (Bkz. Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler 


Ansiklopedisi, Cilt 2 No: I'de Şirin Tekeli'nin Yazısı.) http://www.anatolianrock.com 


** Bu konuda bakınız: Murray Bookchin: Devrimci Halk Hareketleri Tarihi — Fransız Devriminden İkinci 


Entermasyonale, Dipnot Yayınları, Birinci Baskı: 2012, Ankara, s. 228, 231. 


*** Marx, kendi sentezine göre, devrimi Avrupa'nın ileri sanayı toplumlarından bekliyordu. Devrim, Rusya'da olunca bu anlamda yanıldı. Oysa köylü toplumlarına özel bir önem veren Bakunin, Rus toplumunun devrimci niteliğinin olduğunu yazmıştı. Aslında Lenin'in köylülere yönelik düşünceleri ve politikaları nedeniyle 


Bakunin'in öğrencisi olduğunu öne sürenler de var. Ama bence bu gerçekçi bir iddia değildir. Çünkü son derece 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cılız bir sanayileşmeye sahip olan bir köylü toplumunda devrim olmuştu ve elindeki malzeme köylülerden 


oluşuyordu Lenin'in çoğunlukla. Bu nedenle onunkisi daha çok pragmatist ve taktik bir yaklaşımdı. 


[I] Bu konuda detaylı bir okuma için bakınız: “The First Socialist Schism, Wolfgang Eckhardt, published in 
2016 by PM Press, CA, USA. 


[I] Franz Mehring: Karl Marx, s. 165. 
[II] Franz Mehring: Karl Marx, The Story of His Life, 1962, pp 462. 


[IV] Bakınız, Dolgoff, s. 359, Bakunin şöyle der: “Bu liderler hükümetin tüm dizginlerini kendi güçlü ellerinde toplyacaklardır, zira cahil halkın güçlü bir bekçiye ihtiyacı vardır...” 


[V] “Bay Marx'a bakacak olursak, tüm diğer değerlendirmelerin dışlanmasını gerektiren ekonomik olguların kaçınılmaz oluşumunun, tarihteki tüm ahlâki ve entelektüel olayların biricik nedeni olduğundan fazlasıyla şüphe 


ediyorum.” Sam Dolgoff: Bakunin, Kaos Yayınları, 1. Baskı: Kasım 1998, s. 332. 
[VI] Sam Dolgoff: Bakunin, Kaos Yayınları, 1. Baskı: Kasım 1998, s. 212, 226. 
[VII] Age, s 277. 

[VHI] Burton Hall, New Politics, Kis 1968, akt: Sam Dolgoff. 


IXJ Paul Avrich: Bakunin'in Mirası, 1970. http://Wwww.geocities.ws 


EĞİTİM MÜFREDATINDA EVRİMSEL BİYOLOJİ 


Evrimsel biyoloji hem kendi başına hem de başka konuların parçası olarak örnek olarak İngiltere, ABD, Gürcistan, Rusya, Kanada, İran, Portekiz, Finlandiya'da ilköğretimde ve 


ortaöğretimde, Ukrayna, Suriye, Mısır ve Pakistan'da ise ortaöğretimde öğretilmektedir. 
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İlköğretim ve ortaöğretim müfredatları incelenen ülkelerin çoğunluğunda evrimsel biyoloji; ilköğretimden itibaren yer almakta, ayrıca hepsinde lise biyolojisinde kapsamlı biçimde yer verilmektedir. Evrim konusunun müfredatta yer almadığı bilinen tek örnek ise Suudi Arabistan'dır. 


Canlı dünyasına evrim temelli bütünsel bakış açısının küçük yaşlarda nasıl kazandırılabileceği konusunda uluslararası eğitim literatüründe halihazırda birçok araştırma ve müfredat önerisi 


bulunmaktadır. 


Finlandiya 

Finlandiya'da doğa ve ekoloji eğitimi okul öncesi eğitimde başlamaktadır. Örneğin iklim olarak soğuk ve kış mevsiminin uzun geçtiği Finlandiya'da kış uykusuna yatan hayvanların bu adaptasyonu ve ekolojik avantajları basit evrim mekanizmaları anlatılarak öğretilmektedir. 

2016 yılının Ağustos ayında revize edilen ilk ve ortaöğretim müfredatında, evrim 
kuramının sadece biyoloji dersinin konusu olmadığı, biyolojinin merkezinde olduğu bilgisi öne çıkarılmıştır. 7. sınıftan itibaren (13 yaş grubu) evrim kuramı kapsamlı ve detaylı bir biçimde irdelenmeye başlanır. Canlıların sınıflandırılması ve evrilmesi konusunun, öğrenciler için eğlenceli olan dinozorlar konusuyla bütünleştirilerek ele alınması dikkat çekmektedir. 
Lise düzeyinde (16-18 yaş grubu) biyoloji eğitimi toplam beş kitaptan 

oluşmaktadır. Bunlardan ilki olan ve Lise 1 düzeyinde bütün öğrencilere mecburi okutulan BIOSI kitabı, 2016 yılında yeni eğitim müfredat reformu ile evrim içeriği daha zenginleştirilmiş, biyoloji eğitimi evrim kuramı bağlamında yapılandırılmıştır. Kitabın 


“Canlılar Dünyası” (Fince: Eliömaailma) olan adı “Yaşam ve Evrim” (Fince: Elâmâ ja 


BIOSI kitabı biyolojik çeşitliliğin evrimsel ve uyumsal kökenlerini özellikle somut araştırma örnekleri üzerinden detaylı bir biçimde işlemektedir. BIOS4 ise insan ve evrimi ağırlıklıdır. Bu kitapta, özetle insanın evrimi, anatomisi, fizyolojik karakterlerinin önemi ve 


nasıl çalıştığı, bu karakterlerin farklı coğrafi bölgelerde ne tür uyumsal farklılıklar gösterdiği, 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anatomik ve genetik düzeylerde işlenmektedir. Serinin diğer kitapları da biyolojideki diğer konuları evrim merkezli bir bakışla ele almaktadır. 

İran 

İran'da ilköğretim 5. sınıfta dünya tarihi konusunda fosillerden bahsedilmektedir. 
Ortaöğretim son sınıfında kullanılan biyoloji kitabında ise “Yaşamın Kökeni” ana başlığı altında; türleşme ve evrim, popülasyon genetiği, popülasyon dinamikleri gibi başlıklar altında hem evrim hem de popülasyon genetiğine dair kapsamlı bilgiler yer almaktadır. “Evrim”in kavramsal olarak kullanılmasından kaçınılmaksızın popülasyon genetiğine dair ileri düzey kavramlara yer verilmektedir. Kitapta bu konular için toplam 60 sayfa ayrılmıştır. Aynı kitapta Darwin'in evrim 

kuramının da geniş bir yer kapladığı (11 sayfa) ve evrim kuramına dair birçok 

önemli noktanın vurgulanıp, öğrencileri çeşitli etkinliklerle geliştirmeye çalıştığı da 


görülmektedir. 


a A VR 


İngiltere 

İlköğretim kademesinde 3. sınıfta fosillerle tanışan öğrenciler, 4. sınıftan itibaren 

canlıların sınıflandırılmasını, insan türünün de hayvanlar aleminin bir üyesi olduğunu öğrenmektedirler. Bu şekilde öğrencileri konuya hazırlayan öğretim programına evrim kuramı, “Evrim ve Kalıtım” ana başlığıyla dahil olmaktadır. Canlıların zaman içerisinde değiştiğini, adaptasyonun evrim sürecinin bir sonucu olduğunu öğreten program, ayrıca Charles Darwin ve Alfred Wallace'a yer vererek, bilim insanlarının canlılığın evrimi fikrine hangi çalışmalar sonucunda vardıklarını ve evrim kuramını nasıl açıklandıklarını ayrı bir kazanım olarak içermektedir. 

İngiltere'de 7 ila 9. sınıflarda (“Key stage 3”), biyoloji konuları kapsamında “Genetik 

ve Evrim” ana başlığı altında; türleşme, varyasyon, doğal seçilim, genetik sürüklenme 

gibi evrimsel mekanizmalara, bunu takip eden seviyede (“Key stage 4”) ise “Evrim, Kalıtım ve Varyasyon” başlığı altında genom ve çevre etkileşimi, genetik varyasyon, evrimin kanıtları 


ve yapay seçilim konularına geniş yer verildiği görülmektedir. 
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ABD 

ABD, gelişmiş ülkeler arasında birbirine bağlı iki özelliğiyle diğerlerinden 

ayrılmaktadır: Birincisi, eğitim sisteminin ülke (federal) düzeyinde değil, eyalet ya da daha küçük okul bölgeleri düzeyinde düzenlenmesi, ikincisi ise evrim eğitiminin süregelen tartışma konusu olmasıdır. ABD okullarındaki müfredatlar eyaletten eyalete (bazen okul bölgesinden okul bölgesine) değişiklik göstermektedir. Ancak 2013 yılında, 26 eyalet ve Amerikan Öğretmenler Birliği, Ulusal Araştırma Konseyi (NRC) ve Amerikan Bilimi İlerletme 

Birliği (AAAS) gibi ülkenin önde giden bilim ve öğretim kurumları, ortaklaşa hazırladıkları Yeni Nesil Bilim Standartlarını yayınlamışlardır (Next Generation Science 

Standards: http://Wwww.nextgenscience.org ). Bu standartlarda evrim konusu, yaşam bilimlerinin dört ana 

fikrinden birisi olarak, ilkokul ikinci sınıftan itibaren işlenmektedir. İlkokulda vurgu, yaşamın çeşitliliği ve bütünlüğü temasına yönelikken, ortaokul düzeyinde evrim kapsamında dört ana temaya vurgu yapılıyor: (1) canlıların ortak atadan geldiklerinin kanıtı, 
(2) doğal seçilim, (3) adaptasyon, (4) insanlar ve biyoçeşitlilik. Lise seviyesinde ise evrim mekanizmaları hakkında daha detaylı ve sayısal çıkarımlar yapmayı sağlayacak yeteneklerin kazandırılması öngörülmektedir. Kısacası, Amerikan bilim ve eğitim toplumunun ortak kanısı olan bu standartlarda evrim, yaşam bilimlerinin en temel konseptlerinden birisi olarak 

ele alınmaktadır. 

Gürcistan 

2004 yılında eğitim müfredatını revize etmiş olan Gürcistan, evrimsel biyolojiye 

her kademede yer vermektedir. İlkokul 3. ve 4. sınıfta fosiller ve soyları tükenmiş türler hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, 5. sınıfta evrimin temel kavramını öğrenmektedir. 
Ortaöğretimde ise evrimin kanıtlarını içeren müfredatla öğrenciler, evrimsel sürecin işleyişini, doğal seçilimin evrimsel sürece etkisini ve farklı disiplinlerden kanıtların evrim kuramını nasıl desteklediğini öğrenmektedir. 

Kanada 

Eyaletler arasında farklılık gösterse de genel olarak evrimsel kavramlara 

ilkokul kademesinden itibaren yer veren Kanada'da, 11 -12. sınıflarda “Evrim” konularına geniş ve detaylı bir biçimde yer verilmekte, öğrencilerin soyları tükenmiş ve soylarını devam ettirebilmiş canlıların geçirdikleri evrimsel süreçleri, bu süreçlerin arkasındaki evrimsel 

mekanizmaları ve aynı zamanda evrimsel bakış açısının günümüzde nasıl ve hangi alanlarda kullanıldığını kavraması amaçlanmaktadır. Programda evrime dair bilimsel kanıtların 


öğrenciler tarafından analiz edilebilmesinin de amaçlandığı görülmektedir. 
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Portekiz 

Portekiz'de evrim konuları ilköğretim müfredatında yer almamakta, ancak 

ortaöğretimde verilmektedir. Portekiz'in ilköğretim müfredatındaki bu eksiklik 2013 yılında yapılmış bir çalışmaya konu olmuş ve çok sayıda ülkede İngiltere, Amerika, Kanada, Brezilya, Fransa ve Mozambik) türler arası çeşitlilik, soy ağacı, genetik, kalıtım, doğal seçilim, genetik sürüklenme ve sistematik gibi evrimsel biyoloji konularının ilköğretim müfredatlarında yer aldığı rapor edilerek, Portekiz ilköğretiminde de bu konuların işlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Mısır — Suriye — Pakistan — Malezya 

Mısır, Suriye ve Pakistan'da devlet okullarının fen bölümündeki öğrencileri için 10. 

sınıfta zorunlu ders olan Biyoloji müfredatında evrim kuramının yer aldığı 

görülmektedir. Malezya'da zorunlu eğitim yılları içerisinde evrim konusu müfredatta yer almazken, 12. ve 13. sınıflarda medikal eğitim müfredatında evrim kuramı yer almaktadır. 
Suriye'de 12. sınıf Biyoloji dersinde evrim kuramının detaylandırıldığı görülmektedir. 
Pakistan'da sadece medikal eğitim alanları içeren 12. sınıf müfredatında evrim kuramının yer aldığı görülmektedir. Dört ülkenin hepsinde de evrimsel biyolojinin tarihi, Darwin'in tanımladığı evrim kuramı, doğal seçilim, mutasyon, genetik sürüklenme ve kavramlarının yer aldığı görülmektedir. 

Rusya 

Rusya'da federal standartlara göre ders programında 6. sınıftan itibaren biyolojik ve 

jeolojik evrime referanslar yer almaktadır. Evrim kendi başına bir konu olarak ise 11. (son) sınıfta işlenmektedir. Standarda göre hazırlanmış 11. sınıf ders kitabında Darwin'in tarifiyle doğal seçilim, Darwin sonrasında genetik ve evrimin sentezi (ör. genetik sürüklenme), 

yapay seçilim, varyasyonun kaynakları, farklı seçilim türleri ve adaptasyon yer almaktadır. 
Ardından 

türleşme, makroevrim, gelişim ve evrim, körelmiş organlar gibi konular da işlenmektedir. 
Ukrayna 

Ukrayna'da da evrim konusu Rusya'dakine benzer bir şekilde öğretilmektedir. Tek 

farklılık, konunun 7 saatlik “Evrim Teorisine Giriş” ve 4 saatlik “Yaşamın Tarihi ve Biyoçeşitliliğin Kökeni” olarak ikiye bölünmüş olmasıdır. Buna ek olarak, Ukrayna'daki ders kitaplarında modern sentez çok daha iyi açıklanmakta ve makroevrim ile kıta kaymalarına daha çok yer verilmektedir. 

Türkiye de ise okullarda temel bilimlere ayrılan ders sayısının azlığı, üniversitelerde ilgili fakültelerin sonrasında iş bulamama kaygısıyla tercih edilmiyor olması, öğretmen yetersizliği, 


laboratuvarların donanımlı olmaması, eğitime ayrılan bütçenin yetersizliği gibi sorunlarana ek 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olarak, lise son sınıf müfredatında yer alan “Hayatın başlangıcı ve evrim” ünitesinin çıkarılması insanların bilgiye ulaşamasını engelleyen yeni bir sorun olarak karşımızda 


duruyor. Bu durumda bilgiye ulaşmanın ve ulaştırmanın farklı yollarını denemekte fayada var. 


Evrim Ağacı'ndan müfredattan çıkarılan Evrim konusuna dair derslere buradan 


ulaşabilirsiniz. 


https://Wwww.youtube.com/watch?v—sTA7CvgNB2c&index—1 &t=2s&list=PL48IwtBKtXrY D 8NouC6TJk6WKnOFKMwrd ... #MüfredatBiziz 

Editörün notu: Yazı hazırlanırken büyük ölçüde, Şubat 2017°’de Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği, zorunlu eğitim müfredatında neden evrim öğretiminin gerekli olduğundan bahseden ve bununla birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki evrim eğitimini de 


inceleyen rapordan alıntılar yapılmıştır. 


Raporun tamamına şuradan ulaşabilirsiniz: 


https://drive.google.com/file/d4/0B2LWPnSiUaE4Z2FPVOVOdWtMclU/view 


Hazırlayan: Ciran Derya 


EVRİM KURAMI İLE EVRİM, BİRBİRİNDEN FARKLI KAVRAMLARDIR! 


Evrim Kuramı ile ilgili hangi analiz yapılacak olursa olsun, ilk olarak “Evrim Kuramı” ile “Evrim” arasındaki farkın anlaşılmasıyla başlanmalıdır. Çünkü birçok insan, hatalı bir 


biçimde, bu ikisini eş anlamlı olarak kullanmaktadırlar. Bu, tamamiyle yanlıştır! 


Bilim insanları ve antik çağ filozofları, etraflarındaki canlı ve cansız varlıklara bakmışlar ve her birinin birbirlerinden farklı olduğunu ve daha önemlisi, zamana paralel olarak değiştiklerini fark etmişlerdir. Düşünce silsileleri sırasında ilk olarak sordukları soru 

şudur: “Canlıların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapılarına ne oluyor?” Bu sorunun, bir bilimsel gerçeği (doğa yasasını) ortaya çıkaracağını hatırlayınız. Bu sorunun cevabı olarak 


aldıkları ise, hem bilimsel, hem de felsefi olarak çok açıktır: Canlılar, değişmektedir! Hatta 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sadece canlılar değil, cansızlar da değişmektedir; ancak bu değişim şu anda ilgi alanımızda olmadığı için göz ardı edeceğiz. 

Canlıların değişmesi, bir doğa yasasıdır. Değişmeyen hiçbir canlı tespit edilemediği gibi, bu değişim uzun zaman dilimlerinde yapılan gözlemlerle kolaylıkla doğrulanabilir. Canlılar, temel olarak iki şekilde değişmektedirler: ömürleri boyunca ve nesiller boyunca. İlk değişim tipine gelişim demekteyiz. Ana karnında oluşan zigottan, bireyin ölümüne kadar geçen süre içerisinde canlı sürekli değişime uğrar. Bu değişim, gelişimsel bir değişimdir. Öte yandan aynı zamanda, canlı popülasyonları, nesiller içerisinde de değişmekte, toplum içerisindeki canlıların genel ve ortalama özellikleri farklılaşmakta, canlıların genel görünüşleri, fizyolojileri, morfolojileri, davranışları ve daha nice özellikleri, nesilden nesle farklılaşmaktadır. İşte biz buna evrimsel değişimler diyoruz, bu süreci 

ise evrim olarak isimlendiriyoruz. 

Dolayısıyla canlıların nesiller içerisindeki değişimleri, veya evrim, bir doğa yasasıdır. Bir bilimsel gerçektir. Havada bırakılan cisimlerin yeryüzüne doğru hareket etmeleri gibi, canlıların nesiller içerisinde farklılaşmaları ve yepyeni canlılara dönüşmeleri de bir doğa gerçeğidir, bir bilim yasasıdır. Ancak bu, neden ve nasıl sorularına cevap 

vermez. “Canlılar neden değişmektedir?” veya “Canlılar nasıl değişmektedir?” sorularının cevabı “evrim” değildir. Çünkü evrim, sürecin adıdır, değişimin terminolojisidir. Bize, bu 


değişimin nasıl ve neden olduğunu anlatacak bilimsel bir kuram/teori gerekmektedir. 


Bilim insanları, yüzyıllar boyunca bu değişimi fark etmiş; ancak bu durum, çoğu sefer görmezden gelinmiş veya üzerinde çok fazla durulmamıştır. Ta ki, Charles Robert Darwin'in 19. yüzyılda bu bilimsel gerçeğin nedenlerini ve nasıllarını incelemesine ve bulgularını, 1859 yılında Evrim Teorisi olarak isimlendirilen yepyeni bir teori altında sunmasına kadar... Darwin, tıpkı Newton'un cisimlerin yere doğru hareketiyle olarak sorgulamaları gibi, canlılığın neden, nasıl, hangi süreçlerle değiştiğine yönelik sorular sormuş, hipotezler geliştirmiş, gözlemler yapmış, bazı hipotezlerini yanlışlamış, bazılarını ise doğrulayarak daha güçlü bir forma getirmiştir. Sonrasında ise bu bulgularını bir araya getirerek, değişimin neden ve nasıl olduğunu 1859 yılında ayınladığı Türlerin Kökeni isimli kitabında bilim camiasına sunmuştur. 


Darwin'in adımlarını takip edecek olursak: 
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1) İlk olarak, şu soruyu sormuştur: “Canlıların değişmesinde etkili olan 

unsurlar nelerdir?” 

Bu soru, görebileceğiniz gibi onu bir doğa gerçeğine götürecektir. Ve sorunun cevabı, oldukça açıktır: türler arasındaki ve tür içerisindeki çeşitlilik. Sadece türler birbirlerinden farklı değildir, türün içerisindeki bireylerin de aralarında birçok fark vardır. Bu bir doğa gerçeğidir. 
Darwin, buradan hareketle şu soruyu sormuştur: “Tür içerisinde neden bir çeşitlilik 

vardır?” Bu sorunun cevabı, ne yazık ki Darwin zamanında bilinmiyordu ve Darwin de, isabetli bir hipotez geliştiremedi ve onu test edemedi. Ancak Darwin de, çağdaşları da, konunun çiftleşme ile ilgili olduğundan emindiler; sadece “neden” ve “nasıl” sorularına cevaplar bulamıyorlardı (teoriler geliştiremiyorlardı). Darwin'in buna yaptığı açıklama o dönemlerde karışım hipotezi olarak bilinen, yavruların özelliklerinin ana-babadan gelen özelliklerin tam bir karışımı olduğu yönündeki açıklamalara oldukça benzerdi ve günümüzde bildiğimiz genetik kuramlardan oldukça farklıydı (ve bir o kadar da hatalıydı). Neyse ki bu durum, kuramı çok fazla etkilemedi, zira Darwin'in amacı tür içerisindeki çeşitliliğin nasıl sağlandığını açıklamak değil, türlerin nasıl değiştiğini açıklamaktı. 

2) Daha sonradan, şu soru geldi: “Çiftleşme, neden canlıların değişimine sebep olmaktadır?” 

Burada yine bir doğa gerçeği analiz edilmekteydi. Sorusunun cevabını, şu şekilde 

buldu: seçilimli çiftleşme. İlk etapta anlaşılması güç olabilir, ancak esasında cevap oldukça nettir: Çiftleşme, eğer ki belirli özelliklere yönelik olarak yapılıyorsa, her seferinde yavrular, istenen özelliklere daha fazla sahip olur. Örneğin her seferinde daha fazla süt veren inekler çiftleştirilir, daha az verenler insanlar tarafından elenirse, her nesilde ortalama olarak daha fazla süt veren yavrular elde edilecektir. Bu, canlıların değişiminin nasıl olduğuna yönelik yapılan ilk kapsamlı açıklamaydı. O dönemdeki insanlar, bunu hep kullanıyorlardı; ancak kimse bu değişimi ve bunun sebebini belirli temellere oturtmaya çalışmamıştı. İşte bunu ilk defa yapan Darwin değişimin bu ilk sebebini, Yapay Seçilim İlkesi olarak isimlendirdi. Tıpkı Newton'un yasalarında gördüğümüz gibi, tek bir gerçek, tek bir açıklamaya bağlanmasından ötürü, “ilke/gerçek/yasa” sözcüğü ile “teori” sözcüğü değişimli olarak kullanılabilmektedir. 
Ancak aslen, bu açıklamanın minik bir teori olduğu unutulmamalıdır. 

3) Darwin, daha sonrasında şu soruyu sordu: “Canlılar, insanların Yapay Seçilim Yasası etkisi altında olmaksızın, doğal ortamlarında nasıl değişirler?” 

Bu soruyu yanıtlamak için Darwin, sistematik bir yöntem kullandı. Yapay Seçilim”de, insanlar canlıların belirli özelliklerini seçmektedirler. Eğer doğada, hayatta kalma ve üreme (gelecek nesillere özelliklerini aktarma) konusunda avantajlı ve dezavantajlı bireyler 


bulunuyorsa, o zaman bir nevi “doğal seçme” meydana gelecek ve insanların canlıları 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değiştirmesi gibi, doğa da canlıları değiştirebilecektir. Buna yönelik yaptığı istisnasız her gözlem başarıyla sonuçlandı ve doğadaki çeşitliliğin, farklı çevresel koşullar altında, farklı bireyleri avantajlı/dezavantajlı kıldığını gördü. İşte doğada, buna bağlı olarak oluşan seçilime ise Doğal Seçilim İlkesi (En Uyumlunun Hayatta Kalması İlkesi) adını verdi. 

4) Darwin, ilerleyen dönemlerde sadece hayatta kalmaya yönelik bir seçilim olmadığını, üreme konusundaki başarının da canlıların değişiminde rol oynadığı gerçeğini fark etti. Bu durumda, şu soruyu sorması kaçınılmazdı: “Canlılar, üreme başarısına bağlı 

olarak nasıl değişirler?” 

Bunun sonucunda, tıpkı hayatta kalma konusunda olduğu gibi, eşlerin birbirini seçimi konusunda da ciddi bir çeşitlilik ve seçilim olduğunu gördü. Buna, Cinsel Seçilim İlkesi adını verdi. 

Darwin, tıpkı Newton'un cisimlerin hareketlerini açıklamaya yönelik attığı adımlar gibi, canlılığın değişimini açıklamaya yönelik attığı adımları sürdürdü. Keşfettiği bu ilkeleri, bir araya getirerek bir teori geliştirdi: 

5) Eğer ki canlılar arasında, hayatta kalma ve üreme açılarından bir rekabet bulunuyorsa ve sadece bazı bireyler, kendilerindeki “genetik” (o zamanlar bu tabir bilinmiyordu, sonradan keşfedildi) özelliklerden ötürü avantajlı konumda bulunuyorlarsa, o zaman her nesilde, bu avantajlı bireylerin yavruları daha fazla üretilecektir. Bu bireyler, başarılı olan ebeveynlerinin özelliklerini taşıyacakları için, kendileri de üreme çağına geldiklerinde, eğer çevresel şartlar değişmediyse, başarılı olacaklardır. Çevresel şartlar değişecek olursa (ki sürekli, tamamen kaotik bir şekilde değişmektedir), her nesilde başarılı ve başarısız olan canlılar değişecektir. 
Bu çevresel değişimlere uyumlu olanların daha fazla yavru vermesi ve daha kolay hayatta kalması ve başarısız olanların elenmesi sonucunda, canlıların popülasyon içerisindeki özellik dağılımları, nesiller içerisinde değişecektir. İşte evrim adı verilen bu değişim, Yapay Seçilim, Doğal Seçilim ve Cinsel Seçilim ilkeleri etkisi altında olur. Evrimsel değişimleri, bu ilkelerin etkisi altında açıklayan bilimsel kurama ise Evrim Teorisi adı verilir. 

Darwin, “evrim teorisi” adını pek kullanmadı, hatta “evrim” kelimesine bile kitabında sadece 2-3 defa yer verdi. Ancak Türlerin Kökeni'nden sonra basılan kitaplarında, bu kelimenin sayısı arttı ve sonunda kuram, Evrim Teorisi olarak bilinmeye başlandı. Esasında Darwin, evrimi daha çok Doğal Seçilim'e bağlamaktaydı. Bu sebeple kuramına Doğal Seçilim Teorisi adını vermişti. Günümüzde, Doğal Seçilim'in en güçlü evrimsel değişim faktörü olduğunu düşünen bilim çevresine, bu yüzden Darwinist (Adaptasyoncu) Evrimsel Biyologlar ya da kısaca Darwinist/Adaptasyoncu adı verilmektedir. 


Bu anlatımdan anlayabileceğiniz gibi, evrimsel değişimleri açıklayan tek kişi Darwin değildir. 
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Darwin'in Evrim Kuramı, tek Evrim kuramı değildir! Daha sonradan yüzlerce bilim insanı konuyu incelemiş, bazı başka bilimsel gerçekler Kuram'a katılmış, farklı kuramlar ortaya atılmış (Gould'un Sıçramalı Evrim Kuramı, Dawkins'in Bencil Gen Kuramı, vb. gibi) ve “Evrim Teorisi” genel adıyla bilinen teoriler bütünü, giderek zenginleştirilmiştir. Gould ve Lewontin'in geliştirdiği Sıçramalı Evrim Kuramı’ na göre, Doğal Seçilim sadece ufak değişimler yaratabilmektedir; değişimin asıl sebebi, Darwin?'den sonra keşfedilen, Genetik Sürüklenme İlkesi'dir. Günümüzde, bu farklı açıklamalar Modern Sentez adı altında birleştirilmiş ve her birine eşit değer veriliyor olsa da, halen Darwinist bilim insanları ve sıçramacılar arasındaki tatlı, bilimsel çekişme sürmektedir. 

ÇMB (Evrim Ağacı) 
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KORONA TANRIYI ÖLDÜRÜYOR MU? 
Osman Günay-28/04/2020-dunyalilar 


Çaresizlik ve karmaşa gittikçe artıyor, dünya genelinde büyük bir krize doğru ilerliyoruz. 


Ama hala bir umut var. 
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Nietzsche, öngördüğü zamanın insan davranışlarına kılavuzluk edecek, toplumsal ve inançsal anlamda ortak bir ahlaki referans noktasının kalmadığını söyleyerek “Tanrı öldü” demişti. 
Sanırım, bugün bu tespitin dünya çapında “Corona virüs salgın hastalığı'yla birlikte karşılığını 


bulan bir gelişmeyle karşı karşıyayız. 


İnsanın elinde kanı olmayan bir ölme durumu bu. Kiminle konuşsam, ahlak ve inanç bağlamında paradokstan, çelişkilerden, tükenmişlikten söz ediyor. Bir tür nihilist sorgulama 


içindeyiz galiba!.. 


Bilindiği gibi Nihilistler her şeyden önce kendi varlığını sorgulayan tiplerdir. Beraberinde Tanrı'nın varlığını, iradenin bağımsızlığını, bilginin olanaklarını, ahlâkı ve tarihin mutlu sonunu sorguya çekerler. Her şeyin “anlamdan? ve “değerden? yoksun olduğunu savunan bu felsefi anlayış, insanın ahlaki ve siyasi inancını gittikçe içe doğru evrilten yeni bir tür varoluşa 


işaret eder. 


Shopenhauer şunu salık veriyordu bu gibi durumlarda: “İçindeki dikene uy, o zaman tepeden tırnağa bahçe olacaksın.” Keza Hallac-ı Mansur: “Benim bu alemi idrak etmem gerekmiyor, 


remzini bilmek bana yeter, ben ondan dökülenim çünkü” demişti. 


Boş zamanlarımda sadece kitap okumam, resim çalışmam; ilham versin diye zaman zaman tarih öncesi mitosları, felsefi metinler okurum. Barok resimleri incelerim özellikle; şair William Blake'nin internette yayınlanmış 600'ü aşkın desenlerine, Gustave Dore'nin 1000'e yakın gravürlerine göz atarım. Her edim sonrası, dünyada meydana gelen önemli toplumsal olaylar, deprem, kasırga ve salgın hastalıklar karşısında aciz düşen, umudu kestiği noktada, insanlığın tanrıdan daha başka bir şeye, görünür olmayan ama umutsuzluğuna çare olmasını beklediği tanımsız bir güce doğru arayış içinde bulunduğunu ifade eden imge yığınıyla yüz 


yüze gelirim. 
Evet, insanın çaresizliği her ne kadar tanrının varlığıyla örtüşen bir güç ilişkisini yansıtıyor 


olsa da durum hiç de öyle değildir; aksine daha da aşkınlaşan bir inan ve daha başka tür bir 


manevi doygunluk isteği vardır ortada. 
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Bu durumu Marks 1844 el yazmalarında insanın “ilk'liğine dönüş isteği olarak yorumlar. 
Kapitalizmle birlikte özel mülkiyetin ve paranın tiranlaşması karşısında, içine düşürüldüğü yabancılaşmanın aşılması noktasında insanın gerçek doğasına dönüşle mümkün olacağını ileri sürer. İnsanın, henüz Homosapiens iken, mağaralarda ve orman kovuklarında bir arada topluluk halinde yaşarken sahip olduğu insansı değerlere, içgüdüsel olarak eski bakir günlerine dönmesi gerektiğini varsayar. Zaman göstermiştir ki, hayatı yaratmanın sorumluluğu tanrıdan değil insanın sahip olduğu üretici eyleminden kaynaklanıyor. Ortaya çıkan sonuçlar, kendi türünün barış ve refahı ve ortak geleceği için değil, daha çok kapitalizmi besleyen bir üretim şeklidir. Çevresine ve kendine yabancılaşıp, stres içinde, tatminsiz, mutsuz bireyler olduğu çelişkisi ne yapsa-etse sona ermez insanın. Kaderci bir anlayışla “hayat bu” dese de kafasında çakan “varoluş? şimşekleri acıyla birlikte hayatı sorgulamasını 


da beraberinde getiriyor. 


Biz kapitalizmin en önemli argümanının artı değer sömürüsü olduğunu biliriz. Oysa kapitalizm insanı ve emeğini nesne yerine koyarken, öbür taraftan onu sistemin çarkları arasında yalıtır, yalnızlaştırır, insanı içinde bulunduğu üretim ilişkilerinden izolasyonu öngörür. Başlangıçta sosyal hayvan olan insan, kapitalizmle birlikte “yalnız kurt'a dönüşmüştür artık. Bu bağlamda son 100 yılda kapitalizmin, -belli bir tüketim sarmalında geliştirdiği, herkese ev-otomobil-özel eşya-bilişim teknolojisi uygulamalarından bahsetmeyeceğim, herkesin bildiği bir durum. Bugüne baktığımızda, “Corona Virüs” salgınıyla birlikte insanlar arasına koyulan şartlı mesafe, eve kapatma ve geniş çaplı izole politikalar söz konusu yalnızlaştırmanın en tepe noktası sayılır. Mobilize-dijital takip uygulamalara geçilirse eğer, insanı “insansal bir varlık? olarak düşünmek çok daha zor olacak 


bu noktada. 


İnsanlar sosyal yaratıklardır; derler ki insan yalnız kaldığında, dakikalar içinde stres hormonu üretir, vücuttaki kortizol üretimini artırır, aksi bir durumda nazik bir dokunuş, duygusal iletişim ve dokunma bu stres hormonundan binlercesini öldürerek insanı normale döndürür. 
Kapitalizm, bile bile insanın hastalanmasını istemez, bunun için oturup plan ve strateji geliştirmez, politikacılar- yöneticiler karanlık odalarda buluşup bu durama gelinmesi noktasında bir karara varmazlar ama ellerinde bulundurdukları ekonomik-teknolojik argümanlarla, dolaylı olarak hasta ve mutsuz olmamızı sağlarlar. Bunu ekonomik ve insan ilişkileri bağlamında geliştirdiği rekabet düşüncesiyle ve Darwin'in “güçlü olan hayatta kalır” önermesiyle doğrulamaya çalışır. Oysa Darwin uyum içinde bir arada olanların hayatta 


kalmasından söz etmiştir; rekabet yerine iş birliğini gerçekleştirenlerin türünün devamını 


91 


sağlayacağını ileri sürmüştür. İnsan olarak bugünlere kadar geldiysek bu doğal seleksiyonla geldik. Bunun için geldiğimiz tarih öncesine bakmak yeterlidir. 40 bin yıl önceye kadar yaşamış “arkaik sapiens? türü Neandertal insan türü buzul çağında rekabete dayalı “sürek avı” yaşam biçimiyle varlıklarını üzün süre devam ettirememişler, soylarını tüketmişlerdir. Oysa atalarımız olduğu ileri sürülen Homo Sapiens türü ise ortaklaşa yaşam biçimiyle bölüşüp 


paylaşarak varlıklarını bugünkü insana evriltmeyi başarmışlardır. 


Evet böyle bir geçmişten geliyoruz ama bugüne kadarki sürecimiz pek de parlak değil. 


Gelip geçen zamana baktığımızda öldürmeler, cinayetler, savaşlar, kırım, yıkım, nefret, şiddet ve eziyet.... Tarihin yolu yine de insan ölüleriyle ve mezarlarla, iskeletlerle döşeli. Kan banyosunda yıkanmış türsel bir gelişmeye sahibiz. Diyeceğim, kapitalistlerin pek umurlarında 


değilizdir açıkçası. 


Kapitalizm insanlık dışı bir sistemdir, insanı sevmeyen bir sistemdir. Dünyada şu an her üç saniyede bir cinayet işleniyor. Tam da şu sırada bir adam kendinden ayrılmak isteyen karısını bıçaklıyor. Şu an insanlardan biri haşlanmış patates yerken, onlardan biri müstakil bir adada veya dingin bir denizin kıyısında demirlemiş milyon dolarlık yatında tonlarca mutluluk hormonu salgılamasına yarayan bir lezzeti keşfediyor. Hiyerarşik olarak dünyada, insanlığın %99°u mutsuz ve sefalet içinde yaşarken zenginliğin ve mutluluğun araçlarını elinde bulunduran 901 'lik kesimi temsil eden onlar neden insanları sevsin ki!.. Şimdi mi insancıl 


olacak kapitalizm. Bu virüs salgınını durdurmak istediklerinden gerçekten emin miyiz? 


İnsan sosyal bir varlık ama kapitalist düzen/devlet sosyal bir düzen/devlet değil. Eğer bu düzeni temsil eden devlet hepimizin dar zamanlar ambarı olsaydı, herkes bu ambardan eşit bir şekilde yararlanmasını sağlayan bir işleyişe sahip olurdu. Almanya başbakanı tarihsel bir itirafta bulunarak dünya düzen kurucularını ve düzen devletlerini sorumluluğa davet ediyor. 
Şaşırtıcı!.. Ama geç kalınmış bir zamanlama. Son 50 yılın küresel zorluklarının yaşandığı zamanı geride bıraktık. Corona virüs salgını söz konusu bu zorluğu taçlandıran bir gelişme oldu. 


Aksine devletler bu ambarın anahtarı yönetici ve kliği tarafında kaldığı için ambara giren ve çıkandan pek haberimiz olmuyor. Pastanın büyük dilimi çoğunluk onların önüne geliyor. Kırk harami saltanatı gibi bir kapitalizm. Oysa söylenen dünya nüfusunu iki kez besleyecek kadar buğdayı var insanlığın dünya ambarında. Buna rağmen Afrika'da açlıktan ölenlerin sayısı 


günlük ortalama 25 bin kişi. 
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Güneşin sadece tek bir noktası dünyamızı ısıtmaya yetiyor ve de artıyor bile. Ama buna 

rağmen üretimi ve kontrolü bir avuç sermayedarın elinde olan ve bize parayla satılan enerjiyi kullanmak zorunda bırakılıyoruz. Burjuva politikacılar, konuşurken etrafına sis bombası atan tipler, gerçeği gizledikleri için sadece kulak duyusuyla düşünmek ve onlara inanmak zorunda 


kalıyor insanlar 


Peki ne yapmalıyız? 


Yanıtı var elbette. Hiç de öyle afaki değil bana göre. Bunu Marks'ın tek bir cümlesiyle somutlaştıracağım: “yoksulluk ile zenginlik arasındaki karşıtlığın, emek ile sermaye arasındaki karşıtlık biçimini aldığı kapitalist sistem, hiç kuşkusuz burjuvazi ile proleterya 


arasında sınıflar savaşımını doğururak, kendi kaldırılma koşullarını kendi yaratır.” 


Şöyle bir bakın etrafınıza. Proletaryanın yapamadığını tek bir hamleyle “Corona Virüs? salgını yapmıştır, özel mülkiyet iskambil kağıtları gibi ardışık bir şekilde bir bir yıkılmaya başlamıştır. Özel mülkiyetin uyruklaştırdığı, dinin uysallaştırdığı insanlar başta kendi doğası olmak üzere, yaşadığı hayatı, sistemi, devleti sorgulamaya başlamıştır. Logar kapağı açılmış yerin altında yaşayanlar gökyüzünü görmüştür. Bir daha asla içeri girmek istemeyecektir, kapağın üzerine kapanmasına asla müsaade etmeyecektir. Çünkü insan, kapitalistler ortalıkta yokken 40 bin yıl önce bu yer yüzündeydi. Dünyayı değiştirmeyi dünyaya sahip çıkarak 


gerçekleştirmenin fırsatı bu işte. 


BAŞLANGIÇ MI, SON MU? 


27/12/2018- dunyalilar 


Dünya çapında etkisini gösteren iklim değişikliği, sürekli artan nüfus ve bunlara bağlı gerçekleştiği söylenen sözde “kaynak” yetersizliği... Hep kendileri için daha fazlasını isteyen kapitalistler artık, kendilerinin belirlediği ihtiyaçlar ölçüsünde yeni bir insan türü yaratmayı bile düşünüyorlar. Küresel kapitalizmin büyük aktörleri, günümüzün kalabalık ve yeteneksiz(!) insan topluluklarının karşısına -bilginin iktidarına da sahip oldukları için- teknolojik yeniliklerle çıkıyor. Yapay zeka, genetik mühendislik gibi bilimde yaşanan pek çok gelişme de “bildiğimiz insanlığın sonu mu geliyor?” sorularına neden oluyor ve olmaya 


devam edecek. 
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Android robot replacing memory card 

Yeni Bir İnsan Türü: Süper İnsanlar 

Kapitalistlerin tanımlamasıyla sıradan, yeteneksiz insanların yani biz ezilenlerin sonu gelirken; onlar bu boşluğu kendi yaratacakları “süper insan”larla doldurmak istiyor. Süper 


insan düşüncesi, özellikle bilim başta olmak üzere pek çok alanda çokça konuşuluyor. 


Örneğin 34 yıl önce William Gibson’ın yazdığı Neuromancer ve öncüsü olduğu Cyberpunk edebiyatında ya da Cesur Yeni Dünya’nın yazarı Aldous Huxley’nin biyolog kardeşi Julian Huxley’nin yarattığı, kökeni 19. yüzyıl Avrupa felsefi düşüncesine kadar dayandırılabilen Transhümanizm düşüncesinde bir süper insan modeline rastlayabiliriz. Ayrıca tarihçi Yuval Noah Harari de kitaplarında bir süper insan kavramsallaştırmasına girişiyor; Homo Sapiens’in Homo Deus’a dönüşeceğini, yani tanrı benzeri bir ilahi güce kavuşacağını, geleneksel olarak tanrılara has olduğu düşünülen, yaşamı planlayıp düzenlemek ve yaratmak gibi özellikler elde edeceğini tarifliyor. Yine bu tartışmalara ek olarak, geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren Hawking’in ölmeden önce aldığı notlarının ve yaptığı konuşmalarının toplandığı ve geçtiğimiz ekim ayı içerisinde yayınlanan “Büyük Sorulara, Basit Cevaplar” kitabında da “süper insan” anlatılıyor. Her ne kadar kitap ile gündemleşse de Hawking kendi 


kavramsallaştırmasını ilk olarak 1996 yılında verdiği bir ders sırasında örnekliyor. 


Hawking, genlerimizi şekillendiren evrimin, son 10 bin yılda üretilen bilginin çok çok gerisinde kaldığını ve Darwinyen evrede gelişen insan beyninin, günümüzde biriken bilgiyi 


anlayıp işleyecek bir yapıya sahip olmadığını vurguluyor. 


Bugün bir organizmanın fenotipini (kalıtsal özelliklerini) belirli bir şekilde değiştirmek için DNA''sına doğrudan müdahale ederek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan genetik mühendisliğinin gelişimine de her geçen şahit oluyoruz. Özellikle hayvanlar üzerinde -işkenceyle- yapılan deneylerle birlikte büyük bir ilerleme sağlanmış durumda. Hatta geçtiğimiz yıllarda ABD'de bir insan embriyosu DNA'sını değiştirildiğini anımsarsak genetik mühendisliğinin sağladığı gelişmelerle zekamızın da modifiye 


edilebileceği düşünebiliriz. 
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Bilim otoritelerinin; onları yönlendiren şirket ve devletlerin, kendi çıkarları uğruna genetik müdahaleyi artıracaklarını şimdiden öngörmek mümkün. Halihazırda kapitalizmin kendi sürdürülebilirliğini sağlamak için, hızla gelişen teknolojik altyapısıyla; birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren, siber fiziksel sistemlere dayalı üretimin devreye girdiği, yapay zekanın aktif olarak kullanıldığı Endüstri 4.0 
ile üretimde yeni bir tarza geçmiş olması bu öngörüyü daha da mümkün kılıyor. Hele de kapitalistlerin ve devletlerin bilimde yaşanan gelişmeler üzerinden ezilenlere yaşattıkları 


sömürü ve katliamı da düşünürsek bu ihtimalin olasılığı artıyor. 


Ayrıca bu süreçte evrimsel basamak atlamak ve “süper insan” olmak amacıyla doğal varlıkların sömürülmesi bir koşul. Bu da sıradanların (yani biz ezilenlerin) yaşamında - ekolojik yıkımlar, katliamlar ve hastalıklar gibi- yıkıcı etkileri ortaya çıkarıyor ve çıkarmaya 


devam edecek. 


Kimin İçin Başlangıç, Kimin İçin Son? 

Sıradan insanların üzüntüleri, sevinçleri, heyecanları, istekleri, yaşadıkları zorlukları, hatıraları, kendi yaşamlarına yetecek deneyimleri ve sistemin işine yaramayan yeteneksizlikleriyle birlikte yok edilip sistemin algısına uygun, ihtiyaçlarını karşılayan ve itaat eden yeni genler, süper türler yaratılmaya çalışılıyor. Yepyeni ve soylu bir insan türü sistemin yeni insanını tarifliyor. İktidarların, bilimin iktidarını da kullanarak insana ait genlerden “sıradan insanı” atması, türün soylululaştırılmaya/mutenalaştırılmaya çalışılması demek. Bu 


anlamda soylu-süper insan için bir başlangıç, biz “sıradan” insanların sonu anlamına geliyor. 
Emircan Kunuk-Bu yazı Meydan Gazetesi'nin 47. sayısında yayınlanmıştır. 


AİLE VE ENTROPİ YASASI 


Ferhat Aslan-03.05.2019-https://yenidunyadergisi.com/blog/aile-ve-entropi-yasasi 


“Entropi yasası da neyin nesiymiş? Hükümet, aile ilgili yeni bir yasa çıkardı da haberimiz mi yok...” merakı ile bu yazıyı okuyanlarınızın sayısı az olmayacaktır. Doğrusu bu başlığı atmaktaki bir amacım da dikkatlerinizi çekmektir. Bu yazıyı okuduktan sonra, iyi ki dikkatim çekilmiş diyeceğiniz bir tespiti paylaşmak istiyorum sizlerle. 


Aslında Entropi yasası evrenin sahibinin evrene koyduğu bir yasa bir kanundur. Yer çekim kanunu, suyun kaldırma kanunu gibi. Bilim adamlarına kalan şey, sadece fark edip isim 


koymaktır bu muazzam ve muhteşem düzene ve işleyişe. 


Nedir Peki Entropi Yasası ve Aile İle Nasıl Bir İlgisi Vardır? 
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Diğer bir ismi, Termodinamiğin ikinci yasası olan Entropi yasası bilimsel açıdan varlığı kesin olarak ispatlanmış fiziki bir yasa olsa da, başta Aynştayn olmak üzere birçok bilim adamı bu yasayı bütün bilimlerin birinci yasası olarak kabul eder. Keza ünlü bilim adamı Sir Arthur Eddington da bu yasa için, bütün evrenin en üstün metafizik kanunu tanımlamasını yapmaktadır. 


İşin daha ilginci, bilim adamlarının bu kanunu inanç ve felsefe açısından da insanların yeryüzünde keşfettikleri en büyük kanunlardan biri olarak görmeleridir. 


Termodinamiğin ikinci yasası veya entropi yasasının tanımı ve mahiyeti hakkında kısmen de olsa bundan sonraki satırlarda bilgi verdikten sonra sizlerin de çok dikkatinizi çekeceği ve bilim adamlarınca bu kadar önemsenmesinin ne kadar isabetli bir bakış açısı olduğu ve de aile ile ilişkisine hayran kalacağınızı tahmin ediyorum. 


Entropi Yasasının Kısaca İzahı Şudur 


Evrende kendi haline bırakılan her şey, kesinlikle zaman içerisinde düzensizliğe, dağılmaya, bozulmaya ve yıpranmaya doğru adım adım ilerlediğini söyler bu yasa. Özetle, hiçbir eşya veya sosyal olay, durup dururken, bir enerji veya emek verilmeden pozitife doğru ilerlemez, kendi halinde bırakılması durumunda sürekli negatife doğru ilerler. 


Mesela su kendi haline bırakılırsa aşağı doğru ilerler. Yukarı çıkması için bir enerjiye ve desteğe ihtiyaç vardır. Keza bir taşı bırakırsanız yine aşağı doğru düşer. 


Yemek yemez, su içmezsek, öylece kalsak, zamanla ölüme doğru hızla ilerleriz. Evinize bir süre bakmayın, temizlemeyin, her şeyin negatife doğru ilerlediğini görürsünüz. 

“Ben bir aydır saçlarımı yıkamıyor ve bakımını yapmıyorum...” ifadelerinden sonra; “bu yüzden saçlarım capcanlı, parıl parıl ve mis gibi kokuyor...” cümlesini sanırım hiç kimse beklemez. Duysa da şaşkınlığını gizleyemez. Zira entropi yasası gereği negatife doğru ilerlemesi gerekir. 


Bu yasanın aile ile ilişkisine geçmeden önce, inanç ve felsefe açısından neden bu kadar önemsendiğine bakalım istiyorum. Zira merak edilmeyecek bir konu değil. 


Entropi yasası gereği, bir şey kendi haline bırakılırsa, zamana bağlı olarak hep bozulmaya ve dağılmaya doğru ilerlemesi gerekmektedir. 


Bu kanuna göre çoktan evren yok olmalı ve her şey darmadağın olmalıydı. Ancak her kıştan sonra yeniden bahar, her geceden sonra yeniden gündüz devam ediyor ve düzen aynen korunuyor. 


Bu da demektir ki, evrene müdahale eden ve ilmi, gücü nispetinde kâinata düzen veren bir kuvvet bir kudret vardır. Bu ise bir yaratıcının varlığına işaret eder denilmiştir. Başta Ayştayn olmak üzere birçok bilim adamı bu kanundan yola çıkarak; kâinatı bir yaratıcının yönettiğini ve idare ettiğini, bilimsel bir kararlılık içinde dile getirmişlerdir. 


Şimdi gelelim, Entropi yasasının aile ile olan münasebetine. 


Ne diyordu Entopi yasası? 
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Bir şey kendi haline bırakılırsa, sürekli bozulmaya ve dağılmaya, negatife doğru gider. 
Pozitife gidebilmesi için bir emek ve enerjiye ihtiyacı vardır. 


Evlendiniz ve ilk aylarınız güzel geçti. Sonra her şey monotonlaştı ve sıradanlaştı. Hep aynı şeyler. İşten eve, evden işe. Akşam yemekte ne var? Kaçta geleceksin? gibi sıradan cümleler. 
Yemeklerden sonra televizyon başına geçip, evdeki zamanı orada eritmeler... kısacası bildiğiniz bütün sıradanlıklar eve hakim olmuş, eşler arası o güzelim sözler, iltifatlardan eser kalmamış ve her şey adeta kendi haline bırakılmış. 

İşte bu kanun bize diyor ki, tehlike var ve sinyaller az sonra çalacaktır. 


Neden? 


Zira bir şey kendi haline bırakılırsa, zamanla bozulmaya ve dağılmaya doğru gidiyordu. 
Olumluya doğru gidebilmesi için bir emek ve enerji gerekiyordu. 


Bu durumda sevgi zamanla azalacaktır. Sevgiyle doğru orantılı olarak ilgi de azalacak ve dibe doğru gidecektir. 

Sevgi ve ilginin dibe inmesi, korku, nefret ve öfkenin tetiklenmesi demektir. Yavaş yavaş tenkitler, eleştiriler, yan bakmalar, durgun gözler, keskin sözler, sevimsiz bakışlar, soğuk davranışlar yer etmeye başlayacaktır. Zira aileyi ayakta tutan enerji takviye edilmediği için, her şey bozulmaya ve dağılmaya doğru yavaş yavaş ilerliyor. 


Eşler erken fark edip tedbir almazlarsa, bu kez hastalık derecesine inmiş bir ilişki ağı evi saracaktır. Bunun sonucu olarak da: 


Yüksek sesle bağırmalar. 

En masum davranış veya sözcüklere sert tepkiler. 

“Yeter artık, dayanacak gücüm kalmadı”, feryatları. 

“Sen beni anlamıyorsun” sitem ve şikâyetleri. 

“Ben seni tanıyamamışım meğer...” pişmanlıkları. 

“Galiba bize büyü yapmışlar.” Kehanetleri 

“Ne büyüsü, sen hep böyleydin” teşhisleri evde kol gezmeye başlar. 


Sözcükler mermi gibi uçuşmaya, bakışlar ok gibi fırlamaya, yumruklar sıkılmaya ve tekmeler hava da dolaşmaya başlar. 


Artık gerçek sebep unutulmuş, sonuçlar üzerinde kafalar patlatılmaya başlanmıştır. 
Sonucu değiştirmek için de okus bokus yaparak her şeyi bir anda değiştirecek birilerine 


ihtiyaç vardır. Bunlar da en zor zamanlarımızda imdadımıza koşan ve ancak ceplerimizi soyarak derdimize dert katan kâhinler ve sihirbazlardır. 
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Hâlbuki sorun gayet açık. 


Entropi yasası diyor ki, bir şey kendi haline bırakılırsa, sürekli bozulmaya dağılmaya ve negatife doğru gider. 


Evlilikte sevgi enerjidir. Evi ayakta tutan yakıttır. Bu yakıt ise kullanıldıkça tükenir. Dolayısı ile takviyeye ihtiyaç vardır. Yanan ateşe sürekli odun atmak gerektiği gibi, sevgi ateşine de her vesile kullanılarak takviye enerji yapılmalıdır. 

Takdir ve beğeni, sevgi ve ilgi sözcükleri... 


Maddi değerine takılmadan, ufak ta olsa hediyeleşme ve sürprizler yapma... 


Yorulma veya ihtiyaç durumunda yardıma koşma, iki domates doğrama, sofrayı kurma kaldırma gibi. 


Televizyona odaklandığımız gibi, on dakika bile olsa birbirine odaklanma ve bakışma, konuşma. 


Zaman zaman dışarı çıkıp, uygun ortamlarda birlikte dolaşma ve paylaşma. 


Bu ve buna benzer muslukları kullanarak sevgiyi sürekli takviye edersek, Büyücüye gerek kalmadan sorun çözülür 


Hazreti peygamber, “söz büyüdür” diyerek, büyücüye gideceğinize siz eşinizi büyüleyin sözlerinizle, mesajını bize vermektedir. 


Evet. Eşler, kullandıkları sözcükler ve kelimeler ile birbirini büyüleyerek enerji takviyesi yapmalıdır. 


Kısacası demek o ki; Entopi yasası bize, evliliğinizin sıradanlaşmasına fırsat vermeyin ve kendi haline bırakmayın. 


Evliliği kendi haline bırakanların hali yaman olur. 

İlgi, övgü ve sevgi sözcükleri size derman olur. 

Büyücüye işin kalmışsa, sonunuz hüsran olur. 

Entropi der ki, emek ver, katkı sağla, her gününüz bayram olur. 


Her gününüz bayram olsun duası ile sizi, “size çalışmaktan başka bir şey yoktur” diyen yüce Mevlâ'ya emanet ediyorum. 


Mayıs 2019, sayfa no: 58-59-60 
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GENETİK ÇALIŞMALAR, BİLİM VE İMÂN 
Rasim Özdenören-02.10.2017-yenidunyadergisi 


Birileri diyormuş ki, genetik müdahale süretiyle insan ömrünün uzatılması mümkünmüş. 
Ancak insan ömrünün uzatılması onun İmânını sarsarmış, çünkü uzun yaşama, insana öte dünyanın varlığını unuttururmuş. Bir de genetik müdahale süretiyle ömür ebedileştirilirseymiş ortada ne tanrı inancı, ne öte dünya inancı, ne din, ne imân, bir şey kalmazmış! İmân, eğer insan ömrüne endeksli bir vakıa olarak karşımıza çıkartılırsa ve ömrün uzunluğuyla imân arasında bir ters orantının varbulunduğu varsayımı esas alınırsa, diyecek bir şey kalmıyor. 
Böylece uzun yaşayanın imânı azalıyor ve ebedilik halinde de imân sıfıra müncer oluyor demek imkân dâhiline giriyor. Ancak acaba imân bir dış fenomenle bağlantılı olarak mı oluşuyor? 


Bilim ve İmân 


7 ” 


4 Ni 


“Kitap”ın, gözümüzü evrene çevirmemiz, orada olan bitenleri görmeye çalışmamız hususundaki tavsiyesi imânın esasını mı oluşturuyor? Yoksa bu tavsiyeye riayet edildiği takdirde zaten mevcut bulunan bir imân güç mü kazanmış, pekişmiş mi oluyor? Bu güçle birlikte taklidi îmânın tahkiki imâna dönüşmesinin önünün açılması mı sağlanmak isteniyor? 
Denildiği gibi, imânın esası dış fenomenle bağlantılı olsaydı ve gerekçesini doğrudan bu dış fenomene borçlu bulunsaydı, aynı dış fenomen aynı zamanda bütün insanların imân etmesinde belirleyici amil olurdu. Öyle ki, o fenomenin yerinden oynatılmasıyla imânın da yerinden oynatılmasını beklemek gerekirdi. Ayrıca deniliyormuş ki, insanın “yaratıcı faaliyeti” de belli bir genle ilgiliymiş. Eğer o gene müdahale edilirse, insanın “yaratıcı faaliyeti” ortadan kalkarmış! İnsanın “yaratıcı faaliyeti” elbette yalnızca sanatla ilintili değildir. İnsani faaliyetin her çeşidi, insani ibda faaliyetiyle ilgilidir: sanat, ilim, ahlâk vb bunların tümü, insanın dış dünyada hazır bulduğu şeyler değildir. Bunların kaynağına ister vahiy olarak bakılsın, ister seküler gözle bunlar insanın kendiliğinden ortaya koyduğu faaliyet alanı cümlesinden sayılsın, her iki durumda da, doğada hazır bulunmayan faaliyet alanlarıyla karşı karşıya durduğumuz aşikârdır. Eğer denildiği gibi, insanın geniyle oynamak süretiyle onun ibdâ” etme yeteneği ortadan kaldırılabilecekse, bu aynı zamanda insanın insan olma durumunun ortadan kaldırılmasıyla aynı anlamı taşımış olacaktır. Sanat ve bilim faaliyeti ortaya koyamayan, ahlâk kurallarıyla ilişkisi kalmamış bulunan bir insanın, yalnızca bir canlı varlık olarak hayvandan farkı kalmamış olur. İnsanın nihai amacı hayvanlaşma olmadıkça, söz konusu müdahale türünden bir çalışmaya baş koymasının anlamı da bulunamaz. Bazı insanların durmadan insanı hayvan derekesine düşürmek istemesi zaten ancak bu bağlamda bir anlama kavuşturulabilir. Darwin insanın kökenini hayvana bağlamaya çalışıyordu, şimdiki gen uzmanlarıysa onu hayvana dönüştürmeye uğraşıyor, eğer ortada söylenenler doğruysa elbet... 


PSİKOLOJİK ENTROPİ http://www.degerdanismanlik.com.tr/tr/doktor/guncel-yazilar/psikolojik-entropi-1142 


Evrendeki her şey, entropi yasası gereği zamanla bozulmaya doğru akıyor. Aynı durum, insanlar ve sosyal sistemler için de geçerli. Oda ısısının, normal şartlarda sıcaktan soğuğa 


99 


doğru akması gibi insanı ve sosyal sistemleri ayakta tutan maddi ve sosyal değerler de zamanla sıcaklığını yitirir. 


Gençlik yıllarındaki yaşama heyecanı zamanla yitiriliyor hatta hayat bazen çekilmez gelebiliyor. Evlenirken eşlerin kelimelere dökülemeyen yakınlığı, zamanla zayıflamakla kalmayıp, geçimsizlik, birbiriyle mücadele ve şiddet noktasına gelip ayrılıkla son bulabiliyor. 
Çocuk doğarken anne - babanın onunla kurduğu ten teması ve yakınlık, zamanla azalıyor hatta bazen birbirlerine kıyacak düzeye ulaşabiliyor. Yokluk ve zorluk içinde kurulan bir aile şirketinde birlik adına verilen mücadele, zamanla ulaşılan varlık içinde ayrılmak için verilen mücadeleye dönüşebiliyor. Bir devletin dillere destan kurtuluş mücadelesi, zamanla aykırılıkların ve ayrılıkların mücadelesine dönüşebiliyor. Kısacası bütün sosyal sistemler bozulmaya mahkümdur. Bunun için kültürel ve psikolojik entropiden söz ediyoruz. 


Bozulmayı Yavaşlatanlar 


Psikolojik entropi; yaş ilerledikçe yaşadıklarımızın, ruh yapımızda bıraktığı olumsuz izlerin çoğalması, doğal psikolojik dağılma ve bozulma eğilimidir. Bu eğilim, zamanla genetik kişilik özelliklerimiz doğrultusunda psikolojik sağlığımızı daha hassas, alıngan, kırılgan ve bozulmaya müsait bir hale getirir. Fizik olarak yaşlandığımız ve formumuzu kaybettiğimiz gibi ruh yapımız da giderek dağılma eğilimine girer. Bireydekine benzer biçimde toplumda yaşanan kötüye gidiş ve dağılma da kültürel entropiyi oluşturur. 


Evrende kaçınılmaz olan bozulma, insan ve sosyal sistemler için de geçerlidir. O halde ölümden çalınmış kısa bir zaman dilimi olan hayata yüklediğimiz anlamı yeniden gözden geçirmek elzemdir. Diğer bir ifadeyle hayatta konfor alanımızı genişletmek, şöhretimizi arttırmak, mülkümüzü çoğaltmak kısacası kendi düzenimizi korumak için çevrede oluşturduğumuz düzensizliğe kafa yormak zorundayız. 


Asıl mesele her şeyin bozulmaya doğru aktığını bilen bir canlı olarak insanın; evrendeki duruşu ve davranışlarıyla bu bozulmayı yani entropiyi hızlandıranların mı yoksa negatif entropiyle bozulmayı yavaşlatanların mı safında yer aldığıdır. Yani insan olarak maddi ve sosyal alanda yol açtığımız düzensizliğe karşılık üretilmesine sebep olduğumuz düzenin dengesine bakmak zorundayız. 


Zira birey olarak iletişimi giderek tüketiyoruz. İnsan insana etkileşim amaçlı dost meclislerinde bile fotoğraf çekip sanal ortamda paylaşmaktan birlikte olduğumuz insanları ve mekânı göremediğimiz gibi anı yakalayamıyor ve insani bozulmayı hızlandırıyoruz. Aile ortamında çocuğun belki de bilmeden sebep olduğu hatalı bir davranışı, anne - babanın kendi egolarına yenik düşerek ailenin gündemini bozacak kadar büyütmeleri gibi davranışlar, insan ilişkileri gibi ailedeki bozulmayı da hızlandırıyor. 


Kaçınılmaz Son 


Sahip olma ve kazanma hırsıyla çalışanlarını, birer makine gibi gören, duygularını hesaba katmayan ve onları emanetine almayan patron, iş yerindeki doğal verimsizliği ve bozulmayı hızlandırıyor. Vatandaşları kendi hizmetinde görmekten onlara hizmetkâr olmayı unutan kamu yöneticileri, siyasetçiler ve liderler, kendi elleriyle toplumdaki bozulmayı hızlandırıyor. 


Şişedeki gazın dışarıya çıkması gibi dünyaya gelen insan; çevresiyle kurduğu etkileşimler ile yetişir, toplumsal davranış kalıplarını öğrenir, çeşitli yükler alır. Bedeni gibi psikolojik yapısı da zamanla aşınır, yıpranır ve bir kaosa doğru gider. 


Ölüm; insanın yeryüzünde algıladığı en büyük gerçeği, en büyük korkusu ve kaçınılmaz sonudur. Aşkın yaratıcı güce inanmak, en büyük yaşamsal korkumuzla başa çıkmak için 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gereken ruhsal dengeyi kurmamızı sağlar. Pozitif psikoloji anlayışının giderek yaygınlaşması da bu yüzdendir. 


Mademki evrende doğal bir bozulma sürecindeyiz ve her şey gibi biz de ölmek suretiyle dönüşeceğiz. O halde ağacın meyve vererek oluşturduğu negatif entropiyi biz de diğerleri için üreterek sağlayabilir, bozulmayı yavaşlatanların safında yer alabiliriz. Böylece dağılma sürecinde olan psikolojik dengemiz için de bir negatif entropi oluşturabiliriz. Maddi ve sosyal alanda yeni ekinler ekerek ve yeni fidanlar dikerek işe başlayabiliriz. 


BUNDAN BÖYLE İSLAM BİLİMLE ÇATIŞACAK! 
Süleyman Eryiğit- Nisan 2016 - Yıl 105 - Sayı 344- www.turkyurdu.com.tr/ 


Endüstri Devriminin ardından yaşadığımız gelişme süreci, cinin şişeden çıktığını ve bir daha da girmeyeceğini bize gösterdi. Bu gün insanın aklını ve zekâsını kullanarak gelmiş olduğu nokta, bazılarınca -fantastik bir isimlendirmeyle ve heyecanla- “4'üncü Sanayi Devrimi” olarak adlandırılmaktadır.|1J Göstergeler bize insanın aklını bu kullanma biçiminden vazgeçmeyeceğini ve bu bilimsel sürecin durmayacağını söylüyor. 


İnsan aklı ve bilim, bize yepyeni ve fakat bir o kadar da sorunlu bir gelecek “vaat” ediyor: Fransız televizyonlarından bir bilimsel kanal (Science & Vie) bir programında -ilk bakışta tamamen masum ve meşru gözüken- çocuk sahibi olamayan ailelerin tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi kılındığı tekniklerden bahisle başladığı programını, ustaca sperm bankalarına, yapay döllenmeye ve yapay rahim çalışmalarına taşıdı. Programda Avrupa'nın bir ülkesinde ve ABD'de faaliyette bulunan sperm bankalarının, kimlikleri gizli ya da açık donörlerden temin edilmiş stoklanmış spermlerden siparişe göre (ırk, renk, boy, zekâ, cinsiyet vb. gibi) envantere sahip bulunduklarını ve taleplerin karşılandığını bu tür merkezlerin yetkililerinin ağzından ifade etti. Başlangıçta tamamen ve masum şekilde çocuk sahibi olamayan ailelerin bu haklı taleplerini karşılıyor gibi görünen bilimsel araştırmaların, laboratuvar ortamında yapay döllemeye ve müteakiben yapay rahimle yine laboratuar ortamlarında cenin üretimine yönelik çok önemli adımların atıldığını ve bunun gelecekte mümkün olabileceğini biz insanlığa müjdeledi(!). Bu mümkün olabilir mi? Bunu şimdilik bilemiyoruz. Ancak böyle bir ihtimal karşısında tüm geleceğimizi ilgilendiren, psikolojik, sosyo-psikolojik, hukuki, güvenlik ve etik, devasa birçok sorunlarla baş başa kalacağımız, şimdiden kendisini ihsas etürmektedir.|2| 


Bundan ayrı ve önemli olarak şu sorunun alacağı cevap ise biz insanlığı çok ciddi teolojik bir tartışma ve “şüphe” ile karşı karşıya bırakacak gibi görünüyor: Laboratuar ortamında yapay dölleme sonucu yapay rahimde cenin üretme ameliyesi eğer başarılı olursa ve bu cenin tıpkı normal süreçlerde var olan bir insanoğlu olarak yeryüzüne arz-ı endam ederse; bu durumda bu varlığın ruhunun, yani canlılığının kaynağı Tanrısal bir öz olan ruh mu olacaktır, yoksa ruh hücresel canlılığın bir neticesi olarak mı kabul edilecektir? Eğer bu canlılık hücresel canlılığın bir yansıması ve sonucu olacaksa -her nekadar hücrenin yaratıcısı olan bir Tanrı fikrinde sabit dursak bile- bu durumda Tanrı'nın yaratma kudreti, iradesi nerede duracaktır? Bir başka şekilde soracak olursak, kendi âdetlerine mahküm ve mecbur bir Tanrı söz konusu olabilir mi?[3] Yoksa böyle bir durumda Tanrı (Allah), insanın tüm bu yapıp etmelerine karşılık olarak onun talebi yönünde istediği cevapları yaratarak yine kendisini gâip, aşkın/müteal ve akıl değil iman konusu mu, kılmış olacaktır? 


Acaba Bilim Bizi Nereye Götürüyor? 
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Termodinamiğin birinci yasası; “enerjinin yoktan var, vardan yok edilemeyeceğini; evrendeki enerjinin ilk var olduğu andaki gibi tüm değişimlere rağmen sabit olduğunu” söylemektedir. 
Bu yasa Einstein'in meşhur E= m. eşitliği ile birleştirildiğinde bizi enerjinin maddenin bir başka formu (veya tam tersi) olduğu sonucuna götürmekte; buradan hareketle de maddenin korunumu yasası ile enerjinin korunumu yasası aynı olgunun farklı ifadesi, yani aslında aynı şey olmaktadır. Bu durumun tabii bir sonucu olarak maddeyi enerjiye dönüştürdüğümüzde evrendeki enerji miktarı değişmemekte, enerji bir formdan başka bir forma geçmektedir. 
Maddenin aynı zamanda enerji olmasından hareketle güneş enerjisinin veya başka bir hâle dönüşmüş olan enerjinin tekrar maddeye dönüştürülmesi düşünülebilir. Ancak şimdiye kadar olgular gözlemler bize böyle bir sürecin yaşandığını göstermemiştir. Bunun nedeni termodinamiğin ikinci yasası olan entropidir. Entropi tersine işlemeyen/geriye dönemeyen bir süreçtir. Yani bir kere enerjiye dönüşen madde, tekrar maddeye dönüşmemektedir. Bu olgu evrenin var olduğu andan itibaren böyledir. 


Bu yasaya; yani entropi yasasına göre tüm fiziksel yapılar (gezegenimiz, güneş sistemi, tüm evren) dağılmaya, çözülmeye, tükenmeye mahkümdur. Caner Taslaman fiziğin bu temel yasasını ve bunun felsefi yansımalarını şöyle ifade etmektedir: 


“Bu yasayla, enerjinin, sürekli, daha çok kullanılabilir bir formdan daha az kullanılabilir bir yapıya doğru değiştiği söylenir. Kısacası, evrende düzensizlik sürekli artmaktadır ve bu tek yönlü tersinemez bir süreçtir. Evrendeki enerjinin tüm değişmelere karşı sâbit kaldığını söyleyen birinci yasa bir eşitlikle belirtilmesine karşın, evrendeki enerjinin sürekli daha düzensiz bir hâle gittiğini söyleyen ikinci yasa (düzensizliğin artışı, entropinin artışı veya pozitif entropi değişikliği olarak ifade edilir), eşitsizlikle belirtilir... En ünlü fizikçilere göre fiziğin en temel yasası olan entropi; başarılı bilimsel bir teori olmak için farklı bilim felsefecilerince ortaya konmuş olan gözlem ve deneye dayanma, yanlışlanabilme, öngörü yeteneği, başarılı matematiksel açıklama gibi kriterlerin hepsini de karşılar... 


Bazıları itiraz olarak insanların yaptıkları makinelerin veya binaların düzensizlikten düzene geçiş olduğunu, ayrıca negatif entropi aldığımız bitkilerin varlığının da entropi yasası ile çeliştiğini söyleyebilir. Burada dikkat edilmesi gerekli nokta, termodinamiğin ikinci yasasının izole bir sistemdeki toplam entropinin arttığını söylemesidir. Evrenin bir bölümünde oluşan düzenin bedeli, mutlaka başka bir bölümünde daha büyük çapta bir düzensizlik olarak ödenir. 
Örneğin bir binayı ele alalım. Binanın yapımı için kullanılan maddeler (demir, tahta vb.)dünyanın hammadde kaynakları yok edilerek elde edilir, ayrıca binanın yapımı için belli miktarda bir enerji sarf edilir. Tam bir hesap yapıldığında yol açılan düzensizliğin miktarı her zaman düzenden fazladır... 


Yapılan hesaplar canlıların, makinelerin ve tüm düzenli yapıların düşen entropilerinin bedelinin sistemin bütününde daha çok entropi artışı olarak ödendiğini ve termodinamiğin ikinci yasasının hiç bir şekilde ihlâl edilmediğini göstermektedir... 


Tek yönlü süreçler sonun habercisidir. İnsanın yaşlanma süreci de evrendeki entropinin artışı da böyledir. Aslında evrendeki entropinin artışına sebep olan birçok tek yönlü süreci sürekli gözlemlemekteyiz. Isı, hep sıcaktan soğuğa doğru akar, hiçbir zaman soğuktan sıcağa doğru akmaz. Sıcak bir çayın her zaman soğuduğunu gözlemleriz, ama hiçbir zaman odadaki sıcaklık çaya doğru geriye akarak (süreç tersinerek) çayımızı ısıtmaz. Bisikletimizin frenine basarak durmamıza yol açan süreç ısıyı açığa çıkarır, ama hiçbir zaman Güneş'in ısıttığı bisikletimizin hareket ettiğini göremeyiz. Parfümümüzün kapağı açıksa koku odaya dağılır, 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ama odanın içindeki dağılmış moleküller tekrar bir şişeyi doldurmazlar.” (Caner Taslaman, MÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi,2006/1. s,89-92). 


Termodinamiğin İkinci yasası olan entropi bize bu tersinemez sürecin sonunda, kullanılabilir enerjinin sıfırlanıp her şeyin hareketsiz kalacağı dünyanın ısı ölümü denilen maksimum entropi hâline varılacağını söylemektedir Kullanılabilir serbest enerjiyi bitirdiğimiz an, hareket yeteneğimizi ve iş yapabilme imkânımızı da tüketeceğiz. Bir başka şekilde ifade edilecek olursa; tek yanlı süreçler ölümün habercisidir ve evrende sürekli düzensizliğe doğru bir gidiş vardır. Fizikte, entropinin artışı olarak ifade edilen bu süreç sonsuza dek devam edemez. Isı tek yönlü olarak sıcaktan soğuğa durmadan akar ve sonunda her yerde aynı sıcaklığa erişilince hareket duracaktır. Evrenin bu şekildeki sonu “ısı ölümü” (heat death) veya “termodinamik denge” (thermodynamic eguilibrium) olarak isimlendirilmektedir. 
(Taslaman, S.96). 


Entropi, Allah'ın evrene ve dolayısıyla gezegenimize koyduğu ve kaçınamayacağımız bir yasadır. Ama biraz dikkat edilince fark edilir ki; bizi bir finaliteye/sona götürmekle beraber hayatın varlığının ve devamlılığının da bu yasa ile mümkün olduğudur. 


Endüstri Devrimi'ne kadar insanoğlu finali -her hâl ve şartta- sona eriş olmakla beraber hayatın varlığının da bu yasanın varlığı ile mümkün olduğu böyle bir hikmetli evrende, tabii düzenle daha uyumlu bir yaşama biçimini sürdürüyordu. Endüstri Devrimi bu süreci bir daha geriye döndürülemeyecek bir şekilde kırılmaya uğratmıştır. Çünkü insanın yapıp ettiği her eylem entropiyi artırmaktadır. Her şey enerjiye muhtaçtır. Gezegenimizin tabii seyri içerisinde enerji dışarıdan bir girdi olarak güneşten temin edilir. Bu enerjiyle bitkiler fotosentez yapar; hayvanlar ve bizim için besin üretir, canlılık sağlanır. Bizim, yani insan aklının ve etkinliğinin ortaya koyduğu her icad, doğal düzene her müdahale yeni bir enerji talebidir ve entropiye; yani yokoluşa, tükenmeye yeni bir ivmelenme ilave etmektedir. 
Endüstri Devrimi'ni yaratan insan aklı, sonraki süreçte de çalışması tamamen enerji girdisine bağımlı teknolojiler yarattı ve yaratmaya devam ediyor. Oysa hangi kaynaktan elde edilirse edilsin kullanılabilir enerjinin dışında kalan enerji, bir daha kullanılamayacak biçimde bir başka hâle dönüşerek, toplam enerji mikarında bir artış meydana getirmeden bir yerlerde durmakta ve artık bir işe yaramamaktadır. Endüstri Devrimi entropiyi çok ama çok hızlandırmıştır. 


İslam Bundan Böyle Bilimle Çatışacak (mı?) 


İslam geleneği Batı geleneğinde yaşandığı biçimiyle hiçbir dönemde bilimle din çatışmasını bu güne kadar yaşamadı. Ancak İslam geleneği Endüstri Devrimi'ni de yaratamazdı; yaratmadı. Çünkü İslam ve tabii ki Kitap, mü”mine dünyadan ve aklını kullanmaktan geri kalmamasını; akletmesini, fikretmesini söylüyordu, ama bunları Tanrı'ya (Allah'a) götürücü bir eylem olarak görüyordu. Dolayısıyla bilimin bu dallarıyla meşgul olan âlimler “nasıl”ın değil, “niçin”in cevabını arıyorlardı ve bu arayış doğal olarak Müslüman bilim adamını sınırlarını Kitab (Kur'an)'ın belirlemiş olduğu bir alanda bilimsel faaliyette tutuyordu. Çünkü Müslüman bilim insanının gözünde dünya hükmedilmesi gereken bir varlık değil, ahiret yurdunun elde edilmesi için katlanılması ve geçici olarak ikamet edilmesi gereken bir ağaç gölgesiydi. Dolayısıyla böyle bir zihni zeminden bilim din çatışması çıkmazdı ve çıkmamıştır. 
Kaldı ki Kitab'ın insanoğlunu kuşatan çevreye ve orada olup bitenlere dair söyledikleri ile ne olgular ne de gözlem çelişmediği gibi, Müslüman bilim adamının önünde teolojik felsefe yapabileceği oldukça geniş bir alan açıyordu. Tarihsel olarak böyle olmuş, felsefe İslam geleneğinin en mümbit bir alanını teşkil etmiştir. Nitekim tek başına kelâm dahi Batı 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düşüncesi ile boy ölçüşmeye yeten bir düşünsel argümanlara ve birikime sahip olmuş; Orta Çağ Avrupa felsefesinin dayanaklarını oluşturan fikirlerin ve önermelerin fideliğini yapmıştır. 


Batı Geleneği, özellikle Rönesans'ın ardından Kitap'ın”(İncil) ve Kilise'nin gözleme ve olgulara uymayan beyanlarından dolayı Batılı bilim adamını din dışı bir alana savurmuş; bu alanda bulunan ve/veya yaratılan bilgi ise hikmeti değil egemenliği ve cenneti bu dünyada arayan bir maksada yönelmiş; bu süreç 1750'lerde Endüstri Devrimi'ni yaratmıştır. 


İnsan aklının bu kullanılma biçiminin bir sonucu olarak bu sürecin şimdilerde de 4'üncü Sanayi Devrimi olarak yapay zeka, robotlar, mega veri, şeylerin interneti, 3D yazıcılar vb. 
gibi bilim ve mühendislik çalışmalarına yöneldiğini görmekteyiz. Ayrıca bilim bir yandan genom teknolojileri ve klonlama çalışmaları, diğer yandan da yapay dölleme, yapay rahim ve birer kod numarasından ibaret olacak olan insan üretimi imasıyla da geleceğimizi belirleyeceğini iddia etmektedir. 


Kapalı bir sistem olduğu için[4] tükenmekten ve yok oluştan kaçınamayacak olan Güneş’in[5] yaratmış olduğu ve bize lütfettiği enerji ile hayatını sürdüren gezegenimizde, termodinamiğin bu ikinci yasasının işleyişini daha da hızlandıran ve insanı Tanrı'dan uzaklaştırann bir sürecin başlangıcı olarak okunabilecek olan Endüstri Devrimi'nde Müslümanların payı yoktu. Bu açıdan bu gün gezegenimizin karşı karşıya bulunduğu ve işin içinden nasıl çıkacağımıza dair henüz ortaya net hiç bir çarenin konulamadığı çevre sorunlarından da Müslümanlar sorumlu olmadı. Ancak yukarıda sperm bankası, yapay dölleme, yapay rahim, siparişle üretilen bir kod numarasından başka bir şey olmayacak olan insan fikri karşısında İslam, bilimle çatışacak ve çatışmak zorundadır. İşte tam burada biz Müslümanların her şeyi ama her şeyi tahrip eden bu Batılı akıl karşısında “nerede durmalıyız ve ne yapmalıyız, sorularına da anlamlı cevaplar ve alternatifler üretmek mecburiyetimiz bulunmaktadır. 


Kaynaklar: 
(11 Bu yılki Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda kavram resmi bir nitelik de kazandı sanki... 


[2] Mesela böyle bir ihtimali İslâm'ın hayata ve varoluşun anlamına dair beş temel ilkesinden birisi olan sadece “neslin korunması” açısından mütalaa ettiğimizde dahi ne kadar korkunç bir tablonun mümkün olduğu görülecektir. 


[3] Bu hipotetik ve akla ziyan soruları sormamızın nedeni- kimse yanlış anlamasın inanmaya dair bir tereddütün izharı değil- insan aklının sınırlarının nerelere kadar uzanabileceğine bir kere daha dikkat çekmek; aklımızın tuzaklarına karşı kendimizi uyanık tutmaktır. Bu satırların yazarı şu önermeyi imanın konusu olabilecek mikyasta kabul eder: Aklımız da diğer yetilerimiz gibi bir imtihan/fitne aracından başka bir şey değildir. 


[4] Ve Allah öyle irade buyurduğu için... Hiç şüphesiz Allah dilerse güneşin enerjisi asla tükenmez. 


[5] Güneş, enerji kaynağı olma vasfını bir dış kaynaktan almamaktadır. Dolayısıyla bir gün Güneş tükenecek, bu ise sadece enerji kaynağımızın kaybı ile değil topyekün güneş sisteminin belki de dengesinin bozulmasına neden olarak bir başka sonuç üretecektir. Kur'an'ın kıyamete dair beyanları ile oluşturduğu tablolara bu açıdan da bakılabilir kanaatindeyiz. 
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ILIMLI İSLAM 
Süleyman Eryiğit-Ekim 2007 - Yıl 96 - Sayı 242- turkyurdu 


Sıfatlar, dilin imkânları içerisinde, önüne geldiği ismi veya soyut değerleri anlatan kavramları niteleyerek, bu isim ya da kavramları adeta yeniden oluştururlar. Özellikle somut olmayan kavramlar (veya isimler) söz konusu olduğunda bu sonuç çok daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Mesela “zihin” dediğimizde hepimiz, zihin kavramının anlattıklarını anlarız; bu, zihin hakkında genel bilgilerimize bağlı olarak genel bir anlamadır. Ancak “berrak bir zihin” dediğimizde bu defa anladığımız, çok güçlü bir şekilde kavrayan ve kapsayan, teşrih ve tahlil yapan, kolay kaydeden ve kolay hatırlayan bir zihni ifade etmiş ya da anlamış oluruz. Ayrıca bazı durumlarda, herhangi bir kavramın önüne bir sıfat getirdiğimizde, onu daha anlaşılır kılmış olmakla kalmayız; aynı zamanda o kavramı kendi durumumuza, anlayışımıza ya da isteğimize uygun olarak yeniden tanımlamış da oluruz. 


İşte, İslam ismi önüne “ılımlı” sıfatını koyduğumuzda karşımıza çıkan sonuç da bu olmaktadır. Çünkü esasen İslam dediğimizde, başkaca yardımcı niteleyici bir kelimeye ihtiyaç kalmadan bir dini anlatmış oluyoruz. Bu din, esasları, prensipleri emir ve talimatları, ödül ve cezaları belli bir dindir. Yani ismin anlamı konusunda esasen genel kabul görmüş bir anlam bütünlüğü vardır ve bu anlam bütünlüğü, genel geçer haliyle İslam adını taşıyan dinin kendisi olmaktadır. Ancak, İslam isminin önüne “ılımlı” sıfatını getirdiğimizde bu defa, genel geçer İslam'ın, ya sadece bir tarafını alarak onu sınırlı bir yoruma tabi tutuyoruz, ya dinin şu ana kadarki anlama biçiminden farklı yeni bir anlam yüklüyoruz (yani yorum yapıyoruz) ya da kendi durumumuza uygun manuplatif bir hamle yapıyoruzdur. Bunların hangisini yaparsak yapalım yapılan iş, yapana nispetle yeni bir anlamlandırma, yeni bir konumlandırma ve yeni bir anlama biçimidir. Ayrıca bu sonuçların ortaya çıkması için illa böyle bir maksadımızın olması da gerekmiyor; böyle bir niyetimiz olmasa dahi, kullandığımız sıfata bağlı olarak bu sonuç kendiliğinden çıkıyor. Bunların sonucu olarak, kullandığımız sıfatlarla aslında İslam'la ilgili kendi anlayışımızı da ortaya koymuş oluyoruz. Yine kullandığımız sıfatla birlikte, dini anlama biçimimiz, dinin kendisine ve başkalarının anladığına nispetle, istesek de istemesek de az veya çok bir farklılığa tekabül ediyor demektir. 


İşte bu nedenlerden dolayı, “ılımlı İslam” dediğimizde oldukça netameli, müşkül ve mahzurlu bir alana giriyoruz demektir. 

“Ilımlı İslam” denildiğinde genel olarak, “munis”, “barışçı”, “modern”, “demokratik”,”liberal”, “hoşgörülü” ve “diyalogcu” bir İslam anlayışı kastedilmektedir veya böyle anlaşılmaktadır. Bunu böyle belirtirken bu sıfatlara bir olumsuzluk yüklüyor değiliz. 
Demek istediğimiz, İslam'ın önüne bu sıfatları getirdiğinizde, en hafifinden fiili İslam'la bir yorum problemi olduğunu ima ediyorsunuz demektir. Biz istediğimiz kadar algılamaya bağlı olarak İslam ve Müslümanlarla ilgili bir “imaj” sorunu olduğunu iddia edelim, bir kere bu alana girdiğimizde; muhasımımızın diliyle konuşmaya başladığımızda bu tavır alışımızla, şikayetçi olunan imajın düzeltilmesine yardımcı olmuyor; tersine bu imajı yaratan algılamanın haklı gerekçelere dayandığı fikrine destek veriyoruz demektir. Bununla birlikte gayet tabii olarak “ılımlı İslam” derken, İslam'ın bütün çağları kavrayan ve kapsayan mucizesine binaen, içinde bulunduğumuz çağa uygun, ancak kendi sahihliğini bozmayacak ve geleneğini zedelemeyecek bir yorumunun olabileceğini de ifade ediyor olabiliriz. Ancak yine de bu durum, isimlendirmedeki sakatlığı ortadan kaldırmıyor. Çünkü İslam söz konusu olduğunda yine onun temel kaynağı içinden konuşmak gerekiyor ve oraya baktığımızda dini farklılaştıran en önemli inanma ve amel biçiminin “aşırılık” olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Kuran'da “dinde aşırılıktan; aşırı gitmekten; Allah'ın dinde aşırılığı sevmediğinden” 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bahsedildiğini görüyoruz. Binbeşyüz senelik İslami Gelenekte de, “ılımlı İslam” ya da benzeri bir yaklaşım veya yoruma ya da isimlendirmeye rastlamıyoruz. Bu halde bu isimlendirmenin bu güne özgü olduğu sonucuna varıyoruz ki bu hal, konunun daha iyi anlaşılması bakımından çok önemli bir boyutu oluşturuyor. 


“Ilımlı İslam” konusunun ne anlama geldiğinin veya gelebileceğinin doğru anlaşılması açısından, tartışmanın tarafları olarak addedilebileceklerin görüşlerinin ele alınmasında yarar vardır. 


“Ilımlı İslam” tartışmasının üç tarafı bulunuyor. Bunlardan birincisi “diyalog” ve “hoşgörü” kavramlarıyla bilinen bir “cemaat”, diğeri şu ana kadar ortaya çıkan verilere göre kavramın patentinin sahibi olan ABD, üçüncüsü de “laik/ulusalcı” kesimlerdir. 


Mezkur cemaatin görüşlerini anlamak bakımından cemaatin önemli kalemlerinden birinin yazdıklarına müracaat etmek yeterli olacaktır. Yazar “ılımlı İslam” konusunda şunları ifade ediyor: 


“Bir misal içinde; dünyanın inanç ekseninde kalın, kesin ve net bir çizgi ile inanan ve inanmayan olarak iki ayrı kutba ayrıldığı, inanmayanların Hıristiyan, Yahudi, müşrik ne olursa olsun inananlara fiili düşmanlık yaptığı bir zaman diliminde hayatı, dini, vatanı, namusu, nesli korumanın yolu savaştan geçiyordu. Özellikle Ortaçağ'da ya işgal eden ya da edilen ülkeler arasında yer almak adeta zaruretti. Mevcut şartlar ve fiili durum size üçüncü bir ihtimali tanımıyordu. Siz de ötekilerle olan ilişki şekillerinizi buna göre ayarlıyor, elinizin altındaki dini temelleri bu zemin üzerinde yorumluyordunuz. Batı dünyasında da bu böyleydi, bizde de. Vatikan'ın başta Papa eliyle Haçlı Seferleri'ne öncülük yapmasında bunun örneğini görebilirsiniz. Ya da bizde, küfrün savaş sebebi olarak kabulünde yapılan yorumlarda. Bugün içinde yaşadığımız şartların farklılaşması, elbette ve hiç şüphesiz o günkü şartlar altında yapılan bu yorumların değişmesini öngörmektedir. Değişen sabit esaslar ya da dinin statik kuralları, emir ve yasakları değil, aksine bunlar ekseninde yapılan yorumlardır... 


...Gayrimüslimlerle münasebet şekli adına verdiğimiz bu ve benzeri örneklerden hareket ederek siyasi yorumlara girmek, bunları 'ABD'nin İslam dünyasındaki çıkarlarını garanti altına alacak ya da İslam dünyasındaki Batı karşıtlığı direnci kıracak' gibi çıkışların teorik temelleri olarak nitelendirmek ideolojik körlükten başka bir şey değildir”(Ahmet Kurucan, 
8 Eylül 2007, Zaman) 


Bu satırlardan, “ılımlı İslam” kavramlaştırmasıyla, İslam'ın çağa uygun bir yorumunun gerekli olduğu tespitinden hareket edildiğini anlıyoruz. Yazar, dünkü şartlarla bu günkü şartların aynı olmadığını; artık savaşların yaşanmadığını, dolayısıyla savaş şartlarına uygun düşen yorumların bu gün için anlamını kaybettiğini ileri sürüyor. Lakin bunu yaparken Yazar'dan ,soğuk savaş sonrası ABD önderli konseptte, İslam dünyasına ve Müslümanlara biçilen rollerin ne anlama geldiğini, bu konseptin sonucu yaşananları nereye oturtmamız lazım geldiğini anlayamıyoruz. Bir başka şekilde, Irak'ta Filistin'de Lübnan'da Afganistan'da olup bitenleri nasıl tanımlamak gerektiği konusunda Yazar bize hiç yardımcı olmuyor. 


Konunun bir diğer tarafını hiç şüphesiz ABD oluşturmaktadır. Zaten konuyu tartışmalı yapan de her şeyden çok ABD'nin “ılımlı İslam” kavramının patentine sahip olması, bunu siyasal bir projeye çevirmiş olmasıdır. Aksi halde bu isimlendirme ve tartışmalar, sadece Müslüman entelektüeller arasından çıkmış ve onlar tarafından akademik bir düzlemde yapılıyor olsaydı, belki de bir içtihat konusu haline gelecek, bütün müşkül ve netameli yanlarına rağmen —ki 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içtihat zaten bu konularda yapılır- anlaşılır ve hoşgörü ile karşılanır olacaktı. Her ne 

kadar, bir konu içtihat konusu ise, bu konuyla başkalarının ilgilenmesi onu içtihat konusu olmaktan çıkarmaz ise de ABD'nin meseleyi sahiplenmesi, konuyu ve bu yaklaşımı, şüpheli hale getirmektedir. 


Acaba ABD ve Batı gerçekten “ılımlı İslam” derken, İslam'ın değişmezleri(sabiteleri) bakımından var olan sertliğini muhafaza etmesini kabul edip, yukarıda belirtilen savaş yerine barışı öne çıkartan ve “çağın değerleriyle buluşan bir din” anlayışını mı kastetmektedir “ılımlı İslam” konseptiyle? Bir başka deyişle acaba “içtihadi olarak mümkün” olabilecek olan bir din anlayışını İslam coğrafyasında mümkün kılarak, hakikaten tüm insanlığın huzur ve refahını mı amaçlamaktadır? Yoksa bu yolla iddialarını kaybetmiş, tamamen folklorik unsurlara indirgenmiş; sadece “terapik ritüellere” dönüşmüş, sosyal ve siyasal iddialarını kaybetmiş bir din anlayışını bölgede mümkün kılmak için akıllı bir strateji mi yürütmektedir? 


Görünen o ki ABD bu sonuncusunu gerçekleştirmek; yani İslam'ı ve Müslümanları pasifleştirici bir stratejinin aracı olarak “ılımlı İslam” kavramını ortaya atmıştır. Çünkü ABD ve genel olarak Batı, İslam dünyasındaki İslam anlayışını “antidemokratik”, “radikal” ve “fundamantalist” bulmaktadır. Buna bağlı olarak ABD, ortaya çıkan İslam dünyasındaki ABD ve Batı karşıtlığını ortadan kaldırmak istemektedir. İslam”ı tamamen devre dışı bırakmaya gücünün yetmeyeceğini anlayan ABD, İsrail ve Batı, İslam'ın tırnaklarını sökmek, onun savaşçı( veya siz buna direnişçi deyin) karakterini elimine etmek istemektedir. “Ilımlı İslam” anlayışı böyle bir düşüncenin ürünüdür. 


ABD, İsrail ve Batı'nın, gerek bölgede gerekse tüm dünyada yürüttükleri operasyonlara ve tavır alışlara baktığımızda, asıl dertlerinin İslam'ın kendisi olduğu anlaşılıyor. Çünkü dün bazıları ABD'nin müttefiki olan bu coğrafyanın insanları, soğuk savaş sonrasında ABD ve İsrail'in hedeflerini çok doğru anlamış görünüyorlar. Bu da onları direnişe ve savaşa sevk ediyor. Çünkü Hıristiyan ve Yahudi dünyasından gelen cari veriler, asla İslam'ın kendi özgün varlığıyla tebliğe devam eden mevcudiyetini mümkün kılacak olan bir dünya tasavvurunu işaret etmiyor. Ayrıca bizim düşündükçe heyecanlandığımız “İbrahimi Gelenek”te insanların ve dinlerin buluşması, biz bir kısım Müslümanların anladığı şekilde muhataplarımızda, anlamlı bir karşılığa sahip değil. 


“Ilımlı İslam” kavramının bir diğer tarafını da içeride “laikler” oluşturuyor. Bunlara göre bir ABD projesi olan “ılımlı İslam”, Türkiye'yi şeriata götürmek için yararlanılan taktik bir adımdan ibarettir. Bu yolla bunlara göre ABD), bir halife yönetiminde ılımlılaştırılmış bir İslam'la Türkiye'yi ve tüm bölgeyi din devletine dönüştürmeyi amaçlamaktadır. 


Bu değerlendirmeyi kabul etmek ve mümkün görmek makul gelmiyor. Çünkü bir kere hilafet konusu Müslüman coğrafyanın kadim ve radikal konularından birisini oluşturuyor. Siz hem dini ılımlılaştırmak isteyeceksiniz ve hem de bunu, dini geleneğin en netameli konularından birisi olan hilafet yoluyla yapacaksınız. Akla ziyan bu analiz, bölgenin sosyokültürel yorum geleneğiyle ve siyasal vaziyetiyle uyuşmuyor. Çünkü ABD ve diğerleri, hem dine dair tüm “radikal” yorum ve tavır alışları ılımlılaştırmak isteyecek, hem de radikalizmin esasen hası anlamına gelebilecek olan şeriat devletini, hem Türkiye'de hem de tüm bölgede hakim kılacak: Yani ABD ve İsrail, bir yandan yumuşatılmış bir İslam isteyecek ama son aşamada radikalizmin kaynağı olan şeriat devletini kuracak; yani ABD ve diğerleri kendi devlerini kendi elleriyle yaratacak. Diğer birçok konuda olduğu gibi “laiklerimiz”, yine meseleye gerçek ötesinden bakıyor ve yanlış sonuçlara varıyorlar. 


107 


Konuyu önümüzdeki günlerde daha çok tartışacak gibi görünüyoruz. Ancak bu merhalede şu tespitleri yapmak bir görev olarak ortaya çıkıyor: 


İslam İslam'dır. Çağın genel geçer özelliklerine ve kabullerine uymuyor diye, İslam'ı çağa uydurmaya çalışmak, yorum sınırlarını aşar; tahrif anlamına gelir. İçinden geçmekte olduğumuz sürecin getirmiş olduğu zorlamalar, seküler zihniyetlerle istihsal edilmiş yaşama biçimlerinin sunmuş dayatmalar ve cari verilerin hatıra getirdiği gelecek tasavvurları, olsa olsa “İslami Öğreti”deki “ahir zaman” perspektifine işaret eder ki bu zaman kesiti İslami Gelenek tarafından asla olumlanan bir zaman kesiti değildir. Dolayısıyla “ılımlı İslam” ya da benzeri kavramlaştırmalara çok dikkatli yaklaşmamız gerekmektedir. 


Peki bu halde nasıl pozisyon almak gerekir? Sorusunun cevabı da -doğrusunu mutlaka Allah bilir- şu olabilir: Girmiş olduğumuz tüneli “Ahir zaman” olarak görmek, buradan hareketle olabildiği kadar sahih bir pozisyonda kalarak “kınayanın kınamasına aldırmadan”, “emr-i maruf, nehy-i münker yapmaktır.” Yorumlarla ya da ümitlerle haddi aşmak değil. 


LGBTO* HAKLARI SAVUNUCUSU BAŞPİSKOPOS DESMOND TUTU HAYATINI 
KAYBETTİ 
27/12/2021-Selma Koçak- https://kaosgl.org/ 


“Tutu'nun ayrımcılık yapmadan herkesin adaletten ve insan haklarından yararlanabileceği 


yönündeki ifadeleri her zaman görünür ve ilham verici olacak” 


Güney Afrika'da ırkçılık karşıtı hareket lideri ve LGBTQ+ haklarının destekçisi Desmond Tutu, 26 Aralık Pazar günü, Cape Town'da hayatını kaybetti. 


Tutu, Güney Afrika'yı ırk temelinde ayıran ve siyah Güney Afrikalılara karşı on yıllarca devam eden bir baskı uygulayan siyah ırk karşıtı, ırk ayrımı yapan yasalara ilişkin çalışması nedeniyle 1984 yılında Nobel Ödülü almıştı. Anglikan Başpiskoposu LGBTO- karşıtı yasalarla, kendi ülkesinde yürürlükten kaldırılması için mücadele ettiği zulüm timsali ırkçı 


yasaları karşılaştırdı. 


The Washington Post gazetesinin haberine göre Tutu Cape Town'daki Oasis Frail Care bakım merkezinde öldü. 1997 yılında prostat kanseri teşhisi konmuştu ve 2015'ten beri birkaç kez 


hastaneye kaldırılmıştı. 


Desmond Mpilo Tutu 7 Ekim 1931'de Klerksdorp şehrinde doğdu. Dini eğitim için 1958 
yılında Rosentenville”deki St. Peter's Theological College'a başlamadan önce öğretmen oldu. 
1961 yılında atandı. 
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Post'un haberine göre Tutu, Lesotho piskoposu oldu, Güney Afrika Kiliseler Konseyi başkanlığı yaptı, 1985'te Johannesburg”'un ilk siyah Anglikan piskoposu oldu. Bir yıl sonra Cape Town'un ilk siyah başpiskoposu seçildi. 


Daha sonra Güney Afrika'nın Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'na liderlik edecekti. Tutu ve Komisyon heyeti, apartheid rejimi altında yapılan işkence, katliam ve diğer vahşetlere dair tanıklıkları dinledi. 


Başpiskopos, on yıllar boyunca küresel insan haklarını savundu. 2009 yılında dönemin ABD Başkanı Obama tarafından ABD'nin en önemli sivil mükafatı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi. 


Tutu, 2012 yılında The Advocate gazetesine Tanrı'nın gözünde LGBTO-*“larla, LGBTQ+ 


olmayan insanların eşit olduğunu söyledi. 


“Farklı, tuhaf Tanrı tahayyüllerimiz var.” demişti. “Biri bizi dövmek için bekleyen bir Tanrı. 


“Seni yarattım çünkü seni sevdim? diyen bir Tanrı hayalini pek anlamış görünmüyoruz.” 


Başpiskopos şöyle devam etmişti: “Tanrı'nın hayali hepimizi kucaklamak, hiçbirimizin kaçamayacağı bir kucaklaşma bu; geyleri, lezbiyenleri ve sözümona heteroseksüelleri, herkesi 


kapsıyor.” 


Tutu LGBTO* hakları için ses çıkarmaya devam edecekti. Birleşmiş Milletler tarafından LGBTO* hakları için hazırlanan bir kampanya videosunda insanların cinsel yönelimleri nedeniyle şiddete maruz kalmasına karşı olduğunu söylüyordu: “Bu adaletsizliğe tıpkı 


ırkçılığa karşı çıktığım motivasyonla karşı çıkıyorum.” 


The Washington Blade?'e göre “Homofobik bir Tanrı'ya kulluk edemezdim.” diyordu Tutu aynı kampanya kapsamında çekilen videoda: “Homofobik bir cennete gitmeyi kabul 


etmezdim. ‘Hayır’ derdim, “Üzgünüm, diğer tarafa gitmeyi tercih ederim.” 


“Homofobik bir Tanrı'ya ibadet edemezdim, bu konuda derinden hissettiğim şey bu” diye ekliyordu. 


Anlatılanlara göre yıllar sonra kızını ve kadın sevgilisini düğünlerinde kutsayacaktı. 


Başpsikoposun ölümü üzerine, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ailesine ve arkadaşlarına baş sağlığı diledi ve Tutu'nun “eşsiz bir vatansever” olduğunu söyledi ve şöyle 


devam etti: 
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“Olağanüstü bir zekâya, dürüstlüğe ve apartheid rejiminin baskılarına karşı yenilmezliğe sahip bir adam. Apartheid rejimi altında baskı, adaletsizlik ve şiddete maruz kalanların yanı sıra 


dünyanın her yerindeki mazlumlara ve ezilenlere karşı duyarlıydı.” 
LGBTOF- hakları için mücadele eden gruplar da Tutu'yu onore eden ifadeler kullandılar. 


Pan Afrika ILGA “Tutu'nun ayrımcılık yapmadan herkesin adaletten ve insan haklarından yararlanabileceği yönündeki ifadeleri her zaman görünür ve ilham verici olacak” ifadesini 


paylaştı bir tweette. 


ABD merkezli LGBTİ* örgütü Human Rights Campaign'in Geçici Başkanı Joni Mitchell “Dünya Desmond Tutu'yu kaybetti, gerçek bir adalet şampiyonunu. Topluluğumuza müttefikliğiyle kattıkları asla unutulmayacak. Sonsuza kadar minnettar olacağız” ifadeleriyle uğurladı Tutu'yu. 


Tutu defnedilmeden önce Cape Town'da yedi günlük bir yas süreci olacak; cenazesi iki gün boyunca açık tabut içinde teşhir edilecek, tüm kiliseler tarafından onaylanan bir ritüel, ve şehirdeki St. George Katedrali'nde Anglikan ağıt ayini düzenlenecek. Post gazetesinden alınan bilgiye göre Cape Town'daki Tafelberg / Masa Dağı Tutu'nun başpiskopos olarak 


giydiği cübbenin rengi olan mor ışıklarla aydınlatılacak. 
Tutu'nun 66 yıllık eşi Leah yaşıyor ve çiftin dört çocuğu var. 


Kaynak: Advocate 


BİDEN, LEZBİYEN HAHAM KLEİNBAUM'U DİNİ ÖZGÜRLÜK KOMİSYONUNA ÖNERDİ 03/08/2021-Yıldız Tar- kaosgl.org/ 


ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu'na lezbiyen haham 


Sharon Kleinbaum'u önerdi. 


Donald Trump'ın önerisiyle homofobik ve transfobik Tony Perkins'in yer aldığı ABD'deki 


iki siyasi partinin üyelerinden oluşan komisyona Biden, kendisini “Yahudilik içerisindeki 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ilerici bir ses” olarak tarifleyen LGBTQ odaklı cemaat Congregation Beit Simchat Torah'ın 


lideri Kleinbaum'u önerdi. 


1992 yılında cemaatin lideri olan Haham Kleinbaum, Beyaz Saray'ın basın açıklamasına göre 
cemaatin New York'taki sinagoguna, “AIDS krizinin pik noktası yaptığı, duygusal, manevi ve 


ruhani destek ile liderliğe en çok ihtiyaç duyulan dönemde” vardı. 


Kleinbaum New York şehri insan hakları komisyonu ve Vali Bill de Blasio'nun inanç temelli 


danışma konseyi üyesi. 


Bu arada Perkins, hâlâ komisyon üyesi. 2022 yılına kadar görevi devam edecek. Tony Perkins, LGBTİ karşıtı Family Research Council (Aile Araştırma Konseyi) oluşumunun lideri. 

“İSLAM İNANCIM VE TRANS KİMLİĞİM BİRBİRİNE BAĞLI ÇÜNKÜ ALLAH'IN BİR 
LÜTFU OLARAK YARATILDIM” 


13/07/2021-Sertaç Bozkurt- kaosgl.org/ 


Sertaç Bozkurt sordu; aktivist, yazar başörtülü Müslüman trans kadın Laboujienata Diallo 


anlattı. 


Laboujienata ile tanışma fırsatını siyah non-binary ve transların liderliğinde bir yıldan uzun bir süredir aralıksız her hafta Perşembe günü düzenlenen Stonewall Protestoları aracılığıyla yakaladım. Anlattıklarından ve yaşam hikayesinden hem ilham aldım hem güçlendim. Sürekli ruhuma dokundu. O ağladı, ben ağladım. Hikayesini sizinle de paylaşmasını rica ettim; beni 


kırmadı. 


Başörtülü Müslüman trans kadın, Laboujienata Diallo Gine'de doğdu ve Amerika'ya 7 
yaşında göç etti. Aktivizmin, özgürlükleri baskıyla zincirlenmiş insanların özgürlüğüne odaklayan Diallo, bir yazar. Ve elinde gücü tutanlar tarafından çoğunlukla sessizde 


bırakılanların hikayelerini yazıyor. 
Şimdi sorularımızla kendisini ve mücadelesini daha yakından tanıyalım: 


İnançla arandaki ilişki nasıl? İnancın bir trans kadın olarak yolculuğuna nasıl etki etti? 
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İslam'la ilişkim uzun zaman boyunca taşlıydı. Çünkü İslam'ı her zaman toplumun ve ailemin bakış açısı üzerinden uyguluyordum. Allah ile birebir ve kendi özelimde ilişki kurduğumdan bu yana İslam'la olan bağlarım güçlendi. İslam inancım ve trans kimliğim birbirine bağlı. 
Çünkü Allah'ın bir lütfu olarak yaratıldım. Ve biliyorum ki Allah'ın bir lütfu olarak bu 


dünyaya gelmek inancım ve kimliğim için çok güçlü bir dayanak. Elhamdulillah! 
Bir trans kadın olarak İslam'daki hangi hikayelerden ve derslerden ilham alıyorsun? 


Kuran'daki atalarımızın gösterdikleri direnci gösteren pek çok hikayeden ilham aldım. 
Kendilerinden daha büyük ve yüce bir hedef uğruna mücadele etmenin bilinciyle güçlükler ve baskılara karşı gösterdikleri dirençten. Allah'ın vadettiği İslam ve oma olan inancım bu 


güçlükleri bir gün aşacağıma -bu hayatta ya da sonrasında dair bana her gün umut veriyor. 


Trump'ın Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bazı ülkelere getirdiği ziyaret 


yasağında senin deneyimin nasıldı? 


Trump'ın bazı ülkelerden giriş ve ziyaretleri yasakladığı kararname ortaya çıktığından kişisel nedenlerden dolayı Gine'deydim. O yıl Amerika'ya dönmem gerekiyordu. Ve bir daha Amerika'ya dönebilme imkanımın olmama ihtimalinin korkusunu çok iyi hatırlıyorum. 
Aslında Müslümanları ilk hedef alan kişi o olmadığından çok da şaşırmadım. Tabi yine de 


Trump'ın ahlaki yoksunluğundan dolayı hayal kırıklığına uğradım. 


Örtünme tüm İbrahimi dinlerde İslam, Hristiyanlık ve Yahudilikte ortak bir konu. 
Fakat İslamofobi kadın bedeni üzerinden başörtüsünü kolayca hedef alıyor. En son Fransa'da İslam ve başörtüsü karşıtı çıkan yasa tasarısı ile birlikte Sence İslam 


karşıtlığı Amerika da ve dünyada yükseliyor mu? 


İslama yapılan saldırılar ne ben ne de diğer İslam'ı takip eden ve uygulayanlar için yeni bir şey değil. İnancımıza ilişkin çok fazla yanlış kanı var. Bunların en büyüklerinden biri de başörtüsü. İslamı nasıl uyguladığımıza müdahil olmayı kendine hak gören bazı insanlar var. 
Aslında bu sadece kişiyle Allah arasında. Müslüman karşıtlığı ve ayrımcılık yeni değil, 


yükselmiyor da, sadece ana akımda daha görünür oldu. 


Bugün, Müslüman ve Müslüman olmayan LGBTİ-”lar olarak Filistin için üzerimize 


düşen sorumluluk nedir? 


Filistin'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde baskı veya şiddete uğramış herkes için mücadele etmek, hakkını savunmak ve farkındalık yaymak benim sorumluluğum. Çünkü ben insan haklarına inanan bir insanım. Bu yüzden üzerime düşenin en iyisini yaparak özgür 


Filistin ve özgür dünya için mücadele etmeye devam edeceğim. İnşallah! 
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Tesettür senin için ne anlama geliyor? 


Tesettür benim için dış görünüşün çok ötesinde. Başörtüsü takmak ve mütevazi kıyafetler giymek hayatımın önemli bir parçası. Ama tesettür bunun ötesinde kendini nasıl taşıdığın, etrafındaki insanlara nasıl davrandığın, ne izlediğin, ne dinlediğin ve ne söylediğin ile ilgili. 
Bana göre tesettür benim için ve çevremdeki insanlar için olabildiğim en iyi insan 


olduğumdan emin olmak, bunun da ötesinde, tüm bunları Allah'a sığınmak için yapmak. 
Açılma sürecinde ailenin tepkisi nasıldı? 


Allah'ın beni müdafaası, kabulü, saygısı ve sevgisini bana gösteremeyen bir ailenin ve çevrenin içinde büyüdüm. Haliyle gerçeği paylaştığımda karşılaştığım tepki hoş değildi. 
Sonuç olarak ailemi ve içinde bulunduğum çevreden ayrılmak zorunda kaldım. Aileme ve topluluğuma karşı hala çok fazla sevgim var. Bu asla da değişmeyecek. Tek ümidim şu ki, inşallah, Allah nasip ederse, bir gün beni olmak istediğim gibi ve yine Allah'ın bize öğrettiği 


gibi sevecek, kabul edecek ve saygı duyacaklar. 
DİN İNSANLARI İNGİLTERE'DE LGBTİ-”LARIN HAKLARI İÇİN BİR ARAYA GELECEK 16/12/2020-Aslı Alpar- kaosgl.org/ 


İngiltere'de gerçekleşecek konferansta çeşitli ülkelerin din insanları LGBTİ+’ ların 


kriminalize edilmesini engellemek için bir araya gelecek. 


Dünyanın dört bir yanından din insanları, LGBTİ+ ların dini söylemler aracılığıyla kriminalize edilmesine karşı Birleşik Krallık hükümeti tarafından desteklenen etkinlikte bir 


araya geliyor. 


The Guardian'dan Harriet Sherwood'un haberine göre, 10 dini temsil eden 35 ülkeden 370'den fazla insan, bugün (16 Aralık) konferans öncesinde tarihi bir bildirge imzaladı. 
Bildirge, LGBTİ-'ların kriminalleştirilmesine ve “onarım terapisi”ne son verilmesi için 


yetkilileri göreve çağırıyor. 


Ayrıca bildirge, bazı dini öğretilerin, çağlar boyunca, çoğu kez LGBTİ*lara yönelik 


saldırılara yol açtığını kabul ediyor ve bunun önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. 
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“Dini öğretiler kötüye kullanıldı” 


İngiltere, Liverpool piskoposu Paul Bayes, “Tarih boyunca, dini öğretiler lezbiyen, gey, biseksüel, trans, gucer ve intersekslere yönelik saldırılara yol açtı; kötüye kullanıldı, hala kötüye kullanılıyor. Bu değişmeli” derken, bir başka imzacı, İngiliz İslami Yeni Ufuklar başkanı Dilwar Hussain, “Müslüman topluluklarda eşitlik, önyargı, ayrımcılık hakkında çok fazla konuşma var... Toplumumuzdaki adalet ve adaletsizlik konularını ele almak konusunda 


ciddi olacaksak, ahlaki olarak tutarlı bir argümanımız olmalı” dedi. 


'EMROLUNDUĞUN GİBİ DOSDOĞRU OL? 


08/06/2012-Emre Dursun-kaosgl.org/ 


Müslümanlığın yalnızca kendisinin ve çevresinin hayatlarında karşılığı bulunan türden bir Müslümanlık olduğuna dair sarsılmaz inancı, Başbakan ve efradını korkunç bir şaşkınlığa 


sürüklemiş durumda. 


Müslümanlığın yalnızca kendisinin ve çevresinin hayatlarında karşılığı bulunan türden bir Müslümanlık olduğuna dair sarsılmaz inancı, Başbakan ve efradını korkunç bir şaşkınlığa 


sürüklemiş durumda. 


Bir ateistin bir ya da birkaç Müslüman için utanması, sadece o Müslümany(lar) için değil, ateist için bile günahtır ve bir ateistin günaha girmeyi başarması, tuhaftır. İçinde yetiştiği ailenin bir kapısı Aleviliğe, bir kapısı da Sünniliğe açılan biri olarak ben bunu başarmış durumdayım. Allah ya da Darwin, sebep olanlardan razı olsun. Böyle bir metnin, "katlimi vacip" kılacak bir iklim yaratacağı şüphesini duya duya, yaradana (her kimse) sığınıyorum. 
Bunu yaparken de tevekkül ve sükünet içinde kalamıyor, bir bedbahtlıktan bir başka bedbahtlığa düşüyorum. Duaya durdum ey hakikat sahibi, kabul eyle! 


İzan ve vicdandan yoksun olmayan bir kul çıkıp da sakince, alıştıra alıştıra Başbakan'a hilâfetin son bulduğunu haber etsin diye çok bekledim. Belli ki buna cesaret edebilen çıkmadı. 
Yoksa durum bu denli vahim olmaz, yaralar vakitlice sarılır, yanlışlardan dönülür, huzur bulunurdu. Olmadı. Yalnızca halifelik ya da hükümdarlığına olan imanı değil, Müslümanlığın yalnızca kendisinin ve çevresinin hayatlarında karşılığı bulunan türden bir Müslümanlık olduğuna dair sarsılmaz inancı da, Başbakan ve efradını korkunç bir şaşkınlığa sürüklemiş durumda. Şaşkınlık, bulabildiğim en hafif tabir. Bundan ötesi artık 'eleştiri sınırları içerisinde” kabul edilmiyor zaten ve tanık olmakla dahi yaralıyken, durup dururken bir de 'sanık” olmaya artık cesaretim yok. Evet, başıma bir şey gelmeyecekse söyleyeyim, başıma bir şey gelecek diye ödüm kopuyor. Bir puşilik işimiz var zira. 
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Bektaşi fıkralarıyla namaz sureleri arasında kalmaktan bendeniz bir tür şizofreniye yakalanmış olabilirim, bu, kabulümdür. Ve fakat, hakiki mütedeyyinleri de huzursuz eden bir manzarayla karşı karşıya olunduğunun da yadsınamaz bir gerçek olduğunu biliyorum. 
Sosyalistlerin ya da sadece yaşanan adaletsizlerden dolayı mütereddit kesimin söylemlerinin AKP'lilere bir *şaka? gibi geldiğini defalarca tecrübe ettik. Ama gelinen son noktada artık 'din kardeşlerinin? endişelerini bile sallamadan; 'dinimizin gerekleri” diye diye Müslümanlığın en açık seçik ve aynı zamanda en derin ilkeleriyle ters düşerek, neredeyse yeni bir dine doğru yelken açtıklarını da görme vaktiymiş meğer. Bütün bu olanların bizler nazarındaki karşılıklarından ve yarattığı infiallerden ziyade, daha mühim olan bir şey var ki, o da sahici dindarların gözlerinde ve gönüllerindeki kıymetiharbiyesidir. Asıl can alıcı nokta burası. 


Düne kadar bu kesimden hiçbir itiraz yükselmediğine inanmaya neredeyse hazırdık ama aslında onlar vardı; itirazlarını yöneltiyor, yanlışları işaret ediyor ve en azından inandıkları dini korumak gayesiyle suya yazı yazmayı sürdürüyorlardı. Sonra sonra bu daha da 
görünürleşti. Antikapitalist Müslüman Gençler bu süreci takiben sokağa indiler. Hem de 1 
Mayıs'ta. Yani her nedense bugüne değin 1 Mayıs'la pek özdeşleştirilemeyen ve bu yolla da bir zihniyet haksızlığına maruz kalan, çünkü işçi sınıfından bağımsız düşünülmeleri mümkün olmayan bu insanların söyleyecekleri sadece emek, özgürlük mücadeleleri, ezilen kesimler ve türlü adaletsizlik üzerine de değildi üstelik. Onların en kritik sözleri; sosyalistler veya sosyal demokrat hassasiyetleri yoğun çevreler tarafından 'din istismarcılığıyla” suçlanıp, bunu sürekli "onlar kim oluyor ki" gardıyla karşılayan AKP'ye bir tokat gibi indirdikleri ve son derece de haklı oldukları din üzerineydi. Kabak da orada patladı başlarına zaten. Çünkü bu "Müslüman Gençler’, iktidara yönelik olarak, "Böyle Müslümanlık olmaz," demeye getirmişlerdi... 


Peki neden? 


İslâmiyet'i gerçek anlamda hatmetmiş olanlar bilirler ki, Allah, sanıldığından çok daha tutarlıdır. Çelişik kısımlara dair her dinin mensuplarınca getirilmiş savunular zaten mevcut ve ama belli başlı konularda ne denli sapmaz olduğu da hakikattir. Çünkü İslamiyet”i bilen, Yahudiliği ve Hıristiyanlığı da aynı anda öğrenir. İslâmiyeti bilen, bu dinlerin ortak değerlerini, ortak çağrılarını da bilir. Ve yine bilir ki; bütün ibadetlerden azade bir kurallar bütünü vardır. Hiçbir ibadetin örtemeyeceği bazı günahlar, ’kir’ kabul edilir. Kolayından temizlenmez ve peygamber sırtına, peygamber yüreğine bile azaptır, derttir. 


Ne ola acaba Hz. Muhammed'i bile gamdan *yaşlandıran? ama Recep Tayyip Erdoğan ve şürekâsına zerre kadar işlemeyen bu kirler ve ayıplar: Kibir, öfke, kin, kul hakkı, gıybet, açgözlülük, ayıbı yüze vurmak, gösterişle hayır yapmak, hırs ve zalimlik. Her dine inanan insan için mesul olunan şeyler bunlar ve dahi, din kapsamından çıkarıp değerlendirdiğimiz zaman da, ortaklaşılacak önemli bir ilkeler bütünü aslında. Eğer Başbakan ve 'dostları?, yalnız belli ibadetlerle, bulaştıkları bu en büyük günahlardan sıyrılabileceklerini sanıyorlarsa, fena halde yanılıyorlar. Dini kendilerine benzeterek aslını örteceklerini sanıyor ve hatta büyük bir çoğunluğun da görmezden gelişiyle bunu başarıyorlarsa, demek değildir ki kendilerine sonsuzluk ?ihsan edildi’. Öte tarafı bu dünyadan makbul kabul edenlere de ki: Bu hâlinizle en 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büyük günahkâr sizlersiniz! Umrunda olmayanın çünkü, yüzü de vardır her türlü hesabı vermeye yahut yine umrunda değildir. Ve ama siz ki bu denli Müslümansınız ve bunca kibre, öfkeye, kul hakkı sömürüsüne, açgözlülüğe, size herkese adil olmanız için bahşedilmiş iktidarı kötü ve kirli kullanmak zalimliğine batmışsınız, iki cihanda vay sizin halinize! 


Devletin köhnemiş yanlarını, köhneliği kendilerine yarayan kısımları dışında, yalnız kendi kesenize, kendi işinize değdiği üzre değiştiren sizler misiniz? Bir puşi, bir slogan, bir eleştiri, bir sitemle size destek verenleri bile hücrelere tıkan? Gerçeklerden çok yalanlara yaslanan yanınızla karşınızda konumlanan her insanı alnının teriyle kazandığı nimetten eden? Allah'ın eşit olarak pay ettiğini, kendi efradına 'eşit olarak? dağıtan? Kin tutan, öfke kusan, kibre batan ve ağza alınmayacak kelâmı kendinizle eş kullar için kullanan? Sırf çoğunluğu arkasına aldı diye azınlığa türlü zalimlik yapan? Peygamberin ve dahi Allah'ın cüret edemediğini emre ve fetvaya soyunan? İnsanları ekmeğinden, aşından, hayatından edip; bütün camilerin bütün minarelerini çalıp bir de din üzerinden buna kılıf uyduran? Sizler misiniz? 


Ve ey 'dindarlığıyla” iktidar, iktidarıyla kindar olan yeni koltuk sahipleri, peygamberiniz sizin için der ki: "Yanarım yanarım, ahir zaman ümmetine yanarım." 


BİLİM VE İNANÇ 
Şubat 26, 2015-mahfiegilmez.com/ 
13 Ocak günü yazdığım yazı aynen şöyleydi (italik bölüm): 


Birkaç ay önce geleceğe farklı bakıyorduk şimdi farklı bakıyoruz. Bakışımızdaki bu hızlı değişimin en önemli nedenlerini şöylece sıralamak mümkün: (1) Petrol fiyatlarının hızlı düşüşü. (2) Fed'in faiz artırımı beklentisinin ileriye doğru kaymaya başlaması. (3) Avrupa Merkez Bankası'nın parasal gevşemeyi devlet tahvillerine de yayarak genişletme eğiliminde olması. 


Bunlar içinde en önemlisi petrol fiyatlarının düşmesi. 2015 yılı için birkaç ay öncesinde yapılan en iyimser tahminlerde bile 95 USD/Varil'in altında bir fiyat öngörülmüyordu. Bugün geldiğimiz fiyat 47 USD'nin biraz üstü. Petrol fiyatlarındaki düşüşün, hangi çerçeveden bakarsak bakalım, hangi kayıpları hesaba eklersek ekleyelim Türkiye'ye net olarak kazanç getireceğini söyleyebiliriz. Petrol fiyatlarının düşüşü, bu doğrudan kazancın yanı sıra, yatırımcılar açısından en büyük risk unsuru olarak görülen cari açığın düşmesine ve dış finansman sorununun azalmasına yol açarak dolaylı kazanç da getirecek. 


Fed'in faiz artırma kararını bu yıl vermemesi ya da bu yıl verse de uygulamayı gelecek yıl başlatması beklentisinin ağır basması dış finansman ihtiyacı yüksek olan Türkiye için olumlu bir gelişme. Bu gelişme, Türkiye'nin bu yıl için bulması gereken 200 milyar USD'nin üzerindeki dış finansman kaynağını bulmakta zorlanmayacağı anlamına geliyor. 


Avrupa Merkez Bankası'nın parasal gevşemenin en önemli aracı olarak uyguladığı tahvil alımını, devlet tahvillerini de kapsayacak biçimde yaygınlaştırması tıpkı Fed'in faiz artışını ileriye kaydırması gibi olumlu bir etki yaratacak. Bu adımın Avrupa'nın toparlanmasına olumlu katkı yapacağını, dolayısıyla Türkiye'nin ihracatını olumlu yönde etkileyeceğini 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düşünüyorum. Ayrıca bu ek likiditenin Avrupa dışına da fon çıkışının yolunu açacağını ve dolayısıyla buradan Türkiye'ye fon girişi olacağını tahmin ediyorum. 


Bu gelişmeler çerçevesinde önümüzdeki bir kaç ayda Türkiye'ye döviz girişinde artış olmasını bekliyorum. Yabancı yatırımcılar, yukarıda saydığım üç nedene ek olarak yılın ilk üç ayında enflasyonda ciddi gerileme olacağını biliyorlar. 2014 yılının ilk 4 ayında manşet enflasyonda 4,8 puanlık artış olmuştu. Petrol fiyatı ve kurlardaki düşüşle bu baz etkisi birleşince bu yılın ilk 4 ayında enflasyonun ciddi biçimde düşeceğini tahmin etmek zor değil. 
Bu düşüşe paralel olarak faizler de düşecek. Bunun ilk belirtileri zaten gösterge faiz ve bankaların mevduat faizlerinde görülmeye başlandı. Bu ortamda TCMB de, politika faizini düşürecek. Bu gelişmenin bu yönde olacağını gören yabancı yatırımcılar faizler yüksekken bu getiriyi elde etmek için fonlarını Türkiye'ye yönlendirmeye başladılar bile. 


Türkiye'ye yabancı fon girişinde ortaya çıkacak artış, cari açığın düşüşü, enflasyonun düşüşü, dış finansmana erişimin kolaylaşması gibi olumlu gelişmelerle birleştiğinde TL'nin değerlenmesine yol açacak. Dolayısıyla ben ilk çeyrekte TL'nin biraz daha değerlenebileceğini düşünüyorum. 


Bu yazıyı bir kez daha okuduysanız bir soru sormak istiyorum: “Bu yazıda eksik olan şey nedir?” 


Sizin ne yanıt verdiğinizi ancak yazıya yorum yaptığınızda öğrenebileceğim. Ama izninizle ben o yorumları beklemeden kendi yanıtımı vereyim: Bu yazıda eksik olan şey siyasetin, ekonomi üzerinde yaratabileceği etkidir. TCMB'nin her toplantısı öncesinde ve sonrasında faizler konusunda verilen siyasi demeçler, suçlama derecesine varacak şekilde yapılan ağır eleştiriler bu yazının eksiğidir. Ya da öngörmediği şeydir. 


Bilimle uğraşmanın bazen böyle eksikleri olabiliyor. Objektif bakmak için insan kendisini bilim dışı olaylardan veya gelişmelerden soyutluyor. Oysa bilim dışılık her an aramızda, yanı başımızda dolaşıyor. 


Yazımda bu tür bir irrasyonelliğin dışındaki her şeyi öngörmüşüm ve hepsi de bu tür bilim dışı müdahaleler öncesinde doğru çıkmış. 


Ekonomi bilimi, modeller üzerinde çalışır. Gerçek yaşamı temsil eden modeller oluşturur ve bunları en basit biçiminden aşama aşama geliştirerek gerçek yaşamın karmaşık biçimine getirir. Bunu yaparken incelediği konuları parçalarına ayırır ve o parçaları tek tek ele alıp nasıl çalıştıklarını inceler sonra onları bir araya getirerek bütün sistemin nasıl çalıştığını göstermeye çabalar. Buna model kurma denir. 


Bunları yazarken tam bu noktada aklıma Copernicus, Bruno ve Galilei üçlüsü geldi. Çünkü ekonomi bilimi model kurma yöntemini Galileo Galilei'nin fiziksel olayları parçalarına ayırıp her bir parçayı herkesin anlayabileceği biçimde anlatarak olayın bütününe ulaşmakta kullandığı model kurma yönteminden almıştır. 


Stephen Hawking'in tanımıyla “modern bilimin ortaya çıkışında herkesten daha fazla role sahip olan’ Galileo Galilei, Pisa üniversitesinde tıp öğrenimi görmeye başladı. Bir süre sonra 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felsefe ve matematiğe yöneldi ve matematik profesörü oldu. Teleskopun icadıyla birlikte yaşamında birçok şey değişti. Kendisi de teleskoplar yapmaya ve uzay gözlemlerinde bulunmaya başladı. Ay, güneş ve gezegenler üzerinde yaptığı gözlem ve çalışmalar ona oldukça büyük bir ün sağladı. 


Nicolaus Copernicus'un geliştirdiği güneş merkezli sistemin esası üzerinde çalıştı. Kilise o zamanlar evrenin merkezinin dünya olduğunu ve her şeyin dünyanın çevresinde döndüğünü söylüyordu. O nedenle Galilei”nin, Copernicus kuramını destekleyerek onu geliştirmesine şiddetle karşı çıktı ve Galilei'yi engizisyon mahkemesinde yargıladı. Kilise, yargılama sonucunda Galilei’ nin öne sürdüğü kuramın dine aykırı olduğuna ve dolayısıyla geçersizliğine karar verdi. Bununla da yetinmeyip bu kuramın öğretilmesini ve savunulmasını yasakladı. 
Evrenin kapalılığını anlatan Aristotelesçi anlayışı benimseyen Kiliseye karşı evrenin sonsuzluğunu savunan İtalyan gökbilimci ve filozof Giordano Bruno özellikle de yer ve gök ayrımı yapan kilise görüşüne karşı çıktığı için engizisyon mahkemesi kararıyla Roma'da Campo de Fiori meydanında yakılarak öldürüleli 15 yıl olmuştu. Galilei, yaşamını kurtarmak için savunduğu kuramı kanıtlamasının mümkün olmadığını, Copernicus kuramının geçersiz olduğunu söylemek zorunda kaldı. Cezası yaşam boyu ev hapsine çevrildi. 


İnanç ile bilimin pek çok çatışması vardır ama sanırım bilinen en büyük çatışmalardan birisi budur. Bu çatışmayı ilk aşamada inanç kazandı. Ne var ki insanın gerçeği araması, araştırması yani kabullere karşın merakını yenememesi hiç bitmiyor. Zaman, Copemicus, Bruno ve Galilei?yi haklı çıkardı. İnanç, ilk aşamada kazandığı kavgayı bir süre sonra kaybetti. Çünkü gerçek, kitapta yazılandan farklıydı. Bugün, insanlar, onları yargılayanların ve aşağılayanların kim olduğunu bile bilmiyor ama bu üç bilim adamının heykelini saygıyla ziyaret ediyor. 


İnanç kabulle, bilim merak ve kuşkuyla başlar. Kabuller, merakın ya da merak edilenin araştırılmasının önünü keser ama sonsuza kadar engelleyemez. 


Batıda din, yavaş yavaş bu nedenlerle itibar kaybederken bilim öne çıktı. Bilim öne çıktıkça batı gelişti. Yeni buluşlar, keşifler yapıldı. Ortadoğuda ise inanç, hemen hep bilimin önünde oldu. O nedenle bilim gelişemedi, sorgulayan, araştıran insan tipi ortaya çıkamadı. Uzakdoğu, 
20. Yüzyılın ikinci yarısından başlayarak batıyı model almaya ve bilime yönelmeye başladı. 
Bugün, çok gerisinde başladığı yarışta ortadoğuyu fersah fersah geçmesinin batıyı yakalamasının nedeni budur. 


İNANÇ YA DA DİN VE BİLİM AYRIMI 
15/02/2022-Sami Selçuk-wwvw.karar.com/ 


Eski Yargıtay Birinci Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Sami Selçuk, toplumda dinin bilime, bilimin de dine dönüşmesinin büyük bir tehlike olduğuna dikkat çekiyor. 


Tarihte inanç alanıyla bilim ve felsefe alanlarının ayrılması, uzun dönemlerin sonucudur ve 


hiç de kolay olmamıştır. İnsanlık bu ayrımın yapılanmasının sonuçlarını en ileri ülkelerde bile toplumların kimi kesimlerinde yaşamayı günümüzde de sürdürmektedir. 
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Dolayısıyla her şeyden önce bu konu üzerinde eğilmek, inanç ile felsefe ve bilim alanlarının ayrımı üzerinde durmak gerekir. Husserl, Descartes'ın “cogito”sunu (düşünüyorum, öyleyse varım) “açık ve seçik algılama” (la clara et distincta perceptio) olarak ele almıştır. Her iki düşünür de yöntemsel kuşkuyla yola çıkmışlardır. Amaçları, en içten inanılan inanç temelli yargıları, kanıları, ideolojileri felsefe ve bilim alanından kazımak (tabula rasa), dışlamaktır. 


d) 


Ayraç içinde belirtelim ki, bu ayrım bağlamında yargılama hukukunun, özellikle yargılama etkinliğinin en önemli araçlarından biri olan kanıtlar konusundaki evrimi, metafizik bölgesinde kalan inanç alanından bilim alanına geçişle doğrudan ilgilidir. Zira yargılama etkinliği de buna göre içerik ve öz değiştirmiştir. 


İkinci olarak da, toplumların, özellikle devletlerin suçları hangi kaygılarla, amaçlarla yargıladıkları, bu amaçların yargılama dizgesine nasıl yansıdıkları üzerinde durulurken yine bu ayrım karşımıza çıkmaktadır. 


Akıl ve Aydınlanma çağlarına geçmeden önce insanlık, binlerce yıl karanlık çağlar yaşamıştır. 
“Yazı”nın bulunmasından önceki ilkel (primitif), yazının bulunmasından sonraki eskil (arkhaigue, arkaik), hatta çağcıl (modern) sayılabilecek dönemlerde bile kimi zaman özellikle bilimsel anlamda nedensellik bağlantısına (rapport, [lien, relation] de causalité, rapporto di causalità, illiyet rabıtası) çağımızdaki gibi yaklaşılmamış; daha doğrusu böyle bir kavram ve bu kavrama göre bir yaklaşım çoğu zaman söz konusu bile olmamıştır. 


Gerçekten ilkel ve eskil dönemlerin insanı, doğa olaylarını, nedensellik (A. Kausalitât, F. 
causalité, İn. causality, İ. causalità, İs, causalidad. Osmanlı Türkçesi (OT), illiyet) ilkesine göre değil, her varlıkta, her olguda bir ruh, can bulunduğunu ileri süren “canlıcılık” (animisme) anlayışına göre, bir başka deyişle doğa ötesi yaklaşımlarla açıklamıştır. Nitekim ilk insan, bir olay olduğu zaman, “bunun nedeni nedir?” sorusunu sormamış; yalnızca “bunu kim yaptı, bunun sorumlusu kim?” sorularını sormuştur. Oysa bir davranış ve bundan doğan bir sonuç (ve sorun) varsa, elbette yalnızca kör nitelikteki doğa yasalarını açıklayan “doğal nedensellik”le ilgili değildir. Başka etkenleri de gözetmek gerekir. Ancak ilkel dönemlerde bu sorunun yanıtı, doğa olaylarını bile doğa ötesi güçlerle açıklanarak verilmiştir. Dolayısıyla ortaya düzgü biçici (normatif) yorumlarla ele alınan “doğanın toplumsal-düzgüsel (sosyo- normatif) yorumu” çıkmıştır. İnsanlığın bu dönemlerinde kavram yerine simge, soyutluk yerine somutluk, tarih yerine söylence (mit), bilim yerine büyü vardır. (2) 


Bilim dışı olan ve bilimsellik öncesinin yaşandığı bu çağda hem ilkel ve hem de eskil insan, sözgelimi, esen yeli, yağan ya da yağmayan yağmuru, yer sarsıntısını kimin yaptığı sorusunu sormuş; bunun yanıtını verirken sürekli bir özne (fail) aramış, doğan sonucu, Tanrı ya da onun buyruğundaki görünmeyen öznelere, örneğin, meleklere ya da şeytanlara bağlamıştır. 
Böylelikle ilkin çok tanrılı dinler doğmuş, daha sonra da insanlık, tek tanrılı dinlere yönelmiştir. 


Bu dönemler, hiç kuşkusuz, inançların sömürüldüğü, Giordano Bruno'nun “Tanrı, istencini (irade) egemen kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır. Yeryüzündeki kötü insanlar ise, kendi istençlerini egemen kılmak için Tanrı'yı kullanırlar” dediği tarihin en karanlık dönemleridir. 


Yukarıda değinilen, kimi zaman cansız varlıklarda bile ruh arayan “canlıcılık” anlayışının özü kısaca budur. Bu yüzden ilkel ve eskil insan, hukukta da geçen ve sorumlulukla ilgili 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“yüklenebilirlik” (isnat edilebilirlik) (3) sorununu, yüzyıllarca doğanın akıl dışı yorumuyla ve yöntemleriyle çözmüştür. Bu yaklaşım hiç kuşkusuz yazgıcılıktır (kadercilik, fatalizm). Oysa yazgı (alınyazısı) doğa yasasının karşıtıdır” (4) 


Bunun en çarpıcı örneği, “süreç” felsefesinin kurucusu sayılan ünlü düşünür Herakleitos'un şu sözlerinde kolayca görülmektedir: “Eğer güneş kendisine buyrulan yolu izlemezse adaletin verdiği kararı yerine getirenler (Erinnyes 5), onu doğru yola sokacaklardır”. 


Ayraç içinde belirtelim ki, bu türden akıl dışı yaklaşımlar, yirminci yüzyılın ikinci yarısına değin sürmüştür. Ortaçağda Aguina'lı Thomas, doğal, ebedi hukuka (lex aeterna) dayanan hukuku savunmuşsa da, Kilise bunu göreli ve değişken kılmıştır. Ortaçağın skolastik düşünürleri, I. Petrus “siz köleler, iyi kölelersiniz” deyişine yollama yaparak köleliği hukuksallaştırmış ve sömürüyü desteklemiş; ermiş Alfonso, 1787'de kısırlaştırılanların ilahileri çok daha iyi okudukları gerekçesiyle kısırlaştırmayı hukuksallaştırmıştır. 


Fransız devriminden sonra Papa Vİ'ncı Pius, 1791 “Quod aliquantum” buyrultusunda “saçma özgürlük yalanı”nı lanetleyerek doğal hukuk ve İncil'e dayanan görüşleri savunmuştur. Aklın özgürlüğü bilimin özgürlüğüdür. Ancak 1864 Uanta Cura buyrultusu, bilimin ve felsefenin tanrıbilimle eşdeğer görülmesini buyurmuştur. 1885'te “İmmortale Dei” buyrultusunda Papa XIIVüncü Leo, kötülüklerin kaynağı saydığı düşünce özgürlüğünü ve ulusal egemenliği reddetmiş, 


1888'de “Libertas Praestantissimum” buyrultusunda bunları kötülüklerin kaynağı olarak göstermiştir. 1965'te Vatikan Ruhaniler Meclisinde “Dignitatis humanae” öğretisinde görülen ve “Kopemik dönüşümü”ne değin paplık öğretileri, din ve vicdan özgürlüğüne karşı çıkmış, Papa Vİ'ncı Pius, aynı adla anılan buyrultusunda Papa XVL'ıncı Gergor'ın görüşlerine dayanarak bunun bir çılgınlık, kilisenin ruhu için yıkım olduğunu belirtmiştir. 


Ancak yüz yıl geçtikten sonra bu özgürlük benimsenebilmiştir. “Papa'nın yanılmazlığı ilkesi”, 
3 Eylül 2000 tarihinde XXIIT üncü Johannes Paul tarafından kutsanmış, temel insan hakları, 
demokrasi ve seçimlere katılma lanetlenmiştir. (6) 


Bütün bunlar inanç ve bilim alanlarının tam anlamıyla günümüzde bile ayrılmamasından kaynaklanmaktadır. 


Hiç kuşkusuz tarihte özellikle Tanrı'nın yargısı temelinde gelişen yargılamada dinsel kanıtlama (ordalie) yöntemlerine dayanılarak yargı kurmalar da, bu anlayışın ürünüdür. (7) 


Bunun en çarpıcı sonuçları ise, “tanrısal kanıtlama” (8) yöntemleri ve “halkın sesi, hakkın sesidir” (9) uygulamaları ve on dokuzuncu yüzyıla değin hukuka uygunluğunu (meşruluğunu) sürdüren “düello”dur. (10) 


Gerçekten tanrısal kanıtlama anlayışında ateşte elin yanması, düelloda ölüm ya da “kim yaptı, bunun sorumlusu kim?” sorusuna verilen şu yanıtlarda yatmaktadır: Tanrı suçlu olanı cezalandırmak istediği için, suçlunun eli yandı ya da Hak'kın sesi olan halk (jüri), suçu işleyeni belirledi.” (11) 


Bu yöntemlerle suçu işleyeni, haksız olanı belirlemek, doğaüstü güçlerin, özellikle Tanrı'nın işi olarak görülmüş, akıl ve bilim dışı, yalnızca inanca dayanan bir nedensellik bağlantısıyla 


yetinilmiştir. 
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Dolayısıyla ilkel ve eskil toplumlarda doğa, bilim ve toplum, yalnızca düzgüsel (normal) olarak vardır ve düzgüsel olarak algılanmıştır. Böyle olduğu için de doğa bilimleri ilkel ve eskil toplumlarda gelişmemiştir. (12) 


Demek, doğanın bilimsel algılanması, yani çağcıl doğa bilimi ve tek sözcükle bilimsellik, dolayısıyla uygarlık, doğanın sosyo-normatif yorumundan kurtulmanın ürünüdür. 


Çünkü nedensellik sorunu, bir inanç sorunu değil, bir bilim sorunudur; yalnızca belli bir bilimsel düşünme ve uygarlık düzeyine ulaşan toplumlarda ortaya çıkmıştır, çıkmaktadır. 
Dolayısıyla nedensellik, doğanın çağcıl bilimidir; doğanın toplumsal ve ruhçu yorumundan kurtulmasının en çarpıcı kanıtıdır. İnsanlık, bunun için, en azından Yeniden Doğuş (Rönesans) dönemini beklemiş, Descartes'la birlikte akıl ve bir bakıma nedensellik çağına girmiştir. 


Bu nedenlerle, uygar dünya, bilim alanıyla inanç alanını özenle birbirinden ayırabilenlerin dünyasıdır. Bilim alanı evrende yaşanan olaylar ve olgular arasında neden-sonuç ilişkilerini kurarak sorunları anlamaya ve çözmeye dayanan, sürekli “çürütülebilen” bir alandır. 
Dolayısıyla bu alandaki tartışma ve çürütme etkinliği, bir açıdan kamuya açıktır. 


Sağlıklı bir toplumda herkes bu tartışma ve çürütme etkinliğine elbette katılabilir. Sürekli çürütmelerle gelişen bilimin başka türlü ilerlemesi de düşünülemez. Çünkü bilim, inak (dogma. nas) üretmez, üretemez. Tıpta dün zararlı sanılan nice yiyecek, Tıp bilimine göre günümüzde artık zararlı sayılmamaktadır. Dünkü sorulara bilimin yanıtı her gün değişebilmekte, sorgulama asla son bulmamaktadır. 


Bilimin bilimselliği de bundan kaynaklanmaktadır. Buna karşılık inanç alanı “çürütülebilen” bir alan değildir. Bu yüzden inanç alanları bilimsel tartışmaların dışında kalan dokunulamaz alanlardır. Böyle olduğu için de herkese açık bir alan değildir, kişiseldir. (13) 


Ahmet, meleklere inanır, ama meleklerin varlığını kanıtlayamaz. Mehmet, meleklere inanmaz, ama o da meleklerin yokluğunu kanıtlayamaz. Bu nedenle uygar dünya inanç alanında bilimsel tartışmayı dışlamış, bu alanı yalnızca saygı duyulması gerek bir alan olarak güvence altına almakla yetinmiştir. Bu yüzden Anayasa'ya göre “Herkes, ... kanı (kanaat, inanç) özgürlüğüne sahiptir. Her ne neden ve amaçla olursa olsun olursa olsun kimse, ... 
kanılarını açıklamaya zorlanamaz; ...kanıları nedeniyle kınanamaz ya da suçlanamaz” (m. 
25). 


Özetle bir toplumda dinin bilime, bilimin de dine dönüşmesi büyük bir tehlikedir. 
Kaynakça: 
1- Husserl, ileten: Öktem, Niyazi, Fenomenoloji ve Hukuk, Ankara, 2012, s. 54. 


2- Lévy-Strauss, Claude, (Tahsin Yücel), Yaban Düşünce, İstanbul, 1993, s. 25-57; Goody, Jack, (Koray Değirmenci), Yaban Aklın Evcilleştirilmesi, Ankara, 2001, s. 17. 


3- L. imputatio, A. Zurechnung, F. ve İn. imputation, İ. imputazione, İs. imputación, OT, isnad. 


4- Wittgenstein, (Doğan Şahiner), Kesinlik Üstüne, Kültür ve Değer, İstanbul, 2013, s. 196. 
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5- Yunan söylencesinde (Fransızca Erinnyes, Eski Yunanca 'Epıwdeç / Erinües) ya da kimi zaman “cehennem tanrıçaları” (Eski Yunanca x0övuaı deni / khthöniai theai) tanrısal hükmü yerine getirenlerdir. Trajedi Yazarı Eschyle?e göre, bunlar adaletin hükümlerini yerine getirerek Atina'yı tanrılar adına korumaktaydılar. Daha sonraları, ozan Euripide, bunları iyilikseverler (Fransızca Humenides, eski Yunanca Evyeviöeç) olarak anmıştır. 
Daha sonraları yargıçların suçlular hakkında verdikleri ceza yargılarını yerine getiren bu görevlilere (infazcılar) Latincede “Furiz” ya da “Diræ” (F. Furies) denmiştir. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Commelin, Mytologie grecque et Romaine, Paris, 1948, s. 232-234 ; Fink, (Serpil Erfındık Yalçın), Antik Mitolojide Kim Kimdir ? İzmir, 2007, s. 
137, 138). 


6- Ayrıntılı bilgi için bkz. Rüthers, Bernd / Fischer, Christian / Birk, Axey, (Doğan / Aldudak / Eyman Aydın), Hukuk Teorisi, Ankara, 2020, n. 434-440. 


7- Tarde, Gabriel, La philosophie pénale, Paris, 1890, s. 424 vd. 
8- A. Tortur, F. ordalie, İn. ordeal, İ. ordalia, İs. ordalfas. 
9- Vox populi vox Dei. 


10- Nitekim Montesquieu, on sekizinci yüzyılda bu yolla kanıt toplamanın gelişim sürecine uzun uzun değinmiş ve düellonun sağduyuya aykırı olduğunu belirtmiştir (De Pesprit des lois, œuvres complètes, Paris, 1964, 731- 733, 735). 


11- Laingui, Ordalies, Dictionnaire des sciences criminelles, Hazırlayanlar: Gérard Lopez-Stamatios Tzitzis, Paris, 2004, s. 671,672. Tam bu noktada yineleyelim ki, nedensellik, özünde bir doğa olgusudur. Nedensellik bağlantısı ile neden sonuç ilişkisi kurularak “olan” açıklanır. Demir parçası ısınınca genleşir, gibi. Böylece doğa bilimlerinde değişmez bir yasaya ulaşılmış olur. Dolayısıyla nedensellik ilkesinin bir evrimin ürünü olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden günümüzde, Yunanca “etm(k)en” anlamına gelen “aitia” sözcüğünden esinlenilerek türetilen “ctiyologi”, “neden bilgisi”, “nedenbilim” adı altında bir bilim dalı ortaya çıkmıştır. Kısaca “nedensellik ilkesi” ya da “neden” (cause)-“sonuç” (effet) ilkesi” uygarlıkta ilerlemenin bir sonucudur. 
Dolayısıyla nedensellik bağlantısı terimi, artık sadece doğa bilimlerinde geçmemekte, özellikle insan davranışlarını inceleyen, ahlak, din, hukuk gibi kültür bilimlerinde de sürekli onaylanmayan davranışlarla bunların yaptırımları arasında nedensel bağlantılar kurulmakta, dolayısıyla ilke, temel ve düzenleyici bir işlev görmektedir. Elbette doğa bilimlerindeki nedensellik ile kültür bilimlerindeki nedensellik bağlantısı arasındaki niteliğe değil, niceliğe ilişkin başkalıklar vardır. Birincisinde nedensellik; ikincisinde yüklenebilirlik ve sorumluluk söz konusudur. Doğa bilimlerinde nedensellik “A olursa, B olur” der. Buna karşılık kültür bilimlerinde, bu arada hukuktaki yüklenebilirlik ilkesi, olanla değil “olması gereken”le ilgilidir ve özgür insana “şöyle davranmalısın”, eğer “öyle davranmazsan, şu sonuca katlanırsın” der. Doğadaki nedensellikte, nedenler ve sonuçlar zincirinin halkaları sonsuza değin sürüp gider. Buna karşılık, hukukta yüklenebilirlik, sadece iki halkadan oluşur. Yani iyilik ödülle, kötülük yaptırımla karşılanır. Bundan başka doğada nedensel zorunluluk ve belirlenimcilik vardır: “Isınan metal genleşir”. O kadar. Yüklenebilirlikte ise özgür istenç (irade) söz konusudur. 
Özgür insan, davranışını olması gerekene göre sergileyebilir. Bu takdirde bir yaptırımla karşılaşmaz. (Lalande, Vocabulaire technigue et critigue de la philosophie, PUF, Paris, 1980, s. 267. Ayrıntılı bilgi için bk. Kelsen, (Charles Eisenmann), Théorie pure du droit, Paris, 1962, s. 27 vd., 104-117, 124, 125; Kelsen, Hans (Olivier Beau/Fabrice Malkani), Théorie générale des normes, Paris, s. 2012, s. 10-14. 


12- Ayrıntılı bilgi için bkz. Kelsen, (Charles Eisenmann), Théorie pure du droit, Paris, 1962, s. 27 vd., 104, 105; Kelsen, Théorie générale des normes, Paris, s. 2012, s. 10-14. 


13- Bu yüzden çağımızın ünlü düşünürlerinden Michel Onfray, şunları söylemektedir: “Benim tanrıtanımazlığım, özel inanç, kamusal uğraşa dönüştüğü zaman ortaya çıkmaktadır.” (Traité de ď’athéologie, Paris, 2018, s. 29). 


İNANÇ ÜZERİNE 
Prof. Dr. Oğuz İnel-29 Şubat 2020-bilimvegelecek.com.tr/ 


İnsanlar tam olarak doğrulanamayan ve de yanlışlanamayan (hem anlamlı olmadıkları hem de bilimsel olmadıkları iddia edilen) dinsel iddialara neden inanırlar? Bazıları bu iddiaları kanıt 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aramadan, eleştirmeden doğru ve mutlak hakikat sayar. Bazıları ise inanabilmek için bazı tatminkâr kanıtlar ve gerekçeler arar. Bu kanıt ve gerekçelerin üç başlık altında toplanabilir: Sağduyu kanıtı, pragmatik gerekçeler ve ereksellik kanıtı. 


İnanç nedir? İnancın ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle inanç ve bilgi kavramları arasındaki farkı vurgulamak yararlı olabilir. Şöyle ki, doğruluğuna ilişkin yeterli kanıt olmayan şeyler ancak inanç konusu olabilir; yeterli kanıt olsaydı onlar da bilgi konusu olurdu. 
Örneğin, dünyanın küresel olduğunu biliriz fakat ölümden sonra yaşam olduğuna ancak inanabiliriz. 


Bilgi deyince genelde okullarda ders kitaplarından öğrendiklerimiz akla gelir. Bununla kastedilen bilimsel bilgidir. Genelde insanlar bu tür bilgilerin kesin olduğunu düşünürler; ancak durum böyle değildir. Bilimsel bilgiler ancak çürütülene (ya da yanlışlanana) kadar doğru olarak kabul edilebilirler. Bir başka ifadeyle bilimsel kuramlarımız karşıt kanıtların yokluğunda var olmaya devam eden, kesin olmayan kuramlardır. Bilimsel ilerleme kesin kuramlara yeni kesinlikler eklemek suretiyle değil, kesin olmayan kuramların yerine daha iyilerinin getirilmesiyle gerçekleşir. 


Yanlışlanabilme kriteri, bilim felsefesine Karl Popper tarafından dahil edilmiştir ve günümüzde pek çok düşünür tarafından kabul görmektedir. Popper'a göre bilimsellik için kıstas, doğrulanabilirlik değil yanlışlanabilirliktir. Popper'a göre dinsel iddialar yanlışlanamadıkları için “bilimsel” değildir. 


Mantıksal pozitivizm adı verilen bir felsefe akımına göre ise dinsel iddialar ne doğrulanabilir ne de yanlışlanabilir; bu yüzden dinsel iddialar “anlamlı” değildir. 


“Mantıksal pozitivizmin en çarpıcı iddiası, daha önceleri derin ve önemli felsefe, teoloji hatta bilim olarak düşünülen şeylerin büyük bir kısmının gerçekte saçma olduğudur. Bir başka deyişle, çoğu kez zamanımızı belirli bir anlamı olmadığı için gerçekte doğru ya da yanlış olamayacak şeyler hakkında düşünerek geçiririz. Bir önerme ancak doğruluğunun ortaya konulabilir ya da yanlışlığının kanıtlanabilir olması durumunda değerlidir. 


“Mantıksal pozitivizme göre doğruluğu ortaya konulamamış ya da yanlışlığı kanıtlanamamış önermelerin üzerinde düşünmeye değmez. Çoğu dini önerme ne doğrulanmış ne de yanlışlığı kanıtlanmıştır. O halde dinsel inanç da ateizm de anlamsızdır. Ateizm, mantıksal pozitivizme göre dinsel inanç kadar anlamsızdır; çünkü ateizm dinsel inançların yanlış olduğunu söyler, fakat onlar yanlış değil anlamsızdır.” 


Peki, insanlar bu tam olarak doğrulanamayan ve de yanlışlanamayan (hem anlamlı olmadıkları hem de bilimsel olmadıkları iddia edilen) dinsel iddialara neden inanırlar? 
Bazıları olaya dogmatik yaklaşır, yani bu iddiaları kanıt aramadan, eleştirmeden doğru ve mutlak hakikat sayar. Ancak bazıları ise inanabilmek için bazı tatminkâr kanıtlar ve gerekçeler arar. Bu kanıt ve gerekçelerin üç başlık altında toplanabileceğini düşünüyorum: Sağduyu kanıtı, pragmatik gerekçeler ve ereksellik kanıtı. 


Sağduyu kanıtı 
Bu kanıta göre, dünyanın her yerinde her zaman her kültürün şu ya da bu şekilde bir dini, 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çeşitli tanrıları ya da tanrısı olmuştur. Dolayısıyla, insanlığın sağduyusunun doğaüstü bir dünya görüşünü desteklediği iddia edilir. 


Ancak, insanlığın sağduyusunun her zaman güvenilir bir rehber olmadığını vurgulamak gerekir. Buna en güzel kanıt astronomiden verilebilir. 17. yüzyıla gelinceye kadar Ptolemy sistemi adeta bilimsel ve dinsel bir dogma halinde kabul görmekteydi. Bu sistemde dünya evrenin merkezinde yer alıyor ve hareket etmiyordu. Sağduyuya uygun gibi gözüken bu sistemden Güneş merkezli sisteme geçiş öncelikle Kopernik ve sonra da Galileo sayesinde gerçekleşmiştir. Güneş merkezli sistem ile Dünya evrenin merkezi olmaktan çıkmış ve Dünya'nın hem kendi ekseni etrafında hem de Güneş çevresinde dönen sıradan bir gezegen olduğu anlaşılmıştır. 


Psikoterapist ve yazar Irvin Yalom sağduyu kanıtı hakkında, Feuerbach'ın ünlü söylemini varoluşçuluk bağlamında yeniden yorumlayarak, şunları söylüyor: 


“Dini inanç ve ibadetin her çağda, her yerde görüldüğü tartışılmaz bir gerçektir. Hiç bir dini geleneği bulunmayan bir kültür keşfedilmiş midir ki bugüne kadar? Zaten dini inancın her zaman her yerde var olması, her zaman her yerde var olan bir ilahi güce kanıt olarak ileri sürülmüştür. 


“Oysa ben de başka pek çokları gibi bunun tam tersini düşünüyorum: Yani, tarih boyunca her kültürde her insan, nihai kaygılarla boğuşmak zorunda kalmış ve insanlık durumunun kaçınılmaz bir öğesi olan endişeden kurtulmanın yollarını aramıştır. Ölüm, anlamsızlık, özgürlük ve mutlak yalnızlık düşüncelerine eşlik eden endişeyi her insan yaşar ve işte din de insanlığın varoluş endişesini dağıtma yönündeki başlıca çabası olarak ortaya çıkmıştır. 


“Neticede dini inancın her zaman her yerde görülür oluşu, varoluş endişesinin her zaman her yerde görülür olmasındandır. Bu nedenle tanrılar tarafından yaratılmış olmadığımız, biraz huzur bulabilmek uğruna bizim tanrıları yaratmış olduğumuz çok açıktır. Üstelik de filozofların sürekli tekrarladıkları gibi, kendi suretimizde yaratmışızdır tanrıları. 2500 yıl öncesinin Sokrates öncesi düşünürlerinden Ksenophanes demişti ki: aslan düşünebilseydi, tanrıların da yelesi olur, tanrılar da kükrerdi.” 


Ayrıca, bir kısırdöngü hatasının da bu başlık altında değerlendirilebileceğini düşünüyorum. 
Şöyle ki, Tanrı'ya inanan bir kişi Tanrı'nın var olması gerektiğini, çünkü kutsal kitaplarda böyle yazdığını söyler. Bu kişiye kutsal kitaplarda yazılanların doğru olduğundan nasıl emin olduğu sorulunca da, bu kitapların Tanrı'nın kitabı olduğu cevabını verirse, yaptığı kanıtlama, “kısır döngüsel kanıtlama” olarak adlandırılır. Bu tür bir kanıtlama geçerli değildir, çünkü kanıtlanmaya çalışılan şey daha baştan kabul edilmiştir. 


Pragmatik gerekçeler 

Pragmatizm, kabaca bir tanımla, düşüncelerin sadece işe yaradıklarında gerçek olduğunu öne süren felsefi bir yaklaşımdır. Pragmatizme göre, bize yararlı olan her önermeyi doğru diye nitelemek gerekir. Pragmatistler için doğruluk, yararlılıktır. Bu yararcı doğruluk kavramı, ünlü filozof William James tarafından geliştirilmiş olup bugün de birçok yandaşı bulunmaktadır. 
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İnsanlar tam olarak doğrulanamayan ve de yanlışlanamayan (hem anlamlı olmadıkları hem de bilimsel olmadıkları iddia edilen) dinsel iddialara neden inanırlar? 

William James'in dinsel inançlar için kullandığı pragmatik gerekçelerin temelinde “iradeci tez” vardır. İradecilik, arzu ve duygulara, akla karşı bir üstünlük tanır; ilk önce iyi dediğimiz bir şeyi isteriz, sonra akıl o şeyi meşrulaştırmaya ve mantığa bürümeye çalışır. James, “inanma isteği” başlıklı denemesinde, arzularımızın, duygularımızın ve çıkarlarımızın inandığımız şeyi etkilemesine izin verebileceğimizi düşünür. Böylece, bilimsel olarak desteklenemeyen inançları savunmaya hakkımız olacaktır. Ona göre bu tür düşünceler bilim ötesine geçmekle birlikte akıl dışı sayılamaz. O halde, pragmatik ilkeler açısından Tanrı varsayımı tatmin edici bir biçimde işe yarıyorsa, doğru demektir. Benzer türden pragmatik bir değerlendirmeyi Dostoyevski ünlü “Karamazof Kardeşler” romanında çok veciz bir şekilde ifade eder: 


“Tanrı yoksa her şey mubah olur.” 


Tabii ki pek çok düşünür bu yararlılık ve doğruluk arasındaki özdeşleştirmeye katılmamıştır. 

Yararlılığa, neden kısa yoldan doğruluk demek gerektiğini anlamak mümkün değildir. Dinsel inançların yaşam zorluklarına karşı bir dayanma gücü verdiği, insanlar üzerinde yatıştırıcı bir etkisi olduğu veya kişileri dizginlediği muhakkaktır; fakat bu özellikleriyle dinsel inançların 

kendi doğruluklarını da kanıtladıklarını söylemek apayrı bir şeydir. 


Ereksellik kanıtı (teleolojik kanıt) 

Teleolojik sözcüğü, Yunancada erek (amaç) anlamına gelen “telos” sözcüğünden türetilmiştir. 
Bu kanıt “erekbilimsel kanıt” veya “tasarım kanıtı” olarak da bilinir. Bu kanıtın, Tanrı'nın var olduğuna ilişkin öne sürülen kanıtlar içinde en güçlüsü olduğu kabul edilir. Bu kanıtın ana tezi, evrenin bilinçli bir erekselliğin varlığını gösterdiğidir. 


Bu kanıt dikkatimizi canlılardaki organlara çeker: Organların belli bir işlevi yerine getirmek üzere düzenlenişlerindeki ancak mucizevi diyebileceğimiz uyuma bakarak, bunun arkasında bir erek olması gerektiğini iddia eder. Bu olağanüstü uyum ve düzen salt bir rastlantı sonucu olamaz; bunun gerisinde bilinçli, bilgili ve bir amacı olan doğaüstü bir varlık (yani Tanrı) olmalıdır sonucunu çıkarır. Bu kanıtın savunucuları, 18. yüzyıl teologlarından William Paley'in ünlü saat analojisini sıklıkla dile getirirler: Nasıl ki bir saate bakar bakmaz onun bir saatçi tarafından imal edilmiş olduğunu söylüyorsak, bir göze baktığımızda da onun bir ilahi saatçi tarafından yaratılmış olması gerektiğini söylemeliyiz. 


Ereksellik kanıtına en büyük darbeyi 19. yüzyıl ortasında Darwin vurmuştur. Darwin'in evrim kuramı doğanın nasıl ve neden bir ereksellik sergiliyor gibi göründüğüne ilişkin son derece tatminkâr ve bilimsel bir açıklama getirir. Bu açıklamada artık Tanrı gibi doğaüstü bir varlığa ihtiyaç yoktur. Evrim kuramının temel kavramı “doğal seçilim”dir. Şimdi bu kavramı kısaca açıklamaya çalışalım: 


“Evrim nasıl meydana geliyor? Darwin'in bu soruya verdiği yanıt “doğal seçilim yoluyla” idi. 
Darwin bir türün bireyleri arasında daima farklılıklar olduğunu görmüştü. Bazıları daha iri, daha kalın kürklü ya da daha uzun bacaklıydı. Yaşam savaşında hangi bireylerin hayatta kalacağı bir ölçüde şansa bağlıydı ama bireyin özellikleri de bazen işe karışıyor olmalıydı. 
Daha uzun bacaklı bir hayvan daha hızlı koşar, dolayısıyla düşmanlarından kaçabilir. Daha kalın kürklü bir hayvan soğuk kış günlerini atlatabilir. 
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“Yalnızca hayatta kalanların yavrulama şansı vardır. Kalıtım işte bu noktada önem kazanır. 
Biraz daha uzun bacak veya daha kalın kürk gibi özellikler yavrulardan bazılarına geçerse, sonraki kuşakta daha çok hayvan bu yararlı özellikleri taşıyacaktır. Yüzlerce kuşak sonra, bu küçük değişimler büyük ve gözle görülür bir farklılığa yol açabilir. Darwin bu sürecin çevreye uyumu getirdiğini ve yeterli süre geçtiğinde yeni türlerin doğmasına yol açabileceğini savundu.” ©) 


Richard Dawkins doğal seçilimi kör bir saatçiye benzetir: 


“Doğadaki tek saatçi, fiziğin amaçsız kuvvetleridir. Darwin'in keşfettiği ve tüm yaşam biçimlerinin var oluşunu ve bir amacı varmış gibi görünmesini açıklayan şey doğal seçilimdir. 


“Doğal seçilim süreci bilinçsiz ve kör bir süreç olup hiçbir amacı yoktur. Doğal seçilimin aklı ve düş gücü yoktur. Doğal seçilim geleceği planlamaz. Doğal seçilimin doğanın saatçisi olduğu söylenecekse, bu saatçinin kör olduğu eklenmelidir.” ® 


Paley'in analojisinde kullandığı göze gelirsek, Dawkins gözün evrimi ile ilgili olarak da şunları vurgular: 


“Birçok insan, göz gibi son derece karmaşık ve güzel tasarlanmış (gözüken) bir organın basit bir başlangıçtan kerte kerte ilerleyen bir dizi değişimle ortaya çıktığına inanmakta güçlük çekiyor. Gözler fosilleşmiyor, dolayısıyla bizdeki göz türünün sıfırdan başlayıp bugünkü karmaşıklığına ve mükemmelliğine ne kadar sürede evrildiğini bilmiyoruz. Fakat bunun gerçekleşmesi için milyonlarca yıl vardı. 


“İyi, keskin ve ayrıntılarda titiz bir görme yeteneği, bir hayvan için ölüm kalım meselesi olabilir. Doğru odaklanmış bir mercek, hızlı uçan bir kuş için avını yakalamakla bir kayalığa çarpmak arasındaki ayrımı belirler. Güneş çıktığında hızla kısılan bir diyafram, avcıyı zamanında görüp kaçabilmeyle bir an için gözlerin kamaşması arasındaki ayrımı belirler. 


William James'in dinsel inançlar için kullandığı pragmatik gerekçelerin temelinde “iradeci tez” vardır. İradecilik, arzu ve duygulara, akla karşı bir üstünlük tanır; ilk önce iyi dediğimiz bir şeyi isteriz, sonra akıl o şeyi meşrulaştırmaya ve mantığa bürümeye çalışır. 

“Gözün daha etkili olmasına yönelik her türlü iyileşme, ne kadar ayrıntıda olursa olsun, hayvanın hayatta kalmasına ve üreme başarısına dolayısıyla da iyileşmeyi yapan genlerin çoğalmasına katkıda bulunacaktır. Sonuç olarak, Darwinci seçilim iyileşmenin evrimini açıklayabilir. Darwinci kuram, başarılı hayatta kalma aygıtlarının evrimini, bu aygıtların başarısının doğrudan bir sonucu olarak açıklar.” 


Darwin, kuramını ortaya koyduğunda iki sorunun cevabını bilmiyordu: Bu sorular, özelliklerin nasıl iletildiği ve yeni özelliklerin nasıl ortaya çıktığı soruları idi. Bu iki soru daha sonra, sırasıyla, Mendel kalıtım yasaları ve mutasyon ile cevaplandı. Günümüzde evrim kuramı veya Darwinizm denince akla gelen kuram, Darwin'in doğal seçilim fikriyle Mendel kalıtım yasalarını ve mutasyon olgusunu moleküler biyoloji ışığında sentezleyen modern evrim kuramıdır. Bu sentez “Yeni Darwinizm” veya “Neo Darwinizm” olarak adlandırılır. 


İnsanlık 17. yüzyılda Kopernik devrimiyle ilk şoku yaşamış ve evrenin merkezinde olmadığını anlamıştı. İkinci şok ise 19. yüzyıl ortasında Darwin”le geldi ve insanlık şimdiki 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haliyle yaratılmadığını, bir evrim sürecinin ürünü olduğunu öğrendi. Artık günümüzde ister insan, ister hayvan, ister bitki olsun, tüm canlıların ortak bir kökenden geldiğini ve tümünün ortak bir paydaya sahip olduğunu biliyoruz. Bu ortak payda bir moleküldür: DNA molekülü. 


Antropik ilke (insan merkezli ilke) 

Yakın zamanlarda bazı biliminsanları ereksellik kanıtının farklı bir versiyonunu savunmaya başlamışlardır. Bu yeni versiyon “antropik ilke” olarak adlandırılır. Antropik ilkeye göre Tanrı, evrendeki fiziksel sabitleri, yaşam (daha doğrusu insan) ortaya çıkabilsin diye kontrolü altında tutmuş ve ayarlamıştır. Bu teze göre, evreni yöneten fiziksel sabitlerin, parametrelerin değerleri, hâlihazırdaki değerlerinden çok az bir sapma bile gösterse, galaksiler, yıldızlar, gezegenler oluşamaz ve sonuçta yaşam mümkün olmazdı. Bazı iddialara göre, yaşam barındıran bir evrenin ortaya çıkabilmesi için, tam ayar gerektiren otuzdan fazla fiziksel parametre vardır. Dolayısıyla bu tezi savunanlara göre, bu durum, evrenimizin kozmik bir zekâ yani Tanrı tarafından tasarlanmış olduğunu göstermektedir. 


Antropik ilke yandaşlarının yaptıkları ilginç bir benzetme vardır: Biz insanların durumu, usta nişancılardan oluşan bir infaz mangasının karşısında, silahların ateşlenmesinden sonra hayatta kalabilmiş bir mahkümun durumuna benzetilebilir. Mahkümun hayatta kalışı, kuşkusuz, tüm manganın 1skalaması yüzündendir; fakat neden tüm manga ıskalamıştır? 


Gene son zamanlarda ortaya çıkmış bulunan ve “akıllı tasarım” olarak adlandırılan bir başka hipotez daha vardır. Bu hipotezin savunucuları, kozmolojik bağlamda antropik ilkeye atıfta bulunmakla kalmayıp, tüm biyolojik evrim sürecinin arkasında yönlendirici bir güç olarak Tanrı'nın bulunması gerektiğini iddia etmektedirler. Pek çok biliminsanı ise akıllı tasarım iddiasını yalnızca metafizik bir yaklaşım olarak değerlendirmekte ve bu iddianın bilimsel bir kuram olarak tanıtılması çabalarına, bilimsel kriterlere uymadığı gerekçesiyle şiddetle karşı çıkmaktadırlar. Bu biliminsanlarına göre akıllı tasarım iddiası, yaratılışçılığın sofistike bir versiyonudur. 


Bazı biliminsanları da antropik ilkenin Tanrı çağrışımlarına karşı çıkmakla birlikte, bu “ince ayar” konusunu açıklama gerektiren bir sorun olarak görmektedirler. Bu spekülatif açıklamalardan bazıları şunlardır: 


Çoklu evrenler: Bu hipotez, evrenimizi ortaya çıkaran büyük patlamanın (big bang), benzer pek çok patlamadan yalnızca bir tanesi olduğunu iddia eder. Evrenimiz bize ince ayarlanmış gibi gözükebilir; ama aslında çoğu ince ayarlanmamış, dolayısıyla insanlara ev sahipliği yapamayacak olan çok sayıda evrenden yalnızca biridir. 


Artık günümüzde ister insan, ister hayvan, ister bitki olsun, tüm canlıların ortak bir kökenden geldiğini ve tümünün ortak bir paydaya sahip olduğunu biliyoruz. Bu ortak payda bir moleküldür; DNA molekülü. 

Büyük birleşik kuram: Bazı fizikçilere göre bu ince ayarlanmış gibi gözüken fizik sabitleri her şeyi kapsayan tek bir denklemden çıkarılabilir. Bu denkleme göre olası evren ancak bizimki gibi olmalıdır. Yani bir evren varsa sabitleri zorunludur ve bu zorunlu sabitler bizimki gibi bir evreni ortaya çıkarır. 


Döngüsel model: Bu model için ünlü fizikçi Paul Davies'den bir alıntı yapmak istiyorum: 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“Evren azami bir boyuta dek genişler sonra da büyük bir büzülüşe dek daralır, ama kendini tamamen yok etmek yerine bir şekilde geri sıçrar ve yeni bir genişleme ve büzülme döngüsüne girer. Bu süreç sonsuza dek sürebilir. Bu durumda evrenin gerçek bir başlangıcı ya da sonu yoktur, ama her bireysel döngünün belli bir başı ya da sonu olacaktır. 


“Bu kuram özellikle doğum ve ölüm, yaratılış ve yok oluş döngülerinin önemli bir yere sahip olduğu Hindu ve Budist mitolojilerinden etkilenmiş kişilere çekici gelen bir kuramdır. Sonsuz bir tekrarın beyhudeliğinden kaçınmak için, döngüler birbirlerinden bir şekilde farklı olmalıdır. Kuramın popüler bir versiyonunda her döngü, Anka kuşu gibi kendi öncülünün ateşler içindeki ölümünden doğar. Bu ilk durumdan yeni sistemler, yapılar geliştirir ve bir 


sonraki büyük büzülüşte her şey sil baştan olmadan önce kendi zengin yeniliğini keşfeder.” © 


Bazı biliminsanları ve düşünürlere göre, antropik uyum için bu tür açıklamalar aramaya gerek yoktur. Yaşam ortaya çıksın diye evren özel bir şekilde düzenlenmiş değildir; ince bir şekilde ayar edildikleri yanılsamasına kapılmış olduğumuz çeşitli fiziksel sabitler sonucu yaşam kendiliğinden ve tesadüfen ortaya çıkmıştır. Bir başka ifadeyle, biz burada olalım diye evren böyle değildir; evren böyle olduğu için biz buradayız. 


Kötülük problemi 

Tanrı'nın varlığı tartışılırken “kötülük problemi” diye bilinen ve tüm tanrı kanıtlarına meydan okuyan bir argümandan bahsetmeden geçilemez. Pek çok felsefeci ve teolog bu problemi çözebilmek için büyük çaba sarf etmiş fakat başarılı olamamışlardır. Bu çabalar “teodise” (Tanrı savunması) olarak bilinir. Bu problemin özü şudur: 


“Açlık, hastalık, savaş, yoksulluk, adaletsizlik, istismar, cinayetler ve doğal afetler çok sayıda insanın ölümü, yaralanması, acı ve ıstıraplarla karşılaşmasıyla sonuçlanmaktadır. Soru açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır: Bütün bunların meydana gelmesine izin veren ne tür bir Tanrı olabilir? 


“İnsanların gerçekten acı çektikleri tartışılmaz bir olgudur, görmezlikten gelinmesi veya inkâr edilmesi mümkün olmayan bir veridir. Eğer Tanrı her şeyi bilen bir varlık ise bunu bilmesi gerekir. Eğer her şeye gücü yeten ise, arzu ettiği takdirde bunu önleyebilmesi gerekir. Eğer iyiliksever ve ahlaki bakımdan mükemmel ise, bunu önlemeyi istemesi gerekir.” ” 


“Ya Tanrı kötülüğü ortadan kaldırmak ister, ama bunu yapamaz, o halde her şeye muktedir değildir; ya da bunu yapabilir, ama istemez, o halde mükemmelen iyi değildir. Böylesi bir Tanrı hâlâ bir Tanrı mıdır?”© 


İnanç konularına ilişkin farklı tavırlar 

Yukarıda inanç konularına ilişkin farklı kanıt ve gerekçeleri özetlemeye çalıştık. Bunların irdelenmesi ve içsel bir muhasebe sonucunda insanlar bu konulara farklı tavırlar almışlardır. 
Bunları beş başlık altında toplayabiliriz: Teizm, Ateizm, Deizm, Panteizm ve Agnostisizm. 


Bir yelpaze benzetmesi yaparsak, teizm ve ateizm bu yelpazenin iki ucunda yer alır. Bu ikisi üzerinde durmayacağım. Üzerinde durmak istediklerim, yelpaze üzerinde diğer konumları teşkil eden “izm”ler. 
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Deizm (yaradancılık): Bu öğretide Tanrı sadece evreni yaratan, evrene yasaları veren, fakat yarattıklarıyla bir daha hiç ilgilenmeyen bir güçtür. O'nun dünyayla hiçbir doğrudan ilişkisi yoktur. Tanrı ile insan arasında hiçbir doğrudan ilişki yoktur. Dolayısıyla deizmde vahiy ve duanın yeri yoktur. Bir başka deyişle, deizm Tanrı'nın varlığını kabul etmekle birlikte dinleri yadsımaktadır. Deizmde “kişisellik” kavramı yoktur, yani Tanrı “kişi” olarak düşünülemez, kişilik özelliği taşımaz, nitelikleri bilinemez. 


Panteizm (tümtanrıcılık): Sözcük olarak “her şey Tanrı'dır” anlamına gelir. Tanrı'nın her şeyin özsel bir niteliği olduğu görüşüdür, Tanrı'nın evrenle özdeş olduğu öğretisidir. Bu öğretide tek gerçek varlık Tanrı'dır, evren onun bir türevidir; dolayısıyla Tanrı ve evren bir ve aynı şeydir. Tanrı evrenin dışında değildir, fakat bu evrende de değildir. O, bu evrendir. 


Agnostisizm (bilinemezcilik): Yelpazemizin tam ortasında agnostik görüş yer alır ve hem teizme hem de ateizme eşit uzaklıktadır. Bu nedenle bu görüşe özel bir önem veriyorum. 
Agnostisizm, Tanrı'nın var olup olmadığı sorusunu karşılıksız bırakan, bu sorunun yanıtsız ya da yanıtlanamaz olduğunu savunan bir görüştür. A. C. Sponville şiirsel anlatımıyla agnostisizm hakkında şunları söylüyor: 


“Tanrı'ya inanırız ya da inanmayız. Agnostik, seçimi kabul etmeyendir; agnostisizm seçmemeyi seçmektir. Agnostik taraf olmaz, kesip atmaz. Ne inançlı ne de inançsızdır, sorunu askıda bırakır. 


“Eğer agnostik olmak sadece Tanrı'nın var olup olmadığını bilmemek olsaydı, hepimizin agnostik olması gerekirdi. Çünkü içimizden kimse bu sorunun yanıtına sahip değildir. Eğer sana “Tanrı'nın var olmadığını biliyorum” diyen biri varsa, o bir ateist değil, bir budaladır; ya da şöyle diyelim: inançsızlığını bilgi sanan bir budala. Yine aynı şekilde biri sana “Tanrı'nın var olduğunu biliyorum? derse o da inançlı bir budaladır. Şu nokta üzerinde ısrarla durmak gerekir: Hakikatin ne olduğunu bilmiyoruz. İnanç ve inançsızlık kanıtsızdır ve onları 


tanımlayan da budur. Bildiğimiz zaman artık inanmaya ya da inanmamaya yer yoktur.” © 


Bertrand Russell'dan da bir alıntı yapmak istiyorum: 


“William James inanma arzusu konusunda öğütler vermiştir. Ben şahsen kuşku duyma arzusunu öğütlemek isterdim. İnançlarımızın hiçbiri tam olarak doğru sayılmaz; hepsinde en azından bir belirsizlik, bir hata gölgesi mevcuttur. 


Akıllı Tasarım hipotezinin savunucuları, kozmolojik bağlamda antropik ilkeye atıfta bulunmakla kalmayıp, tüm biyolojik evrim sürecinin arkasında yönlendirici bir güç olarak Tanrı'nın bulunması gerektiğini iddia etmektedirler. 

“Gerçek bilgiye en yakın şeylerin yalnız bilim alanında bulunabilmesine rağmen bilimcilerin tutumu kuşku doludur ve zamanla değişebilir. Din ve politikada ise tam tersi söz konusudur; bilimsel bilgi denebilecek hiçbir şey olmadığı halde, herkes dogmatik bir inanca sahip olmaya kendini zorunlu hisseder ve bu inancın açlık, hapis, savaş pahasına desteklenmesi ve farklı düşüncelerle tartışmalı rekabetten korunması gerektiğine inanır. Eğer bu konularda insanlara geçici olarak agnostik düşünce yapısı benimsetilebilmiş olsaydı, çağdaş dünyadaki kötülüklerin onda dokuzuna çare bulunabilirdi.”(© 


129 


Şimdi de tüm bu bilimdiışılık, anlamsızlık ve bilinemezlik argümanlarına rağmen, ileri sürülen tüm kanıtları çürütebilen aklımıza rağmen neden inanıyoruz sorusunu kendimce cevaplamak istiyorum: 


İnanıyoruz çünkü inanmak istiyoruz; inanmak istiyoruz çünkü korkuyoruz. 


İnanıyoruz çünkü ölümlü olduğunun bilincindeki tek canlı olarak ölümlü olmayı kabullenemiyor, bir şekilde ölümsüzlük arıyoruz. 


İnanıyoruz çünkü dünyada anlam arıyoruz; bütün bu varoluşun bir anlamı olsun istiyoruz. 
İnanmadığımız zaman soğuk, kayıtsız ve anlamsız bir evrenle baş başa kalacağımızın ve bununla yüzleşmenin herkesin harcı olmadığının farkındayız. 


Nietzsche'nin ifadesiyle “insanca, pek insanca” olduğunu düşündüğüm bu inanma isteğimizi ve kaçınılmaz çaresizliğimizi Yalom çok güzel ifade etmiş: 


“İçimde bir ilahi kıvılcım olmasını nasıl isterdim bilemezsiniz, kutsallığın bir parçası olmayı, sonsuza dek varlığımı sürdürebilmeyi, kaybetmiş olduğum kimselere kavuşmayı ben de çok istiyorum. Ölesiye istiyorum bunların hepsini, ama biliyorum ki istemekle gerçeklik değiştirilemez ve yoktan var edilemez. İnanıyorum ki olağanüstü iddialara olağanüstü dayanaklar gerekir.” €” 


Yalom, olağanüstü iddialara olağanüstü dayanaklar gerekir diyor. Bir şiirinde Turgut Uyar da sanki bu beklentiyi dile getiriyor gibi. Yazımı onun “arz-ı hal”inden aldığım şu güzel dizelerle bitiriyorum: 


“İşte insanlar bu minval üzre Allahım! / kıt kanaat sere serpe yollar boyunca / sen, bizim için hala o ezeli sırsın / sen de bizi bilmiş olsan, başkalaşırsın.” 


Tanrı'nın varlığı tartışılırken “kötülük problemi” diye bilinen ve tüm Tanrı kanıtlarına meydan okuyan bir argümandan bahsetmeden geçilemez. Pek çok felsefeci ve teolog bu problemi çözebilmek için büyük çaba sarf etmiş fakat başarılı olamamışlardır. Bu çabalar “teodise” (Tanrı savunması) olarak bilinir. 
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12 Ekim 2017, Gökhan Bacık-kitalararasi.com/ 


Modern dünyada Müslümanlar, İslam’ın insanlığın her sorununa çare sunduğunu düşünüyorlar. Bu inancın doğal sonucu olarak da Kuran’ın içinde her türlü bilgiyi barındırdığı düşünülüyor. Böyle bir düşünce biçimi, doğal olarak din-bilim ilişkisinde hiyerarşik bir model öneriyor ve dini gerekirse bilimsel çalışmaların sonuçlarını denetleyecek biçimde daha yukarıda konumlandırıyor. 


Peki, yirmi yıl bir konuda gözlem, deney ve çalışma yapan bir fizikçi çalıştığı konu ile ilgili bulduğu sonuçları neden dinin denetlemesine açsın? Daha önemlisi, bu denetim işini din adına yapacaklar bilimsel bazı çalışmaları hangi ölçülere göre denetleyecek? Bir örnek verelim. 
Harvard Üniversitesi'nde yahut CERN'de çalışan fizikçilerin atom altı parçacıkları üzerine yaptığı çalışmaları anlayacak, tartışacak ve gerekirse eleştirecek biçimde din adına denetim işini yapacak aktörler kimdir? 


Din ve bilim arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiği konusu günümüz İslam dünyasında ciddi sorunlar doğuran başka bir alandır. O nedenle bu tartışmaya tekrar dönmekte fayda var. 


Bilmek ve İnanmak Arasındaki Fark 


Hemen ilk altı çizilecek nokta, bilmek ve inanmanın farklı olduğudur. Bilmek için bir şeyin varlığı yahut yokluğu ile ilgili çeşitli yöntemlerle üretilmiş verilere yani bilgiye ihtiyaç vardır. 
Örneğin bizler dünyanın yuvarlık olduğunu biliyoruz. Bilimin bu nedenle en önemli nihai belirleyici sonucu, ürettiği bilgi ve bilmek fiilidir. 


Halbuki inanmak bir şeyin varlığı veya yokluğu ile ilgili kesin bilgiler olmadan söz konusudur. Bilimden farklı olarak din, o nedenle bilgi üzerine değil inanç üzerine kuruludur. 
Örneğin Müslümanlar öldükten sonra hayatın olduğuna inanmaktadırlar. Öldükten sonra hayatın olduğuna yahut olmadığına dair kesin bir veri bulmak imkanı yoktur. Nitekim, insanlar “Allah'ı bilmez”, “Allah'a inanır.” Öte yandan, kulağa şaşırtıcı gelse bile bilginin imanı yok edeceğini unutmamak gerekiyor. Örneğin, bir yöntemle insanların öldükten sonra dirildiğinin bilimsel olarak ispatlandığını hayal edelim. Böyle bir durumda insanlar, artık 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öldükten sonraya inanmazlar aksine öldükten sonra bir hayatın olduğunu bilirler. Aynı biçimde “ben dünyanın yuvarlık olduğuna inanıyorum” cümlesi sorunludur çünkü bu bir iman konusu değildir. Kısacası inanmak ve bilmek farklı durumlardır; ikisi asla birbiriyle tam örtüşen ve aynı duruma işaret eden kavramlar değildir. 


Bu arada, inanç, elbette kendini değişik önermelerle savunur ancak bunlara işaret denilir. 
(Ayet kelimesinin işaret anlamına geldiğini hatırlatmak ilgi çekici olabilir.) İşaretler bir inancı savunmada sık kullanılır. Örneğin, evrendeki düzen bir Tanrı'nın var olduğuna işaret olarak kabul edilir. Bütün işaretler önemlidir; ancak hiç bir işaret bir bilgi kadar güçlü değildir. 
Dolayısıyla işaretler önemlidir ancak hiç bir zaman bir inancı, bilmek düzeyine getiremez. 


Din ve Bilim İlişkisini Tanımlamak 


Yukarıdaki tartışma aslında şunun altını çiziyor: Din ve bilim arasında farklılıklar var. Birisi bilgi; diğeri ise inanç üretmek için uğraşıyor. Daha önemlisi ikisinin birbirini doğrulama işlevi yapmasına imkan yok. Çünkü ifade edildiği gibi bilimsel olarak varlığı ve yokluğu ispatlanmış şeyler artık inancın konusu olamaz. 


Bazı örnekler ile anlatırsak bilim Tanrı'nın varlığını ne doğrular ne yanlışlar. Yahut, bilim meleklerin varlığını ne doğrular ne yanlışlar. Bilimin kısacası bu konularda bir doğrulama veya yanlışlama yapabilecek yeteneği yoktur. Dolayısıyla bilimden dinsel bazı önermeleri doğrulamasını yahut yanlışlamasını beklemek anlamsız bir taleptir. 


1972 yılında Amerikan Bilimler Akademisi, bu konuda önemli bir bildiri yayımlamıştır. 
Akademi'nin bildirisinde şu denilmiştir: Bilim ve din insan düşüncesinin birbirinden ayrı ve karşılıklı olarak birbirlerini kendilerinden ayıran alanlarıdır. Bu Stephen J. Gould'un daha sonra “birbiri ile örtüşmeme ilkesi” olarak adlandırdığı durumdur. Gould'a göre bu ilke ile din ve bilim “saygılı biçimde” birbirlerine karışmayacaklar. Burada önemli olan din ve bilimin farklı alanlar olarak ayrışmasıdır. Yani din ve bilim birbirini doğrulamak zorunda değildir ancak kavga etmek zorunda da değildir. 


Dolayısıyla “Tanrı var mıdır?” sorusuna bilimin verebileceği olumlu veya olumsuz bir cevap hiç bir zaman olmayacaktır. Böylece inancı bilimsel yolla ispatlamaya yahut reddetmeye yönelik çabalar beyhudedir. Ancak, bilimin bu konuda bir yeteneğinin olmadığını kabul ettiğimiz gibi dindarların da bilimsel yollarla Tanrı'nın varlığı gibi inanç alanlarını ispatlama çabalarını eleştirmemiz gerekiyor. Dindarlar bilimsel yollarla Tanrı'nın yahut meleklerin varlığını ispatlamak imkanının olmadığını kabul etmek zorundalar. 


Tevazu Sorunu 


Bilim ve dinin birbirinden ayrı alanlar olduğunun kabulü dindarların ve bilim insanlarının birbirlerine saygılı biçimde olmasını gerektirir. İslam dünyasında yaygın kanı doğa bilimleri olsun sosyal bilimler olsun bilim adamlarının dine saldırdığı ve zarar verdiği biçimdedir. O nedenle aşağı yukarı İslami grupların hemen hepsi anti-entelektüeldir. Bunun sonucu olarak parti, cemaat, tarikat fark etmeksizin bütün İslami hareketlerin temel özelliklerinden birisi bilim adamlarını kendini beğenmiş olarak görmeleridir. 
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Bazı bilim adamlarının din konusunda asgari bilimsel ahlakı zorlayan tavırlar içinde olduğu gerçektir ve bu eleştirilmelidir. Ancak burada şunu da sormak gerekiyor: Dindarlar, bilime saygılı mı? Din ve bilim arasındaki saygıya dayalı ilişki konusunda İslam dünyasının durumunu ele almak için iki konuyu değerlendirmek gerekiyor. 


İlk olarak, ortalama bilimsel anlayışa sahip bilim adamları bilimin din konusunda bir doğrulama yahut yanlışlama yeteneği olmadığını kabul ederler. 1986 yılında devam eden bir dava için Amerikan Yüksek Mahkemesine kanaatlerini belirten ve içinde Nobel ödülü almış 
72 bilim adamının da imzası olan bir mütalaa şöyle demektedir: “Bilimin çalışmalarında doğa 
üstü izahları değerlendirme yeteneği yoktur.” Esasen bu önemli bir tevazu örneğidir. Nobel Ödülü alan 72 bilim adamı, doğa üstü konuları ölçecek bir yetenekleri olmadığını kabul etmektedirler. Ancak, aynı şekilde dindarların ve dinin de benzer bir sınır çizmesi gerekmektedir. Halbuki, modern Müslümanlar “dinin karışamayacağı alan yoktur” gibi bir slogan ile benzer tevazuya yanaşmamaktadırlar. 


İkinci olarak, dinin siyasi görüşlere alet edilmesi sorun olduğu gibi, dinin bilimsel veya bilim karşıtı tavırlara alet edilmesi de sorunludur. Belirli bilimsel bulguları çürütmek için bunları kabul etmenin insanları günaha sevk edeceği algısı üretilebilmektedir. Halbuki bunun siyasi konuları din üzerinden meşrulaştırmak veya çürütmekten yapısal olarak hiç bir farkı yoktur. 


Peki, Müslümanlar modern bilimin sonuçlarını eleştiremez mi? Elbette eleştirebilir; ancak bunu dine dayanarak yapmamalıdırlar. Örneğin bir bilim adamı, belirli bir yöntemle ve araçlarla Satürn'ün halkalarını ölçüp A uzunlukta dedi ise, bunu kabul etmeyen Müslüman bilim adamları aynı ölçümü yaparak onun yanlış olduğunu gösterebilir. Bunu yapmaksızın Kuran'a, hadislere, filan alimin kitaplarına dayanarak bir ret iddiasında bulunmak hiç bir anlam ifade etmez. Bir bilim adamı, bir masanın uzunluğunu 45 cm olarak ölçtü ise buna karşı çıkmanın yolu muteber yöntemlerle masanın aslında 45 cm olmadığını göstermektir. Bu tip kabul edilir çabalar olmaksızın sırf dinsel metinlere dayanarak bir tartışmaya girmek dinin bilime alet edilmesidir ve tıpkı dinin siyasete alet edilmesi gibi çirkindir. 


Müslümanların bilimsel konularla ilgili bilgilerin Kur'an yahut başka dini metinlerde olmadığını kabul etmesi gerekmektedir. Kur'an, evrenin ve parçalarının işleyişi ile ilgili bilginin kaynağı olarak insan zihni ve doğa/evren arasındaki ilişkiyi adres gösterir. Kur'an, elbette pek çok konuda olduğu gibi bilimsel konularda da ilham kaynağıdır. Nitekim, tarihte Biruni, Ibn Sina, Ibn-ul Heysem gibi önemli bilim adamları Kuran'dan ilham aldıklarını ifade etmişlerdir. Ancak ilham bilgi demek değildir. İnsan, Mozart”tan da ilham alabilir. Biruni, Ibn-ul Heysem gibi çığır açmış insanların hayatları gözlemle, kütüphanede, yüksek binaların yahut tepelerin üstünde çalışarak geçmiştir. Bu büyük bilim adamları, bilgilerini Kuran'ı çalışarak değil kendi alanlarında yaptıkları gözlemlerle üretmişlerdir. Dolayısıyla modem Müslümanların zihnini neredeyse zehirleyen “bir gün bir kısa yol bulup Kuran'dan süper teknolojiler üretip bütün sorunlarımızı çözeceğiz” algısı son derece yanlış ve zararlıdır. Böyle bir hayal, maddi geri kalmışlık ve dinsel alanda hoşgörüsüzlükten başka bir sonuç üretmemektedir. Müslümanlar elbette Kur'an'dan ilham alabilirler ancak Satürn ile ilgili bilgi üretmek istiyorlarsa bunu başka bilim adamlarının yaptığı gibi yapmak zorundadırlar. 


Ayrışma ve Karşılıklı Saygı 
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Bugünkü İslam dünyasında bilim ve din arasında tıpkı 1972 yılında Amerikan Bilimler Akademisi bildirgesinde olduğu gibi bir iç uzlaşıya ihtiyaç bulunmaktadır. Buna göre din ve bilimin insan düşüncesinin farklı ve birbirinden ilgisiz iki alanı olduğu kabul edilmelidir. 
Bilimin dini doğrulama yahut yanlışlama misyonu yoktur. Bilimi, “dinin hizmetine vermek” gibi nerdeyse yerleşik hale gelmiş olan anlayış hem bilimsel gelişmenin önünü kesmekte hem de İslam dünyasında büyük bir düşünce özgürlüğü sorunu üretmektedir. Tıpkı yukarıda Nobel ödülü almış 72 bilim adamının imzaladığı metinde olduğu gibi din adamları da karışamayacakları, değerlendiremeyecekleri bazı alanlar olduğunu tevazu içinde kabul etmelidirler. 


OSCAR'DAKİ TOKADIN HİKMETLERİNİ GELİN BİRLİKTE ÖĞRENELİM! 
29 Mart 2022 Salı-haksozhaber 


Oscar töreninde iki siyahi oyuncunun yaşadığı tartışma komploculuğun hezeyanlarını tekrar gözler önüne serdi! 


94. Oscar Ödülleri, önceki gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye damgasını vuran, Will Smith'in töreni sunan Chris Rock'a attığı tokat oldu. Eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarıyla ilgili espri yapan Rock'ı canlı yayında tokatlayan ünlü aktör, daha sonra “Karımın adını ağzına alma” diye bağırdı. 


Jada Pinkett Smith, saçkıran hastalığı nedeniyle kafasını kazıtmıştı. Chris Rock da törende daha önce Demi Moore'un kafasını kazıtarak rol aldığı “GI Jane” filmine atıfta bulunarak “Jada seni seviyorum, ‘GI Jane 2” yakında, sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. Espriye önce gülen Will Smith, eşinin moralinin bozulduğunu anlayınca kendini sahneye atarak Chris Rock'a tokat attı. 


Rock'ın yaşananlar karşısında şaşkın olduğu anlaşılırken çok daha ağır esprilerin yapıldığı bir ortamda yapılan espriye önce gülen Will Smith'in gösterdiği tepkinin anlık olarak şekillendiği oldukça bariz. Zaten yaşananların ardından canlı yayına ara verilerek reklama gidildi... 


CNN Türk yayınında ise yaşanan bu hadisenin bir kurgudan ibaret olduğu varsayımından hareketle ABD'nin “1 taşla üç kuş vurduğu” iddia edildi. Ahmet Hakan'ın sunucu olduğu programda yine büyük sır çözülmüş ve gerçekler ortaya çıkartılmıştı! 


Will Smith yayınladığı mesajda yaptığı hareket yüzünden başta Chris Rock olmak üzere herkesten özür dilerken aldığı en iyi erkek oyuncu ödülünün geri alınması tartışılıyor. Ancak komplocu kafa için hiçbir şey bu kadar basit olamaz! 


CNN Türk canlı yayınında iki siyahi oyuncunun yaşadığı gerginliğin "ABDnin 

oyunu" olarak lanse edilmesi sağlıklı düşünme sorunumuzu gözler önüne seren cinsten. 
ABD'deki siyahi kamuoyunun bu yaşananlardan rahatsız olacağı şüphe götürmez. Siyahilerin Oscar'da ödül almaları dahi çok yeni bir olayken yaşanan bu hadise “şiddet yanlısı zenci” algısını pekiştirmekten başka bir şeye yaramayacaktır. 


Tüm bunları görmezden gelip “ABD yine kazandı” saçmalığını rastlantı sonucu gerçekleşen bir olay üzerinden tekrarlamak akıl ve mantık dışıdır ama kime ne anlatıyoruz?! 
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VARLIK FONU TARAFINDAN ALINAN 
TÜRK TELEKOM'DAN %70 ZAM 


28 Mart 2022 Pazartesi-haksozhaber 


Türk Telekom'un Türkiye Varlık Fonu tarafından W55'i satın alınmıştı. Satın alım sonrası ise yeni düzenlemeler yapan şirketin port ücretlerine %70 zam yapacağı belirtildi. 


Türkiye Varlık Fonu ile LYY Telekomünikasyon AŞ arasında Türk Telekom'un toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi ımzalamıştı. 


Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen alım sonrası Türk Telekom'un port ücretlerine zam yapacağı öğrenildi. 


Türk Telekom'un internet hizmeti ile ilgili port ücretlerine 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 70 zam talebi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylandı. 


BTK geçtiğimiz hafta yayınladığı “Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve THK Tarife Güncellemesi? hakkındaki kararı ile Türk Telekom'un port ve toptan hat kiralama (THK) aylık ücretlerinin revize edilmesi ile ilgili teklifini onaylandı. Teklife göre, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere, toptan hat kiralama ve port ücretlerine yüzde 70'e varan oranda zam yapıldı. Söz konusu zam sabit internet ve telefon hizmetlerini doğrudan etkileyecek. 
İşletmeciler ilk etapta mevcut taahhütlü müşterilerine bu zammı yansıtamayacak, ama yeni abonelerine bunu yansıtmak zorunda kalacak. Bu artış hem Türk Telekom'dan toptan hizmet alan işletmecileri hem de internet kullanıcılarını zora sokacak. İşletmecilerin maliyetlerindeki bu ciddi artışın, tüketiciye yansıması ise kaçınılmaz olacak. 


ca 


TÜRK TELEKOM REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ DEĞİŞİKLİKLER! 


Bölümünde aşağısı değdi! vacan ah 


BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 1.21. PORT ÜCRETLERİ 
KARARI 


Erişim Wa Mown) 


1 san 2022 ve Sorma 


Aylik PSTWTHK® | Ayk Yalın DSL 
Deresi (ML ret (TUP 


/Doamloma'u pioc 


Karar Tarihi nean EEE 
Karar Sayısı NUKET TANSEF iair 
$ 
Günden Korusu Tük Teletem P VAE Himal Pon ve THK Tare 
Güncelemesi 
Erişm ve Tarlekr Dores Gaglanijan hapıladığı 


taht ve ekler roğenmişir 


Tül Tekbemirmsyon AŞ an (Türk Telek) 040A2002 tarihi ve 4046) sami yazısı te ET0-308 saylı Kuru Karan de otaylananı gort ve toptan hat 


res de àgi relerans tekke yen portara ekitmesi 


hususlarına yöneki wé Kurumunuz orya SurutTuşiur 


Bo kapsamda. 508 saylı Elekbenk Haberleşme Kananuran 4, $ 19, 14 19 ve Ara maddeleri Esgm ve Arabağlantı Yönetmeliğin $, 11 ve IZrc maddeleri ve igi diğer mazat büküm annes, Kurumumuzun düzenleme tatan saldı kainak kaydıyla 


1) Tük Telekom Relarans IP Seviyesinde 
Tük Teekan Releans dezbağlarlı T haien 0004402 tarihinden tban 


Eşimi Tekilinde yer dar pot Üzeri ie yer alan THK ayik cselerine igin EK'leli göçe dma Üzere onaylaması 


1) İşbu Kar Karan le onaylaran değişikikişri içeren Referans Tekler, Karan tebii müpaskiban 5 (iç) gün gerisinde Türk Teba cem iiemet saylasında yayımlanması 


Musanna karar y 


ESİR ALINAN RUS PİLOTLAR: KİEV’E GİRMEYİN, BİZ BU SAVAŞI ÇOKTAN KAYBETTİK! 


15 Mart 2022 Salı-haksozhaber 
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Kiev'de basına konuşan esir Rus pilot Albay Krishtop: Umarım Savaş Suçları Mahkemesinde yargılandığımda Putin'in de orada hesap verdiğini görürüm. 


Ukrayna'da uçakları düşürülüp esir alınan işgalci Rus ordusunun 3 pilotu 12 Mart Cuma günü Kiev'de basının karşısında Rusya'nın insanlık suçlarını itiraf edip, Ukrayna halkından kendilerini affetmelerini istediler. Esir pilotlar Rus askerlere kanunsuz emirleri reddedip Ukraynalı sivilleri öldürmeme çağrısında bulundular. 


Önceki Pazar günü jeti düşürülen ve yaralı olarak yakalanan esir pilotlardan Albay Maxim Krishtop işgalin ilk günlerinde askeri hedefleri vurduklarını ama ilerleyen günlerde okullar, hastaneler gibi sivil yerleri de hedef almaya başladıklarını söyledi. Aslında aldığı emirlere karşı çıkıp bunu yapmaması gerektiğini ama zayıflık gösterdiğini ifade eden esir subay Rus askerlere çağrısında aynı suçu işlemeyin diye seslendi. 


Albay Krishtop hiçbir haklı gerekçe ve provokatif bir saldırı olmamasına rağmen kardeş bir halka düşmanlık yaparak suç işlediklerini kabul ettiğini, bundan dolayı muhtemelen Lahey'deki Savaş Suçları Mahkemesinde yargılanabileceğini ama en büyük dileğinin Putin'in de orada hesap verdiğini görmek olduğunu söyledi. 


Nikolaev şehrinde uçağı düşürülen bir başka pilot olan Govolensky de basın toplantısında yaptığı açıklamada kendilerine Ukrayna hava savunma sisteminin çalışmadığı, kolay bir operasyon olacağının söylendiğini ama Ukrayna hava savunma sisteminin güçlü olduğunu gördüklerini ifade etti. Govolensky ayrıca kendilerine Ukraynalıların faşist olduklarının söylendiğini oysa bunun yalan olduğunu gördüklerini, savaş suçları işlemelerine rağmen kendilerine “savaş esiri? hukukunun uygulandığını ve iyi davranıldığını da belirtti. 


Kaynak: The Telegraph 
ALİ ÜNAL AKP'NİN GÜNAH GALERİSİNİ AÇMIŞ! 
10 Mart 2014 Pazartesi - Haksöz-Haber 


Bazı mensupları AKP'yi dinci siyaset izlemekle suçlarken, Gülen Cemaatinin önde gelen isimlerinden Ali Unal ülke çapında gelişen manevi boşluktan yakınıyor. 


Gülen Cemaatinin önde gelen kalemlerinden biri olan Ali Ünal AKP'yi analiz etmiş ve yerden yere vurmuş. Kuruluşundan itibaren AKP'yi benimseyemediğini ve ilk iki seçimde oy da vermediğini söylüyor. Aşağıda ayrıntılarını görebileceğiniz yazıda dikkat çeken nokta Ali Ünal'ın AKP iktidarına yönelik eleştirilerinin yönü. Özetlemek gerekirse yazar AKP'nin, BOP-GOP çerçevesinde işbirlikçi bir rol üstlendiğini; PKK ile anlaşarak büyük Kürdistan'ın inşasına giriştiğini; dini-ahlaki alanda büyük bir aşınmaya neden olduğunu; lise gençliğinin zararlı alışkanlıkların pençesine düşürüldüğünü; dünyevileşme belasının toplumu sardığını söylüyor. 


Eleştirilerinin bir kısmında haklı noktalar var. Geçmişte İslami hassasiyet sahibi kimi çevrelerin bu süreçte duyarlılıklarının aşındığı, dünyevileşme rüzgarının etkili biçimde hissedildiği, gençlerin manevi açıdan yaşadıkları boşluğun arttığı söylenebilir. AKP'nin bu noktada ilkeli, sağlam bir siyaset izlemekten uzak olduğu, kimi alanlarda, başörtüsü, İmam Hatipler, Kuran ve siyer dersleri gibi, önemli bazı adımlar atmakla beraber, genel manada toplumsal kimliksizlik olgusuna çare olabilecek politikalar geliştiremediği de kabul edilebilir. 
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Mamafih bu tür eleştirileri yok Öcalan ile anlaşılmış da, Hizmet hareketinin bitirilmesi kararlaştırılmış ve benzeri abartılı iddialarla, komplocu tezlerle süslemek endazeyi kaçırmak demektir. 


Öte yandan Ali Ünal'ın eleştirilerini okuyunca Gülen Cemaatinin kafasının epey karışık olduğu izlenimini elde etmemek mümkün değil. 


Gülen medyasında yazan ya da konuşan pek çok isim ısrarla AK Parti'nin AB karşıtı bir siyasete ülkeyi sürüklediğinden şikayet etmiyor mu? AK Parti'nin İslamcı bir tutum geliştirdiğinden yakınılmıyor mu? Dindar nesil yetiştirme ve benzeri yaklaşımların özgürlükçü bir tutumla kabul edilemeyeceğini ifade etmiyorlar mı? 


Öyleyse neyden rahatsızlar ve niçin rahatsızlar? 


İşinize gelince İslamcılıkla suçlayacaksınız, işinize gelince BOP'a eklemlenmekle! Bir taraftan Kürtler, aleviler, solcular vb. farklı kesimlerin özgürlük alanlarının daraltıldığından yakınacaksınız, devlet eliyle din dayatıldığından şikayet edeceksiniz, bir taraftan da toplumsal düzeyde manevi yozlaşma tehlikesinden dem vuracaksınız. 


Tüm bunlar bir arada çok sakil duruyor. Hükümete kafa göz dalacağız diye elinize gelen her şeyi kullanmaya kalkmak yanlıştır. Bu hem ilkesizlik oluşturmakta, hem de inandırıcılığınızı ortadan kaldırmakta. Ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun! 


Ve bir küçük hatırlatma! 12 yılı bir arada geçirdiğiniz partnerinizi, müttefiğinizi, şimdi kalkıp başından bunların böyle yapacağı belliydi mealinde mahkum etmeye kalkarsanız, kendinizi temize çıkarmanız pek de kolay olmaz! 


BİR AKP ANALİZİ 
Ali Üna/Zaman 


Kuruluşundan itibaren iki ana sebeple AKP'yi benimseyemedim ve ilk iki seçimde AKP'ye reyimi de vermedim. 


Birinci sebep olarak, İslâm dünyasını parçalama planı olan BOP veya GOP'un uygulanmaya konduğu bir dönemde Türkiye'de “İslâmcı” kökenli bir iktidar, ancak bu plana hizmet ederdi. 
Çünkü özellikle Türkiye İslâmcılığı köksüzdür; ciddi bir fikre istinat etmez ve üzerinde Kur'ân ve Sünnet temelinde iyi çalışılmış bir plandan mahrumdur; sloganiktir; devrimci sol karşısında daha çok bir gençlik hevesi ve kompleks tatminine dayanır. Dolayısıyla bu İslâmcılığın İslâm'ı dünyevi hedeflere alet etmesi her zaman mümkündür. Nitekim genellikle böyle olmuş ve Başbakan, GOP'un eşbaşkanı olarak, bu planda bir vazifeleri bulunduğunu, bu vazifenin de özellikle kadın haklarını iyileştirme alanında olduğunu ifade ve itiraf etmiştir. Bu vazifenin kadın haklarıyla sınırlı olmadığı ve Başbakan'ın iddia ettiği gibi, planın bitmediği de ortadadır. Bölgede, bu köşede sürekli ikaz edildiği üzere, büyük bir Kürdistan'ın kurulması da plana dahildir; PKK, bilhassa bunun için vardır. Başbakan'ın son zamanlardaki yaygarası, büyük Kürdistan hedefi istikametinde Türkiye içinde özerk Kürdistan'a hem de iktidar eliyle gidilmekte olduğu gerçeğini gizlemeye yöneliktir de. Otuz yıl kendisiyle savaşılan, onbinlerce şehide ve milli varlığın heba olmasına sebep olan PKK'ya ve arkasındaki güçlere bütün istedikleri verilmiş görünmektedir. Bir diğer açıdan, gün gibi ortada bir gerçek olarak, iktidar, Öcalan için Fethullah Gülen Hocaefendi'yi, PKK için “Camia”yı “bitirme” kararındadır. 
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AKP'yi hiçbir zaman benimseyememiş olmamın ikinci sebebi, İslâmi hedefleri realize etmesi mümkün olmayan bir iktidarın İslâmi veya İslâmcı temelli olduğunu inkâr için uygulamalarıyla İslâm'a kesin zarar vereceği düşüncemdi. Nitekim, Türkiye'nin çok partili hayatın içinde bulunduğu son 64 yılında bu iktidar döneminde olduğu kadar hiçbir dönemde 
dini manevi ahlâki aşınma ve bozulma yaşanmamıştır. Bu iktidar döneminde, bu köşede 12 
yıldır zaman zaman ikazda bulunulduğu üzere, İslâm hassasiyetli bilinen kesimlerin büyük çoğunluğunda tam bir dünyevileşme yaşanmış, fuhuş artmış, aile kurumumuz olabildiğince yıpranıp çökme noktasına gelmiş, aile ve toplum içi münasebetler İslâmi ve insani olmaktan çıkmış, muamelatta, günlük hayatta aldatma ve güvenilmezlik zirve yapmış, İslâm sadece bir garnitür olma derekesine düşürülmüştür. Diğer yandan, teknik sahada bazı imkânların üzerini örttüğü acı bir gerçek olarak, milli eğitim en büyük yarayı bu dönemde almış, lise gençliğinin “o 90'ı sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkların pençesine düşmüştür. Sadece Türkiye değil, belki dünya tarihinin eşini görmediği veya az gördüğü bir yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve zimmet suçlarının bu dönemde hem de çok geniş bir dairede işlenmiş olması da yadırganacak bir husus değildir. Her biri yüz kızartıcı bu suçlara karşı İslâmcı temelli ve İslâm hassasiyetli bilinen pek çok kesimden hiçbir tepki gelmemesi, hattâ destek gelmesi, ülkede İslâmi vicdanın ne kadar tefessüh ettiğini, İslâmi insani insafın âdeta kalmadığını ve İslâmi duyarlılığın ne ölçüde törpülenmiş olduğunu görmeye yeter. 


Hz. Bediüzzaman, genel bir kaide olarak “Müslüman'ın fâsıkı, başka fâsıklara benzemez. 
Çünkü başka dinleri terk eden, herhangi bir dinde ışık bulabilir; fakat İslâm bütün hakikatleri muhtevi olduğundan, İslâm'ı terk eden hiçbir yerde ışık bulamaz. Başka dinlerin fâsıkları bozulmuş süte benzerken, Müslüman'ın fâsığı bozulmuş tereyağına benzer, zehirler.” der. 


ALİ ÜNAL: FETÖ'CÜ DEĞİLİM 
04 Ocak 2018 Perşembe-haksozhaber 


Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal ile kardeşi Mustafa Ünal'ın yargılanmasına başlandı. 


Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, halen İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal ile kardeşi tutuklu Mustafa Ünal, sanık avukatları Gürkan Çakıroğlu, Ayşe Süeda Ünal'ın yanı sıra tanıklar O. K., E.M ve sanıkların yakınları katıldı. 


Ali Ünal, Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer verilen kapatılan Zaman gazetesinde yayınlanan 17 köşe yazısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 


FETÖ/PDY'nin medya ayağında uzun yıllar görev yaptığına dair iddiaları kabul etmeyen Ali Ünal, uzun yıllardır Gülen'i tanıdığını, onun kitaplarını İngilizce'ye tercüme ettiğini, ayrıca Dalai Lama'ya yazılan mektup ile eski ABD Başkanı Bill Clinton'a başkanlığı kazanmasından dolayı ve Monica krizi sebebiyle yazılan mektupların tercümesini yaptığını söyledi. 
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"Fetö'cü Değilim" 


Gülen ve örgüt üyelerinden talimat almadığını iddia eden Ali Ünal, örgüt üyesi olmadığını, hiç bir zaman örgütsel faaliyette bulunmadığını savundu. 


Yaklaşık 17 aydır tutuklu bulunduğunu anlatan Ali Ünal, tahliyesini talep etti. 
"Neden Cezaevinde Olduğumu Bilmiyorum" 


Zaman gazetesindeki bazı yazılarının gazete yönetimi tarafından sansürlendiğini iddia eden Ali Ünal, "63 yaşındayım, 90'ı aşkın kitap yazdım, 30 dan fazla kitabım değişik dillere çevrildi, neden cezaevinde olduğumu bile bilmiyorum. 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt ile ilgili çeşitli yazılar yazdım, Mavi Marmara gemisine destek oldum, yazılarım suç ise neden benim hakkımda daha önce dava açılmadı, 1996 yılından itibaren bu yapıyı tanıyorum. Ben hayatım boyunca darbelere karşı olmuş biriyim." dedi. 


"Bildiklerimi Devlete Anlattım" 


Tutuklandıktan sonra verdiği polis, savcılık ifadelerinde FETÖ/PDY ile ilgili bildiklerini samimiyetle anlattığını kaydeden Ali Ünal, ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyledi. 


"Gülen'le Değişik Dönemlerde Görüştüm Ama Fetö'cü Olduğumdan Değil" 


Bank Asya'daki parasının yazarlık yaptığı dönemden kazandığı para olduğunu, örgüt talimatıyla bankaya para yatırmadığını, engelli bir çocuğu bulunduğunu ifade eden Ali Ünal, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak maksadıyla hareket etmedim. Bildiklerimi devlete anlattım. 
Gülen ile hususi tanıştırılmadım, değişik dönemlerde görüştüm evet, ancak bütün ilişkim yazarlıktan dolayıdır." dedi. 


"Telefonu Sadece Saat Olarak Kullandım" 
Mahkeme heyetinin, yakalandığında üzerinde bulunan cep telefonunda örgüt üyelerinin kullandığı iddia edilen Kakao Talk programı yüklü olduğu yönündeki sorusu üzerine Ali 


Ünal, "Bu telefonu sadece saat olarak kullandım, o programı yüklemedim kullanmadım." diye konuştu. 


Tanıkların İfadeleri 


Tanık E. M. ise Ali Ünal'ın Uşak'ta FETÖ/PDY tarafından düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına konuşmacı olarak katıldığını söyledi. 


17-25 Aralık sürecinden sonra düzenlenen bir toplantıda Ali Ünal'ın da bulunduğunu ifade eden M., Ali Ünal'ın konuşmasından hatırladıklarını anlattı. 


Tanık O. K. da kendisinin bir süre sohbet toplantılarına gittiğini bu toplantılarda Ünal'ı gördüğünü belirtti. 

Cumhuriyet Savcısı Elif İkiz ise delillerin toplanmasını, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi ve esas hakkında mütalaasını hazırlamak üzere mahkemeden süre talep 


etti. 
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Mahkeme heyeti 9 saat süren duruşmada verilen aranın ardından Ali Ünal ile Mustafa Ünal'ın yargılandığı dosyanın ayrılmasına, Ali Ünal'ın üzerinde bulunan cep telefonu ile ilgili iletişim kayıtlarının tespitine, Mustafa Ünal'ın adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmasına, Ali Ünal'ın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi. 


Hakkında 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İsteniyor 


Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 Ağustos 2016 yılında Uşak'ın Eşme ilçesinde yakalanmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 29,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 


AA 
BİLGİ VE KARİYER CEHALETE ENGEL DEĞİLDİR 
03 Ocak 2022 Pazartesi- Yusuf Yargın / Haksöz Dergisi Sayı: 355 - Ekim 2020 


Irk, nesep, mezhep, aşiret, hizip ve parti taassubu/asabiyeti; kılavuzunun koluna takılıp giden kör gibi gerçeği görmekten ve muhakeme edip adil davranışlar sergilemekten ve de hakkı teslim etmekten kişiyi alıkoyar. 


Sokakta yürüyen insanlara rastgele “Cehalet nedir?” diye bir soru yöneltecek olursanız, büyük çoğunlukla “bilgisizlik?” diye cevaplar alırsınız. Bu cevap, cehalet kelimesinin toplumun zihnine yansımış ve kelimenin anlam haritasını işgal etmiş bir anlama biçimidir. Oysa bilgisizlik cevabı, cehalet kelimesinin semantik kategorileri arasında bütünün sadece bir parçasına tekabül eder. Nitekim ‘ceh!’ olgusu, ilmin karşıtlığını değil bizatihi insan karakterlerine dair kişisel nitelikleri yansıtır. Bir zihniyeti ve buna bağlı olarak birtakım inanç, söz ve davranışı temsil eder. Bu açıdan bakıldığında kişinin Müslüman olsun veya olmasın herhangi bir zaman veya mekânda zihinsel, ruhsal ve bedensel bağlamda cahili birtakım davranışlar sergileyebilmesi olası bir durumdur. 


Kur'an'da geçen bazı kavramların semantik analizi ile ön plana çıkan Izutsu; ‘cehl’ mastarının, “ilm'in karşıtı olmadığının altını ısrarla çizdikten sonra açıklamalarına şöyle devam eder: “Cehil kelimesi, kabaca söylemek gerekirse; sakınma, sabır, hoşgörü ve körü körüne bağlanmaktan uzak durma gibi özellikleri de içinde barındıran “hilm'in zıddını ifade eder. Cehl kelimesinin, ilmin antitezi olarak ele alınması, ikincil ve türevsel bir durum için söz konusudur. Kelimenin birincil semantik işlevi, putperest Arapların haşin ve gözü kara mizacına gönderme yapmasıdır... Cahiliye; iyiyi kötüden ayırt edemeyen, yaptıkları kötülükler için asla af dilemeyen, hayra sağır, gerçeğe kapalı, ilahi gerçeğe gözlerini kapayanların karakterini yansıtan kör ve vahşi bir tutku haliydi. İslam öncesi Arap tarihinde, sonu gelmez kan davalarının ilham kaynağı işte bu koyu ve kör tutkuydu.”! Ragıp el-İsfehani, cahiliye kavramının türediği Ce-He-Le mastarı olan “cehl'in üç boyutunun olduğunu dile getirerek şöyle der: “Nefsin ilimden boş olması; gerçeğin dışında bir şeye itikat etmek; itikat doğru veya yanlış olsun gerekeni yerine getirmede hâk olanın dışında eylemde bulunmak.” 


Cahili inançların, söz ve davranışların şekillendirdiği ve dahi ismi ile müsemma olmuş Mekke 


cahiliye toplumunun karakteristik özelliklerini Cafer bin EbiTalib'in ağzından dinlediğimizde de yukarıdaki tanımlamalara paralel nitelikler görebilmekteyiz. Mekke'deki zulüm ve 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baskılardan dolayı Habeşistan'a hicret eden Müslüman kafilenin sözcüsü olarak Cafer bin Ebi Talib, Kral Necaşi'ye hitaben şöyle demişti: “Ey hükümdar! Biz cahil bir kavim idik. Putlara tapar, leş yerdik ve her türlü kötülüğü yapardık. Akrabalık bağlarına riayet etmez, komşularımıza ve himayelerimizde bulunanlara kötü davranırdık. Bizim güçlümüz zayıf olanımızı ezerdi...”* Burada da görüldüğü gibi Mekke müşrik toplumu hakkında akademik veya bilgisizlik boyutundan ziyade ahlaki bir toplumsal mizaçtan bahsedilmektedir. 


Kur'an-ı Kerim'de 24 farklı ayette geçen cehalet formlarına ait kelimelerin birçoğu genel anlamda inanç, söz ve davranışlara vurgu yapmaktadır. Tıpkı Hz. Yusuf'un, kendisini zinaya çağıran ve bu anlamda türlü tuzaklar kuran kadınlardan Allah'a sığınarak: “Ey Rabbim! Bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer sen onların hilelerini benden savmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum.” demesinde olduğu gibi. Buradaki cahillikten kasıt bilgisizlik değil, bizatihi doğruyu bildiği halde nefsin arzularına uymayı doğuran fiili bir eylemdir. 


Mustafa Akman, zengin kaynaklar üzerine bina ettiği cehalet konulu kitabında, mezkür ayetle ilgili şu satırlara yer veriyor: “Hz. Yusuf diyor ki: “Onlara meyletmekle senin hakkını zayi edenlerden, senin emir ve nehiylerine muhalefet edenlerden olurum. Yani ma'siyeti işlersem cahillerden olurum.” Buradaki cehalet; ilmin yokluğundan değil, hikmetin zıddı olan sefahat ya da kötülükleri işleyen sefihler anlamındadır.” Zemahşeri ise Nisa Suresi'nin 17. ayetini tefsir ederken, Mücahid'den gelen rivayete değinerek: “Allah'a isyan edenin yaptığı, cehaletinden ve kafasızlığındandır. Bu hal (cahillik), o kimse cehaletten kurtulana dek sürer.” 
demiştir. 


Bilgi ve Kariyer Cehalete Engel Değildir 


Bilgi ve kariyer sahibi birinin adının veya herhangi bir fiilinin cehalet kelimesiyle birlikte anılıyor olması, ilk etapta garipsenebilir. Fakat her ma'siyetin cehalet olduğu konusundaki âlimlerin icması göz önünde bulundurulduğunda, bu olası bir durum olarak kabul görecektir. 
İslam toplumunun bir üyesi olsun veya olmasın, aşağıda sıraladığımız ve Kur'an'ın olumsuzladığı söz, inanç ve davranışların birini/birkaçını gösteren kişi cahilce davranmış demektir: 


e İslam dışı zan ve hevaya dayalı bir yaşam sürmek. 

e Hak ve hakikati zayi etmek. 

e Bir şeye körü körüne inanmak. 

e Sahih olan bir şeyi yapılması gerektiğinin hilafına yapmak. (Örn: Namazı terk etmek.) 
e Teslimiyetten uzak kalmak, zorbalık ve haddini bilmezlik. 
e Kalbin intikam duygusuyla coşması. 

e Allah'ın vasıflarını bir insana veya bir varlığa yüklemek. 
e Sathi düşünerek olayların iç yüzüne nüfuz edememek. 

e o Düşünmemek, merak etmemek. 

e Kur'an'ı veya bazı hükümlerini onaylamamak. 

e Aşırı tutucu ve dogmacı olmak. 


Bilgi ve bilgiye ulaşma imkânlarına rağmen, cehalet olgusuna dair genetik kodlar taşıyan ve biri modern diğeri kadim zamanlara ait olmak üzere iki müşahhas örnek sergileyebiliriz. 
Bunlardan birinci örnek Turan Dursun'dur. Bu kişi, imamlık mesleğinin yanı sıra yıllarca müftülük yapmış bir isimdir. Daha sonra ateistlikte karar kılmış ve Doğu Perinçek grubuna ait 2000'e Doğru dergisinde “Din Bilgisi” yazıları yazmıştır. Yazılarında genellikle “Kur'an'ın 


141 


Tanrısı” demeyi tercih ettiği Allah ile ilgili veya İslam dini ve onun peygamberi hakkındaki eleştirilerini merkeze almıştır. Zayıf hadisleri ve Kur'an'daki mecazi ifadeleri kullanmak suretiyle manipüle ettiği sol kesimin aynı zamanda din hakkındaki bilgisizliklerinden de yeterince yararlanmıştır. Bu ve benzer kişilerin inanç ve fikir hususundaki tercihlerinde hür oldukları gerçeğini hatırlatmakla beraber dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Turan Dursun bilgisiz biri değil, bizatihi müftülük yapmış biridir. Bilginin bilince temas etmediği bu tabloda; aklını kullanıp varlığı doğru bir şekilde yorumlayamama, hilmden uzak kalıp teslimiyeti reddetme, Peygamber'in çağrısını alaya alıp küçümseme, hakkı zayi etmek suretiyle heva, heves ve kör tutkuların peşi sıra gitme gibi cehalet vasıflarını görebilmekteyiz. 


İkinci örnek ise kadim zamanlardan bir isim; Ebu'l Hakem Amr b. Hişam, nam-ı diğer Ebu Cehil?dir. Bu kişi de çağına göre bilgisiz biri değildi. Bilakis Mekke müşrik toplumunun gerek bilgelik gerekse sosyo-kültürel açıdan öne çıkan kişilerinden biri idi. Ebu'l Hakem künyesi ona bu yüzden verilmişti. As b. Vail, Velid b. Muğire ve Ebu Süfyan gibi kişilerle birlikte ticaret yollarının güvenliğini sağlamak kastıyla Hicaz'daki kabilelerle antlaşmalar imzalayan; Bizans, İran ve Habeşistan gibi ülkelerle ticari ve sosyal ilişkiler geliştiren bir profil idi. Bu kişinin niteliksel önemini Resulullah'ın(s) şu duasında da görebiliyoruz: “Allah'ım, şu iki adamdan -Ebu'l Hakem ve Ömer b. Hattab'dan- sana en sevimli olanı ile İslam'ı güçlendir.” Her şeye rağmen Ebu Cehil; kendisine göre algıladığı bir şeref ve onur, kabile asabiyeti, kurulu sistemi körü körüne savunma inadıyla birlikte, dönemin iman etmiş müminlerine karşı tıpkı Nuh kavminin kibirlenip böbürlenmesi gibi kendini hakikatlere kapatmış biriydi. Ebu Cehil, Firavun ve Nemrut gibiler bilgisiz olmadıkları gibi Hakk'a olan düşmanlıklarını da yine bu bilgileri ile yapan kimselerdi. 


Hilm: Tutum ve Davranışların Asaleti 


Hâlim ismi, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a isnatla kullanıldığı gibi Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hz. Şuayb hakkında da kullanılmıştır. Hz. Muhammed'in gerek hilm boyutu gerekse de diğer örneklikleri açısından “usve-i hasene” oluşu göz önünde bulundurulduğunda; hilmden hisse kapmak her mümin için aynı zamanda Allah'ın esmâsı ile ahlaklanmanın da gereğidir. “Hilm ahlaki hasletlerin efendisidir, denilmiştir. Teşvik için dillerde dolaşan şu söz ondan da çarpıcıdır: “Kade'l hâlim en yekunenebiyyen / Hilm sahibi az kalsın nebi olacaktı!” 
denilmiştir.” 


Izutsu, ‘hilm’ kelimesinin sözlük anlamlarını şu şekilde terkip etmiştir: “Ruhu dizginleme ve öfke halinde kişinin kendisini zapt etmesi, kişiyi öfkeliyken yanlışlık yapmaktan koruyan ruhun dinginlik hali, kişinin başına gelen felaketler karşısında soğukkanlılığını koruması, kızgınlık anında sükünetin muhafazası ve haksızlık yapana karşılık verirken acele etmeme...” Anadolu'da gençlere “cahil? denilmesinin bir sebebi de duygularını kontrol edememeleri, istek ve arzularının peşi sıra gitmeleri, işlerin arka planını düşünmekten ırak düşmeleridir. Bu gençlerin duygu patlamaları, kaynayan bir kazandaki suyun fokurdaması gibidir. Oysa hilm, süküneti, vakarı ve itidali temsil eder. Hilm,pasif bir özellik değil, bilakis ruhun aktif ve olumlu gücüdür. Hayır, hasenat, takva, sabır, infak, merhamet ve teslimiyet hilm ruhunun motive ettiği eylemlerdir. 


Cahiliye toplumunun karakteristik özelliği, hilm ruhundan uzak kalışıdır. Nefsin arzularına kolaylıkla tabi olmak, doğruyu bildiği halde yanlışı işleyerek düşüncesizce davranmak, sabır gereken durumlarda sabırsızlık, Allah'a teslim olmayacak kadar mağrur ve küstah olmak, her türlü pervasızlığa girmeyi gerektirecek kadar ateşli ve tutkulu olmak hilmin karşıtı olan cehaletin alametleridir. Cehalet kimilerinde istikrar ve devamlılık gösterdiğinden bu durum, 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kişisel bir vasfa ve sıfata dönüşebilmektedir. Kimilerinde ise sadece bir fiil olarak tezahür eder. 


Cahiliye tarlasının en mümbit ruh hali “cahiliye taassubu?dur. Bu olgu; cahiliye zannı, cahiliye hükmü ve cahiliye taşkınlığından daha fazla gündeme gelen tezahürlerdendir. Irk, nesep, mezhep, aşiret, hizip ve parti taassubu/asabiyeti; kılavuzunun koluna takılıp giden kör gibi gerçeği görmekten ve muhakeme edip adil davranışlar sergilemekten ve de hakkı teslim etmekten kişiyi alıkoyar. Bugün İran'ın güttüğü ‘Şii hilali” politikası veya her Sünni Müslümanı adeta Hz. Hüseyin'in birer katili imiş gibi görme temayülü cahiliye taassubuna dair mezhepsel bağlamdaki örnektir. Yine aynı din ve aynı cemaat içerisinde yer almalarına rağmen bir Türk kardeşimizin, kendisiyle aynı şemsiyenin altında yer almış bir Kürt kardeşini ötekileştirmek suretiyle; kendisini, bu ülkenin asli unsuru ve damarlardaki asil kanın taşıyıcısı olarak üstün görmesi, cahiliye taassubuna tekabül eden bir zihniyettir. 


Oysaki ümmet aidiyeti, yukarıda sıralanan kimi küçük ve kimi eklektik olan aidiyetlerle kıyas kabul etmeyecek derecede ehemmiyeti haiz bir aidiyettir. Buna mukabil Kürt bir imamın, onca ilmine rağmen; sözde Kürt halkının savunucusu olduğunu iddia eden Marksist-Leninist seküler bir örgüte muhabbet besleyip fikren temayül göstermesi de cahiliye taassubuna dair şüphelerimizi artırmaktadır. Burada kişinin kavmini sevmesini tabii ve olağan karşılamakla birlikte dikkat çekmek istediğimiz husus, tevhid ve takva kriterlerinin yok sayılıp etnik faktörlerin ön plana alınıyor olmasıdır. 


Üstünlüğü sadece insan teninin rengine veren Güney Afrika'daki ‘apartheid’ rejimine karşı mücadele ederek şehit olan İmam Harun ve yine aynı rejime karşı mücadelede işkenceyle can veren Steve Biko'nun!9 muhatap olduğu düşman yine cahiliye taassubu idi. Siyahi bir köle olan Hz. Bilal'i, tüm müminlere kardeş yapmış bir inanç sisteminden beslenerek büyümüş olan Hz. Ali'nin “İnsanlar ya senin dinde kardeşin ya da yaratılışta eşindir.” şeklinde ifade ettiği hakikate kör ve sağır kesilmenin adıdır cahiliye taassubu. Bu taassup öyle bir bağnazlıktır ki kendi partisinden olmayan birinin söylediği bir şey, doğru bile olsa buna yanlış demek ve muhalefet ettiği kesimin her türlü marifetini, kabahat olarak göstermek gibi saplantılara götürür. 


Hz. Ömer, “İslam'da cahiliyeyi bilmeyenler çoğalınca, İslam'ın düğümleri teker teker çözülür.” demiştir. Başka bir ifade ile “İslam'ı tahkike dayalı olarak algılamayanlar, yer yer İslam'ı cahiliye; cahiliyeyi de İslam sanabilmektedirler.”!! Ya da sünneti bidat, bidati de sünnet sanabilirler. Zaman ve mekân tanımayan cehalet tezahürleri, kişide dinamik bir potansiyel olarak durduğundan, kendilerini Müslüman veya benzer diğer sıfatlarla niteledikleri halde cahili bir mantığa bürünüp hayatlarını öyle sürdürenler, cahil sıfatından beri kalamazlar. Bundan dolayıdır ki ben Müslümanım diyen her kişi; İslam'ın gerek ahlaki gerek hukuki telakkilerine aykırı kanaatler beslememelidir. Aklın yerine heva ve hevesini koymaktan, gurur ve şeytani kibre kapılmaktan uzak durmalıdır. Üstünlük mefhumunu kan bağında değil, takvada aramalıdır. Hilmi, bir ahlaki vasıf olarak kuşanıp “Kabil?” karakterinden uzak kalmalıdır. Çünkü Kabil; kıskanç, saldırgan, hakkına razı olmayan, mütecaviz ve haddini aşan biri idi. Hâlim insan bazen pasif biri gibi görülebilir. Oysa hâlim insan, güç ve ihtiraslarına gem vuran ve de aklın gücünü kullanan aktif bir ruha sahiptir. Hâlim insan, dini ve manevi duygularının çiğnenmeye çalışıldığı bir durumda; yumuşak başlılık göstermeyeceği gibi zilleti de yüklenecek biri değildir. Merhum M. Akif'in ifade ettiği gibi: 


Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? 
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Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum! 


İnsanları salih ameller işlemeye sevk eden en güçlü dinamik iman olgusudur. İman temelinde hilmi yaşam ekseni haline getirerek cahili duygulardan ve bunun dışavurumu olan her türlü zulümden Allah'a sığınmalıyız. Kim Allah'a isyan ederse cahil sayılır. “... Öyleyse sakın cahillerden olma!”!? 


Dipnotlar: 
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AK PARTİNİN KEMALİZM'LE İMTİHANI 


Murat Koç -Haksöz Dergisi Sayı: 355 - Ekim 2020 


Türkiye'de toplumsal yapı ve cari siyasetin birbiriyle ilişkisinden bağımsız biçimde işleyen ve sürekli kendi egemenlik alanını, erkini ve nüfuz sahasını korumayı başaran resmi ideoloji üzerine son yıllarda pek de imali fikredildiği söylenemez. Oysa bu ideoloji hayatın her alanında varlığını devam ettirmekle birlikte ona karşı görünenleri bile kendi “cazibesi” içinde eritmeyi, renksiz ve tesirsiz kılmayı bir şekilde başarıyor. Kemalizm'le mücadele ederek siyaset alanını genişleteceğine onunla uzlaşarak, müdâhene ederek ya da sistemle uyum içinde çalışarak bu ideolojinin tedavülüne yardımcı olanların vazgeçemediği konformizm, sorunların devamına ve hatta derinleşmesine neden oluyor. 


Kemalizm Savunuculuğu Kimliksizleştirir 


Sadece iktidar olarak ya da iktidarda bir şekilde kalma başarısı göstererek Türkiye'de toplumların lehine kalıcı siyaset yapılamayacağını bu ülkenin yakın tarihini kavrayan herkes bilir. Ülkenin kurucu ideolojisinin kuşatmasını yarmadan toplumsal taleplerin karşılanmasının imkânı neredeyse yoktur. Zira bu ülkenin ideolojik mahiyetini temellendiren Kemalizm 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olgusu, tepeden tırnağa yaşadığımız coğrafyanın kadim değerlerinin zıddı bir ideoloji olarak konumlanmıştır. Devletin resmi ideolojisinin kurumsallaşmadığı hiçbir alan yoktur ve tüm müktesebatıyla bu ideoloji nesilleri etkilemeye, kendisini dayatmaya devam etmektedir. 


Son yıllarda AK Parti iktidarının sistemin merkezine giderek yerleşmesi nedeniylebu süreci “post-Kemalist” dönem, “Kemalizm bitti” şeklinde değerlendirenlerin ülkeyi baştan aşağı sarmalayan kurucu paradigmanın mantığını hâlâ kavrayamadıkları söylenebilir. Çünkü Kemalizm geriletilmediği gibi kurumsal olarak ne yazık ki AK Parti eliyle sürekli cilalanmakta, toplum huzurunda meşrulaştırılmaktadır. Özellikle AK Parti kadrolarının ve ona yakın çevrelerin, dozu her geçen gün artan güzellemeleri, Kemalizm'i yücelten söylemler giderek daha can sıkıcı hale gelmektedir. Ve maalesef bu halden pek de şikâyet edilmemektedir. 

AK Parti kadrolarının Kemalizm ile geliştirdiği yakınlığın yol açtığı “normalleşme” hem bugüne dek sistemin “ötekilerinden” olan geniş muhafazakâr-dindar kesimin 

sistemle yakınlaşmasına yol açıyor hem de Kemalizm'in yeniden üretilmesine, sistemin kendisini yenilemesine imkân tanıyor. Özellikle 15 Temmuz sonrası Kemalizm'in daha güçlü bir şekilde geri döndüğü açık biçimde görülüyor. Yukarıdan aşağıya AK Parti mensuplarının büyük çoğunluğu Kemalist söylem ve simgeleri bir “kutsal” değer gibi öne çıkarırken zaten parti içinde itiraz ve eleştiri kültürünün olmaması, taklitçi ve yaranmacı anlayışın egemen olması nedeniyle “Kemalizm tutkusu” AK Parti ve ona müzahir çevrelerde bir salgın gibi 


yayılıyor. 


Sistemin, resmi ideolojinin mahiyetinde ve karakterinde bir değişim olmamasına rağmen bu sığınmacı tutumun son beş yıl içinde özellikle 15 Temmuz'un ardından geliştiğini vurgulamak gerekir. Siyasetin yeniden yapılanma ihtiyacı hissettiği bu dönemde AK Parti sadece kabuk değiştirmekle yetinmemiş aynı zamanda yöntem ve anlayış değişikliğine de gitmiştir. İlk zamanlar Kemalizm'in baskıcı ve totaliter yapısıyla kıyasıya hesaplaşan ve toplumsal zeminde bir farkındalık oluşmasını, sistemin muhafazakâr kesimlerce de eleştirilmeye başlamasını sağlayan AK Parti, 15 Temmuz'u müteakip CHP'den daha koyu Gazi Paşacı, Vatan Partisi'nden daha ileri bir Kemalist gibi görünmeye başlamıştır. 


15 Temmuz'un ardından yapısal ve düşünsel anlamda AK Parti'de ciddi değişimler yaşandı. 
Daha otoriter ve tek adamcı yönetim anlayışıyla birlikte klasik devletçi, milliyetçi ve baskıcı bir siyaset anlayışı giderek temayüz etti. MHP ile açık, Vatan Partisi gibi ulusalcı yapılarla yapılan örtük anlaşmalar, başkanlık sisteminin hayata geçirilmesi, güvenlik-özgürlük dengesinin eski devlet alışkanlıkları lehine evrilmesive her halükârda iktidarı bırakmama telaşı ciddi bir konformizme ve sisteme sığınmaya yol açtı. Başkanlık sistemi ve devamı için verilen tavizler ise giderek AK Parti'nin düzenle müttefik olmasını adeta bağlayıcı hale getirdi. Aslında her taviz ya da ittifak bir yönüyle iktidarda kalmanın imkânlarını aramakla ilişkili AK Parti için. Kulak tırmalayan milliyetçi çığırtkanlık, sağcılıkla mülhem aşırı devletçi vurgu ve pejmürde bir görüntüye yol açan Kemalizm söylemi, Cumhur İttifakının ortalama değerlerini temsil ediyor. “Kızıl Elma”, ‘milli’ ve “yerli” gibi terkipler ise bu cümbüşün ambalajı olarak sunuluyor. 


Resmi ideolojiyi Sahiplenmenin Vebali Ağırdır 
Kapalı kapılar ardında yapılan kimi “iyi niyetli” yorumlarda; AK Parti'nin Kemalizm ile 


uzlaşıyor “görünerek” aslında Kemalizm'i kontrol altında tuttuğu, saldırgan tutumunu törpülediği ve sistem içinde kalarak hareket alanını kısıtladığı iddia edilmektedir. Belki de 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gerçekten iktidar içinde bu gerekçelerle söz konusu tutumu sergileyenler olabilir. Ancak yoğun bir ideolojik donanıma ve kurumsal desteğe sahip olan Kemalizm'in nostaljik bir hatıra olmayı asla kabul etmeyeceğini, hükmetmek için kurgulandığını ve fırsatını bulduğu anda “öteki”sine en ağır darbeyi hiç çekinmeden vuracağını herhalde herkes tahmin 

eder. Kemalistlere taviz vermenin sağlayacağı geçici imkânlar bugüne kadar elde edilen her türlü kazanımın tümden elden gitmesi sonucunu rahatlıkla doğurabilir. İktidarın üstün gayreti sayesinden Kemalizm'in yakın zamanda kazandığı avantajlar göz önüne alındığında kimin gerilediği ve kontrol altında tutulduğu daha net görülmektedir. Yani söylenenlerin aksine iyi niyetlerle değil iktidarı sürdürmek adına bir taviz ve rejime teslimiyet söz konusudur. Bu da iktidarın kendi geleneğine ve kimliğine sırt dönmesi, bir nevi çok da uzak olmayan geçmişini yok sayması anlamına gelir. 


Bugünkü haliyle AK Parti'nin tarihsel kabulü olan bir düşünsel zemininin kalmadığı, omurgasının çatırdadığı rahatlıkla ifade edilebilir. İktidarın; eklektik, öykünmeci ve düzene entegre haliyle iktidarını korumak için gayret ettiğinin de altı çizilebilir. Ancak bu zemin kayması sadece iktidarla sınırlı değil. Bugüne dek olumlu icraatları nedeniyle ona destek olan kesimlerin tutumu da iktidardan farklılaşmıyor. Bir yandan çekingen, pasif, edilgen ve eleştirmekten korkan kesimlerin sükütta ısrar etmesi diğer yandan “dünyevi kazanımlarını” kaybetmekten endişe duyanların iktidardan daha fazla Kemalist görünmeleri tablonun ne kadar kötü olduğunu resmediyor. Bu puslu ortam ne yazık ki en çok da dini duyarlılığı yüksek olan ancak rejimin bütüncül yapısını yeteri kadar kavrayamayan muhafazakâr kesimleri olumsuz etkiliyor. 


Türkiye'ye özgü muhafazakârlığın özünde Kemalizm'in temel değerlerinin çoğuna bir karşıtlık bulunmaz. Hatta devletin kurucusu ve “kurtarıcısı” olarak kabul gördüğü için Atatürk'e sevgi ve hürmet gösterilir. Ancak muhafazakâr muhayyilede resmi ideolojinin dine müdahale etmesi, dindarlara zulmetmesi gibi davranışlar rahatsız edici olmuştur her zaman. 
İşte tam da bu nedenle Kemalizm'in en önemli sacayağını teşkil eden “laiklik” ilkesi muhafazakâr mahallede pek sempatiyle karşılanmaz. AK Parti iktidarıyla birlikte din özgürlüğü konusunda sağlanan ciddi iyileştirmeler muhafazakâr kesimin sınırsız desteğini almış bu kesim zamanla adeta iktidarın kemik tabanını oluşturmuştur. Yanı sıra milliyetçi, mukaddesatçı, ecdat vurgularıyla bezeli söylemler ve bu yöndeki yayınlar da yine aynı kesim tarafından coşkuyla desteklenmiş, Erdoğan en çok da bu kesimin lideri haline gelmiştir. Bu nedenle Türk-İslam vurgusuyla eş zamanlı olarak dolaşıma sokulan Mustafa Kemal güzellemeleri muhafazakârlıkla Kemalizm arasındaki mesafeyi de kapatmayı sağlamış, toplumun önemli bir kısmını oluşturan bu kitledeki “kafa karışıklığı” giderilmiştir. Artık din özgürlüğünü sağlayan bir ilke olarak yorumlanmaya başlanan laikliğin de endişe verici bir yanı kalmamıştır. Ülkenin kurtarıcısı, devleti inşa eden Gazi Mustafa Kemal'in bundan böyle CHP'ye dahi bırakılamayacak kadar sahiplenilmesinin de önü açılmıştır. 


Oysa AK Parti Kemalizm'le hesaplaşmaktan vazgeçmeyip onu faş etmeye devam etseydi, kendisine sınırsız destek veren bu tabanının zulmün ve ifsadın asıl kaynağı olan Kemalizm gerçeğiyle yüzleşmesini de temin edebilirdi. Ezana, başörtüsüne, namaza, camiye, Kur'an'a düşman olanın aslında Kemalizm olduğunu anlatmak yerine CHP ve Mustafa Kemal'i teksif etme yoluna gitti AK Parti. Öcü olan Mustafa Kemal değil CHP ya da Milli Şef ve onun ardılı olan halefleriydi. Muhafazakâr kesimin önüne Atatürk'ten arındırılmış bir CHP atıldı ve bu da daha çok milli ve yerli olmamak üzerinden işlendi. CHP'nin Kemalizm'in mütemmim cüzünden başka bir şey olmadığının bilerek üstü örtüldü. Erdoğan'a sonuna kadar güvenen dindar-muhafazakârlara sonunda Mustafa Kemal'e karşı artan bir hürmet, CHP'ye karşı bilenmiş bir muhalefet armağan edildi bu sayede. 
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Sonuç itibariyle iktidar ve onun etrafında kümelenenler için tutturdukları bu yolun sadece toplumsal ve politik anlamda olumsuz sonuçlardan ibaret olmadığını da hatırlatmak gerekir.Bu tutum sahiplerinin en başta uhrevi kaygılardan uzaklaşma anlamına gelen düzen- sistem savunuculuğuna soyunmaları, itikadi temelde bir sarsılmaya da denk düşmektedir. 
Hâlihazırda işleyen sistem İslami kimliğimize aykırı bir bütünsellik taşıyan tağuti bir rejimdir. 
Sistemin temel karakterinde bir değişme ya da aşınma söz konusu değildir. Kemalizm'in İslam düşmanlığı ile karakterize içyüzü ilk günkü canlılığını korumakta, sadece taktiksel gerekçeler ve aktüel nedenlerle eskisi gibi saldırgan görünmemektedir. Bu yönüyle Kemalizm'i ve kurucusunu yüceltmek, övmek, bir nevi tazimde bulunmak ciddi bir vebali yüklenmek anlamına da gelmektedir. Bu yolu açmanın, böyle bir geleneği başlatmanın, bu konuda kafası karışık olanlara kötü örnek olmanın ve hatta fütursuzca insanları böyle davranmaya yöneltmenin, siyasal karşılığından çok ahiretteki karşılığı üzerine kafa yormak daha önemlidir. 


KÜRT SORUNU VAR MIDIR YOK MUDUR? 


Hasip Yokuş -Haksöz Dergisi Sayı: 355 - Ekim 2020 


Kürt Sorununun Varlığınıveya Yokluğunu Kim Belirliyor? 


İnkâr ve asimilasyon politikaları temelinde şekillenen, oluşturduğu tahribatın faturasını neredeyse toplumun tüm fertlerinin direkt veya dolaylı olarak ödemek durumunda kaldığı, terekesinde maddi ve manevi yönden büyük acı ve yıkımlar barındıran yüz yıllık bir sorunun hâlâmevcudiyetinin konuşuluyor olması bile tek başına nasıl bir garabetle karşı karşıya olduğumuzun en çarpıcı delilidir. 


Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar bu soruna ilişkin hayata geçirilen politikalar; resmi ideoloji temelinde, konjonktüre bağlı ve anın ihtiyacını karşılama refleksiyle ve çoğunlukla tepkisel olarak oluşturulduğu için tutarlılıktan uzak, çelişkilerle dolu, inişli çıkışlı bir grafik izlemiştir. Öyle ki aynı politik aktörlerin devlet idaresinde bulunduğu ve aynı mer'i hukukun yürürlükte olduğu bir vasatta bile örneğin “bağımsızlık fikri” düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilip rahatça konuşulabiliyorken, kimi zaman sadece “Kürt sorunu” tabiri baş ağrıtabilir. Gelişen şartlara paralel olarak havuç ve sopa sarmalında devinen bu tutum farklılıkları, devletin en yetkili aktörlerinden periferideki karakol astsubaylarına kadar tüm resmi söylem ve uygulamalara yansıyor. 


Devlet katında oluşturulan bu resmi ideoloji tabiki orada kalmıyor. Oluşturulan bu atmosferin ruhuna uygun olarak hangi figürlerin televizyon ekranlarına çıkartılacağına; hangi yazarlara gazete köşesi tahsis edileceğine; bu meyanda cereyan eden hadiselerin hangi dil ve yaklaşımla gündemleştirileceğine; hangi sanatçıların makbul, hangilerinin merdut olduğuna; hatta camilerde okutulacak hutbelerin içeriğine kadardevletin ekonomiyi, siyaseti, hukuku, medyayı kontrol ve manipüle ettiği bir toplumdan bahsediyoruz. Devletin ideolojik aygıtları diye nitelenen medya, siyaset, sanat, hukuk; kısacası hayatın her alanında resmi ideolojinin belirlediği sınırlar içerisinde bakmak, görmek ve anlatmak durumundasınız. 


At, Sahibine Göre mi Kişner? 
Salt Kürt sorunu bağlamında değil, hayatın birçok alanında benzerlerine sık rastlanan devletin zikzaklı seyrinin; onu idare eden siyasi aktörlerin bakış açılarına, ideolojik yaklaşımlarına, 


hatta tabiatlarından gelen kişilik özelliklerine bağlı olarak değiştiğine yönelik yaygın bir 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inanış vardır. Halk arasındaki kullanımıyla, at, sahibine göre kişner. Ancak bu klişe, devlet yönetimi için de geçerli mi? Yani devleti idare edenler ona ne oranda ve hangi tonda rengini verebiliyor? Bu husustaki ilk şaşkınlığımı ve hayal kırıklığımı “çekiç güç”ün görev süresinin mütemadiyen uzatılması ve yaşadığım bölgede bir türlü kaldırılamayan “olağanüstü hal uygulamaları” dolayımında yaşadığımı itiraf etmeliyim. Neredeyse tüm siyasi partilerin programlarında taahhüt olarak yer aldığı halde hangi parti iktidara gelirse gelsin ne olağanüstü hal uygulamaları ne de çekiç gücün görev süresi bitmek bilmiyordu. O dönemde şu söyleniyordu: “Bakmayın siz perde önündeki siyasi aktörlere, bunlar birer figürandır, iktidar olmak muktedir olmak anlamına gelmiyor. Asıl her şeyi belirleyen devlettir.” 


Peki, devlet denen bu soyut varlık nedir? Söylenenlere göre, cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar kurulu ve bu silsile içerisinde en alttaki devlet kurum ve kuruluşlarına kadar olan organizasyon şeması dışında, daha üst bir yapı vardı. Bazen devletin organizasyon şeması içerisinde tanımlı bir karşılığı olmayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bazen de bürokrasi, sermaye ve medyadan müteşekkil bir ittifak olarak ifade ediliyordu. Ayrıca yürürlükteki anayasa dışında bir de Mili Güvenlik Siyaset Belgesi olarak isimlendirilen Kırmızı Kitap'tan söz ediliyordu. Devletin yüksek kademelerinin başına gelen bir bakan veya bürokrat hemen bir kenara çekilir, ona bu kırmızı kitap gösterilir ve “Gel bakayım buraya. Bu, Milli Güvenlik Siyaset Belgesidir. Sakın burada yazılanların dışına çıkma, gözümüz üzerinde, hadi aslanım şimdi marş marş vazifenin başına!” denilir. Peki ama bir bakanı veya başbakanı bile bu şekilde gerektiğinde sığaya çeken bu zatlar kimdir, yetkilerini kimlerden alırlar, bu kırmızı kitap nerede ve kimler tarafından yazıldı,gerektiğinde bunu kimler hangi yetkiyle değiştiriyor, şeklindeki sorular cevapsız kalırdı. Dahası, bir de “derin devlet” ve “küresel egemen güçler” diye bir olgudan söz edilirdi ki iş büsbütün karmaşık bir hal alırdı. Mesela bölgemizdeki faili meçhul cinayetlerin tümü derin devlet tarafından işlenmişti. Veya diyelim ki Doğu Perinçek kökü bin yıllara dayanan dini kurumlara parmak sallayıp “Kökünüzü kurutacağım!” diye tehdit ettiğinde; “Yahu, yüzde sıfır bilmem kaç oy alan bu adam neyine güveniyor?” demeye kalmadan “derin devlet” cevabını alırdınız. 


1996 yılında devletin hiç arzu etmediği Refah Partisi en çok oyu alan parti olarak iktidara 
geldiğinde ve takip eden 28 Şubat sürecinde “devlet” katında ciddi hareketlenmeler oldu. 
Dönemin cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel,o kendine has üslubuyla “Devletle inatlaşılmaz, devleti tahrik etmeyin, devletle şaka olmaz, devletin de bir sabrı var!” diye hükümeti üstü kapalı tehdit ediyordu.Gözlerimizi dört açmış, “sabırsızlanan” ve “tahrik” olan devleti tüm cesameti ve ihtişamıyla görmeye çalışıyorduk. Gazetelerde her gün manşete çekilen irtica tehlikesi, sokaklarda demokrasiye balans ayarı vermek üzerearzı endam eden tanklar, garnizonlarda yargı, üniversite ve diğer kamu kurumlarına verilen brifinglerin ardından devleti görmeye çalışıyorduk. Bir de devletin simgesi diye Demirel'in elinden düşürmediği fötr şapka vardı. Aslında sırrın büyük bir kısmının bu fötr şapkada saklı olduğuna emindik ama bunu ispatla, deseydiniz ispatlayacak durumda değildik. 


Bu faslı şunun için uzattım: Çevrenin hassasiyetlerini merkeze taşıma iddiasına sahip AK Parti, 2002 yılında tek başına iktidara geldiğinde çevrenin hassasiyet ve talepleri ile merkezin müktesep hakları arasında bir gerilim ve çatışmayı herkes bekliyordu. İktidarının ilk yıllarında, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı seçiminde vb. kritik dönemeçlerde gerçekten de AK Parti'yi kapatmaya varan büyük gerilimler yaşandı. Bu dönemde AK Parti'nin iktidar olduğu ama henüz muktedir olamadığı kanaati yaygındı. 2010 mini referandumuyla iktidar üzerindeki vesayetin iyice geriletildiği ve artık AK Parti'nin gerçek anlamdaki iktidarının önünde ciddi bir engelin kalmadığı hemen herkesin kabul ettiği bir olgudur. AK Parti'nin gerçek performansını ortaya koymasının önünde hiçbir engel kalmamıştır artık. Gerçekten de 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bu süreçte demokratikleşme paketleri baş döndürücü bir şekilde açılıyor; Kürt sorunu, Alevi sorunu, başörtüsü sorunu gibi Türkiye'nin kangrenleşmiş sorunları bir bir masaya yatırılıyordu. Cumhuriyet tarihi boyunca horlanmış ve dışlanmış kesimlerin sorunlarının çözümü noktasında atılan bu adımlar toplumun önemli bir kesimi tarafından “yetmez ama evet” şerhiyle beraber büyük bir ilgi ve destek görüyordu. 


Toplumun beklenti ve umudunun en üst noktada olduğu bu süreç 2015 yılından itibaren dramatik bir şekilde tersine dönmeye başladı. İşin başında 15 Temmuz FETÖ darbesiyle ilintilenen bazı yanlış uygulamalar ve geriye gidiş, salt özgürlük alanlarının daraltılmasıyla da sınırlı kalmayarak sürgit devam ediyor. Toplum; bizzat AK Parti'nin öncülüğü ve rehberliğinde çözüm adımlarının atıldığı Kürt sorunu, Alevi sorunu, özgürlük alanlarının genişletilmesi gibi meseleleri konuşmaktan bile korkmaya ve imtina etmeye başladı. Bizzat AK Parti tarafından geriletilen eski Türkiye'ye ait anlayış ve uygulamalar MHP'yle kurulan ittifakın ruhuna uygun olarak yeniden süratle geri geliyor. 


AK Parti'nin başarısında emeği olan birçok kişi partiden dışlandı. Toplumda pek karşılıkları ve saygınlıkları olmayan özellikle medya alanında kümelenmiş tuhaf bazı tipler devlet adına tehdit etmeye ve racon kesmeye başlamış. Geldiğimiz noktada Perinçek yine büyük bir cesaret ve özgüvenle “Cemaatlerin ve tarikatların kökünü kazacağım!” diyor. Hâlihazırda anlayacağınız atımız tekrar eskisi gibi kişnemeye başlamış. 


Kürt Sorunu Nedir? 


Kürt sorununun mahiyeti konusunda toplumun farklı sosyal ve siyasal kesimleri arasındaki yaklaşım farkları bir yana; kendisini bu sorunun birinci dereceden mağduru ve muhatabı olarak gören kesimler arasında bile ortak bir anlayış ve yaklaşım bulunmamaktadır. 


Rasyonel olarak düşünüldüğünde; 40 yılı aşkın süredir Türkiye'de bu sorunu gerekçe göstererek silahlı mücadele veren PKK ve iradeleri olarak lanse ettikleri “önderlik” (A.Öcalan) bile ayrı devlet fikrinden vazgeçtiğine göre “Geriye çözülemeyecek ne kalıyor?” 
sorusu abes bir soru değildir. 


Ayrılık seçeneği değerlendirme dışı bırakıldığında somut olarak “Kürt sorunu” başlığı altında incelenen Kürt kimliği önündeki yasal engeller, Kürtçenin kullanımı önündeki yasal engeller, devletin ceberut uygulamalarından kaynaklanan mağduriyetler, ifade özgürlüğü alanındaki engeller gibi alt başlıklarda çetelesi tutulan sorunların önemli bir kısmı AK Parti iktidarı döneminde çözülmüştür. Örneğin; Kürtçe basın-yayın hakkı, Kürtçe müzik, özel ve TRT Kürdi dâhil Kürtçe radyo ve televizyon, Kürtçe isim hakkı, üniversitelerde yaşayan diller adı altında Kürt dili enstitüleri, mahkemelerde Kürtçe savunma gibi haklar getirilmiş; değiştirilen yöre isimleri sorunu kısmen çözülmüştür. Devletin ceberut uygulamalarından kaynaklanan faili meçhul cinayetler, köy yakmalar, köy boşaltmalar, yargısız infazlar, işkenceler geride kalmış; köylere geri dönüşler sağlanmış, bu çerçevede yaşanan mağduriyetler 5233 Sayılı Kanunla maddi tazminatlar ödenerek giderilmiştir. 


“Peki, ayrılık talebi yoksa ve bu kadar hak da verilmişken yüzlerine gözlerine dursun, Kürtler daha ne istiyor?” sorusu kimine göre çok makul, kimine göre ise saçma sapan bir sorudur. 
Aynı şekilde; “Madem AK Parti bu kadar iyi işler yaptı, Kürtler niçin hâlâ HDP'ye oy veriyor?” sorusu da değerlendirilmesi gereken sorular kategorisine giriyor. 
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Yukarıdaki soruları “makul” veya “saçma” bulanların kendilerince haklı tarafları olmakla birlikte çözümün gelip tıkandığı nokta tam da burasıdır. Kürt sorunu bağlamında çözüm bekleyen somut ve haklı talepleri de yapılan iyileştirmeleri de şerh düşmekle birlikte bu sorunun sosyolojik bir soruna dönüştüğünü fark etmemiz gerekiyor. Sorunun sosyolojik bir soruna dönüştüğünün kabulü, “verdim / aldım” meselesinin çok daha ötesinde, daha kapsamlı ve daha derinlikli bir bakış ve yaklaşımı gerektiriyor. 


Buna dair tespitlerimiz bir sonraki sayının konusu olsun. 
Hayırla ve iyilikle kalın. 
DİJİTALLEŞME İLE BİRLİKTE DERGİCİLİĞİN GELECEĞİNE BİR BAKIŞ 


Fatih Demir -Haksöz Dergisi Sayı: 355 - Ekim 2020 


Özet 


Dijital teknolojilerin gelişmesi ile beraber, basılı yayın organlarının dijital ile girdikleri etkileşim neticesinde dijital basın yayın mecraları meydana gelmiştir. Basılı yayın organlarından olan dergiler de bu süreçte dijital imkânları kullanarak eski dergilerin dijitale aktarılmasını ve dergilerin dijital olarak yayımlanmasını hedeflemişlerdir. Bu makale, basılı dergilerin varlığını sürdürdüğü günümüz dünyasında dergiciliğin teknoloji ile girdiği ilişki ve dijitalleşme süreçlerini inceleyerek dergiciliğin geleceğini tartışmayı amaçlamaktadır. 
Yazımızda ilk olarak dergiciliğin tarihsel süreci, ardından dijitalin ortaya çıkışıyla beraber dijitalin dergiciliğe faydaları ve sonuç kısmında da dijitalleşme ve dergiciliğin bir arada incelendiği bir çalışma hedeflenmiştir. 


Giriş Dergiler gazetelerden farklı olarak içerik ve olayları daha detaylı ve derinlemesine incelemelerinden dolayı okur ve takipçileri tarafından daha dikkatli takip edilmektedir. 
Dijitalleşen dünyada dergilerin dijital ortamlarda okunabilmesi ve takip edilebilmesi önem kazanmıştır. Dergilerin dijital olarak sunulması ve yayımlanması neticesinde dergilere olan ilgi artmış ve daha çok derginin takip edilmesi ve okunması kolaylaşmıştır. Dijitalleşme ile beraber dergilere internet ortamında ulaşmak daha kolay ve ucuz olmuştur. Türkiye'deki genç ve okuyan nesil de dergilere ulaşmaktaki en büyük sorun olan maliyet ve dağıtım hizmetlerinin yükünden kurtulmuştur. Dijitalleşmenin okurlarına büyük kolaylıklar sağlaması ve her bireyin dijital süreçlere aktif katılımından dolayı, dijitalleşme gelecekte basılı tüm unsurları içine dâhil edebileceği bir zemine evrilmektedir. Dijitalleşme ile beraber her geçen gün gelişen ve yakınsayan sektörler, dergi yayıncısına ve okuyucusuna da farklı olanaklar, imkânlar sunmaktadır. 


Dergiciliğin tarihsel kökleri “almanaklara”! dayanırken dergiler, yazılı basın ve medya tarihi sürecinde giderek daha da etkin yer kazanmıştır. Dergiler içerik olarak okuyucularının ilgisini çektiği kadar görselliğin ön plana çıkması ve yaygınlaşması ile okurları üzerinde daha da etkili olmaya başlamıştır. “Derginin, kitapla gazeteden farklı bir işlevi bulunmaktadır. Kitap, uzun süreli bir okumayı gerektirmekte, gazete ise konuyu ana hatları ile vermekte ve kısa sürede bitmektedir. Oysa dergi, konuları ayrıntılı olarak okurlarına sunmaktadır.” (Gönenç-İris, 2019) 


Dergiler içerik olarak olayları daha detaylı ve derinlemesine incelemelerinden dolayı okur ve takipçileri tarafından da daha dikkatli takip edilmektedir. Dergiler uzun üreli okumalara 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imkân kıldıkları için yayınlanma sürelerinin uzun tutulması mümkün hale gelmektedir. 
Dergileri gazetelerden de ayıran yönü de bu durum olmaktadır. Basılı dergilerin tarihçesine baktığımızda, “Batı'da 17. yy.da ortaya çıkan dergicilik ülkemizde iki yüzyıl aşkın bir süre sonunda 19. yy.da görülmeye başlanır. Bunun en önemli nedeni matbaanın ülkemize çok geç gelmesi ve bundan ötürü de basın hareketlerinin ülkemizde çok geç başlamış olmasıdır. 
Ancak ilk gazetenin yayımlanmasından kısa bir süre sonra dergicilik de ülkemizde yaygınlaşmaya başlamıştır. Zaman içinde, koşulların gelişmesiyle beraber dergi türlerinde önemli bir artış yaşanmış ve her türlü dergi ülkemizde de yayımlanmaya başlamıştır.” 
(Gönenç, 2007) 


Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de yayınlanan ilk dergiler bilimsel nitelik taşımaktadır. 
Ülkemizde bilinen ilk Türkçe dergi 1849-1851 yılları arasında 28 sayı yayımlanan ve bir tıp dergisi olan Vaka-i Tıbbiye?'dir. Bu derginin aynı zamanda Fransızca bir nüshası da bulunmaktaydı. Ardından edebiyat dergileri ve süreç içerisinde siyasi-politik dergiler yayın hayatlarına başlamışlardı. II. Abdülhamid dönemi dergiciliğinin en önemli örneklerinden biri olan Servet-i Fünun 1891 senesinde yayımlanmıştır. “Avrupa'da çıkan resimli dergiler kalitesinde yayım yapmak isteyen Servet-i Fünun, padişahtan maddi yardım görmüş, yeni baskı makineleri kullanmıştır.” (Koloğlu, 2018) 


Yeni tekniklerin maliyetli oldukları bir gerçektir. Dergi çıkarmak ve yürütmek de belirli bir sorumluluğu üstlenmek anlamına gelmektedir. Hem siyasi hem ekonomik hem de sosyal hayat içerisinde dergilerin ve dergicilerin belirli bir konumları bulunmaktadır. Osmanlı tarihinde “İstibdat Dönemi” olarak anılan Abdülhamid'in otuz üç yıl süren yönetimi sırasında gazetecilik alanında bir durgunluk yaşanmış, buna karşın halk kitlelerinin dergilere olan ilgisi ise artmıştır. Bu dönem dergilerinin daha çok yazınsal nitelikli oluşu, yöneticilerin gazetelere oranla dergileri daha az tehlikeli bulmalarına yol açmıştır. Cumhuriyetin ilanından önceki dönemde ise dergiler daha çok yazınsal nitelik taşımış ya da para ve şöhret kazanmak için çıkarılmıştır. Dergilerde yazıları yayımlananlar, karikatürleri yer alanların Türkiye?de tanınırlıkları artarken aynı zamanda bu kişilerin yazılarından kaynaklı etkileme ve etkilenmeler de artmıştır. Milli mücadele dönemi olarak adlandırılan süreçte örneğin dergi ve gazetelerde yazarların yazıları toplumun milli mücadeleye olan inançları ve desteklerini artırmış ya da artırılmasına vesile kılınmıştır. 


1990'lardan sonra iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler beraberinde medyayı da geliştirip dönüştürmeye başlamıştır. Özellikle 2000'li yıllarda basılı ürünlerle okuyucusunun karşısına çıkan medyanın, internete evrildiği yıllar olmuştur. Genişbant adı verilen transfer biçiminin yaygınlaşması, daha yüksek hızlara erişilmesi ve sayısal görüntü sıkıştırma tekniklerinin gelişmesi sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde üretilen içeriklere, depolandıkları sunucular aracılığı ile herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden erişilebilmektedir. Söz konusu gelişmeler neticesinde yüksek hızlı internet ağları üzerinden medyanın dijitalleşmesi süreci hızlanmıştır. Dergiler de bu gelişimden en çok etkilenen medya mecralarından birisidir. Maliyetlerin daha düşük olması, sayfa sınırlamasının bulunmaması gibi nedenlerden dolayı dergiler hızla önce elektronikleşmeye, ardından da dijitalleşmeye başlamıştır. “Teknolojik ilerleme ve gelişmelerin en çok takip edildiği ülkelerin başında da Türkiye gelmektedir. Genç neslin teknoloji ile arası her geçen gün daha da artarak gelişmektedir. Bu gelişme ve ilerlemelerden dergi gibi basın sektörünün içerisinden olan birçok basın yayın organı da nasibini almaktadır.” (Gönenç-İris, 2019) 


Dijitalleşme ile beraber yakınsama? kavramı çerçevesinde yazılı basının unsurları ile dijital basının unsurları iç içe geçebilmiş ve gelişebilme imkânına sahip olmuştur denilebilir. Bu 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sayede ağ toplumunun önemli bir parçası olan bireyler, eskiye göre daha aktif ve etkileşimli bir yapıya sahip oldular. Yakınsamanın getirdiği sektörel bütünleşmede üç önemli sektör konumunda olan telekomünikasyon-medya-bilgi teknolojilerinin buluşması ve ortak üretilen yeni iş modelleri dergi yayıncılığı kavramına farklı bir perspektifle bakma zorunluluğunu getirmektedir. Dijital medya araçları olan; telefon, televizyon, tablet, dizüstü bilgisayarı gibi aygıtların yaygın kullanılması dergilerin okuyucusuna ulaşmasını daha olanaklı kılmıştır. 
Dergilerin dijital ortamlarda üretilmesi ve tüketilmesi dergi okuyucularının dergiye ulaşmasını kolay kıldığı gibi derginin taşınabilir dijital platformlarda okunmasına olanak sağlaması ile beraber dergilerin her yerde her şekilde okunmasını da mümkün kılmıştır. Dergilerin daha çok okuyucuya ulaşması ve okuyucunun derginin üreticileri ile iletişime girebildiği etkenler dergiciliğin gelişmesine büyük bir katkı sunmuştur. 


Dijitalleşmenin getirmiş olduğu yenilikler ile beraber dergiler hiç olmadığı kadar kaliteli, hiç olmadığı kadar canlı ve hiç olmadığı kadar çok sayıda çıkmaktadır. Ancak nitelik ve içerik bakımından aynı kalite ve canlılık görülmemektedir. Ülkemizde çok sayıda dergi yayınlanmasına karşın bu alanda büyük bir çıkmaz söz konusudur. Gazetelerle aynı yapılar tarafından yayımlanan dergiler çoğunlukla gazetelerden daha kolay kapatılmakta ya da gazetelerin eki konumuna gelebilmektedir. Bir gazete ile birlikte dağıtılan dergi, dergi niteliğini kaybetmekte ve ek konumuna düşmektedir. TÜİK, 2018'e ilişkin açıkladığı “Yazılı Medya İstatistikleri” raporunda da gazete ve dergi tirajlarının yüzde 17,6 azaldığını belirten bir rapor yayınlamıştı. Bu rapordaki istatistiklere göre gazete ve dergi sayısı, 2018'de 2017'ye göre yüzde 2,6 azalmış, 5 bin 962 olarak belirlenmişti.” Bu yayınların yüzde 58,7'sini ise dergiler oluşturmaktaydı. Basılı dergilerdeki bu düşüş oranları dijitale geçiş sürecini belirli bir ölçüde artırmıştı. Yakın gelecekte de basılı dergilerden tamamıyla vazgeçilip sadece dijital dergilerin var olduğu bir sürece geçilmesi beklenmekte. Yine de istisnai durumlar da bulunmaktadır. Örneğin Newsweek dergisinin önce dijitalleşip sonra tekrar geleneksel basılı tarzıyla birlikte geri dönmesi oldukça düşündürücüdür. Dergi, azalan reklam gelirleri ve okur sayısı gibi faktörlere dayanarak önce basılı hayata veda etmiş ardından geleneksel okurunun hâlâ var olması ve marketin ölmemiş olması nedeniyle her iki alanda da güçlü hamleler yaparak pazara geri dönmüştü. Newsweek dergisinin bu tavrını yeniden yorumladığımızda dijitalleşme ile beraber henüz tam olarak tüm süreli yayınların yalnız dijital üzerinden yayımlanamayacağını görmekteyiz.” 


Dijital kavramı kısaca bilgisayar dili olarak tanımlanmaktadır. Dijital dilin gelişimi 19. 
yüzyıla dayanmaktadır. Matematikçi Gootfried Wilhelm'in 0 ve 1 değerlerinden oluşan aritmetik sistemi keşfetmesiyle dijital dilin temelleri atılmıştır. Dijital dilde her harfin, sembolün bir kodu vardır ve yapılan tüm işler bu dildeki kodlamalar ile gerçekleştirilmektedir. Günümüzde bilgisayarlar, mobil cihazlar, internet ve ağ tabanlı pek çok alanda dijital dil kullanılmaktadır. “Dijitalleşme, yeni iş modelleri geliştirmek, bilgi, şirket kaynakları ve dijital teknolojileri yeni kombinasyonlarla birleştirerek benzersiz müşteri deneyimleri oluşturmak, yeni ürün ve hizmetleri uygulamaya koymak ve şirket kaynaklarını çok daha etkin kullanmak için teknolojiyi bu kaynaklara uygulamaktır.” (Kazan, 2017) 


Dijitalleşme sürecinde dijitalin kullanılmasına dair şu veriler oldukça kayda değer görünmektedir: 


“Dünya Nüfusunun %96’sı mobil telefon kullanıcısı. İnsanların %72’si sürekli çevrimiçi. 
Doğum tarihi 1980 — 1999 olan Y kuşağı dünya nüfusunun %31, Türkiye nüfusunun 9033'ünü kapsıyor. Günde 6 — 8 saat arası ekrana bakıyorlar. 9089'u sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. 9670'i çevrimiçi araştırmalar yapıp karar veriyor. 9091'i şirket ve markalar 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hakkında twit atıyor. Türkiye'de Y jenerasyonunun 9087? sinin Facebook hesabı var. 9055'i çeşitli markaların web sitelerini takip ediyor. 10 yıl içinde ana müşterilerin 9680'i Y jenerasyonu olacak.” (Kıraç, 2019) 


Geleneksel medyanın yerini dijital tabanlı yeni medyaya bıraktığını görebileceğimiz bir sürecin başlangıcı olabilecek bu verilerin aynı zamanda şu anda yayımda olan ya da kapanmış tüm yayım platformlarının, dergilerin, gazetelerin şu an için dijitalde yer aldığını da eklememiz gerekecektir. Ancak bu demek değildir ki basılı medya unsurlarından dergiler artık sadece dijital yayın yapacaklardır. Bir çok dergi ve süreli yayım henüz tam olarak dijitale geçiş yapmamayı tercih etmektedir. Örneğin cemaatlerin yayın organı olarak görülen dergiler, akademi çevrelerinin dergileri, esnaf ve KOBİ”lere ait olan dergiler, sektörel dergiler, okuyucularına basılı olarak ulaşmayı tercih etmektedirler. Dijital yayımcılık için gerekli altyapıya şu an için sahip olduğunu bildiğimiz birçok basılı dergi dijitale geçmesine rağmen basılı dergicilik faaliyetlerini tamamen devre dışı bırakmayı tercih etmemektedir. “Dijital dergi basılı derginin Portable Document Format (PDF) olarak bilgisayar ortamına aktarılıp paylaşılmasından öte, derginin dijital ortamda tasarlanması, içeriğinin oluşturulması, paylaşılması, etkileşimli olması, basılı kopyasının olmaması ve internet, cep telefonları, özel ağlar, iPad veya diğer dijital cihazlardan ulaşılabilir olmasını gerektirmektedir.” (Silva, 2011) 


Dijital dergiyi geleneksel dergiden ayıran en önemli özellik, dijital dergi okurlarının dijital içerikle kolaylıkla iletişim kurabilmesi (özellikle alışveriş odaklı haberlerde), içeriğe yorum yapabilmesi ve aynı platform üzerinden derginin yazarları ve editörleriyle iletişim kurabilmesidir. Örneğin dijital ortamdaki mizah dergilerinin yeni iletişim ortamı prensiplerinden çoğuna sahip olduğu görülmektedir. Okuyucularına soran, onların istekleri doğrultusunda çizimlerini yapan dergicilik anlayışı etkileşimli bir hal almış, bir karikatürden onunla ilgili başka bir karikatüre ya da içeriğe geçme imkânını vermesi derginin hipermetinselliğini oluşturmuştur. “İçeriklerinin tamamını internet ortamına yüklemekten ziyade, çizgi karakterleriyle ilgili paylaşımlarda bulunmayı, basılı sayıları hakkında bilgi vermeyi tercih eden mizah dergileri mobil uygulamalar da geliştirmiş ve kullanıcılarına çeşitlilik sunmuştur.” (Yeniceler- Karadağ, 2019) 


Dijital dergiciliğin avantajlarını en iyi şekilde ortaya koymanın belki de en önemli yolu geleneksel, diğer bir ifadeyle basılı dergi ile arasındaki farkları ortaya koymaktan geçmektedir. İlk ayrım geleneksel ortamda ve internet ortamında üretim ve dağıtım yapılmasıdır. Yayınlarla internette var olmanın kendisi tek başına bir avantajdır. Sıradan bir dizüstü bilgisayar ve internet bağlantısı sayesinde dünyanın her yerinden ve 24 saat istenilen dergiye erişim imkânı bulunmaktadır. “Bu kolaylık, web sayfalarının dinamik yapısı, dergi arşivinde arama yapabilme, referanslara ulaşabilme, içinde video, ses, gibi unsurlara yer verilebilmesi sayesinde, elektronikleşen ve dijitalleşen dergilerin yaygınlığı ve okuyucusunu artırmaktadır.” (Özyurt, 2003) 


Geleneksel yayıncılık ile dijital yayıncılık arasındaki en büyük fark tüketicinin konumunun değişmesidir. Özellikle yeni medyanın getirdiği etkileşim ortamı ile “okur”, “kullanıcı”ya dönüşmüştür. Yine dijital dergilerin avantajlarını erişebilirlik, kullanılabilirlik, etkileşim, yayılabilirlik, taranabilirlik, çoklu ortam, maliyet, arşivleme, istatistiklendirme ve raporlama şeklinde ifade edebiliriz. Dijital derginin avantajları olmakla birlikte belli noktalarda dezavantajları da bulunmaktadır. Fakat dijital derginin dezavantajları avantajlarının yanında son derece basit kalmaktadır. Dijital dergiye ulaşmak için bilgisayara, tablete veya akıllı cep telefonuna sahip olmak ve bunların da internete bağlı olması gerekmektedir. Hemen herkesin en azından bir cep telefonuna sahip olması bu durumu dezavantaj olmaktan büyük ölçüde 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çıkarmaktadır. İnternetin giderek ucuzlaması ve kullanıcısının artması da dezavantajı minimalize eden önemli bir etkendir. Sektörün henüz yeni sayılabilecek bir sektör olması, gelişim sürecinin henüz tamamlanamaması ve yeterince yaygınlaşmaması diğer dezavantajları olarak sayılabilir. 


Bireyler dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve tabletlerden sonra nerdeyse bağımlı yaşadıkları cep telefonları ile günün 24 saati internete bağlı hale gelmişlerdir. Bunun olumlu sonuçlarının yanı sıra olumsuz sonuçları da bulunmaktadır. Bunu hem birey hem de dijital endüstri açısından ele almak gerekmektedir. Bireylerin 365 gün 24 saat akıllı cihazlarla dünyadan haberdar olmaları haber alma ihtiyacının karşılanması ve kişisel ihtiyaçların giderilmesi açısından olumlu sonuçlar verirken bireyin sürekli olarak enformasyona maruz kalması açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Sürekli olarak daha fazla kazanma arzusunda olan şirketler yazılı, görsel ve işitsel mecraların ötesinde dijital medyayı da aktif biçimde kullanarak bireylere ulaşma çabası vermektedir. Dergilerin de okuyucularına ulaştırılmasında dijital unsurların kullanımı ve sıklığı doğal olarak artmaktadır. 


Yayıncılık sektörü yıllardır dijital ortamda faaliyet göstermektedir. Genel kullanıcı için programlamadaki pek çok önemli gelişmenin yanında dijital işlemler yoluyla içerik üretimi de gelişmiştir. Dijital ortam uzun süredir bilgiyi işlemenin esas yöntemi olmuştur. Basılı ürünler de internet ortamında kullanıcıların hizmetine sunulmak için dijital üretim metotlarını kapsayacak şekilde dönüşüme uğramaktadır. Yayıncılığın bazı sektörleri bu yolda diğerlerinden daha hızlı ilerlemiştir. Bireyselleşmenin artması ve internet teknolojilerinin hızla gelişmesi basının da dönüşümünü sağlamıştır. Geleneksel basın kan kaybederek kendini korumaya devam ederken beraberinde dijital ortamlarda da kullanıcıya ulaşma çabası vermektedir. Gazeteler internet siteleri üzerinden haberleri, son dakika gelişmelerini takipçileriyle paylaşmaktadırlar. Hatta bazı gazetelerin internet siteleri, basılı gazetesinden daha büyük rağbet görmektedir. Aynı zamanda bazı gazete ve dergiler internet sitelerinde kullanıcıya içeriğe ulaşması için ya ücretli ya da ücretsiz üyelik şartı getirmektedir. 


Dergilerin dönüşümü gazetelere oranla daha hızlı olmaktadır. Bir kısım dergiler basılı olarak çıkmaya devam ederken eski sayılarını da internet sitelerine yükleyerek kullanıcının elektronik olarak rahatça ulaşmasını sağlamaktadır. Açık erişim, veri tabanları ve arşivler dijitalleşmenin oluşturduğu yeni bilgi eko-sistemi olmuştur. 


Basılı dergilerin geçmiş sayılarının açık erişim sistemleriyle arşiv kategorisinde dijital ortama taşınması projesi olarak bilinen, Türkiye'nin en eski akademik dergilerinin neredeyse tamamının elektronik ortama DergiPark üzerinden taşınmış olması dergiciliğin dijital ile olan ilişkisinin somut bir gösterimidir. DergiPark projesi üzerinden bakacak olursak akademik bilginin sürdürülebilir olması bağlamında dijitalleşmenin fonksiyonel bir gerçekliğe sahip olduğu görülmektedir. Basılı sayıların taranmasıyla sisteme yüklenen makaleler, okuyuculara sunulmaktadır. Böylece basılı materyallerin dijital ortama aktarılması ve araştırmaların hızlı ve kolay ulaşılabilir bir ortamda bulunması yani dijitalleşerek yayılması mümkün hale gelmiştir. Birçok basılı dergi geleneksel halinden dijital basına ayak uydurarak dijitalleşmiş bununla beraber -sadece dijitalde var olan- dijital olarak kurulup dijital olarak yayın hayatına devam eden dergiler de bulunmaktadır. 


Dijitalleşme sürecinde Dergilik adlı uygulama en çok okunan yerli-yabancı gazete ve dergileri kullanıcılarla buluşturan uygulamalardan, aynı zamanda en popüler olarak bilinen ve kullanılan uygulamalardan birisidir. Okuma tutkunlarının en çok takip ettikleri “dijital platformlardan” da birisi aynı zamanda. Uygulamanın 10 milyondan fazla indirilmesi mevcut. 
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Dijital dergi ve gazeteleri güncel olarak okuyucularına sunması ile de basılı gazeteciliğe meydan okumakta. Basılı gazetecilik günden güne takipçilerini ve okuyucularını dijital medyaya yani dijital gazeteciliğe; YouTube yayınlarına, Twitter karakterlerine, Facebook paylaşımlarına kaybetmekte. Birçok dergi ve gazete baskı maliyetlerinden kaçınarak hızla dijital medyaya yayınlarını transfer etmekte. Habertürk gazetesi basılı yayınlarına 2018'de son vererek sadece dijital platformlarda yayın yapma kararı almıştı. Bu karar, gazetenin tiraj rakamlarında çok ciddi bir düşüş yaşanmama| | Jsına rağmen alınmıştı. Yine Vatan gazetesi de sadece internet gazeteciliğine geçmişti. İnternet gazeteciliği dijital platform ve uygulamaların gelişmesi ile basılı dergi okuyucularının internet ve dijital tabanlı dergilere geçmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Dergilerin maliyetleri düşünüldüğünde bu geçişlerin dergi ve basım yayım maliyetlerini en aza indirdiği bilgisine ulaşmaktayız. 


Kuşkusuz yayın sürecinin ve basım süreçlerinin uzun olması, basılı dergilerin elektronik dergiler karşısında tutunmalarını zorlaştırmaktadır. Zamanında yayınlanma konusunda elektronik dergiciliğin üstünlüğü söz konusudur. Bu üstünlük aynı zamanda yayın takip sistemiyle de sağlanmaktadır. Basılı dergilerin zaman ve maliyet üzerine kurulu bilgi üretim mekanizmaları, elektronik dergilerin zaman ve maliyetten tasarruf sağladığı bir alana evrilmesini olağan kılmaktadır. 


Dijital teknolojilerin dergiciliğe getirmiş olduğu birçok faydanın yanı sıra olumsuz yansımaları da olmuştur. Bunlardan birisi de dergi ve gazetelerin dijitale geçiş süreçlerinde birçok çalışanlarını işten çıkarmaları olmuştur. Dijitalleşmenin dergiler üzerine fiziksel etkileri olduğu gibi, ekonomik olarak da yayıncılığı dönüştürmüş olduğu bir gerçektir. Bu aynı zamanda dergilere herkesin ulaşabildiği bir sistemle karşılıklı etkileşimler akla getirir. 
Ağ genişlemekte, dijital kütüphaneler ortaya çıkmakta ve dijital ortama taşınmaktadır. 
Avantaj-dezavantaj sıralamasında maliyetin düşüklüğü dergi sayısının artışıyla ilişkilendirilmiştir. Sayısal çokluk, nitelik ve kalite problemini akla getirmektedir. Ancak burada şu noktanın da altını çizmek gerekir. Matbaa yayıncılığındaki yüksek maliyetler dijital ortama geçişte belli noktalarda düşmekle birlikte bu defa teknoloji ve altyapıya yapılan yatırımların maliyetlerini yükselttiği bilinmektedir. Basılı dergilerde aranan niteliksel çalışmaların karşılığı tanınırlık ve bilinirlik veya ücreti mukabilinde yazılması olurdu. Dijital dergicilik ile beraber niteliksel problemler artmıştır. Dergi sahipleri ve editörleri daha çok reklam alarak zaten azalan dergilerin okunma oranlarını daha da aşağıya çekmiş olmaktadırlar. Basılı dergilerde bulunan yazıların veya resimlerin paylaşılması durumunda derginin tamamı bir başka kişiye verilmiş olurdu. Ancak bugün sadece istenilen alan dijital olarak paylaşılabilmekte. Avantaj gibi görünen bu durumun dezavantajı şu ki dergiyi eline alan kişi “göz atma usulü” ile bile olsa derginin diğer sayfalarında da gezinme imkânı bulabilirdi. Bu durumda dergi okunurluğu ve bilinirliği artmış olabilecekti. Dijitalleşme ile beraber bu durum daha az yaşanmakta ve dergi içerikleri de herkesin kolay ulaşabildiği bir ortamda bulunması münasebetiyle eskisi gibi paylaşılmamaktadır. Dijitalleşme olumlu olduğu kadar dergi kültürünü olumsuz yönde de etkilemiştir. 


Dijital teknolojilerin okul ve işyerlerini evimize getirmesi olumlu yönlerinden sadece birkaçıdır. Dijitalleşme ile hayat pratiklerimiz de değişti. Dergi bayilerine uğramak yerine dergilerin kendi web siteleri veya topluca bulunabildikleri uygulamalar üzerinden ulaşılabilir olması dergilere ve dergiciliğe yeni anlamlar yüklenmesine sebep oldu. Dergiler türlerine göre; siyasi, politik bilgilerin ve yorumların yer aldığı veya magazin bilgileri ve yeniliklerinin yer aldığı basılı yapıtlar olmaktan çok tüketiciye her an sunulabilen birer nesne haline geldi. 
Dergilerin amaçlarından birisi de okuyucularını ve toplumları bilgilendirmekti ancak şu an asıl amaç daha çok satış yaparak daha çok kişiye -kullanıcıya- ulaşmaktır. Dergiler, 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içeriklerini belirlerken hitap ettikleri kesimlerin ilgi alanını başat faktör olarak alırlardı; dijitalleşme, kendi okuyucuları haricinde bulunan kişiler için de yayımlar çıkarmayı hedeflemekte oldukları bir süreci getirdi. 


Sonuç 


Dijitalleşmeyi doğru anlamanın yolu; dijital kültürü anlamak ve yeniden oluşturmaktan geçmekte. Geleneksel medya yatırımları ve işletmeleri çok pahalı olmaktayken dijitalleşme ile beraber bu durumun tersine çevrilmesi oldukça mümkün hale geldi. Dijitalleşmenin sağladığı imkânlarla beraber tüketim davranışları ve şekilleri de değişmeye başladı. Dijitalleşme sürecine ayak uyduramayanların ise bir süre sonra geleneksel medya dâhil tüm medya araçlarından silinmeye başlaması riski söz konusudur. Dijitalleşme eğitim ve ekonomide yeni bir tercih sebebi olarak kullanılmaya başlandı. Özellikle Covid-19 virüsü sonrası birçok eğitim kurumu çevrimiçi eğitim metotlarını kullanmaya ve teşvik etmeye başladı. Her ne kadar tam kapsamlı olarak çevrimiçi eğitimlerin daha faydalı olduğuna dair bilimsel veriler olmasa da bu süreç genel anlamıyla öğrenciler ve eğitimciler tarafından oldukça desteklenmekte. Online kitap ve eğitim materyalleri uzun zamandır kullanılmakta ve tercih edilmekteydi. Yeni içerik formatı olarak da dijital kitaplar ve inovatif eğitim materyalleri üretilmekte. Dergiler ve dergicilik de bu süreçte olumlu kazanımlar elde edebilecek görünmekte. Dijital ortama transfer edilen dergilerin yaygınlığı, bilimsel iletişimin yeni aracı olarak elektronik yayıncılığın akademisyenler tarafından tercih edilmesinde de görünür olmaktadır. Basılı dergilerin zaman ve maliyet üzerine kurulu bilgi üretim mekanizmaları, elektronik dergilerin zaman ve maliyetten tasarruf sağladığı bir alana evrilmesi olağan durmaktadır. Benzer şekilde bazı basılı dergilerin elektronik ortamda yayınlarının olmadığı görülmektedir. Dolasıyla araştırmacıların, kullanıcıların dergi okurlarının o dergilerde yayınlanan makalelere ulaşması zaman ve maliyet gerektirmektedir. Dijital dergilerde ise bu tür sorunlara rastlanmamaktadır. 


Bilgisayarın olmadığı dönemlerden bilginin dijitalleştiği çağa geçişte bilgiye ulaşmanın kolaylığının bilginin değeri ile ilgili sorgulamalar yaptırtması kaçınılmaz bir sonuçtur. Her şeyin dijitalleştiği bir yayın sürecinde bilginin sıradanlaşması da kaçınılmaz olmaktadır. 
Teknolojinin dönüştürdüğü bir toplumsal hayat gerçekliğini kabul etmek durumundayız. 
Elektronik dergiciliğin kolaylaşması yayın çokluğuna sebep olurken niteliği de düşürdüğü görülmektedir. 


Genel olarak dijitalleşmeye hayatımızın birçok alanında rastlamakla beraber aktif olarak da dijitalleşen bir yaşama adapte olmaktayız. Dergiciliğin dijitalleşme sürecindeki evresinde gördüğümüz kadarıyla basılı dergiler basım yayım hayatlarına öngörülemez bir süre daha devam edecektir. Basılı dergicilik dijital dergicilikten bağımsız olamayacağı gibi, dijital dergicilik de günümüz koşulları itibari ile basılı gazeteciliğin sona ermesine neden olamayacaktır. 


Sonuç olarak günümüzün dijitalleşme hızını ve dergiciliğin gelişimini incelediğimiz bu analizimizden anlaşılacağı üzere dergicilik için bulunmaz bir firsat olan dijitalleşme, basılı dergiciliğin önünde bir engel görünmemektedir. Dijitalleşmenin basılı dergiciliği bitirdiği yönündeki söylemler için henüz erken. Dijitalleşme ile beraber gelişen içerik üretim süreçleri ve etkileşimler neticesinde dergiciliğin genel olarak basılıdan dijitale kaymış olması ise olumlu bir sonuç olarak nitelenmelidir. Dijitalleşmenin olanakları dergiciliği geliştirmeye devam edecek görünmektedir. 
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Dipnotlar: 


1- Yılın bayram, yıldönümü gibi belli günlerini, birtakım gökbilim, meteoroloji bilgilerini, kimi alanlarla ilgili istatistikleri vb. veren kitap biçiminde takvim. 


2- Genel olarak farklı şebeke platformları aracılığıyla benzer hizmet çeşitlerinin taşınması ya da telefon, televizyon ve kişisel bilgisayar gibi tüketici aygıtlarının bir araya getirilmesi olarak ifade edilmektedir. 


3- https://www.haberturk.com/2018-gazete-ve-dergi-tirajlari-haberler-2507600-ekonomi 


4- http://platform24.org/p24blog/yazi/3185/gelenekselin-varolus-savasi--dergiler-ve- dijitallesme 
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29 EKİM'DEN 10 KASIM'A: ZORUNLU SEVİNÇ, ZORAKİ YAS! 

Haksöz Dergisi Sayı: 356 - Kasım 2020 

Resmi ideoloji kutsamasının zirveye çıktığı günlerden geçiyoruz. 29 Ekim'de ulusça büyük bir coşku ve sevinçle kutladığımız Cumhuriyet sevincinin izleri daha tazeyken 10 Kasım'da 


gömüleceğimiz büyük matemin hazırlığına başlıyor, her vesileyle ülkenin biricik ilahına tapınma ritüelini tekrarlıyoruz! 
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İnanılmaz bir dayatma, utanç verici bir ikiyüzlülükle karşı karşıyayız. Her türlü farklı ve eleştirel yaklaşıma kapalı, alabildiğine tekdüze ve tamamen kurgusal bir tarih anlatısıyla geçmişten bugüne, bugünden düne gidilerek icra edilen mitos üretimi kesintisiz sürdürülüyor. 
Resmi ideolojinin banisine yönelik kutsama faaliyeti tam bir itikadi bağlılık ve bağımlılık şeklinde cereyan ediyor. Huşu içinde sürdürülen ibadetlere gölge düşürme ihtimali bulunan farklı sesler ve sorularsa hiç hoş karşılanmıyor. 


Resmi ideoloji müntesiplerince hiçbir şekilde içten ve samimi bulunmasa da iktidar kadrolarının, bu tapınma faaliyetinde yer almaya daha fazla özen göstermeleri ve son yıllarda giderek dozunu artırarak Mustafa Kemal'e bağlılıklarını beyan etmeleri dikkat çekiyor. Bu durum muhafazakâr Kemalist çevrelerin kendilerine olan güvenlerini artırırken, geleneksel olarak resmi ideolojik dayatmacılığa tepkili olan dindar çevrelerin algılarında ve tutumlarında bir esneme ve aşınmaya yol açıyor. 


18 yıllık AK Parti iktidarının en başarısız olduğu alanın Kemalist ritüeller karşısında net ve 
açık bir pozisyon alamaması olduğu söylenebilir. Şüphesiz bu süreçte resmi ideolojik dayatmalar epeyce bir alanda geriletildi, hatta kimi alanlarda tamamen tasfiye edildi. Ama topyekün bir sorgulama ve karşı koyuş cesareti gösterilememiş olmasının neticesi olarak ülke konjonktürüne bağlı olarak kimi alanlarda geri dönüşler de yaşanabiliyor. 


Fransa'da gündemleşen İslam karşıtlığının tezahürleri ile ciddi bir mücadeleye girişme cesareti gösteren iktidarın Fransız saldırganlığından çok daha şedit bir İslam karşıtlığının izlerini bünyesinde taşıyan Kemalist Cumhuriyet geleneğini içselleştirme çabasına girişmesi ne garip! Macron'un İslam'ın yapılandırılması gerektiğine dair sözlerine duyulan öfke ile bu ülkenin yakın geçmişinde İslam'ı camilere ve mezarlıklara gömme çabası içinde olmuş Kemalist pratiğe yönelik görmezden gelme tutumunu bağdaştırmak imkânsız. 


Oysa Macron'un hayalini kurduğu şeyin bir zamanlar bu ülkede icra edilmiş bir pratik olduğunu görmek ve itiraf etmek neden bu kadar zor geliyor? Avrupa tipi bir İslam üretme söylemi karşısında duyulan tepkinin daha fazlasını bu topraklarda İslam'a yönelik zalimce operasyonlar icra edenlere karşı da göstermek gerekmiyor mu? 


Macron'a bunca saydırırken, düşünceden giyime, kültürden sanata kadar her alanda İslami geleneğin izlerini silip atmaya ve laikliğiyle, ulusçuluğuyla Fransız tipi bir hayat tarzını bu ülke insanına dayatanları rahmetle, minnetle tebcil ve takdis etmek tutarsızlık olmuyor mu? 


Bu tutarsızlığa düşenler ne tür çelişkilerle malul olduklarını göremeseler ve uyarılardan, hatırlatmalardan pek hazzetmeseler de Haksöz hakka çağırmayı ve bu tutarsızlığa dikkat çekmeyi sürdürecek. İnsanımızın gönüllü köleliklerden kurtulduğunu görmek duasıyla, Allah'a emanet olun. 
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Karikatür 
Dayatmasıyla 
Hedeflenen islam ümmetinin 


iradesinin 
Kırılmasıdır! 


AKIL, MANTIK VE BİLİM ÇERÇEVESİNDE BİR PUSULA: “HAKİKATİN 
İZİNDE” 


Bilal Tonyalı -Haksöz Dergisi Sayı: 346 - Ocak 2020 


“Gözümle gördüğüme ben de inanırım.” denir inanç meseleleri tartışılırken. Bazen de “Gözümle görmüyorsam ya da gözlemleyemiyorsam, deneyimleyemiyorsam benim için yok mesabesindedir.” ifadesi kullanılabiliyor. Birincisi asıl imanın “gözlemlenemeyen?'e inanmak olduğunu, ikincisi ise gözlemlenebilir olandan öteye geçmenin “anlamsız” veya “işe yaramaz’ bir şey olduğunu öne sürer. Kimlerin haklı olduğundan bağımsız, bu sorular ve cevaplar daima insan zihnini meşgul eder durur. 


İnsanın akıl yürütme kabiliyeti kendisinin her daim lehine mi işler? Kimi onu, varoluşunu tanımlamada ve/veya anlamlı kılmada bir araç olarak kullanırken; kimileri varlığın kendisini anlamsız kılma yolunda kullanmayı tercih etmiştir. Her ne konumda olursa olsun, bu kabiliyete sahip olan insan bir şekilde varoluşunu sorgulayan sorularla muhatap olmuş ve cevap aramıştır tarih boyunca. Belki de insanın, insan olmaktan gelen en kaçınılmaz alışkanlıklarından biridir bu, adına ne denilirse denilsin. 


Akıl yürüten, muhakeme kabiliyetine sahip insan, modern dönem ve akabinde karşılaştığı varoluşsal sorunlarla alakalı verdiği cevaplarda bazı değişiklikler yaptı. Bir “milat” ortaya koymak çok kolay olmasa da Descartes'ın cogito'su modern dönem bilgiyi, bilmeyi, kainatı ve dahi metafizik kavramları tanımlamada insanlığı yeni değil fakat farklı bir istikamete meylettirdi. Yukarıda bahsettiğimiz gözlemlenemeyen veya deneyimlenemeyenlerin yok mesabesinde varsayılmasıyla alakalı modern temelleri attı diyebiliriz. İnsanın varlık tasavvurunu, bir adanın ortasında kalakalmış ve gördüklerinden, işittiklerinden, hissettiklerinden başka bir gerçekliğin olduğuna inanmayan bir insanın yalnızlığına sürükleyen bu anlayış aslında asırlar boyunca tecrübe edilmiş maddi-manevi bütün zengin insanlık tecrübesinden de bir nevi kopuştu. 


Modem dalga, Sanayi Devrimi ve Protestan-kapitalist ahlakın inşasıyla cogito ile başlayan yolculuğu maddeci felsefe ve maddiyatçı bir hayat tarzı ile devam ettirdi. Bilimsel gelişmelerle tetiklenen bu —Sezai Karakoç'un deyimiyle— “metafizik gerilim’! insanlığı maddeci felsefede ısrarcı kıldı. Sezai Karakoç bu heves, iştiyak, dürtü veya hareket-ettirici- 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güç için metafizik gerilim ifadesini kullanıyor çünkü bu bilimsel hamlenin özünde, maddeci felsefenin ve hümanizmin insanı ve yalnızca insanı temel ölçü haline getiren anlayışının yalnızca madde ile tarif edilemeyecek bir boyutu var. Bu “gerilim? aslında Kant ve özellikle Nietzsche sonrasında tabiri caiz ise elektriğini, kaynağını yitirmişti. Saf aklın, yani bir anlamda cogito'nun aslında varlığı nasıl ve niçin sorularına beraber verecek şekilde açıklamada yeterli olmadığını Kant ile görmüştü Batı. Nietzsche ile de bu sarsıntının artık ne kadar büyük bir hasara yol açtığını ve açmaya devam edeceğini, insanlığın kaçınılmaz bir boşluğa sürüklendiğini kısmen de olsa hissedebilmişti. Bu boşluk halinde savrulurken insan, insan olmanın vazgeçilmezi olarak metafizik tanımlamalar, açıklamalar bulmak zorundaydı tabii. Bir kısım tekrar bilime ve maddeci-natüralist felsefeye bağlılığa devam ederken diğerleri ise Batı dışında kalan dünya dinlerinde veya birtakım nevzuhur maneviyatçı yaklaşımlara meylettiler. 


Yukarıda bahsetmiş olduğumuz bu yeni hayat tarzı kültürel sahada da Batı'nın emperyal tavrı ile birleşerek dünya genelinde ciddi ölçüde popülerleşti ve bir kültür hegemonyası oluştu. 
Türkiye ve Türkiye'deki gençler de bu hegemonyanın ürettiği popüler kültürü tüketmekle ve bir yandan da Batı'nın iç hesaplaşmalarını (kapitalizm-komünizm gibi) ülke içine taşımakla, bu çatışmaların arkaplanındaki felsefi varsayımları ve anlayışları da taşımış oldular. 
Dolayısıyla hayat tarzı, inanış biçimleri, değerler, eğlence biçimleri vesaire birçok yandan Anadolu'da muhkem görünen hayat tarzı ve inanışların temeli de ciddi oranda sarsıldı. Son raddede ülkemizde bilinçli-bilinçsiz inançsızlık veya bir inanç üzere yaşamayı teklif eden hayat tarzından uzaklaşma ciddi ölçüde arttı. Batı'da öne sürülen popüler ateistik argümanlar ülkemizde de özellikle gençler tarafından tartışma konusu edildi ve ediliyor. Batı'da, aslında, bu argümanların kendi “gelenekleri? içerisinde ciddi bir karşılığı vardı ve belki de olması gereken tartışmalardı fakat bizde ithal tartışmalar halinde zuhur ettiler. Bütün bunlara rağmen hayat tarzının ve popüler kültürün cazibesi köklü geleneğimizde kimi gençler için galip geldi ve hem mütedeyyin ailelerin çocukları hem de seküler anlayışla yetişen çocukların zihinlerinde benzer soru işaretleri oluşturdular. Özellikle 1950 sonrası dini söylem ve tartışmalar sürekli farklı istikametlere evrildi ve Batı'da çok daha önceden tecrübe edilmiş tartışmaların burada da zuhur etmesi sözkonusu oldu. Aşağıda 1700'lerin İngiltere’sinde meşhur bir oyun ve deneme yazarı olan Joseph Addison'un ateizm ve ateistlere karşı ifadelerinden bir alıntı paylaşıyorum. Yaşı biraz büyükçe olanlar bu tür tartışmaların Türkiye'de de zamanla zuhur ettiğini ve Müslümanlarca benzer bir dilin kullanıldığını kabul edeceklerdir: 


“(Ateistler) tenakuz ve imkansızlıklarla dolu fikirlerle izdivaç etmiş bir vaziyetteler ve aynı zamanda inancın en ufak parçasındaki bir zorluğu dahi, inkar için kafi görüyorlar. Bu geri kafalı kâfirlerden birine, ateizmin en mühim mevzuları olan kainatın esbab üzere teşekkülü, maddiyatın faniliği, Ruh'un faniliği, Beden'in tesadüfi tertibi, maddenin hareketleri ve çekimi (gravitasyon), ve buna benzer tafsilatlarıyla beraber bir araya getirilip bir Amentü meydana çıksa, en meşhur ateistlerin ekseriyatının fikirlerine istinaden; derim ki bu şekilde teşekkül ve vaz edilmiş bir Amentüyü kabul etmek, şiddetle inkar ettikleri o bahislerden çok daha büyük bir inancı gerektirmez mi? Öyleyse bu yeni nesil kovboylara hem kendi iyilikleri hem de umumi saadet için tavsiyem, en azından kendileriyle tutarlı bir şekilde davranmaları ve dinsizlik, taassup ve safsatalara heves etmemeleridir.”? 


Din, bilim, felsefe ve artık göz ardı edilmeyecek bir vakıa olan ateizm ile alakalı yüzlerce kitap yazıldı, binlerce münazara yapıldı. Son dönemde yazılan eserlerden biri İngiltere'de IERA isimli davet ve eğitim çalışmaları yürüten kuruluşun başında olan Yunan asıllı bir mühtedi kardeşimiz Hamza Andreas Tzortzis'e ait. Orijinal ismi The Divine Reality — God, 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Islamand the Mirage of Atheism olan kitap tarafımdan Hakikatin İzinde — Din, Bilim ve Ateizm başlığıyla Türkçeye tercüme edildi. Yazının geri kalan kısmında kitabın muhtevasından yukarıda bahsettiğimiz meselelerle irtibatlı olarak bahsetmeye çalışacağız. 


Kitapta, yukarıda bahsettiğimiz varoluşsal sorunların kökündeki felsefi varsayımlar birer birer çözümlenerek hangi anlayış türlerinin hangi inanç veya inançsızlık boyutlarına yol açabileceği ortaya koyuluyor. IERA’ da takip ettikleri bir davet usulü olan GORAP (God, Oneness, Revelationand Prophethood) yani Tanrı, Tevhid, Vahiy ve Nübüvvet sıralaması üzerine inşa edilen bir anlatımla kitap önce ateizmi ve ateistlerin varsayımlarını tanımlıyor ve bu varsayımlar üzerinden Tanrı'nın var olmadığını öne süren yaklaşımları teker teker irdeleyerek çürütüyor. Daha sonra ateizmin öngördüğü tanrısız bir hayat tasavvurunun nasıl sonuçlar doğurabileceğini anlatıyor: 


“Birçok ateist, tabiatüstü gerçekliğin olmadığına ve kainattaki bütün olayların fiziki faaliyetler üzerinden açıklanabileceğine inanan felsefi natüralistlerdir. Felsefi natüralizm ile cem edilmiş bir ateizm, varoluşsal bir felaketin reçetesidir. Formül basittir: İnsana hesap vermesi gerektiğini söyleyen İlahi mesuliyeti ortadan kaldıran “Tanrı yoktur? fikri, nihai bir ümit, değer ve gayeden yoksunlukla sonuçlanır. Aynı zamanda anlamlı ve ebedi bir saadete de götürmez. Vardığımız bu netice köhne bir dini klişe değil; ateizmin mantıki ve varoluşsal çıkarımları üzerine mantık üzere düşünmenin bir neticesidir.” 


Kitapta bir yaratıcının varlığına delil olarak öne sürülen argümanlar ve İbn-i Sina, Gazali gibi önde gelen Müslüman felsefecilerden-âlimlerden de alıntılar yapılarak günümüz diliyle izah ediliyor. Birçok sorun aslında İslam ilim geleneği, ilm-i kelam ve birtakım modern-dönem Müslüman düşünürler tarafından ele alınmış olmasına rağmen günümüzün diline yakın bir şekilde ifade edilmesi bu açıdan önemli ve kitapta bu boşluğu dolduracak nitelikli bölümler mevcut. 


Yukarıda değindiğimiz GORAP metodunu takip eden kitapta belki de en dikkat çekici ya da en çok dikkate değer bölüm “Bilinç Argümanı? başlıklı yedinci bölüm. Günümüzde, bahsettiğimiz maddeci felsefe üzerinden hayatta kalan metafizik gerilime can veren en mühim gelişmeler yapay zeka, transhümanizm gibi başlıklar altında gerçekleşiyor. Bilimsel gelişmelerin bu “mucizevi? görünümü natüralist felsefe ve düşünce tarzının celp ediciliğini korumasına vesile oluyor. Bu da bir bakıma natüralist felsefenin ve dolayısıyla bu anlayışın ürünü olan ateizmin inanç karşıtı argümanlarını sözde kuvvetli kılıyor. Klasik dönem felsefecilerden bu yana sürekli tartışma konusu olan, madde-ruh-bilinç ilişkisi muammasının bugünün bilim insanları tarafından çözülmeye yakın olduğu iddia ediliyor. Bu çözüm tabii maddi zeminde bir çözüm, yoksa buna yeni bir metafizik açıklama getirilmesi söz konusu değil. Bu iddia, gelişmelerle birlikte kuvvetlenirken özellikle bilimsel metoda, felsefeye ve mantığa aşina olmayan insanlar bu “büyünün? çabucak etkisi altında kalıyor. İşte kitapta, yazarın da akademik olarak çalışma sahasında bulunan zihin felsefesi üzerine üretilen fikirler irdelenerek hâlihazırda gerçekleştirilmiş bilimsel çalışmaların “bilincin zor problemi'ni çözemediği ve çözemeyeceği öne sürülüyor. Basit bir dille ifade etmek gerekirse “Robotlar bilinç sahibi olabilir mi? İnsan bilinci kopyalanabilir mi? Makineler öznel tecrübelere sahip olabilirler mi?”gibi soruların tetiklediği bu bilinç probleminin, maddeci felsefe lehine bir sonucu olmadığı izah ediliyor. Burası uzunca açıklama yeri olmadığı için bu kısmı bu kadarıyla anlatmış olalım. 


Kitabın diğer önemli kısımları ise nesnel ahlak ve kötülük problemi ile alakalı olan kısımlar. 
Bu kısımlarda ateizmin ve natüralist felsefenin ahlak ve kötülük problemini nesnel zeminde 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çözemediği örnekler ve deliller ile ortaya koyuluyor. Bütün bu delillendirmeler kitabın diğer bölümlerindeki argümanlar ile tutarlı bir biçimde ve sürekli atıflarda bulunarak yapıldığı için kişinin zihninde bütüncül bir yapı oluşturduğu söylenebilir. 


2002'de Müslüman olan ve ihtidasının ardından aldığı eğitimler ve yaptığı çalışmalar sayesinde çokça münazaraya iştirak eden Tzortzis, kitabın son kısmında davet usulü üzerine birkaç not ekleyerek kitabı sonlandırıyor. Kitabın baş kısmındaki ihtida hikâyesi ve son kısmındaki bu bölümler yazarın fikri ve manevi yolculuğunun da bir özeti niteliğinde. 
Umuyoruz ki bu kitap, Türkiye'deki gençlerin zihinlerindeki şüphelerin giderilmesi ve popüler kültürün etkisi altında kalan neslin inanç temellerinin sarsılmasının önüne geçilmesi yönünde bir katkı sağlamış olur. 

Hakikatin İzinde -Din, Bilim ve Ateizm- 

Yazar: Hamza Andreas Tzortzis 

Tercüme: Bilal Tonyalı 

Yayınevi: Ekin Yayınları 

Basım: Aralık 2019 / İstanbul 

Sayfa Sayısı: 432 

Dipnotlar: 


1- Bkz. Sezai Karakoç, Çağ ve İlham I -Metafizik Gerilim Şartı- 


2- Hamza. A. Tzortzis, Hakikatin İzinde — Din, Bilim ve Ateizm, Ekin Yayınları, 1. Basım, 
2019, s. 43 


3- Hamza. A. Tzortzis, A.g.e., s. 51 
BİLİMSEL TAHAKKÜM: EKİNİN VE NESLİN HELAKİ 


Sinan Ön -Haksöz Dergisi Sayı: 348 - Mart 2020 


Rabbimizin ısrarla üzerinde durduğu ve riayet etmeyenleri kibir ve bozgunculukla nitelendirdiği problemlerimizden birisi “ekini ve nesli helak etme” olgusudur. Bu olgu, insanlık tarihinin hemen her safhasında farklı ifsad örnekleriyle karşımıza çıksa da sanırım; “bilimin hayatımızdaki tek hakikat” olarak algılandığı modern zamanlarda, çeşitlilik ve azgınlık boyutlarıyla zirveye ulaştı. Bu ifsadın en etkili araçlarından birisinin “modern tıp” olduğu söylenebilir. İnsan üzerindeki otoritesini giderek artıran tıp için insan bedeni; bütünlüğü ve saygınlığı korunması gereken bir emanet olmaktan çıktı. Birtakım organ ve dokulardan oluşan, tamir edilebilen, parçaları sökülüp takılabilen bir nesne haline dönüştü. 
Bireyi ve aileyi aşındıran bu olgu, sağlıklı gelecek nesiller hedefinden uzaklaşıp insan arzularına hizmet eden bir kaygı unsuru olmaya başladı. 
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İnsanoğlu dünyayı ve kendi sınırlılıklarını aşmak için elinden geleni yapıyor. Bu doğrultuda organların işlevselliğini artırmak, vücuduna işlerlik ve bütünlük kazandırmak için bedenine teknolojiyi entegre etmekten ve imtihana matuf eksikliklere karşı savaş açmaktan çekinmiyor. 
Bu arzunun zirvesinde ise doğum ve ölüm gibi insanın haddini aşan olgulara dönük çabalar var. 


Descartes “Metafizik Düşünceler” adlı kitabında “Ben insan bedeni denilen uzuvlar kümesi olamam.” der. Bu tavırdan da anlaşılacağı gibi Batı düşünce tarihinde bedene karşı olumsuz bir tavır var. Bugün hararetle savunulan “bedensizleşme” ve “cinsiyetsizleşme” hezeyanlarının arka planında bu olumsuz tavrın izlerini bulmak mümkün. 


Tıbbın Nesneleştirdiği Beden 


19. yüzyıla gelindiğinde beden geçmişte sahip olduğu saygınlığı neredeyse bütünüyle kaybetti. Tam bir meta olarak algılanmaya ve bir “tıp objesi” haline gelmeye başladı. 
Özellikle patolojik anatominin gelişmesi, otopsi uygulamasının yaygınlaşması gibi etkenler, bedeni, tıbbın müdahale edebileceği teknik bir nesne haline indirgedi. Bir noktadan sonra canlı insan bedeni ile cansız insan bedeni tıbbi açıdan aynı seviyeye düşecekti. 


Bugün modern tıp insan bedeni üzerinde kurduğu hâkimiyetle tasarım ve fantezilerini gerçekleştirip adeta insanın yazgısını değiştirmeye yelteniyor. Oldukça kapsamlı hale gelen tıbbın faaliyet alanı “hayatın tıbbileştirilmesi” sonucunu doğuruyor. Böylece tıp, insanlar için olmaktan çıkıp bir kısım imkân sahibi azınlık için genelin kobay olduğu bir araca dönüşüyor. 


“Tıbbileştirilen” insan bedeni doğal süreçlerinden kopartılıp uzmanlarının denetim ve kontrolü altına giriyor. Örneğin; tıbbi bir uygulama olan sezeryanla doğum giderek normal doğumun yerini alıyor ve bebeklerin acısız, zahmetsiz, “steril?” ortamlarda dünyaya gelmesi hedefleniyor. Ancak fıtrata aykırı bu durum anneyi ve çocuğunu daha fazla tıbba muhtaç bırakıyor. Annenin operasyon sırasında ve sonrasında aldığı ilaçlar, bebeğin anne sütüyle beslenmesine engel oluyor ve yeni doğan bebeklerin beslenmesi de tıbbın bir sorunu haline geliyor. Böylece tıp yeni sorunlarımızın kaynağı oluyor. 


Aynı şekilde “yaşlanma” da tıbbileştirilip geciktirilmesi hatta kaçınılması gereken bir durum olarak görülmeye başlandı. Yaşlanma sağlıkla ilişkilendirilmiş, biyolojik olarak imkânsız olmasına rağmen kozmetik ürünler ve birtakım estetik uygulamalarla genç kalmanın sağlanabileceği izlenimi üretilmiş, böylece doğumdan ölüme kadar hayatın bütünü tıbbın alanına dâhil edilmiştir. 


Dişlerin beyazlatılmasından yüzdeki benlere kadar ilgilenen tıp; kendimizi nasıl hissettiğimizle, ne şekilde uyuduğumuzla, nasıl göründüğümüzle de ilgilenmekte; yalnızca bedenimize değil yaşam şeklimize de baskın olarak bir biyo iktidar alanı oluşturmaktadır. 
Olası acıları gerekçe göstererek yaşama sürekli müdahale eden tıp için beden; düzenli bakılması, kontrol edilmesi ve verimli olması gereken; bu yüzden belli aralıklarla check-up yapılan bir makine gibidir! 


Özellikle son elli yılda yaşanan gelişmeler bu iktidar alanını pekiştirdi. Antibiyotikler, psikiyatrik ilaçlar, hormon üreten tamamlayıcı teknolojiler, gen manipülasyonu bu dönemin gelişmeleri. Artık organ ve kan hücresi nakli yapılabiliyor, vücuda piller takılabiliyor, ortopedik malzemeler, genetik testler ve tedaviler hayatımızın bir parçası. Bugün yapay organlardan, çoklu genetik yapıdaki embriyolardan, insan-hayvan-bitki genlerinin karışımı ile 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meydana getirilecek canlılardan, kopyalamadan, klonlardan elde edilecek organlardan, sürekli yenilenecek ve hastalığın tedavisi bulunana kadar dondurulabilecek bedenlerden bahsetmek mümkün hale geldi. 


Bugün “organ kaçakçılığı ve ticareti” bizlere çok uzak olgular değil. Kaldı ki dokular, hücreler ve DNA parçaları görüntüleniyor, ayrıştırılıyor ve birleştiriliyorlar. Bunlar biyo bankalarda depolanıyor, meta olarak alınıp satılabiliyorlar. 


İnsanlardan organlarını satanlar ve kiralayanların olması, insanda saygınlık bırakır mı? 
Bazıları bu durumu normal karşılayarak saygınlığın bedende değil kişilikte olduğunu savunabilir. Ancak aynı kişiler önce, “bedenlerinde doğuştan eksiklik bulunan kimselerin neden eksikliklerini tamamlamak istediklerini” açıklamalı. Kutsal olan kişinin sadece kişiliği değil onun kendisi, tamamıdır. Emanet olarak verilene sahip çıkmak kişiliği belirleyen faktörlerden. Eksik olana rıza gösterip göstermemek durumunda olduğu gibi. 


Yaratıcının “Eksik ve Kusurlu” Bıraktığı Alanı Doldurmak(!) 


İşte imtihan derecesinde eksiklik sayılabilecek olgulardan birisi de çocuk sahibi olamama durumudur! Yeni üreme teknolojileri ile insanoğlu bu konuda sınırlarını bir hayli zorluyor gibi. Ayrıca bu teknoloji salt çocuk sahibi olamayanların masum isteklerine de cevap vermiyor. Yapay aşılama, kısırlığı giderici ilaçlar, tüp bebek, yumurta bağışı, embriyo bağışı, embriyoların dondurularak saklanması, taşıyıcı annelik, laboratuvarda oluşturulmuş ve henüz anne rahmine yerleştirilmemiş embriyoların testten geçirilmesi gibi teknolojiler “çocuk arzusu”nun laboratuvarlaştırılmış halini gösteriyor. Bu çalışmalar ile doğada “hata olduğu düşünülen bir durum” düzeltilmeye yani teknoloji ile doğada mümkün olmayan bir şey üretilmeye çalışılıyor. 


Taşıyıcı annelik, anonim sperm bankaları, menopoz sonrası gebelik için yumurta bankaları mümkün olmayanı üretmeye dönük çabalar. Kızının yumurtası ile aşılanan bebeği doğuran büyük anneler, kişinin ölümünden sonra önceden dondurulmuş sperm ile elde edilen bebekler, ebeveynlerin çocukların birçok özelliğini seçebilmesi, birkaç ebeveynden embriyo üretimi gibi uygulamalar sadece teoride kalmadılar. Örneğin, Güney Amerika'da 48 yaşında bir kadın genetik olarak kızına ve damadına ait üçüzleri doğurdu. Siyahi bir kadın, çocuğunu ırkçılıktan korumak için beyaz bir adam ve kadından beyaz bir çocuk dünyaya getirdi. İngiltere'de bazı doktorlar, kürtajla alınmış dişi bir fetüsün olgunlaşmakta olan yumurtalarını alarak kısır kadınlara eklemek suretiyle kısırlığı tedavi etme çalışmaları yapıyorlar. Bu uygulama başarılı olduğunda fetüs olarak kalmış, asla varolamamamış bir “kadın” doğacak çocuğun biyolojik annesi olacaktır. 


Tıbbın amacı, hastalıkları tedavi etmek ve önlemekten, sınır tanımayan insan ihtiraslarını sorgusuz sualsiz gerçekleştirmeye dönüşüyor. Sırf mümkün diye tıp, insanların tüm arzularını yerine getirmeli midir? 


Bir kadının; “Benim bedenim benim kararım!” sloganı atması ona nasıl bir özgürlük alanı sağlamalı? Örneğin; babasız olarak dünyaya çocuklar getirme isteğinde ne kadar haklı? 
Bunun altında, kadınların çocuğu yani bir insanı yalnızca kendi arzularının aracı olarak değerlendirmesi yatıyor. Babasız dünyaya gelecek çocuğun durumu ne olacak sorusu havada kalıyor. Her çocuk babasız kalabilir ancak doğuştan babasız olarak bir çocuğu dünyaya getirme isteği, bencilliğin en uç noktası olsa gerek. 
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Kimi kadınlar yumurtalarını dondurmaktalar. Bunun sebebi hem ileri yaşlara geldiklerinde doğurgan kalmak hem de dünyaya bir çocuk getirmeden önce hayattan faydalanmak. Uzun bir eğitim sonrası, kariyer fırsatlarını kaçırmak istemeyen genç kadınlar, anne olma fırsatını da kaçırmak istemedikleri için bu teknolojiyi kullanıyorlar. 


Yine bazı biyologlar “yapay kuluçka” üzerinde çalışıyorlar. Böylece kadının gebeliğini tamamen dışarıda bırakmayı hayal ediyorlar. Bu ütopyanın mümkün olması durumunda birçok kadının bunu seçeceğine kuşku yok. Çünkü böyle bir yol acısız, zahmetsiz ve kolaydır. 
Mevcut şartlarda bile “taşıyıcı annelik” uygulamasına başvuran kadınların daha kolay ve üçüncü bir şahsın olmadığı bu yolu tercih etmesi kaçınılmaz. Her alanda rahatı ve kolayı seçen, her tür acıdan uzak durmayı mutluluğun koşulu sayan günümüz insanı bu firsatı kaçırmayacaktır. 


Taşıyıcı annelik daha doğru bir ifadeyle “anne rahminin kiralanması”, bedene bir makine gibi muamele edilmesinin tipik bir örneği aslında. Taşıyıcı anne canlı bir yapay kuvöz olarak iş görüyor. Sözleşme yoluyla bedenin bir kısmını kiralayan kadın, bedenini araçsallaştırıyor. 
Benliğinin en mahrem yerini başkalarına sunuyor. Kendi bebeğini taşıyacağını hayal ettiği bedenini bir “kuluçka makinesi” seviyesine indirgeyerek kendisini aşağılıyor ve böylece kendine yabancılaşıyor. 


Teknolojinin üreme üzerinde kurduğu bu hegemonya ile birçok yeni ahlaki, hukuksal ve sosyal sorunlara muhatap kaldı insan. Kızının yumurtalarını taşıyan anne bebeğin nesi olur? 
Birkaç ebeveynli bebeklerin ebeveynleri nasıl tanımlanır? Bu kişilerin hak ve sorumlulukları nelerdir? Anonim ebeveynlerden doğan çocuk bu ebeveynlerden doğan diğer kardeşlerini tanıyabilecek midir? Belki de en vahimi bu şekilde dünyaya gelen çocuklar bu durumdan haberdar olacak mı, olacaksa nasıl etkilenecekler? Böyle birçok sorunun cevabını vermek kolay olmasa gerek. 


Kısaca anne, baba, kardeşlik, ebeveynlik yani aile kurumu temelden sarsılmakta ve bu güncel sorunlara karşı zayıf düşmektedir. 


Zayıf Olanı Kabul Etmeme Hastalığı 


Doğum olgusu üzerindeki “bilimsel belirlenimcilik” bunlarla sınırlı değil. Ultrason, gen testi ve çeşitli görüntüleme yöntemleri ile cenin daha anne karnındayken hatta daha embriyo aşamasındayken birçok yönden tespit edilebiliyor. Bu durum “bebeklerin dünyaya gelmesini engelleyen” bir gelişme. Özellikle engelli olduğu tespiti yapılan bebekler buna maruz kalıyorlar. Oysa bu durum bir “öjeni” hastalığı! Öjeni; “en iyi soya ulaşmak için evliliklerin ve ailenin düzenlenmesi” demek. Artık modem teknolojiler ile evlilikler ve aile değil, embriyonun genleri düzenlenmekte veya “kusurlu” bulunan embriyo ortadan kaldırılabilmektedir. 


Öjenizm denilince akla hemen Hitler Almanya'sı gelse de bunun daha derinlere inen kökleri var. Örneğin, Platon'un Devletinde: “İyi bir soy elde etmek için insanlara müdahale edilebilir.” Campanella”nın Güneş Ülkesi”nde: “Köpeklerin ve atların yetiştirilmesine özen gösteren insanın kendi soyunu ihmal etmesi anlaşılır bir şey değildir.” 


En iyi soyu elde etmek bu ütopyalarda bir ideal ve masum bir arayışken, bugünün teknolojisi sağladığı imkânlarla “en iyi soyu elde etme”yi bir ürün olarak sunuyor. Bu anlayışta kadın- 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erkek ilişkilerine müdahale anlamsızlaşıyor. Neslin öyle ya da böyle devamı iki farklı cinsin bir araya gelmesine gerek de duymuyor. 


Öyle ki cenin görüntülenmesi sadece engelli bebeklerin tespiti için kullanılmıyor artık. 
Bebeklerin cinsiyetlerini öğrenmek özellikle “kız bebeklerin aleyhine” işleyen bir durum. 
Erkek çocuk uğruna kız çocuklarına doğma hakkı dahi tanımayan ebeveynler bize uzak değil. 


Bilgi ayrıntılandırıldıkça ebeveynlerin arzuları da artmakta, hayati olmayan bazı öznel ölçütlere uymayan cenin ve embriyolar da gözden çıkarılabilmektedir. Örneğin bebeğini geçirdiği testte üstün zekâlı olmadığını tespit eden “üstün zekâlı” ebeveynler gebeliği sonlandırabiliyor. Ailenin bu kararını kişisel bir hak olarak değerlendirmek mümkün mü? Bu düpedüz insanlığa karşı işlenen bir suçtur. 


Göz rengi, saç rengi, şişmanlama eğilimi, boy, zekâ, yatkın olduğu hastalıklar vb. hakkında tüm detayların bilinmesi anne ve babaları büyük bir ikileme sokuyor. Hâlihazırda tıp, ebeveynlerin rızasıyla, “yaşamaya değer bir hayat” anlayışına dayanarak bebekleri seçip ayırmakta, daha hastalanma imkânına sahip olacak bir yaşama dahi sahip olamadan “önleyici tedbirler” almaktadır. 


Vakti zamanında bir eğitim bakanına sormuşlar; “Eğitim nasıl gidiyor?” diye, “Şu öğrenciler olmasa çok güzel gidecek de...” diye cevap vermiş. Tıp da hastalıkları iyileştirme rolünü çoktan aşmış, eğitim bakanının ironisine karşılık verircesine; kimin yaşamaya değer, kimin de yaşamaya değer olmadığına karar veren bir otoriteye dönüşmüştür. 


Tıp bir yandan ölüm döşeğindeki insanların ölmemesi için neredeyse herşeyi yaparken, diğer yandan dünyaya gelebilecek ceninleri, embriyoları değerlendirmeye tabi tutarak yalnızca “en iyilerin” dünyaya gelebilmesine kapı aralamakta, imkân vermektedir. 


İnsan Şerefli Bir Varlıktır; Kopyalanamaz! 


Bugün şiddetle tartışılan bir diğer konuda “kopyalama”dır. Bilindiği gibi hayvanlar başarıyla kopyalandı. Her ne kadar kanunlar insanların kopyalanmasını yasaklasa da bu konuda yasadışı çalışmaların gizlice yapıldığı biliniyor. İnsan zaten karakter olarak öykündüğü, kendisine olumlu olumsuz örnek aldığı kimseleri taklit ediyor. Kişilik olarak yeri geliyor bir dizi oyuncusunun, yeri geliyor bir sporcunun kopyası gibi hareket edebiliyor. Bununla birlikte, insan biyolojik olarak kopyalanırsa bu kopyanın haysiyetinden bahsedebilmek ne kadar mümkün olabilir? 


Kant, “Amaçlar evreninde her şeyin bir fiyatı ya da bir haysiyeti vardır.” diyor. Buna göre 

fiyatı olan bir şeyin yerine ona uygun başka birşey ikame edilebilir. Bununla birlikte ancak dengi olmayan şeyin bir haysiyeti vardır. Kopyalama işlemi çok sayıda kopyanın üretimine olanak sağlayan ve asıl olanın da değerini yitirmesine sebep olan bir işlemdir. 


Yaratıcı tarafından yaratılan her insan biriciktir. Bunlardan birer kopya çıkarmak Yaratıcının rolünü çalmaya çalışan Şeytan'ın işidir. İnsanların genlerine müdahale etmek, biyomühendislikle doğal olan seçilime gerek bırakmamaktadır. Biyomühendisler insan bedeninin genetik kodunu baştan yazacak, beyindeki devreleri yeniden bağlayacak, biyokimyasal dengesini değiştirecek ve hatta yeni uzuvlar geliştirebileceklerdir. Bu da küçük bir “tanrıcıklık” faaliyeti olarak kayıtlara geçecektir. 
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Genleri manipüle eden “bilim insanları”nın bu çalışmaları ile “yavrularımızı” şekillendirmek ya da başka bir ifadeyle onları programlamak mümkün hale gelecektir. Bu teknolojiye ihtiyaç duymadan çocuklarını kendi arzuları doğrultusunda şekle sokmaya çalışan ailelerin, buna imkân bulmaları sonrası duruma kayıtsız kalabileceklerini düşünmek safça olurdu. 


Genlere müdahale etmek bugün birçok ülkede yasak. Bunun yanında olguya ahlaki ve dini açıdan şiddetle karşı çıkanlar olduğu gibi destekleyenler de var. Hint bilgini K. L. Seshagiri; “Eğer güzel görünüm, güçlü olma, keskin bir zekâ gibi idealler başarılabiliyorsa, gittikçe daha çok insan bu imkânlardan yararlanmalı. Bunda yanlış olan ne?” diyor. Eşyanın en güzeline sahip olma çabasında olan insanoğlunun, çocukları için de aynı arzuyu beslediğini gösteriyor bu örnek. 


Burada en beğenilen, en hoş, en yardımsever, en başarılı ve en mutlu çocuğa sahip olmayı istemenin doğal sayılabileceği söylenebilir. Ancak itiraz edilen durum bu vasıflara sahip olma yöntemleri. Yoksa çocuklarının bu tür özelliklere sahip olmasını isteyen bir anne-babanın isteği kendi başına kötü ya da yanlış değildir. 


Arzularımız Yeni Frankensteinlere Dönüşür mü? 


Bununla birlikte gerekli maliyeti karşılayıp çocuğu daha doğmadan bu vasıflarla donatmak, iyi bir ebeveynlik anlamına gelmez. Parası olanın sipariş üzerine çocuk edinmesi gen manipülasyonunu yaygınlaştıracak, çocuğunun niteliklerini Yaratıcının lütfuna bırakmak istemeyen ebeveynler artacak, diğerleri güç duruma düşecektir. Normal olan çocukların, sipariş çocuklardan geri kalacağı ve ikinci sınıf insan muamelesi göreceği endişesi doğacaktır. 
Bu durum belki de hiç çocuk sahibi olmamak gibi radikal kararlara sevk edecektir aileleri. 


Yeniden üretme, tasarlayarak yeniden ortaya çıkarma çalışmalarının ardında insanın yanlış, hatalı, eksik veya kusurlu bir varlık olduğu düşüncesi yatar. Baudrillard; yanlış, eksik, kusurlu ve hatalı olanın düzeltilmesine yönelik çabaları “estetik cerrahi” olarak tanımlar. Ona göre yalnız insan bedeni değil; aynı zamanda yeşil alanlar, doğa, genler, olaylar ve tarih de estetik cerrahiden nasibini alıyor. Yüz, söz, cinsiyet, beden, irade ve kamuoyu dev bir plastik cerrahi girişimi yoluyla her yerde insanlık dışı bir şekilde yeniden oluşturuluyor. 


Tıbbın hâkimiyetini pekiştiren dönüm noktalarından biri de “ölüm tanımının değişmesi” oldu. 
Buna sebep olan gelişme ise “hayat destek teknolojilerinde gelinen noktaydı. 1968 yılına kadar ölüm anını belirlemek doktorların işidir ve bu iş için geleneksel ve basit bir ölçüt vardır: Kalp atışlarının durması ve solunumun kesilmesi. 1968 yılında Harvard Üniversitesindeki özel bir komisyonun raporu, ölüm için yeni bir ölçüt belirledi. O tarihten beri tıpta “beyin ölümü” diye bir kavram var. Buna göre beynin tamamen öldüğü onaylandığında, hayat destek teknolojileri sayesinde solunum sürse bile hasta ölü kabul edilmektedir. 


Ölümün bu yeni ölçütü ile artık canlı sayılmayan bu insanların organlarını başka insanlara nakletmek için “hukuki” bir engel kalmamıştır. Bu yeni ölüm tanımının “organ nakli” teknolojisinin ortaya çıktığı döneme denk gelmesi tesadüf olmasa gerek. Kalbi atan fakat beyni ölmüş bedenler, olası organ nakilleri için uygundur. 


İnsan bedeni giderek kutsallığını yitiriyor. Bedenin çeşitli organları, kemik iliği, deri gibi dokular, kök hücreleri ve üreme hücreleri; depolanan, alınıp satılan mallara dönüştü. 
Embriyolar insanla insan olmayan muğlak bir eşiktedir. Doğmayan bu canlı, beyin ölümü gerçekleşen hastanın durumuna benzer. Hem embriyo hem de beyin ölümü gerçekleşenler gri 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bir alanda insan olmakla olmamak arasında belirsiz bir noktada bulunur. “Biyolojik mühendislik” bu iki aşama arasında insana müdahale ederek insan bedenini modifiye ediyor. 
Kişi istemediği zaman burnunun şeklini değiştirip, vücudunun farklı organlarını büyütüp küçültebiliyor, zayıf görünmek için kaburga kemiklerinden birini ya da fazla yağlarını aldırabiliyor. 


Bilim, Sapkınlığı ve İhtirasları Meşrulaştıramaz! 


Bu teknoloji ile cinsiyet de birileri için yazgı olmaktan çıktı, bireysel bir tercihe dönüştü. 
Cinsiyet kişilerin arzularına göre belirlenir oldu. İnsan arzularının sınır tanımadığı günümüzde kadın olmak isteyen erkekler kadına, erkek olmak isteyen kadınlar erkeğe dönüşebilmekte. 
Cinsiyet değiştirmek isteyen kişinin, bedenini teknolojiye teslim etmesi yetiyor. Sonrası ise psikolojinin işi! 


Günümüzde insan vücudu tıp için bitmemiş bir projedir. Durmadan müdahale edilen bir kobay, deney aracı gibidir. Beden radikal bir nesneleştirmeye maruz kalmakta, heveslere ve zevklere göre manipüle edilebilen ısmarlama bir madde koleksiyonuna dönüşmektedir. 


Dört milyar yıllık organik yaşamın ardından bilimsel akıllı tasarımla şekillendirilmiş inorganik yaşam çağında hızla sürükleniyoruz. “Bilim insanları” mevcut insandan daha üstün yeni bir insan “yaratma” peşindeler. Aydınlanmadan esinlenmiş bu arzu bugünlere kadar geldi. Dünün toplama kampları, beyin yıkama ve refleks şartlandırma yöntemleriyle yapılmaya çalışılan ancak etkisiz, ilkel ve uygunsuz kalan bu çabalar; bugün beyin cerrahisi, biyokimya ve genetik mühendisliği ile gerçekleştirilmeye çalışılıyor. 


Yeni insanın gelişi şimdiki insanın ölümü demektir. Daha az hastalanacak, belki de hastalanmayacak, yaşlanması durdurulacak, hiçbir hesap hatası yapmayacak, bir mankenin beden ölçülerine sahip olacak, daha zeki olacak, hızlı düşünebilecek bir insanın üretilebileceği düşü kimilerinde heyecan kimilerinde ise endişe uyandırmaktadır. Bunun genleriyle oynanmış bir sebzeden farkı yok aslında. Acıları ortadan kaldırmaya, kusurları gidermeye ve performansı artırmaya dönük yeni ancak bizlere benzemeyen bir insan... Bugün günlük 


hayatında “kendisini yeniden programlayacağını”, “şarja ihtiyacı olduğunu”, “ayarlarının bozulduğunu” soyut olarak ifade eden insanlar, somut hale gelir mi dersiniz? 


Bununla birlikte tüm bunların bir maliyeti var ve bu maliyeti her zaman olduğu gibi sınırlı bir azınlık karşılayabiliyor. İnsana “Nereye bu gidiş?” sorusunu sorduran bu gelişmeler umarım insanlığın felaketi olarak karşımıza çıkmaz. Bilimi değil insanı şerefli bir varlık olarak yaratan Rabbimizin vahyini rehber edinirsek umutlu olmamak için bir sebep de kalmaz, inşallah. 


NASIL BİR DEĞİŞİM? 
Haksöz Dergisi Sayı: 349/350 - Nisan/Mayıs 2020 


Çin'de ortaya çıkıp yeryüzüne yayılan ve adeta tüm dünyayı esareti altına alan koronavirüs tehdidi hayatın akışını her yerde köklü bir şekilde değiştirdi. Modern hayat tarzının insan ilişkilerinde zaten giderek daha belirgin kıldığı “mesafe ve tecrit? durumu salgın tehlikesiyle birlikte yaptırımlarla desteklenen zorunlu bir hale dönüştü. Krizin ne kadar süreceği, ne tür etkilere yol açacağı belirsiz olmakla beraber şimdiden ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarında verdiği ağır hasarın büyüklüğü korkutuyor. 
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Yine de tümüyle kötümser olmamak gerekiyor. Kim bilir belki bütün sıkıntılarına, zorluklarına rağmen bu süreç insani ilişkilerin vazgeçilmezliğini, sıcaklığını hissetmemize, kavramımıza katkı da sağlayabilir. Umarız bu yaşadıklarımız hayatımızın normal akışında en yakınlarımızla, yakın olmamız gerekenlerle aramızda oluşan mesafeyi kapatma ve türlü gerekçelerle, mazeretlerle gevşettiğimiz bağları güçlendirmemiz için bir vesile teşkil eder. 


Bu tür küresel gündemlerde adettir, geleceğe dönük iddialı senaryolar ortaya atılır, abartılı tahminlerde bulunulur. Virüs salgınının yaygınlaşmasıyla birlikte, “bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı” yorumu da sıkça dillendiriliyor. Oysa hayatın akışını her yerde derinden etkileyen bu çapta bir krizin bazı alışkanlıkları, tarzları, ilişkileri değiştirmesi muhtemel olmakla birlikte abartılı yorumların bir şey ifade etmediği de görülmeli. Şartlar gereği, iş ve çalışma koşulları bir miktar değişse de insan ilişkilerine yön veren bakış açılarının, hayatın anlamına ilişkin temel değerlendirmelerin değişmemesi durumunda toplumsal düzlemde temel bir değişiklik olacağını söylemek anlamsızdır. 


Değişim, yenilenme tartışmalarına değinmişken Türkiye'nin değişme potansiyelinin ne kadar kısır olduğunu yansıtan bir görüntüye dikkat çekmekte fayda var. Gerçekten de değişim söyleminin bunca dillendirildiği bir vasatta Türkiye'nin 23 Nisan günü verdiği görüntü tam bir kara mizah örneği olmuştur. İnsanların sosyal medya hesaplarının takip edilerek tanıdıklarıyla çektirdikleri fotoğraflardan ötürü sosyal mesafeyi ihlal soruşturmalarının başlatılıp cezaların kesildiği bir ülke manzarası karşımızda. Hatta kuralperest tutumların sokakta yan yana yürüyen karıkocaya ceza verme işgüzarlığına kadar götürüldüğüne de şahit oluyoruz. Elazığ'da bir işletmeden ya da Taksim Meydanı'ndan yansıyan bu tür manzaralar güya kamu otoritesinin salgınla mücadelede ne kadar tavizsiz ve ciddi olduğunu ima ediyor. 


Ve aynı otoriteyi temsil eden zevatı kalabalık bir şekilde “23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Anıtkabir tapınağında düzenlenen resmi ayinde yan yana, iç içe görüyoruz. İşte bu fotoğraf Türkiye'de resmi ideolojik körlüğün nasıl bir fanatizm ve tutarsızlık boyutuna ulaştığının görüntüsü oluyor. 


Bir dizi önlem alarak, ciddi bir organizasyon becerisi sergileyerek virüs salgınıyla başarılı bir 

biçimde mücadele eden bir ülkenin resmi ideolojik dayatmacılık karşısındaki şu çocuksu hali 

gerçekten ne kadar düşündürücü, ne kadar trajik! Rabbimizden bu ülkenin ve tüm yeryüzünün duçar olduğu görünür, görünmez tüm hastalıklara şifa vermesini, ayaklarımızı dini üzere sabit kılmasını niyaz ediyoruz. 


Koronavirüs ve 
İnsanın Anlam Arayışı 
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VİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE VE SİYASİ YANSIMALARI 


Haksöz Dergisi Sayı: 349/350 - Nisan/Mayıs 2020 


Tüm dünyada büyük sarsıntıya yol açan ve sadece sağlık sektörünü değil, ekonomileri de felç eden koronavirüs salgını Türkiye'de de hayatın akışını neredeyse tümüyle değiştirmiş durumda. 2019'un sonu ve bu yılın ilk haftalarından itibaren Çin merkezli haberlerle dünya gündemine gelen virüs konusu 11 Mart'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de de ilk vakanın görüldüğünü açıklamasıyla birlikte ülkenin neredeyse tek gündemi oldu. Bu tarihten itibaren koronavirüs salgınıyla mücadele adına alınan kararlar, başvurulan tedbirler, tavsiyeler ve yasaklamalar neticesinde tüm dünyada olduğu gibi toplumsal hayat bir hayli daralırken, endişe ve korku atmosferi Türkiye'yi de tesiri altına aldı. 


Türkiye'nin Başarı Grafiği Batı Kompleksinin Aşılmasına Katkı Sağlayabilir 


Türkiye'de iktidarın tüm dünyayı kasıp kavuran bu süreci genelde başarılı bir biçimde yönettiği söylenebilir. Karşıt çevrelerin ilk günden itibaren ürettikleri korku senaryoları, abartılı haberler ve verilerle ilgili şüphe bulutları yayma çabalarına ve durumun kontrol altına alınamayacağı beklentilerine rağmen duruma ilişkin veriler salgının büyük ölçüde kontrol altında tutulduğunu göstermekte. Nitekim felaket tellallarının “Berbat günler bizi bekliyor!”, “Her şey çok kötü olacak!” türünden vesvese yayma faaliyetlerinin son günlerde bir hayli zayıflamış görünmesi de bu duruma işaret etmekte. 


Farklı siyasi çevrelerce de kabul edildiği bilinen bir iddia olan, sağlık alanının AK Parti iktidarının en başarılı olduğu alanlardan biri olduğu tezi bu günlerde daha fazla dillendirilmekte. ABD ve bazı Avrupa ülkelerin adeta döküldüğü bir vasatta Türkiye'nin sağlık karnesi uluslararası çevrelerde de takdir edilmekte. İlk günlerde yaşanan kısmi bazı aksaklıkların ardından gerek altyapı gerekse de elaman ve ekipman ihtiyacı hususunda bir sıkıntı yaşanmaması ve bilakis Türkiye'nin bu konuda pek çok ülkeye malzeme desteği sağlayacak konuma ulaşması sevindirici bir durum arz etmekte. 


Gelişmiş denilen Batılı ülkelerin pek çoğunda yaşanan krizle kıyaslandığında Türkiye'nin ortaya koyduğu başarılı performansın farklı yansımalara da yol açma ihtimali olabilir. Umarız yaşanan süreç belli çevrelerde derin kökleri bulunan Batı karşısında duyulan aşağılık kompleksinin aşılmasına kısmen de olsa katkı sağlar. 


Sorunun sadece tıbbi değil, diğer alanlara bakan yüzleriyle ilgili olarak da iktidarın attığı adımların ölçülü olduğu ve makul neticeler doğurduğu söylenebilir. Salgının yayılmasını engelleme adına alınması gereken tedbirler bağlamında dikkatli olmakla birlikte, genelde abartılı yaklaşımlardan kaçınılmıştır. Bu çerçevede muhalif siyasetçi ve medyanın sürekli dillendirerek adeta bir baskı unsuruna dönüştürdükleri “tam karantina uygulaması” ve “uzun 


b ee 


süreli sokağa çıkma yasağı” türünden çağrılara prim verilmemesi de yerinde olmuştur. 
Sorun Dar Manada Tıbbi Olsa da Geniş Düzlemde Politiktir 


Salgınla mücadele bağlamında yapılması gerekenleri ve yapılabilecekleri yaparken hayatı tümüyle durdurmaya varacak adımlardan kaçınılması bir gerekliliktir. Masa başında hayatı tümüyle durdurma anlamına gelebilecek kararlar almak zor olmamakla birlikte sahada bunun ortaya çıkarabileceği sonuçları göğüslemek elbette kolay değildir. Sorumluluk omuzlarında olmadığından muhalif siyasetçilerin bu noktada rahatlığı normaldir. Aynı şekilde konuyu 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tümüyle tıbbi bir tartışmaya indirgeyerek salgınla mücadele adına zecri tedbirler alınmasını savunan enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı ya da mikrobiyoloji uzmanları veya virologların bu yöndeki önerileri de anlaşılabilir şeylerdir. 


Şüphesiz herkesin evinde oturmasını, kimsenin dışarı çıkmamasını sağlayarak virüsün yayılımını engellemek gayet makul bir öneri olarak gözükmektedir. Ama evde kalan insanların ne yiyip ne içeceği, hayatlarını nasıl idame ettirecekleri, borçlarını nasıl ödeyecekleri vb. sorular elbette tıp otoritelerinin tavsiyeleriyle cevaplanacak şeyler değildir. 
Ve insanların borçlanmak, iflas etmek, işsiz kalmak suretiyle karşılaşabilecekleri sıkıntıların, yaşayabilecekleri depresyon ve benzeri rahatsızlıkların da koronavirüs hastalığı kadar dikkate alınmayı hak ettiğine kuşku yoktur. Bu noktada dengeli olmanın, tedbir hususunda da makuliyet ölçülerine uygun hareket etmenin önemi açıktır. 


Yine tam da bu bağlamda tüm dünyada görüldüğü üzere Türkiye'de de giderek daha fazla benimsendiği görülen, hatta tartışılmaz olduğu zannedilen bir eğilime “herkes sussun, tıp otoriteleri konuşsun” yaklaşımına da dikkat çekmekte yarar var. “Bir sağlık sorunuyla yüz yüze olduğumuza göre tek söz sağlık uzmanlarına ait olmalıdır!” yaklaşımı toplumsal yapının karmaşıklığını ve çeşitliliğini göz ardı eden bir tutum olarak öne çıkmaktadır. Oysa toplumsal bir soruna teknokrat mantığıyla yaklaşmanın her zaman riskleri vardır. 


Sorun sadece hasta bir bireyin tedavisi sorunu olsa mezkür ifade doğru sayılabilir ama bütün bir toplumu kuşatan, toplumsal hayatın geleceğini etkileyen bir sürecin daha geniş bir zeminde değerlendirilmesi ve çok boyutlu bir tarzda ela alınması elzemdir. Bu yüzdendir ki elbette tıp otoritelerinin de önerilerini dikkate alarak siyasal karar mekanizmasının etkili bir tarzda işletilmesi şarttır. Ve bugüne kadar ki seyriyle Türkiye'de sürecin genel manada iyi yönetildiğini söylemek mümkündür. 


İşlevsellik Adına Tahakküm Görüntüsü 


Peki, “Aksayan yönler var mıdır?”, “Yanlış yapılanlar nelerdir?” diye sorulacak olursa, elbette birtakım hatalar da yapılmış, olumsuz kanaatlerin pekişmesine sebebiyet verecek birtakım zaaflar sergilenmiştir. Bunların en temelde devletçi ve tekelci eğilimin ortaya çıkardığı yanlışlar olduğunu söyleyebiliriz. Yerel yönetimlerin kriz dolayısıyla sıkıntı yaşayan halka yardım ulaştırma girişimlerinin engellenmesine yönelik adımlar en çok rahatsızlık veren uygulamaların başında gelmektedir. 


Muhalif belediyelerin yardım toplama ve dağıtım çabalarının birtakım mevzuat engelleriyle savuşturulmaya çalışılması rahatsız edici olmuştur. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yardım toplama faaliyetini yasadışı ilan etmesi; Mersin Büyükşehir Belediyesinin ekmek dağıtımının hükümet sözcüsü tarafından “paralel yapı” benzetmesine konu olması ancak tahammülsüzlük göstergeleri olarak değerlendirilebilecek tavırlar olmuştur. Bu tutum ilkesel düzeyde bir yanlış içermekte aynı zamanda politik açıdan da riskli ve kaybettirmeye açık bir durum ortaya çıkarmaktadır. 


İlkesel olarak halkın oylarıyla seçilmiş kamu tüzel kişisi vasfına sahip belediyelerin yardım toplama faaliyetlerinin yasadışı sayılması anlaşılmazdır. Şüphesiz belediye başkanlıklarını kazanan muhalif partiler ve başkanlık koltuğuna oturan isimler merkezi hükümet tarafından yetersiz, çapsız, beceriksiz olarak görülebilirler. Ne var ki seçmenler böyle görmemiş ve yetki vermiştir. Dolaysıyla yapacak bir şey yoktur, seçmen iradesine saygı gösterilmelidir. 
Gerekiyorsa belediyelerin icraatlarına yönelik takip ve denetleme faaliyeti artırılabilir ama 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yok saymak, görmezden gelmek, hatta daha ötesine geçip çelmelemeye kalkmak adil değildir. 
Yapılan şey merkeziyetçi, otoriter, tahakkümcü bir siyaset felsefesini yansıtmaktadır ki bunun bu ülkeye ve insanlarına fayda sağlamadığı çokça görülmüştür. 


Tahammülsüzlüğün politik açıdan da risk oluşturduğunu ayrıca vurgulamakta yarar var. Şöyle ki iktidar yerel yönetimlerin hareket alanını daraltarak aslında muhalif belediyelerin eline koz vermekte, onları sorumluluk üstlenmekten kurtarmakta, bir nevi olası başarısızlıklarına mazeret sunmaktadır. Bu şekilde muhalif belediyeler rahatlıkla “Halk için çok şey yapacaktık, tüm sıkıntılarını giderecektik ama hükümet bırakmadı!” deme firsatı elde etmektedirler. 
Ayrıca şu da var ki farklı kurumların yardım faaliyetleri engellendiğinde yardım bekleyenlere bir anlamda “Tek muhatabınız benim.” denilmekte, yani merkezi iktidar kendisini tüm talepleri karşılama yükümlülüğünün altına sokmuş olmaktadır. 


Yardım Faaliyetine Akreditasyon Şartı Dayatmak 


Oysa bu tür tartışmalara, polemiklere gerek yoktur. Ortada hiçbir bütçeyle karşılanamayacak, kapatılamayacak büyüklükte bir yara mevcuttur ve yoksulluk, işsizlik tavan yapmış haldedir. 
Bu durumda önem verilmesi gereken şey elden geldiğince yarayı kapatmaktır. Böylesi bir ortamda makul ve mantıklı olan “Muhtaç insanların sıkıntısını kim nasıl gideriyorsa gidersin, kim yaparsa yapsın bu iyi bir şeydir.” diye düşünmektir. 


Eğer mesele güvenmemek, kuşku duymaksa, “Bu belediyeler bu işi yapamaz, yüzlerine gözlerine bulaştırırlar, yolsuzluk, usulsüzlüklere meylederler.” endişesiyse de yapılan yanlıştır. Bırakın insanlar herkesin çapını görsün, “Her şey çok güzel olacak!” türünden sloganlarla umut tacirliği yapanları gerçek çehreleriyle tanısın. 


Ne yazık ki otoriter zehirlenme makul ve adil olma imkanı tanımıyor. Şimdilerde sergilenen bu tutumun geçmişte kendilerine reva görülen haksız ve sonuçsuz baskıcı yaklaşımları çağrıştırdığını fehmedemiyor. Ve bu şekilde sahiplenilen zihniyetin yarınlarda başka kadrolar ve iktidarlar tarafından sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesine, tümüyle sivil toplumun alanının kurutulmasına yönelik çabalara zemin hazırlayabileceği tehlikesini görmezden geliyor. 


Otoriter Tutum Perspektif Daralmasını Getiriyor 


Karşılaşılan sorunların çözümünü daha otoriter, dışlayıcı ve devleti, iktidarı kutsayan tutumlarda arama eğiliminin bir çıkmaz sokak olduğu görülmelidir. İnsan onuruna, haysiyetine ters düşen bu eğilimin toplumsal huzursuzluğu beslediği görülmeli ve daha özgürlükçü ve kuşatıcı yaklaşımlar geliştirmeye yönelik adımlar atılmalıdır. Ne var ki bir dizi zorlu meseleyle mücadelede başarılı adımlar atan, etkili politikalar geliştiren iktidar kuşatıcı, kapsayıcı olma hususunda ciddi bir perspektif daralması içindedir. İktidarın kimi icraatlarına doğrudan öfke duygusu yön vermekte, atabileceği bazı olumlu adımlar korku duygusuna yenik düşmektedir. 


Salgın hastalık tehdidiyle de bağlantısı kurularak gerçekleştirilen infaz yasası değişikliği bu durumun açık bir göstergesi olmuştur. Mecliste AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen yasa değişikliğine tam bir çarpık mantık hâkimdir. Hangi suç faillerinin yararlandırılıp hangilerinin hariçte tutulduğuna ilişkin hiçbir objektif kriter konulmadığı görülen düzenleme ile birtakım adi suçlular cezaevlerinden salınmıştır. 
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Buna karşın pek de somut bir delil aranmaksızın “terör örgütüyle irtibat, iltisak” gibi soyut suçlamalarla cezalandırılanların mağduriyetlerinin giderilme çağrıları ise geri çevrilmiştir. 
Doğrudan şiddet eylemine katılmadıkları halde, tartışmalı-şaibeli yargılamalar neticesinde örgütsel ilişki ithamıyla cezalandırılan on binlerce insanı birkaç yıl daha içeride tutma konusundaki bu tutumun nasıl bir toplumsal fayda üreteceği belirsiz olup bu anlamsız ısrarın öfke duygusu dışında bir izahı da yoktur. 


Kazanıcı Olma İmkanı Varken, Neden Bu Dışlayıcılık? 


Konjonktürel olarak öfke ve korku hislerinin öne çıkmasının bu ülkede haklı birtakım sebepleri olabilir elbette ama siyaset tarzına sürekli olarak öfke ve korku duygularının hâkim olması bir açmazdır. Bu şekilde sorunlar çözülmez, büyür. İnfaz yasası değişikliği gündeme geldiğinde biraz rahat bir psikolojiyle bu düzenleme toplumsal bir rahatlama zeminine imkan sağlayabilir, bünyede oluşan tahribatı onarma fırsatına dönüştürülebilirdi. Ama bunu yapmak yerine sonuçta hiçbir fayda sağlamayacağı ve sadece daha fazla düşmanlık doğuracağı bilinmesine rağmen öfke ve intikam duyguları esas alınmıştır. 


Benzer bir tutumu KHK”lıların mağduriyetlerinin giderilmesi tartışmasında da gördük. 
Salgınla birlikte artan sağlık personeli ihtiyacı da gözetilerek en azından sağlık alanında KHK'larla işten çıkarılan ve ceza almamış binlerce insanın geri dönüşü sağlanabilirdi. Hiçbir hukuki ölçüye uyulmaksızın yapılan düzenlemeyle açık, net bir şekilde haksızlığa uğrayan devasa bir kitle içinden hiç olmazsa bir kısmının bu yolla mağduriyet psikolojisinden kurtarılmaları normalleşme doğrultusunda bir adım olabilirdi. Ama bu da gereksiz görülmüş, “devlet ciddiyeti? ile davranan iktidar kadroları bu tür önerilere kapalı olduklarını ispatlamışlardır! 


Ne ilginçtir ki adaletsizlik yakınmasının toplumsal yapıda meydana getirdiği tahribatı onarmaya yönelik tartışmalara tevessül etmeyi bile zül addeden ve keskin tutumlar alan iktidar kadroları resmi ideolojik dayatmalar karşısında ise gayet edilgen haller sergileyebilmektedirler. 23 Nisan törenleri bu acziyetin sadece bir boyun eğme görüntüsüyle sınırlı kalmayıp nasıl da içselleştirildiğinin somut bir göstergesi olmuştur. 


Adaletsizlikle Mücadele Hayatidir! 


Görünen köy kılavuz istemez! Virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uzun süreli sıkıntılara, birtakım mali ve sosyal rahatsızlıklara yol açacaktır. Bugüne kadar sürecin nispeten başarılı bir şekilde sürdürülmüş olması önemli bir avantaj olmakla birlikte, bundan sonra da her şeyin yolunda gideceğinin garantisini vermemektedir. Salgın riski atlatıldıktan sonra da yaygın bir işsizlik ve yoksulluk sorunuyla yüz yüze gelineceğini ve bu durumun birtakım huzursuzluklara, gerilimlere zemin hazırlayacağını öngörmek kehanet değildir. 


Zorlu geçeceği anlaşılan önümüzdeki süreçte daha kuşatıcı bir tutum geliştirmenin önemi açıktır. Bunun yolu ise daha otoriter eğilimler ve daha devletçi tavırlar takınmayı değil, daha özgürlükçü ve müsamahakâr yaklaşımlar sergilemeyi zorunlu kılar. Toplumsal yapıda gerilimleri besleyen, ihtilaf ve çatışma ortamlarına zemin hazırlayan adaletsizlik hissinin giderilmesine yönelik çabalar bu noktada hayati önemi haizdir. Hiç kuşkusuz siyasal, toplumsal hayatta ve hukuk sisteminde adaletsizliğin hüküm sürdüğü kanaatinin yaygınlaşması en az virüs salgını kadar ağır bir tahribat kaynağıdır. 


DEĞİŞİM GERÇEĞİ VE İSLÂMİ BAKIŞ 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l- Koronavirüs salgını hadisesinin doğal bir tabiat hadisesi, insanoğlunun had bilmezliğinin ve tüketim hastalığının bir neticesi ya da ilahi bir işaret, uyarı ve/ya ceza olduğuna dair yorumlara ilişkin sizin değerlendirmeniz nedir? 


2- “Bundan sonra her şey çok farklı olacak!” türünden yorumlara da yol açan bu sürecin gerçekten bir şeyleri değiştireceğini düşünüyor musunuz? Öyleyse neler, ne düzeyde değişebilir? 


3- Küresel çapta yaşanan bu musibetin insanın anlam arayışına bir katkıda bulunmasını ve Rabbine yakınlaşmasına vesile teşkil etmesini bekliyor musunuz? 


4- Koronavirüs salgınının gelecekte daha otoriter yönetim süreçlerine yol açacağına, insanları çeşitli araçlarla kontrol etme eğiliminin hızlanacağına yönelik tezlere ilişkin kanaatiniz nedir? 


Allah'a hamd, Peygamberimize salât ve selâm ediyorum. 


Sorularınız bağlamında önem atfettiğim bir hususa yoğunlaşıp diğer soruları da kısaca cevaplayacağım. 


İnsanoğlunun yaratılışıyla birlikte başlayan imtihanı kıyamete dek devam edecektir. Bu imtihan özünde kulluk imtihanıdır. Her birey ve toplum kendi zamanının imtihanına tabi tutulmuş ve tutulmaya devam etmektedir. 


Kâinatta her şey bir nizama tabi olup yaradılış (fıtrat) yasası üzeredir. Fıtri zemindeki âhenk, düşüncedeki istikâmet ve tutarlılığın hem imkânı hem sebebidir. Kevni âyetler, tabiatta yerleşik olan geçerli hâkim yasalardır. Âlemler, en küçük organizmadan galaksilere ve nihâyet evrenin tamamına varıncaya dek, Rabbimizin birer âyeti olup tam bir düzen içinde hareket etmektedir. Allah'ın (cc) “Âlemlerin Rabbi” olması, durumu tanımlayıcı veciz bir ifadedir. 


İslâm düşüncesinde tabiat; köleleştirilip egemenliğe alınacak, kendisine işkence edilerek sırları öğrenilecek, işgalle fethedilecek âlem olarak görülmez. Allah, tabiatı kevni boyun eğdirmeyle insanın emrine vermiştir. Münzel okumanın mes'üliyetiyle de tabiat, insana emanet edilmiştir. İslâm, tabiatı kendisiyle savaşılması gereken karşı bir güç olarak değil, insan ile aynı yasaya tâbi olan birbirinin müşfik yardımcıları olarak görülmesini ister. 
Mahlükata tefekkürden mahrum bir yavanlıkla bakanlar, İlâhi kudreti “doğa yasaları? olarak addederler. 


Bizce hiçbir şey yoktur ki “İlâhi iradeden bağımsız? değerlendirilebilsin. Ancak “İlâhi iradeyle açıklama” söylemi, şayet insani sorumlulukları erteleyen bir bahaneye dönüşüyorsa, kuşkusuz bunun da İslâm'la alakası yoktur. Meseleleri “İlâhi iradeyle açıklama” bölünmüş bir bilinçle değil, bütüncül bir İslâm okumasıyla yapılmalıdır. 


Aktüelde “doğal âfetler!” ifadesi, adeta kendiliğinden oluşan/kendinde müessir mânasında kullanılmaktadır. İslâm itikadında Allah'tan bağımsız ‘doğa olayı” diye bir şey yoktur. Her bir iş Allah'ın iradesi/takdiri dâhilindedir. Altı çizilmesi gereken nokta, “Allah'ın bilmesi/iradesi” demek, kulların sorumluluğunun ortadan kalkması demek değildir. Kezâ “Allah'ın bilmesi? 
demek, “mes'ül olması? demek de değildir. Bil ki Allah insanlara karşı ikram sahibidir ve asla zulmedici değildir. Farklı bir ifadeyle, İlâhi iradeye rağmen bir iş, oluş yoktur. Beşeri 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sorumsuzlukları İlâhi iradeye fatura etmek ise dini doğru anlamamaktır. İşin özünde bugün, neslin ve ekinin ifsâdı vardır. Şer'i âyetlere müdahale gibi kevni âyetlere müdahale de küfürde ileri gitmektir. Kur'ân âyetleri üzerinde tahrif ne ise nesli ve ekini ifsâd da aynıdır. Bu, özünde fıtrata müdahale olup Allah'ın yaratmadaki yasasından hoşnut olmamaktır. Buna mukabil çözüm bellidir: Mâruf'u emr, münker'den nehy. 


Şimdilerde yaşanan salgın, bizi kendimize getirme, Allah'ı tekrarla anma, takvayla arınma çabası içinde değerlendirilmelidir. Virüs mesajının en can alıcı noktası, insani sınırlarımızın bir kez daha kendisiyle hatırlanmasıdır. Kezâ insan, “sorumlu”, “sınırlı”; “mâlüm” ve “mes'ül” bir varlıktır. Bu tür felâketlerde daha ziyâde iki kavram öne çıkıyor: Ölüm ve imtihan... 
Peygamberimiz (as), yağmur, fırtına gibi birtakım olaylar karşısında tedirginlik duyar ve ardından “geçmiş kavimlerin de böylesi vakalarla helâk edildiklerini; onları helâk eden Allah'ın, kendilerini de helâk etmeye muktedir olduğunu” hatırlatırdı. Nitekim rahmet yüklü bulutlar helâk sebebi de olabilir! Burada bize, ölümü hatırlama, müstağni olmama; Allah'ı tevhid ve tenzih ile anma uyarısı vardır. Gerçekte ölümü unutmak Allah'ı unutmaktır. Ölümü unutan insan artık Allah'ı hesaba katmadan yaşamaya başlamış demektir. “Onlar, her yıl bir veya iki kez (çeşitli belâlarla) imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra da ne tövbe ediyorlar ne de ibret alıyorlar.”! Zulmedenlere erişmekle kalmayacak fitneden sakınmak, beyinsizlerin yüzünden helâk olmaktan Allah'a sığınmak, Müslümanın duyarlılık alanıdır. 


İlâhi mesaj, mü?minlerin imanını, münkirlerin ise küfrünü artırır. Bu gerçekten hareketle şunu öğrenmiş oluyoruz: Yaşanan hiçbir âfet ve olay, mutlak mânada bir ikram/lütuf veya azap/cezâ değildir. Kevni ayetlerle farklı imtihanları yaşayan insan, bugünde bir virüsle imtihan olmaktadır. Afetler insanların istemesiyle gelmediği gibi insanların istemesiyle de sonlanmazlar. Âfet dönemleri insanların fitrat zeminine dönüp yaklaştığı ânlardır. Bu şartlarda insan, Allah'a ortak koştuklarının hiçbir şeye yaramadığını; o âna kadar güç ve kuvvet atfettiklerinin çaresiz ve yardıma muhtaç olduğunu görür ve sadece Allah'a yönelir. 
Kur'ân'da buna dair çokça misal vardır. Tarihçiler de örneğin Fil Vakası neticesinde Kâbe'yi Rabbinin koruması ve Ebrehe'nin ordusunun helâk olmasının akabinde, müşriklerin birkaç yıl putlara tapmaksızın Allah'a yöneldiklerini bildirirler. Allah'ı hatırlama çoğu kez duygusal yakarış tonlamasında olur. Bu hatırlama, “farkındalıkla düşünmek'ten uzak olduğu için kısa sürede buharlaşır. Bütün bunlar, insanın ölüm gerçeğiyle karşılaşma anında Rabbine yöneldiğine dairdir. Bu durum süreklilik arz ettiği takdirde imtihan kazanılmış, gerisin geri dönüldüğünde ise kaybedilmiş demektir. Nitekim şifâ bulan hastaların, “Koronayı yendim!” 
şeklindeki ifadeleri, tarihin tekrarlanan hadsizliklerindendir. Denizde hırçın dalgaların Rabbi olan Allah'ın, karaların da Rabbi olduğu gerçeği unutulmamalıdır! 


Salgınla birlikte “tabiat bilimlerini kutsama” konuyu bilimle açıklamaya çalışırken, “İlâhi iradeden koparma? tehlikesine dikkat çekmek istiyorum. Seküler dil köksüzdür lâkin etkilidir. 
Sadece sebepleri konuşup müsebbibi unutmak, Allah'ı unutmaktır. Bu şekilde bir okuma, eksiktir ve insanı yanlış sonuçlara götürür. Olması gereken, Sünnetullah'ı anlamaya çalışmak; olanı, Allah'ın takdiri, emir ve yasaklarıyla birlikte değerlendirmektir. 


Dikkat çektiğim husus, kuşkusuz işin diğer kısımlarını önemsizleştirmez. Bilakis işin tedbir yönü de kulluğun gereği olup Allah'ın emirlerinin eksiksiz yerine getirilmesiyle alakalıdır. 
Tevekkül gibi tedbir de zorunlu ibadettir. Bütün sebep ve tedbirlerin üzerinde nihai takdirin Allah'a ait olduğu inancı, sorumluluğu ihmale, kâinatın işleyiş yasalarını inkâra cevâz vermez. Sebepleri yaratan Allah, yakma istidadıyla donattığı ateşe dilediğinde “Serin ol” buyurur. İhmalkârlık, sebeplerin mânasız yere yaratıldığı fikrini doğuracağı için reddedilmiştir. Tevekkül akleden kalbin, tedbir ise cehdeden bedenin ibadetidir. Allah (cc), 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“Korunma tedbirlerinizi alın”? diye emretmektedir. Resülullah (sav), “Ey Allah'ın kulları! 
Tedavi olunuz! Muhakkak ki Cenab-ı Hak, hem hastalığı hem de devâyı yaratmıştır.” 
buyurur. 


Felâket günlerinde ölçüsüzce; ilgili-ilgisiz, olur-olmaz bağlamda dini yorumların yapılması insanlara bıkkınlık verir, dine olan güveni sarsar. İslâm, kirli, muharref bilginin, mâlâyâni gündemlerin konusu kılınamaz. Kezâ İslâm, sağlam bir inancı, temiz bir hayatı öngörür; bilgisel-tecrübi ilkeleri, tutarlılıkla tebliğ ve tebyini esas alır. 


Buraya kadar daha ziyâde salgın sebebiyle üretilen seküler körlük üzerinde durduk. Şimdi herkesin dilinde, “Bundan sonra her şey çok farklı olacak!” sözü var. Dijitalizmin egemen olduğu dünya, yeni küresel yaşam vs. ifadeleri sürgit! Değişim her ân söz konusudur. Lâkin kâinatta değişmez hakikatler; Müslüman için değişmez ilkeler vardır. Bu bilinçle “yaşanan? 
gerçekliği doğru okumanın ardından, “ne olacak”, “niçin olacak? sorularının İslâmi tasavvurla değerlendirilmesi gerekir. Bu ruh ve düşünce dünyasına karşı “müteyakkız durmak? gereklidir velâkin yeterli değildir. Yeterlilik, bir bütün olarak “Müslüman olmam neyi gerektiriyor?” 
sorusunun cevap bulmasıyla tamamlanır. Bu cevap, “Dini yalnızca Allah'a halis kılarak ibadet etmekle emrolunma", "Ve Müslümanların ilki olmakla da emrolunma" mes'üliyeti bilinci; tefekkür ve tedebbürü muhtevi olmalıdır. 


11 Eylül sonrası Afganistan'ın, Irak'ın, Suriye'nin işgali öncesi, Müslümanlara karşı 
başlatılan her savaştan önce hep aynı demokrasi, insan hakları, yeni bir dünya düzeni teranelerini dinledik. Irak?ın işgalinden sonra İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair, “Dünya daha güvenilir bir yer olacak. Alışkanlıklarımızı, her şeyi baştan düşünmek zorundayız.” 
diyordu. Yeni Dünya Düzeni vaadinden arta kalan milyonlarca insanın ölümü, dul kalan kadınlar, yetim ve öksüz çocuklar, evinden yurdundan edilmiş göçmenler, virâneye çevrilmiş şehirler, yok edileceğine ant içilmiş kadim medeniyetler... 


“Zaman'ın getirdiklerini, ânın gerçeklerini ne kadar doğru bilip değerlendiriyoruz? Ân’ın esiri olmadan, dünyada olup bitenden haberdar olma zorunluluğumuz vardır. İlmi gelişmelere, toplumsal değişim ve dönüşümlere ne kadar duyarlıyız? Çağın gittiği yönü ne denli doğru okuyoruz? Akıntıya kapılan mı akıntıya yön veren miyiz? Üzeri örtülmüş debisi yüksek akıntının yönünden haberdar mıyız? Çok değil on-on beş yıl öncesinin teknolojisi ile üç ayda yapılan bir çalışma günümüz teknolojisi ile sadece on-on beş dakikada ve daha da kapsamlı yapılabiliyor. Baş döndürücü hızda bir gelişme! Merak ediyorum! On beş dakikadan arta kalan üç ay nasıl değerlendiriliyor? Teknolojinin sağladığı bunca imkân daha çok kan, gözyaşı işgal ve katliamlara sebep oluyor ve mucitlerin insanlaşmasını değil barbarlaşmasını sağlıyorsa şayet, burada gelişme, ilerleme denilen ölüm makinaları daha sofistike işliyor demektir. 


Viroloji, biyomekanik veya farmakoloji sektörleri de yaşanan ifsâd ameliyesinden farklı işlemiyor. İnove edilen her bir ürün, yapılan her bir araştırma insan haysiyet ve onuru düşünülmeden geliştiriliyorsa, burada cevap bulması gereken temel soru atlanıyor demektir. 
Kendi refahının devamını, başka toplumlara barbar saldırganlıkla temine çalışan; açgözlülüğü hümanizm teraneleriyle perdeleyen modem dünya, gelişmişliği gelecek kuşaklara hangi ahlâki temeller üzerine izah edecektir? “Milletler parasızlıktan değil ahlâksızlıktan çöker.” 
diyor Cicero. 


Bu bilincin müşahhas olarak ortaya konulacağı alan “tecdit” ibadetidir. Tecdidin terki ya da reformizme tahvili, zamanın ruhuna teslimiyet olup akıntıya kapılmaktır. Bir değişim 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dinamiği olarak tecdit, vahyi ölçü alır ve dinamizmi öngörür. Reform ise insan merkezci bir yaklaşım olarak salt aklı ölçü alır. Bu çıkış noktaları amaç ve hedef farklılığını baştan ortaya koyar. Bunlardan ilki İlâhi, ikincisi profan karakterlidir. Biri İslâmi diğeri laik hedeflidir. 
Tecdit, tedrici değişimi öngörür ve özeldir. Kendine ait olanı (Müslüman) kendince (İslâmi) ihtiyaçla orantılı bir şekilde ihyâ eder. Reform ise değiştirmek istediğinin doğasını dikkate almaz, sekülerdir. Müslüman için esas olan, değişim gerçeğiyle yüzleşirken Kur'âni çözümler üretmektir. Yozlaşmanın kendisiyle başladığı önemli bir kırılma noktası olarak gördüğüm taklit taassubunun yaygınlaşması, beşeri mülahazaların mutlaklaştırılması, tecdit hareketini tıkamış, Müslümanlara bedeli ağır faturalar ödetmiş ve ödetmeye de devam etmektedir. 


Bilgi akışının hızlanması, ulaşım imkânlarının artması ile birlikte kültürlerin bir başka yere aktarımı da kolaylaştı. Karşılaşmalar etkileşimi, etkileşimler de beraberinde değişim ve dönüşümü kaçınılmaz kıldı. Değişimin yönü, çekimin güçlü olduğu tarafadır. Ve kutsanan “gücün egemenliği’ dir bugün. Dolayısıyla güç odaklarının hamâsi duygularla geçiştirilemeyecek hassasiyetle doğru okunup tetkik edilme zarureti vardır. 


Yeni hegemon güç kim? Salgın üzerinden dillere pelesenk “yapay zekâ” engelleri mi ortadan kaldırıyor, yoksa varlık-bilgi ilişkisini; varlığın anlam bağını mı koparıyor? “Tek tip insan? mı üretiliyor? “Tek Dünya Devleti'ne mi gidiliyor? Sürecin iktisadi sözcülüğünü yapan Bill Gates, bundan böyle, “insanların isteklerinin; her şeyin, arz talep dengesinin değişeceğini” söylüyor. Teorik sözcülüğünü yapan İsrailli tarihçi Yuval Noah Harari ise “Ya bilgiye güveneceğiz ya da(?)... Koronavirüs sonrası dünyaya totaliter gözetleme rejimleri mi yoksa küresel dayanışma mı hâkim olacak? Koronavirüs sağlık krizinden ziyâde siyasi bir krizdir. 
Covid-19'a karşı mücadelede bugünkü tercihlerimiz, gelecekte de dünyayı şekillendirmeye devam edecek.” diyor. Bir başka röportajında Harari, eşcinsel olduğunu söylemekle kalmıyor eşcinselliği tasvir ederek övüyor. Ayrıca iki noktaya daha vurgu yapıyor: Dinin hiçbir karşılığının olmadığını ve evrim teorisine olan imanını.* Teorik zemin, sosyaliteye hâkim yeni ruh ve bireysel tanrılaşma, devletler ötesi küresel tasarımla dile getiriliyor. Şeytan ve dostları kendi taraftarlarının helâkine rağmen nesli ve ekini fesâda devam ediyor. Ancak, “Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!” 


Küresel egemen güç, nihilizme esir hazcı insanı, “Bana tapınarak kendine taparsın.” diye tehditle dâvet ediyor. Şeytani salgın, virüsten daha hızlı yayılıyor! Dün, “Dünya daha güvenilir bir yer olacak!” denildiğinde hedeflenen ne idiyse; sapkın hegemonik gücün bugün, “Bundan sonra her şey çok farklı olacak!” sözüyle de hedeflediği aynıdır. “Vadedilmiş topraklar” ütopyası, “vadedilmiş dünya” ile sınırlarını güncelliyor. Değişim gerçeği ayrı, değişimle hedeflenenler ise apayrıdır! Değişimi ve yönünü bilip anlamak zorundayız. 
“Anlamaya çalışmak, affetmek demek değildir!” 

Dipnotlar: 

1- Tevbe, 9/126. 

2- Nisâ, 4/102. 

3- Tirmizi; İbn-i Mace. 

4- https://Wwww.youtube.com/watch?v—90gOfFEtN3Mc (18.04.2020) 

5- İbrahim, 14/42. 
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HAYATA İLİŞKİN BAKIŞ AÇIMIZI DEĞİŞTİRMELİYİZ 


Ali Bulaç -Haksöz Dergisi Sayı: 349/350 - Nisan/Mayıs 2020 


l- Koronavirüs salgını hadisesinin doğal bir tabiat hadisesi, insanoğlunun had bilmezliğinin ve tüketim hastalığının bir neticesi ya da ilahi bir işaret, uyarı ve/ya ceza olduğuna dair yorumlara ilişkin sizin değerlendirmeniz nedir? 


2- “Bundan sonra her şey çok farklı olacak!” türünden yorumlara da yol açan bu sürecin gerçekten bir şeyleri değiştireceğini düşünüyor musunuz? Öyleyse neler, ne düzeyde değişebilir? 


3- Küresel çapta yaşanan bu musibetin insanın anlam arayışına bir katkıda bulunmasını ve Rabbine yakınlaşmasına vesile teşkil etmesini bekliyor musunuz? 


4- Koronavirüs salgınının gelecekte daha otoriter yönetim süreçlerine yol açacağına, insanları çeşitli araçlarla kontrol etme eğiliminin hızlanacağına yönelik tezlere ilişkin kanaatiniz nedir? 


1- Başlangıçta koronanın zaman zaman görülen bir tabiat olayı olduğunu düşünüyordum. 
Halen de bu kanaatimi kökten değiştirecek bilgiler, kanıtlar çıkmış değil. Mamafih zihin karıştırıcı bilgi ve iddialar da yok değil. Mesela Fransa'da Nobel ödüllü virolog Profesör Luc Montagnier, Covid-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünde AIDS'e yol açan virüsten parçalar olduğunu iddia etti. Fransız virolog iddiasını tam olarak temellendirmiş sayılmaz ama onda ciddi şüpheler uyandıran bazı veriler olduğu anlaşılıyor. 


İki canlı varlıktan bir canlının çıkarılması mümkündür; bitkilerin, ağaçların ilkahı böyle bir şeydir. Her iki ihtimalde de korona bir tabiat olayıdır, zira herşey varlık âleminde ve kucağında yaşamakta olduğumuz tabiatta cereyan ediyor. İster onun ortaya çıkıp yaygınlaşmasını tetikleyen çevresel faktörler ister laboratuvarda üretilmiş olsun, sonuç itibariyle olup biten tabiat yasalarına uygun oluyor. 


İki şey olmadan tabiat olaylarını açıklamak mümkün değil: Biri varlık/tabiat rastlantılarla varlığını sürdürmüyor; milyarlarca sene süren bir düzen varsa bu, bir düzendir ve zerreden kürreye varlıkta yer alan hiçbir şey tesadüfen düzen içinde yer almış değil. İkincisi düzen, belli, sürekli, sebep sonuç ilişkisine göre sürer, istikrarının bozulması, beklenmedik vakıaların ortaya çıkması da düzenin kendisiyle ilgilidir. Biz düzenin sürekliliğini sağlayan şeye “yasalar” diyoruz. Nasıl hukuk yasaları birileri tarafından tasarlanıp vazediliyorsa, kozmik ve tabii yasalar da vazedilmişlerdir. Buna âdetullah/sünnetullah deriz. Bizimle materyalistler arasındaki fark onlar toplumların, yasama meclisleri veya yasa koyucu olmadan yasaları belli bir düzene göre kurulup hayatiyetlerini devam ettirdiklerini iddia ediyorlar. Oysa düzen varsa yasa vardır, yasa varsa yasa koyucu da vardır. 


Tabii ki bu, varlığa bakışımızda derin bir perspektif ayrılığına yol açıyor. Herşey kendinde ise her nasılsa aksamayan bir düzen kurulmuşsa, bu demektir ki tabiat üzerinde dilediğimiz gibi tasarrufta bulunabiliriz, nihayetinde tabiatın sahibi yok, mülkiyeti bizimdir, onu temellük edebiliriz. 

Sanırım korona olayının bize öğretmesi gereken ilk ders budur. Şimdi insan tesadüflerin eseri bir tabiatın kör kuvvetiyle çetin bir mücadeleye girişti. Diğerlerinden farklı olarak doğru 


dürüst teşhis edemediğimiz, milyon kere büyütüldüğü halde yine de tam olarak fotoğrafı 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çekilmeyen bir yaratıkla karşı karşıya bulunuyoruz. Yaklaşık iki milyon kişiye bulaşan virüslerin toplam ağırlığının 1 gram olduğu söyleniyor. Uzay filmlerinde dünyaya saldırılar dışarıdan geliyordu, bu virüsün ise nereden geldiği belli değil. Teşhis ve tespit edemiyoruz, aşısı ve tedavisi yok ve olağanüstü bir hızla yayılıyor, dünyanın neredeyse tamamını ölümle tehdit ediyor. 


Anne, taşıyıcı çocuğuyla temas kurmaktan korkuyor. Herkesin kendi başına kaldığı, kendini tecritle korumak durumunda olduğu bir zaman. Sanki mahşer kuruldu ve herkes kendi başının derdine düşmüş. Virüsün bulaştığı kişi 14 günlüğüne bir odaya kapatılıyor, sanki Nasıra'da cüzzama yakalanmış da şehrin kenarında bir yerlerde tecrit edilmiş bahtsız insanlar gibi. 


Süper güçlerin nükleer silahlarının, bankalarının, borsalarının, parlamentolarının, firavunlaşmış liderlerinin yapabileceği bir şey yok. “Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. 
Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.” (48/Fetih, 7) 


2- Bazı şeyler değişecek. En başta gündelik hayatımızda rutinler değişiyor. Çoğumuz evdeyiz ve ev bizim bu ne olduğunu bilemediğimiz yaratığa karşı en güvenli barınağımız. Rutinin değişmesiyle aile bireyleri birbirlerine yeniden bakacaklar. Kimileri yeni bir nikâh akdedecek, kimileri nikâhı sona erdirecek. Dinini ciddiye alanlar evlerini mescit edinecekler, kadınları karargâh (müstakarr). Giyime bakışımız değişebilir. Ben 30 gündür eşofmanla yaşıyorum, gömlek, tişört, pantolon, mont askılarda duruyor. 


Bazı sektörler büyük zarar görecek, bazı sektörler yükselecek. İletişim ve dijital daha çok hayatımıza girecek. Gıdanın, su kaynaklarının, dolayısıyla tarım ve hayvancılığın hayati önem taşıdığını anlıyoruz. Prestij ve güç gösterisine matuf dev projeler yerini hayatın devamını sağlayan zaruri yatırımlara yerini bırakmalı. Ben yetkili olsam, hemen tuzlu suyu tatlı suya çevirecek teknolojik yatırımı yapardım. İstanbul ciddi olarak su sıkıntısı çekebilir. Yine ilk yapılması gerekenlerden biri Anadolu'nun şenlendirilmesi, büyük şehirlerin ağırlıklarının bir kısmının Anadolu'ya kaydırılması. 


Salgın en büyük etkisini büyük kentlerde gösteriyor. Gökdelen ormanlarının çoğaldığı kentler ciddi risk altında. Hava akımının yüzde 30'nu gökdelenler kesiyor, kar yüklü bulutlar şehir 
üzerine geliyor ama kar yağmıyor. Kadir Topbaş'ın bir TV'de konuşurken “İBB olarak 40 
milyonluk bir İstanbul planı üzerinde çalışıyoruz.” dediğini hatırlıyorum. Belki bunun bir çılgınlık olduğunu şimdi daha iyi anlayabiliriz. 


Bazı sektörlerin çökmesiyle işsizlerin sayısı milyonlara ulaşabilir. 1929 bunalımında büyük trajik olaylar yaşandı. Aç kalan insanlar herşeyi yapabilir. Öyle durumlar başgösterir ki devletin güvenlik kuvvetleri bile duruma hâkim olamazlar. İki kıtlık dönemini yaşayan babaannem, mahalledeki zengin adamın bir tomar parayı sokak ortasında yaktığını söylüyordu; para var, alacak ekmek yok. İnsanlar kedileri kesip etini yiyorlarmış. Ne inşaat ne turizm ne vekâlet savaşı... Su ve ekmekten daha önemli hiçbir şeyin işe yaramadığı günler olabilir. 


Zenginler servetlerinin bir kısmını yoksul kesimlere ve işini kaybedenlere aktarmalıdırlar. 
Ben yıllar önce, küresel düzeyde BM'nin İslam'ın zekât sistemini bünyesinde kurumsallaştırıp en azından zengin ülkelerin servetlerinin1/40'ını yoksul ülkelere aktarmaları gerektiğini yazmıştım. Türkiye istese bunu BM düzeyinde seslendirebilir, daha fizibilite hale getirip savunabilir. Korona milli sınır tanımıyor, dünyanın bir ücra köşesinden diğer ücra köşesine yol alabiliyor. 
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Petrolün beş para etmediği bir dönemden geçiyoruz. Varil, içindeki petrolden daha pahalı. 
Stoklar ağzına kadar dolu, yeni stoklar yapmak petrol çıkarmaktan daha pahalı. Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Rusya bundan ciddi olarak etkilenecek. 


3- Bütün bunlar birer uyarı değil mi? Varlık âlemine, hayata ilişkin bakış açımızın kökten değişmesi gerekir. Kadim soruları ıskalayıp yaşayamayız: Nereden geldik, niçin geldik, nereye gidiyoruz? Bu kâinatın bir Yaratıcısı ve Sahibi var, O'na rağmen tasarrufta bulunamayız. Başıboş mu bırakılmışız? Bu virüs, bizi rutinimizi, alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda bıraktığı gibi, zihinsel kalıplarımızı, yargılarımızı da gözden geçirmemizi sağlamalı. Belki de “göklerin ve yerin ordularından bir bölük” bizi buna sevketmekle memur kılındı. 


Bu muhasebeyi en başta İslam âlemi yapmalı. Utanç içindeyiz, tarihimizin en zelil dönemini yaşıyoruz. Bu “şerden bir hayır” arayalım. “Kahırdan lütuf doğar.” demişlerdir. Bu musibetten küçük bir lütuf doğdu, taraflar Yemen'de iç savaşı durdurdular. İslam âleminin her tarafında çatışmalar durmalı, aklı başında vicdan ve selim akıl sahipleri (ulu'lelbab) bir araya gelip ciddi bir muhasebe yapmalı. Birbirimizi öldürmekten başka bir dil bilmiyor muyuz? 


4- Kötüler korona sonrası için çoktan kollarını sıvamışlar. Zaruretler dolayısıyla gelen denetimi kalıcı hale getirmek isteyen olacak. Bu ihtimali ciddiye almak lazım. Marjinal ideolojileri, istibdat hevesleri olanların Carl Smhit'in “istisnai zamanlar” kuramından tam da istifade edebilecekleri bir durumdayız. Ama bu iyiler için de bir firsat olabilir. Sistemin niçin çöktüğü ve yeniden kendisini üreterek devam etmemesi için neler yapılması gerektiği üzerinde düşünmek zorundayız. 


Bizim dünyaya söyleyecek sözümüz var: Ma'ruf ve münker üzerine herkesi yeni bir mutabakata çağırabiliriz. Küresel kibre, sömürüye, işgallere, hak ve hukuk ihlallerine, tabiatın yağmalanmasına, ahlaki sapkınlıklara, zorbalıklara karşı Hilfu'l Fudul'a davet edebiliriz. 


BİR ŞEYLER DEĞİŞECEK AMA BU RAHMANİ OLMAYACAK 


Mevlüt Yurtseven-Haksöz Dergisi Sayı: 349/350 - Nisan/Mayıs 2020 


l- Koronavirüs salgını hadisesinin doğal bir tabiat hadisesi, insanoğlunun had bilmezliğinin ve tüketim hastalığının bir neticesi ya da ilahi bir işaret, uyarı ve/ya ceza olduğuna dair yorumlara ilişkin sizin değerlendirmeniz nedir? 


2- “Bundan sonra her şey çok farklı olacak!” türünden yorumlara da yol açan bu sürecin gerçekten bir şeyleri değiştireceğini düşünüyor musunuz? Öyleyse neler, ne düzeyde değişebilir? 


3- Küresel çapta yaşanan bu musibetin insanın anlam arayışına bir katkıda bulunmasını ve Rabbine yakınlaşmasına vesile teşkil etmesini bekliyor musunuz? 


4- Koronavirüs salgınının gelecekte daha otoriter yönetim süreçlerine yol açacağına, insanları çeşitli araçlarla kontrol etme eğiliminin hızlanacağına yönelik tezlere ilişkin kanaatiniz nedir? 


1- Virüsler tabiatta bulunan canlılardır. Zaman zaman mutasyona uğrarlar ve farklı davranışlara ve sonuçlara neden olurlar. Bu, tabii bir süreçtir. Tabii olmayan ise bu sürece 


dışarıdan müdahaledir. Bilimsel araştırma adı altında virüslerin üretilmesi, genetik yapılarına 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dokunularak değiştirilmesi dünyada yaygın bir uygulama. Covid-19'un biyolojik bir silah olarak üretilip üretilmediğini bilemeyiz. Resmi açıklama ile kabul edilmesi mümkün değil, yalanlanması da bu ihtimali ortadan kaldırmaz. Bir virüs tabii olarak mutasyona uğrayabileceği gibi dışarıdan müdahale ile de mutasyona uğrayabilir. Dış müdahalenin sadece laboratuvar ortamında virüse yapılmasına da gerek yok. Fıtrata uygun olmayan endüstriyel uygulamalar da buna neden olabilir. Deli dana hastalığı laboratuvar dışında dana yemlerine karıştırılan hastalıklı hayvan etlerinin sığırlara yedirilmesiyle ortaya çıktı. Covid-19'un nasıl bir süreç izlediğini bilemeyeceğiz. 


Çin'de canlı hayvan pazarında görülmesi, yarasa eti ile ilişkilendirilmesi kesin olarak ispatlanmayacaktır. Bu konuda tartışmalar devam edecek ama asla gerçek ortaya çıkmayacaktır. Böyle bir ihtimal vardır. En gaddar, en seküler bir yönetim olan Çin hiçbir kural ve sınır tanımadan insanları bu tür canlıları yemeye mahküm etmiştir. Viral hastalıklar sınır tanımaz. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve bütün uluslararası kuruluşlar viral hastalıklar ile mücadeleye öncelik tanırlar: AIDS, Ebola vs. Bakteriyel ve paraziter hastalıklar pandemi yapmazlar, endemik olarak kalırlar, yani belli bölgelerle sınırlıdır. 


Allah dilemedikçe bu âlemde bir yaprağın kıpırdamayacağına inanıyoruz. Kadir-i mutlak olan bir tanrıya iman ediyoruz. Allah'ın muradı bu dünyanın fiziksel kuralları ile tecelli eder. Bu bir salgın ve bildiğimiz bir canlı türü etken. Bu hastalığın doğal bir süreçle yayılması, buna karşı insanların tedbir alıp tedavi geliştirmeleri ve çaba göstermeleri de doğal bir tabiat hadisesi sayılabilir. Ama Allah'ın takdirini örtemez. Sınırı geçmeden, haddi aşmadan, israf etmeden yeryüzündeki bütün nimetler insanın faydasına sunulmuştur. Bu bir imtihan. İmtihan sırrı ile kendimizi uyarmak ve çekidüzen vermek kulluğumuzun bir gereği. Bu bir uyarı mı? 
Evet 


Tabiatta sessiz sedasız duran bir virüsün neden böyle bir değişim geçirdiği konusunu, dolayısıyla kendinizi sorgulamazsanız ve çekidüzen vermezseniz daha kötüleri ile de karşılaşırsınız. Ama sorgulamaya başladığınız zaman kurulan seküler, din dışı, had bilmez bir yapının nasıl çürük ve boş olduğu gerçeği ile yüzleşirsiniz. İnsanların birçok kazanımının boş bir vesvese olduğu ortaya çıktı. Uluslararası kuruluşları, büyük teknolojileri, siyaseti vs. hepsi aciz kaldı. 


İnsanın haddi aştığı inkâr edilemez bir gerçek. İnsanın Hz.Âdem ile başlayan dünya hayatında elde ettiği binlerce yıllık birikim, değerler son 150 yılda alt üst oldu. Bu yıkımın sonuçları 

ortada. Sadece iklim değişiklikleri bile gören göz için yeterli. İklim değişikliklerini görmeden doğal afetlerin yıkıcı etkilerinin neden gittikçe arttığını anlayamazsınız. Bu bir ceza mı? Evet. 


Burada sonuç değil süreç önemli. Herkesin bu döneme ait bir hikâyesi var. İnsanlar bundan nasıl bir sonuç çıkaracaklar? Yaşadıklarını uyarı ve ceza olarak görmek ve bunu rahmete çevirmek bütün insanların bireysel sorumluluğudur. Kim geçer kim kalır? Bu bahisle bu doğal bir olaydır diyerek Allah'ın iradesini görmezden gelmek baştan kaybetmektir. Sorumluluktan kaçmak, kendinle yüzleşememek ve daha önemlisi bir gün hesap vereceğiniz gerçeğini yok saymaktır. Her şeyi yapmaya kaldığınız yerden devam edersiniz. Allah adildir. 


2- “Bundan sonra her şey çok farklı olacak!” Keşke. Ama bu sözü söyleyenlerin çoğu olanlardan, yaşananlardan ders çıkarmış, hatalarını görmüş bir dünyayı kast etmiyorlar. Hangi iktidar -sadece siyasi olanları kast etmiyorum- “Şu haksızlığı yaptık, şurada sınırı geçtik, Allah bize böyle bir dert verdi!” der. Şimdiden sorumluluklarını bilimsel bir sürece yıkıp karşılıklı olarak suçlamaya başladılar, yani devam kararı aldılar. Bu sözle kast edilen mevcut 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düzeni sürdürebilmek için hangi yeni yollar bulabiliriz? İlişkilerin birbirine girdiği, kimin eli kimin cebinde çok net belli olan bir dünyada bir şey değişecek ama bu değişim rahmani olmayacak. Yani bu firsatı da kaçıracağız. 


Herkes kriz sonrası fırsatçılığında. Şimdiden hesaplaşmalar, krizi fırsata çevirme çabaları başladı. Yaşadıkları zararın faturasını kime, nasıl çıkararak tahsil edecekler, onun hesabındalar. 


Daha önce bizim karşılaşmadığımız bir kriz. Bir dünya savaşı gibi dünyada yaşayan herkesin bir hikâyesi ve hatırası olacak. İnsanlar yaşadıkları bu günlerin kendilerinde oluşturduğu yaranın acısını değişik düzeylerde hissedecekler. Herkes kendi uyarısını alacak veya almayacak. Ama global olarak daha iyi, daha rahmani bir dünya için yaşananlardan ders alıp pişmanlık duyarak yanlış ve kötü olanların değiştirilmesi amacı ile bir çaba içine girecekler mi? Tabii ki hayır. Bazılarımız olanlardan ve yaşananlardan bireysel olarak ders çıkaracak. 


Günlük hayatımızda fark etmediğimiz bazı ayrıntıların bizim için nasıl bir yer tuttuğunu fark edeceğiz. Musafaha etmek, sarılmak, omuz omuza saf tutup namaz kılmak, aynı sofrayı paylaşmak gibi. Bugünlerde bir hastamızı ziyaret edememek, vefat edenin namazına gidememek, taziyesine katılamamak en büyük musibettir. Bunların değerini bilip kendimize çekidüzen vermek, bizim değişimimiz olacaktır. Değişik kültürlerde buna benzer değişimler olacaktır. Bu, sosyal değişimdir. 


Burada kast edilen ekonomik ve siyasi değişimler ise -ki öyle-oturdukları yerden para kazanmaya alışmış olanlar(Bunların servetlerinin yarısını alsan eksikliğini fark etmezler ve haberdar bile olmazlar.) bu düzenden vazgeçmezler. Yılda 4 milyar insanın uçtuğu bir işkolunu düşünün ki şu anda uçakların %70’i yerde, bununla bağlantılı bütün işkolları da aynı şekilde. Tekrar eski günlerine dönmek, kayıplarını telafi etmek için gün sayıyorlar. Bu zamanda kâr eden işkolunun bankacılık olduğunu unutmayalım. Siyasi olarak hem küresel hem de ulusal düzeyde herkes kriz sonrası iktidar elde etmek veya iktidarını korumak çabası içinde. Krizin bittiği açıklamasını yapacak olan DSÖ üzerine şimdiden müdahalelere başladılar. Krizin faturasını Çin'e çıkaracak uluslararası girişimlerin ayak sesleri duyuluyor. 
Çin gaddar, ahlaksız bir devlet olduğu için değil elbette. 


Ortaya çıkacak siyasi değişimin insanların lehine rahmani bir değişim olmayacağına inanıyorum. Ama bizler için rahmet olacaktır. Kimse bu krizin sorumluluğunu almak istemiyor. Bir tuğla çekilince bütün bina çökecek. Bu tuğlayı kimse çekmez. Bu tuğlanın çekilmesi için insanın kendi ile yüzleşmesi ve samimi bir şekilde tövbe etmesi gerekir. Bu insanların ne tövbe edecek bir tanrıları ne de samimiyetleri var. 


Yerel ölçekte ise küresel ölçekte yaşananın daha küçük boyutta olanını yaşıyoruz. Herkes ambulans arkasına takılan taksi şoförü uyanıklığı ile pazardan pay kapma derdinde. Dindar olduğunu söyleyen bir milletvekili bazı insanların yatsı ezanından sonra okunan duaların onlara ölümü hatırlattığı için rahatsızlık verdiğini ve uygulamanın durdurulması gerektiğini söylüyordu. Böyle toplulukla iç içe yaşamak ilahi bir ceza olsa gerek. 


Sonuç olarak yaşadıklarımız üzerine tefekkür edip kendimizle yüzleşerek tövbe etme fırsatını 


değerlendirebiliriz. Siyasi ve ekonomik olarak ise aktörler ve yöntemler değişse de kendisi ile yüzleşmeyen insanlığın kaldığı yerden devam edeceğine inanıyorum. 
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3- Bir önceki cevapta belirttim. Bu süreçten kazançlı çıkacak olanlar, bu fırsatı değerlendirip pişmanlıkla tövbe edip kendine çekidüzen verecekler. Fakat bunun çok fazla sayıda insan için olmayacağına inanıyorum. Zaten heva ve heveslerine uymuş olan, dünya hayatının oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu anlamayan insanlar için böyle bir musibete gerek yok. Anlayanlar içinde gerek yok. 


Gerçekten bu arayış çaba içine girmek isteyenler içinse iki temel sorun var. Sekülerleşmiş bir dünyada ilahi olanla ilişkimiz bozulmuş olduğu için bu sürecin gerçekleşmesi çok mümkün görünmemekte. Ayrıca her yönden gelen mesaj kirliliğinin bu niyetin gerçekleşmesinin önündeki en önemli engel olduğuna inanıyorum. 


Bu süreçte her dinin müminleri, hatta inançsızlığın müminlerinin de bu arayış içinde olmaları muhtemeldir. Bunun bir fırsat olduğuna inansam bile zikrettiğim sebeplerden dolayı çok fazla umutlu değilim. 


4- Daha otoriter nasıl olabilir ki? Zaten yeteri kadar otoriter değiller mi? Kast edilen insanlara çip takmak, salgın ve kamu yararı bahanesi ile insanların haklarını kısıtlamak ise bunun için virüs salgınına gerek yok. Fakat bazı yeni tedbirlerin alınacağı, bazı uygulamaların değişeceği kesin. Uluslararası seyahat, uçuş, vize. Belki sağlık raporları isteme düzenli bir uygulama olabilir, belli yaş gruplarına seyahat kısıtlamaları gelebilir. 


Bir diktatöre sormuşlar: “Yüzde 99 oranla başkan seçildiniz, daha ne istersiniz?” Cevap vermiş: “Oy vermeyen yüzde I'in isimlerini.” Yani bu eğilim hep en üst düzeyde var. II. 
Dünya Savaşı'ndan sonra savaş bakanlıkları savunma bakanlıklarına dönüştü. Ulusal orduların her türlü sınır ötesi harekâtları savunma kapsamında açıklandı. 11 Eylül'den sonra ise buna güvenlik kavramı eklendi. Bu krizden sonra da buna uygun bir kavram geliştirirler. 
Mesela “sağlık güvenliği”. Güvenlik kavramı bu konuda yeterince imkan veriyor iktidar sahiplerine. Bunu mevcut uygulamalara olan hak ihlali itirazları için meşru bir bahane olarak kullanabilirler. 


Kalan bir parça insanlığımızın alınmasını kast ediyorsanız; onu da kısıtlamak, elimizden almak için bir salgına ihtiyaç yok. Kontrol ediyorlar ve yönlendiriyorlar. Burada bu imkanlara sahip olan şirketler ile devletlerin bu hizmetleri nasıl paylaşacakları, sorumluluk alanlarını net olarak belirlemeleri önemli. Facebook davasını örnek olarak verebilirim. 


KÜRESEL BİR AYETE ŞAHİT OLUYORUZ 

Hasan Eker-Haksöz Dergisi Sayı: 349/350 - Nisan/Mayıs 2020 

l- Koronavirüs salgını hadisesinin doğal bir tabiat hadisesi, insanoğlunun had bilmezliğinin ve tüketim hastalığının bir neticesi ya da ilahi bir işaret, uyarı ve/ya ceza olduğuna dair yorumlara ilişkin sizin değerlendirmeniz nedir? 

2- “Bundan sonra her şey çok farklı olacak!” türünden yorumlara da yol açan bu sürecin gerçekten bir şeyleri değiştireceğini düşünüyor musunuz? Öyleyse neler, ne düzeyde 


değişebilir? 


3- Küresel çapta yaşanan bu musibetin insanın anlam arayışına bir katkıda bulunmasını ve Rabbine yakınlaşmasına vesile teşkil etmesini bekliyor musunuz? 
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4- Koronavirüs salgınının gelecekte daha otoriter yönetim süreçlerine yol açacağına, insanları çeşitli araçlarla kontrol etme eğiliminin hızlanacağına yönelik tezlere ilişkin kanaatiniz nedir? 


1- Koronavirüs denilen bulaşıcı hastalık tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu, sadece bir sağlık sorunu mudur? İnsanların çoğuna göre sağlık sorunu olarak alınmış görünüyor. Elbette olayın sağlıkla ilgili bir tarafı vardır. Zaten olayı böyle görenler tıbbi konuda bunun nasıl çözüleceği noktasında ellerinden geleni yapıyorlar. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. 


Ancak olayın bir de metafizik/mana/hikmet boyutu vardır ki bana göre en önemli boyutu burasıdır. Bu yönüyle yaşadığımız süreç bir ayettir ve ayet olması hasebiyle birçok hususlara işaret ederek bizleri düşündürmektedir. Bundan birkaç ay öncesine kadar yeryüzünün sadece Müslümanların yaşadığı bölgelerinde emperyalist güçlerin marifetleriyle ölüm korkusu yaşanıyordu. İslam coğrafyasının insanları ölüyor ve öldürülmekten korkuyorlardı. Bunun yanında başta Batı olmak üzere emperyalistlerin yaşadığı coğrafyalar güvenli yerlerdi. 
Oralarda ölüm korkusu olmadığı gibi maddi açıdan da rahat yerlerdi. Bu yüzdendir ki insanlar ölüm korkusu olan yerlerden ölümü dahi göze alarak buralara kaçıyorlardı. Koronavirüs sebebiyle bütün dünyayı ölüm korkusu kapladı. İnsanları öldürmekle tehdit eden güçler dahi bugün ölmekten korkuyorlar. Koronavirüs adeta her taraftan insanlara saldırdığı halde ellerinde uçak gemileri, füzeler ve nükleer silahlar olan güçler dahi bir şey yapamıyorlar. 
Ellerindeki yüksek teknoloji ürünü savunma sistemleri olanlar dahi bu durum karşısında aciz durumdalar. Dünün en güvenlikli yerleri olan Amerika ve Batı coğrafyası bugünün en tehlikeli yerleri, kısacası merkezi haline gelmiş durumdadır. Bunun yanında, dünün ölüm açısından en riskli bölgeleri bugünün en güvenlikli bölgeleri haline geldi. Çünkü oralara başka yerden insanlar pek gidemedikleri için hastalık götüremiyorlar. 


Kısacası, koronavirüs üzerinden dünyayı bürüyen ölüm korkusu insanların yüzlerini Rabbimize çevirdi. Bundan dolayıdır ki başta Amerika olmak üzere birçok Batı coğrafyasında Kur'an'dan ayetler okunuyor, yasaklanmış ezanlar açıktan okunuyor ve dualar ediliyor. 


İlah kavramını “kendisine boyun eğilen güç” olarak tanımlarsak, yaşadığımız süreç Allah'tan başka bir ilahın (gücün) olmadığını anlatıyor biz insanlara. Diğer bir ifade ile Allah, kendisinden başka ilah olmadığına bizzat kendisi şahitlik ediyor. Aslında tam da Kur'an'daki şu ayeti yaşıyoruz dersek yanlış söylemiş olmayız: 


“Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etmektedir. Melekler ve adaleti gözeten ilim sahipleri de... O'ndan başka ilah yoktur. Daima üstün olan ve bütün kararları doğru olan O'dur.”(Âl-i İmran, 18) 


Kur'an'da anlatılan ve bizim “mucize” dediğimiz şeylere Rabbimiz “ayet” der. Mesela, Musa(as) ile Firavun mücadelesinde denizin yarılması ve orada Firavun ve ordusunun boğulmasına ayet denilir. (Şuara, 67) 


Bugün koronavirüs sebebiyle insanlık tarihinin en büyük ayetini yaşıyoruz. Bu ifade size abartılı gelmiş olabilir. Asla öyle değil. Çünkü biz insanlar çoğu zaman içinde olduğumuz şeyi göremeyiz. Ancak ona dışarıdan bakabildiğimiz ve kıyas yapabildiğimiz oranda gerçekliğini bütünüyle görebiliriz. Bu bağlamda şimdi söyleyeceklerime dikkat edin! 


Kur'an Musa (as) ile Firavun olayını özetle şöyle anlatır: Firavun, İsrailoğullarını gruplara 


ayırmış zulmediyordu. Kendi saltanatını daim kılma uğruna onların erkek çocuklarını öldürüyor, kadınlarını sağ bırakıyordu. Bu şekilde sayılarını bilemeyeceğimiz kadar 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katletmişti. Allah nihayet onlara Musa'yı(as) gönderdi. Onlar Musa'ya iman edip Mısır'ı terk ettiler. Firavun ve ordusu fiziken karşı konulamaz bir güç olarak onların peşine takıldı. Tam kıstırdıkları anda Allah denizde bir yol açarak Musa(as) ve müminleri karşıya geçirdi ama aynı yolda Firavun ve ordusunu hem de yıllarca zulmettiği insanların gözü önünde tamamen boğarak helak etti. 


Şimdi bu olay ile günümüzde yaşadığımız şu olayı yan yana koyun ve düşünün! Amerika güç olarak yeryüzünde tek olmanın verdiği şımarıklıkla istediği yere saldırıyordu. Kendi egemenliğini devam ettirme uğruna başka insanların kaynaklarını zorla gasp ederek geride milyonlarca gözü yaşlı insan ve ceset bırakıyordu. Bunu ya bizzat kendisi ya da imkân verdiği kiralık katilleri vasıtasıyla yapıyordu. Bunu yaparken kendisine hiçbir şey yapılamayacağını zannediyordu. Fakat Allah onları hiç beklemedikleri bir şekilde helak etmeye başladı. Zaten Kur'an'a baktığımız zaman Allah'ın helak ettiği toplumları onların asla beklemedikleri şekillerde helak ettiğini görürüz. Mesela, Nuh'u(as) denizin olmadığı yerde gemi yaptırarak iman etmeyenleri hem gökten indirdiği hem de yerden fışkırttığı suyla helak etti. Çağının en güçlü toplumu olan Ad kavmini bir hafta aralıksız üzerlerinde estirdiği rüzgarla helak etti. 
Çok güvenli evleri olan Semud kavmini korkunç bir sesle helak etti. Şuayb?'ın(as) gönderildiği Eyke toplumunu gölge gününün azabıyla (Şuara, 189) helak etti. 


Rabbimiz günümüzde Amerika'yı hiç kimsenin aklına gelmeyecek şekilde koronavirüs denilen ve görünmeyen bir yaratık tarafından her gün yüzlercesini boğarak eritmeye başladı. 
Niçin “boğarak” diyorum? Çünkü bu virüs özellikle akciğeri tahrip ederek solunum yetmezliği oluşturuyor. Dolayısıyla kurbanlarını onların nefeslerini keserek alıyor. Bütün dünyanın gözü önünde her gün ortalama iki binden fazla Amerikalı helak oluyor. Bu sayı Amerika'yı ölü sayısı bakımından dünyada en üst sıraya yükseltti. 


“Yahut da Allah'ın kendilerini korkuta korkuta, eksilte eksilte alıvermesinden emin mi oldular? Demek ki Rabbimiz çok şefkatli ve çok merhametlidir.”(Nahl, 47) 


Görüyorsunuz değil mi? Daha önce çoluk çocuk demeden çeşitli coğrafyalarda bir günde yüzlerce insanı öldüren Amerika, bugün bir günde binlerce ifade edeceğimiz dilimlerle Allah tarafından hem de kendi toprağında helak ediliyor. Firavun ve toplumu bir defada lokal olarak İsrailoğullarının önünde boğulup atılmıştı. Ama Amerika zulmettiği dünya kamuoyunun gözleri önünde her gün artan sayılarla adeta ağır çekimde, yavaş yavaş helak ediliyor. Bu durum karşısında hiçbir bilgi ve teknoloji bir işe yaramıyor. Ey akıl sahipleri! Gerçekten çok büyük bir ayet yaşıyoruz, ibret alalım. 


Bana göre şu an yaşadığımız küresel ayet, Kur'an'da anlatılan denizin yarılması ayetinden daha büyüktür. Çünkü o lokaldi, bu ise küresel bir ayettir. 


Böyle giderse belki de Amerika ve Batı'nın temsil ettiği vahşi medeniyet hakkında “Koronavirüs denilen görünmez bir yaratık tarafından çökertildi!” diye tarihe bir not düşülecek, bilmiyoruz. 


Dünün, “İslam coğrafyası neden dünyanın en sorunlu yerleri?” sorusu, bugün yerini “Neden Amerika ve Avrupa koronavirüs salgınının merkezi haline geldi?” sorusuna bıraktı. Gerçekten 


düşünmeye değer! 


Sakın ha! Olayı medyanın ve bilim insanlarının aldatmacasıyla aşısı olmayan, dolayısıyla aşısı bulunduğunda gelip geçecek bir sağlık ve salgın problemi olarak görmeyelim. Eğer 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böyle anlarsak Allah'ın ayetinden yüz çeviriyoruz demektir. O zaman atalarının yaşadığı ayetleri düşünüp ibret alacakları yerde, “Atalarımız birtakım sıkıntılar ve güzel günler yaşamış!” diyerek olayı masal-hikâye tarzında algılayıp ders çıkarmayan kimselere döneriz. 


“Her ne zaman bir ülkeye bir peygamber gönderdiysek, yalvarsınlar diye halkını darlık ve sıkıntıya uğrattık. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve “Atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı.” dediler. Biz de onları, kendileri farkına varmadan ansızın yakaladık.”(Araf, 94-95) 


Günümüzde birçok kimseden “Önemli olan yaşadıklarımızdan ders çıkarmaktır.” şeklinde cümleler duyuyorum. Bunlar güzel şeyler. Ne yazık ki böyle diyenlerin çoğunun kendilerinin değil de başkalarının ders çıkarmalarını kastettiğini görüyorum. Oysa ben ders almadıktan sonra başkalarının aldığı dersin bana ne faydası olacak? Eğer ben bu kadar büyük bir ayeti yaşadığım ve gördüğüm halde, bende Allah'a doğru azıcık da olsa bir değişiklik yapmadıysa ve ben yine eski halime devam edeceksem yazıklar olsun bana! İsrailoğulları denizin yarılması ayetini yaşadıkları halde Musa'dan(as) bir kabileyi işaret ederek, “Bize de onların ilahı gibi bir ilah tayin et!” demişlerdi ve kâfirlik etmişlerdi. 


“İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerine özgü heykellere tapan bir topluluğa rastladılar ve: ‘Musa, bunların ilahları gibi bize de bir ilah yap.” dediler. “Siz, gerçekten cahil bir topluluksunuz!? dedi. Bunlar, daldıkları bu şeylerle helak olacaklar ve yaptıkları ise hiçbir temele dayanmıyor.” (Araf, 138-139) 


Biz de bu kadar büyük bir ayete şahit olduğumuz halde eski hayatımızı aynen devam ettirirsek, İsrailoğullarından ne farkımız kalır? 


2- Yaşadığımız koronavirüs süreci birçok açıdan değerlendirilebilir. Bunlardan biri de komplo teorisi denilebilecek bir görüntü veren siyasi bakış açısıdır. Bu bakış açısına göre, yeryüzünde azınlık olan ama bilgi gücünü elinde bulunduran elit bir grup gelecekte dünyadaki insanları hâkimiyetleri altına alıp kontrol etmek ve yönetmek için koronavirüs üzerinden bir korku oluşturarak kurmayı planladıkları dijital hayatın alt yapısını daha şimdiden hazırlamaya çalışıyorlar. Böylece dünyada sadece bu elit grup yöneten konumunda olacak, diğer insanların tümü ise yönetilen konumunda olacaklar. Bu planla artık kâğıt para yerini onların hâkimiyetindeki dijital paraya bırakacak, yüz yüze eğitim uzaktan eğitime dönüşecek, insanlara çipler takılarak onlara ait her türlü veri takip edilecek ve bu veriler üzerinden insanların beyinleri hacklenecek. Artık insanlar artık bağımsız düşünemeyecekler. Bu şekilde insanlar kontrol altına alınacaklar. Çip takmayı kabul etmeyenler bu yeni hayatın dışına itilecekler ve birçok haktan mahrum kalacaklar. Yani buna göre bugünün insanları bağımsız düşünen son nesil olacakmış. Sonuçta geleceğin insanları yarı insan yarı makine konumunda olacakları için bizler bugün normal olan son insan neslini temsil ediyormuşuz. 


Bu tür fikirler ve korkular genellikle İsrailli tarihçi ve felsefeci olan ve Tanrı'yı insanların yarattığı bir ütopya inancında olan Yuval Noah Harari ve kitapları üzerinden yeryüzüne sunulmaktadır. 


Bir an için bu yorumun doğru olduğunu var sayalım. Bir Müslüman olarak benim tavrım şudur: Koronavirüs üzerinden bu planı yapanlar ve buna inananlar bu varlığı ve hayatı sahipsiz mi zannediyorlar? Ancak evrene her zerresiyle ve her an hâkim yüce bir yaratıcıya inanmayan insanlar bu tür yorumların tesirinde kalabilirler. Zaten bir insan bu tür yorumlara inanmışsa ona şimdiden çip takılmış demektir. Allah'ın vahyine iman etmiş bir mümin olarak 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Kur'an penceresinden hayata baktığım zaman orada her an her şeye hâkim olan mutlak bir gücün varlığını görüyorum: 


“Mülkü elinde tutan Allah ne yüce bir varlıktır! O her şeyin üzerinde iktidar sahibidir.”(Mülk, 
1) 


“Ben, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah’a güvendim. O’nun kontrol etmediği hiçbir yaratık yoktur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.” (Hud, 56) 


“O, kullarına tam anlamıyla egemendir. Her hükmünde isabet eden ve her şeyden haberdar olan O'dur.” (Enam, 18) 


“O'nun egemenliği yeri ve gökleri(var olan her şeyi) kaplamıştır.” (Bakara, 2) 


Böyle bir gücün karşısında kim ne yapabilir? Elbette kimsenin bir şey yapmaya gücü yetmez. 
Sorun insanın böyle bir güce inançla bağlı olup olmadığındadır. İnancıyla ve yaşamıyla Allah'a bağlı olan kimseyi hiç kimse O'ndan çalıp kontrolüne alamaz. Ama insanın böyle bir ilahi güçle bağlantısı yoksa elbette böyle insanlar korkutularak egemenlik altına alınabilir. Bu yüzden Rabbimiz “Sadece benden korkun.” (Bakara, 40) “İnsanlardan korkmayın, benden korkun.” (Maide/44) buyuruyor. 


Allah'a Kur'an'ın anlattığı şekilde inanan hiç kimseyi başkaları korkutup tesiri altına alamaz. 
Buna tevhid inancı diyoruz. Ama bunun zıddı olan şirk inancına sahip olanlar korkutulmaya ve egemenlik altına alınmaya müsaittirler. Bunu İbrahim'in (as) ağzından Allah söylüyor: 


“Allah'ın kendileri hakkında size hiçbir delil vermediklerini O'na şirk koşmaktan korkmuyorsunuz da ben nasıl olur da sizin şirk koştuklarınızdan korkarım? Hangi taraf (şirk ehli mi yoksa tevhid ehli mi) güvende olmaya daha layıktır? Bir bilseniz!” (Enam, 81) 


Kur'an'ın belirttiği şekilde Allah'ı tanımayan ve O'na iman etmeyen kimseler şirkten ve korkutulmaktan asla kurtulamazlar. 


Kısaca, sadece tevhid ehli olanlar korkudan uzak ve Allah'ın korumasında olabilir. 
Dolayısıyla koronavirüs hakkında başta zikrettiğim komplo teorisi niteliğindeki siyasi yorum Kur'an üzerinden Allah'a bağlı tevhid ehli kimselerin kafasına sığmaz ve onları etkilemez. 
Ancak herhangi bir kutsalı kalmamış ve kendisini hayatın akışına bırakmış kimseleri elbette etkisine alabilir. 


Kısaca, koronavirüs denilen görünmez yaratık yaşattığı süreçle dünyada oluşturulmuş egemen paradigmayı muvahhid müminler dışında değiştireceğe benziyor. 


3- Tabi ki bekliyorum. Çünkü insan fıtratı Kur'an'ın da ifadesiyle ölümle karşı karşıya kaldığında Rabbini hatırlıyor ve O'na dönüyor. Hatta tevhide bürünüyor. 


“Sizi karada ve denizde yürüten O'dur. (Düşünün ki) Gemidesiniz... Hoş bir rüzgarla yolcuları alıp götürdüğü zaman gemiden memnundurlar. Aniden şiddetli bir fırtınaya yakalanırlar. Her yönden gelen dalgaların arasında tümüyle kuşatıldıklarını sandıkları an, dini sadece Allah'a ait kılarak: ‘Bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız.” diye yalvarırlar.” (Yunus, 22) 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Hamdolsun, bugün Amerika ve Avrupa'da şahit olduğumuz ezanların açıktan okunması, birtakım insanların Kur'an'a yönelmesi, bazı doktorların işe başlarken dua etmeleri vs. 
görüntüler hayatın koronavirüsten sonra aynı olmayacağını gösteriyor. Şahsen ben koronavirüsün yarattığı bu korku ve ibretamiz tablonun insanların fıtratındaki manevi potansiyeli harekete geçireceğini ve özellikle Amerika ve Avrupa'da İslam'a doğru bir yönelişin olacağını ümit ediyorum. Koronavirüs sebebiyle bizler bugün Rabbimizin “Vakti geldikçe insana, hem kendi dışında hem de bizzat kendi bireysel hayatında ayetlerimizi göstereceğiz. Ta ki bunun (Kur'an'ın) tartışmasız bir gerçek olduğu herkes için ortaya çıksın. 
Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?” (Fussilet, 53) mealindeki ayetini yaşamaktayız. 


Koronavirüs bizlere gördüklerimizden değil, görmediklerimizden korkmayı öğretti. Şöyle ki koronavirüs denen yaratık bizim şu yapımızla göremeyeceğimiz bir varlık. Biz onu görmüyoruz ama o bize her yerde bulaşabilir. Bu yüzden bütün dünya ondan korkuyor. Bu metafordan hareketle, biz Rabbimizi görmüyoruz, çünkü O gaybi (görünmeyen) bir varlıktır ama O bizi her yerde görüyor. Rabbimiz imtihanın asıl amacının da bu olduğunu bildiriyor: “Men yehafuhu bil gayb?” Yani “Kim gaybi/görünmeyen Allah'tan korkacak?” (Maide, 94) 


Evet, dediğim gibi koronavirüs bize, gördüğümüz zalimlerden ve güçlerinden değil, görmediğimiz ama bizi her yerde her an gören ve her şeyin Rabbi olan Allah'tan korkmayı öğretti. 


Evet, Rabbimizin bu kadar büyük ayetini evlerimize kapanarak yaşadığımız şu günlerde sıkılan canımızı rahatlatmak için Kur'an'ın ifadesiyle “lehv-el hadis” (Lokman, 6) türü, yani insanı sadece eğleyen ve can sıkıntısını gideren şeylerle meşgul olup ayeti boşa çıkarmayalım. 
Allah'ın indirilen ayetiyle (Kur'an'la), yaratılan ve şu an yaşadığımız ayetini gerektiği şekilde anlamaya ve yaşamaya çalışalım. 


Şunu da demeden geçemeyeceğim: Yaşamakta olduğumuz ayet insanların Allah'a yönelmelerine sebep oluyor ama yine Kur'an'ın ifadesiyle tehlike geçtikten sonra insanların çoğu hiçbir şey olmamış gibi eski hallerine dönüyor. 


“İnsana bir zarar dokunduğunda yan yatarak, oturarak veya ayakta durarak bize dua eder; fakat biz ondan sıkıntısını kaldırınca, sanki kendisine dokunan bir zarardan ötürü bize dua etmemiş gibi geçip gider. İşte, böylece haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler süslü gösterildi. ”( Yunus, 12) 


Yine de bu sürecin özellikle Batı'da birçok kimsede anlam arayışına vesile olacağını düşünüyorum. 


4- Bu sorunun cevabına 2. soruyu cevaplarken kısmen de olsa değinmiştim. Bununla birlikte şunları ilave edebilirim: Modern hayatın getirdiği rüzgarla insanlar her geçen gün daha çok kısıtlamalardan ve kutsallardan uzak yaşamak istiyorlar. Dolayısıyla salgının gelecekte daha otoriter yönetimlere yol açacağı yorumları bana pek inandırıcı gelmiyor. Çünkü “Bilgi ve teknolojik gücü elinde bulunduran azınlık bir kitle tüm dünyayı kontrolüne alacak!” 
şeklindeki yorumların bu bağlamda yürümeyeceğini, bunun büyük sosyal patlamalara neden olabileceğini düşünüyorum. Yani böyle bir kıskaç başta azınlık dediğimiz hegemonik gücü riske atar. Kısacası, modern hayatın ürettiği insan tipi sosyolojik olarak böyle bir kontrolü kabullenemez diye düşünüyorum. En azından birileri böyle bir plan yapmış olsa bile bunun sürdürülebilir olacağına inanmıyorum. 
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İNSAN DEĞİŞMEDİKÇE SİSTEMLER, DÜZENLER, ALIŞKANLIKLAR 
DEĞİŞMEZ 


Murat Koç-Haksöz Dergisi Sayı: 349/350 - Nisan/Mayıs 2020 


l- Koronavirüs salgını hadisesinin doğal bir tabiat hadisesi, insanoğlunun had bilmezliğinin ve tüketim hastalığının bir neticesi ya da ilahi bir işaret, uyarı ve/ya ceza olduğuna dair yorumlara ilişkin sizin değerlendirmeniz nedir? 


2- “Bundan sonra her şey çok farklı olacak!” türünden yorumlara da yol açan bu sürecin gerçekten bir şeyleri değiştireceğini düşünüyor musunuz? Öyleyse neler, ne düzeyde değişebilir? 


3- Küresel çapta yaşanan bu musibetin insanın anlam arayışına bir katkıda bulunmasını ve Rabbine yakınlaşmasına vesile teşkil etmesini bekliyor musunuz? 


4- Koronavirüs salgınının gelecekte daha otoriter yönetim süreçlerine yol açacağına, insanları çeşitli araçlarla kontrol etme eğiliminin hızlanacağına yönelik tezlere ilişkin kanaatiniz nedir? 


1- İnsanoğlunun salgınlarla imtihanı yeni bir hadise değil; çok eskiden beri büyük toplumsal sıkıntılara neden olan çeşitli hastalıklarla yaşamak zorunda kalmış ve önemli bedeller ödemiştir insanoğlu. Pandemi (tüm dünyayı etkileyen) ve endemilerle (belli bölgelerle sınırlı) iç içe geçen bir insanlık tarihinden bahsedebiliriz. Ne var ki bu hastalıkları kendiliğinden, tabii hadiseler gibi değerlendirmek insanlık tarihini de yanlış okuma sonucuna yol açar. 
Avrupa'yı yüzyıllar boyunca kasıp kavuran veba hastalığının oradaki yaşam tarzı, yeterli temizlik alışkanlığının olmayışı ve belli bölgelere sıkışmış popülasyonla direkt ilgisi olduğunu biliyoruz. Yine lepra ve sfiliz salgınlarının da yozlaşmış kültürle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulamak gerek. Avrupa nüfusunu, siyasi yapısını ve hatta tüm sosyolojik dengesini alt üst eden uzun süreli salgınların yakın zamana kadar devam ettiği bir gerçek. 
Bununla birlikte bugün Afrika ve Asya'nın belli bölgelerinde endemik olan sıtma, HIV, ebola vb. hastalıkların da o coğrafyaların maruz bırakıldığı eşitsizlikten kaynaklandığını, her yıl yüz binlerce insanın bu hastalıklardan ötürü yaşamını yitirdiğini bütün dünya biliyor. Bir yönüyle önemli salgınlar kendi elimizle inşa ettiğimiz yaşamsal alışkanlıkların sonuçları ve çoğunlukla dünya üzerinde vahşice egemen olmak isteyenlerin yol açtığı felaketlerdir. Bununla beraber son 20 yıldır belli periyotlarla gündeme gelen SARS; kuş gribi, domuz gribi, Mers-Co ve Covid-19 gibi hızlı bulaşan viral hastalıklar ise daha çok hız-tüketim-dolaşım üçlü sacayağı üzerine kurulmuş modern yaşamı tehdit etmekte, bugün edinilen tüm alışkanlıkları güçlü biçimde sarsmaktadır. 


Koronavirüs pandemisi, toplumsal yaşamı felç ettiği için haklı olarak kimi soruları da beraberinde getiriyor. Bu bir viral hastalık ve bulaş kaynağı insan... Yani insandan insana bulaşarak yayılıyor. Dünyanın bir ucunda ortaya çıkan bu hastalık, modern dünyanın sağladığı ulaşım imkânları sayesinde kolayca günler içinde küresel bir salgına sebep olabiliyor. 
Günümüz dünyasında yaşam her yönüyle oldukça dinamik, sosyal hayat alabildiğine çeşitli ve insanlar gün içinde kitleler halinde defalarca bir araya gelebiliyor. İnsandan insana damlacık yoluyla bulaşan ve aşısı-ilacı olmayan viral bir hastalık için oldukça mümbit bir toplumsal yaşam modeli bu. Kapitalist tüketim alışkanlığının, her şeyin adeta yarışırcasına bir hızla devri daim ettiği bir yaşamın ve milyonlarca insanın aynı kentlerde aynı havayı soluyarak koşuşturup durmasının belki de gelip geçecek hastalıkların kısa sürede pandemi şeklinde yayılmasına yol açtığı fikri hemen herkesin kabulüdür. Elbette bunlar somut sebepler, 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epidemiyolojik açıdan ele alınabilecek nedenler. Bununla birlikte Rabbimizin hayatın her anına, zamana ve tarihe aktif biçimde müdahil olduğuna, bunların asıl yaratıcısı ve düzenleyicisi olduğuna iman eden bizler için böylesi toplumsal imtihanların sebepleri üzerine de tefekkür etmemiz gerekir. Ancak bu anlık durum değerlendirmesi yerine geniş bir bakış açısını gerekli kılar kanaatindeyim. Zira sadece hastalığın kendisine, bundan korunmak için karşılaştığımız yeni duruma, sonuçta ortaya çıkan tabloya odaklanarak düşünmek yetersiz bir tefehhüm olacaktır. İnsanlar böyle yaşamaya devam ettikçe, modern tüketime dayalı alışkanlıklarını değiştirmedikçe, dünyada adaletsizlik ve eşitsizlik bitmedikçe, kitleler halinde amaçsızca koşuşturmalar sürdükçe bu hastalıkların devamı gelecektir. Zira Rabbimiz tabiatın da Rabbidir ve orada da tayin ettiği kader değişmez. 


Bununla beraber bir sivrisineği bile gerektiğinde ibretlik bir hadise olarak örnek vermekten çekinmeyen Rabbimiz bizleri tek tek ve toplu olarak verdikleri ile de imtihan eder, aldıklarıyla da. Yaşam dediğimiz o koca imtihan coğrafyası; hastalıkla, yoklukla, bollukla, sağlıkla vb. birçok şeyle imtihan edileceğimiz genişliktedir. Burada durup düşünmemiz, neyle imtihan olduğumuzdan çok toplumsal olarak içine düştüğümüz ve imtihanımızı çetinleştiren hal üzerine kafa yormamız gerekir. Her türlü tuğyanın, ifsadın, cürümün ve ölçüsüzlüğün işlendiği yeryüzünde sorumluluklarımız bağlamında neler eylediğimizi, kimlere benzediğimizi, hangi nimetleri yitirdiğimizi fark etmeden ne bugünü ne de yarını kavrama imkânına kavuşabiliriz. Covid-19'u ilahi bir uyarı-ikaz olarak değerlendirmek için sayısız sebep öne sürebiliriz: savaşlar, açlık, eşitsizlik, Allah'a isyan, yozlaşma, adaletsizlik, şirk vb. 
Ancak sıralanan bu gerekçeler insanın varlık sahnesine geldiği ilk günden itibaren sürekli tekrar edile gelmekte. Bu nedenle bu hastalığı salt bir musibet şeklinde telakki etmek yerine, idraklerimizi yenilememiz için bir ayet olarak görmek, bir ibret vesilesi olarak okumak daha doğru olacaktır. Yitirdiğimiz onca nimetin, kıymetini bilmediğimiz yaşam sermayesinin, heba ettiğimiz ömrümüzün ve bize ait olmayan değerlerle mücehhez kıldığımız modem yaşamlarımızın sonuçları üzerine eğilmemiz gerekir kanaatindeyim. 


2- Bundan sonra her şey çok farklı olacak diyenler, genel olarak dünyada cari olan kapitalist tüketim modelini, ulus-devlet yapılanmalarını ve emperyal arzularla dünyayı adeta cehenneme çeviren zulüm düzenini kast ederek bu mekanizmaların mevzi kaybedeceklerini iddia etmekteler. Yüzyıllara dayanan, köklü bir mazisi bulunan mezkür mekaniğin kolayca değişeceğini düşünmüyorum. Bu sistematik insanın eseri, ortaya çıkan mahsulden de insanlığın geneli memnun. En katı anti-emperyalist ve anti-kapitalist yapılar/kişiler bile bu yaşam tarzının dışına çıkamamakta, ona ayak uydurmak zorunda hissetmekteler. İnsan değişmedikçe sistemler, düzenler, alışkanlıklar değişmez. Geleneği inşa eden de devam ettiren de insandır. Bu tüketim geleneği de insanın eseridir; arz edilen bu yaşam tarzına talep giderek artmış adeta insanlık/nesiller, hayatı kolaylaştıran, refah ve konforu arttıran bu düzene -yol açtığı tahribatı hiç umursamadan- bağımlılık derecesinde bağlanmışlardır. 


İnsanların genel temayülü pek ibret almaya yatkın değildir; aynı şekilde musibetler üzerine düşünmek de geçici bir duygudur. Dünya topluca bir travmadan geçiyor ancak bu günler geçtiğinde çoğu şey en azından insanlığın alışkanlıkları, duyarsızlığı bağlamında pek değişmeyecek. Güçlü egemen devletler de bu sorunu “bilimin ve aklın ışığında” çözme yollarını buldukları takdirde belki de diğerleri karşısında daha da güç temerküz etme yoluna gidecekler. Böylesi global ve hayatın tüm alanlarını etkileyen krizler sonrası genelde otortterliğin, gücü temerküz eden yönetimlerin daha baskın olacağı öngörülebilir. Bugün karşımıza çıkan sorular önümüzdeki dönemde görece rahatlığın baş göstermesiyle beraber unutulacak, terennüm edilen birçok olumlu eleştiri yerini eski tutumların tekrarına bırakacaktır. Dünya krizden çıktığı anda çılgınca üretmeye ve tüketmeye, her şeyi sömürmeye 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devam edecektir. İnsanın fıtratına aykırı olan bu hız, bu keşmekeş yarın başka bir musibeti insanlığın önüne koyduğunda yeniden cevabını aslında hepimizin bildiği aynı sorularla oyalanmaya devam edeceğiz. Ekini, nesli, insanlığı ve tüm değerleri ifsad ettikçe başımıza bu türlü hadiselerin gelmesi kaçınılmazdır. 


3- Müslümanlık bizatihi anlam arayışının peşinde koşma serüvenidir. Her şeyiyle Rabbine yönelen inanç sahipleri için kolay zamanlarda da zor vakitlerde de Âlemlerin Rabbine sığınmak, O'na şükretmek, O'ndan yardım dilemek ve her şeyiyle O'na adanmak yaşamın tek gayesidir. Şayet bu derinliği kaybetmişsek, musibetler marifetiyle anlam arayışı elde etme melekesini de yitirmiş sayılırız. Takva sahipleri kâinatın Allah'ın kabzasında olduğuna, hiçbir oluşun O'nun tasarrufu dışında gerçekleşmeyeceğine iman eder ve Allah'ı tüm isimleriyle anarak O'na yönelirler. Böylesi zamanlarda mümin tedbirlerini almakla birlikte tevekkül eder. 
Tevekkül, sıradanlıktan, başıboşluktan, yersiz endişe ve korkulardan rücu edip Allah'a teslim olma halidir ki böylece seküler temelde ortaya çıkan o panik ve telaş girdabının dışında tutar mümini. 


İnsanlık ilahi olanla bağını kestiği oranda anlam dünyası değişmiş, nefsini ilah edinerek onun talepleri ekseninde yaşama yolunu tutturmuştur. Oysa insan da nefsi de acizdir. Kendi duygularına, hevasına bile hükmedemeyen bir beşerin böylesi zamanlarda anlamlı bir şeylere yönelmesi pek mümkün değildir. Anlamın da bilginin de hissiyatın da kaynağı ilahi olanda saklıdır. O kaynakla kurulmayan hiçbir bağ güçlü değildir, oradan beslenmeyen hiçbir anlama çabası verimli sonuçlar doğurmayacaktır. Elbette kimi musibetler kalbi kararmamış, hevasını ilah edinmemiş ya da arayış içinde olanlar için bir fırsata dönüşmekte, hidayetlerine ve arınmalarına vesile olabilmektedir. Ancak Kur'an kıssalarına ve insanlık tarihinin geniş sayfalarına bakıldığında en ağır imtihanlardan sonra bile bu yönelimin çok sınırlı kaldığı görülmektedir. 


4- Otoriter rejimler bu krizleri fırsata dönüştürme konusunda oldukça mahirdirler. Toplumda korku ve panik duygularının artması, kontrol duygularının da pekişmesini sağlar. Özellikle sosyal ve ekonomik problemlerin yol açtığı belirsizlik korunmacı ve merkeziyetçi siyasi yapıların güçlenmesine neden olabilir. Güçlü devlet, kudretli yönetici imajı süküneti salık verir, kısmi rahatlama duygusu getirir. Koronavirüsün yol açtığı yeni sosyoloji ve ekonomik darboğaz siyasi çeşitliliğin anlamsızlaşmasına, adeta savaş ortamlarında ihtiyaç duyulan komuta edici siyasi figürlerin-rejimlerin bariz biçimde öne çıkmasına neden olabilir. Süreç uzadıkça toplumların siyasetten beklentisi temel ihtiyaçların karşılanması ve yüksek güvenlik duygusunun temin edilmesiyle sınırlı olacaktır. Bir bütün olarak herkesi etkileyen somut bir problemin talepleri de aynileştireceği, diğer siyasi talep ve eleştirilerin gündemden düşeceği gerçeği otoriter rejimlerin de işine gelmektedir. Birkaç ay evvel ülke ve dünya gündemini meşgul eden hiçbir mesele bugün konuşulmamakta, hayati öneme sahip sorunların çoğunun adeta gündemden düştüğü görülmektedir. Koronavirüs belki olumlu temelde yeni bir dünya düzeninin gelişmesini sağlamayacaktır ancak bu sürecin yarattığı küresel olumsuz psikolojiden en çok otoriter rejimler-figürler nemalanacaktır. 


İKİYÜZLÜLÜK BİLE DEĞİL, DÜPEDÜZ YÜZSÜZLÜK 


Rıdvan Kaya-Haksöz Dergisi Sayı: 349/350 - Nisan/Mayıs 2020 
Koronavirüs yeryüzü çapında daha önce benzeri pek görülmemiş bir tedirginlik ve korku atmosferine yol açtı. Salgın hastalık çeşitli boyutlarıyla aylardır tüm dünyanın bir numaralı 


gündem maddesini teşkil ederken, bu durumun uzunca bir müddet daha devam edeceği 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anlaşılıyor. Küresel çapta siyasi çekişmeleri, iktisadi rekabet ve hukuki ihtilafları gölgede bırakan koronavirüs musibeti sadece dünyanın gündemini belirlemekle kalmıyor, devasa boyutta kaynak tüketimine de yol açıyor. 


Güçlü ya da zayıf, zengin ya da yoksul ayırt etmeksizin her yere yayılan, her yeri kuşatan bu sinsi ve ölümcül tehdit karşısında tüm dünyada müthiş bir çaresizlik hissiyatı hüküm sürüyor. 
Bu durum güçlerine, kapasitelerine, zenginliklerine rağmen yüz yüze oldukları yıkıcı görüntünün şaşkınlığı içindeki gelişmiş denilen ülkelerde ise nispeten daha sarsıcı etkiler uyandırmakta. Olağanüstü kararlara, geçmişte tevessül edilebileceğine asla ihtimal verilmeyen sert ve keskin tedbirlere, yüklenilen ağır mali tabloya rağmen salgın hastalık karşısında net bir başarı elde edilememesi mevcut seferberlik görüntüsünü daha ileri boyutlara taşıyor. 


Her Şey İnsanlık İçin Ama Hangi İnsanlık? 


Devletlerin tüm güçlerini seferber ederek ortaya koydukları çabalar, hayat kurtarmaya yönelik yoğun uğraşlar, insanlık adına girişildiği söylenen bu koşuşturma aslında ne kadar da düşündürücü bir tablo sunmakta. Bu tablo bir yönüyle bize aynı zamanda yüz binlerin, milyonların hiç durmadan acı çekmesine, kahrolmasına, feryat etmesine sebep olanların ikiyüzlülüğünü de göstermekte. 


İnsanları sağlıklarına kavuşturma, zor durumdaki hasta ve muhtaçları kurtarma adına ortaya konan bu hummalı faaliyetin, bu yoğun çabanın ilk bakışta insan hayatına verilen değeri gösterdiği söylenebilir. Gerçekten de bazı insanların hayatının ne kadar önemli ve değerli olduğunu düşündüren bir tablo var karşımızda! Ama bu tabloya bakarken aynı zamanda bazı hayatların ne kadar önemsiz ve değersiz olduğunu da fark etmemek, hatırlamamak mümkün olmuyor. 


İdlib'de pazaryerlerinin, okulların, mescitlerin vahşice bombalanması suretiyle insanların katledildiği görüntülerin üzerinden daha ne kadar zaman geçti ki? Hastanelerin kapasitelerinin aşıldığına, ülkelerin sağlık sistemlerinin salgınla baş etmekte yetersiz kaldığına dair şikayetlerin, yakınmaların çokça dillendirildiği bugünlerde, daha birkaç ay önce sistematik biçimde füzelerle vurulan, bombalanan, harabeye çevrilen hastaneleri ve taammüden katledilen sağlık görevlilerini hatırlamak gerekmiyor mu? 


New York, Madrid, Roma ya da Londra gibi dünyanın ünlü metropollerinde hastaların tedavi edilmesinde karşılaşılan zorlukları, hastanelerin kapasitelerinin aşılması ve benzeri sıkıntıları bir insanlık dramı olarak izlememiz için gündemimize getirenlerin, çok yakın bir zaman önce Suriyeli mazlumlara yaşatılan vahşeti büyük bir umursamazlıkla, vurdumduymazlıkla seyrettiklerine şahit olmadık mı? 


Sürekli biçimde dünyadan bize veri aktaran, günlük bazda virüs bulaşan hastaların, ölenlerin, iyileşenlerin sayılarını ve her gün değişen toplam bilançoyu sıkı sıkıya takip eden ve bizlere de ettirenler daha düne kadar Esed rejiminin, İran ve Rusya ile birlikte gerçekleştirdiği saldırılar neticesinde katledilen insanlara sayısal olarak dahi bir önem atfetmez bir tutum içinde değiller miydi? Ölümün bir duyarlılık oluşturması için ancak Batılı ülkelerde yaşanması ya da virüs ve benzeri tıbbi bir sorun neticesinde gerçekleşmesi mi gerekiyor mutlaka? 


Kesenin Ağzı Ne Zaman Açılır? 
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Salgınla mücadele için devletlerin bütçelerinden ayırdıkları kaynaklara bakıldığında da aynı vicdansızlığı gözlemleyebiliyoruz. Trump salgın dolayısıyla ortaya çıkan krizle mücadele için tam 2 Trilyon Dolar, Almanya ise 922 Milyar Euro kaynak ayırdıklarını açıklamıştı. Hâlbuki biz bizzat Şansölye Merkel'in ağzından, aynı Almanya'nın Ocak ayı sonunda bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yığılan ve sayıları milyona yaklaşan Suriyeli göçmenler için Türkiye Kızılay'ı aracılığıyla 25 Milyon Euro yardım yapacağı müjdesine nail olmuştuk! 


Ne güzel, şimdilerde virüs salgını karşısında tıbbi, insani, mali seferberlik görüntüsü içerisine girmiş bir dünya var önümüzde. Herkes düşmanla ortak mücadeleden, dayanışmadan, insanlık adına hep birlikte çare arayışının gerekliliğinden söz etmekte. Ne var ki biz daha dün, evlerini terk edip yükleyebildikleri üç beş parça eşyalarını buldukları bir pikabın arkasına atarak çoluk çocuk sınır hattına doluşan on binlerce aileye düzenli olarak günlük birer poşet ekmek temininde bile aciz kalmış bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz. 


Dünyanın dört bir yanında ekranlardan tüm insanlara “Evde kalın.”, “Ellerinizi sık sık yıkayın.” diye mütebessim çehrelerle ardı ardına tavsiyeler yağdırılışına şahit olduğumuz yine bugünlerde başka görüntüler de üşüşmekte aklımıza. Tüm bu yüksek hassasiyet sahibi devletlerin, kurum ve kuruluşların soğuk kış gecelerini derme çatma çadırlarda geçirmek zorunda kalanların içler acısı halleri karşısında kıllarını dahi kıpırdatmadıklarını hatırlıyoruz ister istemez. Değil sık sık ellerini yıkamak, içmek için dahi su bulamayan mazlumların çaresizliğini tüm dünyanın boş gözlerle seyrettiğini hatırlamamak mümkün mü? 


Yanlış anlaşılmasın kimilerinin sıkça yaptığı gibi biz de bütün suçu, günahı “gelişmiş? denilen Batılı devletlerin üzerine yıkıp tüm bu vahşeti fiilen icra edenleri ve işledikleri cürümleri görmezden geliyor değiliz. Ellerinde güç varken cinayeti seyredenlerin günahlarına dikkat çekerken, katillerin suçunu, zulmünü tali pozisyona düşürme çabası içinde olmaktan Allah'a sığınırız! Burada sadece “medeni? sıfatıyla anılan güçlerin, devletlerin söylemleri ve pratikleri arasındaki tutarsızlığa, derin çelişkiye dikkat çekme ihtiyacı hissediyoruz. 


Şüphesiz bölgesel despotik güçlerle birlikte Rusya ve Çin gibi emperyal devletlerin Suriye'nin tarumar edilmesinin ve halkının katledilmesinin asıl sorumluları oldukları açıktır, nettir. Ne var ki istikrarlı bir tarzda zaten kendilerinden beklenen, suç sicillerine uygun bir tutum içinde olduklarından bu katil güruhu tutarsızlıkla itham etmek ya da yapıp ettiklerinden ötürü bir şaşkınlığa yol açtıklarını söylemek elbette mümkün değildir. 


Zalimlere Zulüm, İşbirlikçilerine Zillet Yakışır! 


Bu yüzdendir ki yıllardır Suriye'yi bir işgal ve av sahası haline getirip halkın tepesine binlerce ton bomba yağdıran, bu ülkeye uçaklar, tanklar, füzeler ve sayısız silah ile asker yığan Rusya'nın virüs salgınına karşı kendi halkı için devasa miktarda kaynak ayırırken, güya hamiliğini üstlendiği Suriye halkına en küçük bir tıbbi destek sağlama ihtiyacı bile hissetmemesi gayet normaldir. Normaldir, çünkü Rusya'nın hedefi rejimin ayakta kalmasıdır, rejim destekçisi bile olsa, insanların hayatta kalıp kalmamasının ise bir önemi yoktur. 


Aynı şekilde başından itibaren BM zemininde Rusya ile birlikte Esed rejiminin muhafızlığına 
soyunmuş Çin de tüm dünyanın başına musallat ettiği virüs tehdidi karşısında Suriye'ye 2 
(yazıyla iki) koli içinde toplam 2.000 adet koronavirüs test kiti göndermekten utanmamıştır. 
Ve çok daha çarpıcı, ibretlik olansa o iki koli test aleti için Şam Havaalanında Esed rejiminin 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Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad ve Çin Büyükelçisinin de katılımıyla bir tören düzenlenmiş olmasıdır. Zilleti bundan daha net anlatan bir tablo olabilir mi? 


Dünyanın acımasızlığından, ikiyüzlülüğünden, zalimliğinden söz ederken bu hastalıklı, zaaflı tutum alışların yaşadığımız ülkeye yansıyan yüzüne, yüzlerine bakmadan da geçmeyelim. 


Cahili Zihniyet Vicdansızlıkla Malüldür ve Tutarsızlık Üretir 


Cahili bir zihniyetle hayata bakıp gelişmeleri ilahi ölçülerden bağımsız olarak yorumlamaya kalkanların düştüğü sefalet hali ibretliktir, öğreticidir. Hiçbir İslami, insani, ahlaki kriter gözetmeksizin muhacirlere düşmanlık siyasetini yükseltenlerin, milliyetçi şartlanmışlıkla bu ülkeye sığınmak zorunda kalmış insanları tez elden kurtulmak gereken bir yük olarak algılayanların, zaten ezilmiş insanları her fırsatta daha fazla ezmeye kalkışanların insan hayatına önem verdikleri, değer atfettikleri iddiası hiç inandırıcı olabilir mi? 


Her vesileyle katliamdan kaçıp gelmiş insanları hedef gösterenleri biliyoruz. Ağızlarını her açtıklarında “Bunlara şu kadar milyar dolar harcadık, yeter artık dönsünler, ne halleri varsa görsünler!” diye tutturanları tanıyoruz. İşte bakın, görünmeyen bir düşmanın yol açtığı hastalık sadece hayatları karartmakla kalmıyor, ülke kaynaklarını da adeta eritiyor. Ve ne ilginçtir ki aynı şahıslar, çevreler, kesimler şimdilerde insancıl pozlar verme yarışına girişmiş görünüyorlar. 


Salgın tehlikesine karşı çok ciddi önlemler alınmasını salık veriyorlar. “Hafta sonu yetmez, tam karantina uygulansın, uzun süreli sokağa çıkma yasağı ilan edilsin! ”, “İnsan hayatından daha mühim bir şey olamaz, çalışmak, üretmek vb. faaliyetler bir süreliğine durdurulsun!” 
diyorlar. “Devlet işini kaybeden işsize, sıkıntıya düşen esnafa destek olsun, kirasını ödeyemeyen kiracıya kolaylık sağlansın, zor durumdaki herkese yardım etsin!” buyuruyorlar. 
Tüm bu taleplerin mali külfetini ise pek hesaba katmıyor ve “İnsan hayatı, sağlıklı yaşam hakkı her şeyin başında gelir.” diyorlar. 


Aslında bu kafa yapısına göre değerli olan, sahip çıkılmayı hak eden varlık bizatihi insan değildir, vatandaştır! İnsancıllık ancak vatandaşlık şartına bağlı olarak devreye girebilmektedir. Irkçı-milliyetçi şartlanmanın bir yansıması olarak ulusallık paydasında buluşanlara yönelik her türlü desteği hak ve görev olarak gören bu kafa yapısı ulusallık kümesinin dışında kalanlar, “yabancı? olarak tanımlananlar için, velev ki bunlar vahşi bir diktatörün katliamından kaçarak bu ülkeye sığınmış mazlumlar olsa dahi, hiçbir ahlaki-insani sorumluluk hissetmiyor. Bu tutum şovenizmin insanı insanlıktan çıkardığının açık, net göstergesi değil midir? 


Hesaplar-kitaplar, korku ve endişeler nasıl da çoğalıyor, büyüyor ve aniden yer değiştiriyor, yerini başka korku ve endişelere bırakıyor? 


Geçtiğimiz Ocak ve Şubat aylarında İdlib merkezli ciddi bir katliam ve tehcir yaşanmıştı. Bu süreçte Esed rejimi ve efendilerinin saldırılarını yoğunlaştırmaları üzerine Türkiye'nin mazlum halka ve mücahidlere desteğini artırması karşısında iç kamuoyunda ne kadar çok korku pompalandığı hatırlanacaktır: “Yoksa savaşa mı giriyoruz? Ne işimiz var İdlib'de? 
Rusya ile karşı karşıya mı geliyoruz? Böyle bir durumda domatesleri nasıl ihraç edeceğiz? Bu yaz Rus turistler gelmeyecek olursa Ege ve Akdeniz'de hayat nasıl sürecek?” Bu tür sorular, tartışmalar gündemi teşkil ediyor, kafaları meşgul ediyordu. Haktan yana, adaletten yana bir 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tavır sergilemenin maliyetinden kaçarak, haksızlığa, zulme, boyun eğmenin felsefesi üretiliyordu adeta! 


Peki, şimdi karşılaştığımız manzara ne? İhracatın da turizm tartışmasının da yerinde yeller esiyor. “Sezon yaklaşıyor, ya Rus turistler gelmezse!” diye karalar bağlayanlar, bu endişeyle mazlumlara sahip çıkılmasını eleştirenler şimdi can derdine düşmüş ve en yakınlarını dahi evlerinde ağırlayamayacak haldeler. 


Afet İbret Fırsatı Olabilse Keşke! 


Çaresiz insanları, katliam sağanağından kaçarak çoluk çocuğu için güvenli bir sığınak arayan ve kendilerine sığınanları “İnsan vatanını terk eder mi? Ne diye buralara geliyorlar, kalıp savaşsalar ya!” diye aşağılayanlar virüs korkusundan ötürü sokağa dahi çıkamaz duruma düşmüş olmalarından ibret alabilseler keşke! Ama epeyce zor görünüyor! Cahili yaklaşım tarzının besleyip büyüttüğü bencillik, kibir ve tahammülsüzlük gibi hastalıklar adalet ve merhametle düşünme önünde bir barikata dönüşüyor. 


Yaşananlardan ders çıkartarak acziyetini fark edip zaaflarıyla yüzleşmesi, tekebbür ve tuğyandan uzaklaşması, ölümcül merhametsizlik illetinden arınma çabası içinde olması gerekenlerin pek çoğu maalesef cahili takıntılarının esaretinden kurtulma çabası içinde gözükmüyor. Yaşanan devasa musibet dahi bazılarını uyandırmaya yetmiyor, vicdanları harekete geçirmekte etkisiz kalıyor. Oysa yüz yüze olunan afet kibir hastalığıyla malül herkes için bir düşünme, sorgulama, had bilme vesilesi olabilirdi. Ama bunun olabilmesi de elbette öncelikle samimiyet ve tevazu gerektiriyor. Nefse, güce, dünyaya değil, sadece Rahman ve Rahim olan Allah Teâlâ'ya teslimiyeti gerektiriyor. 


Rabbimiz hepimize karşılaştığımız manzaralardan dersler çıkarmayı nasip etsin. Bu zor ve sıkıntılı günleri mazlumlarla dayanışma ve kardeşlik duygularımızın yeşermesine, zalimlere ve tağutlara karşı ise mücadelemizi pekiştirmemize vesile eylesin. 


ÖLÜM: İKİNCİ ANNEMİZ 

İsmail Ceyran-Haksöz Dergisi Sayı: 349/350 - Nisan/Mayıs 2020 

“Oysa bir tarla idi; ekip biçip gidecektik.” (Cahit Zarifoğlu) 

İçinde bulunduğumuz dünya bir sıfattan ibarettir ve hayat ölüm ile sona eren bir mefhum değildir. Dünya yakın hayattır; annelerimizin rahminde başlayan ve gerçek yaşamımıza doğru giden yolun adıdır. İnsanlar bu dünyada mukim değil yolcudur. Dünya hayatı coğrafyadan öte bir kavrayış gerektirir. 

Ömür mesafelerden, molalardan, yol alışlardan, bekleyişlerden ve kaçınılmaz olana doğru atılan adımlardan oluşmaktadır. Insanın dünyaya gelişi, asıl yurdu olan cennete, ahiret yurduna aldığı davetten başka bir şey değildir. Kalıcı olan nereyse asıl olan oradır nitekim. 
Öyleyse içe dönüş cennete gidiş için ilk adımdır. Esenliğe doğru yol almak ancak böyle bir 


halis adımla mümkündür. 


“Rableri katında onlara esenlik yurdu (cennet) vardır...” (En'am,6/127) 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Her birimiz annemizin rahminden dünyaya kardeşimiz olan ölümle birlikte geliriz. Dünya denilen kısa serüvende kardeşimizin elinden sıkı sıkıya tutmalıyız. Bizi terbiye edecek ve yolumuzda mihmandarlık yapacak olan bu sıkı kavrayıştır. Oysa insan, ömrü boyunca ölümden kaçındığını düşünür, bir türlü yüzleşmek istemez. Ne zaman aklına gelse korkar, göğsü sıkışır, canı acır. Fakat ölüme bakmayı başarabilen insan, dünya hayatının geçiciliğini idrak eder. Hakikati atlamadan yaşamak bize hakiki bir yaşam fırsatı sunar. 


“O, amel bakımından hanginizin daha iyi olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır.” (Mülk, 67/2) 


Nihai Esenliğe Doğru Nefeslenilen Bir Gölge Yeri 


Ontolojik olarak iki dünyalı olan insan, ancak ölümü gerektiği gibi kabul etmekle ve muvakkat dünyanın künhüne ermekle asıl yurdunun ötelerde kendisini beklediğini anlayabilir. 
Beklentiye karşılık bir yaşam sürmek ve istenileni hakkıyla yerine getirmek ilahi mesaja kulak vermekle olur. 


“Her kim ahireti ister ve mümin olarak ona yakışır bir çaba içinde olursa işte onların çabaları takdir edilecektir.” (İsra, 17/19) 


Dünyanın bir ağaç altında insanı kandıran kısa bir serinlikten ibaret olduğunu bize öğreten Resulullah (sav)'a kulak verdiğimizde hatırlarız ki ölüm ebedi bir esenliği vaat eder. 
Ömrümüz boyunca kendisine doğru adım adım yaklaşırken, kendisinden saklanmaya çalıştığımız ölüm, son adımımızı attığımızda bizi rahminden ebedi yurda doğuran annemiz olur bu sefer. Rızkımız üzerine tefekkür etmek ve gözümüzü imtihan olana özenmekten sakınmak bizi asıl ve devamlı olanı hatırlamaya yöneltir. 


“Kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak bol bol geçimlik verdiğimiz kimselere sakın göz dikme. Rabbinin rızkı daha iyi ve daha devamlıdır.”(Taha, 20/131) 


Fani olan baki olana hürmetle anlam bulur. İnsanı, Müslümanı farklı kılan şey, ahiret bilincini diri tutmasıdır. İnsan aldığı her nefesin hakkını vermeli, öte dünyaya uzanan bir yolun yolcusu olduğu idrakinden asla sapmamalıdır. 


“İnsan, yaşamını kaybedebilir, ölebilir ama Hayat'ını kaybetmez. Yaşam ve ölüm, Hayat'ın yalnızca iki farklı tecellisidir çünkü... Ölüm, yaşamın ümididir. İnsanın kendinin -bizâtihi - ölümden (ve ötesinden) kopuk yaşaması; hayatı, yaşama indirgemesidir. Hâlbuki insan, ölüme komşudur; ölüm, hayatın değil, yaşamın zıddıdır; çünkü yaşam ve ölüm, hayatın iki farklı yüzüdür. Ölümü, telef olmakla bir tutan, kendini insan değil beşer kabul ediyor demektir. 
Ölümden ayrı düşen yaşam anlamsızdır; anlamsızlık ise insan için trajedidir.”! 


Çürüyen ve Çürüten Bilgi 
Biz sahici olmayan bir atmosferi solumaktayız, ekini ve nesli çürüten bir sapmayla muhatabız. 
Modemizm varlık hiyerarşisini yeniden yorumladı ve bilgiyi kaynağından kopardı. 


Toprağından sökülen bir bitki gibi çürüyen bilgi, kendisinden beslenen tüm nefisleri de çürüttü. Bu insanı tek dünyalı, dünyevi hazlar için çırpınan bir beşeriyet haline sürükledi. 
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Ahlak, mahlük ile Halik arasındaki ilişkiyi doğru tutmanın adıdır. Bu üç kavram birbiriyle akrabadır. İnsan bu ilişkiyi olması gerektiği gibi kurmaz ise kaynağından beslenemez, toprağından kopar. 


Batı'da bilginin yönü ve işlevi, kiliseyi ve vahyi devre dışı bırakarak “vehim merkezli” evrime ve natüralizme dayalı bir anlayışla belirlendi. Bilim, hukuk ve ahlak mezkür çerçevede yeniden yapılandırıldı. Devletler işte bu anlayış üzerine bina edildi. Modernizm dediğimiz şey de bu felsefenin ürünüdür. Yani modernizmin teolojisi bu felsefenin kendisidir. Bu, varlık hiyerarşisini bozan teolojik bir müdahaledir. 


Firari Bilinç 

Günümüz insanı, geçmiş tüm zamanlarda doğmuş insanlarla aynı topraklara basıyor, aynı gökyüzüne bakıyor, aynı dünyada yaşıyor. Fakat modern zihin bambaşka bir evrenin atmosferinden besleniyor. Topraktan kopuş her şeyden kopuşu beraberinde getirdi. Toprak olmazsa ekim olmaz. Toprak olmazsa insanın yeri yurdu olmaz. Toprak olmazsa yarına hazırlık olmaz. Toprak ile olan bağımız sadece mezarlıklarda hatırlanır oldu. 

Firari bilinçlerimiz ile çorak arazilerde fazilet devşirmeye çalışıyoruz. Kültürel kodlarımıza ait bilgi ile irtibatımız kopalı çok oldu. Malumat peşinde koşmak ahlakı unutturdu. Onun için ahlâk, her yerinde sızıntılar olan delikli bir yapıya büründü. 

Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş, fıtrattan mekanik olana doğru bir transformasyon hali idi. İnsanın kendisi ile birlikte mekân, zaman, tarih, bilgi ve inanç da bu dönüşümden nasibini aldı. 

Tüm bu silsileyi bütüncül olarak kavramak için zihinsel bir derinliğe ihtiyaç var. Bu derinlik kök ile ilgili. Kök, tarih ve coğrafya arasında varılan bir süreklilik bilinci ile oluşur. İnsanın 


kök bilinci, kendisinin dışına taşması ile mümkündür. 


Dünyalık olanları, dünyanın geçici olduğu bilincine vararak azaltmalı, nihayete varan yolumuza daha bir sükünetle yol almalıyız. Dünyamız küçülmeli, varlığımız büyümelidir. 


Hülâsa gereken, teakkul, tefekkür, tedebbür ve tezekkür etmektir. 
Dipnotlar: 


1- İhsan Fazlıoğlu, “Var-olmayı ve Hayatı Yeniden Anlamlı Kılmak”, Düşün-ü-yorum, Sayı: 
63, Ekim 2015 


KORONAVİRÜS İLAHİ BİR MUSİBET MİDİR? 


Fevzi Zülaloğlu-Haksöz Dergisi Sayı: 349/350 - Nisan/Mayıs 2020 


“Sakın Allah'ı, yanlışlar içinde olanların yaptıklarından habersiz sanma. Onları sadece gözlerin donakalacağı güne kadar erteliyor.” (İbrahim, 14/42) 


İnsan, hilafet emanetini aldığı günden beri, yeryüzünde çeşitli zulümler, haksızlıklar cereyan etmiştir. Ancak bu, bazen katlanılmaz hale gelmiştir. Günümüzde bu tabloyu en iyi anlatan, 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Suriye'de savaşın acımasızlığını derinden hisseden bir çocuğun, “Sizi Allah'a şikâyet edeceğim.” demesidir. 


Zulüm, sömürü ve günahların bolca işlendiği bir dünyada, bu halin, hikmetli ve hikmetsiz olmak üzere iki tür yorumu vardır: 


Birincisi, yaratıp kenara çekilen, olup bitene seyirci kalan bir ilah tasavvuruna sahiptir. 


Yeryüzünü çekilmez, yaşanmaz hale getiren zulümleri, edepten yoksun günahkârların yaptıklarını hikmetten yoksun bir şekilde yorumlayanların en büyük hatası, Allah'ı “zalimlerin yaptıklarından gafil” sanmalarıdır. Günümüzde buna kısaca, deizm denilmektedir. 


İkincisi ise yaratıp kenara çekilmeyen, her an aktif olan, olup bitene seyirci olmayıp çeşitli şekillerde müdahil olan bir ilah telakkisine sahiptir. 


Olayları doğru yorumlamayı başaranlar, Kur'an'ın ifadesiyle “râsihün'dur. Râsihün vahyin bilgisine muttali olan müminlerdir. Böyle zamanlarda, erdemli kalmayı başaran müminler, bir yandan “Allah'ın yardımı ne zaman?” diye serzenişte bulunmuş, diğer yandan Âlemlerin Rabbini unutmamış, her işini O'nun rızasına uygun yapma kaygısını sürdürmüştür. 


1.Tufan, Çekirge, Haşerat, Kurbağa, Kan ve Virüsler-Bakteriler 


EL-Melik olan Allah, izinli bir özgürlük alanı hariç, yarattıklarını cin ve insan şeytanlarının inisiyatifine bırakmamıştır. Deistlerin iddia ettiği gibi Yüce Allah yaratıp kenara çekilen, olup bitene seyirci kalan pasif bir ilah değildir. O her an bir iştedir, çeşitli şekillerde hayata müdahildir. Ancak akıllı ve şuurlu varlıklar olarak Allah'ın hayata müdahalesini her zaman gözle görülür şekilde göremeyebiliriz. Çünkü O'nun müdahale şekli çoğunlukla “tabiat olayları şeklinde, olağan bir şekilde” gerçekleşir. Bazen de ilahi müdahale, “mucize” olarak isimlendirdiğimiz olağanüstü şekillerde gerçekleşir. 


Saha araştırması bağlamında da inceleyebileceğimiz Musa (a) ve Firavun'un münasebetinde görüldüğü gibi seyyieler, musibetler, bir süreç eylemidir. Ansızın olmaz, Allah'ın işaretlerini taşıyan ayetlerin gözle görülür tezahürü şeklinde, tabiat olayları şeklinde gerçekleşir. Ve müminler de dahil toplumun tamamını kuşatır. Örneğin, “gökten çekirge yağması, su baskını, kımıl ve kurbağa salgını” tabii olaylar şeklinde gerçekleşir. Ancak Kur'an'ın hikmet gözlüğünden baktığımızda, bunlar uyarıcı ayetlerdir.? 


Uyarıcı görsel ayetlerin amacı toplumun tamamının ibret almasını sağlamak, özellikle yöneticileri saran kibir hastalıklarından kurtarıp onlara tevazuu öğretmek ve onların Allah yokmuş gibi yaşamalarını önlemektir. Seyyielerin, afetlerin arkasından gelen “helak” ise daha özeldir, uyarıcı ayetlerin sonunda, aniden gerçekleşir ve geri dönüşü yoktur. Helakte ani bir ölüme kapı araladığı için, ibret almak söz konusu değildir. Alışılmadık bir şekilde görülür. 
Örneğin Firavun ve onun seçkinler çevresinin “suda boğulması” böyle bir olaydır. 


Allah'ın Elçisi Musa (a) ile Firavun arasındaki mücadele devam ederken, Araf Suresi ayetlerinde, mücadelenin seyri ve süreci musibet-helâk ilişkisi bağlamında beyan 


edilmektedir: 


“Firavun hanedanına, belki akıllarını başlarına alırlar diye yıllar yılı kuraklık ve gelir darlığı yaşattık. 
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Hasene gelince, işleri iyi gidince “Biz bunu hak ettik.” derler, seyyie/sıkıntı bastırdı mı onu da Musa'nın ve beraberindekilerin uğursuzluğuna bağlarlardı. Bakın, onlar için asıl uğursuzluk Allah katında olandır. Ama çokları bunu bilmez. 


Derlerdi ki: Bizi büyülemek için hangi mucizeyi (ayeti) getirirsen getir, sana inanacak değiliz.”(A 'raf, 7/130-132) 


İnsanların çoğunun yaptığı gibi, Firavun ve şımarık çevresi, kendilerine bolluk-genişlik tarzında iyilik geldiğinde, “Biz buna layığız, bizden dolayı bu verildi.” dediler. Firavun ve onun bürokratları, medyumları, medyası kendilerine “hasene/iyilik” geldiği zaman, “İşte bu bizim hakkımızdır!” deyip başlarına bir “seyyie/kötülük” geldiğinde, “İşte bu, Musa ile yanındakilerin uğursuzluğu yüzünden.” diyerek toplumsal algıyı kendi iktidarları lehinde inşa etmeye çalışmışlardır. Bu yanlış algı, toplumun ibret almasını ya geciktirmiş ya da imkânsız hale getirmiştir. 


Ayetlerde kınanan tutum, bolluğun da darlığın da Allah'ın bir imtihanı, uyarısı olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesidir. Oysa Firavun ve iktidarının tabiat olaylarının doğal sonucu gibi gerçekleşen felaketlerden, “Bahçe Sahipleri”nin yaptığı gibi,* ders çıkarmaları gerekirdi. 


Hayatı ve ölümü insanın imtihanı için yaratan Allah, merhameti kendine farz kılmıştır.” Bu nedenle imtihanın tabiatı gereği Firavun'u hemen cezalandırmamış, halkıyla birlikte ders çıkaracakları uzun bir süreyi, tüm toplumlara verdiği gibi Mısırlılara da vermiştir. Firavun ve zulüm ortaklarını Yüce Allah, helak etmeden önce “tabiat ayetlerini afete dönüştürerek? 
uyarmaya devam etmiştir: 


“Biz de üzerlerine su baskını, çekirge, kımıl ve kurbağa salgını ve kanı, her biri ayrı ayrı birer işaret (ayet) olarak gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve suçlular topluluğu haline geldiler.” (Araf, 7/133) 


İster yaratılmış olsun isterse sözlü vahiyle inzal olsun ayetlerin amaçları nezir ve beşîrdir. 
Yani uyarmak ve müjdelemektir. İlahi salgın şeklinde gelen ilahi uyarılar geçici bir farkındalık oluştursa da kâfirler hemen ardından alışageldikleri hayata geri dönmüş, Allah’ı yok sayarak hayatlarını inşa etmişlerdir." 


Öte yandan az sayıda mümin, güvenli olmayan sosyal hayattan “emin belde” haline getirdikleri evlerine hicret ettiler. Ve bu olağanüstü dönemde evlerini karşılıklı “mescid/karargâh” haline getirdiler” ve Allah'a tevekkül edip rahmetini indirmesi için yakardılar. 


Vahyin hikmetli beyanıyla “Allah'ın ayeti/işareti” olan, “su baskını, çekirge, kımıl ve kurbağa salgını ve kan” hayatı çekilmez hale getirmiştir. Ve devam ettiği için “ricz'e, yani afete, bölgesel bir felakete dönüşmüştür. Bunun üzerine “nezir/bir uyarı” olan musibetlere karşı, Firavun ve çevresi Musa'dan (a) dua etmesini istemiştir: 


“Her bir ricz/afet başlarına geldikçe şöyle dediler: Ey Musa! Sana verdiği söz sebebiyle bizim için Rabbine yalvar. Hele bu afeti üzerimizden bir kaldırsın elbette sana inanacağız ve elbette 


İsrailoğullarını seninle birlikte serbest bırakacağız.” (A'raf, 7/134) 


Ancak kısa bir süre farkındalık oluşturan musibetleri unutunca verdikleri sözden caydılar, yeniden eski alışkanlıklarına döndüler: 
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“Her afeti üzerlerinden bir süre için kaldırınca, anında sözlerinden dönüyorlardı.”(A'raf, 71135) 


Birer ilahi işaret (ayet) şeklinde gerçekleşen felaketler esnasında, Musa (a) ve diğer müminler de bölgesel felaketten etkilendiler. Demek ki ilahi bir uyarı ve Ayetullah olarak yorumlamamız gereken afetlerin etkisi sadece zalimlerle sınırlı kalmamıştır. Musa (a) ve müminleri de etkilemiştir. 


Buradan çıkarılması gereken hikmetli sonuç şudur: Tabiatta gerçekleşen olaylar -olağan ya da olağanüstü- Allah'tan bağımsız değildir. Hepsi Allah'ın ayeti, O'nun sonsuz kudretinin, adaletinin işaretleridir. 


Önce doğal bir uyarı olan musibetler, Firavun'un ve bürokratlarının dua isterken yaptıkları yeminlerini bozmaları üzerine, sonunda helake dönüşmüş, boğulup gitmişlerdir. Firavun ve kavminin yaptıkları köşkler, uygarlık alanları, Hâmân'ın yaptığı kule, yükselttikleri binalar ve bahçeler, sanki oralarda daha önce hiç kimse yaşamamış gibi harabeye dönmüştür: 


“Bunun üzerine onlara hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini denizde boğduk. Çünkü hem ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılıyorlar hem de başlarına böyle bir şeyin geleceğini hiç beklemiyorlardı.” (A'raf, 7/136) 


Kur'an'da beyan edilen bu kıssadan çıkaracağımız en önemli ders şudur: Allah hiçbir zulme göz yummaz, imhal eder ama ihmal etmez. Allah'tan bağımsız kâinatta hiçbir alan yoktur. 
Göklerden bağımsızmış gibi gözüken tabiat olaylarını doğru yorumlamak gerekir. Çünkü O, hem yaratan hem de yönetendir. 


Deistler Allah'ın imtihan için zalimlerin zulmüne geçici bir süre izin vermesini yanlış yorumlamakta, O'nu sanki olan bitene karşı “pasif bir seyirci” olarak algılamaktadırlar. Biz, deistlerin düştüğü çukura düşmemeliyiz. 


Firavun ve onun şımarık seçkinlerinin durumuna düşmemek için olayları hikmetle yorumlamalıyız. Tarafımızı iyi seçmeliyiz: Firavun'unmu yoksa Musa'nın mı yanındayız? 


Hak-batıl mücadelesi insanın kaderidir. İnsan, kaderinden kaçamaz. Tarafını seçecek. Aksi halde, Allah muhafaza, Nil'de boğulan Firavun ve avenesinin başına gelenlerin benzeri tekrarlanacaktır. Çünkü Allah'ın sünnetinde değişiklik olmaz. 


Öyleyse maharet Allah'ı sadece olağanüstü dönemlerde değil sürekli anmak, O'na karşı sorumluluklarımızı ifa etmektir. Firavun ve onun seçkinler çevresinin düştüğü duruma düşmemek için Allah'a karşı sorumluluklarımızı her halükârda, bollukta da darlıkta da yerine getirmemiz gerekir. Yeryüzünde işlenen zulümlere sessiz kalmamak gerekir. Çünkü sessizlik gizli onaydır. 


Biz Allah'tan geldik ve tekrar O'na döneceğiz. Umutsuzluğu küfürle eşdeğer sayan bir kitaba iman ediyoruz. İlimde derinleşen öncülere, olayları doğru yorumlama güvencesi veren kitaba iman ediyoruz. Öyleyse umutsuzluğun atası İblis ve dostlarının umudumuzu ve imanımızı zehirlemelerine izin vermemeliyiz. 


Unutmayalım! Allah'ın izin vermediği hiçbir şey başımıza gelmeyecektir. O'nun izin vermediği hiç kimsenin ölmesi mümkün değildir.” 
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2.Koronavirüsler İlahi Bir Musibet midir? 


“Allah ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır. Ölümünden sonra yeri canlandırır. Siz de yerden o şekilde çıkarılacaksınız.” (Rum, 30/19) 


Virüsler aslında ölü varlıklardır, onları aktive eden canlı bir hücredir. Canlı hücrede parazit olarak hayata geri dönmeden önce, hiçbir hayat belirtisi göstermeyen çürümüş kemikler gibidirler.'9 Virüsler, bakteriler, gökler, yer hulasa büyük küçük her şeyin yaratıcısı Allah'tır ve her şey Allah'ın sonsuz kudretine, varlığına ve birliğine dair işaretler taşır. Kur'an'ın her bir cümlesi gibi Allah'ın görsel ayeti olan virüsler, kendilerini yaratan Allah'ın ölüden diri çıkarmasına tanıklık etmektedirler. 


Kitap'taki ve kâinattaki ayetler, gönlünü vahyin arındırmasına açık tutanlar için işaretler taşımaktadır. Kur'an'ın taşıdığı işaretlerle yaratılmış ayetlerin taşıdığı işaretler arasında tutarsızlık yoktur, hepsi aynı hakikate işaret etmektedir. 


Virüsleri, bakterileri, her şeyi Allah'ın ayeti olarak görmeli, Allah'ın her an bir işte olduğunu, aktif ve dinamik bir şekilde tüm süreçleri yönettiğini unutmamalıyız. Zalimlerin cezalarını gözlerin dehşetle yerinden fırlayacağı bir güne ertelemesini!! yanlış yorumlamamalıyız. 
Çünkü Rabbimiz tüm hesabı ahiret gününe erteleyen bir ilah değildir. Tarihte zulme, günaha çeşitli şekillerde müdahale etmiştir, şu an etmektedir ve kıyamete kadar da edecektir. 


Kur'an ve kâinat-tabiat ayetleri, koronavirüs gibi afetler, insanlara unuttuklarını hatırlatmaktadır. Koronavirüs ister doğal bir yolla dünyaya yayılmış olsun, isterse üretilmiş bir biyolojik silah olsun, bu musibetten ders çıkarmak gerektiği sonucu değişmez. Çünkü Allah'ın izin vermediği hiçbir şey gerçekleşmez, varlık sahnesine çıkamaz. Başımıza gelen felaketlerde, kendi ellerimizle yaptıklarımızın mutlaka bir etkisi vardır. 


Firavun ve onun seçkinler çevresine su baskını, çekirge, kımıl ve kurbağa salgının verdiği ilahi mesajla virüslerin, bakterilerin verdiği mesaj aynıdır. Çekirgeler de virüsler de Allah'ın ayetidir. Allah'ın iradesine hizmet eden tüm ayetler hem nezir hem de beşirdir, ya müjdeler ya da uyarırlar. 


Şu an dünyanın küresel olarak karşı karşıya kaldığı “koronavirüs afeti”, Firavun ve çevresini helâk etmeden önce uyaran riczlere, uyarıcı musibetlere'? çok benzemektedir. Ancak Firavun ve çevresini etkileyen musibetler bölgeseldir. Artık insanlık için bir felakete dönüşmüş olan 


“koronavirüs afeti” ise küreseldir. 


Koronavirüsün küresel bir felakete dönüşmesi de hikmetlidir. Bu virüs, yeryüzünü dolduran milyarca insana, “hal diliyle” âdeta şu mesajları vermektedir: 


Birincisi, ey insan! Sen yeryüzünün Rabbi değil, Allah'ın aciz bir kulusun. 
"Cinleri ve insanları, kulluğu sadece bana yapsınlar diye yarattım." (Zariyat, 51/56) 


İkincisi, ey insan! Eğer nankörlük etmez, şükredersen, Rabbine karşı görevlerini yerine getirirsen nimetler bereketlenip artacaktır: 


“Hani Rabbiniz size şunu duyurmuştu: Eğer şükrederseniz size (olan nimetimi) artırırım, yok eğer nankörlük ederseniz iyi bilin ki azabım pek şiddetli olacaktır.” (İbrahim, 14/7) 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Üçüncüsü, ey insan! Sadece zalimlerle sınırlı kalmayan fitnelere karşı takvanı kuşan! 


“İçinizden yalnızca zalimlere erişmekle kalmayacak olan bir fitneden de korunun! Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu bilin!” (Enfal, 8/25) 


Ateistlerin, deistlerin ve onların yorumlarına güvenerek yeryüzünde fesat çıkaran zalimlerin Allah'ı hesap dışında tutma çabaları, tarih boyunca fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Bu fiyasko bazen toplumun bir kısmını etkileyen “azaplar” şeklinde, bazen de toplumun tamamını kuşatan “musibetler” şeklinde gerçekleşmiştir. 


Dördüncüsü, ey insan! Allah'ın suçluların cezasını ertelemesini yanlış yorumlama! Çünkü 

Allah ihmâl etmez, imhâl eder, hemen cezalandırmaz, ibret almak isteyenlere gereken süreyi 
13 

verir. 


Unutulmamalıdır ki Allah'ın ilgisiz kaldığı, kendi haline bıraktığı kâinatta hiçbir alan yoktur. 
Göklerde ve yerde yaşayan her şey Allah'ın iradesine hizmet eden ordulara dönüşebilir: 


“Göklerde ve yerde Allah'ın orduları vardır. Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.”(Fetih 48/7) 


Yaratan ve yöneten Rabbimizin büyük küçük zerrelerle kürrelerle hayata müdahalesi, imtihan dünyasının olmazsa olmazı olan iradeyi sıfırlayacak şekilde olmaz. İmtihan için yaratılan ve özgürlük emanet edilen insanın sınırları, “kırmızı çizgileri” vardır. Bu çizgileri geçince ilahi müdahale gözle görülür biçimde gerçekleşir. Bu müdahale çok çeşitlidir, bazen kuş gibi küçük, fil gibi büyük varlıklarla, bazen de nehirle, denizle, çekirge, kurbağa gibi varlıklarla olabilir. 


Tabiat olaylarını, Allah'ın azabı ve musibetlerini doğru yorumlamak gerekir. Bunun için acele karar vermemek, sabır ve metanetle hareket etmek, vahyin doğruları eşliğinde tefekkür ve tezekkür etmek gerekir. Hz. Musa'nın (a) mücadelesini ve Firavun'la seçkinler çevresinin helak olmasını nasıl değerlendireceğimize ilişkin ayetler, önemli ipuçları taşımaktadır. 


Sel, çekirge istilası, karınca istilası gibi tabiat olayları da Allah'ın hayata müdahale yöntemlerindendir. Ad, Semüd, Firavun gibi toplumların helakiyle sonuçlanan olaylar da Allah'ın müdahalesidir. Yüce Allah tarih boyunca zalim toplumları önce musibetlerle uyarmış, sonunda helak ederek yeryüzüne ezilenleri mirasçı kılmıştır. '* 


Allah'ın sünneti, değişmez yasası sadece Firavun ve onun seçkinler çevresiyle ilgili değildir. 
Ondan öncekiler ve ondan sonrakiler için de geçerlidir. Bugün için de yarın için de kıyamete kadar geçerlidir. 


Beşincisi, başınıza gelen felaketler kendi ellerimizle yaptıklarımızın sonucudur: 


“Başınıza ne gelse kendi elinizle yaptığınızdan dolayı gelir. Allah birçoğunu da bağışlar.” 
(Şura,42/30) 


İnsanların başına gelen azap ya da helakten dolayı adaleti sonsuz olan Rabbimiz suçlanamaz. 


Çünkü insanın ya da toplumun başına gelen felaketlerde kendi elleriyle yaptıklarının payı vardır. 
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“İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu; böylece Allah -dönüş yapsınlar diye- işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor.” (Rum, 41) 


Küresel koronavirüs felaketi, eğer tayyib olmayan bir rızık olan yarasayı yemekten dolayı yaşanıyorsa, bunun sorumlusu insanoğludur. Yok eğer laboratuvarda üretilmiş biyolojik silah ise bunun sorumlusu yine insanoğludur. Hangi sebeple olursa olsun, bize düşen felaketlerden, musibetlerden dersler çıkarmaktır. 

3.Koronavirüs ve Musibet Duası 


Ey ölüden diri, diriden ölüyü çıkaran!” Rabbimiz! 


Ölü bir virüsle imtihan olan insanlığın vicdanındaki güzellikleri yeniden dirilt, yüreklerde yarattığın adalet-merhamet duygularına yeniden hayat ver! 


Ey merhameti sonsuz olan Rabbimiz! 


Sana Eyyüb Nebi'nin!'* diliyle yakarıyoruz: Bu dert bizi buldu, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin, bize rahmetini esirgeme! 


Bu imtihandan imanımızı kuvvetlendirerek çıkar bizi. Dünyanın muhacirlerine ensâr olmaya devam edelim, iyilikte birbirimizle yarışalım, iman kardeşlerimizle birlikte yeryüzünde ezilenlerin umudu olmaya devam edelim. 


Rabbimiz! 


Sana Musa Nebi'nin diliyle!” yalvarıyoruz: Sana tevekkül ettik, sana dayandık, sana güvendik, bizi zalimlerin elinde bir oyun eğlence aracı olmaktan muhafaza eyle! 


Rabbimiz! Aramızdaki akılsızlar, alçaklar yüzünden bizi helak eyleme ve sadece zalimlere dokunmakla kalmayan bu fitneden koru bizi! 


Ey Aziz olan Rabbimiz! 


Bize izzet hazinelerinden ihsan et ki sadece zalimleri kuşatmakla kalmayan bu genel azabın fitnelerine karşı umudumuzu ve imanımızı koruyalım. 


Her zorlukla beraber bir kolaylık yaratan! Rabbimiz! 


Güç yetiremeyeceğimiz kadar ağır sorumluluklar taşıtma bize! Belimizi büken bu imtihandan kolaylıkla çıkabilmemiz için gaybi yardımlarını esirgeme bizden! 


Musibetlerin, felaketlerin zorluklarına karşı bunalan kalplerimizi inşirahınla ferahlat! 
Ey sözlü, sözsüz ve görüntülü ayetlerini nezir kılarak insanlığı sürekli uyaran Rabbimiz! 
Kitaptaki ve kâinattaki ayetlerle uyandır bizi! Uyarıcı ayetlerinle kalplerimizdeki hidayet 


hastalıklarını iyileştir ki imanımızın sağladığı onurla yaşayalım, İslam'ın sağladığı izzetle imtihanlarımızdan başarılı çıkalım. 
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Ey Aziz olan Rabbimiz! 


Cennete aday olarak yarattığın insanlığı zalimler için bir fitne, oyun eğlence aracı kılma! 
Hakikati görmezden gelen, hesap gününü yok sayan kâfirlere ezdirme bizi!!? 


Ey Hayru”I-Mâkirin olan Rabbimiz! 


Aklını tuzak kurmak için kullanan hainlerin, zalimlerin hilelerinden koru bizi! Kendi kurdukları tuzaklara düşür zalimleri!20 Ve yeryüzünde firavunlaşan kâfirlere ezdirme bizi! 


Ey göklerin ve yerin ordularına sahip olan?! Rabbimiz! 


Yeryüzüne sadece zulüm eken sömürgecilerin helakinden başka bir şeylerini artırma! Ve mazlumlar için güvenli bir dünyayı yeniden bizim ellerimizle inşa eyle! 


İnsanlık bu ağır sınavdan içindeki İslam olan takvasına hicret ederek çıksın ve iyilerle yeryüzünde bozgunculuk yapan zalimlere karşı büyük bir cihad başlatalım. Ve senin rızana uygun işler yapmaya devam edelim. 


Amin 


Dipnotlar: 


1- “Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler, “Allah'ın yardımı ne zaman gelecek?” diye niyaz etmişlerdi. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır.” (Bakara, 2/214) 


2- Âyâtün mufassalat, her biri ayrı ayrı gelen uyarıcı görsel ayetlerdir. Bkz. A'raf, 133. 
3- Hasene'nin marife, Seyyie'nin nekra gelmesi hikmetlidir. Çünkü sürekli olan, iyiliktir. 
Musibet, sıkıntı, azap ve helak istisnaidir. Çünkü merhameti sonsuz olan Rabbimiz, rahmeti 


kendine farz kılmıştır. Bkz. En'am, 54.ayet 


4- “Dediler ki: Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz.” (Kalem, 68/31-32) 


5- “... Rabbiniz, rahmeti kendi zatı için prensip edinmiştir...” (En'am, 6/54) 

6- “Firavun ve onların önde gelenleri kendilerine işkence ederler korkusuyla, Musa'ya, onun kavminden sadece bir avuç insan iman etti. Çünkü Firavun ülkede gerçekten de otorite ve baskı sahibiydi; zaten o dengesizin tekiydi.”(Yunus, 10/83) 

7- “Musa ve kardeşi (Harun)'a şöyle vahyettik: Mısır'da milletinize evler hazırlayın; evlerinizi 


karşılıklı namazgâh edinin. Namazı ikame edin (namazın temsil ettiği değerleri ayağa kaldırın) ve iman edenlere müjde verin!” (Yunus, 10/87) 
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8- “Bunun üzerine dediler ki: Yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz! Bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma! Ve inkârda ısrar eden toplumun elinden lütf-u kereminle kurtar bizi!” (Yunus, 10/85-86) 


9- “Hiç kimse, Allah'ın izniyle ilahi yasa ile kararlaştırılmış vade dışında ölmez. Ve kim bu dünyanın ödülünü isterse kendisine ondan veririz, kim de ahiretin ödülünü isterse ona da ondan veririz. Biz, şükredenleri ödüllendiririz.” (Al-i İmran, 3/145) 


10- “İnsan, kendisini döllenmiş yumurtadan yarattığımızı görmez mi ki zaman gelir, bizimle açıkça boy ölçüşmeye kalkar. Nasıl yaratıldığını unutarak bizi başkalarına benzetir ve şöyle der: Çürük kemikleri kim diriltebilir ki?De ki: Onları diriltecek olan ilkin var edendir. O, yaratmanın her şeklini bilir.” (Yasin, 36/77-79) 


11- “Sen, zalimlerin yaptıklarından Allah'ı habersiz sanmayasın. Ne var ki O, onları, sadece gözlerin yuvalarından fırlayıp bir noktada donakaldığı güne ertelemektedir.” (İbrahim, 14/42) 


12- A'raf Suresi132 ayette tabiat olayları şeklinde gerçekleşen “gökten çekirge yağması” gibi olaylara “ayet” denilmektedir. 


13- Bkz. İbrahim, 14/42 ayet 


14- “Biz ise istiyorduk ki arzda ezilmekte olanlara lütufta bulunalım. Ve onları önderler yapalım, onları varisler yapalım. Ve arzda onları hâkim kılalım, Firavun ile Hâmân ve ordularına, onlardan çekinmekte oldukları şeyi gösterelim.” (Kasas, 5-6) 


“Ve o hırpalanıp ezilmekte olan kavmi de arzın bereketle donattığımız doğusuna ve batısına mirasçı yaptık.” (A'raf, 137) 


15- “Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Tercih ettiğin kişiye hesapsız rızık verirsin.” (Ali İmran, 3/27) 


16- “Eyüp ise bir gün Rabbine şöyle seslenmişti: Ben iyice daraldım. En iyi ikramı sen yaparsın.” (Enbiya, 21/83) 


17- “Bunun üzerine dediler ki: Yalnızca Allah'a güvenip dayandık: Rabbimiz! Bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma! Ve bizi inkârda ısrar eden toplumun elinden lütf-u kereminle kurtar!” (Yunus, 85-86) 

18- Bkz. İnşirah Suresi 

19- “(İbrahim ve beraberindekiler şöyle dua ettiler:) Rabbimiz! Biz sana dayandık ve sana yöneldik. Dönüp varılacak yer, senin huzurundur. Ey Rabbimiz! Kâfirlere bizi ezdirme. Bizi 


bağışla. Rabbimiz! Üstün olan ve doğru kararlar veren sensin.”(Mümtehine, 60/4-5) 


20- “(Yahudiler İsa'ya) tuzak kurdular; Allah da onların tuzağını başlarına geçirdi: Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır.” (Âl-i İmran, 3/54) 


21- “Göklerde ve yerde Allah'ın orduları vardır. Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.”(Fetih 48/7) 
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BİN NASİHATTEN EVLA OLMAYAN MUSİBET 


Salih Orhan-Haksöz Dergisi Sayı: 349/350 - Nisan/Mayıs 2020 


“Egemen olağanüstü hale karar verendir.” Carl Schmitt'in bu meşhur egemenlik tanımıyla küre ölçeğinde bir “olağanüstü hale” yol açan salgın hadisesine bakınca yeryüzünde “mutlak egemenin” kim olduğu ve de kimler olmadığı bir daha gözler önüne seriliyor. ! 


İşin aslına bakılırsa insanın acziyetinin farkına varması için harici bir hadiseye ihtiyacı bulunmuyor. İnsanı bütün harici etkilerden, olay ve olgulardan soyutlayıp ele aldığımızda kendi acziyetini idrak etmesi imkan dahilindedir. Dahası bu acziyet durumu herhangi bir akıl yürütmeyi gerektirmeyecek bedihi bir durumdur insan için. Hal böyleyken -bizce- ayan beyan ortada olan bu hakikatle insanoğlunun kahir ekseriyetinin hali arasında niçin muvafakat yok sorusu sorulabilir ki bu yerinde bir soru olurdu. Bu soruyu Ortega Y Gasset'in şu sözüyle cevaplayabiliriz diye düşünüyorum: “İnsan olmak demek, insan olmamak tehlikesine açık bulunmak demektir.” 


Ancak her şeyi egemenliği altına aldığını, her şeye güç yetirebileceğini, her şeyi bilebileceğini, her şeyi planladığını vehmeden insanoğlunun bu musibet karşısındaki çaresizliği yine de bize bir şey söylüyor olmalı. Öncelikle bugünkü durumun ne ifade etmediğini ortaya çıkarmaya çalışarak işe başlanabilir. Örneğin insanların kahir ekseriyetinin her şey bittiğinde -şayet biterse- hiçbir şey olmamış gibi tuttuğu yola devam edeceğini tahmin etmek güç değil. Dolayısıyla bu acziyet, çaresizlik halinin kalıcı bir dönüşüme yol açacağını da bu dönüşümün insanın lehine bir dönüşüm olacağını da şu şartlarda beklemek naif bir yaklaşım olur. 


“Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!”, “Bildiğimiz dünyanın sonu!” gibi tumturaklı sözlerle esastan bir değişim, dönüşüm beklentisi içinde olan epeyce kişinin bulunduğu bir gerçek. 
Söyleyen kişinin kendisine göre müspet veya menfi yönde ya da yaşanılacak değişime herhangi bir değer atfetmek sizin bir değişim öngörüsünü ifade etmek üzere böyle çarpıcı önermelere başvurduğunu düşünebiliriz. Şöyle bir akıl yürütme yapıldığı görülüyor, içinde bulunduğumuz salgın hadisesi hayatın olağan akışını durdurması ve neredeyse bütün dünyayı etkisi altına alması hasebiyle insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay ve bu denli büyük çapta bir olayın da büyük değişiklikleri beraberinde getirmesi kaçınılmazdır. 


Evvel-emirde şunu söylemek gerekir ki gerçekleşmesinden önce kimsenin öngöremediği bir hadisenin bitişinden sonra ne olacağına dair böyle erkenden öngörüde bulunmak sakil kaçıyor. Bugün başına ne geldiğini anlamaktan acizken yarını düşünmeye ya da planlamaya koyulmak bir tür psikolojik savunma refleksi olarak da görülebilir. (Ki yarını düşünmek ister insanın kendi eliyle şekillendireceğini düşündüğü bir yarın olsun isterse de başka birilerinin ya da insan dışındaki olguların -yazgı, yapılar, insan eliyle oluşturulup insanın iradesini aştığı varsayılan kurumlar, organizasyonlar ve sairenin- şekillendireceği bir yarın olsun fark etmez aslına bakılırsa yarını planlamaktır.) Sanki ölüm uzak gelecekten bu kadar yakına, “şimdi”ye gelince “şimdi”-en azından zihnen- atlanıp “geleceğe” sığınılıyor. Ancak nasıl izah edilirse edilsin şunu söyleyebiliriz ki bu salgın hadisesine dair yapılan analizlerde “sonrasına dair” olan değerlendirmelerin bu kadar geniş yer tutması gerçekten calib-i dikkat bir durum. 


Ölüm burada üstü örtülen, istatistik biliminin bir kavramı olarak sıkça tekrarlansa bile hiç “zikredilmeyen” esas mefhum gibi duruyor. Bugüne kadar “Ben varken ölüm yok, ölüm 


varken ben yokum.” anlayışıyla yaşansa da ölümün lafzı bile ağızların tadını kaçırıyor işte! 
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Seküler hayat ölümü anlamlandıramadığından hayatın tamamına şamil bir anlam kriziyle karşı karşıya. Ancak bunu demek, krizini kendi içinde taşıyor ve kendi kendine çökecek demek değil. Krizle karşı karşıya olmak başka bir şey krizi aşmaya çalışmak ve bunu başaramadığında değişim-dönüşüm iradesi ortaya koymaksa başka, krizle karşı karşıya olduğunu görmezden gelse bile bu zaaflı halinden de yararlanıp onu alaşağı edecek bir başka irade sahibi ve güçlü odağın olması ise daha başka bir şey. 


Değişim-dönüşüm derken “I. Dünya Savaşı'ndan sonra Cemiyet-i Akvam, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler kuruldu.” gibi bir şey kast edilmiyorsa; salgın hadisesinin esas olarak yaptığı şey olan dünya üzerinde hayatın olağan akışını durdurmasına atıfla hayatın olağan akışında, insanın kendine ve eşyaya bakışında ve buna bağlı olarak dünya genelindeki -çeşitli tonlarıyla- cari hayat tarzında bir değişim-dönüşüm kast ediliyorsa bunun nasıl olacağı sorusu cevaplanmayı bekliyor. Eğer bu ikincisi kast edilmiyorsa değişim denilen şeyle tam olarak ne değişmiş olacak merakımızı muciptir. İnsanın iradesinin söze konu edilmediği herhangi bir gelişme bize göre insanın hayatında esasa dair bir etkide bulunamaz. İnsanın iradesi de dışarıdaki hadiselerden etkilenmeye açıksa da irade mefhumunun tanımı gereği -yeryüzündeki eşya ve diğer insanların iradeleriyle ilişkisi bakımından- kendi kendisiyle kaim bir şeydir. 


Amacını Kendi İçinde Taşıyacak Şekilde Yaşama Tutunmak 


“Raskolnikov yürürken, “Acaba neredeydi?” diye düşündü. “Nerede okumuştum, hani bir idam mahkümu, ölümünden biraz önce şöyle söylemiş ya da düşünmüştü: 'Yüksek ve sarp bir kayalıkta, ancak iki ayağımın sığabileceği, dar bir çıkıntıda, dört bir yanım uçurumlar, okyanuslar, sonsuz bir gece, sonsuz bir yalnızlık ve hiç bitmeyecek fırtınayla sarılmış vaziyette yaşamak zorunda olsam ve bütün ömrümce, bin yıl boyunca, hatta sonsuza kadar o bir karış toprakta durmam da gerekse, o şekilde yaşamak, şu anda bir saat içinde ölecek olmaktan çok daha iyidir?' Yeter ki yaşasındı, sırf yaşasın! Nasıl olursa olsun ama yeter ki yaşasın!..”1 


Dostoyevski böyle anlatmıştı bu yalınkat isteği: Nasıl olursa olsun yaşamak... Bırakın hayatın tamamını en ufak bir işinde insan “Nasıl olursa olsun!” diyebilir mi peki? Ölümün gündemimizde bu kadar yer işgal ettiği bir zaman dilimi “Hangi hayat yaşanmaya değer?” 
sorusunun Sorulması için en uygun zaman değil midir? Ama amacını kendi içinde taşıyacak şekilde yaşama tutunmak gailesi ne kadar soru kaldırıyor orası şüpheli. 


Tam da bu bahisle irtibatlı olarak, içinden geçtiğimiz bu süreçte doktorlar, hemşireler, teknisyenler ve hastanelerde çalışan diğerlerinin “sağlık çalışanları” ismi altında toplum tarafından abartılı sevgi gösterilerine mazhar olmaları ilgi çekici bir manzara arzediyor. 
Kendisi de bir psikiyatri doktoru olan Macar asıllı Amerikalı düşünür Thomas Szasz modem dönemde Tanrı'nın yerini devlet ve bilimin aldığı” görüşünü dile getirirken bilim içerisinde tıbbın müstesna yerine vurgu yapar. Erdemli olmanın Tanrı için ifade ettiği anlamın sağlıklı olmanın tıp bilimi için ifade ettiği anlamla ikame edildiğini9 söyleyen yazar her ne kadar daha özel olarak tıp derken psikiyatriyi, sağlıklı olmak derken de ruhsal sağlığı kastediyor olsa da geçmişle modern zamanlar arasında yaptığı kıyaslama Batı ve artık büyük oranda Batılılaşmış “Batı dışı toplumlar” için genel olarak tıp biliminin bugünkü anlamını kavramamıza yardımcı olabilir. İçinden geçtiğimiz şu süreçte insanları hayatta tutacak bir ilahi güç olarak tıp biliminin -bazı durumlara gücü yetmeyen bir Tanrı olduğu yer yer aşikâr olsa bile yine de- yegâne umut kaynağı olarak görülmesi ibretlik. Bir mucize bekler gibi bu hastalığa bir aşı, ilaç bulunmasını bekleyen “insanlığın” hali de öyle. Tanrı'nın haşa devre dışı kalışının 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hastalık, iyileşme gibi süreçlerde dile yani düşünceye taalluk eden tezahürleri zaten Türkçede öteden beri görülebiliyordu. İnsanla başlayıp insanla biten bir süreci işaret etmesi bakımından “hastalığı yenmek” tabiri örneğin çok dikkat çekicidir. 


Cevabı Doğru Anlamak Bazen Doğru Soruyu Sormuş Olmakla Mümkün 


Ölüm hakikati karşısında üzerine ışık tutulmuş tavşan misali kalakalan seküler dünyanın olan biteni anlama çabası içine girmeden açıklama, bundan sonra olacakları öngörme çabasını bir kenara koyup biz Allah'ın her an yaratmakta olduğuna iman eden Müslümanlar için “içimizden sadece beyinsizlere isabet etmekle kalmayan bu fitne”nin ne anlama geldiğini soracak olsak peki ne söylenebilir? 


“Cevap vermek” diyor Muhammed İkbal “şüphesiz ki şuurlu bir benliğin hazır oluşunun belirleyicisidir.” İdlib'de çoluk çocuk başına yıllardır bomba yağarken tüm dünyanın bunu sadece izlediğine şahitlik eden birisi dünyanın başına gelen bu salgın musibetini kendi yaşadıklarıyla nasıl olur da ilişkili görmez? Yine aynı şekilde bunca zulme şahitlik edip, zalimlerin karşısında yer alıp zulme uğrayanları desteklese de verdiği desteğin zulmü durduramadığını görüp kahrolan, gök kubbe bu kadar zulüm karşısında nasıl oluyor da çökmüyor diye şaşırıp kalan bir başkasının bugün yaşadığımız olayın kendi sorusuna bir cevap teşkil ettiğini düşünmemesi mümkün mü? 


Yani cevap olarak gördüğümüz şey daha öncesinde sorduğumuz soruyla irtibatlıdır. Tabii ki nihai kertede Allah'ın muradını yakin (kesin bilgi) ifade edecek şekilde bilme imkan ve salahiyetimiz bulunmuyor. Burada öncesinde sorduğumuz soruların ne kadar doğru olduğudur, Rabbimizin icabeti olarak gördüğümüz hadiselerin mahiyetini doğru bir şekilde anlamamıza imkan verecek olan. Ancak şunu söylemek gerekir ki Rabbimizi “tenzih” ederken “tâtıl” yanlışına da düşmemek, ne olup bitiyorsa her şeyin onun bilgisi ve iradesi dahilinde olduğunu hatırlayarak kudretine sığınmak gerekiyor. Bugün insanoğlunun başına gelen musibetin hangi yapıp ettiklerinden dolayı olabileceğini tezekkür etmek gerekiyor ki “O, birçoğunu da bağışlar”. 


Kendi durumumuzun idrakine varmak için daha büyük bir musibet bekleyecek halimiz olmadığına göre birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmek suretiyle “bin nasihat” yolunu tutmaktan başka çaremiz yok görünüyor. İmam Gazali, kendisinden öğüt isteyen Ebu'l Feth Ahmed b. Selame'ye gönderdiği mektubunda “Öğüt mü? Ben kendimi başkasına öğüt vermeye salahiyetli görmüyorum ki! Çünkü öğüt vermek “öğüt kabul etme? servetinin zekâtıdır. Serveti olmayan nasıl zekât verebilir?” derken mektubunun devamında Hz. 
Peygamber'den rivayet edilen şu sözleri aktararak adeta bizi soktuğu müşkil durumdan kurtarıyor: “Ben size konuşan ve susan olmak üzere iki nasihatçi bırakıyorum: Konuşan nasihatçi Kur'an, susan nasihatçi de ölümdür.” Yine meşhur bir rivayet olan “Size nasihatçi olarak ölüm yeter.” sözünü hatırlayalım. Ölümün bize neyi nasihat ettiğini bir daha düşünelim. 


Dipnotlar: 


I- Carl Schmitt, Siyasi İlahiyat-Egemenlik Kuramı Üzerine Dört Bölüm, Çev.: A. Emre Zeybekoğlu, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2016,s. 13. Zaten Carl Schmitt, modern devlet kuramının bütün önemli kavramlarının dünyevileştirilmiş teolojik kavramlar olduğunu söyler. 
“Egemen” kavramını bu bağlamda kullanmak da böylece kavramı aslına irca etmek oluyor. 
Bkz. A.g.e., 43-57 
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2- Ortega Y Gasset, İnsan ve Herkes, Çev.:Neyire Gül Işık, Metis Yayınları, İstanbul, 1999, s. 
40. 


3- Sonrası derken kaba taslak olarak “Bundan böyle bu şekilde yaşamaya alışmalıyız.” 
şeklinde ifade edilen bu halin süreceği öngörülerini de kast ettiğimizi belirtmeliyiz. Zira bu değerlendirmeler de bu salgın hadisesi bittikten tabiri caizse “normal hayata” döndükten sonra siyasal-toplumsal ve gündelik hayatta nelerin değişeceğine dair yapılan öngörüler gibi bir gelecek projeksiyonu taşıyor. 


4- Fyodor Dostoyevski, Suç ve Ceza, Çev.: Mehmet Ali Özkan, Şule Yayınları, İstanbul, 
2010, s. 216 


5- Thomas Szasz, Vahşi Dil-Tersinden Okumalar Lugatı, çev. Mehmet Atalay (İstanbul: 
Kaknüs Yayınları 2006), 242 


6- Age, 119 


7- Muhammed İkbal, İslam'da Dini Düşüncenin Yeniden İnşası, çev. Rahim Acar (İstanbul: Timaş Yayınları 2013),52 


8- Bekir Topaloğlu, Dini Sohbetler, (İstanbul: Nesil Yayınları1993), 55 İmam Gazali'nin Risaletü”l Va’zıve’l- İ'tikadadlı risalesinde geçen bu sözleri Bekir Topaloğlu adı geçen kitabına “Öğüt ve İnanç Üzerine” başlığıyla çevirerek almıştır. 


9- A.g.e, 55. Bekir Topaloğlu bu rivayetle ilgili düştüğü dipnotta hadis olarak nakledilen bu sözü tevsik edemediğini belirtiyor ve buna yakın olarak kaynaklarda geçen “Size öyle bir şey bıraktım ki ona sarıldığınız takdirde yolunuzu asla şaşırmazsınız: Allah'ın Kitabı” (Tirmizi, Menakib. 31; Muvatta, Kader. 3) ve “Size nasihatçi olarak ölüm yeter” (Iraki, Muğni, İhya haşiyesinde IV, 450, 9 numaralı not; Acluni, Keşfu'l Hafa, ‘Kefa’ maddesi, sened-i zaif ile) rivayetlerini aktarıyor. 


“CEMAAT” Mİ “SİVİL TOPLUM” MU? 


Hamza Türkmen-Haksöz Dergisi Sayı: 349/350 - Nisan/Mayıs 2020 


Coğrafyamızda 17 Aralık 2010'dan itibaren başlayan, fikri ve siyasi özgürlük arayışına yönelen halk intifadaları diktatörler tarafından şiddet ve kanla bastırılmaya çalışılmıştır. Bu süreçlerde haklarını savunan ve gündemleştiren Müslüman halkları “terörist” ithamıyla karalamaya çalışan dikta düzenler ve çeteler, emperyalist güçlerin desteğini arkalarına alarak her türlü adalet ve özgürlük gaspıyla birlikte fıtratı ve vahyi örtmeye çalışan cürümler işlemektedirler. İşbirliği yaptıkları devletlerin bir ucunda sağ kapitalist ABD varken bir ucunda da sol kapitalist Rusya-Çin vardır; ayrıca bölgesel olarak kendini küresel istikbarın çekim gücüne kaptırmış Suudi Arabistan ile İran ulus devletleri vardır. 


Günümüz Müslümanlarının büyük çoğunluğu ümmet diriliğini ve özgürlüğünü kaybetmiş olarak vesayet altındaki ulus toplumlarda yaşamaktadırlar. Ulus toplumlar Batılı paradigmaya ait seküler ve cahili toplumlardır. İslami bütünlüğe yani tevhidi ölçülere karşı olan ulus devletlerin amacı da Ümmet-i Muhammed'in kalan gücünü dağıtmak, dini ya da İslam'ı belirleyici olmaktan çıkarıp belirlenen konuma ya da ulusu oluşturan alt öğelerden birisi haline indirgemektir. 
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Ortadoğu intifadalarında da görüldüğü gibi ulus toplumlar içinde “sivil toplum” söyleminin ümmete dönük yapısökümcü kurgusuna kapılmadan, öz-güçlerine dayanarak hak ve adalet arayışına yönelen Müslüman kitleler -cemaatler- İhvan-ı Müslimin, Nahda ve Hamas örneklerinde olduğu gibi “terörist” gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca işbirlikçiliği içinde barındıran “sivil toplum” terkip ve söylemi “cemaat” olgusunu bozma veya satın alma çabasındadır. Direnişçi Müslüman kitleler emperyalist güçlerin keyd/tuzak ve komplolarıyla ulus toplum yapılarına hapsedilmeye çalışılmaktadır. “Sivil toplum” kurgusu da bu münkir amacın en önemli araçlarından birisi haline getirilmek istenmektedir veya en önemli aracıdır. 


Yani Ümmet-i Muhammed'in kalan gücü bölge bölge dağıtılmak istenmekte, İslami değerler cahili değerlerle karıştırılarak post-modern bir tertiple ulus toplumun birleşenlerinden biri haline getirilip bozulmaya çalışılmaktadır. Bu toplumsal ifsat eğilim ve hesaplarına ontolojik olarak post-modern toplumsal/ulusal cahiliye diyebiliriz. Sözünü ettiğimiz eğilim zaten muhafazakârlık ya da ulusal/milli dindarlık olarak yaşamakta ve yaşatılmaktadır. 


Bu tablo, Hz. İbrahim'in (a) hanif geleneğinin bulandırılıp Mekke cahili toplumunun bir öğesi haline getirilmesini hatırlatmaktadır. 


Bugün Müslümanların ekseriyeti ulus toplumların parçası haline geldikleri için Kur'an merkezli toplumsal anlayışlarını büyük ölçüde yitirmişler veya unutmuşlar veyahut cahili milli öğelerle karıştırmışlardır. Ayrıca hepimiz seküler sistemlerin tebaası konumuna düşmüş vaziyetteyiz. 


Rabbimiz Mekke cahili toplumuna ve tüm insanlığa indirdiği vahyi ile ilgili Yasin Suresi'nde şöyle buyurmaktadır: “Ataları uyarılmamış ve bu nedenle habersiz bir halkı uyarman için indirilmiştir.” (36/6) Sebe Suresi'nde de Mekkeliler için Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Oysa biz onlara ders alacakları kitaplar vermemiştik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermemiştik.” (34/44) 


Lakin Yemen'e ve Bilad-ı Şam'a - Arap Yarımadasında güneye ve kuzeye- ticari seyahatler yapan Mekkeliler kutsal kitap, ilahi emir, hac, tavaf, salât gibi kavramlardan tamamen habersiz değillerdi. Hz. İsa (a), Hz. Muhammed'den (a) 600 sene önce yaşamıştı ve Mekkelilerin Yahudi ve Hristiyanlarla belli belirsiz ilişkileri vardı. Aşağı yukarı 2.700 yıl önce yaşayan Hz. İbrahim'in (a) Kâbe merkezli “hanif geleneği” ise büyük oranda bozulmuştu ya da unutulmuştu. 


Kâbe'nin yeniden inşası sırasında orada bulunan veya sonradan oraya gelerek nüfusları yoğunlaşan Mekkeliler, Hz. İsmail”den (a) beri bir resulün tebliğinden uzak kalmışlardı. Ama her iki halde de Hz. İbrahim'in (a) hanif dinini bozmuşlar, ıslaha muhtaç bir gelenek şeklinde sürdürmüşlerdir. 


Zemahşeri, Yasin Suresi'nden aktardığımız ayette geçen “uyarılmamış (ma ünzire)” kelimesindeki “ma” ifadesine olumsuz mana vermediğimiz takdirde, o zaman ayeti “atalarının uyarıldığı şeyle” veya “ataları uyarılmış ama kendileri gaflet içinde kalmış kimseler” şeklinde anlayabileceğimizi ifade eder.! Onların uzak ataları, yani kronolojileri Kâbe'nin yeniden inşa edildiği döneme giden İbrahim (a) ve İsmail (a) ile uyarılmışlardı ama yakın dönemdeki Resul İsa (a) ile uyarılmamışlardı. 


Resulullah'tan 1400 yıl sonra ise rüzgârı kesilen Müslümanlar itikadi, siyasi ve sosyal alanda ümmet olma “dirilik”lerini büyük ölçüde kaybetmişlerdir. Tüm İslam dünyasında 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Müslümanlar dağılmış bir ümmetin zaafa düşmüş çocukları, yetimleri pozisyonuna düşmüşlerdir. Şimdi hepimiz Batı medeniyetinin sosyal ve siyasi bir üretimi içinde ya da Batı- dışı toplumlarda bir icat olan seküler ulus toplumlarda yaşamaktayız. 


Ulus toplumlardaki halimizle ilgili çözüm arayışımızı yüz yıl önceden Said Halim Paşa “Ey iman edenler! Allah'a, Resulü’ ne, Resulü?ne indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin...” (4/136) ayeti çerçevesinde özetlemişti: “Yeniden İslamlaşmak””? 


Tüm zaaflarımızla birlikte Müslim olarak kalmanın ya da zaafa düşen ümmeti yeniden ıslah edip uyandırmanın ve yeniden inşa etmenin önündeki en büyük engellerden birisi kendi idraksizliğimiz ve ataletimiz; ikincisi de dünya sistemine entegre olan ulus devletler, ulus toplumlar ve ulusalcı kadrolardır. 


Cemaat Nedir ve Kimlerdir? 


Coğrafyamızda post-modern dönemde “cemaat” yerine “sivil toplum” telakkisi ikame edilmeye çalışılmaktadır. O zaman bu konuyu irdeleyip analiz etmeden önce Müslümanların irfan dünyasında “cemaat” kavramının ne anlama geldiği üzerinde durmalıyız. 


19. yüzyıldan bu yana hem vahiy merkezli istişari İslami diriliş, direniş ve yeniden yapılanma olgusuna hem de ümmeti uyandıracak şüheda ve sâbikun nesli veya öncü ümmet nüvesi olabilme çabalarına genellikle “cemaat” denmektedir. 


Ancak bir şeyh, bir lider etrafında toplanan tasavvufi akımlara da cemaat denmektedir. 
Tasavvufi cemaatlerden bazıları ümmetin “ıslah, ihya ve inşa”sından ziyade var olanı küffara karşı korumak konusunda bir direnişin taşıyıcısı veya taşıyıcı paydası da olabilmektedirler. 
Fethullah Gülen'e bağlı Hizmet Hareketi örneğinde olduğu gibi bazıları da din algılarındaki zaaflar nedeniyle küffarın işbirlikçisi bir özneye dönüşebilmektedirler. 


Sözlük anlamı ile insanları cem etmek, toplamak, bir araya getirmek anlamındaki “cemaat” kelimesi “cem” mastarından türemiştir. Cemaat, Arapçada belli bir amaç için bir araya gelen insan topluluklarının tümüne verilen addır. Ancak hadislerde kullanılan cemaat ifadesi Kur'an-ı Kerim'de açıkça geçmez. “Cemaat” anlamında değerlendirebileceğimiz Kur'ani kavramları ise üç kümede toplayabiliriz: 


A) Ancak Allah'ın ipine sımsıkı sarılan topluluk (3/103) ya da Muhammed ümmetini temsilen “cemaat” kavramı yerine karşılanabilecek kelimeler şunlardır: 


1) “Ferik”: Kur'an'da 33 yerde “grup, topluluk, kısım, kimseler” anlamında kullanılır: “(O gün) insanların bir kısmı cennete, bir kısmı da çılgın alevli cehenneme girerler.” 
(42/7); “Kullarımdan bir grup vardır ki onlar: “Rabbimiz inandık, artık bağışla bizi, merhamet et bize. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.” diyordu.” (23/109) 


2) “Fie”: Kitab-ı Kerim'de 11 yerde “birbiriyle yardımlaşan topluluk” (3/13; 8/16) anlamında kullanılır. 


3) “Ümmet” ise “topluluk” anlamında üç farklı küme için değerlendirilebilir: 


i. Kur'an'da kuşlardan farklı insan topluluklarına kadar birçok varlık için kullanılır.* (6/38; 16/36; 7/34) 
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ii. Müminler, iyiliği öğütleyen, kötülüklerden sakındıran, Allah'a inanan ve insanlar içinden çıkarılmış “en iyi ümmettir/topluluktur” (3/119); Allah'a, Resulüne ve Kur'an'a iman eden bizim ümmetimiz “tek bir ümmettir” (21/92). Çünkü tek olan Rabbe ibadet ederler; Muhammed Aleyhisselam'a, Kur'an'a ve ahirete iman halindedirler. Ayrıca onlar “insanlara şehidler/şüheda olması için mutedil/vasat ümmettir.” (2/143) Bu bağlamda âlimlerin ümmet kelimesine verdikleri ikinci mana ise Muhammed Aleyhisselam'a iman edip tâbi olan topluluk yani “Ümmet-i Muhammed” anlamındadır. 


iii. Şüheda toplumunu temsilen Rabbimizin “Hayırlarda yarışan, marufu emredip münkerden sakındıran içinizde bir topluluk/ümmet bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır.” (3/104) buyruğu da üçüncü tarz kullanımdır. Bu son hüküm râsih ulema arasında iki şekilde değerlendirilmiştir: “İçinizdeki ümmet” ya Resulullah dönemindeki İslam toplumu adına tebliğ ve sakındırma işlemi yapan seçilmişlerdir ya da diğer zaman ve mekânlarda ümmeti diri tutmaya veya yeniden inşaya gönüllü sâbikun gayretlilerdir. Veyahut gayret ve adanmışlık bağlamında her ikisi de olabilir. 


Ayrıca “İbrahim bir ümmetti.” (16/120) bildiriminde olduğu gibi bütün iyilikleri şahsında toplamış kişi veya kendisine uyulan önder anlamında da kullanılır. 


B) Olumlu veya olumsuz küçük topluluklar anlamında kullanılan cemaati karşılayacak şu kavramlar vardır: “Fırka”, “Zümre”, “Taife”. 


1) “Fırka”: Daha çok dar anlamda Kur'an'da iki yerde geçmektedir: “Müminlerin tamamının savaşa çıkması gerekmez. Her fırkadan/gruptan bir taife dini kavramak ve geri döndüklerinde toplumlarını uyarmak için sefere çıksa iyi olmaz mı? ...” (9/122) “İşte bu yollarımızın ayrılma (fıraku) vaktidir. ...” (18/78) 


2) “Zümre”: Cennet ve cehenneme giden topluluklar: “Gerçeği yalanlayan nankörler bölük bölük cehenneme sürüklenirler. ...” (39/71) “Rablerine karşı takva sahibi olanlar grup grup cennete sevk edilirler. ...” (39/73) 


3) “Taife”: Kur'an'da yirmi yerde geçen ve iki-üç kişilik gruptan başlayıp bin kişiye kadar ulaşan topluluk” anlamında kullanılır: “Gerçekten Rabbin senin gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalktığını bilir; seninle birlikte olan bir topluluğun da...” (73/20) “Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa'nın havarilere: “Allah'a (yönelirken) benim yardımcılarım kimlerdir?’ demesi gibi. 
Havariler de demişlerdi ki: “Allah'ın yardımcıları biziz.’ Böylece İsrailoğullarından bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da inkâr etmişti...” (61/14) “Kitap Ehlinden bir grup, sizi şaşırtıp saptırmayı arzuladı...” (3/69) 


C) Ayrıca Kur'an'da ufak ve en çok da olumsuz topluluklar için “mele”, “usbe”, “raht”, “şirzime” gibi kavramlar kullanılır. 


1) “Mele”: Bir görüş üzerinde söz birliği yapmış topluluk.“ “(Sebe Melikesi) Dedi ki: “Ey önde gelenler gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı.» Dedi ki: Ey önde gelenler, bu işimde bana görüş belirtin, siz şahitlik etmedikçe ben hiçbir işte kesin değilim.” (27/29, 32) “(Nuh?un) kavminden küfreden önde gelenler: “Biz seni ancak bizim gibi bir beşer görüyor ve sana ancak ileri görüşten yoksun ayak takımının uyduğunu görüyoruz.? dediler.” (11/27) 
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2) “Usbe”: Güçlü, becerikli, birbirini destekleyen ekip. “Bir gün kardeşleri şöyle dediler: Babamızın Yusuf'u ve öz kardeşini bizden çok sevdiği açık. Oysa biz bir aileyiz. 
Babamız gerçekten açık bir sapkınlık içinde.” (12/8)7 


3) “Raht”: Elebaşı, çetesi olan kişi. “O şehirde dokuz kişi/çeteci vardı; bunlar ülkede bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı.” (27/48)8 


d) “Şirzime”: Dağınık, başıbozuk topluluklar. “Gerçek şu ki bunlar (Firavun'un askerleri) küçük bir topluluktur/çetedir.” (26/54)9 


Anlaşılacağı üzere cemaat ifadesini Kur'an'da tüm müminler için kullanılan kavramlarla da olumlu dar anlamdaki toplulukları ifade eden kavramlarla da irtibatlandırabiliriz. Ayrıca Şeytan ve dostları, Nadiye üyeleri, Haşhaşinler, Masonlar, meyhane erbabı, Kemalist ulusalcı güruh, mafya gibi şer ve cürüm toplulukları, çeteleri veya seçkinleri de vahyi bildirimlerle tanımlanan çerçevede cemaat olarak nitelenebilir. Ama cemaat ifadesi Kitab-ı Kerim'de doğrudan yer almamaktadır. 


Kütub-i Sitte ve Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde “cemaatin rahmet olduğu, Allah?ın yardımının cemaat üzerinde olduğu, İslam cemaatinden bir karış ayrılanın cahiliye ölümüyle öleceği, İslam cemaatinden çıkan kişinin öldürüleceği” gibi ibarelerin yer aldığı hadislerdeki ahad ve hasen kanallı haberler, Resulullah'ın ölümünden sonraki sahabe, tabiun ve ahir kuşakların tefrikalara ayrılmış, sonrakilerin sözlük anlamında kullandıkları “cemaatler”i değil; Siret-i Resul dönemindeki İslam toplumunu ve Resulullah'a (s) itaatle mükellef olarak yaşayan istişari ümmet yapısını ifade edebilir. Sonrakiler ise Kur'an toplumuna nispetle olumlu veya olumsuz tefrikalardır. Tefrika konumundaki taifeler ise ya bozulanı/müfsid olanı asla dönüştürmeye ve sahih gelenekle birlikte var kılmaya çalışan zümreleri ya da dinin asıllarından uzaklaşan veya dini içtihatlarını/değişkenlerini, yorumlarını mutlaklaştıran cürüm öbeklerini veya şaz zümreleri ifade edebilir. 


Muhammed Aleyhisselam'ın dilindeki “cemaat” ifadesi, büyük ölçüde İslam'ın örnek toplumsal uygulamasının sergilendiği Siret-i Resul topluluğu ve yönetimi olmalıdır. 
Kur'an'da övülen sahabe de vahiy inzal olurken Resulullah'ın terbiyesinden geçen Ensar ve Muhacirdir; tebliğde de kıtalda da ve imarda da Resul'e itaat eden ve onunla yol yürüyenlerdir. Risalet sonrasında ise Ebu Bekir (r) ve Ömer (r) başta olmak üzere tüm muslihun yürekli insanlar zaaf ve eksikleriyle birlikte Nebi dönemindeki niteliği yakalamaya çalışmışlardır. Ama yaptıkları Siret-i Resul?”de “usvetu?n-hasene” olan söz, fiil ve süküt ile oluşan Muhammedi Sünnet'in aynısı değildir. Ayrıca yönetimde saltanatçılar ve istibdatçılar gibi; itikatta Batıniler ve zan peşinde koşanlar gibi; içtihatlarında “Allahu âlem” demeyen hizipçiler ve mezhepçiler gibi şaz ve sapkın cemaatler de söz konusudur. 


Örnek alacağımız Siret-i Nebi döneminin toplumsal yapısını yönlendiren vahiy ve Muhammed Aleyhisselam'ın vahyin denetimine tabi olan içtihadi uygulamalarıydı. Siret-i Nebi?den sonra ise ahir müminlerin toplumsal yapıları, iyisiyle yanlışıyla tahkike muhtaç insani yorum ve içtihatlara dayanıyordu. Mezhep kavgalarının yükseldiği, '9 tasavvuf ve tarikatların yaygınlaşmaya başlayıp “içtihat kapısının kapandığı” telakkisinin üretildiği"! 
Hicri IV. ve V. yüzyıllardaki dönemlerde oluşan ekol ve mezhepler de ümmetçe özgürlüğümüzü kaybedip ulus yapılara bölündüğümüz 20. yüzyılda yabancılaşmaya ve sömürgecilere karşı oluşan hareketler de kendilerini “cemaat” olarak ifade ettiler. Taifeler çoğaldıkça da “vahdet” özlemi her daim ön plana çıktı. 
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Ama sıddıkların, şühedanın ve salihlerin yolunu takip eden veya etme iradesini taşıyanlar, tevhid, ıslah ve adalet yolunu yürüme gayretinde olan akımlar, ekoller, oluşumlar, öbekler, çizgiler, örgütler tabii ki farz olan “biz” bilincini (1/5) yaşatma gayreti içinde kendilerine ümmetin ufak ve öncü nüvesi olma niyetiyle “cemaat” dediler. En açıklayıcı örnek de Hint Kıtası'nda Urvetu'l Vuska'nın dava vekâletini üzerine alan Tercümanu”l Kur'an dergisi etrafında kümelenen cemaatin kendi tüzel kişiliğini Cemaat-i İslami olarak ifadelendirmesidir. 


Biz İslami uyanışın bilinç temelli bu yürüyüşüne ıslah, tecdit, inşa ve şüheda çizgisi de diyebiliriz. 


20 ve 21. yüzyılda ulusal vesayetler altında yaşayan Müslümanlar ve mücadele kadrolarının 
önemli kısmı, ulusal sistemden ayrışmak niyetiyle kendilerini “cemaat” olarak tanımladılar. 
Ancak ne gariptir ki birçoğu ulusal devlet iktidarının denetimini gevşetebilmek için kendilerini Avrupa'da 1970 ve 1980'lerden sonra gündeme giren “gönüllü örgüt” ya da “STK” veya “sivil toplum” olarak da belirtmeye başladılar. Cahili sistem “cemaat” ifadesini suçlular hanesinde gösterince de bazı lider ve hocaefendiler kendilerine cemaat demediklerini belirtip sivil toplum türü karizma merkezli bir takip öbeği/taifesi olduklarının altını çizdiler. 
Yani yeni üstatlık veya modem tarikat formunu yeniden icat ediyor gibi de olsalar anlayış ve perspektif birlikteliği yakalamaya çalıştıkları sürece konumları, “sivil toplum” formunu değil, gene de “cemaat” formunu ifade edecektir. Ancak bu halleriyle eşitlerin birinciliği takvasını yaşamaktan çok; tâbi, mukallit ve ammilerin birinciliği peşinde koşan bir basiret tutulmasını yaşamaktadırlar. 


Sivil Toplumu Öncelemenin Riskleri 


Baskıcı ve yasakçı zihniyet karşısında totaliter “cemaat” kavramından uzaklaşanlar kadar, bu kavram üzerindeki bazı muğlaklıklar nedeniyle de cemaat olgusuna cephe açanlar oldu. Bu kavramla tanımlanmak istemeyenler ya da “cemaat” kavramıyla “sivil toplum”u birbirinin özdeşi görmek isteyenler ulus toplumun bir cüzü olarak STK veya sivil toplum kavramını kullanmaktan çekinmeyebiliyorlar. Cemaat kavramıyla sivil toplum terkibini özdeşleştirmeye kalkışanlar veya cemaat kavramını öteleyip esnek birlikteliklerine sivil toplum diyenler kavramsal bir kaosun rüzgârına sürüklenmekte veya yelken açmaktadırlar. 


Ulus toplum vakıasıyla bütünleşip bütünleşmediklerine dikkat etmeyen dindarlar için “sivil toplum” ile ilgili sistem içi tanımlar korunaklı gelmektedir. Zira sivil toplum, genelde “devlet kurumlarının dışında kendini yönlendirebilen, hak ve özgürlüklerini savunabilen, özerk vatandaşlardan oluşan topluluk” olarak tanımlanmaktadır. Bu, liberalliğin mükemmelliği ütopyası, demokrasinin adalet dağıttığı kurgusu bağlamında yapılan bir tanımlamadır. Acaba alternatif bir toplum arayışı veya ideali doğrultusundan bakıldığında bu tanım doğru mudur? 


Bu tanımın tartışması yanında Müslümanların çoğunluğu tevhidi öbek, Kur'an veya hadis halkası ya da tarikat, tasavvuf, selefilik, mezhep kümesi gibi topluluklarını veya örgütlerini her biri ayrı açıdan Resulullah'ın toplumsal örnekliği, ideal Kur'an ümmeti veya cemaati ile aynılaştırma eğilimindedirler. Hatta cemaatlerini “fırka-i naciye? olarak gösterme gayretindedirler. İdeal ile cüz'ün, sabite ile yorumun farkındalığının ayırdında olamayan bu tür kişi ve cemaatlerin önemli çoğunluğu totaliter sistemlere ve diktatörlük rejimlerine karşı demokrasiye dayanan Batı paradigmasına ait olan “sivil toplum” ve “STK” tanımını da yeteri kadar irdelemeden içselleştirmektedirler. Zira “sivil toplum” ve “STK” vakıasını genellikle sistem içi imkân sağlayan bir araç olarak görmenin ötesinde, ontolojik bir varoluş vakıası olarak algılama eğilimindedirler. Bu eğilimlerindeki önceliklerinin pratik miladını, Hindistan 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bağımsızlık mücadelesinde Mahatma Gandi ve çizgisine dayandırırken, o mücadelede ekibiyle beraber öncü rol üstlenen Mevlana Ebu'l Kelam Azad'ın vahyi ilkeleri önceleyen mücadele örnekliğini ya unutuyorlar ya bilmiyorlar. 


Kökenleri doğru hatırlamalıyız. Avrupa'da önce Kilise kendini Tanrı'nın yerine koydu, Rönesans'tan itibaren de “modern demokrasi” bireyi ve siyasi temsili Tanrı'nın yerine koydu. Aydınlanma süreciyle birlikte “birey” tabiat, toplum ve Tanrı karşısında kendi kanunlarını oluşturan insan anlamına gelmeye başladı. Yazılan teoriye göre “ulus” da bu insanların “toplumsal sözleşme ”siyle meydana gelmişti. Sivil toplum, bugün bu toplumsal insan modelinin siyasal otorite karşısında ilişki ve konumuyla alakalı seküler ulus topluma ait bir olgudur. Sivil toplum, ulus devlet ile ulus toplum arasındaki ilişkileri düzenleyen bir imkândır. Her ulus devletin dış politikasıyla paralel çalışan STK'ları; yargı, eğitim, istihdam politikalarıyla açılım getiren sivil toplum yapıları söz konusudur. 


Tabii ki cahili sosyal ve siyasi bir yapıda yaşıyor olsak da toplumsal serbesti adına totaliter iktidara karşı hak ve adalet mücadelesi vermek, diktatörlüğü veya iç ve dış vesayeti geriletmek önemlidir. Ancak yürürlükteki bu tür toplumsal/ulusal çıkar çerçevesi içine girmeyen STK'lar kamu güvenliği adına zamanla ayıklanır veya sivil toplum yapılarına tanınan projelerden nasiplenemezler. Yani sivil toplum tarafsız/nötr bir anlayış değildir. Zira henüz sivil toplum mantığı ile verilen mücadelelerde fıtri ve vahyi kazanımlar için göstereceğimiz yeterli bir örnek oluşamamıştır. 


İletişim devrimleri ve homojen radikal karşı post-modern ayrışmalar yaşanırken sünnetullahı gözetmeyen çoğu Müslüman, toplumsal alanda kendilerini sivil toplum formu ile ifade edip nefes almak ve birlikteliklerini geleceğe taşımak istemektedirler. Ama taklit süreçleriyle “ödünç” olarak içselleştirilen kavramlar gibi sivil toplum da birçok zaaf taşımaktadır. Nasıl ki galat-ı meşhur olarak kullanılan Kur'ani bir kavram olan “millet” kelimesi nation/ulus kavramıyla eşleştirilmekten kurtulamıyorsa, “sivil toplum” da oluşumunu borçlu olduğu demokrasi ve laiklik kavramının felsefi kullanımından pek ayrıştırılamaz. 


Ayrıca vatandaşlık adı altında bireyi yücelten ulus toplumun diyalektik öğesi olan sivil toplum, farklı kültürleri eşit değere indirgeyen kimliksel bir çoğulculuğu ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında sivil toplumu, değişkenleri yanında sabiteleri olan ümmet toplumuna dönüştürmek mümkün değildir. Çünkü sivil toplumda ontolojik, felsefi açıdan görelilik asıl, sabite ise ironik bir tarzda geri toplumlara ait arkaik bir durumdur. 


Varlığını demokrasiye borçlu olan sivil toplum, vahyi ölçüyü esas almaz, alamaz. O zaman bir ideal olarak değil, en fazla sistem içi bir araç veya seçim bağlamında, demokrasi gibi içeriği ile oynanan geçici bir olgu olarak görülebilir. Oysa içerik ve şekil olarak farklılık ve zaaflar taşısa da ulu'l-elbab ve ilim ehli için cemaat formu, ulus toplumu Kur'an ümmetine dönüştürmek için daha öncelikli ve ilkeli bir sosyal olgudur. Bu olgunun önceliği, zemin oluşturması için Müslüman toplumun yeniden İslamlaştırılması ve alttan gelen “hikmet” ve “şura” temelli bir dalgayla ümmet olarak yeniden özgürleşme ve inşa süreci oluşturabilmektir. Çünkü Deylemi?den, İbn Cem? den ve Kadâi”den merfü olarak gelen Resulullah'ın “Siz nasıl olursanız öyle idare olunursunuz.”'? hadisi vahyin toplumsal yasalarına uygun bir vurgudur. 


Fas'ta Cemaat Sistemi 
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Osmanlı Devleti'ndeki sınıfsız toplum (veya kulluk) yapısına nispetle farklılık oluşturan üç önemli kümeden bahsedebiliriz: 


1) Yavuz Sultan Selim'den (1470-1520) itibaren adı Kürdistan olarak belirlenen bölgelerde aşiret yapılarının özerkliği ile tanınan mikro aidiyetler. 


2) Devletin kuruluş sürecinden itibaren idari mekanizmalarda da varlığını hissettiren Babailik, Bektaşilik, Mevlevilik gibi tasavvuf/tarikat yapılanmalarının kendilerine özerk konumlar oluşturmaları. 


3) Sened-i İttifak (1808) ile varlıkları kabul edilen ayanlık (mültezim veya çevreleriyle birlikte zengin beyler). 


Yavuz Sultan Selim'den itibaren Kürdistan'da aşiret (cemaat/kavim) aidiyetleri de Sened-i İttifak (1808) ve Tanzimat Fermanı'ndan (1839) sonra büyük ölçüde tasavvufi cemaat yapılarına tanınan örgütlenme serbestiyeti de hiyerarşikti, soy/saltanat içerikliydi. Ancak Osmanlı inisiyatifi dışındaki Fas'ta vücut bulan “cemaat sistemi” ise aşirete dayanmakla beraber hasen bir örf olarak istişare temelli idi. Fas'taki cemaat sistemi, cemaat aidiyetleri için belki de Hicri 1. asırda başlayan Harici/İbadi uygulamalar"? ve şura temelli “Onlar Meclisi”/el-Cemaa (yönetim), “Elliler Meclisi”/el-Muvahhidun (Mahalli kararlar), “Yetmişler Meclisi” (Ehlu”l Hal ve'l Akd) idari yapılarının istişari kararlarını bağlayıcı kılan Muvaddiler Devleti'nden"! (1121-1269) sonra “şura” temelli toplumsal bir birliktelik ve yönetim tarzına en önemli örnekliği oluşturmuştur. 


Fas “cemaat sistemi” hakkında TDV İslam Ansiklopedisi'nde!ö belirtilen şu bilgiler önemlidir: 


Kuzey Afrika'da “kabile, boy ve aynı atadan gelip aynı topraklar üzerinde yaşayan on, on beş ailelik grupların oluşturduğu “düvvâr? gibi toplulukları temsil eden heyet” şeklinde tarif edilen cemaat sistemi, genellikle şehir merkezleri dışında yaşayan kabilelerin kendi içlerindeki idari meselelerin hallinde önemli bir yere sahipti. Kabilelerin bir meclisi niteliğini taşıyan cemaatler mülki, adli, cezai, mali ve siyasi bütün işlerle meşgul olurdu. Adaleti genellikle İslam'ın muhkem esaslarına ve mahalli örfe göre yerine getirir ve kanunları icraya memur bir şeyh seçerdi. Bu işleyiş kısmen İslam öncesi dönemlerde Kureyş kabilelerinin temsilcilerinden oluşan Nadiye Meclisi (96/17) (Daru'n Nedve) gibi eşitler arası istişari bölgesel yönetim konseylerinden etkilenmiş olabilir. Bu forma göre dönüşümlü liderlik eşitler arasında birinciyi ifade ederdi. Ama cemaat sisteminin İslami çerçevesinin Muvahhidler döneminin “şura” yapısından etkilenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu uygulamayı, Muvahhidler geleneğinin yani ilim ve şura temelli toplumsal/cemaatsel örgütlenme örnekliğinin sosyal tabanda oluşan tesiri olarak da görebiliriz. 


Cemaat otoritesi siyasi, sosyal ve ekonomik konularda tek söz sahibiydi. Bilhassa herhangi bir sebeple merkezi otoritenin zayıfladığı günlerde bu otorite daha çok hissedilirdi. Cemaatin mensupları arasındaki sosyal ve ekonomik dayanışma oldukça güçlüydü. 


Fas'ta cemaat nizamı birçok kırsal bölgede vardı. Her cemaatin, sınırları tam olarak belirlenmiş arazileri bulunurdu. Cemaatin siyasi nizamı gerek şekil gerekse öz bakımından şura yapısına/nizamına benzerdi. Bu formun ilk örnek uygulayıcıları Haricilerin büyük kolu olan ve bugün de Kuzey Afrika içlerinde ayrıca Umman'da bulunan İbadiler'di denilebilir. ' 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Başkan seçim yoluyla ve belli bir süre için seçilmekle birlikte toplumun idaresi büyük ailelerin elindeydi. 


Birkaç nesil sonra dağılan, iki veya daha çok cemaate ayrılan cemaatler de vardı. Bazen zayıf ve küçük bir cemaatin kendisinden daha güçlü başka bir cemaate katıldığı da görülürdü. 


1912 yılında Fransa ve İspanya'nın Fas'ı işgal etmesinden sonra cemaat nizamında büyük 
değişiklikler oldu. Çünkü zirai mülkiyet sistemleri sömürgecilikten önemli ölçüde etkilendi. 


Eski cemaatlerin yönetim ve yargı yetkileri mevcut olup bunlardan her biri diğerine hususi örflerle bağlıydı. Maliki fakihler ziraat alanında İslam dininin esaslarına ters düşmediği sürece bu örflere itibar ederek onları muhafaza etmişlerdir. Fas Devleti de yıllar önce cemaatler için özel mahkemeler kurmuş, böylece aralarındaki davaları örf ve şeriat kanunları ile kolayca halletme imkânı hâsıl olmuştur. 


Genelde İslam ümmeti olarak iç dinamizmimizi oldukça yitirdiğimiz I. Dünya Savaşı'ndan sonra ümmet coğrafyası emperyalist devletler tarafından işgal edilmiş, tarım toplumu sürecini de yaşasa tabii ve şer'i yapımızın dokusu bozulmuştu. Peşinden ulus toplum dayatmasına maruz kalmıştık. 


Tüm coğrafyamızda işbirlikçi Garpzedeler eliyle de modernitenin zihinsel ve sosyal kalıpları ulus inşası planlamalarıyla dayatılmıştı. Süreç içinde ulus formu kanıksandı. Özgürleşmenin ulusal toplum içindeki mücadelelerle elde edileceği eğilimi güçlendi. Hapishane içinde özgürlük gibi, ulus devlet cahiliyesi içinde özgürlük. (!) 


Totaliter ulus devlet ve tek tipçi toplum yapılarına karşı önce demokrasinin imkânları tartışıldı, sonra da beka ve özgürlük arayışı çerçevesinde çıkış yolu olarak muhafazakârlık, millilik, demokrasi ve sivil toplum gibi kullanımlarla kavramlarımız oldukça karıştı. 


Kavramlardaki Muğlâklık 


Kendileri için cemaat kavramını kullanan Müslüman öbekler, çoğu kere ideal olan ile ideale yönelen niyet ve yorumlarını aynılaştırmaktan kurtulamamışlardır. Resulullah'ın (s) ideal vahiy toplumu ile kendi cemaatsel yapılarını aynılaştıranlar, idealize ettikleri niyetlerinden uzaklaşıp tek tipçi bir hizipçilik içine sürüklemektedirler. Ayrıca fırka veya arkaik cemaat anlayışlarını mutlaklaştıranlar benzer bir asabiye içindedirler. Ortak inanç, amaç, yöntem ve strateji doğrultusunda birlikte iş yapabilme sorumluluğu tabii ki “Asım'ın Nesli”, “Diriliş Nesli”, “Kur'an Nesli” gibi özlemlerle de; Kitab-ı Kerim'deki “sabikun” kümesi, “şüheda” olma, içinizden bir “ümmet” olma işaretleri ile de öncü “cemaat”i ifade etmektedir. Büyük cemaatimizi oluşturacak ve hak yol üzerinde yürümeye çalışacak küçük cemaatler ve cemaatlerimiz tabii ki İslami mücadele ve hareketlerin temel taşlarıdır. Ümmeti diriltmek bir külliyeyi ifade edecek olursa istikamet üzere olan cemaatlerimiz de külliyenin temel taşları veya su basmanı mesabesindedir. Ama temel taşlar birbirinden ayrı kalarak değil, birbiriyle bütünleşme projesi içinde anlam ifade ederler. O zaman hiçbir cemaat veya temel taş kendini müstağni ve birincil görmez. Temel taşlarımız kendilerini sürekli İslam'ın sabiteleri ve değişkenleri çerçevesinde oto-kritiğe tabi tutmalı ve zaaflarını gidermek için diğer cemaatlerle/temel taşlarla istişari müzakereye açık olmalıdır. Müstağnilik yapıyı, çevreyi veya cemaati işlevsiz hale getirir. 
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Cemaatleri konusunda asabiyeye varacak sekterlik içinde olanların; aynı zamanda kolektif oluşumlarını şu veya bu nedenle “sivil toplum” olarak nitelendirmeleri de şaşkınlık vericidir. 
İslami cemaatlerimiz hem “cemaat” hem “sivil toplum” tanımlarının karışıklığını ve muğlâklığını istişari müzakerelerle aşacak bir analiz niteliğine ulaşabilmelidir. 


İslami öbeklerimizin çoğu büyük bir tanım bulanıklığı içinde yaşarken; bu sefer de sistem içi reel siyasetin imkânlarından yararlanma hesaplarıyla iktidara yanaşmaları, “hükümete sahip çıkmak” ile “ulus devlete sahip çıkmak” konusunu iç içe geçirmeleri ayrı bir zihin bulanıklığı ve zaaf halini ifade etmektedir. Özellikle iktidarda veya muhalefette olan muhafazakâr dindar kesimin “devlet ebet müddet” telakkisi içinde mevcut Türk ulus devletini Osmanlı Devleti'nin bir devamı olarak görmesi zaten moderniteyi ve modernist cahiliyeyi anlamamakla ilgili bir kakofonidir. Bu iki özne arasında aynılaştırma karmaşıklığı (post-modem tutum) öne geçmemelidir. Zaaf ve yanlışlarıyla birlikte Müslümanlara ait olan Osmanlı sistemi ile Batı'ya ait olan seküler ulus devlet sistemini aynılaştırmak merfü örfümüze ve tarihi toplumsal ortak değerlerimize uygun görülmemelidir. İki farklı paradigmal tarihi yapıyı birleştirmeye kalkışmak daha çok siyasi ve kültürel planda yabancılaştırıcı ve sekülerizmle uzlaştırıcı “ilerlemeci” tuzaklarla ilgilidir. 


Sistem içi ıslah ve inşa faaliyetlerimizde devletin hukukileştirilmesi ve adaletli davranmaya yöneltilmesi çabası, ulus devlete sahip olma hedefini değil (ki böyle bir strateji birçok yabancı hadâretle uzlaşmak demektir), toplumun ve Müslümanların yeniden İslamlaştırılmasında özgürlük alanlarının çoğaltılması, ulusalcı ve küresel seküler vesayetin geriletilmesi anlamına gelmelidir. Zira dağılmış ve zaafa düşmüş bir ümmetin çocukları olarak ufkumuza baktığımızda, İslami mücadele veya hareketlilik darbeci ve romantik bir acelecilik içinde değil, merhaleci bir tedricilik içinde olmak zorundadır. 


Hz. Muhammed'in (a) ve bilinen tüm resullerin siretlerinden öğrendiğimize göre, tevhidi bilinçlenme ve ümmetin yeniden inşası ve zindeliğini sağlamadan elde edilecek hiçbir iktidar sahici değildir. Sünnetullah için birincil olan küresel ve ulusal hâkim sistemin meşru görüp teşvik ettiği “sivil toplum” kurallarına tabiyet değil, vahye ve hakikate şühedalık (2/143) yapacak uygun bir kitle tabanına ulaşmaktır. Bu taban seküler iktidarın bahşişleri, proje sunumları ile değil, müminlerin kendi öz-güçleri ile sağlanabilir. İşte birincil olan da budur. 


“Tek başına bir ümmet” (16/120) olabilmek meseli, sivil toplumun liberal bireycilik ve özgürlük anlayışına değil; Allah'a gereğince kul olma bilincinde istişari birleşimlere açık yetkin şahsiyetlerin varlığına örneklik oluşturur. 19. yüzyıldan bu yana vahiy merkezli ıslah çabalarımızın istişari temelli gayretleri ister cemaat, ister örgüt, ister ekol, ister akım, ister süreç, ister platform, ister öbek, ister hizip hatta sivil toplum veya STK ifadeleriyle tanımlansın, “şüheda toplumu” olmaya yöneliktir, aynı hedefe akan kazanımlarımızdır. Bu süreç aynı hedefe yönelen yani ümmeti yeniden ıslah, ihya ve inşa edecek olan vahyin ve adaletin şahitliğini üstlenmiş, vahdet ve büyük şura birlikteliğine akan çizgimiz olmalıdır. 


Sahih bilgi, takva, tefekkür ve salih amel sahibi ulü'l-elbâb Maide Suresi'nde şöyle uyarılır: 


“De ki: Pis olanın çokluğu/birçoğu hoşunuza gitse bile, pisle temiz bir olmaz. O halde ey ulü?l elbâb! Allah'tan korkun, umulur ki kurtuluşa erersiniz.” (5/100) 


Hikmet çok büyük bir hayırdır, ama bunu ancak ulü’l-elbâb anlayabilir. (2/269) 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Rabbimiz bizleri ümmetin ıslahı, ihyası ve yeniden inşası yolunda feraset, basiret, sahih bilgi, tutarlı usulu?d-din, salih amel sahibi ve kimliğini gizlemeyen, karşıtına müdahane etmeyen ulu”l elbâb'dan, hakikatin şehitlerinden kılsın inşallah. 

Tüm devrimci/direnişçi çabalarımız yanında ıslah ve inşa hedefinde merhale merdivenlerini adımlama bilinci ve tanıklığına götürecek olan da bu dualardaki özdür. Fıtri özgürlükler önemlidir. Ama sahte özgürlük (emansipasyon) rüzgârlarına karşı özümüze sahip çıkmak, özümüzü göğertmek şartıyla. 
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ÇARPIK BİR İNFAZ DÜZENLEMESİ: ADALET HAK GETİRE! 
Ömer Faruk Karagüzel -Haksöz Dergisi Sayı: 349/350 - Nisan/Mayıs 2020 


15 Temmuz darbe girişimi sonrası daha sık gündeme getirilen fakat düzenlemeyi mümkün 
kılacak zemini bulamadığı için uzunca bir süredir rafta bekletilen “infaz düzenlemesi” ya da “af tasarısı? küresel anlamda tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının ortaya çıkışıyla yeniden gündeme geldi. Hayli zamandır cezaevlerinin doluluğu, koğuşların yetersizliği, idari disiplinin sağlanmasındaki zorluk, yataklarda nöbetleşe uyuyan mahküm ve tutukluların oluşu üzerinden bir kısım suçların kapsama alınarak Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da yapılacak değişiklikle sorunların üstesinden gelineceğine inanılıyordu. 
Neticede koronavirüsün “cezaevlerine sıçraması ihtimali? dolayısıyla MHP ve AK Parti'den 
63 milletvekilinin imzaladığı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 31.3.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Adalet Komisyonunda dar ve sınırlı olarak değişiklikleri yapılan teklif Meclis'te görüşülerek çok kısa bir sürede yasalaştı. 


2018 yılına kadar düzenli olarak her yıl cezaevlerindeki veriler Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü vasıtasıyla paylaşılırken geçtiğimiz iki yıla ait veriler ne yazık ki kamuoyuna sunulmamıştır. 2018 yılında son veri olarak 264.842 mahküm sayısı kaydeden, akabinde veri aktarmayı durduran Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü bu tarihten sonra bilgilendirme yapmasa da oransal olarak bugün gelinen noktada cezaevlerinde 300 bin kadar tutuklu ve mahküm olduğunu söylemek mümkündür. Yine verilerden anlaşılacağı üzere yargılaması devam eden tutukluların cezaevlerindeki toplam nüfusa oranı 9022 civarındadır. 


Kanun koyucu gerçekleştirdiği yeni düzenlemeyle yaklaşık olarak 90 bin mahkümu salıvermek istemektedir. Oysa hiçbir düzenleme yapmaksızın ceza kanunlarının emrettiği tutuklama tedbirlerinin evrensel ve kanuni kriterlere göre uygulanması bu sayıyı yakalamaya yetecekti. Bu anlamıyla tutuklamanın son çare olarak uygulanması yerine ilk sırada bu tedbirin yerine getirilmesinin ve tedbirin tam anlamıyla bir cezaya dönüşmesinin sorunun en önemli kaynaklarından biri olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek. Sadece 2010 yılı itibariyle yaklaşık 130 bin tutuklu ve hükümlü sayısının son on yıllık süreçte 300 bin rakamını bulmasının sebebi toplumsal olaylar, 15 Temmuz darbe girişimi, Gezi ve 17/25 Aralık darbe girişimi ile izah edilmeye çalışılsa da ortada ürkütücü rakamların olduğunu belirtmek gerekiyor. Nitekim 2016 yılında 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. Maddesiyle yapılan infaz indirimiyle salıverilen 40 bin kişi de bu rakama dahildir. 


Netice itibariyle toplamda 70 maddeden oluşan teklif ne yazık ki kamuoyunda gerektiği kadar tartışılmadan Meclis'e getirildi. Teklifin 37 maddesi 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da (İnfaz Kanunu) yapılması öngörülen değişiklikleri, kalan maddeleri ise 11 ayrı kanunda yapılacak değişiklikleri kapsamaktadır. Bu anlamıyla kısıtlı bir zamana sıkıştırılmış, kamuoyunda yeteri kadar tartışılmamış, sivil toplum örgütlerinin görüşü alınmamış teklif metni pek çok sorunu da beraberinde getirmekteydi. 
Düzenlemelerin oldukça karmaşık oluşu, yeni kurallara istisna getirilişi, istisna hükmü olarak düzenlenen istisnaların dahi istisnaları oluşu eleştirilerimizin öncelikleri arasındadır. İnfaz kanunu hükümleri bireylerin hürriyetine doğrudan dokunan, hayatlarını değiştiren hükümler barındırmaktadır. Bu sebeple bu hükümlerin son derece anlaşılabilir olması ve buna uygun 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kaleme alınması gerekmekte iken bu denli karmaşık olarak sunulmuş olması uygulamada önemli sorunlara yol açacağının da habercisi niteliğindedir. 


Aslında bu kanunun yürürlüğe giriş biçimi, yazım süreçleri, heyetlerin tahkimi ile politik ve sosyolojik sorunlar konuşulmadan hazırlanışı birlikte düşünüldüğünde Türkiye tipi bürokratik anlayışın “infaz manevraları? ile bir kez daha karşılaştığımızı söylemek mümkündür. “Rahşan Affr olarak adlandırılan affı düşündüğümüzde, cezaevi nüfusu 67.676 kişiden 50.628 kişiye düşürüldükten sadece 3 yıl sonra 63.796 kişilik mahküm ve tutuklu sayısıyla hemen hemen aynı cezaevi nüfusuna ulaşılması bundan birkaç yıl sonra da mezkür yeni infaz yasasıyla aynı doluluğa ulaşacağımız anlamına gelmektedir.' Bu haliyle de bundan kısa bir süre sonra yeni bir infaz ya da af meselesini tartışacağımız aşikâr. 


Af Kurumu 


Af, Arapçada “afa” fiilinden türetilmiş bir mastardır. Sözlükte; fazlalık, kolay olan şey, bir şeyin en iyisi ve en kalitelisi, silmek, bırakmak, hakkını almaktan vazgeçmek ve ıskat gibi anlamlara gelmektedir.? Affın hukukta kullanılan teknik anlamı şudur: Kaynağını anayasalarda bulan, teknik yönleri ise ceza hukukunda düzenlenen af, bazen kamu davasını düşüren veya kesinleşmiş bir ceza mahkümiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran, bazen de kesinleşmiş bir cezanın infazını engelleyen veya azaltan ya da değiştiren yasama veya yürütme organının yaptığı bir kamu hukuku tasarrufudur.* Uygulamada bir haktan vazgeçmek olarak karşımıza çıkan af, suç oluşturan, kesinleşmiş veya kesinleşecek cezaların yetkili organlarca azaltılması, devletin cezalandırmadan vazgeçmesi veya cezanın tamamen ortadan kaldırılmasıdır. 


Dünya genelindeki tüm hukuk sistemlerinde toplumsal düzeni koruma amaçlı konulan birtakım cezalar ve yaptırımlar mevcuttur. Cezaların suçun niteliğine uygun olarak belirlenmesi her toplum özelinde farklılık gösterebilmektedir. Suçun işleniş biçimi, bireyselliği, ilk kez ya da tekrarlanmış oluşu, örgütsel yöntemlerle işlenişi, ortaya çıkardığı zarar, kişiye veya devlete karşı işlenmiş oluşu cezaların tatbikinde belirleyici temel unsurdur. 
Elbette suçun işlenişine bağlı olarak öngörülen ceza sistemlerinin tabii bir sonucu olarak affa da yer verdiği bilinmektedir.* Bu durum modern dönemlerde de modern dönem öncesi de sürekliliğini sağlamış bir uygulamadır. 


Beccaria'ya göre, “suçların işlenmesini engelleyen husus, cezaların şiddeti değil, kesin oluşlarıdır; bu nedenle, mutedil bir cezanın muhakkak tatbik edileceği korkusu, tatbikinden kaçınmak ümidini veren şiddetli bir cezadan daima müessir olmuştur. Felaketler ne kadar hafif olursa olsun, muhakkak olunca, insan oğullarını korkutur.” Suçlulara işledikleri suçlarını bağışlamak ve böylece işlenen her suçu cezanın takip etmeyeceğini göstermek, kişilerde cezasız kalmak ümidini uyandırmak ve dolayısıyla affa nail olmayanlara tatbik edilen cezanın adaletin zaruretinden ziyade, zulüm ve zorbalığın eseri olduğu kanaatini yaratmak demektir. 


İslam'da cezalarda karşılıklılık Kur'an-ı Kerim'in temel prensiplerindendir. Bir fiile karşı bir ceza verilecekse, cezanın fiilden daha ağır olmaması esastır. Bir anlamıyla adaletin tecellisi diyeceğimiz bu uygulama; haddin aşılmaması, yeni bir adaletsizliğe yol açılmamasını kapsamaktadır. Nitekim Nahl Suresi 126. Ayette: “Eğer bir kimseye ve bir topluma ceza verecekseniz, cezalandırıldığınız gibi (o miktar üzerinden) cezalandırın; fakat kendinizi tutarsanız, bilin ki güçlüklere göğüs germesini bilenler için, bu tutum daha hayırlıdır.” 
şeklinde ifade edilmiştir. Bu ayetten anlaşılacağı üzere İslam'da ceza sistemleri temelinde affa 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dayanmaktadır. İslam”da erdemli bir davranış olarak kabul edilen affetmek, toplumsal düzen, sosyal ilişkiler, devlet yönetimi ve hukuk açısından tavsiye edilmektedir. Hz. Peygamber'in sünnetinde pratiğini ve teknik boyutlarını bulan af uygulamaları kaynağını Kur'an-ı Kerim'den almaktadır. İslam hukukundaki af düzenlemesinin, modem af kurumundan ayrıştığı nokta ise af yetkisinin kimde olacağı konusudur. Bu noktada temel ayrım şahıslara ve devlete karşı işlenen suçların tasnifi ile başlar. Şahıs aleyhine işlenen suçlarda af yetkisi mağdurun kendisine, mağdur hayatta değilse onun mirasçılarına verilmiştir. Devlet aleyhine işlenen suçlarda ise af yetkisi devletin kendisine verilmiştir. İslam tarihine baktığımızda da devlet daha çok kendi aleyhine işlenmiş siyasi suçları affetmiştir. 


Batı'da af müessesi bazı ülkelerde sık bazı ülkelerde daha az uygulanması biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamıyla diğer Avrupalı ülkelere göre Almanya'da Berlin duvarının yıkılmasına kadar pek çok af düzenlemesinin yapılması toplumsal olaylar, II. 
Dünya Savaşı şartlarıyla birlikte düşünüldüğünde şaşırtıcı değildir. Bir diğer Avrupa ülkesi olan İtalya'da 1944 yılından başlayarak ayrı ayrı af düzenlemeleri olmuştur. Çoğunlukla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının indirimi şeklinde gerçekleşen düzenlemeler Batı'da da mahkemelerin yükünü azaltmak ve cezaevlerini boşaltmak üzere yapılmıştır. Almanya gibi toplumsal hareketlerin yoğun olarak yaşandığı Fransa da sık sık af düzenlemeleri ile gündeme gelmiştir. Bu hususta Avrupa ülkelerinden en dikkat çekici olanı ise İngiltere'dir. İngiltere'de 
1715 ve 1745 yıllarında af düzenlemesi son kez yapılmıştır. 


Türkiye'de Af Kurumunun Tarihsel Örnekleri 


Çeşitli amaçlara dayanan af uygulamaları Türkiye'de her daim ya politik pragmatik sebeplerle ya da cezaevlerinin doluluğuna bağlı olarak yapılan bir kısım infaz düzenlemeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ceza hukukunda af kurumu kanunların somut olaylarda uygulanması sırasında ortaya çıkan ya da çıkabilecek hak mağduriyetlerini ortadan kaldırıp adaletsizlikleri gidermek amacıyla gerçekleştirilmesi idealize edilmiş bir müessesedir. Pekâlâ cezaevlerinin yetersizliği de affın amaçlarından birisi olabilir. Türkiye tipi ülkelerde bunun örneklerini görmek mümkündür. Bugün kanunlaşan infaz düzenlemesi de benzer bir mahiyettedir. 
Nitekim bu yolla bakım, gözetim ve beslenme masrafları yönünden tasarruf sağlanabileceği; cezaevi personeline de bir rahatlık sağlayacağı, kapasitenin artık kurumlarca taşınmadığı, idari yönetim zorluklarının ortaya çıkışı, yargılamaların devam edişi, tutukluluk hallerinin devam ediyor oluşu sorunlardan bazılarıdır. Tüm bunlara karşın düzenli aralıklarla ortaya çıkan af ve infaz düzenlemeleri suç işlemekten kaçınma gibi halleri de ortadan kaldırmaktadır. 


Tarihimizde af uygulamalarına dair ilk yazılı çalışma 1858 yılında çıkarılan Ceza Kanunname-i Hümayununun 47. maddesinde görülmektedir. Sonrasında 1876 Anayasasının 
ilk şeklinde 7. madde ile genel ve özel af yetkisinin padişaha ait olduğu kabul edilmiştir. 1876 
Anayasası 8 Ağustos 1909 tarihli kanunla büyük ölçüde değiştirilmiş ve parlamentonun yetkileri bu hususa ilişkin artırılmıştır. Bu değişikliklerle birlikte, özel af yetkisi padişahın elinde bırakılırken genel af yetkisine padişahla birlikte Meclisi Umumi ortak edilmiş ve af yetkisi Meclisi Umuminin onayı şartına bağlanmıştır.* 


1923 ile 1974 yılları arasında 11 af kanunu çıkmıştır. Bunların 6'sı geniş kapsamlı genel af 
kanunu niteliğindedir. 1938, 1950, 1960, 1963, 1966, 1974 tarihli af kanunlarından en dikkat çekici olanı ise Cumhuriyetin 10. Yılı nedeniyle yürürlüğe girmiş ve cezaevlerinin önemli bir kısmı boşalmıştır. Tarihi olaylara baktığımızda ise bu durumun cezaevlerine yer açmak olarak anlaşılması kaçınılmazdır. Ne var ki adı “Umumi Af Kanunu? olarak geçen genel af ile ilgili kararın kabul edilmesinden sekiz ay sonra bu kanunla bağlantılı yeni bir kanun çıkarılarak 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maddenin (b) bendinde “Türk olmayanlar” ifadesi kullanılarak bir kısım kişilerin aftan yararlanılmasının önüne geçilmek istenmiştir. Eklenen hüküm şöyledir: “Türk kültürüne bağlı olmayanlar veya Türk kültürüne bağlı olup da Türkçeden başka dil konuşanlar hakkında harsi, askeri, siyasi, içtimai ve inzibati sebeplerle, İcra Vekilleri heyeti kararı ile dahiliye vekili lüzumlu görülen tedbirleri almağa mecburdur.” Bu madde kapsamında aftan yararlandırılmasının önüne geçilen en önemli isimlerden biri Said Nursi?dir. Bu düzenleme öncesi yargılandığı bir mahkemede adı “Said Nursi? olarak geçen Nursi artık “Said-i Kürdi” olarak yargılanmaktadır.? 


Genel af düzenlemeleri karşısında infaz kanununda yapılan düzenlemelerle de pek çok kere cezaevlerinin boşaltılması yoluna gidilmiştir. 1991 yılında çıkarılan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun geçici maddeleriyle iyi hal şartı aranmaksızın şartla salıverilmeye ilişkin hükümler vasıtasıyla bir af kanunu çıkarılmıştır. Bu kapsamda kanuna eklenen geçici 
1. Maddede 10 yıl, 8 yıl ve 1/5'lik süreler öngörülürken; geçici 4. maddenin a, b, c ved bentlerinde sayılan suçlar için 20 yıl, 15 yıl ve 1/3'lük sürelerin çekilmesi öngörülmekteydi. 
Bu duruma ilişkin Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu iki ayrı kararda eşitsizliğe vurgu yapılarak geçici 4. Maddenin a ve b maddeleri iptal edilmiştir.? Yüksek Mahkeme, verdiği kararında: “Aynı miktar cezayı alan iki hükümlüden birinin, sırf suçunun türü nedeniyle daha uzun süre ceza çektikten sonra şartla salıverilmesi, cezaların farklı çektirilmesi sonucunu doğurur ve bu iki mahküm arasında eşitsizliğe neden olur. -Şartla salıverilmede çağdaş eğilim, özgürlüğü bağlayıcı cezanın yasalarla belirlenecek bir alt sınırının infaz kurumunda geçirilmesi koşuluyla, suçlunun kişiliğindeki gelişmeleri gözleyerek uygun zamanın belirlenmesi yönündedir. Bu yöntemde işlenen suçun, şartla salıverilme açısından belirleyici bir niteliği yoktur.- Böylece, infaz yönünden eşit ve aynı durumda bulunan mahkümlar arasında şartlı salıverme bakımından ayrı uygulama, Anayasanın 10. maddesinde öngörülen “yasa önünde eşitlik ilkesine” uygun düşmemekte ve bu ayrılığın haklı bir nedeni de bulunmamaktadır.”!9 demiştir. 


1999 yılında yürürlüğe giren 4454 sayılı “Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin 
Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun” da af olarak nitelendirilebilecek düzenlemelerdendir. Bu kanunun m.1/1?deki “23 Nisan 1999 tarihine kadar sorumlu müdür sıfatı ile işlenmiş suçlar dahil, basın yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayın araçlarıyla işlenmiş olup ilgili kanun maddesinde öngörülen şahsi hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı oniki yılı geçmeyen suçlardan dolayı oniki yıl veya daha az şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm edilmiş bulunan kimselerin cezalarının infazı ertelenmiştir.” hükmü, Anayasaya aykırı görülerek Anayasa Mahkemesine iptal davası açılmıştır.'! Anayasa Mahkemesi 19.9.2000 tarih ve E.1999/39, K.2000/23 sayılı kararıyla, söz konusu fıkranın “...basın yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayın araçlarıyla işlenmiş olup...” bölümünün iptaline karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesi: “Dava konusu düzenlemeyle düşünceyi açıklama özgürlüğü bağlamında basın yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayın araçlarıyla işlenen suçlar yönünden erteleme adı altında bir olanak getirilmiş, ancak aynı tür suçların daha az cezayı gerektiren basın yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayın araçlarıyla işlenmemiş olanları kapsam dışı bırakılmıştır. Aynı tür suçu işleyenler için farklı uygulama öngören bu düzenlemenin haklı bir nedeni bulunmadığı açıktır. Öte yandan, adaleti tesis etmesi gereken bir hukuk düzeni kurup bunu sürdürmekle yükümlü olan devlet erki, suç ve cezaların saptanmasında adil ölçülerin gözetilmesiyle yetinilemez; bunların kaldırılması, değiştirilmesi ya da kimi olanaklar tanınması söz konusu olduğunda da aynı ölçülerin esas alınması zorunludur. Dava konusu düzenlemeyle aynı tür suçun daha ağırını erteleme kapsamına alıp, hafif olanını bu olanaktan yararlandırmamanın adil olduğu ileri sürülemez. 
Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın 2. ve 10. maddelerine aykırıdır.”? 


223 


1999 tarihli bir diğer kanun ise 4616 sayılı Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun'dur. Her ne 
kadar şartlı salıverilme, dava ve cezaların ertelenmesi iddiasıyla ortaya çıksa da bu bir af kanunudur. Kamuoyunda “Rahşan Affı” olarak bilinen bu af kanunu, bir affın nasıl gerçekleşmemesi gerektiğinin en önemli örneğidir aslında. Hem 28 Şubat post-modern darbe girişimi sonrası gündeme gelen “Rahşan Affı? hem de geçtiğimiz günlerde kanunlaşan İnfaz Düzenlemesini anlamak bakımından 1999 yılındaki manşetler kayda değerdir: “Çetecilere af getirirken düşünce suçlularını kapsam dışı tutan af kanunu meclisten geçti. Kanun 12 yıl ceza alan hükümlülere ceza indirimi sağlarken, 312. Madde af kapsamı dışında bırakılarak çifte standart uygulandı. Tasarının bir maddesinde öğrenci affı da kabul edildi ancak başörtülü öğrencilerin affı imtihanlarda ve okulda tekrar başörtüsü takmama şartına bağlandı. 
Aralarında Mesut Yılmaz'ın da bulunduğu bazı siyasetçiler hakkındaki yolsuzluk suçlarını da giderayak affeden meclis tatile girdi.”* 


Yine yakın geçmişte 671 Sayılı Kanun Hükümde Kararnameyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle 1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçlar nedeniyle mahküm veya mahküm olacaklar bakımından iki önemli düzenleme yapılmıştır. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 105/A'daki koşullu salıverilmeye dair “bir yıl” ifadesi, "iki yıla" çıkarılmış, koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin cezalarının, koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmı, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebilmesinin, yani bir yıl erken tahliye olmalarının önü açılmıştır. Aynı düzenleme içerisinde bir diğer başlık da Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 107. maddesinde düzenlenen koşullu salıvermeye ilişkindir. 107. maddenin ikinci fıkrasına göre, süreli hapis cezalarına mahküm edilmiş olanlar, cezalarının “üçte ikisini” infaz kurumunda çekmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilmektedir. KHK'da yapılan düzenlemeyle “üçte ikilik” oran, “yarısına” indirilmiştir. Son yapılan düzenleme gibi bazı suçlar yine kapsam dışı bırakılmıştır. 
Bu düzenleme ile 40 bin kişi cezaevlerinden tahliye edilmiş fakat cezaevlerinin doluluğunun önüne geçilememiştir. 


2020 Tarihli Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Yapılan Son Değişiklik 


Son yapılan infaz düzenlemesinin de benzer şekilde bir af mahiyetinde değerlendirilmemesi salık verilse de ortada kapsamı daraltılmış bir af düzenlemesi vardır. İnfaz Kanunu ile bir kısım kanunlarda yapılan değişiklikler yöntem itibariyle kamuoyunun değerlendirmesine sunulmaksızın, tartışılmadan yasalaştırılmış ve günü kurtarmak üzere bir kısım geçici çözümlere odaklanılmıştır. Nitekim önceki düzenlemelerde olduğu gibi bu düzenleme de cezaevlerinin boşaltılması şöyle dursun “suç ve suçlu” kavramlarının toplumsal olarak kabul gören meşruiyetini sorgular hale getirmiştir. Daha önceki af düzenlemelerinde salıverilen mahkümlar gibi bu defa da pek çok adi suçlunun cezaevlerine döneceği öngörülmekle birlikte ceza ve infaz arasındaki doğrudan bağın zarar gördüğü bir kez daha anlaşılacaktır. Nihai değerlendirmemiz öncesinde Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve İnfaz Kanunu yapılan değişikliklere kısaca değinmekte fayda var. 


TCK'daki değişiklikler kasten yaralama, örgüt kurma ve tefecilik suçlarındaki düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu suçlardan en dikkat çekici olan ise kasten yaralama suçunda yapılan değişikliktir. Yakın bir zamanda gerçekleşen ve mağdura kezzap atarak kasten yaralama fiilini gerçekleştiren bir şahıs hakkında yapılan yargılama sonucunda verilen cezanın yetersiz bulunması konunun paket içerisine alınmasına vesile oldu. Nitekim TCK 86. maddeye 


224 


eklenen “canavarca bir hisle? ifadesine örnek olarak da kezzap atma fiilinin örnek gösterilmesi düzenlemenin bir reaksiyon düzenlemesi olduğunu ortaya koymaktadır. 


“Kezzap atarak yaralama fiilin işleniş şekliyle ilgili bir durumdur. Buna karşılık canavarca hisle bir suçun işlenmesi faildeki saikin dışarıya yansımasını gerektirir ve bu saikin varlığını zorunlu kılar. Bu tür ispat problemleriyle mahkemeleri uğraştırmak yerine, bu değişiklikle elde edilmek istenen sonuca, 86. maddenin birinci fıkrasındaki temel cezanın üst sınırını artırmak suretiyle gitmek daha isabetli olacaktır.” !* 


Cezası artırılan bir diğer suç ise TCK 220. Maddesinde yer alan örgüt kurma suçunun cezasının alt ve üst sınırının artırılmasına ilişkindir. Pakette, bu suçlardan mahküm olan kişilere ilişkin infazda geçirmeleri gereken sürede indirim yapılırken bir taraftan da ceza yaptırımının artırılması tutarsızlıktır. 


Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan değişikliklerden en dikkat çekici olanı özellikle 15 
Temmuz sonrası ortaya çıkan ve artık bir kontrol tedbiri olmaktan çıkıp ceza yaptırımı olarak uygulanan tutuklama tedbirine ilişkindir. Düzenlemeye göre bazı hallerde tutukluluk yerine adli kontrol kararı verilmesi, tutukluluğun incelenmesi ve ilk derece mahkemelerinin verdiği kesinleşmiş kararların bazılarına ilişkin tedbirler de bu kapsamda yenilenmiştir. CMK'nın 
109. Maddesinde yapılan düzenleme gereğince bazı kişilerin tutukluluk yerine adli kontrolle yargılanmasının önü açılmıştır. Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan şüphelilerin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınması düzenlemesi getirilmiştir. Böylesi bir düzenlemeye gerek var mıdır, ne kadar zaruridir tartışılmalıdır. Nitekim CMK'nın ilgili hükümlerine göre zaten hâlihazırda bu kişiler için adli kontrol kararı verilebilmektedir. Özellikle mahkemelerin terör örgütüne üyelik ve yardım suçlarında hamile kadınlar, yaşlılar, ağır hastalarla ilgili son dönemde vermiş olduğu tutuklama kararlarına ilişkin bir düzenleme mahiyetindedir. 


Bu anlamda son dönemlerde yargı erkinin katı paradigması haline gelen tutuklama tedbirinin kısaca ele alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bilinmesi gerekir ki tutuklama, şüphelinin veya sanığın bulunmasını, delillerin elde edilip muhafaza altına alınmasını veya ileride verilebilecek hürriyeti bağlayıcı cezanın yerine getirilebilmesini sağlayan araçtır. 
Hapis cezası ile benzerlik göstermiş olsa da hapis bir ceza, tutuklama ise tedbirdir. Bu sebeple uygulamada kişi hürriyetinin kısıtlanmasını gerektirecek şartlar ortada yokken alınacak tüm tutuklama tedbirleri hak ihlali mahiyetinde değerlendirilmelidir. Ceza Muhakemesi de ilke olarak hafif tedbirlerden ağır tedbirlere gidilmesini uygun görmektedir. Hukuk devleti iddiası taşıyan her devlet, şahısların özgürlüklerini kısıtlamadan önce ölçülülük ilkesi gereği, hürriyetin kısıtlanma şartları oluşsa dahi bu kısıtlamanın en az zararla gerçekleşmesini amaç edinmelidir. Sırf tutuklama sebebi varsayılan katalog suçlar kapsamında olsa dahi özgürlüğün kısıtlanmasının son çare olarak kullanılması ilgili yüksek mahkeme kararlarıyla da sabittir. 


Geldiğimiz noktada sosyal linç, toplumsal baskı, popüler politik söylemler tutuklama tedbirinin adeta bir ceza hükmü gibi uygulanmasına sebebiyet vermektedir. Suç tutuklanmayı gerektirecek katalog suçlardan olmasa dahi bütünüyle sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen bir kampanya marifetiyle tutuklu yargılamanın yolunun açılması son dönemlerin dikkat çekici olaylarından biridir. Bir suç işlenir, ardından bir sosyal medya hesabı ile gündem haline getirilir, ardından basın yayın organlarının manşetlerinden son dakika olarak paylaştırılır ve orantılılık ilkesi gibi ceza kanunlarının en temel ilkeleri bir kenara bırakılarak adeta toplumun 


225 


gazı alınmak üzere suçu işleyen fail tutuklanır. Hukuk devleti iddiasında olan hiçbir devletin uygulamayacağı şekilde Türkiye yakın geçmişini bu şekilde geçirmiştir. 


Bu düzlemde bahsettiğimiz ilkeler kenara bırakıldığı için cezaevlerinde kalma ihtimalinin kabulü mümkün olmayan yaşlılar, ağır hastalara ilişkin yakın zaman içerisinde şahit olduğumuz tutuklama tedbirlerinin yarattığı mağduriyet, cezaevlerinde bebekli ve hamile kadınların bulunması mahkemeler nezdinde çözülemediğinden yasa koyucu bu yola giderek bazı haller bakımından mağduriyeti giderme çabası içerisine girmiştir. Yine de ilgili CMK hükümleri, ölçülülük, tutuklama tedbirlerini gerektiren hiçbir somut durum olmamasına rağmen tutuklama tedbirinin uygulanmasının önüne geçemediğinden yapılan değişikliğin bu yönüyle yerinde olduğu kanaatindeyiz. 


Yine CMK 109. Maddenin 2. Fıkrasında yapılan değişiklikle hakkında mahkümiyet kararı verilmiş ve istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş sanıklar hakkında, UYAP kaydı üzerinden inceleme yapılarak adli kontrol kararı verilebileceği hükme bağlanacaktır. Karara çıkmış dosyaların üst mahkemelere gönderildikten sonra ilk derece mahkemelerinde adli kontrole ilişkin verecekleri kararın karışıklık ortaya çıkaracağı muhakkaktır. Nitekim bu durum ilk derece mahkemelerinin de iş yükünü artıracaktır. Hâlihazırda üst mahkemeler ya da Ceza Genel Kurulunun verdiği kararlar ilk derece mahkemesinin üzerinde kalacak gibidir. 


2020 Tarihli İnfaz Kanundaki Düzenlemelerin Genel Mahiyeti 


5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki kasten adam öldürme suçu, işkence ve eziyet suçu, 
cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138 ile belirlenen özel hayat ve gizli alana karşı suçlar, uyuşturucu imal etmekten ya da satmaktan hüküm giyen kişiler olmak üzere terörle mücadele kapsamına giren kişilerin suçları dışında kalan tüm suçlar için infaz düzenlemesi getirilmiş oldu. Buna göre, ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlenmiş; koşullu salıverilme oranı 2/3'ten yarıya, mükerrerler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı 3/4'ten 2/3'e indirildi. Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçlarıyla, terör suçlarının 3/4 olan koşullu salıverilme oranları aynen muhafaza edildi. Bu suçların çocuklar tarafından işlenmesi halinde 2/3 olan koşullu salıverilme oranı değişmedi. Yine denetimli serbestlik kapsamında geçici düzenleme uyarınca özellikle terör, uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu kadına karşı şiddet, işkence ve eziyet suçları ile özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç 3 Mart 2020'ye kadar işlenen suçlarda, 1 yıllık denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkarılmış oldu. İstisna olarak 30 Mart 2020'ye kadar işlenen suçlar bakımından, terör, cinsel saldırı ve istismar, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç; 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitiren hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresinin 4 yıl olarak uygulanacağı kanunlaştı. 


Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen 65 yaş üstü hükümlülerin cezası, Adalet Bakanlığının belirleyeceği devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmek koşuluyla, denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilebilecekken; 30 Mart 2020'ye kadar suç işleyen çocuk hükümlülerin 15 yaşını dolduruncaya kadar cezaevinde kaldığı 1 gün, 3 gün; 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün sayılacak. Denetimli serbestlik kapsamında; terör ve örgütlü suçlar hariç olmak üzere, yapılan infaz sistemi değişikliklerine bağlı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan iyi halli bazı hükümlülerden açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına bir yıl kalanların açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilmesine imkân tanınmış 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oldu. Benzer teknik düzenlemeler vasıtasıyla cezaevlerinde 90 bin kişiye yakın mahkümun kapalı cezaevlerinden çıkmasının önü açılmış oldu. 


İnfaz düzenlemesine dair pek çok teknik sıkıntı da beraberinde gelmiştir. Örneğin İnfaz Kanununun 19. maddesinin 4. fıkrasına eklenen ve yakalama emri üzerine aranan kişinin bulunması için konutta arama yapılması öngörülen hüküm İnfaz Kanunu açısından anlamsızdır. Esasen CMK 118 ve 119. maddelerde hükmü bulunan ve bu hallerde arama yapılmasına izin verilen maddeler mevcutken neden böyle bir hükme ihtiyaç duyulmuştur anlaşılmamaktadır. 


İnfaz Kanunun geçici 6. Maddesiyle, 30 Mart 2020 tarihinden önce işlenen suçlardan dolayı, istisna hükümler saklı olmak üzere, koşullu salıverilmenin 3 veya 4 yıl hatta bazı hallerde süre ne olursa olsun cezaevinden çıkması hükme bağlanacaktır. Bu haliyle de teklifin özel düzenlemeden çok Özel Af niteliği ağır basan bir hale girdiği görülmektedir. Aynı madde içerisinde 30 Mart 2020 tarihinden önce işlenen suçlardan dolayı altı yıla kadar hapis cezasına mahküm olan kişiler infaz kurumuna girmeyecektir; 10 yıl hapse mahküm olan bir kişi iki yılını infaz kurumunda geçirmişse bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte tahliye olacaktır. 


“Ancak istisnalar arasında sayılan suçların gelişigüzel belirlenmesi, suçların niteliğinin, 
haksızlık içeriğinin gözetilmemesi, adaletsiz uygulamalara neden olabilecektir. Örneğin 29 
Mart 2020 tarihinde uyuşturucu madde ticareti suçunu işleyen torbacı, işlediği bu suçtan dolayı yargılanıp alt sınırdan yani 10 yıl hapis cezasına (m. 188, f. 3) mahküm olduğunda, bu kişi bu cezasının dörtte üçünü, yaklaşık 7,5 yılını infaz kurumunda çektikten sonra dışarı çıkabilecek iken; aynı tarihte zimmet suçunu işlediği için 10 yıl hapis cezasına mahküm olan kamu görevlisi 2 yıl sonra tahliye olacaktır. Keza 87. maddedeki neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama hallerini işleyenler, sözgelimi tekme atmak suretiyle mağdurun çocuk yapma yeteneğinin kaybına neden olan kişi altı yıl ve daha aşağı hapis cezasına mahküm olmuşsa derhal dışarı çıkacak iken, neticesi sebebiyle ağırlaşan yaralama hallerinden yalnızca mağdurun yüzünde sürekli değişikliğe neden olan kişiler, örneğin kezzap atmak veya başka suretle yüzde değişiklik meydana getiren mahkümlar cezalarını çekmeye devam edecektir. 
Dolayısıyla Geçici Madde 6 ile getirilen istisnaların belirlenmesinde bir kriter gözetilmediği gibi, aynı suçu işleyen kişiler de farklı işleme tabi tutulmaktadırlar. Yine bir başkasının özel hayatının gizliliğini örneğin mağdurun yarı çıplak görüntülerini çekmek suretiyle ihlal eden kişi (TCK m. 134) alt sınırdan ceza aldığında iki yıl hapis cezasına mahküm olacak ve cezasının üçte ikisini infaz kurumunda çekecek iken; cebir veya tehditle kişinin cebindeki parayı gasp eden ve alt sınırdan altı yıl hapis cezası alan kişi, hiç cezaevine girmeyecektir. ”!5 
Teklif açısından en önemli değişikliklerden biri de koşullu salıverilmeyi düzenleyen 107. 
Maddede yapılan değişikliktir. Değişiklik kapsamında hapis cezasına mahküm edilen kişilerin koşullu salıverilmeden yararlanabilmeleri için infaz kurumunda kalmaları gereken süre cezanın üçte ikisinden yarısına indirilmektedir. Yine bu kategoriye girecek mahkümlar için cezaevinden daha erken çıkmanın imkânı sağlanmıştır. Ancak aynı maddenin 2. fıkrasına eklenen hüküm doğrultusunda kasten öldürme, işkence ve eziyet, çocukların işlediği cinsel dokunulmazlığa kaşı suçların tamamı ile yetişkinler tarafından işlenen cinsel dokunulmazlığa karşı suçların bazı işleniş şekilleri, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, çocuklar tarafından işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, çocuklar tarafından işlenen suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile terör suçları koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çekeceklerdir. 
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“Öncelikle bu istisnaların belirlenmesinde suçludan değil de suçtan hareket edilmesi sorunların temelini oluşturmaktadır. İstisnalar arasında yer alan suçları işleyen kişilerin örgüt mensubu olup olmadığı, tehlikeli veya mükerrir olup olmadığına bakılmayacaktır. İşlediği suç istisnalar arasında yer alıyorsa infaz kurumunda daha çok kalacaktır. Buna göre, örneğin; insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, neticesi sebebiyle ağırlaşan yaralama, kasten yaralama sonucu ölüme neden olma, yağma (gasp), hırsızlık, rüşvet, zimmet, irtikap vb. gibi oldukça ağır cezaları gerektiren suçlardan mahküm olanlar, mahküm oldukları cezanın yarısını infaz kurumunda çekecek iken; bir kadına söz atan veya cinsel amaçlı olarak saçını okşayan ya da bir kimsenin kişisel verilerini kaydeden yahut başkasıyla yaptığı telefon konuşmasının içeriğini diğerinin rızası olmaksızın ifşa eden kişiler mahküm oldukları cezanın üçte ikisini infaz kurumunda çekecektir. Dolayısıyla haksızlık içeriği itibariyle daha ağır olan suçların failleri, haksızlık içeriği daha az olan suçların faillerinden infaz sürecinde daha avantajlı kılınmaktadır. Zira istisnaları oluşturan suçların belirlenmesinde ne suçlarla korunan hukuki değer ne suçun konusu ne fiilin işleniş şekli ne de fiillerin ifade ettiği haksızlığın içeriği dikkate alınmıştır. Haksızlık içeriği bakımından müştereklikleri olmayan birtakım suçlar adeta bir torbaya doldurulmuştur.”!9 


İnfaz Kanunu'nun 110. Maddesinde düzenlenen özel infaz usullerinin hafta sonu, gece ve konutta infaz kapsamının torba teklifle genişletilmesi önemli bir gelişmedir. 


İnfaz Düzenlemesi mi Asli Sorunlar mı? 


Uzun bir zamandır ülke gündeminde olan İnfaz Kanunu'na yönelik değişiklik talebi cezaevlerindeki doluluk oranıyla ve kapasitenin yetersizliği ile ilgiliydi. Bu haliyle cezaevlerinin idaresinin dahi mümkün olmayan boyutlarda olduğu bilinmekteydi. Türkiye'de 
268 kapalı, 83 açık cezaevi ve 4 tane de çocuk eğitim evi olmak üzere toplam 355 ceza infaz 
kurumu bulunmakta ve bu kurumlarda toplam 300 bin civarında tutuklu ve hükümlü barınmaktadır. 


Türkiye'de her yüz bin kişiden üç yüz ellisi cezaevinde bulunmaktadır. Yapılan değişiklik teklifi mezkür oranı düşürmek, suç oranının azaltılmasına odaklanmak yerine geçici ve günübirlik sorunları ortadan kaldırmaya odaklanmaktadır. Bu haliyle de çıkan infaz düzenlemesinin daha önceki benzer infaz düzenlemelerinde olduğu gibi çok değil 1-2 yıl içerisinde benzer sorunları yeniden gündeme getireceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. 


Teklifin en önemli amacı cezaevlerindeki kapasiteyi asgariye indirmek ve mümkün olduğunca cezaevlerini boşaltabilmektir. Ancak cezaevlerinde bulunan 300 bin tutuklu ve hükümlü suçlar bakımından kategorize edildiğinde amaca hasıl bir çalışma yapılmadığı da anlaşılacaktır. Nitekim İnfaz Kanunu'nda amaçlanan değişiklik teklifinin 107. Maddesinde düzenlenen koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için hükmedilen cezanın infaz kurumunda çekilmesi gereken süre, süreli hapis cezaları bakımından 2/3'ten 1/2'ye indirilmektedir. 
Ancak getirilen istisnalarla çok sayıda suçtan hüküm giyenler bakımından 2/3'lük oran korunmaktadır.!7 Kasten öldürme, cinsel saldırı, cinsel istismar, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, terör örgütü kurma, yönetme ve üyelik suçları ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından mahküm olanlar cezalarının ya 2/3'ünü ya da 3/4'ünü infaz kurumunda çekmeye devam edeceklerdir. Bu suçlardan mahküm olanlar kalıcı olan bu düzenlemeden yararlandırılmadığı gibi İnfaz Kanunu'nun Geçici Madde 6'da yapılan ve özel af mahiyeti taşıyan düzenlemeden de yararlandırılmayacaklardır. 
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Buradan anlaşılacağı üzere infaz düzenlemesi, hâlihazırda kapasitesinin iki katından fazla tutuklu ve hükümlünün kaldığı ceza infaz kurumlarını normal seviyesine getirmekten dahi uzaktır. Çünkü suç tiplerinin dağılımına göre infaz düzenlemesinin dışında kalan mahküm ve 
tutuklu sayısı bu haliyle cezaevlerindeki kapasitenin 4'te 3'ünü geçmektedir. 18 


İnfaz düzenlemesi kapsamında aynı hukuki değeri koruyan, birbirine yakın olan suçlardan dolayı ayrım yapılmasının da eşitlik ve hukuk devleti ilkeleri bakımından sorun ortaya çıkaracağı ve Anayasa Mahkemesi tarafından bu durumun iptalle sonuçlanacağını göz ardı etmemek gerekiyor. Kanun teklifinden çıkarılan cinsel istismar, uyuşturucu, adam öldürme suçları kabulü mümkün olmayan suçlardan olsa da eşitlik ve farklı işlemlere tabi tutulması kapsamında hukuki denetimden geçtiği takdirde iptale konu olacak hükümler arasında yer alacaktır. 


Aceleci bir perspektifle günü kurtarmak üzerine inşa edilen paket bazı olumlu yanlarıyla karşımızda dururken maalesef temel hukuki problemlere, sorunun asıl kaynağına cevap vermemektedir. Bugün için belli oranda cezaevlerini bu yolla boşaltabilmek mümkün olacaktır. Fakat hükümlülerin işledikleri suçlardan hareketle ilerleyen bir mantık yerine suçluların tehlikelilik, mükerrirlik, örgütlülük gibi durumlarını göz önünde bulundurmayan bir yaklaşım yeni sorunları da beraberinde getirecektir. Kanun koyucunun tekrar suç işeyerek cezaevi, infaz sistemine dahil olunmasının önüne geçecek tedbirleri öngörmesi gerekir. Aksi halde benzer sorunlar çok geçmeden tekrar önümüze gelecek ve bir döngü halinde ülke gündeminde kalacaktır. 


Elbette geçici ve tipik Türkiye bürokrasisine bağlı çözümlerle infaz düzenlemesi yapmak kanun koyucunun elindedir. Ancak bu düzenlemelerin sonuçları toplumsal olarak birtakım yeni problemleri de ortaya çıkarmaktadır. İlkin ortaya çıkan sorun ise ceza hukuku sisteminin topyekün yıpratılmasıdır. Şayet kanunların yapılış süreçlerinde infaza bağlı ortaya çıkacak sorunlar daha dikkatli ele alınmış olsaydı yani bir suça ilişkin cezanın yüksek oluşu, bir suçun müeyyidesinin hafif oluşu gibi ölçüler yerine kişilerin topluma kazandırılması amaçlansaydı bugün çok konuyu konuşmuyor olacaktık. Suç işlediği kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit olan kişiye 20 yıl ceza vermeniz o kişinin bu süreyi cezaevinde geçireceği anlamına gelmediği bir sistemde infazdaki asıl mantık ve maksadın suçlunun ıslahı ve pişmanlık duymasına odaklanmaktan uzak, çığ gibi büyüyen sorunların altında kalmamızı da kaçınılmaz kılmaktadır. Teorinin pratiğe uygulanmasında yaşanan asli sorun da fail/suçlu ile mağdurun barışması ya da toplum suçlu barışmasını tesis edecek imkanları işletmekten geçmektedir. 


Son düzenleme ile olan da tam anlamıyla budur. Kanun koyucu elindeki imkanları kullanarak on binlerce suç işlemiş kişiyi toplumun arasına hiçbir denetim, kontrol mekanizması işletmeden bırakmış oldu. Denetimli serbestlik kurumu bu anlamıyla Batı'da tam anlamıyla bir kontrol süreci sağlayarak gerçekleştirilirken Türkiye'de bunun dikkate alınmaması bürokratik refleksin tipik bir sonucudur. 


İnfaz Yasası ve Anayasaya Uygunluk 


Hiçbir hukuki kriter gözetilmeksizin suçlar arasında ayrım yaparak ortaya konan düzenlemenin hukuki anlamda sıkıntılar doğuracağı açıktır. Nitekim Anayasa Mahkemesinin 
1991 ve 2000 yıllarında vermiş olduğu kararlarda eşitlik ilkesine vurgu yapılarak iptal 
gerekçesi oluşturulmuş ve mezkür düzenlemeler genişletilmiştir. 1999 yılında kabul edilen ve o dönem Cumhurbaşkanı Demirel tarafından veto edilen 4453 Sayılı Kanun'un hazırlanması süreci bugüne ışık tutması anlamında kayda değerdir. Bir yıl sonra yeniden düzenlenen tasarı 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Meclis'te kabul edilmiş ve yine Cumhurbaşkanı Sezer tarafından veto edilmiştir. Meclis ısrar ederek yeniden düzenlemeyi kabul etmiş ve ikinci kez veto yetkisi olmayan Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 


Bugünkü düzenlemeye benzer olarak birtakım suçlar kapsam dışına alınmış fakat hangi ölçütler esas alınarak bu tasarrufa gidildiği belirtilmemiştir. Örneğin TCK'da bahsi geçen cebir ve tehdit suçu ile tehdidin bazı özel biçimleri kapsam dışı bırakılırken; bu suçtan daha ağır olan ve cebir ve tehdit ile işlenen siyasi hürriyeti tahdit suçu, yağma gibi suçlar kapsam içine alınmıştır. Bugün de benzer şekilde bir kadına söz attığı için bir yıl hapis cezasına mahküm olan kişi kanundan yararlanamaz iken, o kadına yönelik kasten yaralama suçunu 
işlediğinde bu usulden yararlanabilecektir. Nitekim Anayasa Mahkemesinin 12 Ekim 2000 
tarih ve 24198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19.9.2000 tarihli ve E. 1999/39, K. 
2000/23 sayılı ve mezkür İnfaz Düzenlemesine İlişkin Kararında iptal gerekçelerinden biri olarak, “...düşünceyi açıklama özgürlüğü bağlamında basın yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayın araçlarıyla işlenen suçlar yönünden erteleme adı altında bir olanak getirildiği, ancak aynı tür suçların daha az cezayı gerektiren basın yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayın araçlarıyla işlenmemiş olanların kapsam dışı bırakıldığı, aynı tür suçu işleyenler için farklı uygulama öngören bu düzenlemenin haklı bir nedeninin bulunmadığı, adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu sürdürmekle yükümlü olan hukuk devletinde, yalnız suç ve cezaların saptanmasında adil ölçülerin gözetilmesiyle yetinilemeyeceği, bunların kaldırılması, değiştirilmesi ya da kimi olanaklar tanınması söz konusu olduğunda da aynı ölçülerin esas alınmasının zorunlu olduğu belirtilerek dava konusu düzenlemeyle aynı tür suçun daha ağırını erteleme kapsamına alıp hafif olanını bu olanaktan yararlandırmamanın adil olduğunun ileri sürülemeyeceği..” belirtilmiştir. 


Anayasa Mahkemesi ilgili kararında atıf yaptığı üzere; bu düzenleme yürürlükteki ceza hukukuna göre belirlenen veya belirlenecek olan mahkümiyet sonuçlarına yasama organının; kaldırma, indirme veya dönüştürme içerikli müdahalesidir. Bir tasfiye kuralı olan af, cezayı belirleyecek genel kurallara ilişemez. Aksi takdirde affın zaman bakımından kapsamı dışında kalan dönem ile af dönemi arasındaki suçlular ve ölçme kuralları yönünden farklılık yaratılmış olur. Bu ise eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine aykırıdır.'? O dönemde olduğu gibi bugün de tecil, şartla salıverme gibi temel ceza hukuku (yasası) kurallarını bu yasaya özgü olarak genel yapılarından farklı biçimde ele almıştır. Hiçbir yasanın hukuku ve eşitliği çiğneyerek imtiyaz yaratma gücü olamaz. Böyle bir düzenleme, af tarihinden sonrası için de etkili olacak sürekli bir normun konması (mevcudun ilgası) yoluyla ancak sağlanabilir. 


Bugünkü düzenleme de benzer şekilde gerek kapsam dışı ve gerekse indirim kategorileri bakımından hiçbir hukuki kriteri benimsemiş değildir. Bu anlamıyla bütünüyle keyfi nitelik arz eden düzenleme, genellik ve eşitlik prensiplerini çiğneyerek kanun koyma yetkisiyle imtiyaz oluşturulmaktadır. Üstüne üstlük yasama faaliyeti açısından doğrudan bağlayıcı olan Yüksek Mahkeme içtihadına rağmen bu keyfiliğin yapılmış olması hukuki ve siyasi bir hatadır. Bir kez daha belirtmek gerekirse yapılan kanuni düzenleme açıkça Anayasa'ya aykırılık teşkil etmekte olup iptale ve genişletmeye gidileceği ortadadır. Yine de Yüksek Mahkemenin konjonktüre bağlı vermiş olduğu kararlar da dikkate alındığında kesin olarak iptalin ve genişletmenin olacağını söylemek yanlış bir tercih olacaktır. 


Nihayet 


Avrupa ülkeleri ve Türkiye'den vermiş olduğumuz örnekler muvacehesinde infaz düzenlemeleri hiçbir biçimde kalıcı çözümler getirmemektedir. Son olarak kanunlaşan yasa da 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benzer mahiyette olup birtakım yönleriyle geçmişte yapılan hataların tekrar edilmesinden ibarettir. Hal böyleyken amaca matuf gerçekleştirilmesi gereken “cezaevlerinin boşaltılması” hedefi dahi gerçeklikten uzaktır. Çünkü hukuka ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olarak kapsam dışı bırakılan birtakım suçlar; aynı hukuki değeri koruyan ve haksızlık muhtevası itibariyle birbirine yakın olan suçlardan dolayı farklı işlemlere tabi tutulması ile gerçekleştirilmiştir. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü varlığı300 bin civarındayken sadece 
90 bin kişiye temas edecek bir düzenleme mezkür problemleri çözmekten uzaktır. Üstüne 
üstlük adil ve eşit bir düzenleme talebinin “Siz teröristleri mi cezaevinden çıkarmak istiyorsunuz?” şeklinde hukuki hiçbir kriterle uyuşmayan, popülist mantık eseri birtakım demagojik sözlerle maskelenmek istenmesi de ayrı bir hukuk garabeti olarak bu süreçle birlikte anılacaktır. 


Af ya da infaz düzenlemesi şeklinde gerçekleştirilecek bir düzenlemenin kuşkusuz detaylı, zor ve günübirlik çözümlerle geçiştirilecek bir mesele olmadığı açıktır. Nitekim yakın geçmişte gerçekleşen MİT tırları hadisesi, Selam-Tevhid operasyonları, Gezi Olayları, 17/25 Aralık yargı emniyet darbe girişimi, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanan hadiseler birlikte düşünüldüğünde kapsamlı bir af tasarısının oluşturulması neredeyse imkansız olsa da tüm bu zorluklara rağmen toplumda yeterince tartışılacak, kamuoyunun taleplerine cevap verecek, eşit ve adil bir af düzenlemesinin gerçekleştirilmesi gerektiği de ortadadır 


Uyuşturucu imal, ticaret ve satışı, cinsel suçlar gibi adice işlenmiş benzer suçlar konusunda kimsenin talebinin olmayacağı açıkken hâlihazırda toplumun neredeyse tüm bireylerine uzaktan yakından dokunan, suç ve suçlu kavramlarının anlamını yitirdiği, hukuki yargı kararları yerine popülist birtakım kararların verildiği ve adalet mekanizmasının güvenilirliğini yitirdiği bir süreçte gerçekleştirilecek kapsayıcı ve tutarlı bir düzenleme sorunların tamamını ortadan kaldırmasa da adalet mekanizmasında oluşan yaraya bir nebze olsun merhem olabilirdi. 28 Şubat mağduriyetlerinin dahi tam anlamıyla çözülemediği, pek çok kişinin yıllardır cezaevlerinde kaldığı ve kalmaya devam ettiği bir ortamda adalet ve hukuk gibi toplumun temel ihtiyaçlarının başında olan kavramlar günübirlik politikaların kıskacında yok olmaya mahküm edilmemelidir. 


Yukarıda zikretmiş olduğumuz millete ve seçilmiş meşru hükümete karşı gerçekleştirilen tüm darbe teşebbüsleri ve toplumsal olaylara rağmen yüzlerce, binlerce insanın hukuki kriterlerden son derece uzak, başından itibaren hatalı yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçleri, ceza muhakemesi kaidelerini, yerleşik içtihatları ve temel ceza ilkelerini hiçe sayan yargı kararları, terörle irtibatı olmayan pek çok kişiyi ya terör örgütü üyeliğinden ya da terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçlarından hapis cezasına mahküm etmiştir. Pek çok cezaya gerekçe yapılan suç unsurlarının Yargıtay tarafından bozulmuş olması, üst mahkemelerin vermiş olduğu kararlarla uzunca süre tutuklu kalan kişilerin serbest bırakılması “Böyle zamanlarda böyle hatalar olur!” şeklinde bir kısım söylemlerle geçiştirilemez. Üstüne üstlük kapalı cezaevlerinde infaz süreleri neredeyse dolmak üzere olan bu kişilerin bugün bırakılması ile iki yıl sonra bırakılması arasında, sistemimizde infazın hiçbir yönüyle ıslah edici olmaması sebebiyle fark yoktur. 


İnfaz düzenlemesine ilişkin olarak gelinen noktada ilgili siyasi partiler ulaşmayı murat ettikleri siyasi hedefleri gerçekleştirmiş olsalar da Anayasa Mahkemesine taşınacağı kesin olan kanun, son dönemlerde pek çok kritik hadisede olduğu gibi üst mahkemenin vereceği 


karara göre son halini alacaktır. 
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HİNDİSTAN?'DAKİ MÜSLÜMANLAR KORONAVİRÜSÜ YAYMAKLA NASIL 
SUÇLANDILAR? 


Al Jazeera / 18 Nisan 2020 / Çeviren: Barış Hoyraz-Haksöz Dergisi Sayı: 349/350 - Nisan/Mayıs 2020- Apoorvanand 


Hindistan'da yayılmaya başlayan Covid-19 salgını, Müslüman gruplara saldırmak için yeni bir fırsat ortaya çıkardı. Fiziksel, psikolojik ve sözel olarak yapılan tacizler, Müslümanların toplumun dışına daha da çok itilmesineyol açtı. 


Virüsü taşıdığı düşünülen Müslümanlara yönelik düzenlenen şiddet içeren saldırı haberleri ülkenin farklı bölgelerinden gelmeye devam ediyor. Kapalı kapılar ardındaise Müslümanların Hindistan'a alınma konusunda yasaklama getirilmesi hakkında görüşmelerin yapıldığı bildiriliyor. Ülkenin çeşitli yerlerindeyse gençlerden oluşan çetelerin, köylerin girişlerinde Müslümanların girmesini engellemek için beklediği söyleniyor. Ayrıca Müslüman satıcıların sokaklarda satış yapmamalarıisteniyor. 


“Virüsü bilerek yaymak suçlamasıyla” Müslümanlara karşı oluşturulan İslamofobik etiketler ve gönderiler sosyal medya platformlarında artış gösterdi. Bu komplo teorisini tanımlamak için “korona cihadı” adı verilen yeni bir terim türetildi. Müslümanların meyve ve sebzelerin üzerine tükürdüğünü, tabakları yalayıp salyalarını etrafa bulaştırdıklarını görüntüleyen videolar halen birçok sosyal platformda dolaşmaya devam ediyor. 


Tüm bu yaşananlar Tebliğ Cemaatinin Yeni Delhi’ de bulunan yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe katılan insanlara yapılan yeni tip koronavirüs testi sonucunda bazı kişilerin pozitif çıkması ile ilgili haberlerin yayılmasıyla başladı. Hindistan dışından gelen davetlilerin, virüsü cemaatte bulunan diğer insanlara bulaştırmış olabilecekleri dillendiriliyor. 


Tebliğ Cemaati “etkinliği Mart'ın ortasında gerçekleştirmek” ve “virüsün yayılma tehdidini hiçe saymakla” suçlanıyor. Düzenlenen etkinliğin ardından Hindistan'ın farklı bölgelerinden gelen birçok rapora dayanarak virüsün bu kadar yayılmasının en büyük sebebinin Tebliğ Cemaati olduğu öne sürülüyor. 


Bu raporlar Hindistan hükümetinin günlük açıklamalarında Tebliğ Cemaatiyle alakalı vakalara ayrı bir bölüm oluşturması için iyi bir bahane oldu. Toplumda asıl suçlunun “Müslüman hareketi” olduğuyla ilgili bir izlenim oluştu. Hindistan'da Tebliğ Cemaati mensuplarını ve diğer farklı grup Müslümanları birbirlerinden ayırt etmekoldukça zor olduğu için, tüm Müslümanlar virüsün potansiyel taşıyıcıları olarak görülmeye başlandı. Şu anda Müslümanlar dışlanmakta ve Müslüman topluma karşı da nefretle yaklaşılmaktadır. 


Fakat bazı kişiler Covid-19 testinin yapılma şeklini ve hazırlanan raporlarla ilgili yöntemi sorgulamaya başladı. Saugato Datta (davranışsal ve gelişimsel ekonomist), üzerinde durulan pozitif vakaların büyük bir kısmının Yeni Delhi'de düzenlenen etkinlikle bağlantılı olarak gösterilmesinin aldatıcı olduğunu, yetkililerin ülke içinde daha farklı etkinliklere katılan insanların peşine düşmediklerini ve ciddi bir şekilde test yapmadıklarını söyledi. 
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Datta, açıklamasına şu cümlelerini de ekledi: “Bu klasik bir önyargı örneği: Verilere bakılırsa baştan beri bu gruptaki insanlar yüksek oranda teste tabi tutuldular ve genel anlamda farklı kesimler içerisinde yapılan test oranı sayısı ise oldukça az. Böyle olunca tabi ki bu grup içerisinde pozitif test sonucu yüksek oranda çıktı ve bu oldukça normal bir durum.” 


Bazılarının değindiği gibi Tebliğ Cemaatinin düzenlemiş olduğu etkinlik, Mart ayının ortasında gerçekleşen (dini ve dini olmayan) etkinliklerden sadece bir tanesi. Olayların gerçekleştiği zamanda Hindistan hükümeti, olayın ciddiyetini görmezden gelerek parlamentoya yetki verdi; Ocak ve Mart ayları arasında yurt dışından gelen birçok insan ciddi tetkikler yapılmadan ülkeye alındı. Bu zaman diliminde Hindistan'a 1.5 milyon insan giriş yaptı. Bu arada Tebliğ Cemaatinin üyeleri de ülkeye girdi fakat diğer giriş yapanlarla karşılaştırıldığında sayıları oran olarak oldukça düşük. 


Buna rağmen Hindistan medyası bu meseleyle ilgili ciddi ses getiren bir kampanya başlattı. 
Hatta bir gazete karikatür bölümünde “koronavirüsü” Müslüman kıyafetleri giydirilmiş bir terörist olarak tasvir edecek kadar ileriye gitti. 


Benzer şekilde Müslümanlarla alakalı komplo teorileri sosyal medyada da yer bulmaya devam ediyor. “Müslüman bir adamın bir Hindu'yu uçurumdan itmeye çalışırken” resmedildiği bir karikatür “korona cihadı” etiketiyle yaklaşık 2 bin kez retweetlenmiş ve Twitter'ın kurallarını ihlal ettiği için kaldırılmıştır. 


Bu tür karşıt düşünceler resmi kanallar eliyle de devam ettirildi. Sınır Güvenlik Güçleri görevlileri bir topluluğun üyesi olan bir grup insanın (Müslümanları kastediyorlar) Hindistan'dan Nepal'e kadar uzanan sınırın farklı noktalarından virüsü Hindistan'a yaymak amacıyla sızdıklarını iddia ettiler. 


Hindistan Hükümeti bile bu Müslüman karşıtı kampanyaya kurnaz bir şekilde destek verdi. 
Kısa bir süre önce Hindistan Hükümeti, Batı Bengal Eyaleti Hükümetine, bazı bölgelerde karantina kurallarını uygulatamadıkları bahanesiyle, endişelerini ifade eden bir bildiri gönderdi. Bildiride belirtilen eyalet içinde yedi bölgevardı ve altısı Müslümanların çoğunlukta olduğu yerlerdi. 


Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee, bildiriye sert bir şekilde tepki verdi. Merkezi hükümetin, bu krizi toplumsal bir gündem haline getirmemesini istedi. 


Bu Müslüman karşıtı kampanyaya duyulan ilgi, ülke içinde çok derin endişe uyandıran bir durum haline geldi. 


Bu kampanyayla beraber Müslümanlar hakkında var olan bir başka komplo teorisi de hâlihazırda beklemekteydi. Kendini bilmez çok sayıda Hindu, Müslümanların sayılarının arttığını ve Hindu topraklarını kirlettikleri düşüncesini gündeme taşıdı. Zaten Müslümanların Hindistan'a zarar vermek için entrikalar kurduklarına inanan bir sürü Hindu varken, “Müslümanların Hindulara Covid-19 virüsü bulaştırıp onları ortadan kaldırmak istemeleri” ile ilgili bir komplo teorisi üretip ortaya atmak ve toplumu buna inandırmak hiç de zor olmasa gerek. 


Bu kampanya Müslüman karşıtlarının düşüncelerini desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda 


düzenlenen protestoların hızını da yavaşlattı ve yaşanan bu olaylarsayıları oldukça fazla olan, Müslümanlarla ilgili düşüncelerinde kararsız olan toplumun gözünde adeta bir delil oldu. 
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Salgından sadece aylar önce Müslümanlar ve onları destekleyenler yeni bir vatandaşlık yasası ile ilgili Hindistan'da protestolar düzenlemekteydi. Halk arasında ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle “Milli Vatandaşlık Kaydı” ve “Milli Nüfus Kaydı” yasalarına karşı sokaklarda protestolar vardı. (Söz konusu bu yasaların amacı Hindistan'ın tüm yasal vatandaşlarını belgelemek, böylece yasadışı göçmenlerin tanımlanması ve sınır dışı edilmesini sağlamak.) 


Hükümet destekli olan ayrımcılığın önünü kesmek için yapılan siyasi çabalar sürerken; virüs salgını ve Müslüman karşıtı yönelim eşliğinde, Müslümanlar toplum içerisinde daha da dışlanmaya devam edecektir. 


Müslümanlar ülke ekonomisinde hemen hemen hiç yer alamamaktadırlar, devlet hizmetlerinde ise sayıları önemsiz denecek kadar azdır. Çalışan Müslümanların büyük bir kısmı ise kayıt dışı sektörde bulunmaktadır. Oluşturulan Müslüman karşıtı kampanya sayesinde gayrimüslimlerin mücadelesi adeta “dokunulmaz? hale getirilmeye çalışılmaktadır. 
Bu durumun Müslümanları ekonomik faaliyetler içerisinde bulunmaktan daha da uzaklaştıracağı kesindir. 


Müslümanlar siyasi haklarını kaybetmiş durumdadırlar. Yaşananlar onları ekonomik olarak bitirebilir ve varlıklarını sürdürmeleri imkansız hale gelebilir. 


Bütün dünyanın Hindistan'da bulunan en büyük dini azınlığa karşı geçmişten bu yana yapılan zulümleri sessizce izlemesi ise gerçekten iç karartıcıdır. Dünyanın en büyük demokrasisine sahip olan bir ülkede Müslümanlara karşı yapılanlar, yeni bir tür ırkçılık olarak tarihe karanlık bir not olarak düşülecektir. 


İNKÂR, KORKU VE DİKTATÖRLÜK: MISIR'IN KORONAVİRÜS FELAKETİ 


David Hearst -Haksöz Dergisi Sayı: 349/350 - Nisan/Mayıs 2020-Middle Fast Eye / 19 Mart 
2020 / Çeviren: Barış Hoyraz 


Her ülke bu ölümcül salgınla mücadele ediyor. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ilk tepkisi ise koronavirüsün “İran'ın düşmanları” tarafından milletvekili seçimlerinde İran halkını oy kullanmaktan vazgeçirmek için kullanılan bir hastalık olduğu yönündeydi. Bu açıklamadan iki gün sonra da koronavirüsle mücadele etmek için dua edilmesini tavsiye etti. 


Mısır'ın ilk tepkisi ise Sağlık Bakanı Hala Zayed'i, Çin'le dayanışmak için Çin'e göndermek oldu. Zayed, “Çin hükümeti tarafından alınan çok güçlü ihtiyati tedbirler olmasaydı, salgın dünya çapında çok daha farklı ve büyük olabilirdi.” şeklinde açıklamada bulundu. 


Mısır'da 1 Mart'ta Kahire havalimanına inen bir Çin vatandaşında koronavirüs enfeksiyonu tespit edildi, böylece ilk vaka duyuruldu. Bu hasta Şubat ayının sonlarına doğru hastaneden taburcu edilmişti. 


“Büyük Bir Yük” 


Şubat ayının ortalarından bu yana Mısır'ı ziyaret eden en az 97 yabancı turistte virüsün belirtileri görüldü ya da testleri pozitif çıktı. Toronto Üniversitesi bulaşıcı hastalık uzmanları - Ontario büyük bir Mısır diasporasına sahiptir- resmi ve olası enfeksiyon rakamları arasında dengesizlikler olduğunu ve bu oranlardan şüphe duyduklarını söylediler ve şu açıklamada bulundular: 
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“Bağlantıların ortadan kaldırıldığı Mısır'da Covid-19 virüsü taşıyanların 19.310 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Mısır muhtemelen rapor edilmeyen büyük bir Covid-19 vakası sayısına sahip. Ancak halk sağlığı klinik kapasitesi yetersiz, kapasite artırıldığı takdirde vakaların tanımlanmasına ve yönetilmesine yardımcı olunabilir.” 


Guardian'ın Kahire muhabiri olan Ruth Michaelson bu haberi yayınladıktan sonra yetkililer Michaelson'un basın izninin iptal edildiğini açıkladılar. Kendisini “kasıtlı saldırgan davranışta bulunmakla” suçladılar. Öte yandan eski Guardian çalışanı ve New York Times büro şefi Declan Walsh da habere konu olan Kanadalıların bu araştırmasını tweetledi. Walsh'in paylaşımı daha sonradan kaldırmasına rağmen yetkililer kendisini “mesleki ihlal? ile suçladılar. Mısır Devlet Bilgi Servisi, Guardian'dan bir özür yayınlamasını talep etti. Bunlar olurken Mısır Sağlık Bakanlığı 166 kişide virüs enfeksiyonu olduğunu ve 4 ölümün gerçekleştiğini kabul etti. 


“C” Kelimesi 


Virüsün gerçek yayılma rakamlarını açığa çıkaran Mısır vatandaşlarının başına ise daha kötü şeyler geldi. Güvenlik güçleri, “virüs hakkında söylentiler yaymakla” suçladığı iki kişiyi daha tutukladı ve toplam tutuklama sayısı yediye yükseldi. İçişleri Bakanlığı bir gün önce, Müslüman Kardeşler üyesi olduğunu iddia ettikleri iki kişinin tutuklandığını duyurmuştu. 


Egyptwatch'un haberi de şu şekilde geçiyor: Yetkililer, iki kişiyi “Mısır'da gerçeklerden çok uzak, sahte ve uydurulmuş söylentiler yaymak” ve “devletin virüse karşı mücadele etmek için aldığı önlemler konusunda alaycı olmak, virüsle mücadele kapsamında devletin yeterli önlemleri almadığını söylemek, halkın kızgınlığını artırmaya sebep vermek” gibi sebeplerle suçladılar. 


Aynı sert muamele -en azından başlangıçta- virüs hastalarına da yapıldı. Virüs taşıdıklarını söylemedikleri sürece sessizlik içinde acı çekebilirlerdi. Nil Deltası'ndaki bir şehirde hastaneye giden bir kişi yerel güvenlik güçleri tarafından uyarıldı. Koronavirüs taşıdığını söylemesi halinde, kendisinin ve ailesinin cezalandırılacağı yönünde tehdit edildi. 


Mısırlı yetkililer ister reddetsinler isterse de reddetmesinler, virüs ülkede yayılmaya devam ediyor. 


İnkar ve Korku 


“A Sara” yolcu gemisinin 44 mürettebatı ve yolcularının test sonuçlarının pozitif çıkması, Luksor'da kaotik sahnelere yol açtı. Kahire ve Çena'dan sağlık ekipleri, hem çalışanlar hem de konuklar arasında rastgele ve gelişigüzel testler yapmak için bölgedeki otellerin lobilerine ve restoranlarına gittiler. 


Test yapılanlar otel yöneticileri tarafından rastgele seçildiler. Manchesterlı İngiliz bir turist olan Michael, Middle East Eye'a şunları anlattı: “Otel kapısını kapatan ve herkes kontrol edilinceye kadar gidemeyeceğimizi söyleyen silahlı sivil kıyafetli polislerin seslerini duyarak uyandık. İlk başta testi pozitif çıkan insanların olduğunu düşündük ancak otel yönetimi test için sadece bazı Mısırlı konukları seçti ve onları test olmaya gitmekiçin ikna etti. Güvenlik güçleri dört saat sonra otelden ayrıldı.” 
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Korku, inkâr ve yapılan sembolik uygulamaların nedeni oldukça açık: Mısır turizm endüstrisinin geliri geçen yıl 12.57 milyar dolara kadar ulaştı. 25 Ocak 2011?deki ayaklanma ve 2015 yılında bir Rus yolcu jetinin düşürülmesi sonrası turizm gelirlerinin düştüğü biliniyor. Şu anda da aynı şekilde turizmde tekrarlanacak bir düşüşten korkuluyor. Ülkeye düzenlenen seferler sona erdi ve ülkede yabancı turistler kalmadı. 


Çürüyen Bir Sağlık Sistemi 


Gerçek şu ki virüs bulaşmadan çok önce, diğer kamu hizmetleri gibi Mısır'ın sağlık hizmetleri de dizlerinin üzerine çökmüş sadece dua ediyorlardı. 


İngiliz Arap tıp camiasının iyi bilinen bir kaynağı bana, Mısır'dan gelen doktorlarda geçen yıl bir artış olduğunun Britanya Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından fark edildiğini ve daha fazlasını çekme olasılığının araştırılmaya başlanıldığını söyledi. 


Mssırlı tıp uzmanlarının zamanlarının çoğunu özel hastanelerde çalışarak geçirdikleri ve aylarca resmi görev yerlerine gitmedikleri biliniyor. Mısır sağlık hizmetleri gittikçe bozuluyor. 


Bu virüs yayılmaya başladığında, yerel düzeyde bir kaosa yol açabileceği anlamına geliyor. 
Luksor General Hastanesinde doktor olan Kerimeş-Şems: “Ben dahil hiçbir personel korona bulaşmış bir vaka ile başa çıkmak için eğitilmedik. Temel ameliyatlar ve operasyonlar için uygun ekipmanımız yok, ölümcül ve yüksek derecede bulaşıcı olan bir virüse karşı tek başımıza bırakıldık. Soğuk algınlığı semptomlarından şikayet eden düzinelerce insanı hastaneye almamız gerekiyor fakat antibiyotik veya grip ilacı vererek göndermek zorunda kalıyoruz. Acil servis bölümümüz 100 hasta kapasiteli ancak şu anda 300'den fazla hastaya hizmet veriyoruz.” açıklamasını yaptı. 


Benzer şeyler Mısır'ın hapishane sistemi için de söylenebilir. Hapishaneler aşırı kalabalık ve resmen ölüm tuzaklarını andırıyorlar. İçerideki bu korkunç koşullar, siyasi muhalefeti terörize etmek için Mısır'ın asker yöneticileri tarafından kasten oluşturuluyor. 


Mayıs 2015'te hazırlanan Ulusal İnsan Hakları Konseyinin raporuna göre; polis karakolları yüzde 300 ve hapishaneler ise yüzde 160 kapasitede çalışmaktadır. Mısır'daki hapishanelerde sayıları 40 bin ila 60 bin arasında değişen siyasi mahkümlar bulunmaktadır. Temel sağlık ihtiyacı koşullarına bile sahip olmayan tutukluların, Başkan Abdulfettah Sisi tarafından ihtiyaç duydukları ilaçların kullanılmasına bile izin verilmediği, basit tedavilerden bile yoksun oldukları, adeta ölüme terkedildiklerine dair çok sayıda kanıt bulunmaktadır. 


Koronavirüs söz konusu olduğunda ise Mısır'ın hapishaneleri dev birer bakteri üretme kaplarına dönüşecektir. İnsan Hakları İzleme Örgütünün Mısır araştırmacısı Amr Magdi'nin yazdığı gibi: “Mısır'daki bir tutuklunun yeni bir tutukluya vereceği bir tavsiye varsa, muhtemelen şöyle olur: Sakın hastalanma!” 


Hapishanelerde tıbbi bakım yetersiz kalmaktadır ve bu durum binlerce hasta mahkümu tehdit etmektedir. Daha önceki İnsan Hakları İzleme Örgütü raporları göstermektedir ki mahkümların hastalıklarının diyabet veya kalp rahatsızlıkları gibi yönetilebilir rahatsızlıklar olmalarına rağmen, son yıllarda birçok mahkümun ölmesine göz yumulmaktadır. 


Sisi Yardıma Koşuyor 
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Aylar süren inkârın ardından Başkan Sisi, iki hafta boyunca okulları ve üniversiteleri kapattı ve anti-koronavirüs stratejisini finanse etmek için 100 Milyar Mısır Lirası (6.4 Milyar Dolar) harcadığını açıkladı. Elbette her zaman olduğu gibi, bu miktarın büyük çoğunluğu orduya gidecek. Ordunun aslan payını almadığı kamu fonları zaten ödenmez. Bu ülkede insanlar sadece orduya hizmet ediyorlar. 


Geçen Cumartesiden bu yana hiçbir şey değişmedi. Yapılan protestolar halen tutuklama ve hapisle cezalandırılıyor. Mısırlı-İngiliz romancı Ahdaf Soucif, Çarşamba günü yapılan protestoda tutuklanan dört kişiden birisiydi. 


Tüm olanları bir araya getirdiğinizde Arap dünyasında ve Akdeniz'in en kalabalık ülkesinde bir felaketin sessizce büyümeye devam ettiğini görebilirsiniz. Avrupa ve ABD, Sisi iktidarı ele geçirdiğinden beri gözlerini hep başka yönlere çevirdiler. Uluslararası Kızılhaç, Mısır hapishanelerine erişimlerini talep ettiğinde Barack Obama'nın Dışişleri Bakanı John Kerry-Mısır'ın en büyük bağışçısı- yardımcılarına bağırarak: “Sisi'nin bana kızmayacağı bir politika belirleyin.” dediğini biliyoruz. 


Sisi Uluslararası Baskı Altında 


Çarşamba günü, insan hakları grupları, aktivistler, politikacılar ve sivil toplum üyeleri koalisyonu, Birleşmiş Milletlerden Mısır'ı “küresel koronavirüs salgını ortasında kalan siyasi mahkümları serbest bırakmasını” istemeye çağırdı. Ciddi bir talep olması halinde mahkümlar serbest bırakılabilir ve Kızıl Haç'ın Mısır'daki tüm hapishanelere serbestçe erişebilmesine izin verilebilir. Aksi takdirdeher şey için çok geç olabilir. Belki de iş işten geçti. 


Uluslararası toplumun -eğer böyle bir kavram hala mevcutsa- virüs salgınının geçmesinden sonraki gün Mısır'da neler olup bittiğini gerçekten araştırması/düşünmesi gerekmektedir. 


Ekonomi harap olacak, turizm çökecek. Zaten kapasitenin yüzde 10'una düştü. Küresel ekonomi zayıflayacak ve Mısır'ın diğer para girişi olan Süveyş Kanalı'nı tehdit edecek. 
Körfez ekonomisi zayıflayacak. Sadece Suudi Arabistan'da Mısırlı iki milyon kişi çalışmaktadır. 


Belki de ancak o zaman Avrupa ve ABD, Mısır'ın en yıkıcı askeri hükümdarına serbest geçiş izni vermekten vazgeçecektir. 


* David Hearst, Middle Fast Eye editörüdür. 
SON “CİLALP TAŞ DEVRİ 


Eyüp Sabri Togan-Haksöz Dergisi Sayı: 352 - Temmuz 2020 


Şehirler bir organizmadır. Meydanlarına, tören, ibadet, sanat ve mimarilerine göre anlam kazanır; belli bir dünya görüşünü, ideolojiyi izhar ederler. Daha özel alanlarda bu belirleyici ‘zihin’ ve ‘beden’ kontrolden muaf değildir. Meydanlar ve stratejik noktalar, egemenlik göstergesi olarak bir güç tanımlamasıdır. Hobbes'un tasvir ettiği eli her yana uzanan bir “hükümdar? tekelinde şekillendirilebilecekleri gibi, değişik güç odaklarının ‘tatl’ ya da ‘sert’ mücadele zemini olarak ortaya çıkarlar. Bu etkileşimin azı çoğu yoktur, kendisi vardır. Nasıl “İslami şahsiyetin inşası” bağlamında, yüzüne bakılınca Allah'ı hatırlatan insanlardan olmayı niyaz ediyorsak, bir şehrin de Allah'ı hatırlatması lüks değildir. 
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Taksim'i ele alalım: Taksim Meydanı ve çevresi, Türkiye'nin gizli açık güç odakları arasındaki kimlik mücadelelerini yansıtır. Bir yanda Aya Triada (Kutsal Teslis) Kilisesi, 1880”den beri Osmanlı'nın çok kültürlü geçmişinden bir temsildir. Opera binası, değişen sanat zevkleri ile kültür dünyasındaki arayışların düğümlendiği bir gündem değeriyle sivrilir. 
Gezi Parkı, laik cenahın politik bir mevzii olmakla, nötralize olmuş bir alana uzanan anlamlar kümesi olarak düşünülür. Taksim Camii, meydanda temsil hakkı bulamamış dini bağlılıkların tezahürüdür. Taksim Anıtı olarak bilinen, Atatürk Anıtı ise meydana dair bu değişim ve arayışlardan etkilenmez bir kalkana sahiptir. 


1928 yılında açılan anıt heykel tasarımı İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica tarafından 
oluşturulmuştur. Canonica, açılan yarışmada birinci olur ve heykel yapımını üstlenir. Halka bağışta bulunma çağrısı yapılır ve heykel yapımı altı taksite bağlanarak sipariş edilir. En büyük bağışı Berç Keresteciyan adlı vatandaş yapar. Mamafih, yalaklarından suların aktığı, ortada bir havuzun olduğu özgün tasarım hayata geçirilemez. Heykeltıraş, anıtı yarım halde Roma'dan gemiye yükler ve İstanbul'a gönderir. Sunay Akın'ın anlatımına göre para bittiği için anıt heykelin son taksiti ödenememiştir. M.Kemal anıt ve heykellerinin bu erken aşamasında ve bilhassa Taksim Anıtında tek adam vurgusu en belirgin haliyle henüz öne çıkmamakta, daha ziyade birtakım estetik kaygılarla, Cumhuriyet hareketi ve Kurtuluş Savaşı bağlamında “lider ve kadroyu? bir arada göstererek ulusal bilinç inşasına çalışılmaktadır. 


Türkiye'de kutuplaşmaların toplumsal bölünmeye yol açtığı ve derinleşmesi halinde ulaşacağı tehlikeli boyutlara sık sık dikkat çekilir. Bu nedenle, “milliyetçi Müslüman”, “Atatürkçü mütedeyyin? gibi gri tanımlamalar sık sık bir sağlık işareti olarak algılanır hale gelir. 
Birbiriyle bağdaşmaz fikir ve yaşam biçimlerinin bir ‘mozaik’ olarak hayatiyetini sürdürdüğü ve esasında arada sanıldığı kadar etkileşim olmadığı tespiti ise alternatif bir bakış açısıdır. Bu pencereden, kutuplaşmaları törpüleyen herkesin renk ve desenini koruduğu “mozaik” içinde telafisiz yarılmalar yaşanmadan, toplumsal barış bir şekilde tesis edilmektedir. Bu durumun, Türkiye'ye özgü bir durum olup olmadığı ise tartışmaya açıktır. 


Öncelikle, meydan tanımı modern bir tanımdır. Meydanı kontrol eden kendi egemenlik alanını kontrol etmeye de çalışır. Ama her güç ve etki meydanda şekillenmez. Örneğin, Süleymaniye Camii dayandığı derin temeller üstünde başkaca bir meydanın parçası olmaya ihtiyaç duymadan kendi alanını oluşturur. Osmanlı dönemi İstanbul'unda özel bir meydan arayışına girilmemesinin bir nedeni budur. Modem şehir meydanları ise içine aldığı unsurları, anlamlandırma gücüne sahiptir. Kontrol edilebilir olmaları nedeniyle sıkıştırılmış alanlardan ibaret. Neyin değişeceği kadar, neyin değişmeyeceği üzerine de belirlensin istenir. Tıpkı insanların mozaiği gibi meydanlar da birbiriyle uyumsuz hatta çelişik sembol ve aidiyetlerin bir arada olduğu, kimlik mücadelelerinin her an yeniden tanımlanmasına açık ya da kapalı sahalardır. 


Batı'da Tarihi Hesaplaşma 


Son haftalarda, ABD'de, polis teşkilatının şiddetine tepki olarak patlak veren, daha sonra dalga dalga çeşitli Avrupa ülkelerine yayılan protestolar, bir anda emperyal güç odaklarına karşı tavra dönüşerek George Washington, Kristof Kolomb gibi pek çok tarihi karakterin büst ve heykellerini hedef alan bir tepkiyi doğurdu. ABD'de heykel yıkmaya dönük benzer eylemler 1990'larda da tırmanmış, sonra durulmuştu. 


İngiltere'nin Avrupa Birliği”nden ayrılma (Brexit) sürecinde yükselen milliyetçilik ruhu karşısında, insan hakları ve azınlık haklarına daha duyarlı kesim sessizliğini bozarak 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meydanlarda umulmadık zindelikte eylemler ortaya koydu. Eylemler kıtalararası akort yapıyordu. İngiltere'de, Cecil John Rhodes heykelinden Sir Hans Sloane ve Thomas Guy heykeline kadar çoğu 18. yüzyıl ve öncesinde yaşamış şahsiyetler hedef alındı. Heykel ve sömürge dönemlerinin ağa babalarına karşı konulan bu öfke selini yersiz bulan diğer kesimler, anıtların toplumsal miras olarak korunması gerektiğini ve bu nedenle heykel ve büst varlıklarına ne olursa olsun sahip çıkılması gerektiğini dile getirdiler. 


ABD'de Trump ise heykelleri bir simgesel görmenin çok ötesinde, dokunulmazlıklarını pekiştirmek adına kamu malına zarar üst başlığı altında hapis cezasını 10 yıla çıkaran yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu. İngiltere'de Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, heykellerin seçilerek sökülmesi gerektiği yönünde açıklamalar yaptı ve tarihte köle tüccarlığı gibi zulümlere karışmış olanların anıtlarını kamuya ait alanlardan kaldırma konusunda Londra Belediyesinin üzerine düşeceğini yapacağını söyledi. 


Güney Afrika'da altı yıl başbakanlık da yapan, Victorya dönemi emperyalizminin önde gelen temsilcilerinden Cecil John Rhodes”ın Oxford Üniversitesi Oriel Koleji içindeki heykelini üniversite yönetimi uzun tartışmalardan sonra oybirliğiyle kaldırma kararı aldı. 2015 yılından beri gündeme gelen bu çaba, “Siyah Hayatları Önemlidir? (Black Lives Matter) eylemleriyle güç kazanınca nihayet karşılık buldu. Siyasal baskı ve talepler, önceki dönemlerde “Kültürel mirasımızın parçası olarak sergiliyoruz.” şeklinde açıklamalar ve yardım fonlarının olumsuz yönde etkileneceği savıyla savuşturuluyordu. Tarihin çok yönlü tartışmalara açık olduğunu söyleyerek Rhodes heykeli konusunda siyasal ve ahlaki bir duruş göstermekten kaçınan Oxford Üniversitesi, tutumuna yönelik sorgulayıcı tepkiler üzerine geri adım attı. 


Tartışmalara ilişkin en çarpıcı örnek 300 yıl önce ünlü köle tüccarlarından olan Edward Colston'un heykelinin Bristol?da sökülüp suya atılması oldu. Colston'un heykeli yardım faaliyetlerine para ve kaynak ayırdığı için onun hayırseverliği hatırına dikilmişti ve görünüşte Colston'un köleci geçmişini tazim amacı taşımıyordu. Colston heykeli özelinde onu yerlerde sürüklemeyi murat eden protestocular, bir bakıma heykelin yaratmak istediği tarih algısının maskesini düşürerek perdenin arkasındaki karanlık gerçeği deşifre etmiş oldular. Bu tepki biçimi tarihi gerçekleri sulandırıp araç olarak kullanmak isteyen anlayışa karşı, siyasal katılım ve aktivizmin öne çıkmasıydı. Protesto hareketlerinin vandalizme ve gözü dönmüş şiddete bulaşan unsurlarını bir kenara koyarak bakacak olursak, nesilden nesile geçen bir bilgi ve farkındalık görülüyor. 


İngiltere'de yıllarca hâkim geleneğin gücüne karşın, azınlıklar, Müslümanlar, siyahlar vs. 
kendi okullarında alternatif eğitim müfredatları ile geçmişlerine resmi ideolojiden farklı bakma fırsatı buldular. Hatta yerleşik sistem bunu uzun süre bilhassa eşitlikçi ve özür dileyici bir birleştirme adına teşvik bile etti. Tarihin netameli alanlarına ilişkin belge ve bilgilere etraflı karartmalar uygulamadılar. Hatta dünyanın en zengin arşivlerini çok geniş kitlelere açık tuttular. Hem Amerika'da hem İngiltere'de “Sen illa Amerikalı olacaksın, illa İngiliz olacaksın!” şeklinde vatandaş dayatması yapılmadı. Vatandaşlık, erişilmesi ayrıcalık olacak şekilde konumlandırıldı. Gerçek Amerikalılık tanımı zımnen Anglo-Sakson kanı taşımakla açıklandığı için bu seçilebilir bir şey de değil diye düşünülebilir. Türkiye Cumhuriyeti erken dönemden itibaren Türklüğü erişilen değil, tepeden empoze edilen bir kimlik referansı olarak kullandı. Resmi ve gayri resmi müfredat tekçi bir geçmiş algısını besledi. Batı'da gelişen tepkilere bakarak, sağlıklı bir dünya tarihi perspektifi oluştuğu söylenemez. Çünkü, bunların içinde travmatik ortamla sadece nefretle büyümüş, pek çok ölçüsüzlükler de bol miktarda mevcut. Ancak bu olumsuzluklara rağmen, siyah beyaz demeden hiç beklenmedik kişi ve 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çevrelerin duyarlılık gösterdiği ifade alanlarının aktif politik katılımla alabildiğine açıldığı yeni dönemin eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. 


Aydınlanma Aracı Olarak Heykeller 


Heykeller ve heykelcilik, “Aydınlanma? döneminde insanları eğiten yönleriyle teşvik 

gördü. Bu sanat dalı, kilden heykel yapmaktan taş oymacılığına evrilirken, bronz ve tunç gibi malzemeler sayesinde çoğaltılır hale getirilmesiyle her alanı domine edecek şekilde yaygınlık kazandı. Köle tacirlerinin heykelleri özelinde ise 1770'li yıllara dek süren heykel dikme furyası, esasında ilgili şahısların melanetlerini örtbas etme amacı da taşıyordu. Thomas Guy örneğin, Londra'daki Thomas and Guy hastanesine bağışta bulunarak yardımsever tarafını konuştururken, hastane de onun heykelini dikerek güya minnet borcunu ödemiş oluyordu. 
1770lerden sonra İngiliz kraliyet ailesi heykel yapma işini özel kişilerin tasarrufuna bırakınca, heykellerle resmedilen şahsiyetlere halk tepkileri ardı arkasına geldi. Bugünlerde biraz kazıyınca altında sırıtan karanlık eylemleri o dönemin insanları canlı yaşıyordu. Kamu meydanlarında icraatları aklama yarışına giren zevatın çoğu aynı zamanda ya milletvekili ya da belediye başkanıydı. Halk onların icraatlarını gün be gün görüyordu, fazladan bir tarihsel tefekküre ihtiyaçları yoktu. 


Her ülkenin hikâyesi farklı olmakla beraber, İngiltere'de heykel yapımı 1880 ila 1914 
arasında tekrar canlanarak zirveye ulaştı. Sadece milli taraflarıyla bilinenler değil, Abraham Lincoln ya da Güney Afrika'nın lider kişilikleri Jan Smuts gibi yabancı karakterlere de yer verildi. Bu manzarada ve heykeller dünyasında yer alanların hepsinin bir kölelik ve emperyalizm geçmişi vardır şeklinde bir değerlendirme de doğru değil. Aydınlanma dönemini takip eden süreçte, belli sayıda köleliğe karşı mücadele vermiş şahsiyetlerin de heykeli ve başkaca temsilleri yapıldı. Her ne kadar, şehir meydanlarında eşit temsil alanı olmasa da. 
İngiltere'de köleliğin kaldırılmasında anahtar çabası olan William Wilburforceın en bilindik heykeli Westminster Abbey'de sergilenirken, merkezi açık alanlarda yer bulamaması manidardır. 


Konuyu tekrar Türkiye'ye getirmeden önce, İngiltere'de II. Dünya Savaşı'ndan sonra heykel dikme furyasının iyice yavaşladığını not edelim. Çok büyük tepkiler sonucu sökülen bir iki heykel dışında heykel statükosunun geriye dönük korunduğu bir dönem bu. Türkiye'de ise İsmet İnönü milli şeflik döneminin ardından Atatürk resimlerinin yeniden banknotlara basılması, 5816 sayılı yasayla tahkir ve tezyif kanunlarının çıkarılması gibi gelişmeler, TI. 
Dünya Savaşı sonrasında Demokrat Parti'nin sistem partisi olduğunu ispatlama kaygısından kaynaklanır. Heykel ve büstler ise alabildiğine yayılım alanı bulur. 


Demokrat Parti imzasıyla yürürlüğe giren 5816 Sayılı Atatürk'ü Tahkir ve Tezyif Yasası ile o tarihe kadar Atatürk heykellerine yapılan aşağılamaların ve saldırıların önünü almak amaçlanıyordu. Neticede, Demokrat Parti dönemi öncesi baskı dönemlerine karşı birikmiş öfkenin nasıl patlama noktasına geldiği görülmüştü ve bu durum rahatsızlık meydana getirmekteydi. Bilhassa M.Kemal'e karşı verilen aleni tepkilerin azalmasının nedeni 1951'de sıkılaştırılan yasal zeminin caydırıcılığından çok, Demokrat Parti'nin özgürlük alanında halkı ferahlatma adına attığı nispi adımların karşılık bularak rejimin halk arasında toplumsal konsolidasyona yardım etmesiydi. 


ABD-Türkiye, İngiltere-Türkiye'nin figürler ve heykel siyasetinin net paralellikler taşımadığı 


görülüyor. Vatandaşlık kavramlarının hayli farklı süreçlerden geçmesi nedeniyle ilk bakışta benzerlik değil, bir farklılaşma görüyoruz. Anlı şanlı savaş kahramanı bir lider olarak 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bilinmesine rağmen, Churchill, sevenleri kadar sevmeyenlerinin de kendilerini ifade ettiği bir siyasal alana sahip oldu. Ama bu alan teşvik edildi mi? Hayır edilmedi, bilakis özellikle muhafazakâr anlayış sahipleri tarafından uyutuldu, pandoranın kapağı açılmadı. Churchill eleştirilmediği ya da ondan gerçekten nefret edenlerin ifadesiz bir ortamda sus pus olmasından dolayı değil, bu eleştirilerin hâkim siyasetin gücünü kırmaya yetmemesinden söz edilebilir. Özellikle elit bilinen çevrelerde, “emperyal dönem bize refah getirdi, şimdi onun rahatını sürüyoruz? anlayışı, sistemle örtüşük, yukardan hitap eden bir güç mekanizmasının pek de sarsılmadan ayakta kalmasını sağladı. Bu söylem sadece elitler arasında yüz bulmadı, geniş topluluklar arasında da dolaşıma girerek sistemin meşruiyet alanını tahkim etti. 


Hem Amerika'da hem İngiltere'de çivisi çıkmış heykelleri tartışmaya açan ülkelerde, çok kültürlü veya kozmopolit diyebileceğimiz, emperyal düzeni ve dönemleri sorgulayan muhalif sesler yükseliyor. Muhalif tarihsel algıların yükselmesine, politik katılım eşlik edince hesaplaşma refleksi büyüdü. 


Peki, neden Türkiye'de geçmişle tarihsel hesaplaşma yeterince yapılmıyor? Dünyada, 300 
yüzyıl öncesinin sembollerine karşı tartışmalar yer yer hararetle sürerken, Türkiye'de hem dönem hem de kadro ve kişilere yönelik eleştirel alanlar açılamıyor. 


“İnsansı Tanrı İddialarına Karşı Tarihte “İkon Kırıcılık? 


Heykel geleneği bilindiği gibi İslam topluluklarında pekyok. Bizans'ta ise 8. yüzyılda imparator, İsa, Meryem ve diğer azizlerin ikonlarını kaldırmayı emrediyor ve böylece birinci “ikon kırıcılık?” dönemi başlıyor. İkonoklazm dönemini düşününce, akla ilk olarak İslamiyet'in antropomorfik (insan biçimcilik) temsilleri reddetmesi anlayışı gelebilir. Zaten kiliselerde figür ve ikon avına çıkanların kaygısı, sapkın şekilde tanrının oğlu olarak tasvir edilen İsa'yı insansı görünüme büründürerek normalleştirmek. Özünde, resme tanrısal bir gösterge rolü yükleniyor. Resim ve heykellere yedirilmiş inanç, insanın heykel vasıtasıyla insani bir şekle ilahi bir güç vehmetmesine giden tehlikeli alanlara da işaret etmekte yarar var. 


Elbette, daha kadim dönemde, heykellerin doğrudan sözde tanrıları sembolize ettiği biliniyor. 
Bir başka heykel formu ise mesela Mısır firavunlarının bugün korunan heykelleri. Musa'ya (as) savaş açan Firavun heykelleri bugün var olmakla beraber, çok azımızın hafif müstehzi bakan genç görünümlü simaları ilgimizi çeker. Firavun'un bir kâfir olarak ibretlik hatırasının izlerini daha çok son saniye tövbe ederken, onu kuşatan dalgalar arasında secdeye kapanma anına dair kalıntı ve enstantaneleri görmek isteriz çoğumuz, mümkün mertebe. 


Sam Dagher da kitabında özel yer vererek anlattığı Beşşar Esed'in tanrı gibi kabul edilmesi ve işbirlikçileri tarafından yer yer topluma benimsetilmesini örneklerle ortaya koyuyor. Zaten kitabın adı da Esed'in tanrısallık iddiasından esinlenmiş: “Ya Esed Ya da Yakarız Biz Bu Memleketi!? Benzer şekilde, özellikle geçmiş dönemlerde, Kuzey Kore'de liderler halka şifa vermeye bile muktedir insansı ilahlar olarak lanse edildiler. Kuzey Kore'nin “tanrıtanımaz” olması kişiye tapınmaya engel değil, çünkü ritüel ve boyun eğme ekseninde istenen bu. 
Tağutların heykel figürlerinde geçmişi anlatan bir plastik sanat unsuru olmasından öte, yaşayan insanlar olarak da temerrüz ettiği ve yer yer toplumu kuşatabildiği rahatlıkla görülüyor. 


Bir diğer kıyaslamayı, Mustafa Kemal dönemine bakarak yapabiliriz. Marşlar, törenler, daha 


düne kadar “Andımız? gibi meydanlar, okul bahçeleri, sınıflar rejim ve lider kültü ile domine edilir. İdeolojilerin etki alanında heykeller taşıyıcı role sahiptir ama esasında yukarıda 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saydığımız, sembol, ritüel ve figürlerin dayattığı ve her gün dolaşımda olan tazimlerin yanında daha zayıf hatta sembolik bir etkidir bu. Türkiye'de cumhuriyet ideolojisini ve Atatürk kültünü kılcal damarlara taşıyan bir araç da büstlerdir. Her bin kişiye bir büst düşmektedir. Bu konuda dünya lideri olunduğuna ilişkin rivayetler mebzul. 


Heykellerin ülkelerde devamlılık ile fikirlerin çarpışması olarak iki etkisi olduğuna değinen Simon John, History Today'deki yazısında, “Heykeller, bize tarih hakkında bilgi verebilir ancak geçmişe dair değişmez gerçekleri aktarmazlar. Bunun yerine, belirli bir toplumun geçmişine ait belirlenmiş fikirleri sembolize ederler. Tarih değişen siyasi amaçlara göre yeniden şekillendirmek için karmaşık ve hassastır. Bir bakıma heykeller bize geçmişi anlatıyor ama bu onların bize anlattıklarını eleştirmeden kabul edeceğimiz anlamına gelmiyor.” diyor. O halde, “Nasıl olursa heykeller bir kült ve maksatlı bir tarihsel kurgunun yerine ufuk açıcı eğitsel amaçlara hizmet edebilir?” diye sorabiliriz. Eğitimin önünde özgürleşme sorunu dururken, burada dikte edilen kahraman kültünün yarattığı travmayı nasıl bertaraf edeceğiz? 


Batı'da yükselen tepkiler, insanlık adına yer yer umut verici çıkışlar içeriyor. Bugün İngiltere'de adı kirli tarihlerle özdeşleştiği kesinleşen karakterler ve buna dair sıcak tartışmalar değerli şüphesiz. Bu ülkeler ile senkronize olalım benzer tepkileri ille de aynı potada tepkilere dönüştürelim demek değil. Mustafa Kemal ve temsil ettiği düzeninin de dünyanın tektonik sarsıntılar geçirdiği bugünlerde esaslı muhasebesini yapmak varken, “zat-ı âlilerini” sıcak tartışmalardan “münezzeh” tutmaya çalışmak... Ama nereye kadar? 


KUR'AN'DA MİTOLOJİK KISSA VAR MIDIR? 


Cengiz Duman-Haksöz Dergisi Sayı: 352 - Temmuz 2020 


Mit/Mitoloji Nedir? 
Türkçeye daha çok “mit”, “mitos” veya “mitoloji” olarak aktarılan bu Grekçe kavramın (mythos), bilindiği gibi Batı dillerinde “mit” (myth, mythe) şekline dönüştüğünü, “mitoloji”nin ise “mit”leri, yahut “mitos”ları inceleyen bir bilim dalı! olduğunu söylemek mümkündür. Bize yabancı olan bu kavramın o kadar çeşitli tanımları yapılmıştır ki ortaya sınırları ve içeriği net belli olmayan bir olgu çıkmıştır. “Sayısız yorum ve tanımı yapılan “mitoloji” terimi, bilim adamları tarafından farklı şekillerde sınıflandırılmıştır.”? Dolayısıyla bu kavramın bugüne kadar “efradını câmi, ağyarını mâni? bir tarifi uzmanlarınca dahi yapılamamıştır. * 


Mit/mitoloji kavramına ille de köşeli bir tanım getirmek gerekirse şu açıklamaya itibar edebiliriz: “İnsanlık tarihinin erken dönemlerine ait söylencelerdir. Basit bir yaklaşımla mitosların üretilmesinde insanın sosyal ve doğal çevresi içindeki tecrübeleri etkili olmuştur. 
İnsan, içinde yaşadığı coğrafi koşullar çerçevesinde kendisi için bilinmeyeni kavramaya ve bir şekilde izah etmeye yönelik çeşitli anlatılar/mitoslar üretmiştir. Yine insan özellikle ölüm ve ölmüş ataları üzerine birçok mitoslar kurgulamıştır. Benzer şekilde insan yaşanan kimi tarihsel olayları zamanla mitolojik bir dile dönüştürerek anlatma yoluna da gitmiştir.” 


Mit/mitoloji ile ilgili bu ve diğer tüm tanımları incelediğinizde; “Mit kavramının, İslam'ın 


dışında bir anlam alanı olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak benzer kelime ve kullanımlara İslam düşünce ve kültüründe de rastlamak mümkündür. Meselâ Türkçedeki “efsane” 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kelimesinin Arapçadaki karşılığı olan “ustüre” (veya çoğulu “esâtir”) kelimesinin mite benzer kullanım alanı vardır.” 


Kur'an Kıssaları ve Mitoloji Bağlamının Gündeme Gelişi 


Kur'an veya Kur'an kıssaları ile yüzeysel bir tanımını verdiğimiz mitolojinin bir arada anılmasının sebebi nedir, diye sorulacak olursa, bunun cevabını Muhammed Halefullah'a ait şu iddialar verecektir: “Oryantalistler, Kehf Suresi'ndeki, Ashab-ı Kehf ve Musa kıssaları gibi kıssaların mitolojiler üzerine kurulduğunu söylemişler ise biz deriz ki bunun Kur'an'a bir zararı yoktur.(...) Kur'an muhtevasında mitoloji olduğunu inkâr etmiyor fakat bu mitolojilerin vahiy eseri olmadığı ve semadan inmediği sonuç olarak da Muhammed'e ait olduğu iddiasını reddediyor. (...) Bu bakış, Kur'an-ı Kerim'in icaz yönlerinden birini bizim önümüze seriyor. 
Kur'an Arapların edebiyat hayatında yeni bir gelenek oluşturmuştur. Bu gelenek, bazı mitolojiler üzerinde dini kıssa kurulmasından ibarettir. Bu şekilde Kur'an, mitolojik anlatımı, yüksek edebiyat türlerinden biri haline gelmiştir.(...) O halde mitolojik kıssa, Kur'an'da var olabileceği kimi müfessirler tarafından caiz görülen bir edebi anlatım türüdür.” 


Muhammed Ahmed Halefullah, 1947 yılında yazdığı “El-Fennü’l-Kasasîfi’ l-Kur’ani’l-Kerim” isimli tezinde “Kur'an kıssalarında mitoloji vardır.” iddiasını dile getirince “mitoloji” kavramı İslam dünyasının gündemine girmiş ve nerdeyse tam göbeğine oturmuştur. 


“M. Ahmed Halefullah da ne yazık ki müsteşriklerin Kur'an'a karşı açtıkları saldırı, karalama ve iftira kampanyalarına, onların olumsuz propagandalarına kapılmış, önemli bir İslam beldesi olan Mısırlı bir yazardır. Maalesef müsteşriklerin İslam'ın aleyhine açtıkları amansız saldırı ve karalama kampanyalarının, propagandalarının 20. asrın ortalarında İslam dünyasındaki ilk sözcüsü olmuştur.” 


İşin arkaplanında oryantalistlerin İslam üzerindeki çalışmalarının izi vardır. Halefullah'ın; “Oryantalistler, Kehf Suresi'ndeki, Ashab-ı Kehf ve Musa kıssaları gibi kıssaların mitolojiler üzerine kurulduğunu söylemişler...” ifadesinde görüldüğü gibi, aslında ilk olarak oryantalistler, Kur'an kıssalarında mitoloji olduğunu iddia etmişler. Daha sonra İslam dünyasından M. Halefullah gibi bir müellif, oryantalistleri tasdik ederekbu iddiayı, İslam camiasında Kur'an temelli tez haline getirmiştir. 


“Esâtir-ul Evvelin?in Karşılığı Nedir? 


“Kur'an kıssaları çoğunlukla Arap mantalitesine dayanır. Kur'an -pek azı müstesna- bu kaynaktan uzaklaşmamıştır. Kur'an'a “öncekilerin masalları/esâtir? diyen cahiliye Araplarının böyle düşünmesinin nedeni budur. Çünkü onlar araştırıp bakıyorlar ve kıssalardaki kişi ve olayların, bildikleri şeyler olduğunu görüyorlardı.”* Bu tespiti yapan Halefullah'ın tezi, Kur'an kıssalarını dinleyen Mekkeli müşriklerin, dinledikleri bu kıssaların “evvelkilerin ustüresi” olduğunu iddia etmelerine dayanmaktadır. Müşriklerin “ustüre/mitoloji” iddialarını baz alan Halefullah, bunu, Kur'an'da mitoloji olduğunun bir delili olarak algılar ve tezini bu esası savunma üzerine kurar. 


Halefullah, mezkür tezinde; “Biz Kur'an'ı duyduk, eğer dilersek, bunun gibisini söyleyebiliriz, bunlar öncekilerin mitolojilerinden (esâtir-ulevvelin) başka bir şey değildir.” 
(8/31) ayetine ve müşriklerin, Hz. Resul'e hitaben “bunlar evvelkilerin esâtiri” dedikleri diğer sekiz ayete yaslanarakbu cevabın Mekkelilere ait olduğunu ve “esâtir” kelimesi ile “mitoloji”nin kastedildiğini iddia eder.” 
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Halefullah'ın, Kur'an kıssalarıyla alakalı ekstrem görüşlerini, 90'lı yıllardaki Türkiye?de İslamcı entelektüel kesime; “Bu iki değerli takdimcimizin, mesela bu konuda alternatif olarak yazılan ve gerçekten ilmi bir değer taşıyan Halefullah'ın el-Fennv’l-Qasasiyyufi’ l-Kur’an’il-Kerim adlı kitabını okuyup okumadıklarını ben şahsen merak ediyorum. ”!? sözleriyle Hikmet Zeyveli tavsiye etmiştir. Halefullah'ın, Türkçeye çevrilen “Kur'an'da Anlatım Sanatı” isimli kitabına yazdığı önsözde Zeyveli, “esâtir-ulevvelin” ifadesinin karşılığının “kıssalar” olduğu iddiasına karşı çıkarak şu görüşleri beyan eder: “Oysaki “esâtir-ulevvelin” (eskilerin masalları) isnadının müşrikler tarafından ne için kullanıldığını doğru tespit etmemiz gerekir. Kur'an-ı Kerim'de dokuz yerde geçen ifade hiçbir yerde bir “kıssa” siyakında (bağlamında) yer almamıştır. (...) Ayetlerde müşriklerin “esâtir-ul evvelin? diyerek reddettikleri şey, herhangi bir Kur'an kıssası değildir. Müşrikler, ahireti, yani Allah'ın huzuruna hesap vermek için çıkarılacakları gerçeğini bildiren ayetleri inkâr ediyorlardı. (...) Demek ki 'esâtir-ul evvelin? 
itirazı Kur'an kıssalarına karşı yapılmamıştır. Yani Kur'an kıssaları, muhatap müşriklerin zihnini işgal edip itirazlarına sebebiyet vermemiştir. Çünkü bu kıssalar kendi geleneklerinden (bildiklerinden) anlatılıyordu.”! 


“Öyle anlaşılıyor ki Halefullah, bu kıssa (mitolojik kıssa) türünü ispatlamak için bizzat Kur'an ayetlerini neredeyse çarpıtmaya varan ölçüde zorlamıştır.”!? Dolayısıyla Halefullah'ın, Mekke müşriklerinin, Kur'an kıssalarına “esâtir/mitoloji” isnadında bulundukları iddiasına dayalı tezi baştan çürümüş olmaktadır. Tez baştan yanlıştır. 


Ne diyor Sayın Zeyveli: “Esâtir-ul evvelin isnadının müşrikler tarafından ne için kullanıldığını doğru tespit etmemiz gerekir...” Müşriklerin, “esâtir” reddiyesi ile Halefullah'ın, müşriklerin bu reddiyelerini başka bir algıya çevirmesi, tezini baştan “sakat hükmü”ne getirmiştir. Buna mukabil Zeyveli, Halefullah'ın diğer görüşlerini reddetmeden “Bu hususun dışında Halefullah'tan istifademizin büyük olacağına inanıyorum.” Diyerek Halefullah'ın tezinin diğer yanlarından faydalanılabileceği kanaatiyle tezini tavsiye etmeye ve takipçisi olmaya devam etmiştir. 


Tam bu aşamada Halefullah vefat ettiği için onu en iyi anlayan ve Türkiye'deki önde gelen takipçilerinden biri olarak gördüğümüz Sayın M. Öztürk'e sormak istiyoruz: Kur'an kıssalarına, Mekke müşriklerinin “esâtir-ul evvelin? itirazlarının keyfiyeti nedir? Halefullah'a, müşriklerin “esâtir-ul evvelin? itirazları; Halefullah?'ın kategorize ettiği gibi tarihi, temsili kıssalar hariç; sadece “mitolojik kıssalar” tasnifindeki bir kısım kıssalara mı yoksa Kur'an'daki tüm kıssalara mı yapılmıştır? Veya Zeyveli'nin, Halefullah?ın tezine şerh koyduğu!? gibi; Kur'an kıssalarına değil de yeniden dirilme, hesap verme, ahiret bazlı ayetlere yâni Kur'an'a mı? 


Halefullah'ın Tezine Meşruiyet Arama Çabası 


Böylece Halefullah, 1947'de yayınladığı teziyle öncelikle oryantalistlerin iftira nitelikli “Kur'an kıssalarında mitoloji var!” iddiasını sahiplenmiş; bununla birlikte “Otorite sahibi müfessirlerin bu kapıyı açtıklarını ve Kur'an'da mitolojik kıssanın bulunduğunu söylemeyi caiz gördüklerini, bu düşünceyle ilgili önemli temeller attıklarını da inkâr etmiyoruz. (...) 
Fahreddin er-Râzi gibi kimi klasik bilginler bu kanaattedir. Büyük âlim Muhammed Abduh da beyani (edebi sanatlara ait) ifadelerden bahsederken çok açık biçimde bu görüşü vurgulamıştır.”!* gibi zorlama çıkarımlarla İslam ulemasından bazılarını da iddiasına mesnetgöstermeye gayret etmiştir. Amacı, tezine tarihsel dayanak bulmak ve savunduğu marjinal fikri, sanki geçmişi eskiye giden kadim bir fikirmiş gibi göstermeye çalışmaktır. 
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21. yüzyılın ilk çeyreğine gelindiğinde “Kur'an kıssalarında mitoloji var!” iddiasının Türkiye cephesinde Halefullah”ın ilk tâbisi Hikmet Zeyveli'ye katılan İslami camianın modernist entelektüellerden Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün; hem Halefullah'ın fikirlerini savunma gayretinde olduğunu ve hem de onun mezkür tezine tarihsel dayanak gösterme çabalarına aşırı destek verdiğini müşahede etmekteyiz. 


Öztürk, Halefullah'a paralel, bir nevi ondan “copy paste” bir iddiayla ona olan desteğini açıkça izhar etmektedir: “Hâlbuki bazı Kur'an kıssalarının mitolojik unsurlar içerdiği fikrinin mucidi kesinlikle Halefullah değildi. Çünkü ondan daha önce aynı muhitte Muhammed Abduh da buna benzer şeyler söylemiş ve bilhassa Âdem kıssasına tarih düşürme çabasının hem faydasız hem de anlamsız olduğuna işaret eden bazı mülahazalardan sonra kıssayı Bâtıni-İsmâili müellifleri anımsatır bir şekilde yorumlamıştı. Hatta, Hint alt kıtasında Seyyid Ahmed Han ve Muhammed İkbal gibi Müslüman düşünürler bu konuda daha ekstrem görüş ve düşünceler üretmişlerdi. Kısacası Halefullah?'ın yaptığı şey, geçmişte mevcut olan bir görüşü 
açıkça telaffuz etmeyi denemekten ibaretti.” 15 


Nitekim Sayın Öztürk, bu olguyu, Bultmann'ın demitolojizasyon kavramını “buluşu” sürecine benzeterek demitolojizasyon fikrini, kadim geçmişle bağlantılı izah etmeye çalışır. “Aslında demitolojizasyon teorisi etrafında kopan gürültü epeyce abartılı idi. Çünkü tıpkı Halefullah örneğinde olduğu gibi, bu teori özü itibariyle Hristiyanlığın çok uzak geçmişinde dillendirilmiş; Bultmann ise bir bakıma bunun adını koyarak sistematize etmişti. Nitekim bizzat Bultmann'ın da işaret ettiği gibi, demitolojizasyon Hristiyanlık tarihinde Pavlus tarafından başlatılmış, Yuhanna tarafından devam ettirilmiştir.”!© 


M. Öztürk, aslında Halefullah?ı savunuyormuş gibi görünse de aynı zamanda Türkiye'deki İslam camiasında, Halefullah'ın tezinin önde gelen savunucularından biri olarak kendisine yöneltilecek muhtemel karşı tepkileri süspanse etmek kastıyla olsa gerek geleneksel ulema çizgisinde, yandaşlar katma hissiyatıyla hareket ettiği intibaını vermektedir. 


Öztürk, Halefullah'ın ve tezinin, Mısır İslam camiasında yapayalnız (marjinal) kaldığını istemeyerek de olsa şöyle ifade etmektedir: “Özellikle kıssaların tarihi gerçeklik değerine ilişkin tartışmalara katılan ve bu alanda araştırma yapanların büyük çoğunluğu, konuyu dogmatik platforma taşıyarak Allah'ın bize aktarmış olduğu her kıssanın mutlak surette tarihi bir hakikatin beyanı olduğunu, dolayısıyla bunun aksi bir görüşü seslendirmenin Allah'ı masal anlatmak gibi bir fiilin faili kılmak anlamına geleceği fikrini savundu. Akademik çevreler de dâhil olmak üzere Müslümanların kahir ekseriyetince benimsenen bu düşünceye karşılık, çağdaş dönem Müslüman araştırmacılardan M. Ahmed Halefullah, (...) Kur'an kıssalarını edebi açıdan incelemek suretiyle bazı kıssaların mitolojik olduğu sonucuna vardı. 
Bu sonuç başta Ezher uleması olmak üzere Mısır'daki muhafazakâr çevrelerin infialine yol açtı.” 


Halefullah'ın, Kur'an kıssalarının niteliği ile alakalı tezinin Mısır'da yayınlanması ile birlikte Mısır İslami camiasında başlayan tepkiler, süreç içerisinde muadili olmasa da 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'deki genel İslami camiada da yoğun tepkilere yol açmıştır. 


“Kur'an Kıssalarında Mitoloji Var” Tezi 


Halefullah'ın, Kur'an kıssaları hakkındaki ekstrem tezi içerisinden şu ana temayı çıkarmak mümkündür: 
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1- “Kur'an, muhtevasında mitoloji olduğunu inkâr etmiyor. (...) Kur'an'da mitoloji bulunmasını sakıncalı görmüyoruz.”!8 


2- “Kur'an, mitolojik anlatımı, yüksek edebiyat türlerinden biri haline gelmiştir. (...) Bu gelenek, bazı mitolojiler üzerine dini kıssa kurulmasından ibarettir. Bu şekilde Kur'an mitolojik anlatımı, yüksek edebiyat türlerinden biri haline gelmiştir.”'? 


Böylelikle müellif, öncelikle genel olarak Kur'an'da, mitoloji denen bir kavramın olduğunu, sonrasında bu mitoloji kavramının, Kur'an'ın bir anlatım türü olan kıssalar içerisinde ve özellikle bazı kıssalarında bulunduğunu iddia etmektedir. 


Öte yandan Halefullah, Kur'an'da bulunan tüm kıssaların mitolojik olduğunu iddia etmemektedir. Ona göre Kur'an kıssaları “tarihi, temsili (dramatik) ve mitolojik (ustüri) olarak üç ana kategoriye ayrılmaktadırlar. 
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Halefullah'ın mezkür görüşlerinin yer aldığı 1947 tarihli “El-Fennü’l-Kasasîfi’ l-Kur’ani’l-Kerim” başlıklı doktora tezi, 1953 yılında aynı adla kitap olarak yayınlanmıştır. Bu kitap, 
2002 yılında Şaban Karataş tarafından Türkçeye "Kur'an'da Anlatım Sanatı” adıyla çevrilmiş 
ve Ankara Okulu Yayınları tarafından okuyucusuna sunulmuştur. Bu kitaptaki iddialar, yayınlandığı tarihten bugüne tartışılmaya devam etmektedir. “Kur'an kıssaları hakkında söz konusu olan en önemli tartışma onların vakiiliği veya tarihselliği meselesidir.” 


Kur'an Kıssalarının Kategorize Edilmesi ve Çelişkiler 


Kur'an kıssalarını üç ayrı sınıf olarak kategorize eden Halefullah'a, M. Öztürk şu minvalde ilginç bir şerh getirmektedir: “Kur'an kıssasını temsili addetmek aslında onun tarihsel bir gerçekliğinin bulunmadığını kabul etmek demektir. Bizce, herhangi bir kıssanın temsili olmasıyla mitolojik olması arasında çok fazla bir fark yoktur. Çünkü her ikisi de sonuçta tarihsel gerçekliği olmayan bir anlatım tarzını tanımlamaktadır.” 


Esasen Halefullah da daha önce benzeri şeyler söylemiştir. O da temsili kıssaları, gerçekliği olmayan anlatılar çerçevesinde değerlendirmektedir. “Temsili kıssalardaki ögeler ise tarihsel karakter ve gerçeklik (vakiilik) özelliklerini göremediğimiz olaylardır. Bu yüzden bunları, beşeri örfte varsayılmış veya kurgulanmış olaylar şeklinde adlandırabiliriz.”?5 


Halefullah'ın Kur'an kıssaları hakkındaki üçlü kategorizasyonu; Öztürk'ün şerhi ve Halefullah'ın önceden muvafakati ile nitelik açısından iki sınıfa inmektedir. Buna göre; Kur'an'daki kıssalar, “tarihi kıssalar vetarihi olmayan kıssalar” olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Yâni gerçek/vakii/yaşanmış olan tarihsel nitelikli kıssalar ve tarihi olmayan kurgu/mitolojik/temsili olan muhayyel nitelikli kıssalar... 


Üstelik Halefullah'ın, Kur'an'daki kıssaların çoğunluğunu oluşturduğunu ve aynı zamanda vakii/gerçek kabul ettiği “tarihi kıssalar” kategorisi hakkındaki iddialarının da “temsili kıssalar”da olduğu gibi yenilir yutulur tarafı olmadığını belirtmek zorundayız. 
Kategorizesinde birinci sırada olan “tarihi kıssalar” hakkında Halefullah, şu ilginç tespitlerde bulunuyor: “Kur'an'daki kıssalarda tarih ilmi açısından hatalar olduğu yönünde, ne Peygamber (as) ve ne de Kur'an'a itiraz edilebilir. (...) Çünkü o dönemdeki Arapların veya Yahudilerin bilgileri, her zaman kesin gerçeğe ve vakıaya uygun olmayabilir. Kur'an'ın herkes tarafından yaygın olarak bilineni söylemekle yetinmesi; edebiyat eleştirisinin ve Arap edebiyatının uygun gördüğü ve büyük yazarların da izinde yürüdüğü bir tarzdır. Bu yüzden 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Peygamber(as) ve Kur'an-ı Kerim'e herhangi bir itiraz yöneltilmesi doğru olmaz.” Bunun yanı sıra, “Tarihsel kıssada, rasyonel gerçeklik ve tarihsel anlatım yoktur; sanatsal ve edebi gerçeklik vardır.” diyen Halefullah; “tarihi kıssalar” olarak kategorize ettiği kıssaların, aslında tarihilik ve vakiilik açısından hem hatalar veya yanlışlar barındırdığını hem de bu kıssaların gerçek veya hatalı muhtevaya sahip oluşları bir yana aynı zamanda Allah tarafından, hidayete yönelik olarak, edebi tarzda yeniden düzenlenerek vahyedildiği iddiasındadır. 


Halefullah'ın “tarihi kıssalar” hususundaki bu iddialarını nazar-ı dikkate aldığımızda, nitelik itibariyle (muhayyel/kurgu olması bakımından) temsili ve mitolojik kıssalardan bir farkları kalmadığını kabul etmemiz gerekmektedir. Neticede, neredeyse Kur'an'daki bütün kıssalar orijinal halleriyle “otantik” biçimleriyle yer almamaktadır. M. Öztürk'ün, tarihi kıssanın aslında “tarihi” olmadığını iddia ettiği şu ifadelerini konuyu izah etmesi bakımından arz edelim: “Sözgelişi, Kur'an'daki anlatımlar (kıssalar) Musa'nın gerçek yaşam öyküsü ve tarihi kimliği hakkında sarih bilgiler vermemektedir. (...) Diğer bir deyişle Musa'nın Nil'deki kamışlar arasına bırakılan papirüsten bir sepet içinde ölümden mucizevi bir şekilde kurtulmasıyla başlayan hayatının Theseus, Parseus, Agadeli, Sargon, Romulus, Kyros ve daha birçok efsanevi kahramanın yaşam öyküsünde karşımıza çıkan birçok izleğe uyması, Kur'an'daki kıssaların tarihsel Musa'dan çok, karizmatik ve dolayısıyla kısmen mitolojik bir Musa'dan söz ettiğini düşündürmektedir.”?9 


Yine şöyle iddialarda bulunmaya devam ediyor Öztürk: “Kur'an'ın bazı kıssalarında birtakım mitolojik unsurlara yer verilmiştir. Bazı peygamberlerin hayatına dair anlatımlarda, antik ve arkaik medeniyetlere ait tarihsel gerçekliğinden kuşku duyulan birtakım motifler eklenmiş gözükmektedir. Mesela, Hz. Musa'nın doğumuna ilişkin pasajlarda karşımıza çıkan ‘terk edilmiş bebek? motifi ile Hz. Yusuf'un Mısır'daki hayat hikâyesinde ön plana çıkan “muradına eremeyen ayartıcı kadın” figürü bu kabilden sayılabilir.” 


İddiaya bir bakın! Allah, Kur'an'ın kıssalarında tarihi olarak yaşamış/vakii bir “Musa” bildirir ancak “Theseus, Parseus, Agadeli, Sargon, Romulus, Kyros ve daha birçok efsanevi kahramanın yaşam öyküsünde” olan mitolojik nitelikli suya bırakılan bebek öyküsünü, Musa'nın hayatına modifiye olarak yamar! Böylece aslında gerçek olmayan “karizmatik Musa” kıssası oluşur. 


Bunun yanı sıra Kur'an-ı Kerim'in, Yusuf Suresi'nde geçen; “Andolsun onların (geçmiş resulller ve ümmetlerinin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. (Bu Kur'an) uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o, kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi açıklayan (bir kitaptır); iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.” Ayetindeki “uydurulabilecek bir söz değil” vurgusunu hiç nazar-ı dikkate almadan “ayartıcı kadın”ın kıssaya neredeyse “uydurulabilecek bir söz” olarak sokulduğu iddia edilmektedir. 


“İşte bu (Yusuf kıssası) gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar hile yaparak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin (ki bunları bilesin).”?? ayetindeki “gayb” vurgusuna rağmen; sanki o çağda yaşayıp biliyormuşçasına “ayartıcı kadın”ın, Yusuf kıssasına yamandığı/kurgulandığı ve bu şahsiyetin tarihsel bir kişilik olmadığı iddia edilebilmektedir. 


Bir örnek daha vererek “tarihi kıssalar”ın nasıl tezyif edildiğini gözlemleyelim. Halefullah'ın 


ustası sayılan Mısırlı Taha Hüseyin; “Genel olarak tarihsel araştırmalar yapan ve özel olarak da ustüreleri (efsaneler) ve kıssaları araştırmada derinlik kazananlar açıkça şu hususu 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görmektedirler: Bu (Kahtan-Adnanoğulları) dil teorisi, dini, iktisadi ve siyasi ihtiyaçların etkisiyle daha sonraki asırlarda oluşturulmuştur. Hem Tevrat ve hem de Kur'an, İbrahim ve İsmail”le ilgili çeşitli haberleri anlatmaktadır. Ancak bu iki ismin Tevrat ve Kur'an'da geçmesi, ilgili kıssaların İbrahim oğlu İsmail'in Mekke'ye hicret ettiğini ve müsta'ribe (Araplaşan) Arapların burada neşet ettiklerini ispatlaması bir yana onların tarihsel varlıklarını ispatlamaya yeterli değildir. Biz bu kıssada, bir yandan Yahudiler ve Araplar arasında; diğer yandan İslam ile Yahudilik ve Kur'an arasında ilişki bulunduğunu ispatlamak hususunda bir tür çözüm bulunduğunu görmek zorundayız.” diyerek İbrahim ve İsmail resullerin tarihsel olmayıp Mekke'de yerleşim kıssasının da cahiliye Araplarının mitolojik ürünü olduğunu iddia eder. 


“Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben, zürriyetimden bir kısmını senin Beyt-i Harem'inin (Kâbe'nin) yanında, ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve ürünlerden bunlara rızık ver! Umulur ki bu nimetlere şükrederler.””! ayetiyle Allah mı gerçeği bildiriyor yoksa Taha Hüseyin mi? 


İhsan Eliaçık da “Bunun üzerine Musa'ya: “Asan ile denize vur!” diye vahyettik. Derhal yarıldı, her bölük koca bir dağ gibi oldu.” ayetinde geçen olayda, Hz. Musa'nın asasıyla denizi yarmadığını, önceden tecrübeyle bildiği “med-cezir” zamanında İsrailoğullarını Kızıldeniz'in kıyısına götürüp elindeki asasıyla işaret ederek suları çekilen yerden geçilmesini bildirdiğini, böylece mucize olmadan normal bir hadise yaşandığını iddia eder. İşte size mitolojik kıssanın üç ayrı demitolojizasyon örneği!.. 


Halefullah'a göre “Kıssa, gerçek olmayan bir kahraman etrafında dönen olayları veya gerçek olan bir kahraman etrafında dönen gerçek olmayan olayları, kıssacının kurgulamasının bir sonucu olarak ortaya çıkan edebi bir eylemdir.” Bu ne demek? Gerçeğin yanına kurgular ilave etmek ya da kurgu/hayali olan bir vakıanın/kişilerin yanına gerçek birini/olayı eklemek... O halde elimizde nasıl bir gerçek veya tarihi kıssa olabilir ki? 


“Mesela Kur'an kıssalarına konu olan Hz. Âdem, Nuh, Hüd, Salih, Lüt, İbrahim, İsmail, İshak, Yusuf, Musa, İsa (as) kıssalarına, Firavun, Karun ve İsrailoğulları ile ilgili haberlere, hele hele Hz. Peygamber'in (s) doğumundan birkaç ay önce meydana gelmiş ‘Fil Olayı'na vs. 
“Tarihen meydana gelmemiş, aslı olmayan hayali ve temsili kıssalardır.? demek tarihi inkâr etmek demektir. Böyle bir iddia, aynı zamanda Kur'an'ın -insanlık tarihinde gerçekten yaşanmadığı halde- insanlığı uyarmak, ders ve ibret vermek için birtakım roller ihdas ettiği, tarih uydurduğu anlamına gelir ki bu da Yüce Allah'ın uydurma olaylarla Kur'an muhataplarını korkutarak kandırmakta olduğu iftirasında bulunmak demektir.” 


M. Öztürk, bilhassa tarihi kıssalar hakkındaki iddiaların karmaşık ve mütenakız durumuna ilginç bir “röveşata” ile savunma yapmaktadır. “Kıssadan maksat hisse almaktır; öyleyse muhatapları kıssadan hissedar kılmak için ille de tarihin bir uğrağında olmuş bitmiş bir hâdiseyi anlatmak gerekmez.” diyerek Kur'an'daki kıssaların gerçekliğine ilişkin muğlak alan olmasının önemli olmadığına bizleri ikna etmeye çalışmaktadır. 


Kur'an Kıssaları Tanımları 
Oysa İslami literatürde Kur'an kıssaları hakkındaki tanım ve tasvirler, hiç de Halefullah'ın ve takipçilerinin iddia ettiği minvalde değildir. Prof. Dr. İdris Şengül'ün, Kur'an'daki kıssa tarifi 


şöyledir: “Yalan ihtimali ve hayalin karışması mümkün olmayacak bir tarzda tarihin derinliklerinde kaybolmuş, unutulmuş veya bazı izleri insanlığın hafızalarında varlığını 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koruyabilmiş hadiselerin, olaylara yeniden bir canlılık vererek Kur'an'ın hidayet rehberi oluşuna uygun bir şekilde, aslından hiçbir değişiklik yapılmaksızın ilâhi mesajın i‘câz ve icazına paralel bir anlayışla muhataplara anlatılması, beyan edilmesidir.” 


Prof. Dr. Sadık Kılıç, kıssalar hakkında şunları kaydeder: “Kıssalar, gerçek bir hadise hakkındaki bir bilgilendirmenin kemal ve olgunluğun zirvesine çıktığı, böylece beşeriyet için yararlı olan bir tarihsel panoramadır. Bundan ötürü de kıssalarda hayale yer olmadığı gibi, mübalağaya da abartıya da yer yoktur. O, vakıanın geri planıyla birlikte nasıl ise aynen öylece tasvirdir.” 


Prof. Dr. Suat Yıldırım'ın kıssa tarifi şöyledir: “Geçmiş eserleri, izleri açığa çıkarmak, bu suretle insanların unutmuş bulundukları veya gafil oldukları olayları dikkatleri üzerlerinde yoğunlaştırmak. İşte bundan dolayıdır ki bu iş için “hikâye” lafzını ıtlak etmek doğru olmaz; zira ‘hikâye’, bu iş için gerçekte vakii olmamış durumlar için de kullanılabileceği halde, ‘kıssa’ geçmişte gerçekleşmiş fakat unutulmuş olayları, doğru bir biçimde bildirerek ders almaları için insanları o zamanda yaşatmayı amaçlar.” 


Doç. Dr. Yusuf Batar'ın kıssa tarifine bakalım: “Kur'an kıssalarını hayali ya da kurgusal anlatılar olarak değerlendirmek Kur'an'ın hakikatini inkâr etmek demektir. Çünkü Kur'an kıssaları hayal ürünü kurgular değil, bizzat yaşanmış tarihi olaylardır. Kıssaların dışında bazı konuların daha rahat anlaşılması için Kur'an'da geçen birtakım benzetmeleri ve misalleri kıssalarla karıştırmamak gerekir.” 


Bu kıssa tanımlarını, konuyu çalışan aydınlar açısından istediğimiz kadar çoğaltalım, bu tanımlarda, Kur'an kıssalarının -en azından kahir ekseriyetinin- gerçek/vâkii kıssalar olduğu görüşünde ittifak vardır. 


Kur'an Kıssaları ve Mitoloji Ayrımı 


Giriş bölümünde zikrettiğimiz gibi mit/mitoloji adı verilen kavramın çok yönlü veya geniş kapsamlı tanımları vardır ve henüz bu tanımlarda ittifak da yoktur. Mitolojinin tanımında en önemli vurgu onun, genelde tarihi gerçekliği veya tarihi değeri olmayan, masalsı, muhayyel, ütopik edebi anlatılar olduğu yönündedir. Gerçek/vakiilik olgusu üzerine oturtulan Kur'an'ın kıssalarıyla, muhayyel “mitoloji” kavramı arasında yapay veya zorlama bir alaka kurularak asla “mitolojik kıssa” kavram veya tanımı çıkmaz/çıkarılamaz, kanaatindeyiz. 


Şimdi Kur'an kıssaları ile mitoloji arasındaki derin ayrıma bakalım: “Kur'an kıssalarıyla mitler arasında bir mukayese yapıldığında aralarındaki bazı temel ayrılıklar göze çarpmaktadır. Zaman açısından kıssalar genellikle tarih içinde gerçekleşmiş olayları aktarırken, mitler kendisine özgü sınırları belirsiz tarih dışı bir zaman içindeki olayları aktarmaktadır. Mitler yaratılış öykülerini aktarırken, kıssalar genellikle insanın düzenli bir âlem içindeki çeşitli tavır, davranış ve eylemlerini içeren öyküleri aktarmaktadır. Mitlerdeki kişiler genellikle tanrısal özelliklere sahip doğaüstü varlıklar iken, kıssalardaki kişiler genellikle insanlardan, nadiren de melek, İblis, cin vs. gibi doğaüstü olarak nitelenebilecek varlıklardan oluşmaktadır. Mitlerdeki olaylar genellikle olağanüstü olaylar iken kıssalardaki olaylar genellikle insanın tabii hayat seyrinde gerçekleşen olaylardır. Kıssalardaki olağanüstü olaylar ise mucize veya azap şeklinde tabii varlıklarda kutsalın bir tezahürü olarak gerçekleşmektedir. Kıssalarla mitler arasındaki diğer bir önemli farklılık da mitlerin birey ya da kolektif şuura dayanması, kıssaların ise genellikle tarihi vakıalar olma özelliği taşımasıdır. 
Bir başka ifadeyle, mitler birey ya da kolektif şuurun ürettiği hayali olay ve kahramanları 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içermesi, kıssaların ise tarihi bir vakıa olup olmaması tartışılmakla birlikte genel olarak tarihi bir vakıa özelliğine sahip olmasıdır. Bütün bunlar dikkate alındığında kıssaların insanlık tarihi içinde, insanın etrafını saran gerçeklikler içinde yer bulduğunu, mitlerin ise tarih dışında masal ya da rüya zamanı diyebileceğimiz süre özelliği taşıyan bir kesitte cereyan ettiğini yani tarih dışı olayların tarihi gerçeklikleri ifade etmek üzere kurgulandıklarını söyleyebiliriz. İşte bu sebeple kıssaların insanlık için bir model özelliği taşıdığı belirtilirken mitlerin insanın uygulayıp gerçekleştirebileceği tarihsel hiçbir model sunmadığına dikkat çekilmiştir. Burada özellikle vurgulamak istediğimiz husus, Kur'ankıssalarının mitlerin aksine insanın yaşadığı tarihi gerçekliklere uygulanabilecek model olma özelliğine sahip olmasıdır.” 


Kur'an Kıssalarında Mitoloji Olduğu İddiasına Tepkiler 


Halefullah, tarihsel süreçte gelenekçi ulemanın, Kur'an kıssaları ile mitoloji arasında bağ kurmadığını kabul etmektedir. “Kur'an'da mitolojik kıssa bulunduğunu hiçbir müfessir açıkça söylememiştir. Hatta tam tersine, tıpkı kimi çağdaş müfessirler gibi, onların “mitoloji? 
sözcüğünden ve ne şekilde olursa olsun Kur'an'da mitoloji bulunduğunu söylemekten şiddetle kaçındıklarını görüyoruz.” Tespitleri ile aynı zamanda tezinin, ulema ve İslam düşüncesindeki marjinalliğini kabul etmiştir. 


Kur'an kıssalarıyla mit/mitoloji arasındaki bu önemli farklılıkların bilincinde olan M. Öztürk; “Kur'an ve mitoloji konusundan söz açıldığında ilk akla gelen kavram “kıssa?'dır. Dolayısıyla, “Kur'an'da mitoloji veya mitolojik karakterli kıssa var mıdır?” şeklindeki netameli soru da bu konunun tam merkezinde yer alır. Ehl-i Sünnet geleneği Kur'an'da mitolojik kıssa olduğunu tartışmaya açmak şöyle dursun, bunun bir soru şeklinde telaffuz edilmesini dahi apaçık bir sapkınlık olarak görür.”” tespitinde bulunarak tarihsel açıdan geleneksel ulemanın, Kur'an kıssaları ile mitolojiyi yan yana getirmediklerini teyit etmektedir. “Klasik dönem İslam uleması nezdinde Kur'an kıssalarında sıkça karşılaşılan ve geleneksel olarak “mucize? 
kavramıyla karşılanan harikulâde olayların birer mitolojik anlatım örneği olduğunu kabule yönelik bir fikrin mevcudiyetinden söz etmek pek mümkün değildir.” diyerek Halefullah'ın tezinin ne kadar marjinal kaldığını apaçık beyan etmektedir. 


Halefullah'ın ilk tavsiyecisi ve takipçilerinden biri olan H. Zeyvelide Halefullah'ı bu iddiasında yalnız bırakmaktadır: “Ve sonuç olarak Kur'an'da “ustüri (mitolojik) kıssa? 
yoktur.” 


Halefullah'ın Tezine M. Öztürk'ün Demitolojizasyon Önerisi 


Hal böyle olunca, Sayın Öztürk; Halefullah'ın gerçeklerden sıyrılmış neredeyse hepsi az veya çok kurgu nitelikli Kur'an kıssalarını, “anlama/yorumlama”da ideal bir sistem ihsas etmeye ve algı oluşturmaya başlar. “Batıda kıssa bir ‘mit’ olarak kabul edilmekte, “dünyayı bilim öncesi bir zihniyetle algılama ve onun hakkında belli bir tarzda konuşma” olarak görülmektedir. Kıssa, nesnelleşmeyen güçlerin nesnelleştirilen özel bir anlatım biçimidir. 
Diyerek İncil kıssaları ile Kur'an kıssalarına neredeyse aynı zaviyeden bakılması gerektiği konusunda bir algı oluşturmaktadır. 


»45 


Kur'an'daki kıssalarda mitolojinin varlığı kabul edildiğinde, Hristiyan ilahiyatçılarının İncil için şu tespitini Kur'an için de geçerli görmek gerekmektedir: “Carl Jung ve Bultmann'ın ifadesiyle mit, “yararlı bir düzmece'dir.”“ Yâni mit/mitoloji; İncil'deki “yalan tekniği”dir!... 


Mantıki olarak, kıssalarında mitoloji barındıran Kur'an'ın da bu “yalan tekniği”ni içerdiği (hâşâ ve kella) zımnen kabul edilmiş olunmaktadır. 


251 


M. Öztürk, “Demitolojizasyon sadece mitolojik dilden dolayı değil Yeni Ahit”teki birtakım çelişkilerin mevcudiyetinden dolayı da gereklidir.”* tespitini gündeme getirirken acaba Kur'an'ın veya kıssalarının da çelişkiler barındırıyor olabileceğini ihsas etmekte değil 

midir? Mesela şu yorumda olduğu gibi: “Yine bir başka deyişle, demitolojizasyon, mitolojinin söylemek isteyip de dilsel yetersizliğinden dolayı bir türlü söyleyemediği gerçek maksat ve meramını belirlemektir. Zararsız bir düzmece olmaktan öte, hakikatin yetersiz, arkaik ve ilkel ifadesi olan mit ile bilim arasındaki çelişki, literal okuma ve literal anlamadan kaynaklanır. Mit gerçek maksadına uygun şekilde yorumlandığında bu arızi çelişki ortadan kalkar. Bu yüzden, mitolojiyi bir tür bâtıni tevile tabi tutmak, böylelikle onun içerdiği hakikati ortaya koymak gerekir.” 


“Demitolojizasyon, mitolojinin söylemek isteyip de dilsel yetersizliğinden dolayı bir türlü söyleyemediği gerçek maksat ve meramını belirlemektir.” ifadesini baz olarak Öztürk'e şunu sormak gerekmektedir: Allah, Kur'an'daki kıssalarında, gerçeği ifadede yetersiz (!) kaldığı için mi (Halefullah ve Öztürk'e göre) mitolojik anlatımlara yer vermiştir? Eğer öyleyse Kur'an muhatapları, kıssaları yine anlayamamış olacaklar ki bu sefer de daha iyi anlaşılması içinde mitolojizasyon tekniği önerilmektedir. Tam bir paradoks! 


Bilhassa M. Öztürk, Kur'an kıssalarında mitolojik bir yapının var olduğu şeklindeki Halefullah'ın tezini savunurken; Kur'an'da var olduğunu iddia ettiği mitolojik yapının giderilmesinin de Hristiyan teoloğu Bultmann'ın, İncil'i demitolojie etme tekniğiyle mümkün olabileceği algısına bizleri yönlendirmekte değil midir? 


“Kur'an'da mitolojik kıssa vardır” iddiasında bulunan Halefullah, bu kategorideki kıssaların hangileri olup ve bu mitolojik kıssaların nasıl demitolojie/yorumlanması gerektiğine dair “ilk günah kıssası” harici bir örnek vermemiştir. Nitekim M. Öztürk, bu durumun altını çizerek şu tespiti yapar: “O, daha ziyade Kur'an kıssalarının edebi açıdan tasnifi üzerinde yoğunlaşmış, dolayısıyla kayda değer bir demitolojizasyon çabası içine girmemiş veya en azından bu konuda kendine özgü yorumlar üretmemiştir.”* 


Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Halefullah'ın mitolojik kıssalar hakkındaki eksik kalan yorum tekniği hakkında “şahin” bir tutum takınarak açık önerilerde bulunmaktadır: “Kanaatimizce, son dönem İslam düşüncesinde özellikle Muhammed İkbal ve Muhammed Abduh gibi Müslüman düşünürlerce kısmen örtük şekilde ifade edilip Halefullah tarafından açıkça seslendirilen, “Kur'an'da mitolojik kıssa vardır.” fikri ve bu fikre bağlı olarak söz konusu kıssaları modern dönem Müslümanların dini-ahlâki tecrübelerine varoluşsal bir anlam katacak tarzda yorumlamak aslında bir tür demitolojizasyon, yani mitolojiden arındırma teşebbüsüdür.”” 


Alman asıllı Protestan teolog Rudolf Karl Bultmann'ın eseri olan demitolojizasyonun, Kitab-ı Mukaddes olarak da adlandırılan İncil'in, modern dünyanın oluşturduğu bilime aykırı yanlarının bir nevi “tesviye'edilerek onun yeniden yorumlanması ya da diğer bir deyişle çağa uyarlanması olduğu aşikârdır. 


Halefullah ile başlayan ve takipçileri ile devam eden Kur'an'da mitoloji olduğu iddiasının bizi götüreceği hedef, M. Öztürk'ün önerdiği “demitolojizasyon” yani “Kur'an'ı veya kıssalarını, mitlerden arındırma” faaliyeti olacaktır. O halde soralım: Kur'an kıssalarının da benzer bir kavram/yöntem ile yorumlanması ihtiyacının hissedilmesi veya önerilmesi, Kur'an'da var olduğu iddia edilen mitolojik kıssaların, İncil'deki gibi revize/restore edilerek “modem bilim” veya bir başka söylemle “çağa uyarlanması” anlamına gelmekte değil midir? 
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Kur'an Kıssalarında Mitoloji İddiası ve Yansımaları 


“Bize göre Kur'an'daki bazı kıssaları demitolojize etme girişimi, ilâhi vahye inanç ve bağlılık temelinde hiçbir risk içermez.” diyerek, Kur'an kıssalarında var olan mitolojik anlatımların demitolojie edilmesini öneren Sayın Öztürk, Kur'an'da var olan mitolojik anlatıyı bir kez de “Bunun gibi daha yüzlerce mitolojik yorum üreten bir akıl ve idrak düzeyi...” ifadesinde olduğu gibi müfessirlerin yorumlarıyla katmerli mitolojik hale getirildiğinin altını çizer. 


Öztürk'ün tenakuza düştüğü yerlerden birisi de burasıdır. “Bunun gibi daha yüzlerce mitolojik yorum üreten bir akıl ve idrak düzeyine en azından menkıbe türü kıssalar anlatmak kadar uygun bir şey olmasa gerektir. (...) Öyleyse hidayete götüren enstrümanların mutlaka bilgi verici olduğunda ısrar etmeye hacet yoktur. Mitolojik anlatımlar, ait olduğu metne vücut veren dilin tarihselliği içinde, imana davet edilen kitleleri tefekkür ve tefekküre sevk etme, ıman edenlerin ise dini yaşantılarını canlı tutma ve ahlâki motivasyonlarını takviye etme gibi çok önemli bir işleve sahiptir. (...) Kur'an'ın demotolijie edilişine örnek kabilinden zikrettiğimiz yorumlara gelince, bunlar kuşkusuz çok ciddi bir zihinsel çabanın ürünüdür ve sırf bu yönüyle takdire şayandır.”! diyerek geleneksel ulemanın demitolojizasyon ürünü “mitolojik rivayet/anlatımlarına” ve bunları gerçekleştiren geleneksel ulemaya övgüler döktürdüğü halde; “mitolojik” olduğunu iddia ettiği kıssaların, neden demotolijie edilmesini önerdiğini sormak lazım Öztürk'e. 


Burada şu ironiyi yapmak zorundayız: Sayın Öztürk; ulemanın, mitolojik nitelikli Kur'an kıssalarını, yine kendilerine göre (indi) (Öztürk'e göre demotolijie tekniği) ve mitolojik anlatımla süsleyerek, cemaate rahatlıkla ve uygun bir şekilde anlatma becerilerinin olduğunu iddia ediyor ancak evrensel olan Kur'an'da, mitolojik yapılı ‘kıssa’ vahyeden Allah?ın, bunu “başaramadığını” ihsas etmiş oluyor. Dolayısıyla kıssaların herhalde modern veya modernist ulema tarafından demitolojizasyon/arındırma tekniğine başvurulup mitolojilerden kurtarılarak anlaşılmasını öneriyor. Bu, paradoks içinde paradoks değil mi? 


İncil, Hristiyan teologların da kabul ettiği gibi havariler ağırlıklı beşer kaleminden çıkan mitolojiye de dalmış bir kitap, dolayısıyla yine beşer eliyle demotolijie edilerek çağa uyarlanmaya çalışılıyor. Kur'an'a göre de din adamları vasıtasıyla muharref hale gelmiş/getirilmiş bir kitaptır. “Sözlerinden caydıkları için onları dışladık, kalplerini katılaştırdık. Kelimelerin anlamlarını yerlerinden kaydırarak tahrif ederler...” “Ey Ehl-i Kitap size, Kitap'tan gizlediğiniz birçok şeyi açıklayan, birçoğuna da dokunmayan Elçimiz geldi. Size Allah'tan bir nur ve açık bir kitap geldi.” “İçlerinden yanlış davranış gösterenler, sözü kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler...“ “Fakat elleriyle kitap yazan, sonra geçici bir çıkar için “Bu, Allah katındandır.” diyenlerin çekeceği var. Hem yazdıklarından dolayı çekecekleri var hem de kazandıklarından dolayı çekecekleri var.” 
Binaenaleyh hem çoğu Hristiyan hem de tüm Müslümanlar açısından, İncil'in beşer eli değmiş konumu rahatlıkla anlaşılabiliyor ve kabul ediliyor. 


Peki, “Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur.” “Sana (Kur'an'ı) okutacağız; sen hiç unutmayacaksın.”7 
“Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. 
ayetleri nezdinde hiçbir değişime uğramayan, beşer eli değmeyen Kur'an'ın; ne eksikliği veya fazlalığı var ki tam otantik olan, tümüyle Allah'ın vahyi bir kitap ve bizzat Allah'ın kelâmı kabul olunduğu halde muhataplarına kıssaları, onların anlayacağı nitelikte sunamamış/sunamıyor? 
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Madem Sayın Öztürk'ün iddia ettiği gibi; “Mitolojik anlatımlar, ait olduğu metne vücut veren dilin tarihselliği içinde, imana davet edilen kitleleri tefekküre sevk etme, iman edenlerin ise dini yaşantılarını canlı tutma ve ahlâki motivasyonlarını takviye etme gibi çok önemli bir işleve sahiptir.” ve aynı zamanda; “O (Kur'an), baştan sona dini-ahlâki bir mesajdır. 
Muhtevasını oluşturan bilgi malzemesi, tümüyle bu mesajın muhataplara açık ve anlaşılabilir bir şekilde aktarımına hizmet etmektedir.” o halde “açık olan” Kur'an kıssalarına “mitolojik” (yâni kapalı, anlaşılmaz) isnadı nedir? Açık, anlaşılır olan Kur'an'ın kıssalarına, ilave “demitolijzasyon” önerisi niçin gereklidir? 


Mitoloji, İsrailiyât ve Tefsir İlişkisi 


Sayın Öztürk, Kur'an kıssalarının mitolojik niteliği olduğu kadar, onu tefsir eden âlimlerin de ilave mitolojik dil kullandıklarını tespit etmektedir. Burada şu önemli hususu vurgulamalıyız: Kur'an kıssalarında mitoloji iddiası doğru değildir ancak “İslam âlimleri ilimlerin oluşum ve yazım aşamasına kadar ki dönemşifahi olduğundan diğer dinlerdeki yorum ve kıssalara, dolayısıyla mitolojik muhtevalı yorumlara sık sık başvurmuş ve kullanmıştır. Bu durumun farkında olunduğundan, İsrailiyât üzerine yapılan araştırmalar da bunların kullanılmasını câiz görmeyen ya da sınırlı seviyede kullanılabileceklerini düşünenlerin sayısının azımsanmayacak miktarda olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte bu tür rivayetlerin başta tarih, mev'iza, tefsir, hadis ve fıkıh olmak üzere, İslami eserlerin büyük çoğunluğuna değişik oranlarda sızdığı ve kullanıldığı da kabul gören bir husustur.” 


Aslında yapılması gereken Kur'an kıssalarının tefsir ve diğer aktarımlarındaki mitolojik ve indi bazlı yorum ve rivayetlerin, “demitolojizasyon” işlemine tabi tutulmasıdır. Müslüman cemaat, Kur'an kıssalarını, direkt Kur'an'dan değil, genel olarak İslam kaynaklarından olan tefsir, hadis ve siyer kitaplarından veya bu kaynakları referans alan imamlardan, âlimlerden, hocalardan ve vaizlerden, onların beşeri katkılarıyla dolu olarak öğrenmekte, dolayısıyla “mitolojik bazlı bilgiye” Kur'an'dan değil, İslam kaynaklarından ve bunları aktaran mezkür dini erkândan sahip olmaktadır. 


Kur'an kıssalarının doğru veya sahih bir yöntemle mufassallaştırma çabası içindeki ulema; süreç içerisinde gerek kendi yorumları gerek diğer kitap müntesipleriyle olan ilişkileri sonucu, bazı kıssa tefsirlerine türlü mitolojik ve indi hurafe malzemeyi yerleştirmişlerdir. Günümüze kadar gelen süreç içerisinde ihdas edilen mezkür kaynaklardaki hurafe bilgiler, Kur'an perspektifine muhalif malumatla dolu olmasına mukabil bugün de modern bilimler açısından aykırılıklarla yüklüdür. 


Sürecin getirdiği bu olumsuz olgunun ceremesi, Kur'an'a, onun kıssalarına çıkarılmamalıdır. 
Binaenaleyh öncelikle Kur'an kıssaları harici yorum, rivayet vs. ağırlıklı beşeri dolgu malzeme demotolojie tabi tutularak Kur'an kıssalarının hurafelerden arındırılmış otantik hali öne çıkarılmalı ve mufassallaştırmada sahih bir metodoloji takip edilmelidir. 


Netice olarak Kur'an'daki bir kıssanın bile mitolojik olduğunu iddia etmek Kur'an'ı ve kıssalarını -kasıt olmasa da- tezyif etmek demektir. Ha hepsini, ha birkaçını “mitolojik” kurgu ilan etmişsiniz fark etmez; her iki yol da bizce, isteyerek de istemeden de olsa Kur'an ve kıssalarının tezyifine yönelik çabalardır. 


Sanki Cenab-ı Hakk, vakii/yaşanmış bir kıssa bulamıyor da Arap arkaplanındaki onların veya geçmiş insanların muhayyilesi ürünü mitolojik kıssaları, hidayete yönelik modifiye ederek 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Kur'an muhataplarına vazediyor! Bu mantık veya görüş; Kur'an'ın, vasıflarını bildirdiği Allah'ın Halik, Vâcid, Muktedir gibi isimlerine ve İlim sıfatına hiç uyar mı? 


Cahiliye Arap Arka Planındaki Kıssaların Konumuna Dair 


“Bütün bu anlatımlardan sonra şunu tespit edelim. Kur'an'ın nüzul dönemi Arap toplumu arkaplanındaki kıssa ve rivayetleri ‘mitolojik’ kökenli olarak addeden Halefullah, bu görüşünde yanılmaktadır. En azından önceki ilahi kitaplar kökenli anlatımların (kıssalar); beşeri müdahaleler sonucu muharref hale getirilmesi dolayısıyla efsanevi/mitolojik anlatımlarla mezcedilerek kutsal kitaplarda yer alması mümkün ise de muharref olmayan ana tema yine bu ilahi kitaplara dayanmaktadır. Kur'an da bu kıssalardaki mezcedilerek paçal hale gelmiş muharref muhtevayı, hidayet edici tevhidi ana yapıya tahvil etmiştir. Dolayısıyla Kur'an, cahiliye arkaplanındaki sözlü ve yazılı mevcut kıssaları veya rivayetleri modifiye edip kurgulamamakta, bilakis ilavelerden arındırarak onların tahrif edilmeden önceki asli halini sunmaktadır. Bununla birlikte cahiliye dönemi kassaslarının, İran, Hint vb. kökenli mitolojik rivayet veya kıssalarını ise hiç kale almamaktadır.”“9 


Yani, Kur'an öncesi yazılı (Tevrat, İncil vb.) ve sözlü (rivayet) kültürde var olan, kıssalara ait değişmiş veya mitolojik karışımlı muhteva, asli konumuna “otantik” gerçek/vakii ana temaya irca edilmiş, bilâkis insanları tevhidi yapıdan saptıran mitolojik muhteva ayıklanmıştır. 
Kur'an'ın geçmiş kitaplar sonrası nazil olmasının amacı da bu değil midir? 


Dolayısıyla Zeyveli'nin “Kur'an, bu kıssaları tarihi birer belge niteliğinde değil, Arap toplumundaki edebi ve menkıbevi özellikleriyle kullanmıştır. Kur'an bu kıssalar üzerinde - tabir caiz görülerek- bir senaristin, yazılı bir eseri sahneye aktarırken yaptığına benzer, bazı tasarruflar yapmıştır.”9! Ve Öztürk'ün “Daha açıkçası, Kur'an'ın çoğu kez fragmanlar halinde aktardığı kimi kıssalardaki özgül tarihselliğin kimi zaman nübüvvet müessesini korumak kimi zaman dini-ahlâki bir mesaj sunmak gibi esaslı bir gaye uğruna tağyir edilmiş olması yadırganmamalıdır.”“ şeklindeki iddialarında olduğu gibi; Kur'an kıssaları, Cenab-ı Hakk tarafından, Arap arka planındaki mitolojik tabanlı hali baz alınarak tevhidi istikamette bir “senarist” edasıyla tağyir/uyarlanmış değildir. Geçmişte tahrif edilmiş kıssalar; orijinal hallerine tevdi edilerek, tevhidi ve hidayet edici özellikleri yeniden tesis edilmiştir. 


Kur'an, bilhassa “geçmiş kitaplar” olarak nitelediği kitapların restore/revize edilmesi fiiliyatı dolayısıyla, tahrif edilen kıssaları aynen eski orijinal haline -hitap ettiği toplumun durumunu da gözeterek- döndürmüş, hiç aktarılmamış olanları ise yeni kıssalar olarak sunmuştur. 
Kur'an'ın bu olgusu, kıssalardaki tüm zamanlara ait standardizasyon anlatımını göstermektedir. Farklı zamanlarda yaşanmış ancak aynı muhtevalı kıssalar (Âdem, Nuh, İbrahim, Musa, vd.) aynı tevhidi mesajlar ve ibretlerle, hedef kitle olan kullara, değişik kitaplarla ve resullerle aktarılmaktadır. Bu bir standardizasyon aktarım veya anlatım şeklidir ve aynı zamanda adildir. Tüm öğrenci gruplarına değişik zamanlardaki sınavlarda aynı soruları sorarak standart doğru cevapları alma isteği gibi. 


Binaenaleyh son kitap olan Kur'an, önceki kitaplardaki -konumuz açısından- kıssaların muharref boyutunu tashih, tasrih, tavzih ederek tüm zamanların standart öğretim aracı haline 


gelmiştir denebilir. 


Sonuç 


255 


“Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssaların ‘mit’ boyutuna indirgenmesi veya bunların mitik bir muhtevaya sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalardaki muhteva ile mitolojik unsurların zaman zaman paralellik arz etmesi mümkündür. 
Bu da mitolojilere ilâhi dinlerden bazı kalıntıların intikalini göstermektedir. Nitekim insanlığın binlerce yıllık kültürel birikimi olan mitolojilerin, bu süreçte ilâhi dinlerden birtakım unsurlar taşımaları da pek tabiidir. İlâhi dinlerin aynı kaynaktan gelmeleri de aralarında kaçınılmaz olarak birtakım paralellikleri doğurmuştur.”63 


Ezcümle; Kur'an kıssaları, Halefullah?ın iddia ettiği gibi mitoloji barındırmaz. Dolayısıyla Kur'an kıssalarına “mitolojik kıssa” gibi bir kategorize yapılamaz. Hem Halefullah'ın hem Öztürk tarafından temsili olduğu iddia edilen âlim kul ile Musa, Zülkarneyn ve Ashab-ı Kehf vb. diğer kıssaların da “temsili kıssa” gibi kategorizesi yanlıştır. Bu ve buna mümasil temsili addedilen kıssalar tarihi gerçekler barındıran kıssalardır. Hele ki “Bize öyle geliyor ki bu kıssa esas itibariyle böyle mesajlar vermek için serdedilmemiştir. Daha açıkçası bu kıssa, başta da belirtildiği üzere Hz. Peygamber'in gerçekten peygamber olup olmadığını sınamak ve/veya onu birtakım çetin sorular karşısında cevapsız bırakarak köşeye sıkıştırmak isteyen müşriklerin söz konusu maksatlarla sordukları sorular üzerine nazil olmuştur. Buna göre denilebilir ki kıssanın vahyedilişindeki temel maksat, dini-ahlaki mesaj vermekten öte Hz. 
Peygamber'i müşrikler karşısında zor duruma düşürmemek, dolayısıyla nübüvvete halel gelmesini önlemektir.”© gibi muğlaklık arz eden iddia sonrası; “Ashab-ı Kehf kıssasının tarihsel gerçekliği olabilir. Ancak Kur'an'daki ifadelerin Ashab-ı Kehf'in başından geçen olayların yalın tarihsel anlatımına tetabuk ettiğini söylemek biraz güçtür.” şeklinde “temsili” addettiği bir kıssanın aynı zamanda tarihsel olabileceği iddiasında bulunmak çelişkidir. Bir kıssanın hem temsili ve hem de tarihsel olduğunu aynı zamanda mitolojik yamalara (kurgu) maruz kaldığını iddia etmek garabet örneği değil midir? 


İslam camiasının kıssalar hakkındaki bakış açısının çok dar ve yüzeysel olduğuna inanmaktayız. Yüzyıllar boyu kıssalara olan “lakayt” bakış açısı, onların doğru anlaşılmasında hep engel olmuştur. Kıssa tarifinden başlayarak“? Kur'an kıssalarına dair bilgilerimizin Kur'an perspektifinden yeniden gözden geçirilmesi elzemdir. 


Kur'an kıssaları; tefsir veya tefsir usulü ilminden ayrı bir kategoride ele alınmalıdır. Bununla birlikte kurulacak “kıssa ana bilim dalı”nın başkanlığında diğer modern ilim veya disiplinler ile (kıssa arkeolojisi, kıssa tarihi, kıssa coğrafyası, kıssa etnografyası, dinler tarihi, vd.) 
birlikte kıssaların yeniden ve sahih bir metodoloji ile yine Kur'an perspektifinde ele alınması zaruridir. Aksi durumda, Kur'an kıssalarının İsrailiyât yüklü efsane/mitoloji vasfına büründürülmesini ya da Halefullah tarzı antitezlerde iddia edildiği gibi onlardaki tarihsel unsurların eksikliğinden dolayı vakiiliğinin inkâr edilmesini, demitolojie tekniklerinin önerilmesini gözlemlemeye devam edeceğiz demektir. 


“Kanaatimizce Kur'an -bazı temel mesajlar hariç- tamamen tarihseldir. Hatta tüm peygamberlerin ortak mesajını teşkil eden tevhid inancına ilişkin bazı Kur'an ifadeleri dahi tarihsel unsurlar içermektedir. (...) Evrenselci söyleme göre Allah muhtemel ve müstakbel sorunların/durumların tümünü hesaba katarak hüküm koymuştur. Yine aynı söyleme göre Kur'an hukuk alanında devrim denilebilecek türden düzenlemeler yapmıştır. Bize göre ise Allah ahkâm ayetleri de dâhil olmak üzere tüm ayetleri Hz. Peygamber ve vahye tanıklık eden insanların içinde bulundukları fiili durumu dikkate alarak inzal etmiştir. Dolayısıyla Kur'an'da gelecek nesillerin tikel sorunlarına da çözüm sunmak gibi bir maksat gözetilmemiştir. Kaldı ki Kur'an'ın bir olay veya duruma temas etmesini belirleyen, gelecekteki muhtemel durumlar değil, Hz. Peygamber'in bizzat kendisinin veya ilk Müslüman neslin, yani vahyin 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muhataplarının ihtiyacı, daha açık bir ifadeyle içkin ile aşkın arasındaki açık diyalog sürecidir.”“s 


Görüldüğü üzere Kur'an kıssalarını savunmada verilecek tavizler daha sonra Kur'an'ın evrenselliğinin sorgulanmasına, çağdaş ve beşeri hükümler tesis edilmesi teklifine yol açacaktır. “Demitolojizasyon” önererek Kur'an kıssalarını çağa uydurmaya çalışanlar; Kur'an'ın tarihsel olduğu iddiasıyla yerine yeni demitolojie metotlar sunarak çağdaş ve daha uygulanabilir bir “Kur'an” koymayı önereceklerdir! 
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ULUSLARARASI GIDA KARTELLERİ VE TEKELLERİ TÜRKİYE? DE “TARIM” 
SEKTÖRÜNÜ ÖLDÜRÜYOR 
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Bugün ülkemizde belki de ihtiyaçtan bile fazla tarım üretimi yapılıyor. Ama sistem bir şekilde bu üretimin kazancını çiftçiye aktarmayı önlüyor. 


İbrahim Kahveci'nin yazısından alıntı 
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Tarımı bitiren “gizli el? 
2010-2017 yıllık ortalama fiyat artışları; 


Ülkede genel fiyat düzeyi yüzde 75,0 artıyor. Aynı dönemde gıda fiyatları ise (içecek hariç) yüzde 88,1 artıyor. 


Şimdi gıda fiyatlarının alt bileşenlerine bakıyoruz. 


Et fiyatları yüzde 74,8, süt-peynir ve yumurta fiyatları yüzde 74,7, sebze fiyatları ise yüzde 97,0 artıyor. Bu arada meyve fiyatları da yüzde 94,1 oranında artıyor. 


Bunlar raf fiyatları, yani tarım ürünlerinin satış fiyatlarındaki artışları gösteriyor. 
Bugün et fiyatlarından şikayet ediyoruz ama et fiyatları nerede ise enflasyon oranı ile aynı seviyede artış göstermiş. Tüketiciye yansıyan en yüksek artışlar sebze-meyvede olmuş (2010- 


2017). 


Şimdi bir kez de “Tarım Ürünleri Üretici Fiyat” artışlarına bakalım: (2010-2017) 


Ülkemizde genel fiyatlar %75,0 artarken, çiftçinin sattığı ürünlerin tarla fiyatı yüzde 59,0 artışta kalıyor. Hatta gıda fiyatlarının yüzde 88,1 arttığı dönemde, tarla fiyatları yüzde 59,0 artıyor da diyebiliriz. 


Şimdi dünkü yazı ile aynı noktayı kapatalım. Yani sorunun çiftçide olmadığını, tarlasını ekenlerin gıda fiyatlarındaki artıştan yararlanamadığını sanırım artık rahatça tespit etmiş olduk. 


Bu tablo karşısında eğer “ithalat” noktasına gelirsek, aslında çiftçiye bir darbe daha vurmuş oluyoruz. Bunu da bir kenara yazalım... 


Ya da dün domates örneğinde verdiğim gibi; sorun tarladan rafa gelene kadar oluşan fireden mi geliyor? Oysa 2010 öncesinde tarla-raf fiyat makası nerede ise bugünün yarısı düzeyindeymiş. Yani gıda fiyatlarındaki normal dışı artışın ana kaynağı ‘Gıda Komitesinin? tespit ettiği “FİRE” de değilmiş. 


Asıl Sorunu Niye Görmüyoruz 


Mayıs ayında domatesin tarladaki fiyatı 1,34 lira olarak görülüyor (TÜİK-Tarım ÜFE). Yine aynı ayda domatesin ortalama raf fiyatı 2,75 lira olarak görülüyor (TÜİK-TÜFE) 


Tarla fiyatının iki katına çıkan bir raf fiyatı var. 
Bugün İstanbul'da bir çok markette bazı domates çeşitlerinin kg satış fiyatı 5,0-6,0 lirayı bile 


geçiyor. 
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Sorun üreticide mi? Hayır. 


Hatta eminim bir çok çiftçi, raf fiyatının yarısından aynı ürünü satmak için can atıyordur. Ama neden bu ürünler çiftçinin tarlasında para etmiyor? 


Yukarıda gördüğünüz gibi çiftçinin satış fiyatı enflasyonun bile altında kalmış. Yani çiftçi aslında fiyatı artan gıda ürünlerine rağmen giderek fakirleşiyor. 


Çiftçi para kazanamıyor. 
Çok net görüyoruz ki, ana sorun “FİRE” de değil. 


O zaman neden Gıda Komitesi havanda su dövüyor? Neden gerçek sorunları tespit edemiyor! 


Aslında bu konuda Merkez Bankasının yayınladığı eski bir rapor var. Aklımda kalan önemli tespitlerini söyleyeyim: O rapor diyor ki; gıdada oluşan aşırı fiyat farkı ve artışının temel nedeni tekelleşen alıcı ve aracı piyasasıdır. 


Ne diyor? 
l- Tekelleşen aracı piyasası; yani “hal” düzeni ve kabzımal mı ne deniyorsa işte o aracılar... 


2- Tekelleşen perakende düzeni; yani mahalle aralarına kadar giren büyük zincir marketlerin alıcı ve satıcı gücü. 


Bugün ülkemizde belki de ihtiyaçtan bile fazla tarım üretimi yapılıyor. Ama sistem bir şekilde bu üretimin kazancını çiftçiye aktarmayı önlüyor. 


Çözüm Mü? 


Sanırım bugün gıda fiyatlarını çok kısa sürede çözecek en acil yol şu olabilir: Çiftçi ile tüketici arasında yeni bir aracılık yapılanmasının düzenlenmesi. Yeni bir ürün toplayıcı ve dağıtıcılık sistemi de diyebiliriz. 


Bir not: Mart ayında Samsun'dan İstanbul'a gelirken Amasya civarlarında yol kenarındaki elma satıcılarına uğradım. Benim köyümde küçüklüğümde bugün hiçbir yerde bulamadığım çok farklı elma çeşitleri vardı. İşte o satıcılara sordum: “Köylerinizde farklı elma yok mu? 
Neden bir kaç çeşit elma satıyorsunuz?” 


Meğer satmaları yasakmış. 


Çiftçinin köylerindeki farklı çeşitteki doğal çeşit elmaları satmaları yasakmış. Hatta inanamadım “O farklı çeşit elma fidelerini de satamıyoruz, o da yasak” dediler. 
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Sanırım bu işte gizli bir el var. 
Kaynak: Karar 
DÜNYA GIDA GÜNÜ VE “SIFIR AÇLIK? ÇAĞRISI 


Prof. Dr. Murat ARSLAN-İstanbul Veteriner Hekimler OdasıYönetim Kurulu Başkanı-Cumhuriyet, 16.10.19-http://ahmetsaltik.net/tag/uluslararasi-gida-kartelleri/ 


Küresel güçler, artan dünya nüfusunu ve açlık tehlikesini bahane ederek endüstriyel tarımı kuralsız ve acımasız bir şekilde dayatmışlardır. 


Dünya Gıda Günü bu yıl Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kuruluşunun 
74. yıldönümünde kutlanacaktır. Her yıl bir tema ile kutlanan günün bu yılki teması “sıfır açlık” olarak belirlenmiş ve bu amaca ulaşmak için eylemlerin artırılmasına yönelik çağrıda bulunulmuştur. 


FAO'un küresel bir açlık ve sağlık sorununu işaret ederek dikkat çektiği konular değerlendirildiğinde, özet olarak giderek azalan ürün çeşitliliğine ve işlenmiş gıda, et ve öbür ürünlerin tüketiminde görülen artışa dikkat çekilmektedir. FAO'nun bu belirlemeleri çok doğru olmakla birlikte eksikleri bulunmaktadır. Yani azalan ve bozulan bitkisel ve hayvansal gıdaların sebepleri ya da sorumluları konusuna hiç girilmemiştir. Yalnızca yorum yapılırken “Tarımsal üretimden işlemeye ve perakende satışa kadar, gıda sistemlerimizin şu anki işleyişinde tahıllar gibi ana tarım ürünlerine öncelik verildiğinden, taze ve yerel gıdalar için yeterli alan kalmamaktadır. Gıda üretimindeki artış, iklim değişikliğiyle de 

birleştiğinde biyolojik çeşitliliğin hızlı bir şekilde yitirilmesine neden olmaktadır.” 
denilmektedir. 


Hep aynı isimler 

Oysa bu yorumun açıklaması “önceliği kâr olan uluslararası gıda firmaları getirisi yüksek birkaç ürüne yönelmekte, öbür ürünlerin yok olmasına neden olmaktadırlar” şeklinde daha gerçekçi durmaktadır. Gerçekten de günümüzdeki yemek alışkanlıkları hızla değişmekte ayaküstü atıştırılan birkaç besin çeşidini geçmemektedir. Bu besin maddelerinin üreten ve ya pazarlayan firmalara bakıldığında ise bütün dünya da aynı isimler karşınıza çıkmaktadır. Yani daha çok üretim daha fazla tüketim ve sonuç olarak daha fazla kâr her zaman öncelik olmaktadır. Oysa ki, ürün çeşitliliği sağlıklı beslenme ve çevrenin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. 

Küresel güçler, artan dünya nüfusunu ve açlık tehlikesini bahane ederek endüstriyel tarımı kuralsız ve acımasız bir şekilde dayatmışlardır. Farklı stratejilerle ülkelere dayatılan bu tarım sistemi gelenekseli, yereli hedef almış, binlerce yıllık üretim alışkanlıklarını hızlı bir şekilde tahrip etmiştir. Dayatılan bu politikaların getirdiği tehlikeleri ilk görenlerden biri ilk gıda uzmanlarından olan veteriner hekim Osman Nuri Koçtürk'tür. Koçtürk, zeytinyağı yerine soya yağını, süt yerine süt tozunu özendiren politikaların geleceği noktayı o günlerde görmüş ve her türlü baskıya karşın yetkilileri sürekli uyarmıştır. Ancak her türlü dirence karşı hazırlıklı olan uluslararası gıda kartelleri öyle görünüyor ki, kesintisiz planlarını uygulamaya devam etmektedirler. Bu durum tüm dünyada eşzamanlı sürmektedir. 


Yöntem olarak, pazar olarak hedefledikleri ülkelerde yerli üreticilerin üretimi terk ederek göçe zorlanması, meraların amacı dışında kullanımına izin verilmesi, ithalat, yerel bitkisel ve 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hayvansal ürünlerin yok edilmesi ve sonrasında dışa bağımlı bir pazar oluşturulması klasiği kullanılmaktadır. Son on yıllardır benzer süreçler ülkemizde de yaşanmakta, geleneksel üretim kültürümüz daralmış, ithalat giderek yaygınlaşmıştır. Kırsaldan kente göç artmış, bunun sonucu olarak da özellikle büyük kentlerde sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlar artmıştır. Sorunun çözümü için en etkili yol, merkezi hükümetin uzun soluklu tarım, hayvancılık ve gıda politikaları uygulamalarından geçmektedir. Vatandaşı sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaştırmak anayasal olarak devletin ve uygulayıcı olarak da merkezi hükümetlerin görevi olmasına karşın halk ekmek, halk süt gibi kimi uygulamalarla yerel yönetimler de bu konuda inisiyatif almaya başlamışlardır. Yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik anlayışında son yıllarda hizmet çeşitliliği oluşmuş, temel altyapı, sosyal ve kültürel hizmetler yanında özellikle güvenilir ve yeterli gıdaya ulaşmada aracılık yapması vatandaşa dokunmanın en önemli yolu olmuştur. Bu refleks, artan gıda fiyatları ve güvenli gıda konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle halkta önemli karşılık bulmaktadır. Yerel yönetimler bu işlevleriyle günümüzde kalkınma süreçlerinde de anahtar aktörler haline gelmişlerdir. Bu rolleri sayesinde yerel yönetimler bir yandan üretimin artmasına katkıda bulunarak yerli üreticiyi güçlendirmekte, bir yandan da kaynakların ve çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadırr. Bu yönüyle bakıldığında merkezi otoritenin yerel yönetimlerle işbirliği yapmasının güvenli ve yeterli gıda konusunda elini güçlendireceği açıktır. 


En stratejik konu 

Sonuç olarak; yaşadığımız coğrafya hayvansal ve bitkisel gıdaların üretimi konusunda gerekli koşulları taşıyan avantajlı bir konuma sahiptir. Geleceğin en stratejik konusu olduğu değerlendirilen yeterli ve sağlıklı gıda konusunda, sürdürülebilir bir gıda 

politikası oluşturmaları, başta obesite olmak üzere, yaşattığı sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlar konusunda önlemler alınması artık ertelenemez bir gerekliliktir. Dünya Gıda 

Günü ruhuna uygun olarak sıfır açlık ve sağlıklı gıda temini için tüm kurum ve kuruluşların eylem içinde olması toplumda önemli bir beklentidir. Bu çerçevede seçim sürecinde de sürekli dile getirilen vatandaşa yeterli ve ucuz gıda sağlanması konusunda yerel yönetimlerin inisiyatif alması için gereksinim varsa mevzuat ve kurum içi düzenlemeler geciktirilmeden yapılmalıdır. 


GIDA KRİZİ, PANDEMİ, GIDA EGEMENLİĞİ 
Ozge Güneş-2020.08.10, https://www.birgun.net/haber/gida-krizi-pandemi-gida- egemenligi-3 11363 


Geçtiğimiz günlerde gıda krizini, krizin ekolojik ve ekonomik yansımalarını ve pandemi sürecine etkilerini konuşmak üzere Sol Seminerler'e katıldım. Bu hafta aynı konuyu buraya taşımak istiyorum. Çünkü gıda sisteminin krizi ve pandemi sürecindeki etkileri devam ediyor. 


Gıda krizi, gıda sisteminin işleyişinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Gıda sistemi, tohumdan sofraya kadar olan süreçlerin tümünün dayandığı politik, ideolojik örgütlenme modeli olarak tarif edilebilir. Mevcut gıda sistemi tohumu çoğaltmadan tutun, ondan elde edilen ürünün pazara ulaşmasına kadar olan tüm süreçlerin, gıdayı yaşam için gerekli temel bir ihtiyaç olmaktan çıkaracak biçimde işleyişine dayanıyor. Tüm süreçler için belirli standartlar tanımlayarak ve bunları endüstrileştirerek gıdayı, ondan kar elde etme anlamında bir verimliliğe indirgiyor. 

Böylece gıda üretiminin, çiftçi bilgisinden uzaklaşmasına ve gıdanın yönetim ve 


denetiminin şirketlere emanet edilmesine neden oluyor. Sonuçta gıdayı, şirketler lehine olacak biçimde küresel serbest piyasaya teslim ediyor. Bu da gıdayı üreten aktörleri, 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toplumsal yapıyı ve kültürü değiştiriyor. Çiftçi, köylü tecrübesine dayanan üretim modeli terk ediliyor. Üreticiler şirketler karşısında güçsüzleştiriliyor. Üreticiyi doğrudan küresel serbest piyasanın adaletsiz, acımasız koşullarıyla baş başa bırakıyor. 


Bunun bir tarım politikası olarak benimsenmesi, şirketlerin toprak, su gibi her türlü doğal kaynağı gasp etmesinin önünü açıyor. Buna kırsalı hedef alan kentleşme, maden, enerji, inşaat ve turizm yatırımları gibi toprak özelleştirmeleri de eklenince ortaya ciddi bir ekolojik yıkım çıkıyor. Bu tarım politikasının bir diğer sonucu da, çiftçilerin üretimden kopması olarak kendini gösteriyor. Ayrıca gıda dağıtımının, aracıların ve market zincirlerinin hâkimiyeti altına girmesiyle kentlerde yaşayanlar için nitelikli gıdaya erişim gittikçe zorlaşıyor. Bunların hepsi gıda krizinin bugünkü karşılıklarının özetleri olarak ele alınabilir. 


Karantina sürecinde ise gıda krizi kendini, gıda üretiminin tüm dünyada neredeyse durmasıyla gösterdi. Sağlıklı kalabilmek için belki de hiç olmadığı kadar çabaladığımız bir dönemde sağlıklı gıdaya ulaşmakta zorluk çektik. Hükümetlerin bu tür bir krizle baş etmeye yönelik bir kapasitesi olmadığını gösterdi. Çiftçi örgütlerinin, acil önlemleri alma çağrılarına, tarımsal üretimi planlama taleplerine karşılık verilmedi. Örneğin ülkemizde çiftçinin patatesini, soğanını pazara ulaştıramadığını gördük. 


Küçük çiftçiler seyahat yasakları, yaş sınırı gibi nedenlerle topraklarına erişemedi veya sağlıklı pazar yerlerinin olmaması gibi nedenlerle ürünlerini tüketicilere sunamadı. Büyük, zincir marketler gıda tedarikini ve fiyatlarını daha rahat kontrol eder hale geldiler. Üretimdeki durma hali, stoklama ve fiyat artışı gibi spekülatif sonuçlar doğurdu. 
Gıdaya erişimi daha da güçleştirdi. Özellikle de büyük şehirlerde ciddi sıkıntılar yaşandı. 65 
yaş üzeri vatandaşların gıdaya erişimini dayanışma ağları sağladı. 


Tüm bunların bir sonucu olarak denebilir ki; 


e pandemi süreci, gıda sisteminin kriz yaratan şirket egemen işleyişinin toplum için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve gıda egemenliğinin aciliyetini bize gösteriyor. 

e Piyasa yanlısı politikalardan ve doğal kaynaklar ile tarım alanlarını gasp edip enerji, maden vb. yatırımlara açmaktan vazgeçilmesi gerektiğini, 

e çiftçilerin şirketlerden bağımsız agro-ekolojik üretim yapmalarının önünün açılması gerektiğini 

e ve gıda tedarikini aracılardan kurtarmak gerektiğini gösteriyor. 


Sonuçta bugün gıda politikalarının, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek, 


piyasa dışı, nitelikli ve devamlılığı sağlanabilir şekilde düzenlenmesi ciddi bir aciliyet olarak karşımızda duruyor. 


NASIL BESLENECEĞİZ? KRİZLER ÇAĞINDA GIDA GÜVENCEMİZ 
Ceyhan Temürcü(ODTÜ Enformatik Enstitüsü, Bilişsel Bilimler bölümünde öğretim görevlisi. Agroekolojik tarım gönüllüsü. Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği)- 


https://yetkinreport.com/2020/04/11/nasil-beslenecegiz-krizler-caginda-gida- guvencemiz/ 16.4.2020 
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Salgının öncesi, sonrası 


Covid-19 salgını, ulusal sınırlar üzerinde yükselen küresel sistemlerimizin ne kadar kırılgan olduğunu ve bu kırılmaların yaşamlarımızı ne kadar derinden etkileyebildiğini hepimize gösterdi. Şu anki zorluk ve endişe ortamında genel konulara odaklanmak kolay olmasa da, ekonomik ve toplumsal sistemlerimizin yapısal sorunlarını, bunların çözüm yollarını ve daha iyi bir gelecek için yapabileceğimiz şeyleri düşünmemiz gerekiyor. Bu yazıda, mevcut gıda sistemlerimizi ve sorunlarını özetleyecek ve gıda güvencemizi temin edecek çözümlere ilişkin önerilerimi paylaşacağım. 


Küresel Covid-19 salgını ve beraberinde gelen sarsıntı tümüyle beklenmedik değildi. 
Aralarında H1N1, H5N2 ve H5Nx, Ebola, Zika, SARS ve MERS-Covw'un da bulunduğu zoonoz (hayvanlardan insana bulaşan) hastalık salgınları son yirmi yıldır daha fazla görülmeye başlanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) dahil, pek çok kuruluş ve araştırmacı yıllardır yeni pandemilerin ortaya çıkabileceğini ve büyük ekonomik hasarlara yol açabileceğini öngörüyor ve uyarılar yapıyorlardı. Covid-19 sonrası dönemde de yeni salgınlarla veya ekolojik/siyasi kaynaklı krizlerle karşılaşma olasılığımız yüksek. 


Kriz tanımı neden önemli? 


Küresel ve yerel düzlemlerde yaşanan sorunları betimlerken, pek çok kişiyi rahatsız etme riskini de göze alarak “kriz” tanımlamasını kullanıyorum. Zira milyonlarca insanı öldüren, sakat bırakan, evlerinden ve yurtlarından eden bitmek bilmez çatışmalar küresel, bölgesel ve yerel düzlemlerde siyasal krizlere işaret ediyor. Siyasal etkenlerle de bağlantılı olarak, büyük kitleleri işsizlik, açlık ve yoksulluğa mahkum eden ekonomik ve sosyal krizler yaşıyoruz. Bir yandan da türlerin yok oluşu, habitat kaybı, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi çeşitli veçheleri olan bir ekolojik krizin tam ortasındayız. Özellikle iklim değişikliği, gezegendeki bütün yaşam formlarıyla birlikte insanlığın bekasını tehdit ediyor. Bunların hepsinin ötesinde kendimizle, birbirimizle ve doğayla ilişkilenme biçimimizi, düşünüş, davranış ve üretim kalıplarımızı kapsayan bir “uygarlık krizi”nden bahsetmek de giderek daha anlamlı hale geliyor. 


Gıda konusu insan yaşamının bireysel, sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik alanlarının tümüyle yakından ilişkili. Nitelikli gıdaya erişim, biyolojik ve toplumsal yaşamlarımızın sürmesi için en temel ihtiyaçlarımız arasında. Tarımsal üretim ve tedarik sistemleri birçok insan için geçim kaynağı ve anlamlı çalışma alanları sağlıyor. Gıdanın üretim, dağıtım, tüketim ve atık süreçleri doğal çevreyle en büyük etkileşim cephemizi oluşturuyor. 
Dolayısıyla, özellikle de bu krizler çağında, gıda sistemlerimizin yapısal sorunlarını anlamamız ve sürdürülebilir çözümler geliştirmemiz hayati önem taşıyor. 


Doğa-dostu tarımla yetişmiş sebzeler 
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Gıda zincirleri, hayvancılık, hastalıklar 


Mevcut durumun anlaşılması için küresel düzlemde etkin olan iki üretim-dağıtım paradigmasını anlamamız ve karşılaştırmamız yararlı olacaktır: (1) küçük ölçekli üretim birimlerinin ve yerel pazarların ağırlıkta olduğu köylü gıda ağı ve (2) büyük şirketlerin denetiminde gerçekleşen tek tip tarımsal üretim, yoğun gıda işleme ve yaygın dağıtım kanallarıyla tanımlı endüstriyel gıda zinciri. 


Bağımsız bir izleme kuruluşu olan ETC Group'un, çok sayıda araştırmanın kapsamlı bir değerlendirmesine dayalı, 2017 tarihli “Who Will Feed Us?” (Bizi Kim Besleyecek?) başlıklı raporu, bu iki sistemle ilgili olarak şu çarpıcı olguları gözler önüne seriyor: 


e “Köylü gıda ağı’ dünya nüfusunun 9070'inden fazlasını beslerken tarım arazilerinin “025'inden daha azını, tarım için harcanan suyun *020'sinden daha azını ve fosil yakıtların yaklaşık 9010'unu kullanıyor. Endüstriyel gıda zinciri ise dünya nüfusunun “030'undan azına yiyecek sağlamasına karşın, tarım arazilerinin 9075'ini, tarımsal suyun en az %80’ini ve fosil yakıtların yaklaşık 9090'ını kullanıyor. 


e Endüstriyel gıda zinciri her yıl 75 milyar ton yüzey toprağının ve 7,5 milyon hektar ormanın yok olmasına neden oluyor. Oysa köylü gıda ağı toprağa ve ormanlara çok daha az zarar veriyor, ayrıca bitkilerden hayvanlara, balıklardan ormanlara kadar biyolojik çeşitliliği, endüstriyel zincire kıyasla 9 ila 100 kat daha fazla destekliyor. 


e Endüstriyel gıda zinciri tarımsal kaynaklı sera gazı salımlarının yaklaşık 9090'ını gerçekleştirerek iklim değişikliğine büyük ölçüde etki ediyor. 


e Tüketicilerin endüstriyel zincirdeki ürünlere ödedikleri her 1 dolara karşılık toplum, zincirin yarattığı sağlık ve çevre zararları için 2 dolar daha ödüyor. Zincirin doğrudan ve dolaylı maliyetleri, dünya hükümetlerin yıllık askeri harcamalarının 5 katına karşılık geliyor. 


e Zoonoz (hayvanlardan insanlara geçen) salgınlarının son yıllarda artış göstermesinde endüstriyel hayvancılığın dünya genelinde yaygınlaşmasının önemli bir rolü var: “(Zoonoz)| hastalıklar, yaban hayvanları da dahil çeşitli hayvanlardan genetik yönden tek tip olan çiftlik hayvanlarına geçer ya da gıdalar yoluyla yayılır. UNEP'e (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) göre, eğer küresel bir salgın başlarsa bu trilyonlarca dolara mal olacaktır.” (sayfa 31) 


Doğru politika ne olabilir? 


Salgın hastalıkların artmasında endüstriyel şirket tarımının etkisi birçok başka çalışmada da ortaya konuyor. Big Farms Make Big Flue (Büyük Çiftlikler Büyük Gripler Yaratır, 2016) kitabının yazarı evrimsel biyolog Rob Wallace gibi pek çok bilim insanı, yüksek yoğunluklu endüstriyel hayvan çiftliklerinin bu tür hastalıkların gelişmesi ve yayılması için ideal ortamlar sağladığını söylüyor. Wallace ayrıca, endüstriyel tarıma yer açmak için ormanların ve yabanıl yaşam alanlarının daraltılmasının, daha önce yalıtılmış durumda olan patojenlerle etkileşimimizi artırdığı tespitini yapıyor. Wallace'ın sözleriyle “virüslerin artması gıda üretimiyle ve çok uluslu şirketlerin kârlılığı ile yakından bağlantılıdır. Virüslerin neden daha tehlikeli hale geldiğini anlamayı hedefleyen herkes, endüstriyel tarım modelini ve özelde endüstriyel hayvancılığı araştırmalıdır.”? 
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Sonuç olarak endüstriyel gıda zinciri, 70 yıldır büyük teşviklerle uygulanmasına rağmen, en az 3.9 milyar insanın aç kalmasına ya da yetersiz beslenmesine engel olamıyor. Üstelik doğaya ve toplumlara olan maliyetleri gezegendeki yaşamı büyük krizlerin eşiğine getirmiş bulunuyor. Uzun tedarik zincirlerine bağımlı olan yapısıyla, kriz zamanlarında insanların gıda ihtiyacına etkin yanıt verme yeteneğinden yoksun olduğu da belli. 


İklim değişikliği dahil önümüzdeki potansiyel krizler karşısında en gerçekçi seçeneğimizin, doğa-dostu tarımı ve yerel tedarik ağlarını önceleyen köylü gıda ağının geliştirilmesi olduğunu görüyoruz. “Who will feed us?” raporunda ifade edildiği gibi: “Doğru politikalarla, doğru toprak kullanımıyla ve köylülere tanınan haklarla, köylülerin öncülük ettiği agroekolojik stratejiler kırsal istihdamı ikiye hatta üçe katlayabilir, şehirlere göç baskısını ciddi şekilde azaltabilir, gıdaların kalitesini ve erişilebilirliğini önemli ölçüde geliştirebilir ve tarımsal kaynaklı sera gazı salımlarını %90 oranında azaltırken, açlığı da ortadan kaldırabilir.” 
Tarımsal üretimle ilgili sıkça karşılaştığımız iki yaygın kanı var: (1) Küçük ölçekli köylü tarımının doğası gereği geri ve yeniliklere kapalı bir üretim tarzı olduğu ve (2) bu nedenle dünya nüfusunun ancak kimyasal girdilere ve biyoteknolojiye dayalı endüstriyel tarım yöntemleriyle beslenebileceği. Oysa dünya çapında yapılmış olan birçok araştırma bu varsayımların yanlış olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Örneğin Birleşmiş Milletler özel raportörü Olivier De Schutter'in, gelişmekte olan 57 ülkede yürütülen agroekoloji projelerinin sonuçlarını incelediği 2010 tarihli “Agroekoloji ve Gıda Hakkı“ raporu, agroekoloji uygulamalarının üretimde %80 verim artışı sağladığı ortaya koyuyor. Örneğin 20 Afrika ülkesinde yürütülen yeni agroekoloji projelerinde 3 ila 10 yılda verimin ikiye katlandığı gözlenmiş. De Schutter raporunda şu kritik tespiti yapıyor: “Büyük ekim alanlarıyla, endüstriyel çiftliklerle açlık sorununu durduramayacağız. Çözüm, küçük ölçekli çiftçilerin bilgi ve çabalarını desteklemekte ve küçük çiftçilerin gelirlerini artırarak kırsal kalkınmaya katkı vermekte yatmaktadır.” 


Ankara Güdül İlçesinde bir agroekoloji uygulama bahçesi 
Agroekoloji: iyiye gidebilir miyiz? 


Burada sözü geçen agroekoloji kavramını açmakta yarar var. Agroekoloji, endüstriyel gıda sistemlerinin karşısında ekolojik yönden duyarlı, sosyal ve ekonomik yönlerden adil olan, düşük maliyetli ve uygulanabilir üretim ve dağıtım modelleri geliştiren bir yaklaşımı ve bir sosyal hareketi anlatır. Tarımsal uygulamalar yönüyle, toprağa ve insan sağlığına zarar veren sistemik kimyasallardan uzak, toprağı, suyu, diğer tarımsal kaynakları ve biyolojik/tarımsal çeşitliliği koruyan ve geliştiren teknikler içerir. Onarıcı tarım, permakültür, organik tarım ve doğal tarım gibi yaklaşımlarla ve yenilikçi uygulamalarla uyumlu olan agroekolojik üretim yöntemleri, çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmenin yanı sıra, orta ve uzun vadede verim artışını ve hasat istikrarını da beraberinde getirir. 
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Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yıllardır agroekolojinin ve bunun bir bileşeni 

olarak aile çiftçiliğinin önemini vurguluyor. FAO'nun 2019 verilerine göre dünyadaki çiftliklerin 9690'ından fazlası bireylere veya ailelere ait. Bu çiftlikler dünyanın gıdasının yaklaşık %80’ini üretiyor ve ürün çeşitlilikleriyle gezegenin gıda güvenliğine en büyük katkıyı veriyor. FAO'ya göre aile çiftçiliği, (1) sosyoekonomik, çevresel ve kültürel bakımdan stratejik öneme sahiptir, (2) küresel gıda güvenliği ile bağlantılıdır, (3) geleneksel gıdaların ve tarımsal çeşitliliğin korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunur ve (4) yerel ekonomilerin canlanmasına imkan verir. Ülkemizde henüz yeterince yankı bulamamış olan önemli bir bilgi de, Birleşmiş Milletler'in 2019-2028 arasını “Aile Çiftçiliği On Yılı” ilan etmiş olması.* 


Bu veri ve olguları ortaya koyarken, köylü gıda ağı ve endüstriyel gıda zinciri olarak nitelenen üretim ve dağıtım tarzlarının görece ağırlıklarının ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini, Güney Yarımküre'de birincisinin, sanayileşmiş ülkelerde ikincisinin daha ağırlıkta olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu üretim ve dağıtım modellerinin birçok yerde birbirine eklemlenmiş ve iç içe geçmiş olduğunu da, özel durumların bunların ortasında bir yerde durabileceğini de göz ardı etmiyorum. Ancak ne istediğimiz ve nereye yöneleceğimiz söz konusu olduğunda, küçük ölçekli üretim ve aracısız satış modelinin temelde kapitalizm dışı bir model olduğunu görmemiz yararlı olacaktır.” Benzer şekilde, köylülüğü kültürel özellikler yerine, ekonomik özerklik ve yeni koşullara uyum arayışı ile tanımlı sosyoekonomik bir kategori olarak görmek verimli bir algı sunacaktır.“ 


Türkiye'de durum 


Türkiye'de tarımın ve gıda güvenliğinin iyiye gitmediğine yönelik pek çok veri var. 
1980”lerde ve 2000”lerde iki büyük dalga halinde gelen, 2010 sonrasında da devam eden neoliberal dönüşüm uygulamaları, kırsal nüfusun azalmasına yönelik politikalar ve yasal düzenlemeler ülke genelinde sürdürülebilir üretimin gerilemesine ve dış girdilere bağımlı endüstriyel tarımın payının artmasına sebep oldu.” 


Ancak bulunduğumuz noktada “köylü kalmadı, tarım bitti” gibi hazır değerlendirmelerin ötesine geçmemiz, mevcut kapasite ve potansiyelin değerini bilmemiz ve bunları büyütmeye odaklanmamız gerekiyor. Zira, Batı ülkelerinin çoğundan farklı olarak, Türkiye'de hâlâ sağlıklı ekosistemler, kadim üretim havzaları, geleneksel üretime ilişkin bilgi ve becerileri yaşatan insanlar var. Genç nüfusun fazlalığı ve son yıllarda kırsala dönüş eğiliminin artmış olması da avantaja dönüşebilir. 


Merada otlayan sığırlar, Ankara, Güdül İlçesi, Tahtacıörencik Köyü 
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Etkin değişimin parçası olmak 


Türkiye'de ve dünyada kırsalın mevcut koşullarını ve potansiyelini değerlendirirken, köylülüğün tarih boyunca feodal, emperyal ve son olarak kapitalist baskılar altında sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerden zayıflatılmış olduğunu da göz önünde bulundurmamız gerekir. Köylü gıda ağına dayalı yeni bir gıda sistemi derken “alışıldık köylülük? kalıplarının ötesinde, değişen iklim ve toplum koşullarına uyum sağlayan, yeniliklere açık, emek sömürüsünden uzak ve doğa dostu bir üretim tarzından ve yerel ekonomileri önceleyen kısa tedarik ağlarından, yani agroekolojik bir gıda sisteminden söz ediyoruz. 


Geldiğimiz bu yaşamsal dönemeçte, şirketlerin kazancını önceleyen endüstriyel tarım ve kitlesel dağıtım zincirlerine güç vermeyi bırakıp agroekolojik gıda ağlarımızı örmeye başlamalıyız. Burada öncelikli hedefin küçük üreticilerin ekonomik ve sosyal yönden güçlenmeleri olması gerektiğini düşünüyorum. Üreticilerin toplumla etkileşimlerini artırarak bu temeli güçlendirdiğimizde, üretim kooperatifleri gibi daha kapsamlı ve yapılandırılmış araçlar da sağlıklı şekilde gelişecek ve çoğalacaktır. 


Bu noktada hepimizin yapabileceği şeyler var. Öncelikle, bütün çözümleri bizi temsil ettiğini düşündüğümüz yapılardan beklemenin ve istediğimiz şeyleri yapmadıklarında kızıp söylenmenin ötesine geçmemiz gerekiyor. Kişisel ve kamusal alanlar arasında bir süreklilik ve etkileşim olduğunun bilinciyle, değişimin etkin bir parçası olmalıyız. Temsil yapılarını yönlendirmek ve yenilerini kurgulamak da dahil, her türlü yolla yaşama “etki etmeyi” öncelemeliyiz. 


Bireyin rolü 


Salt birey olarak bile çok şey yapabiliriz. Gıdamızı seçerken, fiyatının yanı sıra, nereden geldiğini, üretiminin nelere mal olduğunu ve ödediğimiz paranın nereye gittiğini de ölçüt olarak aklımızda tutabiliriz. Organik sertifikalı ürünler önemli bir seçenek olmakla birlikte, bazılarının üreticiyi ve doğal çevreyi yeterince gözetmeyen kanallardan gelme olasılığını da göz önünde bulundurmalıyız. Ekolojik pazarlar, üretici pazarları, gıda toplulukları, kooperatifler veya küçük işletmeler yoluyla tanıdığımız üreticilerin ürünlerini tercih edebiliriz. Bu üreticilerle temas kurabilir, onları, ailelerini, çevrelerini yakından tanıyabilir, üretim alanlarını ziyaret edebilir, karşılıklı yardımlaşma ve destek içine girebiliriz. Bu bizi zaman içinde daha fazla üretici ile tanıştıracak, sosyal yaşantımızı geliştirecek, köylerde ve çiftliklerde zaman geçirme imkanlarımızı da artıracaktır. 


Keyif almak dahil ihtiyaçlarımızı ihmal etmeden, daha az ve öz yemeye çalışabiliriz. Uzun mesafelerden gelen, mevsim dışı ürünler yerine yerel ve mevsiminde ürünleri tercih edebiliriz. 
Endüstriyel et ve süt ürünlerinin ve kimyasal katkılarla işlenmiş ürünlerin tüketimini sınırlandırabilir, böylece sağlıklı ürünlere erişmenin getirebileceği ek maliyetleri de telafi edebiliriz. Uzun vadede sağlığımızın korunması ve gelişmesi ile sağlık maliyetlerimiz de büyük olasılıkla azalacaktır. 


İmkanlarımız dahilinde kendi gıdalarımızı üretebilir ve işleyebiliriz. Bu bir balkonda, bir ev veya site bahçesinde veya bir çatıda küçük ölçekte sebze yetiştirmek olabileceği gibi, evde yoğurt, ekmek, turşu, sirke, sos yapmak da olabilir. Eğer kırsala yerleşme imkanımız varsa, doğayla uyumlu yaşam ve üretim alanları oluşturmak için agroekoloji, permakültür gibi konularda bilgi ve becerilerimizi artırabiliriz. Yakın çevremizdeki yenebilir yabani otları tanıyabilir, sorumlu toplayıcılık becerilerimizi geliştirebiliriz. 
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Gıda topluluklarına ve tüketim kooperatiflerine katılabilir, yenilerini kurabiliriz. Kolektif mahalle bostanlarına katılabilir, yenilerini oluşturmak için harekete geçebiliriz. En basitinden komşularımız, akrabalarımız, dostlarımız veya iş arkadaşlarımızla küçük gruplar oluşturup güvendiğimiz üreticilerden toplu alımlar yapabilir, böylece nakliye maliyetlerini de azaltabiliriz. Güvendiğimiz üreticilerle sezonluk anlaşmalar yaparak topluluk destekli tarım uygulamaları başlatabiliriz. 


Tahtacıörencik Köyü'nde bir üreticinin serasına yapılan bir tüketici grubu ziyareti 


Kurumlar ne yapabilir? 


Doğa ve insan dostu gıda üretimi ve aracısız erişim ile ilgili bilgiler sunan kaynakları derleyebilir, birebir iletişim veya sosyal medya yoluyla bunları paylaşabilir, iyi uygulamaların yayılmasına katkı verebiliriz. Farkındalık ve değişim için çalışan sivil toplum kuruluşlarına, gruplara, kooperatiflere katılabilir, çalışmalarına destek verebiliriz. 


Yerel yönetimlerde veya kamuda çalışıyorsak ve kırsal alan, tarım ve gıda ile ilgili kararlara etki edebilecek bir konumdaysak, agroekolojik üretimi desteklemek ve endüstriyel tarım yatırımlarına verilen destekleri sınırlamak için çalışabiliriz. Konumumuzun resmi sınırlarına takılmadan, sırf insani etkileşimlerimizle bile kurum içindeki politika ve kararlara etki edebiliriz. 


Bu noktada yerel yönetimlerin üretici pazarları açması ve bunları tüketiciler ve sivil toplumun katılımıyla yönetmesi acil bir öncelik olarak ortaya çıkıyor. Üretici pazarları küçük üreticilerin sahip olduğu muafiyetlerin avantajını kullanır ve diğer satış araçlarında söz konusu olabilen ek bürokratik ve mali yükleri içermez. Ayrıca, üreticiler ve tüketiciler arasında yakın temas ve dayanışma ilişkileri kurulması için uygun koşullar yaratırlar. Covid- 
19 salgını gibi yaygın ekonomik düzenin ve uzak tedarik zincirlerinin işleyişinin riske girdiği 
durumlarda, yerel üretici pazarları gıda güvenliğinin sağlanmasının önde gelen araçlarından biri olacaktır. 


Kalkınma ajansları ve fon sağlayıcılar agroekolojik üretim ve dağıtım sistemlerini destekleyen strateji ve programlar geliştirebilir, bu yöndeki çalışmaları teşvik edebilirler. 
Tarım ve gıda alanında çalışan STK'lar küçük üreticilerin ekonomik, sosyal ve teknik yönden güçlenmesini hedefleyen projeler yürütebilirler. Tüketim kooperatifleri (pek çok yeni nesil kooperatifin yaptığı gibi) doğaya ve insan sağlığına duyarlı üreticilerle çalışabilirler. Tedarik ettikleri her ürün için üreticinin iletişim bilgilerini herkese açık hale getirebilirler. Üreticilere bu şekilde görünürlük sağlanması, ürünleri ve fiyatlarıyla ilgili kendilerini anlatabilmelerine ve tüketicilerle temas edip dayanışma içine girmelerine imkan tanır. 


Yiyecek hizmeti veren lokantalar, oteller, okullar ve benzeri işletmeler mutfak girdilerini olabildiğince yerel kaynaklardan ve küçük üreticilerden temin edebilirler. “Ekolojik menüler” 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hazırlayabilir, sunulan yemeklerle birlikte içindekilerin kaynağıyla ilgili bilgileri de sunabilirler. 


Değişim adımları 


Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de, bu yöndeki çabalarda sıfır noktasında değiliz. Onlarca yıldır süregelen topluluk destekli tarım, gıda topluluğu, ekolojik pazar, üretici pazarı, katılımcı güvence sistemi ve tüketici kooperatifi deneyimlerimiz var. * 


Bu deneyimler bize, gıda üzerinden başlayan etkileşimlerin üreticiler, tüketiciler, araştırmacılar, akademisyenler, sivil toplum mensupları, gıda topluluğu gönüllüleri ve karar vericiler arasında dayanışma ağlarının oluşmasına katkı verdiğini gösterdi. Tabandan beslenen bu hareketler artık uluslararası kurumlara de etki ediyor. BM İnsan Hakları Konseyi'nin Aralık 2018'de “Köylüler ve Kırsal Alanda Çalışan Diğer Kişilerin Hakları Bildirgesi'ni kabul etmesi, FAO'nun aile çiftçiliğini ve agroekolojiyi giderek daha fazla destekler hale gelmesi bunun göstergelerinden birkaçı. 


Güncel Covid-19 kriziyle birlikte yerel gıda sistemlerine ve üretici-tüketici temasına dayalı çözümlerin giderek daha önemli hale geleceğini öngörebiliyoruz. Çin'in salgın nedeniyle önlemlerini sıkılaştırdığı 24 Ocak 2020 tarihini izleyen bir aylık süre zarfında, ülkedeki konvansiyonel çiftliklerin satışları büyük oranda düşerken topluluk destekli tarım faaliyetleri büyük artış gösterdi. Bu dönemde örneğin Pekin'deki Shared Harvest CSA Farm'dan yapılan siparişler 96300 oranında arttı.” 


Bu kritik dönemde hepimiz, yalnız olmadığımızı ve kurumsal yapıların da biz insanlardan oluştuğunu unutmadan, gıda sistemimizde tabandan bir değişim yaratmak için yaşam tarzımızı ve ilişkilerimizi yeniden kurgulamalıyız. Önümüzdeki süreçte zorlukları atlatmamızı sağlayacak ve bize yeni dünyaların kapılarını açacak olan çözümleri bizden başka kimse yaşamageçirmeyecek. 


1 Rapora ulaşmak için: 
https://Wwww.etcgroup.org/sites/Wwww.etcgroup.org/files/files/etc-whowillfeedus-english-webshare.pdf 


? Rob Wallace'ın Marx21 dergisi için 11 Mart 2020 tarihinde verdiği 

röportajdan: https://climateandcapitalism.com/2020/03/1 I/capitalist-agriculture-and-covid-19-a-deadiy- combination/. Türkçe çevirisi: https://ceyhantemurcu.blogspot.com/2020/03/endustriyel-sirket-tarimi- oldurur.html 


3 https//www2.ohchr.org/english/issues/food/docs/a-hrc-16-49.pdf 

* http://www.fao.org/family-farming-decade/en/ 

> Bkz. Boratav, Korkut (1980). Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm. İmge Yayınları. 

6 Örneğin bkz. van der Ploeg, Jan Dauwe (2009). The New Paesantries. Earthscan. 


7 Türkiye'de tarımın dönüşüm ile ilgili detaylı bir çalışma için bkz. Keyder, Çağlar ve Yenal, Zafer 
(2013). Bildiğimiz Tarımın Sonu. İletişim Yayınları. 


8 Konuyla ilgili bilgilere ve mevcut girişimlere ulaşmak için bazı kaynaklar: 
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Gıda Toplulukları Web sitesi: http://gidatopluluklari.org/ Ekoharita: https://Wwww.ekoharita.org/ekoloji- haritasi/ Çiftçi-Sen: http://www.ciftcisen.org/ Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme 

Derneği: http://www.bugday.org/blog/ Dört Mevsim Ekolojik Yaşam 

Derneği: https://www.dortmevsimekoloji.org/ Doğal Besin, Bilinçli Beslenme Katılımcı Onay 

Ağı: https://dogalbilinclibeslenme.wordpress.com/ Uluslararası Topluluk Destekli Tarım Ağı 

(Urgenci): http://urgenci.net/ La Via Campesina: https://viacampesina.org/en/ 


MİLLİ TARIM PROJESİ VE YERLİ TOHUM TARTIŞMALARI 


4 Ocak 2017-Bengi Cengiz-www.dogrulukpayi.com/ 


Ekim ayında Başbakan Binali Yıldırım tarafından duyurulan Milli Tarım Projesi dahilinde yapılacak değişiklikler belli olmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Antalya'da, Milli 
Tarım projesi hakkında konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2018 


itibariyle sertifikalı tohum kullanmayan çiftçilerin destek alamayacağını açıkladı. 


Başbakan Yıldırım tarafından açıklanan Milli Tarım projesi aslında tarımsal üretimi canlandırmayı hedefleyen bir dizi planlama ve desteği kapsıyor. Buna göre üreticilere çeşitli şartlar dahilinde destekler sağlanacak. Örneğin, belirlenen 19 tane tarımsal ürünün yetiştirildiği spesifik havzalarda üretim yapanlara destek verilmesi söz konusu. Bu tarz desteklerin yılda 2 kere yapılmasının öngörüldüğü projede ayrıca gübrede %23 indirim ve çiftçinin kullandığı mazotun yarısının devlet tarafından ödenmesi kararları yer alıyor. 
Başka bir dizi politika öneren projenin 2017 itibariyle uygulanmaya başlanacağı 


belirtiliyor. 
Sertifikalı Tohum ve Yerel Tohum 


Proje dahilinde Bakan Çelik'in yaptığı açıklama sonrası, verilmesi planlanan desteklerle ilgili şartlardan birinin de sertifikalı tohum kullanma zorunluğu olduğu anlaşılıyor. Buna göre tohumluk üretiminde, yani bitkilerin çoğaltılması için kullanılan tohum ve benzeri bitki kısımlarının üretiminde sertifikasız tohum kullananlar vaat edilen desteklere hak kazanamıyor. Bu konuyla ilgili 2006 yılında çıkarılan tohumculuk ile 

ilgili düzenlemede sertifikasız tohumların ticari amaçla satışı da yasaklanmış; yalnızca çiftçiler arasındaki tohum takasları istisna olarak belirlenmişti. Yine aynı düzenlemede yer alan Bakanlığın bazı yetkilerini özel hukuk tüzel kişilerine bırakmasına dair madde 


de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. 


Peki sertifikalı tohum ne demek? Sertifikalı tohum; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetlenen ve sertifikalandırılan, ıslah edilmiş tohumlara verilen isim. Sertifikalı tohumlar çoğunlukla GDO'lu tohumlarla karıştırılmakta ancak bu doğru 


değil. Sertifikalı tohumlarda genetik müdahale veya yabancı madde yok. Bunlar üretim 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açısından olabilecek en verimli haldeki, olgunlaşma ve hasat zamanları aynı olan, tedarikçiler tarafından çimlenme garantisi verilen endüstriyel tohumlar. Yüksek verim ve dolayısıyla kazanç vaat eden bu sertifikalı tohumlar aynı zamanda hibrit tohum olarak da bilinmekte. Hibrit tohumlar aynı bitkinin farklı türlerinin kendi aralarında insan eliyle tozlanarak, melezlenmesi sonucu üretiliyor. Bu formun dezavantajı ise tohumların bir daha aynı ürünü alabilmek için kullanılamıyor olması. Yani hibrit tohum kullanan bir çiftçi, aldığı ürünlerinden tohum alabiliyor olsa da bunları ektiğinde ilk seferdeki aynı ürüne ulaşamamakta. Dolayısıyla, ilk seferdeki aynı ürünü üretebilmek için her sene 


yeniden aynı hibrit tohumu satın almak mecburiyetinde. 


Bakan Çelik'in açıklaması sonrasında yerel tohumu savunanlar da endişelerini dile getirmeye başladılar. Eleştirilere bakılırsa sertifikasız tohumdan kastedilen yerel veya bilinen adıyla “atalık” tohumlar. Her ne kadar yerel tohumlar sertifikalandırılabiliyor olsa da konuyla ilgili çalışmalar yürüten kesimler, bu düzenleme ile çiftçilerin dededen kalma, yerli tohumlarını kullanamayacaklarını savunuyorlar. Zira Milli Tarım projesi kapsamında bu yerel tohumların sertifikalandırılması hakkında henüz net bir düzenleme 


mevcut değil. 


Buğday Derneği, Ulusal Tohum Takas Merkezi gibi sivil toplum kuruluşları ve yerel örgütlenmeler yerli tohumlarla ilgili farkındalık yaratmaya çalışan gruplara göre ise sertifikalandırma süreçleri küçük çiftçileri zor durumda bırakabilir, onları sertifikalı tohumlara mecbur bırakabilir. Örneğin Buğday Derneği'nden Mehmet 

Gürmen'in açıklamalarına göre yerli (atalık) tohumları kullanan çiftçiler kâğıt üstünde bu tohumları tescilletebiliyor. Ancak tescil süreci uzun ve maliyetli olduğundan çoğunlukla tüzel kişilikler, özel şirketler tohum tescillemekte. Bu da yerel türlerin tohumlarının özel mülkiyet olması, üretim ve pazarlamasının da böylece tescil sahibi kurum ve kişilerin tekelinde olması anlamına geliyor. Yani özel şirketlerce tescillenmiş yerel tohumların 


kullanılabilmesi için bu şirketlerden tohum alınması gerekecek. 


Bu düzenlemeyi destekleyenler de mevcut. Türkiye Tohumcular Birliği'nden 

yapılan açıklamada sertifikalı tohum kullanımının teşvik edilmesinin gıda güvenliği ve sağlığı açısından oldukça önemli olduğunun altı çiziliyor. Açıklamada ayrıca bu düzenlemedeki Ar-Ge destekleri ile yerli tohum üreticilerinin uluslararası alanda rekabet 


edebilecek düzeye geleceği de ifade ediliyor. 


Türkiye Tohum Üretimi ve Dış Ticaretinde Ne Durumda? 
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Milli Tarım projesinin temel dayanaklarından bir tanesi de tarımda dışa bağımlılığın azaltılması olarak belirlenmiş durumda. 2015 yılı için tohum ticareti ile ilgili verilere bakıldığında, Türkiye'nin tohum ithalatının tohum ihracatını oldukça geçmiş olduğu görülüyor. 2015 yılı itibariyle toplam tohum ithalatı 202 milyon dolar olurken, tohum ihracatı ise 102 milyon dolarda kalmış durumda. İthalatı yapılan tohumlar arasında en yüksek miktarda olan patates tohumu. En çok ihraç edilen tohumlar ise mısır ve ayçiçeğine ait. Tabloya bakıldığında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise 2007 yılı itibariyle ithalat ve ihracatta gerçekleşen yükseliş. Bu durum, 2006'da kabul edilen Tohumculuk Kanunu'nun yürürlüğe girişinin yarattığı bir etki olabilir. Ayrıca Türkiye'nin ithal ettiği 


tohumların, genellikle sebze tohumu olduğuna da belirtmek isteriz. 


Yıllara Göre Tohum İhracatı ve 
İthalatı ($) 


ANN 
.” 


Tohum ithalatı yüksek olmasına rağmen, tohumluk üretimi açısından bakıldığında 


özellikle 2009 yılı itibariyle üretim miktarında hızlı bir yükseliş görülüyor. 


Yıllara Göre Tohumluk Üretimi (Ton) 


Tohumluk üretimindeki artışa kamu ve özel sektör ayrımı ile baktığımızda da 2004 yılı sonrası kamunun üretimdeki payının giderek azaldığını, buna karşılık özel sektörün 


payının ise artış gösterdiğini söylemek mümkün. 


Tohumluk Üretiminde Kamu ve Özel 
Sektör Dağılımı (4) 


Uk 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112017 2013 2014 2015 


Kamu * Örel Sektör 


Daha detaylı bakıldığındaysa özel sektörün tohum üretiminde artan ağırlığının arkasında buğday, arpa, soya ve mısır tohumlarında özel sektörün payının 90100'e ulaşmış olması yatıyor olabilir. Buna göre 1995 — 2015 arasında ayçiçeği, patates ve diğer sebze tohumlarında özel sektörün payı değişmezken, yukarıda sıraladığımız tohumların 


üretiminde özel sektör hâkim duruma gelmiş. Örneğin, 1995 yılında buğday tohumu 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üretiminde özel sektörün payı %3 iken, 2015 yılında 9064'e ulaşmış durumda. Soya 


tohumunda ise söz konusu oran 961'den “0100'e ulaşmış. 


Seçili Tohumların Üretiminde Özel Sektör Payı 


Kaynaklar 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohum İhracat Verileri 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohum İthalat Verileri 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Üretim Verileri 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Üretimi Verileri (Kamu ve Özel Sektör) 
5553 sayılı Tohumculuk Kanunu 

Buğday Derneği Açıklaması 

ÜRKTOB Çalıştayı ve Bakan Çelik'in Açıklaması 

Buğday Derneği Mehmet Gürmen'in Açıklamaları 


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgilendirme Broşürü 


TOHUM DOSYASI (I): TÜRKİYE'DE İTHAL TOHUM TARTIŞMALARI 
04/05/2020-Nida Dinçtürk-https://teyit.org/tohum-dosyasi-i-turkiyede-ithal- tohum-tartismalari 


Bu dosyada, Türkiye'deki ithal tohum tartışmalarına, tarım faaliyetlerinin salgınla mücadelesine ve ithal tohumla ilgili yanlışların üzerine gideceğiz. 


90'larda çocuk olmak, biraz da “Türkiye kendine yetebilen bir tarım ülkesidir” şiarıyla büyümek demek. Birer kısır gününe dönüşmesi an meselesi olan yerli malı haftaları, Türkiye menşeli tahıl, sebze ve meyvelerden oluşan yemeklerin resmi geçidi demek. Takvimler 2000'leri gösterdiğinde “dünyayı yöneten” güçlerin(?) yükselişi dikkat çekerken, 2010'lar “tohumu bile ithal eder hale geldik, her şey İsrail'in oyunu” trendinin ışıldadığı yıllar olarak kayda geçti. 


2020”lerin ise tüm dünya için beklenmedik bir biçimde geldiği aşikar. Dünyanın neredeyse tamamını etkisi altına alan bir salgınla, belki de dünyaya dair ‘kıtlık’ olasılığı tartışmaları kimsenin tahmin edemeyeceği, tahmin etmeye cesaret bile edemeyeceği bir manzarayla karşımızda duruyor. Hepimizi evde kalmaya mahkum eden ve teması yasaklayan Covid-19 salgını, tarımsal faaliyetleri de tehdit ediyor. 


Bu dört bölümlük dosyada, Türkiye'deki ithal tohum tartışmalarına, Türkiye'deki tarım 


faaliyetlerinin salgınla mücadelesine ve ithal tohumla ilgili kafa karışıklığı yaratan noktalara bakarak doğru bilinen yanlışların üzerine gideceğiz. 
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Türkiye bir ithal tohum cenneti mi? 

Türkiye'de tarımda kullanılan tohumların ithal olduğu iddiası, son yıllarda halk arasında sıkça konuşulduğu kadar sosyal mecralarda da kendine genişçe yer bulan bir tartışma. Bu tartışmalar çoğunlukla Türkiye'de kullanılan tohumların yarıdan fazlasının yabancı kaynaklı olduğu söylentisine dayanıyor. Fakat Tarım Bakanlığı'nın her yıl 

açıkladığı ithalat ve ihracat rakamlarına bakılırsa, Türkiye'de kullanılan tohumların yarıdan fazlasının yabancı kaynaklı olduğu iddiası doğru değil. Bakanlık rakamlarına göre 

tohum üretiminde her geçen yıl artış gözlendiği gibi, ithalat da çoğunlukla ihracatın altında kalıyor. 


Yine de 2018 yılına dek birbirine yakın seyreden ithalat ihracat dengesinin bozulduğu istisna yıllar var. Özellikle 2015 yılında ihraç ettiğimizden fazlasını satın aldığımız dikkat çekerken, 2018'de ihracat rakamlarının ithalatın iki katından fazla olduğu görülüyor. Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nin (TSÜAB) rakamları da bakanlığınkilerle paralel. 


Yıllara göre ton bazında Türkiye'nin tohum 


Bu dalgalanmayı açıklamak için ilgili yılın ekonomik, siyasi ve hava koşulları düşünebilir. 
Don, dolu ve kuraklıklarla geçen 2014 yılı tarımsal faaliyetler açısından da oldukça zor bir yıl olmuştu. Buna rağmen 2014 yılı üretim rakamlarında artış gözlendi ve bu artış 2015'te de sürdü. Gel gelelim 2015'te artışı süren üretim rakamlarına rağmen Türkiye, ihraç ettiğinin neredeyse iki katı kadar tohumu ithal etmiş. Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Aziz Şatana, Türkiye'nin tohum sektöründe bazı tohumlarda dışa bağımlı olması nedeniyle bu dalgalanmaların normal olduğunu ifade ediyor. 


2018 de kafa karıştırıcı bir yıl. Zira birçok ulusal yayında tarımda rekor başlıkları atılmış ve 
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sunduğu tablolara bakıldığında 2018 yılının ihracat rakamlarında ürün bazında radikal bir artış gözlenmiş. Ürün bazındaki bu artışa karşın, ekonomik dönüş, ürünsel bazdaki artış kadar tatmin edici değil. Hatta neredeyse tarım açısından korkunç geçen 2014 yılının toplam ihracat tutarına yakın. 


Son üç yılda yapılan tohum ihracatının ton cinsinden miktarı 


Tutarsızlığı daha iyi anlayabilmek için sadece tohum ihracatı üzerinden bir inceleme yaptığımızda, 2018 yılında 102 bin 786 ton tohum ihracatı ile 151 milyon 691 bin dolar gelir sağlanırken, bir önceki yıl 44 bin 78 ton tohum ihracatından 137 milyon 77 bin dolar gelir elde edildiğini görüyoruz. 2016 yılındaki tohum ihracatı geliri ise ihracatta rekor kırıldığı iddia edilen 2018 yılının ihracat gelirlerinden daha yüksek: 153 milyon 449 bin dolar. Bu 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nedenle, 2018 yılında tarımsal ürünlerin ihracatında rekor kırıldığı iddiasının ürün rakamları bazında doğru olsa da, ekonomik bazda doğru olduğunu söylemek mümkün değil. 


Aziz Şatana, 2018 yılının tarımda ihracat rekoru olduğu yorumunun eksik ve yanlış olduğunu düşünüyor ve durumu şöyle açıklıyor: “En kaliteli buğday makarnalık buğdaydır. İtalya bu işten çok para kazanır. Ancak bizim buğday kalitemiz çok düşük ve daha çok ekmeklik buğday ürettiğimiz için yeterince para kazanamayız. Dünya borsalarında makarnalık buğday fiyatı ekmeklik buğdaydan daha yüksektir. Yağlı tohum üretimimiz ihtiyacımızın yarısını karşılar. Dışarıya bağımlıyız. 2,5 milyon ton yağlı tohum ihtiyacımızın ancak 1,3 milyon tonu içeride üretilir. Özetle ihracat rekoru yorumu yanlış ve eksiktir.” 


İthal tohumdaki büyük İsrail korkusu 

İthal tohuma Türkiye'de büyük tepki duyulmasının ikincil nedeni, ithal tohumların neredeyse tamamının İsrail menşeli olduğu sanrısına dayanıyor. Bu, sosyal medyada da kendine sıkça yer bulan bir iddia. 


dh TÜRKİYE GERÇEKLERİ 


20 yıl önce ekilecek tohum bulamıyormuşuz.. 
Hamdolsun AKP geldi, israil tohumları ile memleketi açlıktan kurtardı. 


Zaman zaman devlet adamlarının çıkışlarıyla da alevlenen büyük İsrail öfkesi, tohum tartışmalarında daha belirgin. İsrail'in “biyolojik bir silah” olarak tasarladığı düşünülen tohumların Türkiye'deki tarım pazarını ele geçirdiği inancı, uzun yıllardır kulaktan kulağa yayılan bir iddia. Özellikle domates tohumu üzerinde yoğunlaşan bu iddialar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre pek doğru değil. 


TÜİK verilerine göre Türkiye”nin ithalat yaptığı ilk 20 ülkenin arasında bile yer almayan İsrail'in Türkiye'ye sattığı tohum tutarı, en çok ithalat yapılan Rusya'nın sattığı miktarın yarısından daha az. Buna göre, 2018 yılında İsrail'den 12 milyon 401 bin 720 dolarlık yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler, sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem cinsinden ürün ithal edilirken Rusya'dan 25 milyon 408 bin 830 dolar değerinde aynı cins ürün ithal edilmiş. 
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Ülkelere göre Türkiye'nin yıllık toplam ithalatı (Dolar) 


(E; 


25 Ocak 2018'de Alaattin Aktaş'ın Dünya Gazetesi'nde yayınlanan “İsrail tohumu artık bir 
şehir efsanesi” başlıklı yazısı da istatistikleri destekliyor. Özellikle domates tohumlarının İsrail'den ithal edildiği tartışmalarına Doğruluk Payı'nın çalışmaları da karşı çıkıyor. 
Doğruluk Payı'nın aktardığı rakamlara göre domates tohumu ithalatında en yüksek paya, yüzde 65 ile Rusya sahip. 


Bu verileri Şatana da doğruluyor. Türkiye'de yaklaşık 850 tohum şirketi olduğunu söyleyen Şatana, bunların sadece birkaçının İsrail kökenli olduğunu söylüyor ve “Türkiye'deki tohum ithalatının ancak yüzde 2-3*ünü İsrail karşılıyor diyebiliriz. İsrail tohumu ifadesi bana biraz ideolojik geliyor” diyor. TÜİK'in domates tohumu ithalat rakamlarına göre ise bu ortalamanın yüzde 7 olduğunu söylemek mümkün. 


Ülkelere göre toplam domates ithalatı (Kilogram) 


Türkiye'nin 2013 - 2019 yılları arasındaki domates tohumu ithalatı 


Peki, neden domates tohumunu Rusya'dan alıyoruz? Şatana yanıtlıyor: “Dünyada artık “iyi tohum-ucuz tohum” bileşenini yakalamanız lazım. Rusya, daha ucuz tohum üretebilen bir ülke. Sadece orası değil; eski Doğu Bloku ülkeleri Bulgaristan, Romanya, Polonya, Ukrayna, Sırbistan tamamen ucuz tohum ithal edebildiğimiz ülkeler. Bir de tohum sektöründe, bir tohumu alıp onu yetiştirebilmeniz için almanız gereken patent hakları var. Patent haklarını ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada gibi ülkelerden almak zor olduğu için de biz bu ülkelere yöneliyoruz.” 


Türkiye neden ithal tohuma ihtiyaç duyuyor? 
Temel sorumuzu gözden kaçırmadan devam edelim: Türkiye neden ithal tohuma ihtiyaç duyuyor? 


Dünyada, endüstriyel tarımın yaygınlaşmasıyla birlikte az maliyetlerle daha fazla ekim yapabilmek için yerel tohumlar terk edilmeye başladı. Devletler çıkardıkları tohum yasaları ile yerel tohumların kullanımı ve pazarlanmasına çeşitli kısıtlamalar getirdi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Tayfun Özkaya'nın “Tohumda Tekelleşme ve Etkileri” 

başlıklı makalesinin 48. sayfasında belirttiği gibi 1989'da Fransa, çiftçilerin yerel tohumları kullanmasını yasakladı. 80'li yıllarla beraber dünyayla paralel bir yaklaşımla ilerleyen tarımda özelleşme yaklaşımı Türkiye'yi de etkiledi. 


Tarımda ithalat, Türkiye'nin özellikle 24 Ocak kararları ile tanıştığı bir gelişme. Dr. Necdet Oral'ın yorumlarına göre, Türkiye'de ithal tohum kullanımının temelleri 24 Ocak Kararları ve 
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1980 askeri darbesini izleyen yıllarda uygulamaya konulan emek karşıtı neoliberal 
politikalarla atılmış. Oral, “O yıllarda başlatılan “üreticiyi ithalatla terbiye etme? politikası günümüzde de sürdürülüyor; arz eksikliğinden dolayı fiyatı artan her ürünün fiyatının ithalatla düşürülme kolaycılığına başvuruluyor” diyor. 24 Ocak Kararları arasında öne çıkan “Devletin ekonomideki payını küçülten önlemlerin alınması, Kamu İktisadı Teşebbüsleri'ndeki uygulamaya paralel olarak tarım ürünleri destekleme alımlarının sınırılandırılması”na ilişkin madde ile “dış ticareti serbestleştiren, yabancı sermaye yatırımlarını teşvik eden” maddenin etkili olduğunu söylemek mümkün. 


Özellikle son beş altı yıldır yapılan ithalatın en önemli nedenini ise, Dünya Gazetesi yazarı, tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım, gıda enflasyonunu düşürmek için pahalı ürünlerin ithal edilmesi olarak açıklıyor. 


Aziz Şatana ise Türkiye'nin kendi ürünlerine güvenmeyen ve ürünlerini ciddi denetimlerden geçirmeyen bir ülke olması nedeniyle tohum sektöründe üretici konumuna gelemediğini belirtiyor. Şatana, Türkiye'de çok iyi markalar olsa bile sayılarının bir elin parmağını geçmediğini ve rakiplerine kıyasla çok kısa geçmişlere sahip olduklarını ifade ediyor. ABD ve Avrupa'daki tohum firmalarının Ar-Ge çalışmalarına neredeyse bir ülke bütçesi kadar para harcadıklarına dikkat çeken akademisyen, Türkiye'nin tohum ithalatını düşürebilmesi için basit bir reçete öneriyor: “Çok üretmek, ihracatı mümkün olduğunca kısmak gerekiyor. Ama kendi ürünlerinizi iyi denetlemezseniz, kendi vatandaşınız kendi ürününe güvenmezse, tüketici güvenini sağlayamazsanız tüketici çok doğal olarak daha güvenilir markalara yönelir. 
Bu işin ithalat kısmının bir boyutu. İkinci boyutu: ithalat edilecek ürünü, iyi ya da kötü bir yerden başlayıp üretmek lazım.” 


Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi ortağı ve Çiftçiler Sendikası gönüllüsü Olcay Bingöl, üreticinin tohum tercihlerinde çok da sağlıklı bir süreçten geçmediğine dikkat çekiyor. Tohum ve tarımsal girdilerin bir kısmının köylere yakın ilçelerde, beldelerde bulunan zirai kimyasal ve tohum satan zirai ürün işletmeleri ve tarım kredi kooperatifleri tarafından satıldığını aktaran Bingöl, çiftçinin tohum satın almak için gittiği bu işletmelerdeki pazarlama stratejileri, çiftçiye önerilen tohumlar ve sunulan ödeme planlarının da önemli bir etken olduğunu ifade ediyor. Bingöl, “Burada özellikle dikkat çekmemiz gereken konu, büyük tohum şirketlerinin satış temsilcilerinin zirai ürün bayilerine kendi ürünlerinin tercihi için belirli hediyeler, kolaylıklar sağlaması. Bunun sonucunda zaten finansmana erişimi zor olan, hep bir mali sıkıntı içinde olan çiftçi, bu yerel dükkanlardan avans yoluyla tohum alıyor ve bu durumda da işletme sahibinin tercihi yönlendirmesi daha kolay oluyor” diyor. Maliyetleri karşılamakta zorlanan çiftçinin, sözleşmeli üretime de yöneldiğini ifade eden Bingöl, ”Sözleşmeli üretimde çiftçinin karar alma mekanizmasında rolü yok denecek kadar az. Ne hangi tohumu ekebileceğine karar veriyor, ne ürün desenine, ne de hasat zamanına. Bu nedenle imzaladığı sözleşme çerçevesinde ona verilen veya kullanması zorunlu kılınan tohumu kullanıyor” diyor. 


Görünene göre Türkiye'nin ithal tohumla imtihanı, ekonomik olduğu kadar politik dengelerle ve yerel tohum üreticileri ile çiftçiler arasında kurulamayan güven ilişkisine dayanıyor. Sonuç olarak, Türkiye'nin tarımda oldukça avantajlı bir coğrafya olarak değerlendirilmesine rağmen hatırı sayılır bir tohum ithalatçısı olduğu gerçeği de karşımızda dikiliyor. Bu durum, dünya genelinde hüküm süren özelleşme ve tekelleşme politikalarıyla bağlantılı görünse de mevcut durumda yerel kaynaklara gereken ilginin gösterilmemesinin de durumun nedenlerinden biri olduğu anlaşılıyor. 
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TOHUM DOSYASI (ID): PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? 
08/05/2020-Nida Dinçtürk-https://teyit.org/ 


Bilim kurgunun büyük kalemlerinden John Wyndham'ın en çarpıcı eserlerinden biri 

olan Triffidlerin Günü, şu cümleyle açılır: “Çarşamba olduğunu düşündüğünüz bir gün pazar gibi başlamışsa, ciddi bir sorunla karşı karşıyasınız demektir!” İçinden geçtiğimiz bugünlerde her birimiz için oldukça yeterli bir tarif olan bu cümleyi Wyndham, 1951 yılında yazdı. 
Wyndham'ın romanına göre, triffid olarak tanımlanan bitkilerin tohumları, kazara dünyanın dört bir yanına savrulur. Yazarın Soğuk Savaş döneminde Sovyetlerin yaptığı gizli biyolojik deneyleri hedef alarak yarattığı bu kurguda triffidler, salgıladıkları zehirle insanları kör eden, radyasyonla büyütülmüş bitkiler olarak tarif ediliyor. Wyndham'ın anlatısında kısa sürede dünyanın tamamında sistemler çöküyor ve insanlar evlerinden çıkamaz hale geliyor. 


Birçok bilimkurgu eserin bugünlerde yeniden hatırlandığını bilmekle beraber, hiçbirinin Triffidlerin Günü kadar bugüne temas ettiğini sanmıyorum. Wyndham'ın bitkiler üzerindeki biyolojik deneylerden yola çıkarak yarattığı bu distopya, insanlığın bugün doğal yaşam sınırlarını aşmasıyla beraber kendini bir başka biçimde gerçekleştirmiş gibi görünüyor. 
Dünyanın tamamında ekonomik ve politik sistemi sekteye uğratan Covid-19 pandemisi, tarımsal üretime de ket vurarak kıtlık tehdidi savuruyor. 


Geçtiğimiz bölümde Türkiye'deki ithal tohum tartışmalarına ilişkin en yaygın iddiaların üzerine gidip Türkiye'nin neden ithal tohuma ihtiyaç duyduğunu ve en çok hangi ülkelerle ithalat ilişkisi kurduğunu incelemiştik. Tohum piyasasında çift yönlü ciddi bir trafiğin ortasında duran Türkiye'nin, bugün neredeyse tüm ithalat hareketlerinin durduğu Covid-19 pandemisinde nasıl bir tarımsal zarara uğrayacağı bir soru işareti. Özellikle Rusya ve Avrasya ülkeleri gibi büyük hububat üreticisi ülkelerin uyguladığı ihracat yasaklarının, yem ithalatını da zora sokacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin tohum piyasasında hatırı sayılır bir ithalatçı olduğunu kabul ettiğimize göre, sıradaki sorumuzu sorabiliriz: Peki, şimdi ne olacak? 


Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Türkiye'nin yem olarak kullandığı yağlı bitkiler, soya ve baklagillerde sorun yaşayacağını belirtiyor. 


Dünya Gazetesi yazarı ve tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım ise “Artık ithalat kolaylığı büyük ölçüde ortadan kalkacak” diyor. Bunun en çok yem ihtiyacında sorun yaratacağına işaret eden Yıldırım, “Soya üretemiyoruz ama 3 milyon tondan fazla tüketimimiz var. Yem hammaddelerinin yüzde 60°1 ithal” diyor. 


Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tohum ithalat ve üretim rakamlarına göz attığımızda ithalat tablosunda “yem bitkileri” ve “çim ve çayırotu” başlıkları altında toplanan yemlik tohum 


<99 ce 99 ce 99 ce 


ürünlerinin üretim tablosunda “yonca”, “korunga”, “fiğ”, “sorgum”, “yem şalgamı”, “yemlik pancar”, “çim ve çayırotu” ve “yem bezelyesi” şeklinde detaylandırıldığını görüyoruz. İki tablo arasında bu ürünlerin 2017 ve 2018 yıllarındaki üretim ve ithalat rakamlarına baktığımızda ise 2017 yılında yemlik tohumların yüzde 50'sinin, 2018'de ise yüzde 74'ünün 


ithal edildiğini görüyoruz. 
2017 ve 2018 yıllarında Türkiye'deki yemlik tohum ithalat rakamları 
Ürün 
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20172018Yem bitkileri9.028 ton7.809 ton Çim ve çayırotu3.608 ton 5.622 tonToplam miktar14.636 ton13.431 ton 


Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı 
2017 ve 2018 yıllarında Türkiye'deki yemlik tohum üretim rakamları 


Ürün20172018Yonca887 t0n3000 tonKorunga385 ton307 tonFiğ1.139 ton1572 tonSorgum79 t0n63 tonYem şalgamı6 ton11 tonYemlik pancar31 ton10 tonÇim ve çayırotul67 ton404 tonYem bezelyesi2.321 ton2121 tonToplam miktar5.015 t0n7.488 ton 


Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı 


Ancak uzmanlara göre Türkiye, bu krizden “kendine yetebilen ülke” sıfatını tazeleyerek çıkabilir. Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Türkiye'nin potansiyel olarak tarımda şanslı 

olduğunu söylüyor. Ali Ekber Yıldırım da Türkiye'nin tarımsal üretimin sürmesi durumunda, kendine yeterlilik sorunu yaşamayacağını ifade ediyor. 


Türkiye, normal koşullarda tahıl, sebze ve meyve üretiminde kendine yeter gibi görünüyor. 
Türkiye İstatistik Kurumu?nun verilerine göre 2018-2019 döneminde yurtiçi üretimle yurtiçi talep karşılaştırıldığında buğdayın yeterlilik oranının yüzde 100,5 olduğu görülüyor. 


Fakat bu yeterliliğin sağlanabilmesi için çiftçinin desteklenmesi ve salgın koşullarına rağmen tarlasına gidebilmesi gerekiyor. Hükümetin 18 Mart günü açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı adlı 100 milyar liralık destek paketinde, tarıma yönelik hiçbir desteğin yer almaması, hayal kırıklığı yarattı. Pakete tepki gösteren TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarımın yine üvey evlat muamelesi gördüğünü ifade etti. 


İlerleyen günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 27 Mart”tan itibaren çiftçilere 2 
milyar lira destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Ancak Ali Ekber Yıldırım'ın 

aktardığına göre Pakdemirli'nin açıkladığı, zaten 2020 yılı içinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 tarımsal destekleme bütçesinin çiftçiye normal koşullarda da ödeyeceği desteğin bir parçasıydı. Yıldırım, aynı yazısında çiftçinin 2019 ürünü için devletten alacağı 13,1 milyar liranın ise bekletildiğini ifade etti. 


Bu sırada, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 29 Mart'ta yayımladığı raporda, Covid-19 pandemisinin gıda tedarik zincirinde sorun yaratmaması için özellikle küçük çaptaki çiftçilere üretime devam edebilmeleri yönünde mali destek verilmesi ve çiftçilerin e-ticaret kanallarına erişimlerinin sağlanması gerektiğini belirtti. 


Aynı günlerde, bünyesinde kurulan “Tarım ve Orman Bakanlığı Covid-19 Komisyonu”nda hiçbir ziraat mühendisine yer vermemesiyle eleştirilen Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilere yönelik açıkladığı son destek paketinde 21 şehre (Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat) yüzde 75 tohum hibesi 

verileceğini duyurdu. Hibe edilecek tohumlar ise buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlendi. 


Ancak Çiftçi-Sen'e göre Türkiye'nin gıda ihtiyacına ve anılan şehirlerin tarımsal üretim kapasitelerine bakıldığında, sadece bu 21 şehirdeki üreticilere tohum dağıtılması bitkisel 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üretimin devamlılığını sağlamaya yeterli değil. Türkiye'nin yazlık sebze ve meyve üretiminin büyük çoğunluğunu karşılayan illerin kapsam dışında tutulduğunu söyleyen Çiftçi-Sen, ekim nöbeti uygulayarak buğday, ayçiçeği üretimi ve çeltik üretimi yapan Trakya bölgesinden hiçbir ilin destek kapsamına alınmadığına dikkat çekiyor. 


TÜİK'in 2019 verilerine bakıldığında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tohum hibesi için seçtiği şehirlerin en çok ürettiği ürün, miktarlarıyla beraber şöyle: 


Bu tabloya göre, kentlerin çoğunlukla yonca ve silajlık (fermente yem) mısır gibi ürünlerin üretiminde önde geliyor olması, Çiftçi-Sen'in gıda ihtiyacına göre bitkisel üretimin devamlılığının sağlanamamasına ilişkin kaygısını destekliyor gibi görünüyor. 


Yine 2019 yılının TÜİK verilerine göre sırasıyla Türkiye'deki bölgelerin tarımsal üretim alanlarının büyüklüğüne bakıldığında, en büyük beşinci üretim bölgesi Akdeniz'den hiçbir kentin listeye eklenmediği dikkat çekiyor. Sadece ikişer kentin listeye dahil edildiği Ege ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde ise en küçük üretim alanına sahip iki kent olan Uşak ve Bingöl seçilmiş. Buna karşın ülkedeki en büyük ikinci üretim bölgesi Batı Anadolu'dan sadece en büyük üretim alanına sahip olan kent, Konya listeye girerken, büyüklük açısından listenin alt sıralarında kalan Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nden başta Ağrı olmak üzere üretim alanı en büyük dört kentin listeye alındığı görülüyor. 


BölgeToplam tarımsal üretim alanıEn büyük alana sahip kentEn küçük alana sahip kentOrta Anadolu36.088.992Sivas 7.910.473Niğde 2.754.633Batı Anadolu33.579.998Konya 18.763.439Karaman 3.270.578Güneydoğu Anadolu29.015.725Diyarbakır 5.530.139Siirt 899.102Ege27.599.812Manisa 4.931.966Uşak 2.185.217Akdeniz22.040.315Adana 4.766.542Osmaniye 1.217.526Batı Karadeniz19.969.604Çorum 5.303.602Karabük 374.254Batı Marmara16.131.140Tekirdağ 3.911.899Kırklareli 2.301.101Doğu Marmara13.865.518Eskişehir 5.573.062Yalova 117.942Kuzeydoğu Anadolu12.803.707Ağrı 3.531.639Ardahan 409.122Ortadoğu Anadolu12.472.169Van 2.925.999Bingöl 317.719Doğu Karadeniz6.663.733Ordu 2.528.330Artvin 298.583 


Kaynak: TÜİK 
Son olarak, bakanlığın hibe edeceğini söylediği tohumların 2019'da en çok ürün verdiği 


kentlere göz attığımızda ise karşımıza bakanlık listesinde adı geçen sadece üç kent çıkıyor: Konya, Yozgat ve Kayseri. 
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Hibe edilecek tohumların en çok üretildiği kentler ve üretim oranları (Ton) 


Üretimi sürdürebilecek işgücüne bakıldığında ise Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk'ün aktardığına göre, Türkiye'deki mevcut çiftçilerin yaş ortalaması 58- 
59. Yani üreticiler, salgında risk grubu olarak işaret edilen ve salgın boyunca sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaşın sınırında. Bakan Pakdemirli, yaptığı son açıklamalarda, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçilerin sokağa çıkma yasağından muaf gruba dahil edildiğini belirtti. Fakat çiftçilerin çalışma koşullarının sosyal mesafe ve karantina kriterlerine ne kadar uygun olabileceği, bu uygunluğun kim tarafından nasıl sağlanabileceği ya da denetlenebileceği tartışma konusu. 


Nisan 2020'de 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, “Covid-19 Pandemisi Gıda Üretim ve Tedariki Nasıl Etkiler?” başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda, halihazırda iklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilirken, pandeminin etkisiyle küresel gıda krizini öngörmenin de çok güç olmadığı vurgulanıyor. Pandemi sırasında ve sonrasında gıda üretimi ve tedarik zincirlerine olası zararlı etkilerin en aza indirilmesi için acil planlamaların yapılması ve önlemlerin alınması gerektiğine işaret eden raporda, 


“Bu planlama ve önlem politikaları belirlenirken, tıpkı pandemi için oluşturulan ve hükümet ile iş birliği içerisinde çalışan “Bilim Kurulu? gibi; gıda üretim ve tedarik planlamalarını ve politikaları bir arada yürütecek “Tarım Bilim ve Danışma Kurulu? oluşturulmalıdır. Bu kurulda akademisyenlerin yanı sıra gıda üretim ve tedarik zincirinde yer alan sektör temsilcileri mutlaka bulunmalıdır 


” deniyor. Raporun, alınabilecek önlemlere ilişkin sıraladığı birkaç öneri maddesi ise şöyle: 


e Mevcut pandemi ve sonrası yaşanabilecek gıda kıtlığı durumuna önlem olarak gönüllü olarak kırsala göç edip üretim yapmak isteyenlere teşvik ve destekler acilen verilmeli. 
Türkiye'deki ekilebilir alanların üçte biri boş. 

e Oluşturulacak “Tarım Bilim ve Danışma Kurulu danışmanlığında stratejik planlamalar yapılmalı, çok acil tohum, fide, fidan, mazot başta hibe kredi gibi mali destek paketleri açıklanmalı. 


Salgın, bir ithal tohum dersi olabilir 

Tohumda büyük oranda dışa bağımlı görünen Türkiye'nin salgın koşullarında vereceği sınav, kendi kendine yeterliliğini yeniden sağlayabilmesi ve kanıtlayabilmesi için fırsata dönüşebilir. 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın yaptığı açıklamada “Ülkemizin tarım sektöründe sahip olduğu potansiyeli en iyi biçimde değerlendirmesi, kendine yeterlilik konusunda daha etkin politikalar üretmesi ve yaşama geçirmesi, özellikle böyle kriz dönemlerinde gerekli bir çıkış noktası olmalı” deniyor. Açıklamada dikkat çeken bir diğer ifade ise tarım sektöründeki sorunların köklü çözümü için ithalat kolaycılığına dayalı ekonomi politikası yerine üretim ekonomisinin hayata geçirilmesi uyarısı. 


Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan da salgın nedeniyle tohum ithalatında ortaya çıkan sorunların, yerli tohum üreticileri için bir şans olduğunu 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ifade ediyor: “Çiftçiler, bizim ürettiğimiz tohumların da en az ithal edilen tohumlar kadar verimli ve kaliteli olduğunu görünce ithal tohumdan uzaklaşacak.” 


Olcay Bingöl de Covid-19 pandemisinin üretim, tüketim ilişkileri, gıda tedarik sistemiyle ilgili yani gıda sistemlerinin tamamıyla ilgili bir farkındalık yarattığına, yıllarca yapılan uyarıların, politika değişikliği taleplerinin dayandığı noktaları görünür kıldığına katılanlardan. 


Bingöl, “Eğer bu görünür olan sorunlar dikkate alınır, şirketlerin ve sanayinin daha fazla kar etmesi değil, doğaya daha fazla zarar vermeden, iklim değişikliğine daha fazla katkıda bulunmadan, üreticinin ve işçinin çalışma şartlarını, refahını düşünerek, pazara ulaşımlarını, yerelde pazar imkanlarını düşünerek ve buna uygun politikaları uygulamaya alarak adımlar atılırsa hem üretici, hem tarım işçisi, hem kentliler, hem kırda yaşayanlar yani tüm yurttaşlar krizden daha umutlu bir şekilde çıkacaktır” diyor. Bingöl, bu konuda Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi'nin Greenpeace için hazırladığı “Türkiye'nin Gıda Sistemi ve İstanbul'un Tedarik Zinciri” raporuna göz atılması gerektiğini not ediyor. 


Raporun dikkat çekici ifadelerinden biri şöyle: “Tohum alanında en büyük dört şirket, dünya pazarının yüzde 67'sini, pestisit alanında en büyük dört şirket de dünya pazarının yüzde 70'ini kontrol ediyor. Bu piyasa koşullarında üreticiler ve çokuluslu şirketler arasındaki eşitsiz güç ilişkisi, üreticilerin kontrolünü tamamen kaybetmesine neden oluyor.” 


Ezcümle, krizleri fırsata çevirmekte oldukça yaratıcı bir coğrafya olan Türkiye, Covid-19 pandemisinde yaşadığı sorunları iç kaynaklarına yönelerek aşmayı başarırsa, tarımsal üretimde yaşadığı uzun süreli sorunlara kalıcı çözüm bulabilir gibi görünüyor. Buğday Derneği de krizin ekolojik dönüşüm için fırsat olabileceğini düşünüyor. 


Merceği daralttığımızda bu kriz, yerel üretimin yükselişi için dönüm noktası olabilir. Bir başka deyişle, Covid-19 pandemisi, Türkiye'ye bir tarım devrimi miras bırakabilir. 


TOHUM DOSYASI (IID): İTHAL TOHUMLAR BİZİ ZEHİRLİYOR MU? 
11/05/2020- Nida Dinçtürk-https://teyit.org/ 


Tohum dosyasının ilk bölümünde Türkiye'nin neden ithal tohuma ihtiyaç duyduğuna ve tohumun ithal edildiği kaynaklarla ilgili iddialara değinmiş; ikinci bölümde ise tüm ithalat hareketlerinin durduğu Covid-19 pandemisi sırasında Türkiye'nin alacağı pozisyonu görmeye çalışmıştık. Bu bölümde, ithal tohumların sağlıksız hatta biyolojik birer silah olduklarına ilişkin iddiaların üzerine gideceğiz. 


İthal tohum olgusu, salgın ile beraber en azından bir süreliğine Türkiye için askıya alınsa da salgın öncesine kadar ithal tohumu Türkiye'de en kabul edilmez kılan, tohumların hibrit olduğu sanrısıydı. Geleneksel yöntemlerden alışıldığı gibi üründen alınan tohumun ekilmesiyle yeniden ürün vermeyen ya da şekli bozuk ürünler veren hibrit tohumlar, GDO'lu ve biyolojik silah olmakla suçlanıyordu. Tohum Dosyası”nın üçüncü bölümünün sorusu: İthal tohumlar bizi zehirliyor mu? Meseleyi daha derinlemesine konuşabilmek için bu soruyu biraz daha özelleştirelim: İthal tohumlar GDO”lu mu? Hibrit tohum, GDO'lu mu? 


Buğday Derneği'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre hibrit tohum kısaca yapay döllenme ile oluşturulmuş tohum demek. Yani hibrit tohum, “genetik yapısı ile oynanmış 


tohum” anlamına gelmiyor. 
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Hibrit tohum, aynı türe ait bitkinin genetik bakımdan kendisiyle yakın akraba olmayan bir başka bitki ile melezlenmesiyle elde edilen ilk nesil (FI) melez tohumlara verilen isim. Ancak FI melezleri genetik yapıları gereği bazı özellikleri iyi olan iki bireyin melezlenmesiyle elde edildiği için bunlardan elde edilen tohumlarda -yani F2'lerde- F1’de istenilen özelliklerin çok az bir kısmının korunduğu görülüyor. Dolayısıyla özellikle yaz aylarında pazardan aldıkları meyvelerin tohumlarını çıkarıp eken insanların kullandığı tohumlar F2 tohumları olduğu için bitkiler verimli ya da kaliteli olmuyor ve fideler beklendiği formda ürün vermiyor. F2 tohumlarını ekip şekli bozuk ya da gelişememiş ürünlerle karşılaşan insanlar da tohumların genleriyle oynandığını düşünüyorlar. Aslında bu sadece FI tohumu yerine F2 tohumlarının kullanılmasından kaynaklanıyor ve bitkilerin genetiği ile oynanmıyor. 


Sonuç olarak F1’de bulunan herhangi bir hastalığa dayanıklılık özelliği F2’de kaybolduğu için, bu özelliklere sahip bir çeşit talep eden üreticilerin her yıl yeniden FI tohumu satın alması gerekiyor. FI çeşitlerin bu özelliklerinden dolayı birçok kişi ve kuruluş, bitki ıslahına yatırım yapıyor. FI hibritler sayesinde tohum sektörünün özellikle dünyada nüfusun çok hızlı arttığı 20. yüzyılın ikinci yarısı boyunca insanların bol ve ucuz gıdaya kavuşmalarını sağlayabildiği düşünülüyor. 


Buna karşın standart tohum ise saf hat bir anne veya babanın tohumuna deniyor. Standart tohumu kullanan çiftçi ertesi yıl da kendi tohumunu çıkarıp ekebiliyor, yani bir başka deyişle, geleneksel yöntemlerle tarım yapabiliyor. 


Beslenmeyi bekleyen 8 milyarlık nüfus 

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ise türler arasında gen taşınması işlemine verilen ad. GDO üretimi iki yöntem ile yapılıyor: Gen ekleme ve gen çıkartma. Gen ekleme yöntemine göre bitki karakterleri bir veya birden fazla gen eklenmesiyle ıslah ediliyor. Gen çıkartma yöntemi ise genetik mühendisliği yöntemleri ile bir veya birden fazla gen aktive edilerek yapılıyor. 


Genetik değiştirme çalışmaları mısır, pamuk, patates gibi bitkisel ürünlerde zararlılara karşı dayanıklılık; soya, pamuk, mısır, kolza, çeltik gibi ürünlerde yabani ot ilaçlarına karşı dayanıklılık; patates, çeltik, mısır gibi ürünlerde viral bitki hastalıklarına dayanıklılık sağlama; ayçiçeği, soya, yer fıstığı gibi ürünlerde bitkisel yağ kalitesinin arttırılması; domates ve çilek gibi ürünlerde olgunlaşmanın geciktirilmesi ve raf ömrünün uzatılması; yine domateste aromanın artırılması gibi amaçlarla kullanılıyor. 


Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aziz Şatana, GDO'nun Türkiye'de politize edilen bir konu olduğunun altını çiziyor ve GDO'nun tarımın sürekliliği için neden bir gereklilik sayıldığını şöyle açıklıyor: 


“Dünyanın nüfusu 60 yıl önce 3 milyar civarındaydı. Şu anda 8 milyara yaklaştı. Yaklaşık son 
100 yılda iki kattan fazla artmış durumda. Benim gibi agronomistlerin görevi, insanların 
karnını doyurmaktır. Önce karın doyacak, sonra kalite gelecek. İnsanların karnını doyuramazsanız hiçbir rejim ayakta kalamaz. Bugün FAO'nun verilerine göre, 850 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor.” 


GDO'yu bir silaha benzeten öğretim üyesi, “GDO insanlık yararına kullanılmalıdır, kullanılıyor da. Çünkü klasik ıslah metotlarının, hibrid çeşitlerinin gelebileceği nokta yavaş yavaş bitmek üzere. Bu, yeni bir ıslah metodudur” diyor. Şatana ayrıca sanılanın aksine, şu ana kadar GDO'dan dolayı kanser hastalığına yakalanmış hiçbir vaka olmadığını söylüyor ve 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ekliyor: “Elimizde sadece hipotezler var fakat kesin bir kanıt yok. Şu an için net olarak GDO zararlı bir şeydir diyemiyoruz.” 


Şatana'nın ifadelerini araştırmalarını çok sayıda bilimsel kaynağa dayandıran Evrim Ağacı sitesinde, Çağrı Mert Bakırcı'nın kaleme aldığı “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Karşıtlığı Neden Hatalı Temellere Dayandırmaktadır?” başlıklı yazı da destekliyor. İnsan türü olarak etrafımızdaki canlıların genlerini çok uzun süredir evrimin yapay seçilim mekanizmasını kullanarak değiştirdiğimizi ifade eden yazıda, “Mısır, kavun, karpuz, şeftali, brokoli, lahana gibi binlerce yiyecek atasal formlarından insanın evrime hükmetmesi sayesinde evrimleşmiş türlerdir. Bunların hiçbiri bugünkü halleriyle doğada bulunmamaktaydı! Dolayısıyla GDO hayatlarımıza on binlerce yıl öncesinde girmiştir. 
Ürettiğimiz besinlerin birçoğu da son derece sağlıklı, bizler için faydalı ürünlerdir! Bu bakımdan GDO”nun herhangi bir zararı olmadığı kolaylıkla görülebilir” ifadeleri dikkat çekiyor. 


Artık yerleşik olarak kabul edebileceğimiz “GDO zararlıdır” kanısına ait argümanlara da bir göz atalım. Tek Yol Bilim sitesinde yayınlanan “GDO'lu ürünlerin zararsız olduğu iddiası doğru mu?” başlıklı makalede, yazar GDO'lu bitkilere ilişkin tek tipleşme yüksek pestisit tutulumu iddiasına dayanan zararlardan söz ediyor. Buna karşın, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Selim Çetiner'in “Genetiği Değiştirilmiş Organizma Nedir? Sorular ve Yanıtlar-1” başlıklı makalesinin dokuzuncu sayfasında “Genetiği değiştirilmiş ürünlerin kullanımı tarımsal mücadele ilaçları kullanımını yüzde 8,4 azaltmıştır” ifadesi dikkat çekiyor. 


Oysa, Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Sözleşmesi'nin ek bir protokolü olarak hazırlanan ve 
2003 yılında yürürlüğe giren Cartagena Biyogüvenlik Protokolü, GDO'ların biyoçeşitlilik 
üzerindeki olası tehditleri nedeniyle ortaya çıkmış bir protokol olarak biliniyor. Protokol, genetik olarak değiştirilmiş organizmaların sınır ötesi hareketleriyle ilgili, evrensel düzeyde bağlayıcı ilk hukuk belgesi. Türkiye de Cartagena Biyogüvenlik Protokolü'nü 2000 yılında imzaladı ve 2003'de onayladı. 


Tohum İzi Derneği'nin kurucularından Olcay Bingöl de Cartagena Protokolü’ nü işaret ederek, GDO'ların canlı sağlığı, çevre, ekoloji, biyolojik çeşitlilik ve yerli gen kaynaklarında risk doğuracağı ve tehlikeli olduğuna inandığını söylüyor. “Kısacası GDO'ya hayvan yemi veya insan gıdası olarak izin vermek, kesin zararlarını tam olarak bilmediğimiz bir ürünle yurttaşların sağlığını tehlikeye atmak demek. Sağlığın ötesinde çok önemli olan bir nokta üreticinin endüstriyel tarım şirketlerine bağımlı kalması. GDO üretimini savunan çevreler, GDO'ların verim artışı sağlayacağı ve dünyadaki açlığa çare olacağını iddia ediyorlar. Ancak sayısız bilimsel rapor ve FAO'nun da raporlarına bakarsanız, GDO'ların verim artışı sağlamadığı ve açlığa asla çözüm oluşturmadığını açık olarak ifade ederler. Tohum üreten dev küresel şirketler aynı zamanda zirai ilaç da üretirler. Bu şirketler üretip patentini aldıkları genetiği değiştirilmiş tohumları yaygınlaştırıp hem patentli tohum kullandırarak kendi tohumlarına bağımlı hem de o tohumla birlikte bir paket olarak gelen tarımsal kimyasal satışlarını da arttırmayı hedeflerler. Böylece üreticiler gitgide daha fazla kendilerine bağımlı hale gelirler. GDO'ların dayattığı endüstriyel tarım yöntemlerinden sadece devasa tarım şirketleri kazanç sağlarken, üreticiler, tüketiciler ve doğa büyük zarar görür” diyor. 


Bingöl'ün dikkat çektiği şekilde FAO'nun açıkladığı raporlarda ve yürüttüğü kamusal 


bilinçlendirme çalışmalarında küresel anlamda bir israfa dikkat çektiği görülüyor. Ayrıca FAO'ya göre dünyadaki açlık sorununu çözmek için GDO”lara 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ihtiyaç yok. Dünyadaki açlığın asıl sebebi, besinlerin dengesiz dağılımı. Kuruluş, çeşitli koşullarda verimlilik ve gıda güvenliği için GDO çalışmalarının desteklenebileceğini ifade etse de GDO'nun potansiyel faydaları kadar zararlarına da dikkat çekiyor. 


İlaçsız tarım mümkün mü? 
Türkiye'deki tarımsal üretimin en önemli sorunlarından biri de elbette tarım ilaçları ve en meşhur türü: Pestisitler. 


Özellikle Buğday Derneği'nin Zehirsiz Sofralar girişimiyle son yıllarda adını sıkça duyduğumuz pestisitler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak kabul ediliyor. Pestisitin kontrolsüz kullanımı doğal yaşama ve insan sağlığına karşı büyük tehditler savuruyor. Pestisitin canlılar üzerindeki en bilinen etkisi, hormon sistemlerinde yarattığı tahribat. Bunu, pestisit kalıntısı içeren besinlerin yenmesi ile yaşanan akut ve kronik zehirlenmeler takip ediyor. 


pestisitler nedeniyle marut Lojman hormonal sittem bozuklukları 


Kaynak: Zehirsiz Sofralar 


Büyükbaş hayvanlarda, tıpkı insanlardakine benzer akut ve kronik zehirlenmelere rastlanırken, pestisitin toprağa ve yeraltı sularına karışması deniz yaşamını da etkiliyor. Bazı balık türlerinin zehirlenmesine, bazı türlerin yaşam bölgelerinin değişmesine neden oluyor. 
Pestisit uygulamalarından en çok etkilenen grubun başında arılar geliyor. Kullanılan pestistler bitkiler üzerinde kalıyor ve bu kalıntılar arılar tarafından toplanarak kovanlara taşınıyor. 
Kovanda pestistlerle beslenen bağışıklık sistemi zayıflamış arılar parazit, virüs, mantar, bakteri gibi arı enfeksiyonlarına yenik düşüyor. Arılar ayrıca pestisitten dolaylı olarak, yön bulma yeteneklerini yitirme, hafıza kaybı ve öğrenme kaybı gibi sorunlar da yaşıyorlar. 


Peki, hibrit ve GDO çalışmaları ile mükemmel tohum aranıyorsa, neden tarımda kimyasala ihtiyaç duyuluyor? 


Dünya nüfusu hızla artarken, dünya nüfusunun beslenme ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar yeni üretim alanı tarıma kazandırılamıyor. Bu yüzden dünya çapında tarımsal faaliyetler, birim alandan elde edilecek ürün miktarının artırılması yönünde geliştiriliyor. FAO kayıtlarına göre, sadece bakliyatlarda hastalık ve zararlılardan kaynaklı yıllık kayıp ortalaması 
23 milyon ton. Bu miktar, 150 milyon insanın bir yıllık ihtiyacına karşılık geliyor. Bu 
aşamada devreye kimyasal mücadele giriyor. Tarımsal üretimde en çok tercih edilen kimyasal mücadele seçeneği ise hepimizin adını sıkça duyduğu, pestisit. 


Tarımsal üretimde zararlılarla neden kimyasallar olmadan mücadele edilememesini, akademik çalışmalar kimyasal mücadelenin yüksek etkinliğe sahip oluşu, sonuca hızlı ulaşım sağlaması ile açıklıyor. Pestisitler, bilinçli ve kontrollü kullanıldığında ekonomik bir seçenek, çünkü ürünü toksin salgılayan organizmalardan koruyorlar. 
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Dr. Aziz Şatana, hibrit tohumlarda bile tarım zararlılarına karşı yüzde 100 garanti olmadığını ifade ediyor: “Tarım ıslahında verimle kalite beraber yükselmez. Verimi yükseltirken kaliteden fire vermek zorunda kalırsınız. Kalite yükselirken verim düşer. Bunun optimum bir noktası vardır, o noktayı zorladığınız zaman ikisinden birini tercih etmek zorundasınız. Çok verimli, tüm hastalıklara ve zararlılara dirençli çok iyi bir tohum yok.” 


Greenpeace Akdeniz'in 20 Ocak 2020'de Gıda Mühendisi Bülent Şık ile yürüttükleri çalışma sonrası yayınladığı “Soframızdaki Tehlike: Pestisit” raporu da Şatana'nın ifadelerini doğruluyor. 2019 yılı Ağustos, Ekim ve Kasım aylarında Türkiye'de faaliyet gösteren beş büyük market ve bir semt pazarından alınan 30'ar domates, yeşil biber ve salatalık olmak üzere toplam 90 örneğin incelendiği raporda, gıda örneklerinde 620 farklı türde pestisit kalıntısına rastlandığı belirtiliyor. Raporda, incelenen 90 adet domates, yeşil biber ve salatalık örneğinin 14'ünde kullanılması yasak pestisit kalıntısı tespit edildiği açıklanıyor. 


Oysa ki 2019 yılının farklı zamanlarında, farklı haber kaynaklarının manşetlerinde, Türkiye'den Rusya'ya gönderilen tonlarca domates ve çilekte tarım zararlılarına rastlandığı için Türkiye'ye geri iade edildiği yazıyordu. 


(BirGün, Güncel Yazarlar Siyaset Dünya (o BirgünTV Birgün Pazar 


Türkiye'den Rusya'ya gönderilen 20 ton domatesin geri gönderildiği açıklandı. Yapılan 


incelemede canlı kurtçuklara rastlandığı belirtildi. 


Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde bulunan Bryansk bölgesine 


gönderilen domatesin iade edildiği belirtildi. 


22 Kasım 2019 tarihli Birgün haberi 


ANASAYFA EKONOMİ KADIN DÜNYAFORUM GALERİ SAĞLIK FORUM 


Rusya domates ve çilekleri geri gönderdi 


Türkiye'den Rusya'ya gönderilen 39,5 ton domates ve 20.3 ton çilek tarım haşeresi saptandığı için kabul edilmedi. Domateslered Güney 
Amerika güvesi, çileklerdeyse Kaliforniya tripsi adlı haşere saptandığı açıklandı 


23 Nisan 2019 tarihli gazeteduvaR haberi 


Pestisit, tarım zararlılarıyla mücadele etmek için kullanılıyorsa Rusya'ya gönderilen tonlarca meyve ve sebzede nasıl haşereye rastlanabiliyor? Aziz Şatana bunu, denetimlerin zayıflığına bağlıyor. Sadece ithal edilecek ürünlerin, alıcı ülkenin koşullarına göre denetlendiğini ki buna rağmen zaman zaman gerektiğinden az pestisit kullanılarak ürünlerin telef edilebildiğini kaydediyor. Buna karşın iç tüketim için herhangi bir denetim mekanizması bulunmadığını vurguluyor. 


TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın arşivinde rastladığımız 2008 yılına ait “Türkiye'de Pestisit Kullanımı, Kalıntı ve Dayanıklılık Sorunları” başlıklı çalışma da az sayıdaki denetimle bile önemli sayıda ayıplı ürünle karşılaşılmasına rağmen, Tarım ve Köyişler Bakanlığı'nın (şimdiki adıyla Tarım ve Orman Bakanlığı) konuya yeterince imkan ve kaynak ayırmadığını gösterdiğini öne sürüyor. 
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Pestisitlerin gerek çevre, gerek sağlık ve gerekse ekonomik açıdan getirebilecekleri olumsuzluklara dair bilinç, gelişmiş ülkelerde daha yüksek görünüyor. Bunun için, başta Avrupa Birliği olmak üzere, tüm gelişmiş ülkelerde tüketilecek tarım ürünleri çevre ve sağlık açısından sürekli denetleniyor. Bu denetimlerde sivil toplum örgütlerinin payı ve baskısının da etkili olduğu biliniyor. Örneğin AB Ülkeleri Perakendecileri Tarım Ürünleri Çalışma Grubu, İyi Tarım Uygulamaları Protokolü (EUREPGAPY'nü 1 Ocak 2004”te yürürlüğe koymuş. Bu protokol ile AB perakendecileri, raflarına koydukları ürünlerin müşterilerine zararlı olmayacağına dair garanti ve güvence veriyorlar. EUREPGAP Sertifikası, yabancı perakendecilerin üreticinin ürününü satın alması açısından bir garanti. Bu noktada Avrupa Birliği'nin, her pestisit türü için her ürün grubunda özel bir limit belirlediğini ve 

bunun online bir sorgulamayla ulaşılabilir olduğunu da söylemek gerekiyor. 


Türkiye'de ise rutin pestisit kalıntı analizleri Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl Gıda Kontrol Laboratuvarları tarafından yapılıyor. Üretici, kurum ya da müşterinin analiz ettirmek istediği örneği getirebildikleri bu laboratuvarların çoğu Türk Akreditasyon Kurumu tarafından ISO 17025 kalite sistemi ile akredite ediliyor. Tarımsal ürünlerin pestisit kalıntısı içermemesi iç tüketim ve dış ticarette çok önemli. AB'nin Hızlı Alarm sisteminde (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) Avrupa'da dolaşan tarım ürünlerinde pestisit kalıntısından dolayı uygun bulunmayanlar günlük olarak duyurulmakta. Bu anlamda pestisit kalıntı analiz verilerinin doğruluğu, güvenirliği ulusal ve uluslararası kalite sistemleri ile doğrulanmalı. 
Akreditasyon kavramı da bu ihtiyaçla kullanılmaya başlandı. Akreditasyon, bir laboratuvar, bir kuruluş ya da bir organizasyonun, belli bir analizi, araştırmayı ya da işi yapmadaki yeterliliğinin, bağımsız ulusal ya da uluslararası kalite sistemleri tarafından onaylanması olarak tarif ediliyor. 


Tarım ve Orman Bakanlığı da mevzuatta Avrupa Birliği'ni referans alsa da yapılan denetimlerin sonunda her tarım ürünü için bir rapora rastlamak mümkün değil. 
Karşılaştığımız ve yukarıda referans verdiğimiz makalelerin çoğunda da ihraç edilecek ürünler haricinde, pestisit kalıntı denetimlerinin çoğu zaman proje bazında çalışmalarla yapıldığını görmek, yurtiçi tüketim ürünleri için pestisit kalıntı denetimlerinin bir rutin olmadığı izlenimini yaratıyor. 


Süreci yakından takip eden Buğday Derneği'nin açıklamalarına göre, Türkiye'deki denetim zayıflığı geride kalan yıllara rağmen ileri gidebilmiş değil. Bu sonuçlara göre, Türkiye”nin tarımla ilgili en büyük sorununun ithal tohumdan ziyade tarım ilaçları olduğunu söylemek daha gerçekçi duruyor. Zira sadece tohumda yerelleşmeyi başarmak, nüfusun tamamını doyurmak için yeterli değil. Gereken verimi yakalamak adına ilaç kullanımı kontrol altına alınmazsa, kamı tok bir kitlesel yok oluşla karşılaşabilir. 


BRİTANYA'DA İSLAMIN BİN YILI 
Hilmi Orhan-Haziran 2007 366. Sayı-zaferdergisi 


Pek çoğumuz, Britanya'da Müslüman geçmişin ancak II. Dünya Savaş'ı sonrasında meydana gelen göçlere kadar geriye götürülebileceğini sanıyoruz. Göçlerin Britanya'daki Müslüman nüfusun artışında önemli bir payı olduğu inkâr edilemez. Fakat Ada'daki Müslüman geçmişi bununla sınırlamak büyük bir haksızlık olur. İngiltere'de İslâm'ı tanıtmak amacıyla her yıl düzenli olarak yapılan İslâm Tanıtım Haftası'nda Muhammed Sıddık Sedon'un yaptığı konuşma, bu konuda bize önemli bilgiler veriyor. Konuşmasının başlığı bile çoğumuzun belki de ilk defa duyacağı bir bilgiyi içeriyor: “Britanya”da İslâm'ın 1000 Yılı” 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Düşünebiliyor musunuz, Britanya'da İslâm 1000 yıl öncesine uzanıyor. Kuşkusuz bu ifadenin detaylandırılmasına ihtiyaç var. Ama yine de, bu ülkede İslâm etkisinin az ya da çok bin yıl öncesine götürülebilir olduğu bir gerçek. Bu gerçeğin imalarından birisi, Britanya'da İslâmi geçmişin sadece Müslümanların ilgi alanına giren bir konu olmadığı, aynı zamanda bu geçmişin bizzat bu ülke vatandaşlarının da tarihi olduğudur. 


Britanya üzerinde tarihte görülen ilk İslâmi etki, Kral Offa döneminde yaşandı. Kral Offa, sekizinci yüzyılın sonunda hüküm sürmüş zengin bir Anglo-Sakson kraldı. Offa'nın tarihteki asıl şöhreti, İngiltere ile Galler’i birbirinden ayıran muazzam duvarı inşa ettirmesiydi. İki krallığı ayıran bu yüksek duvar, yapımında kullanılan malzemeler açısından Mısır piramitlerinin inşasıyla karşılaştırılıyor bugün. 


Kendisine şöhret kazandıran bu duvarın yanı sıra, Kral Offa İslâmi altın standartlarına uygun altın sikke de bastırmıştır. Bu sikkenin bir tarafında “Ortağı olmayan Allah'tan başka ilâh yoktur” okunurken, diğer tarafında “Muhammed Allah'ın elçisidir” yazısı okunmaktadır. 
Elbette Kral, sikkenin üstüne kendi ismini yazdırmayı da ihmal etmemiştir: Offa Rex (Kral Offa). 


Bu altın sikkeler hakkında çok değişik iddialar ortaya atılmıştır. Fakat bunların arasında akla yatkın olanlarından birisi, Kral Offa’nın kendi döneminde etkili olan iki Müslüman otoriteyle arasını iyi tutma niyetinde oluşudur. Bir başka muhtemel sebep ise, Kral'ın Müslüman tacirler ile işlerini kolaylaştırma ihtiyacı hissetmiş olmasıdır. 


Bunların dışında daha zayıf gözüken bir başka neden, Kral'ın Papa ile arasındaki ilişkide gizliydi. O dönemde ülkeleri idare eden kralların Papa'ya saygı göstermesi neredeyse bir zorunluluktu. Kral Offa bu zorunluluğu yerine getirirken, bir yandan da Papa ile arasında belli bir mesafe olmasını istiyordu. Bu amaçla sikkelerin üzerine Hristiyan teslis inancı yerine, tek bir Allah'a iman ifadesini koydurdu. 


Elbette tüm bunların dışında bu altın sikkelerin Kral'ın bizzat kendisinin Müslüman olması üzerine basılmış olabileceği de ihtimal dahilinde. Kendi geçmişleri hakkında çok düzenli kayıt tutan İngilizlerin Kral Offa hakkında yeterli tarihi dökümana sahip olmayışları, Kral'ın Müslüman oluşundan dolayı Kilise'nin söz konusu dökümanları yok ettiği ihtimalini akla getiriyor. Gelgelelim, sebep her ne olursa olsun, red edilemeyecek olan bir gerçek varsa, o da en dirayetli İngiliz krallarından birisinin kelime-i şehadet ile birlikte kendi ismini altın bir sikkenin üzerine bastırmış olduğudur. 


Dokuzuncu yüzyıl sonunda İslâm'ı ilgilendiren bir başka olay, İrlanda'nın güney sahillerinde bulunan Baliycottin Haçı. Bu haç, simetrik çapraz şeklinde bir broş (süs iğnesi) olarak tasarlanmış. Broşun ortasında camdan bir boncuk var. Üstünde ise “Bismillah” yazısı okunuyor. Uzmanlar dekoratif Celtic broşu olduğu üzerinde hemfikir. Fakat bu broşla ilgili pek çok soru hâlâ cevapsız kalmış durumda: Onu kim yaptı? Kime aitti? Oraya nasıl geldi? 
Hristiyan inancıyla açıkça çelişen bu takı, sahibine ne hissettiriyordu? Bunları bilmiyoruz. 


İki yüzyıl sonra bir başka gelişme, Aslan Yürekli Richard'ın küçük kardeşi Kral John'un teamül dışı giriştiği bir diplomatik adımla ortaya çıkıyor. Kral John, Papa ile anlaşmazlığa düştükten sonra aforoz edilir. Ülke içinde ise toprak baronlarına karşı bir mücadele yürütmek zorunda kalmıştır. Bu zorluklar karşısında Kral John, İspanya'nın Müslüman hükümdarı Muhammed En-Nasr'dan yardım ister. Ona bir elçi gönderir. Nasr ise onu İslâm'a davet eder. 
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Kral John, En-Nasr'ın toprak baronlarına karşı kendisine Müslüman askerlerden oluşan bir ordu göndermesi halinde kendisi ve krallığını İslâm hâkimiyetine sokmaya razıdır. Fakat En-Nasr etrafındaki kişilerle yaptığı müzakerelerden sonra orduyu İngiltere'ye göndermekten vazgeçer. Eğer Nasr, Kral John'un teklifini kabul etmiş olsaydı, bugün bambaşka bir dünyada yaşıyor olacağımızı takdir ediyor olmalısınız. 


Aynı dönemlerde bir başka gelişme ise, ünlü bir rahip ve tapınak şövalyesi olan St. Albans'lı Robert'in Haçlı Ordusuyla birlikte Kudüs'e hareket etmesiyle kendini gösterdi. Haçlılarla birlikte Robert de, Kudüs'ün Müslüman “vahşi”lerden kurtarılmasını amaçlıyordu. Fakat Robert şehre vardığında hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. İslâm medeniyetinin muteber değerleri ve zengin mirası Kudüs'ü olduğundan daha değerli bir şehir haline getirmişti. Bu cazibe, onu sadece Müslüman olmaya yönlendirmedi, aynı zamanda ünlü komutan Selahaddin Eyyübi'nin büyük kızıyla evlenmesini de netice verdi. 


Haçlıların İslâm karşıtı cinnetinden sonra yaşanan bir başka tarihi olay, Kraliçe I. Elizabeth'in Osmanlı padişahı Murad'dan İspanya ordusuna karşı donanma yardımı istemesidir. 


Birkaç yüzyıl sonra karşımıza çıkan sima ise, ünlü korsan John Ward. On altıncı yüzyılda yaşamış olan ünlü korsan Ward'ın zamanında Bağdat ve Şam, bilgi ve zenginliğiyle İslâm medeniyetinin zirvede olduğunu yansıtan çok büyük şehirlerdi. Çağımızda bunların muadili olarak Londra, New York ve Paris gibi metropoller gösterilebilir. O dönemde Cezayir'in başkenti de zamanın büyük şehirlerinden biriydi. Cezayir'in İngiliz büyükelçisi William Lithgow, şahit olduğu yüksek medeniyetin etkisiyle Müslüman olmayı seçmişti. Tarihi kayıtlar ünlü korsan John Ward'ın Müslüman olmayı seçmiş İngiliz büyükelçisini ziyaret ettiğini yazıyor. Yine bu kayıtlara göre, John Ward, Cezayir'de şahit olduğu yüksek hayat standardından ve sonradan Müslüman olmayı tercih edenlerin bile Müslüman toplulukla kurduğu bütünleşmeden çok etkilenmiştir. İngiltere'ye döndüğünde hâlâ şaşkınlığını gizleyemeden gördüklerini çevresindekilere anlatmıştır. On altıncı yüzyılda Cezayir'in başkentinde yaklaşık 15 bin mühtedinin yaşadığı tahmin ediliyor. 


On yedinci yüzyıla gelindiğinde bu defa karşımıza ilahiyatçı doktor Henry Stubbe çıkıyor. 
Latince, Yunanca ve İbranice bilen Stubbe, aynı zamanda “Muhammediliğin Yükselişinin Muhasebesi ve Onun Dinini Hristiyan İftiracılardan Kurtarma” adında bir kitap da kaleme almıştır. Fakat Stubbe hayatta iken bu kitabı bastırmaya muvaffak olamadığı gibi, Kilise tarafından “sapkınlık” suçlamasıyla hapse atılmıştır. Ancak on dokuzuncu yüzyılda basılabilen kitapta Stubbe, İslâm'ın temel öğretilerinin reform sonrası Uniteryen Hristiyan inancıyla ciddi biçimde örtüştüğünü öne sürüyordu. Zira Uniteryenlik de, teslis inancını reddediyor, Allah'ın birliğini kabul ediyordu. 


Aynı dönemde yaşamış olan bir başka İngiliz denizcinin öyküsü de gerçekten çok ilginç. 
Exeter'li bir denizci olan Joseph Pitts, Cezayirli korsanlar tarafından esir edilir. Cezayir'e götürülür ve orada köle olarak satılır. Pitts'in karanlık başlayan yaşam öyküsü, sonradan çok renkli gelişmelere sahne olur. Köle olarak kendisini satın alan sahibi, ona İslâm'ı öğretir. 
İslâm'ın hakiki bir din olduğuna inanan Pitts, Müslüman olmayı kabul eder. Bunun üzerine, sahibi onu azat eder. Bununla da yetinmez, Pitts'in Mekke'ye gidebilmesi için ona para verir. 
Joseph Pitts, İngiltere'ye, doğduğu yer olan Exeter'e döndükten sonra yaşadığı tüm bu tecrübeleri “Muhammediliğin Görgü Kuralları ve Hakiki Tarifi” adıyla bir kitapta toplar. Bu kitap, bir İngiliz tarafından yazılmış ilk Hac kitabı olma özelliğini taşımaktadır. 
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On yedinci yüzyıl, İngilizlerin Doğu ülkeleriyle çok daha yoğun bir ticarete girdiği yüzyıl oldu. Sosyal dinamikler açısından hareketli geçen bu yüzyılda, İngiltere Müslüman tacirlerin kahveyi takdimine tanık oldu. Kahvenin İngiltere'ye gelişiyle, sadece Londra'da 350'den fazla kahve evi açıldı. Bu kahve evleri, İngiltere'de ticari işlerin ılımlı bir çevrede yapılabilmesine imkân sağladı. Çünkü insanların bir araya geldiği diğer mekân olan meyhanelerde, çok fazla taşkınlık oluyordu. İngilizler sarhoşluktan kurtuldukça, ülkede ticari faaliyetler de hızla ilerledi. 


On dokuzuncu yüzyılda karşımıza çıkan bir başka ünlü Müslüman-İngiliz sima, Abdullah William Henry Quilliam. Quilliam, 1889°da Fas”ı ziyareti sırasında İslâm'ı kabul etti ve sonra Fez Üniversitesi'nde İslâmi ilimler alanında öğrenim gördü. Bir cami, bir yayınevi, bir kütüphane yaptırmasının yanı sıra, Liverpool'da Medine Çocuk Evi adında bir yetimhane ve bir okul da yaptırmıştır. Ayrıca, kendi yaşadığı bölgede gayet düzeyli bir münazara topluluğu kurmasıyla da Britanya İslâm tarihinde müstesna bir yere sahip olmuştur. 


Yirminci yüzyılın başlarına geldiğimizde karşımıza çıkan bir başka ünlü İngiliz Müslüman Robert Raşid Stanley'dir. Raşid Stanley, zengin çay tüccarlarının olduğu Cardiff te doğmuş; Türk-İngiliz ticaret ilişkilerine büyük katkı yapmıştır. Staylbridge'in iki kez belediye başkanlığını yapan Stanley'in torununun oğlu da Müslümanlığı seçmiştir. 


İngiltere'nin öncü özel okullarından biri olan Harrow'da eğitim görmüş Muhammed Marmaduke Pickthall, dünyayı dolaşmış olan bir diğer ünlü İngiliz Müslümandır. Pickthall, 1917'de İslâm'ı kabul etmiş, Arapça öğrenmiş ve İngiltere'de Woking”te inşa edilen ilk caminin imamı olmuştur. Bu cami, Londra'nın merkezine arabayla otuz dakikalık bir uzaklıktadır. Pickthall*ün ünü hiç kuşkusuz bu camiye imam olmasıyla sınırlı değildir. 
Pickthall'ün İslâm'a yaptığı önemli bir katkı da, Kur'an-ı Kerim'i İngilizceye çevirmiş olmasıdır. 1928'de “The Meaning of the Glorious Our'an” (Şanlı Kur'an'ın Anlamı) adıyla basılan bu Kur'an mealinin yanı sıra, Pickthall seyyahlığı ve kaleminin kıvraklığının sonucu gezi romanları da yazmıştır. Bunlardan “Balıkçı Said” on dokuzuncu yüzyıl Suriye?'sindeki halk hikayeleri, deyimler, sosyal ve siyasal yapıyı gerçeğe uygun şekilde tasvir eder. 1903'te yazılan roman, 1927'ye gelindiğinde 14 baskı yapmış ve pek çok dile çevrilmiş bulunuyordu. 


Burada bahsettiğimiz İngiliz Müslümanların dışında hiç kuşkusuz daha pek çokları vardır. 
Britanya'da İslâm'ın geçmişini daha derinlikli bir şekilde ortaya koymak, Müslüman tarihçilerin önünde önemli bir ödev olarak duruyor. 


Son olarak, yakın dönemde Britanya'da İslâm'ın gelişiminden bahsetmekte yarar var. Bu gelişimi anlamak için Britanya'ya dışarıdan gelmiş doğuştan Müslüman olanların geçmişlerini bilmek gerekiyor. 


Britanya'ya ilk büyük Müslüman grup, 300 yıl önce gelmiştir. Bunlar Doğu Hindistan Şirketi'nde (East India Company) çalışmaları için Hindistan'dan devşirilmiş denizcilerdi. Bu nedenledir ki, ilk Müslüman cemaatleri genellikle liman şehirlerinde yerleştiler. 


Britanya'ya bir sonraki Müslüman göç dalgası, Süveyş Kanalı'nın yapımını takiben yaşandı. 
Ticaretteki artış, liman ve gemilerde çalışacak insan talebinin artışına neden olmuştu. Çoğu 


Yemenli olan bu göçmenler, bugün İngiltere'de yaklaşık 70-80 binlik bir nüfusa sahiptir. 


Britanya'ya bir diğer göç dalgası ise, Afrika'dan gelen Asyalı mültecilerdi. Çoğunlukla Kenya ve Uganda'dan sürülen Asya kökenli bu insanların sayısı 1972'de 60 bini buluyordu. Yine de, 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bugünkü Britanya'nın Müslüman nüfusunun tamamına yakını 1950, 60 ve 70'li yıllarda göç etmiş ağırlıklı olarak Hintli ve Pakistanlılardan oluşmaktadır. 1915 yılında Britanya'da 10 bin Müslüman varken, bugün bu sayı 1-2 milyon civarındadır. Bu sayı aynı zamanda İngiliz nüfusunun % 2-4'üne denk düşmektedir. 


Sonuç olarak, bugün Britanya'da bir yandan İngiliz Müslümanlar ve göçle bu ülkeye yerleşmiş olan Müslümanlarla, diğer yandan 600'ü aşkın camii ve 60'ı aşkın Müslüman okuluyla İslâm önemli bir yere sahiptir. Fakat popüler kültür Britanya ile İslâm arasındaki bağı hep göç ve mültecilerle ilişkilendirme eğilimini sürdürmektedir. Belki İkinci Dünya Savaşı sırasında Cardiff te Galli Müslüman hanımların kız çocuklarına İslâm'ı öğretirken çekilen alttaki fotoğraf, bu hataya verilebilecek en güzel cevaptır. 


KRAL CANUTE SAHİLDE 

Zafer Araştırma Grubu-Haziran 2007 366. Sayı-zaferdergisi 

Uzun yılar önce İngiltere, Canute adında bir kral tarafından yönetiliyordu. Bütün krallar ve bütün zengin ya da türlü sebeplerden ötürü önemli kişilerin etrafı gibi, Kral Canute'nin etrafı da, dalkavuklarla çepeçevriliydi. 

Zaman zaman içlerinden biri, kralın önünde yerlere kadar eğilerek: 


pp» 


“Siz dünyanın en büyük kralısınız!” diyordu. Bir başkası ise ondan geri kalmamak için, kralın 


ayaklarını öperek: 
“Majesteleri öyle güçlüler ki, yapamayacakları hiçbir şey yok!” diye söylüyordu. 


“Sizin emrinize karşı gelmeye kimse cesaret edemez!” diye bağırıyordu bir başkası. Ve herkes de, her söyleneni büyük bir samimiyetle onaylıyor gözüküyordu. 


Ancak Kral Canute, oldukça akıllı bir adamdı. Bu saçma sapan iltifatları duymaktan da çok sıkılmıştı. 


Bir gün etrafındaki dalkavuklar ordusunu alarak deniz kıyısına gitti. Onlara iyi bir ders vermeyi planlıyordu. Dalgaların kumsalı fasılasız dövüp durduğu sahile iyice yaklaştıklarında kral şöyle dedi: 

“Dediğiniz gibi, dünyanın en büyük adamı benim değil mi?” 


Dalkavukların en rütbelisi, hepsi adına öne çıkarak cevap verdi: 


“Aman majesteleri, buna ne şüphe! Dünyada sizin kadar güçlü ve kudretli bir başkasının var olması mümkün değildir.” 
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Canute bu cevaptan sonra: 

“Öyleyse herkes ve her şey, bana boyun eğer, emirlerimi yerine getirir değil mi?” diye sordu. 
Bu soruyu cevaplama hakkı bir başka büyük dalkavuğa verildi: 

“Bütün dünya sizin ayaklarınızın dibinde eğilmeye mahkümdur efendim.” 


“Demek öyle..” dedi Kral Canute ve dalgalara doğru bir iki adım attıktan sonra, derin derin okyanusa bakarak: 


“Uzaklardan bir dalga gelmek üzere” dedi. “Acaba ona “Dur gelme!” diye emretsem durur mu?” 


Dalkavuklar şaşırmışlardı. Ancak hiçbiri, “O kadar da değil!” diyemedi. 
İçlerinden birkaçı yarım ağızla: 

“Elbette kralım..” dedi. 

Onların sessizliğini Kral Canute'nin emri bozdu: 

“Sakinleş deniz! Olduğun yerde kal ve benim ayaklarımı ıslatma!” 


Ancak, deniz daha da yükseldi ve kumsala hızla vuran dalga, kralın sadece ayaklarını değil, baştan aşağı bütün üstünü ıslattı. 


Dalkavuklar, büyük bir panikle kralı yeni bir dalgadan korumaya çalıştılar. Bazıları Canute'nin aklını yitirdiğinden şüphe etmeye başlamıştı bile. 


Kral onlara sakin olmalarını işaret etti ve şöyle dedi: 

“Dostlarım, gördüğünüz gibi sizin söylediğiniz kadar büyük ve güçlü biri değilmişim. Burada önemli bir şeyi öğrenmiş olduğunuzu umuyorum. Bugün yaşadıklarınızı aklınızdan hiç çıkarmayın ve okyanuslarla birlikte yeryüzündeki her şeye her zaman hâkim olan bir Allah'ın var olduğunu asla unutmayın. Kâinatın yegâne hükümdarı O'dur. 


Siz, birini övecekseniz, Allah'ı övün ve O'nun büyüklüğünü anın.” 


Canute'nin adamları, bu hikmetli sözleri başları önde dinlediler ve ömürlerinin en büyük dersini böylece almış oldular. 


Canute ise başındaki tacı o gün çıkardı ve bir daha da hiç giymedi. 
(James Baldwin) (The Book of Virtues, tercüme: Emine Aydın) 
EVREN, BİLİM VE İNANÇ 


Zafer Araştırma Grubu-Haziran 2007 366. Sayı-zaferdergisi 
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Geçtiğimiz Mayıs ayı içinde İstanbul Cemal Reşit Rey Salonu'nda “Evren, Bilim ve İnanç” başlığını taşıyan önemli bir konferans yapıldı. Mustafa Akyol'un açış konuşmasını yaptığı konferansa Kanadalı fizik felsefecisi Prof. Bruce Gordon, ABD'li fizik profesörü John A. 
Bloom'un yanı sıra, Türkiye'den, yakından tanıdığımız iki isim, Ümit Şimşek katıldı. 


Her şeyden önce, neden böyle bir konferansa ihtiyaç duyuldu? Bu sorunun cevabını konuşmacı tebliğ özetlerinde görmek mümkün. Mustafa Akyol'un konuşma özetinde belirtildiği gibi, “On dokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı ve Türk aydınları “Batı bilimi'nin etkisinde kaldılar. Bu bilim, Türk toplumunun geleneksel inanç ve değerlerine ters düşen bazı materyalist öğretiler de içerdiği için, zamanla ortaya “Batılılaşmış seçkinler” ile “geleneksel dindarlar? arasında süregiden bir sürtüşme çıktı. Oysa “Batılılaşmış seçkinler?in fark etmedikleri bir şey vardı: Bilim zannederek benimsedikleri materyalist öğretiler, felsefi bir inançtan başka bir şey değildi. Bunun böyle olduğu zamanla ortaya çıkmakla kalmadı, son birkaç on yıl içinde bilimsel veriler bunların aleyhine dönmeye başladı. Ve artık bunları görmenin ve din-bilim ikilemini yeniden düşünmenin zamanı geldi.” 


Evet, konferansın asıl hedefi son cümlede ifadesini buluyor: “Din-bilim ikilemini yeniden düşünmenin zamanı geldi.” Bu ikisini yüzyıllardır birbirinin düşmanı gibi gösteren modern bilim düşüncesinin yol açtığı önkabuller ve önyargıların hâlâ yürürlükte olduğunu hatırlarsak, konferansın zamanlamasının başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 


Aslında bilim dünyası da epey bir süredir kendi içinde önemli bir kırılma yaşıyor. Artık her şeyin materyalizme indirgenemeyeceğini gören pek çok Batılı bilim adamının “Peki o zaman bilime bundan sonra ne yol gösterecek?” sorusunu en azından vicdanlarında sıklıkla sorar hâle geldiği bir dönemdeyiz. Özellikle Darwinizmin eski şaşaasından eser kalmadığı, tüm kusurlarına rağmen kâinatın bir yaratıcısı olduğunu ihsas eden Big Bang ve Akıllı Tasarım gibi teorilerin revaç bulduğu göz önüne alınırsa, bilim dünyasının (en azından belli bir kısmının) kendisine yeni bir istikâmet arayışında olduğu açıkça görülebilir. 


Bu arayışın önemli yansımalarından birini de, bilim adamlarının materyalist ve insan-merkezli bir bakış açısı yerine, giderek kâinata yaratıcı-merkezli bir perspektif içinden bakmaya başlamaları oluşturuyor. 


Örneğin, modern bilim düşüncesine geçişte önemli rol oynamış ve dünyanın evrenin merkezinde olduğunu reddeden “Kopernik Modeli”, dünyanın fiziksel anlamda uzay denen uçsuz bucaksız okyanusta bir nokta bile olmadığını, dolayısıyla evrenin merkezi olamayacağını haykırıyordu. Günümüze kadar etkisini sürdüren materyalist felsefeye dayalı bilim anlayışı, bu temel üzerine kurulmuştu. 


Ne var ki, günümüzde bilim adamları arasında Kopernik Modeli'nden önce yaygın biçimde kabul gören “Batlamyus Modeli”ne geri dönüş yaşanıyor. Dünyanın evrenin merkezinde yer aldığını iddia eden Batlamyus Modeli içinden bakan profesör John A. Bloom, konuşmasında Brandon Carter'dan yaptığı şu alıntıyla Kopernik Modeli ve ona dayalı materyalist bilim anlayışının âdeta yıkılışını haber veriyordu. “Evet, fiziksel anlamda evrenin merkezinde değiliz, ama amaçsal anlamda evrenin merkezindeyiz. Her şey insanın yaşaması ve hayatta kalması için yapılmış.” 


Bloom'un konuşması sırasında aktardığı bir başka ince bilgi de, evrenin amaçsal anlamda 


merkezinde olduğumuzu şık biçimde kanıtlıyor. Bilindiği üzere, dünyanın da içinde bulunduğu Güneş sistemi, samanyolu galaksisi içinde bulunuyor. Fakat güneş sistemi, bu 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galaksinin merkezinde değil, kıyısında. Kopernik modeliyle bakıldığında, bu dahi dünyanın evrenin merkezinde olmadığının bir delili. Zira, merkez, tıpkı bir çemberin merkezinin çemberin tam orta noktasında olmalı bu anlayışa göre. 


Fakat Bloom açısından, dünya iyi ki samanyolu galaksisinin ortasında yer almıyor. Çünkü öyle olsaydı, güneş sisteminin etrafındaki yakın ve çok sayıdaki yıldız nedeniyle kafamızı yukarı kaldırdığımızda şimdiki gibi yıldızları rahat bir görüş açısıyla seyredemeyecektik. 
Samanyolu'nun kıyısında-kenarında oluşumuz, özellikle dünya üzerinde yaşayan biz insanların uzayı daha iyi seyredebilmesi için düzenlenmişe benziyor. 


Bloom, konuşmasının devamında, Kopemik-sonrası yaygın olarak dillendirilen “Dünya gibi bir sürü gezegen var” iddiasını çürütmeyi de ihmal etmedi. Zaten tebliği Özel Gezegen Dünya başlığını taşıyordu. Nispeten yakın zamanda keşfedilmiş Orion Nebulası üzerinden anlattıkları, dünyanın hakikaten ne kadar özel bir gezegen olduğunu gözler önüne serdi. 


Orion Nebulası, tıpkı güneş sisteminin oluşumu gibi toz ve duman halinden gezegenler üretmeye çalışıyor, ama başarılı olamıyor. Çünkü bu nebulada, daha oluşma aşamasında gezegenlerin *490'1, çok yakında bulunan yıldızların etkisiyle yanıyor ve gezegen olamadan yok oluyor. Zaten kâinatta gezegen olmayı sağlayacak materyal de sınırlı. O yüzden, her yıldız gezegen olamıyor. 


Ayrıca bir yıldızın gezegen olması için eliptik yörüngeye ihtiyaç var. Fakat keşfedilen 200'ü aşkın güneş benzeri yıldız içinden sadece ikisinin eliptik yörüngesinin olduğu tespit edildi. Bu yönüyle bakıldığında sadece dünya değil, dünyanın içinde yer aldığı güneş sistemi de gerçekten kendisine has ayrıcalıklar ihtiva ediyor. 


Kanadalı fizik felsefecisi Bruce Gordon ise, konunun felsefi yönüne ilişkin bir tebliğ sundu. 
Gordon tebliğinde çağdaş evrenbilim araştırmalarının temel hedefinin bugün “evrenin varoluşunu açıklamak” olduğunu izah ettikten sonra, bu yönde yapılmış bilimsel verilere dayalı felsefi çabaların tarihsel geçmişini özetledi. 


Gazal? de zirveye çıkan kelâm düşüncesinin İslâm öncesi Hristiyan dünyasındaki köklerine işaret eden Gordon, modem fiziğin günümüzde Gazali'nin kâinatın kökeniyle ilgili felsefi- dini düşüncelerini çok dikkatle incelediğini belirtti. Ona göre, Gazali'nin kelâm düşüncesi, modem fizikçileri kuantum evrenbilim dünyasında kâinatın nasıl bir amaçla varolduğunu anlamaya sevk ederek, kâinatın sonlu geçmişi üzerinde düşünmeye yöneltiyor. 


Gazali'nin kelâm düşüncesinin esası şuydu: “Kâinatta ince ayarlanmış evrensel sabitler var. 
Bunlar her dakika değişikliğe uğrasaydı, hayat olmazdı. İnce ayarlanmış bu evrensel sabitler, kâinatın bir amacı olduğunu gösterdiği kadar, kâinatın bir başlangıcının olması gerektiğini gösteriyor.” 


“Evren, Bilim ve İnanç” başlığını taşıyan konferansta öne çıkarılmayı hak eden bir diğer konuşmacı, hiç şüphesiz, bu sahada ülkemizde yıllardır çalışmalarıyla tanınan araştırmacı Ümit Şimşek. Şimşek, konuşmasında herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir ‘kâinat okuma modeli? sundu. 


Bu modelin en temelinde kâinata nasıl bakılacağı sorusu yatıyor. Kâinatın bir “eser” olduğu 


ve ona bu gözle bakılması gerektiğini vurgulayan Şimşek, Said Nursi'nin açtığı perspektif üzerinden basitleştirilmiş bir anlatımla, eser tanımlamasının mantıksal sonuçlarını sorguladı. 
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Her eserin arkasında kaçınılmaz olarak bir “fiil? bulunur. Ortada bir şarkı varsa, bir beste var demektir. Gözümüzün önünde bir resim varsa, bir tasvir yapılmış demektir. Bir gelincik çiçeğinde ya da sayısız gelincik çiçeğinin bir araya geldiği bir dağ yamacındaki kızıllıkta, yine gün batımında güneşin kızıllığında, muhteşem bir “renklendirme” fiili söz konusudur. 


Ümit Şimşek'e göre, “eserden müessire” giden yolun bu iki durağından sonra gelen bir sonraki durak, “unvan”dır. Eğer bir yerde bir resim varsa, arkasında bir tasvir, onun da arkasında bir Musavvir unvanı var demektir. Eğer bir yerde renkler varsa, arkasında bir renklendirme fiili, onun da arkasında bir Renklendiren var demektir. 


Kâinat adlı eserin ne kadar mükemmel (dolayısıyla Sanatkâr'ının ne kadar mahir) olduğunu kavrayabilmek için eserlerin arkasında görünen fiillere ilişkin Ümit Şimşek'e göre şu üç sorunun sorulması gerekiyor: 


l- Bu fiiller bir sonuca yönelik midir? 
2- Bu füllerin eserinde bir kusur var mı? 
3- Daha iyisi olabilir miydi? 


Şimşek, konuşmasının devamında, bal arısı, sinek, bir yumurtadan çıkan civciv ve daha pek çok örnek üzerinden kâinat sergisinde görülen her eserin bir amaca yönelik olduğu, bir kusur bulunmadığı ve çevreyle bütünleşmesi açısından bakıldığında bu eserlerin daha iyisinin de olamayacağını çarpıcı bir sunumla gözler önüne serdi. Belki sunumunu zengin görsel malzemelerle desteklemiş olsaydı, izleyicilerde uyandıracağı etki daha güçlü olabilirdi. 


Ümit Şimşek'in konuşması, yabancı konuşmacılar tarafından da dikkatle dinlendi. Özelde Risale-i Nur gibi zengin bir kaynaktan beslenilerek hazırlanmış sunum, konferansı izleyenlerde de, Batı ile İslâm arasındaki perspektif farkının net olarak görülmesine yardımcı oldu. Buna göre Batı'da bilim çalışmaları ile Rab arasında hâlâ ciddi bir mesafe bulunurken, özellikle Risale-i Nur'un “eserden müessire” metodunun çok daha başarılı bir kâinat-yaratıcı ilişkisi kurduğu anlaşıldı. 


Öyle görünüyor ki, önümüzdeki dönemde materyalizmden tövbe eden Batılı bilim adamlarına tanrı-merkezli bir bilim kurma çalışmalarında Müslüman fikir adamlarının ve özelde Risale-i Nur'dan beslenen imani ve ilmi fikirlerin büyük yardımı olacak. 


BİR HRİSTİYAN'IN İSLÂM’ A TANIKLIĞI 
Zafer Araştırma Grubu-Temmuz 2007 367. Sayı-zaferdergisi 


Saint Amand-les-Eaux?'daki dinler arası görüşmelere 1995'ten beri katıldığım için, İslâm hakkındaki derme çatma bilgilerimi derinleştirmeme imkân veren bazı Müslümanlarla tanışma fırsatı buldum. Bu konuda ilk yaklaşımımı 1993 yılında Haumont Manevi Merkezi'nde, ardından da insan haklarına saygı için, özellikle de Bosna'daki etnik temizlik sırasında, mücadele veren derneklerin üyeleri arasında edindiğim dostluklarla gerçekleştirmiştim. 


Valenciennes-Saint-Amand Protestan Kilisesi mensubu bir Hristiyan olarak, baştan söyleyeyim ki, benim bu yazıda ileri sürdüğüm görüşler sadece ve sadece beni bağlar. O 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yüzden bazı Hristiyan okurlarımı şok edici ifadelerim olursa, kendilerinden peşinen özür diler ve maksadımın böyle bir şey olmadığına inanmalarını isterim. Diğer taraftan İslâm konusundaki yetersiz malumatım yüzünden bu din hakkında da saçmalıklara varan değerlendirmelerim olursa, bunların bana hemen bildirilmesinin beni minnettar bırakacağını belirtmeliyim. 


Aşağıdaki tanıklığımda ben yaşadığım çok sayıdaki temas ve görüş alışverişinin bana kazandırdığı fikir zenginliğinden bahsedecek ve İslâm hakkında takındığım dini tavrı kısaca ifade ederek sözlerimi bitireceğim. 


Denise Masson'un Fransızca Kur'an tercümesinden yaptığım ilk okumalar bende puslu bir sanat ve tekrarlar izlenimi bıraktı, ayrıca Kitabı Mukaddes okurken alışık olduğum olayların anlatılış ve akış zincirinin Kur'an'da neredeyse hiç görülmemesi gibi bir üslüpla karşı karşıya getirdi. 


Derken Haumont merkezindeki eğitim ve Jacgues Bergue tarafından yapılmış Kur'an çevirisindeki yorumları okumam sayesinde, esrarını belli belirsiz kavradığım bir metin yapısını fark ettim. 


O andan itibaren de Kur'an'ı destan ve kahramanlık şiirleri kategorisine yerleştirdim. Zaten böyle bir düşünceyi bana önceden de ilham eden, Pazar günleri France 2 televizyon kanalında İslâm'la ilgili eski yayınlar ve bilhassa da yayının girişinde beni büyüleyen o Kur'an kıraati olmuştu. 


Maurice Bejart'ın Müslüman olması benim merakımı kamçılıyordu, tâ ki dans adımları, koreografi ve hat sanatının çarpıcılığı arasındaki yakınlığı görünceye kadar. O zaman bunda Kur'an'ın makamla okunuşu ile uyumlu bir plastik sanat birlikteliği keşfettim. 


Böylece Kur'an'la temasım beni, terimin estetik manasıyla güzelliği, Allah'ın bir ismi olarak görmeye kadar aldı götürdü. O yüzden de zaman zaman Müslüman dostlarıma kendi dinlerinin güzel olduğunu söyleme ihtiyacı duydum. 


Namazın ibadet boyutunu kavrayamadığımız için, toplum içinde birlikte yaşamakla ilgili davranış bilgileri veya görgü kuralları konusunda yaptığımız tartışmalar, bizleri ister istemez nezaketten ve karşılıklı görüşmelerde kibarlıktan söz açılmasına sevk etti. Bizleri hayvanlık durumundan ayıran işte bu medeni tavırlar, hâl ve hareketler önemli bir zat ile ilişkilerde çok daha önem arzederler. Nitekim böyle bir durumda kılık kıyafetimize bir çeki düzen veririz, kendisini bekletmeyiz, nazik ve saygılı oluruz. Peki, ya randevumuz bütün âlemlerin Rabbi ile ise, ya buluşup görüşeceğimiz önemli kişi O ise! 


İşte ben namaz yoluyla Pazarları kiliseye gitmek için giyinme ve ibadete veya âyine zamanında gitme âdetini yeniden keşfettim. Demek ki namaz, Yaradan'a karşı bir saygı eylemidir. 


Hem zaten O'nunla olan ilişkilerimizde bizlerden ne isek o olmamız istenmektedir, çünkü bizleri ruh kökümüze kadar yakinen bilip tanıyan O'nun nazarında hiçbir yerde olmadığı kadar çırılçıplak değil miyiz? Bu durumda, alkol başta olmak üzere zihnimizi etkileyen ilaç veya içecekler, gerçek olmayan bir zihni hâl meydana getirirler, işte onun için Kur'an'da sarhoş sözlerinden dem vurulmuyor mu? O yüzden olacak, benim sık sık görüştüğüm Müslüman dostlarım, bana sürekli olarak Allah'ın gözetim ve denetimi altında yaşadıkları 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izlenimini veriyorlar. Bu da alkol kullanımının yasaklanmasının dini izahını apaçık gözler önüne sermeye yeter de artar bile. 


Fransız tipi laikçi akım, dini söylemi özel alanda ve ev alanında tutma ve onun kamuya yönelik her türlü dışavurumunu reddetme kastını taşımıştır. İşte bunun bir sonucu olarak Hristiyanlar komplekse düşürüldüler ve onlar imanlarını tartışmalarda ve çeşitli dünya işleriyle ilgili görüşmelerde gösterilip sergilenmemesi gereken utanç verici bir hastalıkmış gibi taşır oldular. Örtüp gizleme denilen bu ölgün hâl; saklamamak, aksine imanına tanıklık etmek üzere Vahiy armağanına kavuşmuş insan demek olan her iman sahibinin asıl görev ve mecburiyetini hasıraltı ediyordu. 


Buna karşılık Müslümanlar Batı ülkelerine, özellikle de Fransa'ya geldiklerinde dini kanaatlerini hiç de gizlemediler, tam aksine bulundukları yerleşim birimlerinde ibadetlerini yapabilmek için bir kamu mekânından yararlanmak talebinde bulundular. Böylece laiklikle ilgili Fransız kanunlarının geleneğe dayalı liberal bir yorumunun yapılmasını dayatarak kilidi kırdılar. Derken çok sayıda Hristiyana da kendi imanlarına tanıklık görevlerini hatırlatarak onları uyandırmış oldular. 


Benim aldığım en büyük hediyelerden biri, inançlarımıza saygı konusunda elbette Müslümanlardan gördüğüm dostluktur. Onlar olmasaydı İslâm'a böylesine dolu dolu bir yaklaşımı kesinlikle gerçekleştiremezdim. Biliyorum ki bu dostluklar bizim kimliklerimizin de çok ötelerine uzanıyor ve adlarından biri de Barış (Selâm) olan Allah'ımızın tezahürü olarak yansıyorlar. 


Sonuç 


Müntesibi olduğum Hristiyan dini ile alâkalı teolojik meselelere girmedim. Mesela Hristiyanlığın teslis dogması gibi... Bu husustaki sıkıntıdan dolayı değil, sadece başka bir konu olduğu için girmedim. Fakat İslâm dinini Vahyin eksik bir şekli olarak gören ve İlâhi Hakikat'in gerçeğine sadece Katolik Kilisesi'nin sahip olduğunu ileri süren Papalık”la aynı kanaatte olmadığımı ifade edebilirim. 


Aynı şekilde, 18. yüzyıl Aydınlanmasını tamamlayan bir Fransa ve Avrupa İslâm'ının doğuşu hakkında, fanatik kudurganlık trajedisine bağlı bu doğuş hakkında da görüşümü açıklamadım. 
Sadece Kur'ani Vahyin, bu Tevhid destanının benim gibi bir Hristiyan için ne derece önemli bir Hatırlatma/Zikir ve bir zenginleşme pınarı olduğunu göstermeye çalıştım. 


Ben bu tanıklığımı, verdikleriyle ifadesiyle lütuf ve ihsanının özellikle söz konusu edildiğini gördüğüm, Kur'an'ın beşinci suresinin 48. âyetinden alınma bir iki cümleyle tamamlamak istiyorum: 

“Eğer Allah dileseydi, hepinizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdikleriyle sizi denemek istiyor. Öyleyse hayırlarda yarışın. Dönüşünüz Allah'adır. O, anlaşamadığınız hususları size 


bildirecektir.” 


Tanıdığım tanımadığım hanım ve erkek okuyucularım, Allah gündelik çabalarınızda sizlerin yardımcısı olsun. 


— Pierre Lavoisy (Çev: Cemal Aydın) 
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F. WİLLİAM ENGDAHL MÜLAKATI 
Nuran Talay Çar, 26/05/2010- politikadergisi.com/ 


F. William ENGDAHL kimdir? 
1944 yılında ABD'nin Minneapolis eyaletinde doğan ENGDAHL, Princeton Üniversitesi” nde 
okumuş. Alman asıllı Amerikalı araştırmacı-gazeteci yazar Almanya'da yaşamaktadır. 


“F. William Engdahl petrol ve jeopolitika üzerine çok satan Savaş Yüzyılı: Anglo Amerikan Petrol Siyasetleri ve Yeni Dünya Düzeni (Alfa Yayınları) — Century of War: Anglo- American Oil Politics and the New World Order (2004 Pluto Yayınları. Londra) kitabının yazarıdır. 
Kitap Fransız, Alman, Çin, Kore, Türk, Hırvat, Sloven ve Arap dillerine çevrilmiştir. Engdahl son siyasi ve iktisadi gelişmeler hakkında en çok tartışılan analizcilerdendir. Kışkırtıcı makaleleri ve analizleri sayısız gazete ve dergide ve uluslararası çapta tanınmış web sitelerinde yayınlanmıştır. Petrol jeopolitikası ve enerji konularına ek olarak tarım, GATT (Genel Tarifeler ve Ticaret Anlaşması), WTO (Dünya Ticaret Örgütü), IMF, enerji, siyaset ve iktisat konularında 1970'teki ilk petrol ve tahıl krizinden bu yana yazmaktadır. “Ölüm Tohumları: Kalıtım Biliminin Arkasındaki Karanlık Oyunlar -Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation (2007, kitabı dünyadaki gıda tedariki yoluyla toplumları kontrol etme planını belgelemektedir. Tam Tahakküm: Yeni Dünya Düzeninde Totaliter Demokrasi — Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order (Third Millenium Yayınları, Baton Rouge, La.) kitabı ABD askeri devini ve dünya barışına karşı tehditlerini anlatmaktadır. 2007-2008 yılında Sansürlenen En İyi Haberler için verilen “Sansür Projesi Ödülünü” almıştır.” 


F.William ENGDAHL, GDO olarak bilinen “Ölüm Tohumları” yazarı. GDO üzerine İnsani Yardım Vakfında verdiği konferansta insanlığı ilgilendiren çok önemli bilgiler verdi. 


“GDO'lu gıdaları tüketmekle kendi paramızla kiralık katilimize sahip olduğumuzu, 

GDO kullanmayan ülkelerin Uluslar arası ticaretten veto yediğini, Dünyanın yeni tanrılarının sahipliğine soyunanların ölüm tohumlarını yaratıcılarının olduğunu, 

Tanrı olmadan tanrılığa soyunan genetikçiler... 

Erkeklerin spermlerinin öldürüldüğünü... 

Anne karnında “frenkeştayn? tohumları torunları olduğunu...” anlattı. 

GDO hakkında merak ettiğimiz sorularımıza verdiği yanıtlar ile dünya nüfusunun korkunç bir oyuna maruz bırakıldığını belirtti. 


Nuran TALAY: GDO ihtiyacının ortaya çıkma nedeni nedir? 


F.William ENGDAHL: GDO'nun dünya üzerinde ortaya çıkmasının bilimsel bir nedeni yok. Bu insanlık tarihi boyunca yapılan en tehlikeli deney. Bu, tanrının doğal olarak meydana getirdiği; yarattığı dengenin; düzenin insanoğlu tarafından değiştirilmesi anlamına 

geliyor. İnsanlar tanrının yarattığı doğa ile oynuyorlar. Toplumlar üzerinde tohumlar ile yani temel besin maddelerini kontrol ederek hâkimiyet kurmaya çalışıyorlar. GDO, ABD? de üç-dört zengin grubun toplumları istediği doğrultuda kontrol edebilmesi ve yönlendirmesi üzerine kurulmuş bir projedir. Kissinger'ın söylediği net bir cümle ile nedeni daha açık: “Petrolü kontrol edersen ulusları kontrol edersin, yiyeceği kontrol edersin.” 


Nuran TALAY: Küresel tohum deposu neden oluşturuldu? 
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F.William ENGDAHL: Bu çok iyi bir soru. Küresel tohum deposu kimsenin ulaşamayacağı uzaklıkta ve yerin altında çok soğuk depoda saklanıyor. Bunun nedenine gelince bunun adına isim vermektense ardındaki hesaplara bakmak daha doğru olur. Özel seçilmiş dünyanın tüm çeşitli tohumlarının örnekleri saklanıyor. “Nuh'un gemisi “ tarzında bir olayı örnek göstererek olumlu insani yardım amaçlı gibi yer alsa da medyada, ardındaki düşünceler para ve güçten başka bir şey değil. Küresel tohum deposunun askeri üs gibi korunuyor olması da oldukça düşündürücü. Bu bölgeler Bill Gates ve Monsanto tarafından korunuyor. Bill Gates, Monsanto gibi devlerin bankalarının atom bombasına dahi dayanıklı hale getirilmesi şeytani planlarına karşı önlem olarak alındığını gösteriyor. Ben tohumların alınıp saklanmasını masum bulmuyor, ardında şeytani planlar yattığını düşünüyorum. 
Laboratuarlarda ürettikleri tohumları Çin, Brezilya, Türkiye, Almanya gibi ülkelerin çiftçilerine satarak tarım üretimini ele geçirmek istiyorlar. Bu şekilde çiftçiler tohumları ancak Monsanto”dan alacağı için Monsanto*ya mahküm ediliyor. 

Nuran TALAY: İnsanlığın GDO'ya ihtiyacı var mı? 

F.William ENGDAHL; Kesinlikle hayır. GDO para için Rockefeller tarafından ortaya çıkarılan 1970 yıllarından bu yana planlanan bu proje. “Ölüm Tohumları” kitabımda da söylediğim gibi arkasındaki kişilerinin hedefi, nüfusu azaltarak kontrol altına almak. 
Yiyeceği kontrol ederek insanları kontrol etmek gibi strateji üzerine kurulmuş bir düzen. 


Nuran TALAY: GDO hangi alanlarda kullanılıyor? 


F.Willilam ENGDAHL: Tarımda, soya, mısır, pirinç, buğday ve bazı meyve sebzelerde. 
Bakıldığında ulusal temel besin maddeleri üretiminde kullanılıyor. Arjantin'de önceleri kullanılsa da Avrupa'da kabul ettirmek oldukça güç olmuştur. O yüzden Çin pazarı gibi nüfus yoğunluğunun çok olduğu bölgelerde kullanarak nüfuslar yok edilmeye çalışılıyor. 


Nuran TALAY: GDO'nun insan ve çevre sağlığına zararlı etkileri neler, GDO”nun yararları olduğu alan var mı? 


F.Willlam ENGDAHL: Kesinlikle olumlu faydası ve yaralı hiçbir alanı yok. Monsanto “bizim tohumlarımız güvenli” dese de bununla ilgili deneyleri ortaya koysa da bunlar gerçekleri yansıtmıyor. Gerçekte uzun döneme dayalı deneyler yapılamasına da izin verilmiyor. Rusya ve İskoçya'da GDO'ya yönelik küçük bir deney yapıldı. Ancak bunlar da GDO'nun zararlı etkilerini ortaya çıkaran uzun vadeli ve geniş kapsamlı deneyler 

değildi. Fare deneyleri; beyinlerin küçüldüğünü, bağışıklık sisteminin çöktüğünü gösterdiği halde görmezden gelinmiştir. Örneğin, GDO'nun ilk kullanımı çiftçilerin ineklerinin sütlerinin verimini artırması üzerine sunulmuştur. rBGH hormonu büyükbaş hayvanlığı ile uğraşan çiftçiler için çok cazipti. Monsanto patenti ile satışa çıkan “Posilac” adlı ilacın düzenli olarak enjekte edilmesi ile %30 oranında daha fazla süt vereceği açıklanmıştı. Tabii bu cazip olaya çiftçiler destek verdi. İlk yıllarda söylendiği gibi verimi artırdı. İlerleyen yıllarda ilacın ineklerin metabolizmasını düzenleyip hücre bölünmesini artırdığı, hücre ölümünü engelleyen IGF-1 adlı başka bir hormonu da tetiklediği görüldü. O dönemde pek çok bilim adamı kanser hücrelerini tetiklediğini söylese de yalanlandı. Ancak hayvanlar daha erken yaşlanmaya başlamış ve meme uçlarında enfeksiyonlar meydana gelmişti. Bazı inekler bu nedenlerden dolayı yürüyemiyordu. Bilim adamları ilacın tehlikeli olmadığından bahsetmişti. Vermont Üniversitesi açıklamaları yeterli bulmamıştı. Deforme doğumlar ve maslit rBGH ile ilgili olduğuna dair kanıtları olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Monsanto, Üniversiteye yardım sözü vererek açıklamalarını geri çekerek gerçeklerin gizlenmesini sağlamıştır. Bu tohumlar insanları ve insanların davranışları kontrol etmek 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için kullanılıyor. Bu komplo teorisi değil gözle görülen bir komplodur. Rockefeller?in yeşil devrimi dünya nüfusunu kontrol ederek bazı ırkları ortadan kaldırmak için çalışmaktadır. 


Nuran TALAY: İnsanların üremesi en açık şekilde nasıl engelleniyor? 

F.William ENGDAHL: GDO mısırlarında kısırlaştırıcı maddeler yer alıyor. Erkeklerin spermleri ölü hale getiriliyor. Anne karnındaki bebekler de annelerin GDO'lu gıdaları tüketmesinden dolayı hasta doğuyor. Özellikle ABD'de otistik çocuklarda yüksek oranda artış meydana gelmiştir. Aşılarda bulunan cıva tehlike saçıyor, çocukları savunmasız bırakıyor. 
Beni tekerlekli sandalyeye mahküm eden de küçükken olduğum çiçek aşısıdır. 


Nuran TALAY: GDO'lu tohumları kimler sağlıyor ve bundan kazançları nedir? 


F.William ENGDAHL: Birkaç zengin monopoly oynuyor sanki. Nesilleri yok etmek, kendi tohumlarını vermek ve o kabul etmeyen bölgeler üzerine de yakın bölgelerden rüzgâr etkisi ile gitmesini sağlayarak gıda üretimine etki ederek onları da belli firmalara mahküm etmektir. 
Dünya üzerinde yaşayan altı milyarın üzerinde nüfusun kontrol edilemeyeceği için bu nüfusu kontrol etmek istiyorlar. Böylelikle dünya nüfusunun çoğunluğunu bu şekilde yok ederek kalanları da kendilerine köle yaparak güç hâkimiyeti kurma peşindeler. 


Nuran TALAY: GDO'nun uluslararası alanda reklâmının, broşürlerinin ve ülkelere pazarlanmasında kullanılan paranın kaynağı nereden geliyor? 


F.Willilam ENGDAHL: Rockefeller, USA gibi dev şirketler işbirliği içinde. Tohumları eskisi gibi geleneksel yöntemle çoğalmadığından çiftçiler tohum almaya zorlanıyor. Tam anlamıyla kurulan bu tezgâhın ardında ABD var. 


Nuran TALAY: Dünyanın birçok kesiminden GDO'nun zararlı olduğuna ilişkin bildirimler yayımlanıp, kitaplar yazılıp kampanyalar düzenlenirken, GDO'nun ısrarla kullanılma isteği ne anlama geliyor? 


F.William ENGDAHL: Soru gayet güzel; pozitif bir etkisi olmuyor. Açlığı engellemek üretimi artırmak yönünde olduğunu söyleniyor. Medyada GDO'nun zararına ilişkin haberler yer alsa da bu tür haberler dev şirketler tarafından yalanlanıyor. Ellerinde çok büyük bir güç olduğu için GDO için yazılan çizilen her şey askıda kalıyor. Bağımsız araştırmalara da izin verilmiyor. 


Nuran TALAY: GDO'lu tohumları kullanan toplumları bekleyen tehlikelerden bahseder misiniz? 

F.William ENGDAHL; Pandora'nın kutusu gibi. Bununla ilgili yıllara dayanan bir deney yapılmıyor asıl tehlike sonun ne olacağını meydana gelecek türevleri hibritleri karşında ne yapılacağının bilinmiyor olması. 


Nuran TALAY: GDO ile birlikte pazarlanması planlanan tıbbi ilaçların ilişkisi nedir? 


F.William ENGDAHL; GDO'nun etkileri tam olarak ortaya çıkmadığı için bununla ilişkilendirilmesi konusunda bir kanıt yok. O yüzden kesin veri söyleyemiyorum. 
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Nuran TALAY: Afrika gibi gelişmemiş ülkelerde açlığı gidermek ve bunun içinde ürünleri çoğaltmak için kullanıldığı söylenen GDO'lu gıdalar ile o toplumlarda biyolojik ve sosyolojik olarak ne tür olaylar meydana gelir? 


F.Willlam ENGDAHL: Sonuçta açlığı gidermek ürünleri çoğaltmak için söylense de toprağa zarar veriyor, iyileştirmek için kullanılan kimyasallarla topraklar zehirleniyor. Verilen bazı gıdalar vitaminli olarak da sunulsa da biyolojik olarak bağışıklık sistemlerine zarar veriyor ve kısırlaşma gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Afrika'da yaşayan birçok kadının artık yaşadığı sorun açlıkla birlikte kısırlık. Özellikle Afrika'da açlık için üretilen altın pirinç olarak adlandırılan turuncu renkli laboratuar pirinci A vitamini açısından oldukça yüksek. Pirinçte A vitamini oranı çok yüksek, insanın tüketmesi gerektiğinden fazla. Bu nedenle de körlükler meydana gelmiştir. Ayrıca bu bölgelerde toprak iyileştirme üzerine topraklara uygulanan kimyasallar sonucu zehirli bitkiler, yabani otlar ve böcekler üremektedir. Bu böcekleri öldürmesi için de yine yüksek oranlarda böcek ilacı kullanılarak verimli topraklar öldürülmektedir. Afrika'da tavuklar dahi böcekleri yemiyor, inekler zehirli otları ayırt edebiliyor. Kene ve benzeri böcekler, domuz gribi gibi küresel virüsler ile dünya nüfusu kontrol edilmeye çalışılıyor. Domuz aşısı da yapbozun parçasıydı. 


Nuran TALAY: Afganistan, Afrika ve Irak gibi gelişmemiş ülkelerde ABD'nin etkisinin GDO ile ilişkisi var mı? GDO'lu gıdaların kısırlaştırma etkileri ile toplumlar bilinçli olarak yok edilirken Avrupa Insan Hakları Mahkemesi engel olamıyor mu? 


F.Willlam ENGDAHL: ABD, özelikle Irak üzerinde kaynaklarını kullanarak yapıyor. 
Tohum satamadığı ülkelere ya konuşlanıyor ya da komşu bölgelerinden faydalanıp tohumların rüzgâr etkisi ile yaymaya çalışıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tepkisini bilmiyorum. 


Nuran TALAY: Kimler elit tabakası oluşturma peşinde? “Ölüm Tohumlarının” patronları yaratacakları üstün ırk ile ne yapmayı planlıyor? 


F.William ENGDAHL: Yakın tarihte gizli bir toplantı oldu. Rockefeller, Monsanto, Bill Gates gibi milyar dolar üzeri zenginlerin katıldığı bir toplantı. Toplantının amacı küresel ekonomik krize çözüm olarak konuşulduğu düşünülmüştü buradaki toplantı tamamen nüfus artışını kontrol altına almak üzerineydi. 6,5 milyarı aşkın dünya nüfusunun 1,5 milyara çekilmesi gibi düşüncelerin yer aldığı toplantı oldukça tehlikeliydi. 


Nuran TALAY: GDO tohumları ile çiftçilik ve hayvancılık nasıl etkilenir, bundan elde edilecek kâr ve zarar ne olacaktır? Çiftçilerin tohum saklaması neden yasaklandı? 


F.William ENGDAHL: Herhangi bir yararı yok, aksine toprak verimini kaybediyor. Çok yüksek miktarlı meyve sebze fiyatları artışı olacak. Belli meyveleri pazarlayanlar kazanacak. 
Doğal tohumlar ile üretim yapan çiftçilere devlet yardımı yapılmazken GDO'lu tohumlar ile üretim yapan çiftçilere devlet yardımı yapılarak GDO oyunu ile kendilerini gıda pazarının tek hâkimi olmalarını istiyorlar. 


Nuran TALAY: GDO toplumlar tarafından yeterince biliniyor ve tanınıyor mu? 


F.Willilam ENGDAHL: Evet, ülkeler bilse de politik dış güçlerin etkisi ile kimse dile getiremiyor. Güçlü olan ülkeler kabul etmeyince de gelişmekte olan ülkelere yöneliyorlar. 
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Nuran TALAY: İnsanoğluna ve doğal çevreye doğrultulmuş biyolojik GDO silahından nemalananlar da aynı etkiye maruz kalmayacak mı, bunun için herhangi bir önlem almış olabilirler mi? Ve dörtnala koşan bu tehlikeli teröre engel olunamaz mı? 


F.Willilam ENGDAHL: Mosanto çalışanlarına ve kendi çocuklarına GDO'lu gıdalar tükettirmiyor. 


Nuran TALAY: GDO’yu kullanmak istemeyen ülkelere ne gibi siyasi yaptırımlar uygulanıyor? 

F.William ENGDAHL; GDO ardında çok büyük güç olduğu için ülkelerin hükümetleri ile çok iyi ilişki içindeler. GDO istemeyen ülkeler uluslararası ticaretten muaf bırakılacağı ve bu pazarlara girmelerinin engelleneceği yönünde baskı yapılıyor. 


Nuran TALAY: Türkiye biyoçeşitliliği açısından çok zengin bir ülke. Topraklarımız verimli. 
Buna sahip olmamıza rağmen GDO Meclis onayından geçti. ABD ve AB'den herhangi bir baskı uygulanmış mıdır? 


F.William ENGDAHL: Bilmiyorum. Bir güç, bir girişim mutlaka olmuştur diye düşünüyorum. Siyasi bir baskı vardır. Çünkü global bir oyun ile karşı karşıyayız. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 13 ülkede gıdalar aracılığı ile kısırlığın arttırılması ve yaşlı nüfusa sistematik olarak egemen olma planları var. Hindistan, Nijerya, Meksika, Endonezya, Brezilya, Türkiye ve Kolombiya da dahil olmak üzere, kaynak zenginliği açısından zengin ülkelerdir. GDO tohumu devlet başkanlarına olmak üzere birçok çevreye rüşvet verilerek GDO konusunda ikna edilmiştir. Örneğin; Türkiye et ithal etmek istiyor. Türkiye ben Amerika'dan et ithal etmek istemiyorum derse Amerika Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikâyet eder. Dünya Ticaret Örgütü testlerin Monsanto, Rockfeller, Dupont gibi şirketler tarafından takip edildiğinden, bu karteller test sonuçları üzerinde dilediği gibi oynuyorlar. 
Dünya Ticaret Örgütü insanların kurallarını değil büyük çiftçilerin para kurallarını korumaktadır. 


Nuran TALAY: Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? 


F.William ENGDAHL: Hızlı gıda tüketim merkezlerinden çocuklarınızı ve kendinizi uzak tutun. Domatesinizin sebze ve meyvelerinizin kıymetini bilin. Avrupa'da artık gerçek domates bulmak oldukça güç. Unutmayalım ki onlar yani bu planları gerçekleştirmek isteyenler bir avuç dolusu insan, geriye kalan bizler ise kalabalığız. Teşekkürler. 

Nuran TALAY: Teşekkürler. 


F. WİLLİAM ENGDAHL, YAZILARIYLA POLİTİKA DERGİSİ'NDE... 

Politika Dergisi Zaman: Paz, 27/06/2010 

Cesur araştırmalarıyla tanınan F. William ENGDAHL da gençlerin ve daima genç kalacakların dergisi olan Politika Dergisi'ne katkıda bulunmayı kabul etmiştir. Engdahl'ın, hatırlanacağı üzere, daha önce bir mülakatı da dergimizde yayımlanmıştı. 1944 yılında doğan Alman asıllı Amerikalı Engdahl; kendi deyimiyle, serbest gazeteci, tarihçi ve ekonomi araştırmacısıdır. 


Dergimize ve dolayısı ile gençlere verdikleri destekten ötürü Engdahl'a ve onun yazılarını Politika Dergisi'nde yayımlamamız için bize yardımcı olan, kitaplarının da 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çıktığı Bilim+Gönül Yayınevi'ne gösterdikleri ilgi ve verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. 


Engdahl'ın yazıları yayımlandıkça, yazılara buraya tıklayarak ulaşabileceksiniz. 
Yayınevinin Verdiği Özgeçmiş: 


F. William Engdahl petrol ve jeopolitika üzerine çok satan Savaş Yüzyılı: Anglo Amerikan Petrol Siyasetleri ve Yeni Dünya Düzeni (Alfa Yayınları) — Century of War: Anglo- American Oil Politics and the New World Order (2004 Pluto Yayınları. Londra) kitabının yazarıdır. 
Kitap Fransız, Alman, Çin, Kore, Türk, Hırvat, Sloven ve Arap dillerine çevrilmiştir. Engdahl son siyasi ve iktisadi gelişmeler hakkında en çok tartışılan analizcilerdendir. Kışkırtıcı makaleleri ve analizleri sayısız gazete ve dergide ve uluslararası çapta tanınmış web sitelerinde yayımlanmıştır. Petrol jeopolitikası ve enerji konularına ek olarak tarım, GATT (Genel Tarifeler ve Ticaret Anlaşması), WTO (Dünya Ticaret Örgütü), IMF, enerji, siyaset ve iktisat konularında 1970'teki ilk petrol ve tahıl krizinden bu yana yazmaktadır. “Ölüm Tohumları: Kalıtım Biliminin Arkasındaki Karanlık Oyunlar -Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation (2007, kitabı dünyadaki gıda tedariği yoluyla toplumları kontrol etme planını belgelemektedir. Tam Tahakküm: Yeni Dünya Düzeninde Totaliter Demokrasi — Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order (Third Millenium Yayınları, Baton Rouge, La.) kitabı ABD askeri devini ve dünya barışına karşı tehditlerini anlatmaktadır. 2007-2008 yılında Sansürlenen En İyi Haberler için verilen “Sansür Projesi Ödülünü” almıştır. 


Princeton Üniversitesinde (ABD) siyaset lisans, Stockholm Üniversitesi'nde karşılaştırmalı iktisat yüksek lisan programını tamamladıktan sonra New York ve ardından Avrupa'da bağımsız iktisatçı ve araştırmacı gazeteci olarak çalıştı. ABD ve dünyada enerji siyasetleri; GATT Uruguay Turu ticaret toplantıları, AB gıda siyasetleri, tahıl ticareti tekeli, IMF siyasetleri, Üçüncü Dünya borç sorunları, yatırım (hedge) fonları ve Asya krizi araştırdığı konular arasındandır. 


Engdahl iktisadi, siyasi ilişkilerde bazı uluslararası yayınlara katkıda bulunmaktadır. Bunlar arasında: Asia Times, FinancialSense.com, Asia Inc.,GlobalResearch.com, Japon'yada Nihon Keizai Shimbun, Foresight dergisi; New York'da Grant'slnvestor.com, European 


Banker ve Business Banker International ve Almanya'da Freitag and ZeitFragen, 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Engdahl son siyasi ve iktisadi gelişmeler hakkında en çok tartışılan analizcilerdendir. 
Kışkırtıcı makaleleri ve analizleri sayısız gazete ve dergide ve uluslararası çapta tanınmış web sitelerinde yayınlanmıştır. Çeşitli jeopolitik konularda çok sayıda uluslararası TV ve radyo programına katılmıştır. Bunlar arasında El Cezire, CCTV ve Sina.com (Çin), Kore Broadcasting System (KBS), ve RTR Rus TV. Michele Chossudovsky'nin saygın Küreselleşmeyi Araştırma Merkezinde (Centre for Research on Globalization — araştırma üyesi ve Pekin Kimya Teknolojileri Üniversitesinde konuk öğretim görevlisidir. Engdahl jeopolitika, GDOlar, iktisat ve enerji konularında çok sayıda uluslararası konferansa ana konuşmacı olarak katılmıştır. Bunlar arasında Hon. Sheikh Zaki Yamani'nin Londra Enerji Siyaseti Araştırmaları Merkezi (London Centre for Energy Policy Studies); Montrö İsviçre'deki Küresel yatırımcılar Forumu (Global Investors’ Forum (GIF) of Montreaux Switzerland); Bank Negara Endonezya; Rus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü — (Russian Institute of Strategic Studies); Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (Ministry of Science and Technology -MOST), Hırvatistan Ticaret ve Ekonomi Dairesi (Croatian Chamber of Commerce and Economics) yer almaktadır. Uluslararası siyasi iktisat ve jeopolitika, gıda güvenliği, iktisat, enerji ve uluslararası ilişkiler konularında düzenli olarak yazmanın yanısıra Avrupa bankaları ve özel yatırımcıları için iktisat danışmanı olarak çalışmaktadır. 


Bu antipolitik ortamda, içtenlikle gençlerin yanında olan “genç düşünceli” aydınlarımızı da olanaklar elverdiğince sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. 


Saygılar... 
GENETİK KIYAMET İÇİN UĞRAŞANLAR KİM? 


http://Wwww.ufkumuzhaber.com/genetik-kiyamet-icin-ugrasanlar-kim-4694h.htm 


"Kıyamet tohum deposu" olarak da bilinen Svalbard hariç, dünyadaki diğer tohum depolarını bekleyen "kıyamet"i kim koparacak? Engdahl, sorularımızı yanıtladı. 


Svalbard Tohum Deposu 


Norveç'in kuzeyindeki Spitsbergen adasında "Svalbard Küresel Tohum Deposu" adı verilen o ambar, Mart 2008 itibariyle resmen faaliyete başladı. Donmuş bir dağın 130 metre altına inşa edilen ambarda, şu anda dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 milyon farklı tohum özel ambalajlarda saklanıyor. Kuzey Kutbu'na 1100 kilometre uzaklıkta olan buzdağı ambarında, bazı dayanıklı tohumlar 1000 yıl kadar bozulmadan kalabilecek. Her türlü nükleer saldırıya, patlamaya ve depreme dayanıklı olan bu tohum deposuna "kıyamet tohum deposu" da deniyor. Dünya üzerindeki tüm tohum çeşitlerini biraraya getirmeyi hedefleyen ambarın amacı, gelecekte dünyanın başına gelebilecek nükleer savaş, meteor düşmesi veya iklim değişimi gibi bir felaket durumunda, tohum çeşitliliğinin korunmasını sağlamak. 


Kıyamet Muhafızları 
Svalbard Küresel Tohum Deposu'nun finansörleri kimler? 


Öncelikle, bu ambarın Global Crop Diversity Trust (GCDT- Küresel Hasat Çeşitliliği Örgütü) aracılığıyla işletildiğini söylemeliyim. Nisan 2009 rakamlarına göre 123 milyon dolarlık bir 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finansmanları var. Roma'da kurulan bu örgütün başında Kanadalı Margaret Catley-Carlson bulunuyor. 1998'e dek New York merkezli Nüfus Konseyi'nin de (Population Council) başkanıydı. Bu konsey, John D. Rockefeller'ın nüfus popülasyonunu düşürmek amacıyla, 1952'de kurduğu, aile planlaması adı altında gelişmekte olan ülkelerde kısırlaştırma çalışmaları yürüten bir konsey. Diğer GCDT üyeleri arasında Hollywood Dream Works Animation'a başkanlık eden Lewis Coleman da var. Coleman, ABD'nin en büyük Pentagon anlaşmalı askeri endüstri şirketi olan Northrup Grumman Corporation'ın da kurul başkanıydı. 


Örgütün Finansörleri 


1) Geçen yıl şirketin aktif yönetiminden çekilerek kurduğu Bill-Melinda Gates Vakfı aracılığıyla kendini Asya ve Afrika'daki çiftçilere yardıma adayacağını beyan eden Microsoft'un kurucusu Bill Gates! 

2) Dünyanın en büyük patentli GDO tohum ve tarım kimyasalları devi ABD'li DuPont / Pioncer Hi-Bred! 

3) Yine bir ABD'li GDO devi Monsanto! 

4) İsviçre menşeli GDO tohum ve tarım kimyasalları şirketi Syngenta! 

5) 1970'lerde 100 milyon dolarlık bir kaynakla "Yeşil Devrim" diye bilinen tohumda gen devrimini başlatan ve tarımsal değişim ile ideal genetik saflığı sağlama çalışmalarını yürütmek üzere dünyanın en büyük vakıflarından birini kuran petrol devi Rockefeller! 
6) ABD, İngiltere, Norveç, Almanya, İsviçre ve Kanada'dan da devlet fonları aktarılıyor. 
Yani özetle, GDO tohumları az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yayarak tarlalardan orijinal tohumların kökünü kazıyan şirketler, şimdi dünya üzerindeki tüm orijinal tohumları olası bir kıyamet günü için kutuplarda buzdan bir adaya saklıyor. 


Dünya'nın pek çok ülkesinde "zaten var olan tohum depoları"na ne gibi bir felaket gelecektir ki, Svalbard'a muhtaç kalınacaktır? 


"Ebu Garib Tohumları" Nerede? 


Nükleer savaş, iklim değişimi veya meteor düşmesinin dışında bir felaketten mi söz ediyorsunuz? 


Evet, planlı bir felaketten söz ediyorum. Bunu anlamak için yalnızca 2003 Amerikan bombardımanından sonraki Irak'a bakmak yeterli. Irak medeniyetlerin beşiği ve binlerce yıl önce buğday tarımının doğduğu yerdir. Ebu Garib'de yüzlerce yılda geliştirilen buğday tohumu çeşitlerinin yer aldığı bir tohum bankası bulunuyordu. Amerikan bombardımanından sonra o tohum mahzeni tarihe karıştı. Artık kimse o tohumların nerede olduğunu bilmiyor. Düşünün, dünyadaki tüm tohum çeşitleri NATO destekli Svalbard'da biraraya getirilip kontrol altına alındığında, dünyadaki diğer paha biçilmez tohum bankalarını savaşlar ve terörist eylemler ile yok etmek çok kolay olacak! Sonrasında da Monsanto ve DuPont gibi devler, kendi GDO tohumlarını tüm dünya çiftçilerine tek elden sunabilecekler. Yani tüm tohum çeşitlerini ele geçirdikten sonra dünyanın diğer tohum bankalarını, tekel oluşturabilmek amacıyla yok edebilirler. 


"Ari Irkı Yaratma Projesi" 


Peki, tekel olma arzusunun temelinde yatan tek sebep ekonomik mi? 
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Hayır. Bunu açıklamak için önce kıyamet muhafızlarının kimliklerinden ve geçmişte neler yaptıklarından biraz söz edelim. Rockefeller, 1971'de Uluslararası Tarım Araştırmalarında Küresel Danışmanlık Grubu olan CGIAR'ı kurdu. CGIAR, üçüncü dünya ülkelerinin bilim adamlarının ve agronomistlerinin (tarım uzmanı) "modern tarım ürünü" kavramlarında uzmanlaşmaları ve ABD'de öğrendiklerini ülkelerine götürmeleri ile yakından ilgilendi. 
GDO'lu "Gen Devrimi'nin yaygınlaşması için paha biçilmez bir etki şebekesi oluşturdular. 
CGIAR, daha etkin olabilmek için BM Gıda ve Tarım Örgütü'nü (FAO), BM İlerleme Programı'nı ve Dünya Bankası'nı da işin içine dâhil etti. 


"Rockefeller, Hitler'in De Finansörüydü" 
Üstün ırk yaratma projesi tanı olarak nasıl bir şey? 


Rockefeller Vakfı'nın ve zengin finans kurumlarının 1920'lerden beri genetik olarak üstün ırk yaratmayı meşrulaştırmak için kullandıkları öjenik bilimi, daha sonradan genetik mühendisliği olarak değiştirilmiştir. 


Hitler ve Naziler, buna ari üstün ırk diyorlardı. Hitler'in öjenik çalışmaları, da bugün Svalbard'a milyonlarca dolar akıtan Rockefeller Vakfı tarafından finanse edilmişti. 
Rockefeller Vakfı, Third Relch's Kaiser Wilhelm Instilutcs'nün "ari ırk öjenik çalışmalarını" finanse ediyordu. 2. Dünya Savası'nda, ABD resmi olarak savaşa Hitler Almanya'sının karsısında olarak girerken, Rockefeller Standard Oil Group, illegal olarak Alman Luftvvaffe ve VVehrmacht birliklerine petrol nakline devam etti. Bununla ilgili ABD Senato araştırması da yapıldı. 


Rockefeller Vakfı, insanı, "gen dizilimleri"ne indirgemeye çalışan sözde moleküler biyoloji bilimini yaratmıştı ve sonunda insan özelliklerini istenen şekilde değiştirmeyi amaçlıyorlardı. 
Hitler'in Öjenikçi bilim adamları, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sessizce ABD'ye götürülmüş ve çeşitli yaşam formlarının genetik olarak tasarlanması konusunda ilk adımları atmışlardır. 


Gıdalar İle "Negatif Ojenik" 
Amaç tarım yani gıdalar üzerinden üstün ırk yaratmak mı? 


Aslında daha da kötüsü. Rockefeller, Carnegie, Harriman ve diğer zengin elit aileler tarafından fonlanan öjenik (üstün ırk yaratma) lobisinin, 1920'den beri biricik amacı "negatif öjenik"tir. "Negatif ojenik" istenmeyen soyların sistemli bir şekilde yok edilmesidir. Aile Planlaması Enternasyonali'nin kurucusu, koyu öjenikçi ve Rockefeller ailesinin yakın dostu Margaret Sanger, 1939'da Harlem'de "Negro (Zenci) Projesi" adı altında bir proje başlattı. Bu projenin ne olduğunu bir arkadaşına yazdığı mektupta açıkça dile getiriyordu: "Negro (Zenci) nüfusu, ortadan kaldırmak istiyoruz." 


Negatif öjenik bir kısırlaştırma projesi mi? 


Örnekler üzerinden gidelim. Küçük bir Kaliforniya biyoteknoloji şirketi olan Epicyte, genetik mühendisliği marifetiyle, yendiğinde erkeği kısırlaştıran bir mısır geliştirdiklerini açıkladı. Epicyte, Svalbard'ın iki sponsoru olan DuPont ve Syngenta ile teknolojilerini yaymak için ortaklık kurmuştu. Çok ilginçtir ki Epicyte, genetiği değiştirilmiş sperm öldürücü mısırı, ABD Tarım Bakanlığı'ndan (USDA) aldığı araştırma fonuyla geliştirmişti. 
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Bir başka örnek; 1990'larda BM Dünya Sağlık Örgütü, Nikaragua, Meksika ve Filipinler'de 15 
ila 45 yaşları arasındaki milyonlarca kadının tetanoza karşı aşılanması için bir kampanya başlattı. Erkekler de tetanoz olabilirdi, ancak aşı erkeklere yapılmadı. Bu şüphe uyandırıcı durumdan ötürü Katolik bir kilise organizasyonu olan Comite Pro Vida de Mexico (Meksika Yaşam Komitesi) aşıları test ettirdi. Test sonuçları ile, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), yalnızca çocuk doğuracak yaştaki kadınlara dağıttığı aşıların Chorionic Gonadotrophin (hCG) içerdiği ortaya çıktı. Doğal bir hormon olan hCG, tetanoz toksoid taşıyıcılarıyla birleştiğinde kadınların hamile kalmasını engelleyen antikorları üretiyordu. 


Daha sonradan ortaya çıktı ki Rockefeller Vakfı, Rockefeller Nüfus Konseyi, Dünya Bankası ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) için tetanoz taşıyıcın bir kısırlaştırma aşısı üretmek için 1972'de 20 yıllık bir proje başlatmışlardı. Ayrıca Svalbard 
Kıyamet Tohum Deposu'nun ev sahibi Norveç hükümeti kısırlaştırıcı aşının üretilmesi için 41 
milyon dolar bağış yapmıştı! 


"Hibrid Tohumlar"La Tekel Tuzağı 


Rockefeller'in gelişmekte olan ülkelerde yürüttüğü Yeşil Devrim çalışmalarına bu açıdan bakınca korkunç görünüyor | 


Rockefeller Vakfı, 1946'da sadece adı yeşil olan "Yeşil Devrim"'i başlattı. Neydi Yeşil Devrim? 60'larda Rockefeller'in çalıştığı Meksika, Hindistan gibi ülkelerde daha çok ürün veren ıslah edilmiş tohum çeşitleriyle açlık sorununu büyük ölçüde çözmeyi vaat ediyordu. 
Yıllar sonra Yeşil Devrim'in, aslında Rockefeller Ailesi'nin ileride tekelleştirebilecekleri bir plan olduğu ortaya çıktı; tıpkı yarım yüzyıl önce petrol endüstrisi işinde yaptıkları gibi. 


Nasıl tekelleştiler? 


Yeşil Devrim gelişmekte olan piyasalarda yeni hibrid tohumların üretilmesine dayanıyordu. 
Hibrid tohumlar, üreyemedikleri için çiftçilerin her sene tohum alması gerekiyordu. Hibrid tohum, patentlerinin DuPont/Pioneer HiBred'in ve Monsanto'nun başını çektiği bir avuç dev tohum şirketinin elinde toplanması, daha sonra GDO'lu tohum darbesi için yolu açtı. Hibrid tohumlar ve bu tohumların ihtiyaç duyduğu kimyasal gübreler, çiftçileri tarım ve petrokimya şirketlerine bağımlı hale getiriyordu. Bu gübreler, Rockefeller kontrolündeki büyük petrol şirketlerinin ürünüydü. 

Ot ve böcek ilaçları da, petrol ve kimya devleri için ek pazarlar oluşturuyordu. Yeşil Devrim, aslında bir "kimyasal darbeydi". Gelişmekte olan ülkelerin yüksek miktardaki gübre ve ilaç girdisini finanse etmeleri mümkün değildi. Bu nedenle Dünya Bankası'ndan kredi notu alarak ve ABD hükümetinin garantisi altındaki Chase Bank ve diğer New York bankaları aracılığıyla özel borçlar aldılar. 


Sonuç? 


Bankalara ve tefecilere borçlanan çiftçiler, genellikle topraklarını kaybettiler, iş aramak için şehirlere göç ettiler; fabrikaların ucuz işçi açığı da kapanmış oldu. 


Patentli "" Biyolojik Silah" 
Peki ya bugün? 
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Bugün de Gates ve Rockefeller, Afrika'da Yeşil Devrim adı altında bir projeye daha milyonlar yatırıyor. Amaç yine GDO tohumların ve kimyasalların yaygınlaştırılması. Bunun için pek çok teşvik ve kampanyalara başvuruyorlar. 


Büyük bir tekelleşme tehdidiyle karşı karşıyayız... 


Plan işlerse tüm dünya birkaç tohum devinin kölesi olacak. Washington'dan gelen emirler doğrultusunda, Washington'un siyasetlerine karşı olan üçüncü dünya ülkelerine tohum vermeme olasılığı da var. Ayrıca pirinç, mısır, buğday ve soya gibi dünyanın temel gıda üretimi için patentli tohumların üretimi korkunç bir biyolojik silah olarak da kullanılabilir. Genetik müdahalelerle öldürücü gıdalara çevrilebilirler. 


Yeni Aktuel-5 Haziran 2009(https://Wwww-.iyilikguzellik.com/ ?haber,972) 


GDO DEVLERİ GERÇEK KIYAMET PEŞİNDE Mİ? 
Kasım 12, 2009-https://Www.karasaban.net/gdo-devleri-gercek-kiyamet-pesinde-mi/ 


F. William Engdahl: 

Alman asıllı Amerikalı araştırmacı gazeteci F. William Engdahl, tarım sektörünü elinde tutan GDO devlerinin, insanlık için gerçek bir kıyamet yaratacağını söylüyor. İddiaları son derece ürkütücü. Norveç'teki küresel tohum deposuyla amaçlanan ari üstün ırk yaratmak mı, yoksa istenmeyen ırkları yiyeceklerle kısırlaştırmak mı? 


Svalbard Tohum Deposu 

Norveç'in kuzeyindeki Spitsbergen adasında “Svalbard Küresel Tohum Deposu” adı verilen o ambar, Mart 2008 itibariyle resmen faaliyete başladı. Donmuş bir dağın 130 metre altına inşa edilen ambarda, şu anda dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 milyon farklı tohum özel ambalajlarda saklanıyor. Kuzey Kutbu'na 1100 kilometre uzaklıkta olan buzdağı ambarında, bazı dayanıklı tohumlar 1000 yıl kadar bozulmadan kalabilecek. Her türlü nükleer saldırıya, patlamaya ve depreme dayanıklı olan bu tohum deposuna “kıyamet tohum deposu” da deniyor. Dünya üzerindeki tüm tohum çeşitlerini biraraya getirmeyi hedefleyen ambarın amacı, gelecekte dünyanın başına gelebilecek nükleer savaş, meteor düşmesi veya iklim değişimi gibi bir felaket durumunda, tohum çeşitliliğinin korunmasını sağlamak. 


Kıyamet Muhafızları 
Soru: Svalbard Küresel Tohum Deposu'nun finansörleri kimler? 


Cevap: Öncelikle, bu ambarın Global Crop Diversity Trust (GCDT- Küresel Hasat Çeşitliliği Örgütü) aracılığıyla işletildiğini söylemeliyim. Nisan 2009 rakamlarına göre 123 milyon dolarlık bir finansmanları var. Roma'da kurulan bu örgütün başında Kanadalı Margaret Catley-Carlson bulunuyor. 1998'e dek New York merkezli Nüfus Konseyi'nin de (Population Council) başkanıydı. Bu konsey, John D. Rockefeller'ın nüfus popülasyonunu düşürmek amacıyla, 1952'de kurduğu, aile planlaması adı altında gelişmekte olan ülkelerde kısırlaştırma çalışmaları yürüten bir konsey. Diğer GCDT üyeleri arasında Hollywood Dream Works Animation'a başkanlık eden Lewis Coleman da var. Coleman, ABD'nin en büyük Pentagon anlaşmalı askeri endüstri şirketi olan Northrup Grumman Corporation'ın da kurul başkanıydı. 


Örgütün Finansörleri 
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1) Geçen yıl şirketin aktif yönetiminden çekilerek kurduğu Bill-Melinda Gates Vakfı aracılığıyla kendini Asya ve Afrika'daki çiftçilere yardıma adayacağını beyan eden Microsoft'un kurucusu Bill Gates! 

2) Dünyanın en büyük patentli GDO tohum ve tarım kimyasalları devi ABD'li DuPont / Pioneer Hi-Bred! 

3) Yine bir ABD'li GDO devi Monsanto! 

4) İsviçre menşeli GDO tohum ve tarım kimyasalları şirketi Syngenta! 

5) 1970'lerde 100 milyon dolarlık bir kaynakla “Yeşil Devrim” diye bilinen tohumda gen devrimini başlatan ve tarımsal değişim ile ideal genetik saflığı sağlama çalışmalarını yürütmek üzere dünyanın en büyük vakıflarından birini kuran petrol devi Rockefeller! 

6) ABD, İngiltere, Norveç, Almanya, İsviçre ve Kanada'dan da devlet fonları aktarılıyor. 


Yani özetle, GDO tohumları az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yayarak tarlalardan orijinal tohumların kökünü kazıyan şirketler, şimdi dünya üzerindeki tüm orijinal tohumları olası bir kıyamet günü için kutuplarda buzdan bir adaya saklıyor. 


Dünya'nın pek çok ülkesinde “zaten var olan tohum depoları”na ne gibi bir felaket gelecektir ki, Svalbard'a muhtaç kalınacaktır? 


“Ebu Garib Tohumları” Nerede? 


Soru: Nükleer savaş, iklim değişimi veya meteor düşmesinin dışında bir felaketten mi söz ediyorsunuz? 


Cevap: Evet, planlı bir felaketten söz ediyorum. Bunu anlamak için yalnızca 2003 Amerikan bombardımanından sonraki Irak'a bakmak yeterli. Irak medeniyetlerin beşiği ve binlerce yıl önce buğday tarımının doğduğu yerdir. Ebu Garib'de yüzlerce yılda geliştirilen buğday tohumu çeşitlerinin yer aldığı bir tohum bankası bulunuyordu. Amerikan bombardımanından sonra o tohum mahzeni tarihe karıştı. Artık kimse o tohumların nerede olduğunu bilmiyor. 
Düşünün, dünyadaki tüm tohum çeşitleri NATO destekli Svalbard'da biraraya getirilip kontrol altına alındığında, dünyadaki diğer paha biçilmez tohum bankalarını savaşlar ve terörist eylemler ile yok etmek çok kolay olacak! Sonrasında da Monsanto ve DuPont gibi devler, kendi GDO tohumlarını tüm dünya çiftçilerine tek elden sunabilecekler. Yani tüm tohum çeşitlerini ele geçirdikten sonra dünyanın diğer tohum bankalarını, tekel oluşturabilmek amacıyla yok edebilirler. 


Soru: Peki, tekel olma arzusunun temelinde yatan tek sebep ekonomik mi? 


Cevap: Hayır. Bunu açıklamak için önce kıyamet muhafızlarının kimliklerinden ve geçmişte neler yaptıklarından biraz söz edelim. Rockefeller, 1971'de Uluslararası Tarım Araştırmalarında Küresel Danışmanlık Grubu olan CGIAR'”ı kurdu. CGIAR, üçüncü dünya ülkelerinin bilim adamlarının ve agronomistlerinin (tarım uzmanı) “modem tarım ürünü” kavramlarında uzmanlaşmaları ve ABD'de öğrendiklerini ülkelerine götürmeleri ile yakından ilgilendi. GDO'lu “Gen Devrimi”nin yaygınlaşması için paha biçilmez bir etki şebekesi oluşturdular. CGIAR, daha etkin olabilmek için BM Gıda ve Tarım Örgütü'nü (FAO), BM İlerleme Programı'nı ve Dünya Bankası'nı da işin içine dâhil etti. 


“Rockefeller, Hitler'in De Finansörüydü” 


Soru: Üstün ırk yaratma projesi tanı olarak nasıl bir şey? 
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Cevap: Rockefeller Vakfı'nın ve zengin finans kurumlarının 1920”lerden beri genetik olarak üstün ırk yaratmayı meşrulaştırmak için kullandıkları öjenik bilimi, daha sonradan genetik mühendisliği olarak değiştirilmiştir. 


Hitler ve Naziler, buna ari üstün ırk diyorlardı. Hitler'in öjenik çalışmaları, da bugün Svalbard'a milyonlarca dolar akıtan Rockefeller Vakfı tarafından finanse edilmişti. 
Rockefeller Vakfı, Third Relch's Kaiser Wilhelm Instilutcs”nün “ari ırk öjenik çalışmalarını” finanse ediyordu. 2. Dünya Savası'nda, ABD resmi olarak savaşa Hitler Almanya'sının karsısında olarak girerken, Rockefeller Standard Oil Group, illegal olarak Alman Luftvvaffe ve VVehrmacht birliklerine petrol nakline devam etti. Bununla ilgili ABD Senato araştırması da yapıldı. 


Rockefeller Vakfı, insanı, “gen dizilimleri”ne indirgemeye çalışan sözde moleküler biyoloji bilimini yaratmıştı ve sonunda insan özelliklerini istenen şekilde değiştirmeyi amaçlıyorlardı. 
Hitler'in Öjenikçi bilim adamları, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sessizce ABD'ye götürülmüş ve çeşitli yaşam formlarının genetik olarak tasarlanması konusunda ilk adımları atmışlardır. 


Gıdalar İle “Negatif Ojenik” 
Soru: Amaç tarım yani gıdalar üzerinden üstün ırk yaratmak mı? 


Cevap: Aslında daha da kötüsü. Rockefeller, Carnegie, Harriman ve diğer zengin elit aileler tarafından fonlanan öjenik (üstün ırk yaratma) lobisinin, 1920'den beri biricik amacı “negatif öjenik”tir. “Negatif ojenik” istenmeyen soyların sistemli bir şekilde yok edilmesidir. Aile Planlaması Enternasyonali'nin kurucusu, koyu öjenikçi ve Rockefeller ailesinin yakın dostu Margaret Sanger, 1939'da Harlem?'de “Negro (Zenci) Projesi” adı altında bir proje başlattı. Bu projenin ne olduğunu bir arkadaşına yazdığı mektupta açıkça dile getiriyordu: “Negro (Zenci) nüfusu, ortadan kaldırmak istiyoruz.” 


Soru: Negatif öjenik bir kısırlaştırma projesi mi? 


Cevap: Örnekler üzerinden gidelim. Küçük bir Kaliforniya biyoteknoloji şirketi olan Epicyte, genetik mühendisliği marifetiyle, yendiğinde erkeği kısırlaştıran bir mısır geliştirdiklerini açıkladı. Epicyte, Svalbard'ın iki sponsoru olan DuPont ve Syngenta ile teknolojilerini yaymak için ortaklık kurmuştu. Çok ilginçtir ki Epicyte, genetiği değiştirilmiş sperm öldürücü mısırı, ABD Tarım Bakanlığı'ndan (USDA) aldığı araştırma fonuyla geliştirmişti. 


Bir başka örnek; 1990'larda BM Dünya Sağlık Örgütü, Nikaragua, Meksika ve Filipinler'de 
15 ila 45 yaşları arasındaki milyonlarca kadının tetanoza karşı aşılanması için bir kampanya 
başlattı. Erkekler de tetanoz olabilirdi, ancak aşı erkeklere yapılmadı. Bu şüphe uyandırıcı durumdan ötürü Katolik bir kilise organizasyonu olan Comite Pro Vida de Mexico (Meksika Yaşam Komitesi) aşıları test ettirdi. Test sonuçları ile, Dünya Sağlık Örgütü'nün( WHO), yalnızca çocuk doğuracak yaştaki kadınlara dağıttığı aşıların Chorionic Gonadotrophin (hCG) içerdiği ortaya çıktı. Doğal bir hormon olan hCG, tetanoz toksoid taşıyıcılarıyla birleştiğinde kadınların hamile kalmasını engelleyen antikorları üretiyordu. 


Daha sonradan ortaya çıktı ki Rockefeller Vakfı, Rockefeller Nüfus Konseyi, Dünya Bankası 


ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, Dünya Sağlık Örgütü( WHO) için tetanoz taşıyıcın bir kısırlaştırma aşısı üretmek için 1972'de 20 yıllık bir proje başlatmışlardı. Ayrıca Svalbard 
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Kıyamet Tohum Deposu'nun ev sahibi Norveç hükümeti kısırlaştırıcı aşının üretilmesi için 41 
milyon dolar bağış yapmıştı! 


Kaynak:Dilek Ayman 


GDO DEVLERİ GERÇEK KIYAMET PEŞİNDE Mİ? (2) 
08/03/2011-İsa Kemah-http://Wwww.bizimgazete63.com/?Syf-22&Mk1125164 


Alman asıllı Amerikalı araştırmacı gazeteci F. William Engdahl ‘ e konu ile ilgili sorulan sorulara cevabı ilginçtir. İşte sorulan sorular. 


Nükleer savaş, iklim değişimi veya meteor düşmesinin dışında bir felaketten mi söz ediyorsunuz? 


Cevap: Evet, planlı bir felaketten söz ediyorum. Bunu anlamak için yalnızca 2003 Amerikan bombardımanından sonraki Irak'a bakmak yeterli. Irak medeniyetlerin beşiği ve binlerce yıl önce buğday tarımının doğduğu yerdir. Ebu Garib'de yüzlerce yılda geliştirilen buğday tohumu çeşitlerinin yer aldığı bir tohum bankası bulunuyordu. Amerikan bombardımanından sonra o tohum mahzeni tarihe karıştı. Artık kimse o tohumların nerede olduğunu bilmiyor. 
Düşünün, dünyadaki tüm tohum çeşitleri NATO destekli Svalbard'da biraraya getirilip kontrol altına alındığında, dünyadaki diğer paha biçilmez tohum bankalarını savaşlar ve terörist eylemler ile yok etmek çok kolay olacak! Sonrasında da Monsanto ve DuPont gibi devler, kendi GDO tohumlarını tüm dünya çiftçilerine tek elden sunabilecekler. Yani tüm tohum çeşitlerini ele geçirdikten sonra dünyanın diğer tohum bankalarını, tekel oluşturabilmek amacıyla yok edebilirler. 


Soru: Peki, tekel olma arzusunun temelinde yatan tek sebep ekonomik mi? 


Cevap: Hayır. Bunu açıklamak için önce kıyamet muhafızlarının kimliklerinden ve geçmişte neler yaptıklarından biraz söz edelim. Rockefeller, 1971'de Uluslararası Tarım Araştırmalarında Küresel Danışmanlık Grubu olan CGIAR'”ı kurdu. CGIAR, üçüncü dünya ülkelerinin bilim adamlarının ve agronomistlerinin (tarım uzmanı) “modem tarım ürünü” kavramlarında uzmanlaşmaları ve ABD'de öğrendiklerini ülkelerine götürmeleri ile yakından ilgilendi. GDO'lu “Gen Devrimi”nin yaygınlaşması için paha biçilmez bir etki şebekesi oluşturdular. CGIAR, daha etkin olabilmek için BM Gıda ve Tarım Örgütü'nü (FAO), BM İlerleme Programı'nı ve Dünya Bankası'nı da işin içine dâhil etti. 


“Rockefeller, Hitler'in De Finansörüydü” 

Soru: Üstün ırk yaratma projesi tanı olarak nasıl bir şey? 

Cevap: Rockefeller Vakfı'nın ve zengin finans kurumlarının 1920'lerden beri genetik olarak üstün ırk yaratmayı meşrulaştırmak için kullandıkları öjenik bilimi, daha sonradan genetik mühendisliği olarak değiştirilmiştir. 

Hitler ve Naziler, buna ari üstün ırk diyorlardı. Hitler'in öjenik çalışmaları, da bugün Svalbard'a milyonlarca dolar akıtan Rockefeller Vakfı tarafından finanse edilmişti. 


Rockefeller Vakfı, Third Relch?'s Kaiser Wilhelm Instilutcs’nün “ari ırk öjenik çalışmalarını” finanse ediyordu. 2. Dünya Savası'nda, ABD resmi olarak savaşa Hitler Almanya'sının 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karsısında olarak girerken, Rockefeller Standard Oil Group, illegal olarak Alman Luftvvaffe ve VVehrmacht birliklerine petrol nakline devam etti. Bununla ilgili ABD Senato araştırması da yapıldı. 


Rockefeller Vakfı, insanı, “gen dizilimleri”ne indirgemeye çalışan sözde moleküler biyoloji bilimini yaratmıştı ve sonunda insan özelliklerini istenen şekilde değiştirmeyi amaçlıyorlardı. 
Hitler'in Öjenikçi bilim adamları, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sessizce ABD'ye götürülmüş ve çeşitli yaşam formlarının genetik olarak tasarlanması konusunda ilk adımları atmışlardır. 


ROCKEFELLER VE ŞİRKET TARIMCILIĞI: YEŞİL DEVRİM KAPILARINI 
AÇIYOR 


F. William Engdahl- Pzt, 28/06/2010- politikadergisi 


Rockefeller'ın Meksika'da başlattığı Yeşil Devrim 1950 ile 1960 arasında tüm Latin Amerika'ya yayılmıştı. Bundan kısa bir süre sonra Rockefeller'ın Asya'daki şebekelerinin desteğiyle Yeşil Devrim hareketi Hindistan ve başka yerlere de girdi. Devrim, gelişmekte olan ülkelerde gıda kontrolünü ele geçirmek için gizli yapılmalı ve bu hareket serbest piyasa yanlısı, komünizm karşıtı faaliyetler olarak gösterilmeliydi. 


2.Dünya Savaşı sonunda Almanya'daki I.G. Farben'ın tesislerinin bombalanması ve bir moloz yığını haline dönmesiyle birlikte ABD kimya şirketleri dünyada en büyük konuma geldiler. 
Bu en önde gelen şirketlerden DuPont, Dow Chemical, Monsanto, Hercules Powder, ABD vatandaşlarının vergisiyle ürettikleri nitrojen ürünlerinde bir fazlalık yaşadılar. Bu nitrojen fazlası bomba ve patlayıcı yapımı için kullanılacaktı. 


Nitrojen, bomba yapımı için en gerekli maddeydi. TNT ve diğer pek çok patlayıcının temel taşıydı. Nitrojen aynı zamanda gübre yapımında da kullanılıyordu. Bu sebeple kimya endüstrisi hem iç pazar hem de ihraç etmek için gübre şeklinde nitrojen, amonyum nitrat, amonyum piyasası oluşturmaya karar verdiler. 


Azotlu gübre endüstrisi Rockefeller'ın Standart Oil sayesinde kurduğu, DuPont, Dow Chemicals ve Hercules Powder gibi şirketlerin de dâhil olduğu güçlü lobinin bir parçasıydı. 


Tarım kimyasallarının savaştan sonra küresel olarak pazarlanması, Cargill, Continental Grain, Bunge ve ADM gibi şirketlerin oluşturduğu tahıl karteli ve Amerikan petrokimya endüstrisi için yeni pazarlar arama sorununu da ortadan kaldırmıştı. O günlerin en büyükleri ABD şirketleriydi ve bu noktada olmalarının nedeni de 1960-70 arası yeşil devrim sayesinde melez tohumların yaygınlaşmasıydı. Tarım küreselleşirken, Rockefeller da bu ilerlemeyi şekillendirmekteydi. 


Tarım kimyasallarında ve melez tohumlarda oluşturulan tekel sayesinde ABD'li tarım devleri artık dünya tarımına ve piyasalara da egemen olmaya başlamışlardı. Bununla birlikte Kissinger “Yiyeceği kontrol ederseniz insanları da edersiniz” demişti. AET, Çin ve Sovyetler Birliği, kötü hasat dönemlerinde politik istikrar sağlayabilmek için bu tekele bağımlılık duymaya başlayacaklardı. 
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Gerçekten de ABD hükümeti, 1960'larda gelişmekte olan ülkelerde komünist ve milliyetçi hareketleri kontrol altına alma endişesi taşıyordu. Bu kontrol de gıda yardımı yaparak sağlanabilirdi. ABD yardımları ve yeşil devrimin geliştirdiği yeni teknikler, bu endişeyi fırsata çevirmek adına Rockefeller ve çevresindeki etkili isimler için altın bir fırsat hazırlıyordu. 


Nelson, kardeşi John D. HI ile çok yakın bir çalışma yürüterek Nüfus Konseyi'nden bir sene sonra 1953'te Tarım Geliştirme Konseyini kurdu. Konseyin odak noktası Asya'ydı. Uzun vadede hedef, tarımın tekelleşmesi ve dünya yiyeceğini kurumsal hegemonyaları altında tutmaktı. 


1950'lerde Rockefeller Vakfından Norman Borlaug Meksika'ya gelerek melez (kırma) pas tutmaz buğday ve melez mısır tohumları üzerinde çalışmalara başladı. GDO'lar ise bu çalışmalardan birkaç on yıl sonra gelecekti. Tarım ve biyoloji perdesi arkasında Rockefeller, yeşil devrimin 50”ler ve 60'lar boyunca hesaplanmış stratejilerinin peşinde koşuyordu. 


Bu stratejinin kalbi, daha fazla mahsül almayı sağlayacak modem tarım metotlarının tanıtılması, böylece açlık sorunun giderilmesi ve potansiyel komünist tehdidin azaltılmasıydı. 
Yıllar sonra kalıt (gen) devrimi için de benzer bir baştan çıkarıcı yöntem uygulanmıştı. 


Yeşil devrimle başlayan küresel gıda kontrol süreci, birkaç on yıl sonra kalıt devrimiyle tamamlanacaktı. Ancak şaşırtıcı olmayan her iki devrimde de başrolde Rockefeller ailesi ve onlara yakın çevrelerin bulunuyor olmasıydı. 


1966 yılında geniş fonlara sahip başka bir vakıf, Ford Vakfı Rockefeller'a katıldı. Yine 
vergiden muaf Ford Vakfı da Rockefeller gibi hükümetle içli dışlıydı. İstihbarat ve dış politika gibi önemli konularda hükümetle bağlantıları vardı. Ford kaynaklarıyla beraber Rockefeller'ın yeşil devrimi adeta vites arttırarak yoluna devam edecekti. 


Aynı sene, Meksika hükümeti Rockefeller'la birlikte Uluslararası Buğday ve Mısır Geliştirme Merkezi'ni (CIMMYT) kurdu. Merkezin hedefi buğday programı üzerine çalışmalar yapmak, 40'larda Rockefeller tarafından başlatılan projeleri devam ettirmekti. [1] 


Merkezin gıda ve tarım konularındaki çabaları Başkan Lyndon Johnson tarafından yapılan, Barış için Gıda (P.L.480) ile yapılacak yardımların kaldırılacağı, yani alıcı ülkelerin Rockefeller'ın koştuğu ön şartlara (kapıların Amerikan yatırımcılara açılması ve nüfus kontrol programı da dâhil olmak üzere) hazır olmaması durumunda hiçbir yardım alamayacağını açıklaması üzerine destek gördü. [2] 


1970'te Norman Borlaug Nobel ödülü kazandı. Ama ilginçtir ki Borlaug bu ödülü biyoloji değil barış dalında aldı. Aynı ödülü birkaç yıl sonra Kissinger da alacaktı. Bu iki adam da etkili Rockefeller çevrelerinin himayesi altındaydı. 


Gerçekte Yeşil Devrim Amerikan şirket tarımcılığının bilim ve modem tekniklerin arttırılması maskesiyle anahtar konumdaki bazı ülkelere girmesiydi. Meksika'daki yeni melez (kırma) buğday üretimi için modern araçlar, mekanize traktörler, kimyasal gübreler ve hepsinden önemlisi gaz ya da benzinle çalışan sulama pompaları gerekliydi. 
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Yeşil Devrim metotları sadece zengin ekin alanları için uygundu. Aslında bunun için tasarlanmıştı. Aynı feodal sistemdeki zengin toprak sahibi ve yoksul çiftçi düzeni 

vardı. Meksika'da kırma (melez) buğday, Kuzey ve Kuzeybatıda zengin ve yeni sulanmış geniş arazilere ekilmekteydi. Traktörden sulama, petrol gerektiriyordu ve bu da ABD'den getirtiliyordu. Petrol ve tarım, Rockefeller tarafından birleştiriliyordu. 


Kuzey ve Kuzeybatı Hindistan'da yeşil devrim sulak arazinin 9020'siyle sınırlıydı. Fakir halkla varsıl toprak sahipleri arasındaki uçurum oluştu. Bunun yerine pek çok modern şirket tarım alanı yaratarak Cargill”e bağlandı. Buralarda çalışan fakir halkın ekonomik durumunda herhangi bir düzelme görülmezken buğday üretiminde gözle görülür bir artış yaşandı. 


[1] BM Gıda ve Tarım Örgütü, Mobilizing Science for Global Food Security, UBMGM'nin 4. 
Dış İncelemesi, (Uluslararası Tarım Araştırmaları Danışma Grubu — UTADG, Roma) — SDR/TAC:IAR/97/9. Ayrıca, UTADG, The Origins of the CGIAR (UTADG'nin 

Geçmişi), http://Wwww.cgiar.org/who-/history/origins.html. Rockefeller Vakfı'nın büyüyen tarım işletmesi gündemini genişletmek için UBMGM ve sonra UTADG'nin daha büyük küresel tarım araştırma birimi olarak şekillenmesinde oynadığı rolü ayrıntılı olarak anlatır. 
Ayrıca bakınız, American Foundations, Green Revolution and the CGIAR: Intentions, Implementation and Contingencies (Amerikan Vakıfları, Yeşil Devrim ve UTADG: Amaçlar, Uygulama ve İhtimaller), Simon Fraser Üniversitesi, Kasım 2003,http://les.man.ac.uk/government/publications/working papersdocs/Globalisation/Found ations*020Anderson.pdf. Rockefeller'in Yeşil Devrim'i üzerine yapılmış en ayrıntılı değerlendirmelerden birini Harry Cleaver yapmıştır, The Contradictions of the Gren Revolution (Yeşil Devrim'in Çelişkileri),http://Www.eco.utexas.edu/facstaff/Cleaver/cleavercontradictions.pdf 


(21 Harry Cleaver, alıntılanan eser, s.3 


ROCKEFELLER VE ŞİRKET TARIMCILIĞI(2): BİO-DEVRİM İÇİN ÇALIŞMA 
KADROSU 


F. William Engdahl- Salı, 13/07/2010-politikadergisi 


1960'ta Rockefeller Vakfı, JDR Ne ait olan Tarım Gelişim Konseyi ve Ford Vakfı, güçlerini birleştirerek Los Banos Filipinler'de Uluslararası Pirinç Araştırmaları Enstitüsünü(IRRI) kurdu. 1971'de IRRI, Meksika'daki CIMMYT ve Rockefeller-Ford Vakıflarıyla beraber tropik tarım araştırmaları için Nijerya'da IITA’y1 kurdular. IRRI ve IITA birleşerek Uluslararası Tarım Araştırmaları Danışmanlık Gurubunu (CGIAR) oluşturdular. (3) 


CGIAR, Rockefeller'ın Bellagio İtalya'da düzenlediği bir dizi konferans sırasında şekillenmişti. Bellagio konuşmalarına gelen kilit katılımcılar arasında, Rockefeller Vakfından George Harrar, Ford Vakfından Forrest Hill, Dünya Bankası’ ından Robert McNamara ve Rockefeller ailesinin uluslararası çevre organizatörü, 1972'de Stokholm'de BM dünya zirvesi düzenleyen Maurice Strong bulunmaktaydı. 


En fazla etkiyi sağlayabilmek için CGIAR, BM Gıda ve Tarım Örgütü, BM Gelişim Programı (UNDP) ve Dünya Bankası'nın da aklını çelmişti. Böylece dikkatle hazırlanmış plânlar ve 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fonların kaldıraç etkisiyle Rockefeller, 70”lerin başından itibaren küresel tarım politikalarına yön vermeye başlamıştı.(4) 


Rockefeller ve Ford tarafından cömertçe desteklenen CGIAR, 3.Dünya ülkelerindeki önemli tarım ve bilim adamlarını ABD'ye göndererek burada modern şirket tarımcılığı konusunda eğitmeye ve ülkelerine geri göndermeye başladı. Bu süreç içerisinde bu ülkelerde bilim ve serbest piyasa adına iş ağları kurdular ve paha biçilemez bir etki yarattılar. 


Bu enstitü ve araştırma merkezleri sonradan Kissinger'ın NSSM 200 diye ortaya koyacağı, tarım ve gıda politikalarının kontrolü için temel hazırlıyordu. 


JDR Hin Tarım Geliştirme Konseyi ayrıca ABD'li akademisyenlerin Asya'daki üniversitelerde ders vererek yeni nesil bilim adamlarını eğitmelerini sağladı. Aralarından en iyileri seçilerek ABD'de doktoralarını tamamlayacak ve sonra Rockefeller bünyesinde çalışmaya başlayacaktı. Özenle kurulmuş bu şebeke, ileride Rockefeller Vakfı stratejilerinin, GDO'lu gıdaların dünyanın her yerine yayılma politikası için büyük önem arz edecekti. 


Sıkça okunan bir el kitabında, Rockefeller Vakfı Tarım Geliştirme Konseyi yöneticisi Arthur Mosher, köylülere “kendileri için daha fazlasını istemeyi” öğretme konusundan bahsediyordu. 
Çiftçiler “Ortak huylardan” vazgeçmeye zorlanmalı, tarım işiyle anlaşmalıydılar. Mosher, kadınlar için ek eğitim programları hazırlama ve dükkânlardan alınan mallara daha fazla talep yaratmak için gençlik kulüpleri kurma konusunda çağrıda bulundu. Babaların ve kocaların ailelerine duydukları şefkati, onları bu konuda daha duyarlı kılıp çalışma isteklerinin arttıracaktı. Elbette kendilerini yeni pazar ekonomisine daha çok bağlayan yeni teknolojilere yatırım yapabilmek için borç ve kredi almaları gerekecekti.(5) 


Yeşil devrim süresince Rockefeller ve Ford Vakıfları, USAID ve CIA'in dış politika hedefleri doğrultusunda el ele çalışmışlardı. 


Devrimin temel etkilerinden birisi de kırsal bölgelerde oturan, umutsuzca iş arayan halkın varoşlara göçmeye zorlanmasıydı. Bu bir tesadüf değildi. ABD'li üreticilere daha ucuz işgücü havuzu yaratabilmek için plânlanmış bir şeydi. 


Yeşil devrimin etrafındaki teşvik tükendiğinde, sonuçların söz verilenden çok daha farklı olduğu görüldü. Yeni kimyevi böcek ilaçlarının gelişigüzel kullanımı sonucu ciddi sağlık sorunları ortaya çıkmıştı. Tek kültürlü yetiştirilen yeni kırma (melez) tohumlar, toprağın verimliliğini azaltıyordu. İlk zamanlarda alınan 2 hatta 3 kat ürün artık alınamaz olmuştu.(6) 


Yeşil devrim beraberinde büyük sulama projelerini de getirmişti. Dünya Bankası kredileriyle barajlar inşa edilmişti. Ayrıca süper-buğday üretimi için toprak yüksek oranda gübreyle karıştırılmış, bu iş için de Rockefeller himayesindeki petrol şirketleri işbaşında olmuştu. 


Petrol ve kimya devlerine yeni pazarlar açabilmek için yüksek oranda böcek ve yabani ot ilaçları kullanılmaktaydı. Bir bilimcinin belirttiği üzere, yeşil devrim aslında bir “kimya devrimiydi”. Gelişmekte olan ülkeler hiçbir zaman bu gübre ve ilaçlar için yeterli parayı ödeyemezlerdi. Bu durumda Dünya Bankası'ndan, Chase Bank ve diğer büyük New York bankalarında hükümet garantili krediler almak zorundaydılar. 
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Pek çok gelişmekte olan ülkede bu kredilerin büyük kısmının toprak sahiplerine gittiği görüldü. Köylüler için de durum farklı sayılmazdı. Onların da gübre ve ilaçlara verecek parası yoktu ve bu durumda borç almak zorundaydılar. Devlet köylülere borç vermek için programlar hazırlasa da bu programdan borç alamayan çiftçiler özel sektörden borç bulmaya çalışıyordu. Bu gayrı resmi borçların yüksek faizleri yüzünden çiftçilerin pek çoğu tüm ürününü satıp borcunu ancak kapatabiliyordu ya da iflas edip topraklarını kaybediyorlardı.(7) 


Yeşil devrim ayrıca tarım hayatına yeni makineler de sokmuştu. En dikkat çekici olanı power- tiller ya da turtle-tiller adıyla bilinen bu makine çeltik tarlasını su birikintisi haline getirdiği gibi, doğal toprak yapısını da mahvediyordu. 


Amerikan şirketlerinin ilgisini bu konuya çeken bir başka çok önemli konu da, yeşil devrimin temelinin gelişen ülkelerde kırma (melez) tohumlardan üremeye dayanıyor olmasıydı. Kırma tohumların ise, hayati önem arz eden durumu üreme kapasitesinin az olmasıydı. Bu tohumların çoğalmaya karşı korumalı bir yapısı vardı. Normal, açık polenleşen türlerin aksine bu tohumlar ilk nesilden alınan mahsüle göre verdikleri ikinci mahsül çok daha verimsizdi. 


Alınan ürünün ileriki senelerde azalması, çiftçinin daha fazla mahsül elde edebilmek için her sene yeniden tohum almaya mecbur kalması anlamına geliyordu. Ayrıca ikinci yılın azalan ürün miktarı tohum ticaretini de yok ediyor, komisyoncuların tohumu tekrar dağıtımına engel oluyordu. Çokuluslu tohum üreticilerinin kontrolü ele geçirmesi durumunda hiçbir rakibin ya da çiftçinin melez (kırma) üretmesi mümkün değildi. Küresel kontrol Monsanto?'ya bağlı Dekalb ve Pioneer HiBred gibi sonradan tohum devrimine zemin hazırlayacak olan birkaç dev şirketin elindeydi.(8) 


Aslında Amerikan tarım teknolojisinin, ticari kırma (melez) tohumların ve kimyevi gübrelerin gelişen ülkelere girmesi, yerel çiftçileri ve özellikle daha köklü olanları dışarıya bağımlı hale getirmişti. Özenle hazırlanmış, on yıllar boyu devam edecek olan sürecin ilk adımları atılıyordu. Şirket tarımcılığı daha önce Amerikan ithalatçısının girmekte zorlandığı yeni pazarlar için yeni yollar açıyordu. Kısa süre sonra bu eğilim pazar-bazlı tarım olarak adlandırılmaya başlandı ama aslında tarım-işletmeleri kontrolünde yapılan tarımdı. 


Yeşil devrim ve kırma tohumlar, Amerikan şirket tarımcılığına yeni ve kontrollü bir piyasa vaat ediyordu. Roosevelt?'in Tarım Bakanı Henry Wallace, seçkin araştırmalarca desteklenen, daha fazla mahsül verecek olan ilk kırma tohum fabrikası olan Pioneer Hi-Bred'i kurmuştu. 
Bu adımla birçok tohum devinin de önü açılmış, genetik tohumların temeli atılmış oluyordu. 


Kimya endüstrisi de artan mahsülün yalnızca kendi yardımlarıyla mümkün olabileceğini iddia etti. ABD hükümeti de US AID diğer hükümet yardım programları aracılığıyla bu görüşe destek verdi ve diğer hükümetleri de ikna etti. Bu durum çiftçilerin, Rockefeller ve Ford danışmanları tarafından verimsiz ve ilkel olarak etiketlenen geleneksel yöntemleri önemsememesine neden olmuştu.(9) 


Kırma buğday, mısır veya pirinçte Yüksek Mahsül Türleri (HYV) kullanımında kimyasal girdiler artık sıklıkla yapılan bir uygulama haline gelmişti. Yerel hükümet memurları artık geleneksel yöntemleri bir seçenek olarak görmemeye başlamışlardı. Uluslararası kimya 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endüstrisi de zaman zaman kendilerine rakip olabilecek bazı araştırmaları durdurabiliyordu. 
Bu, dünya genelinde bir eğilim haline gelmişti. (10) 


1959'da ABD Tarım Bakanlığına bağlı bir gurup, Ford Vakfı için “Hindistan'daki Gıda Krizi ve Atılacak Adımlar” adlı bir rapor hazırladı. Raporda, Hindistan'daki toprak rejimi ve kırsal alanların değerlendirilmesi konusundan çok yeni tohumlara, sulanabilir arazilere, kimyasal gübrelere ve böcek ilaçlarına dayalı teknolojik gelişmelere vurgu yapılmıştı. Bu Yeşil devrimin stratejisiydi. 


Ford hatta Hindistan Yoğun Tarım Gelişim (ADP) adlı bir test programına maddi yardımda bulunmuştu. Bu programda çiftçiler, gübre, sulama ve ilaçlama konusunda her türlü girdiye ulaşabiliyor, cömert Dünya Bankası fonlarıyla destekleniyorlardı. 


Kısa sürede Rockefeller-Ford yeşil devrimi Hindistan hükümeti tarafından benimsendi. Kırma tohumlar ve kimyasallar hızla sonuç verdi. Buğday ve pirinçte üretim artışı sağlandı. Toprak ve kiracılık reformu, tefeciliğin lağvedilmesi Hindistan hükümetinin gündeminden bir anda geri dönmemecesine iniverdi. (11) 


Başlangıçtaki muhteşem artış zamanla azalmaya başlamasına rağmen bu durum halka çok fazla yansıtılmadı. Ortalama olarak bakıldığında Hindistan'da tarımsal üretim Yeşil Devrimden sonra geçmişe oranla daha yavaş büyüdü ve ülke çapında kişi başına düşen üretim ya gelişmedi ya da düştü. (12) Hindistan'da yeşil devrimin tek başarısı Amerikan ve yabancı tarım devleri için yeni bir pazar açmış olmasıydı. Şirket tarımcılığı denen şeyin başlangıcı da zaten buydu. 


3. UTADG, UTADG'nin Geçmişi, http://www.cgiar.org-/who/history/origins.html 


4. a.g.e Rockefeller'in hatırlı dostu Maurice Strong hakkında bilgi için bakınız: Elaine Dewar, Cloak of Green (Yeşilin Örtüsü), Lorimar & Co., Toronto, 1995, 5.254, ve Henry Lamb, Maurice Strong: The New Guy in Your Future! (Maurice Strong: Geleneğinizdeki Yeni Adam), Ocak 

1997, http://www.sovereignty.net/p/sd/strong.html#3 


5. Harry Cleaver, alıntılanan eser, s.5.A.T.Mosher, Getting Agriculture Moving (Tarımı Harekete Geçirmek), ADC, New York, 1966, s.34 


6. a.g.e., s.11. “Who's for DDT?”, Time, 22 Kasım 1971 


7. A. Parsons, “Phillipines: A Rebellious Little Brother” (Filipinler: Asi Küçük Kardeş), Pacific Research and 
World Empire Telegram, Ocak 1971 


8. Jeroen van Wijk, “Hybrids Bred for Superior Yields or for Control?” (Melezler Daha Kaliteli Ürün için mi, Kontrol için mi Üretildi?), Biotechnology and Development Monitor (Biyoteknoloji ve Kalkınma Gözlemi), 1994, No.19, s.3-5 


9. Harry Cleaver, alıntılanan eser, s.9 
10. a.g.e., s.9 


11. Ekonomi Politik Araştırma Birimi (EPAB), “Economics and Politics of the World Social Forum” (Dünya Sosyal Forumu'nun Ekonomi ve Politikası), Ek 1: Ford Foundation — A Case Study of the Aims of Foreign Funding (Yabancı Vakıfların Amaçları Üzerine Bir Durum Çalışması)”, Aspects of India’s Economy Eylül 2003. 
1950 ve 60larda Ford Vakfı ve CIA'in savaş sonrası yakın ilişkileri için bakınız: James Petras, “The Ford 
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Foundation and the CIA: A Documented Case of Philanthropic Colloboration with the Secret Police (Ford Vakfı ve CIA: Gizli Polisle Kurulan İnsancıl İşbirliğinin Belgeli bir Kanıtı)”, Rebellion, 15 Aralık 2001, http:/www.rebellion.-org/petras/english/ford010102.htm 


12. Debashis Mandal ve S.K. Ghosh, “Precision Farming- The Emerging Concept of Agriculture for Today and Tomorrow (Duyarlı Çiftçilik: Bugün ve Yarın için Yeni Tarım Kavramı)”, Current Science, 25 Aralık 2000. 
Hindistan ziraatı üzerinde uzman olan yazarlar Yeşil Devrim'in Hindistan?daki etkisini şöyle özetliyorlar: “Yeşil Devrim sadece verimliliği arttırmadı, ayrıca arazilerin azalması, toprak bereketinin azalması, toprak tuzlanması, erozyon, çevrenin bozulması, sıhhi tehlike, tarım arazilerinin zayıf sürdürülebilirliği ve biyofarklılığın bozulması gibi birçok olumsuz ekolojik sonuçlara da yol açtı. Böcek öldürücülerin gelişi güzel kullanımı, sulama ve dengelenmemiş verimlilik sürdürülebilirliği tehdit etmiştir.” 


Çeviren: Özgün Şulekoğlu 


KORKU İKLİMİNDE KAZANANLAR 
Süleyman Yurddaşer- https://teoridergisi.com/korku-ikliminde-kazananlar 


Değerli gazetecimiz Soner Yalçın, adı “Kara kutu” olan yeni bir kitap yazmış. Eline sağlık diyelim. Ancak, hangi kitapçıya girsem bu kitap için özel masalar ayrılmış, oraya Kara Kutu kitabı yığılmış. Adeta insanların gözüne sokacak kadar dikkat çekmesi sağlanmış. Güzel, yetmemiş sayın yazarımızı hangi televizyon kanalı yakaladıysa ekranı ona tahsis etmiş. 
Kendisini tebrik ediyoruz. 26 Kasım Salı günü Aydınlık gazetesinin 2. sayfasında da bir İntörn doktor olan Eren Öztürk'ün Kara Kutu ile ilgili yazısını okuyunca, Soner Beyin daha önce yazdığı “Saklı Seçilmişler” kitabını anımsadım ve bununla ilgili aşağıda bir kısmını okuyacağınız eleştiri yazım aklıma geldi. Yazının başlığı “Seçilmiş gıdalar ve çelişkili bilgiler” idi. 

Seçilmiş gıdalar ve çelişkili bilgiler 

Değerli gazeteci Soner Yalçın, bir kitap yazmış “Saklı Seçilmişler”. Kendisini tebrik ediyoruz, piyasanın nabzını iyi tutmuş. (Eren Öztürk kardeşimizin yazısından öğrendiğimize göre Kara Kutu kitabında da bu nabız tutma işini iyi başarmış.) Daha önce benzer konularda yazan ve televizyon programlarında da işlenen konuların kamuoyu tarafından ilgi çektiğini iyi tespit etmiş. Bu konular, gıdalardaki zehir, GDO'lu gıdalar vs... Örnek vermek gerekirse birçok kanalın müdavimi olan medya bülbülü hekim arkadaşlar var; eline aldıkları çok güzel bir sebzeyi bu hormonlu diye kaldırıp atanlar, sebzeyi koklayarak organik (!) ürün olduğunu (sanki inorganik sebze varmış gibi) tespit edenler ya da üzerindeki zirai ilacı koklayarak bulanlar vd... 

Soner Yalçın, daha kitabının başında “solinitin” adında bir kimyasaldan ve onun gıdalarda, özellikle süt ürünlerinde kullanıldığını ve insan sağlığını nasıl tehlikeye düşürdüğünü savunan bir akademisyenden bahsediyor. Sonunda da bunun düzmece olduğunun ortaya çıktığını anlatıyor. 


Soner Yalçın, kitabı neden yazdığını bu hikâye ye dayandırıyor. Bu hikâyenin, toplumda korku ve panik yarattığını hepimiz biliyoruz. Peki, Soner Beyin Saklı Seçilmişler kitabı ne yapıyor? Yazının sonunda göreceksiniz ki Saklı Seçilmişler solinitin maddesinin çok daha fazlasını yapıyor. Örneğin piyasada satılan ayranların nasıl yapıldığını çok bilimsel (!) bir şekilde açıklıyor. Peyniraltı suyu sıcak bir plakaya püskürtülüyormuş, buradan elde edilen madde ayran yapımında kullanılıyormuş, birçok gıdada dolgu maddesi olarak kullanılıyormuş ve kg da 50 krş. imiş! 

Sayın Yalçın, peyniraltı suyu sıcak plakalara püskürtülerek bir şey elde edilmez, bu şekilde peyniraltı suyu sertleşmez. Ancak peyniraltı suyu uzun süre kaynatılarak içinde çok kıymetli protein olan “glubilin” ve yağ içeren bir peyniri elde edilir. Bu peynire lor peyniri denir. Bu 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glubilin, “immün glubilin” olarak da bilinir ve bağışıklık sistemi için çok gereklidir. Vücutta kas yapımını sağladığı için spor hocaları sporcularına lor peyniri tüketmelerini önerirler. Kg fiyatı da 25-30 Türk Lirasından aşağı değildir. 

Şimdi gelelim kitaptan diğer örneklere; 

Soner Yalçın, “insanoğlu yağ depolamak için yaratılmadı” diyor. Bilim ise tam tersini söylüyor. İnsan vücudu gıda bulamadığı zaman kullanmak üzere (diğer canlılar gibi) yağ depolarlar. 


Soner Yalçın, “gıdalar korku kaynağına dönüştürüldü” diyor. Siz de bu kitabınızda onu yapıyorsunuz Sayın Yalçın. Örneğin diyorsunuz ki ne kadar yediğin değil ne yediğin önemli. 
Doğrusu, ne yediğimiz kadar ne kadar yediğimiz de önemli. Anadolu'da yediği gıdayı fazla yemekten rahatsız olanlar için denir ki, “aş atayın ise karın senin az yeseydin.” İhtiyaçtan fazla gıda tüketmenin birçok sağlık sorunu yarattığını herkes bilir. Burada, ne yediğin derken, maksadının gıdalar üzerinde bir şüphe uyandırmak olduğu anlaşılıyor. 

Soner Bey, kitabında tohum konusuna da giriyor, dünyada 1757 tohum bankası varken Norveç'te küresel güçlerin neden tohum depoladığını sorguluyor. Dünyada birçok ülke kendi milli tohum bankasını kurmuştur. Ülkemizde de biri Ankara'da diğeri İzmir'de olmak üzere iki tohum bankamız vardır ve bu tohumlar gen kaynağı olarak muhafaza edilmekte ve çimlenme güçlerinin kaybedilmemesi için yenilenmektedir. Ayrıca 82 ülkede, 14 adedi uluslararası olmak üzere 600'den fazla tohum gen bankasında, orta ve uzun süreli muhafazası yapılan 7 bin 100'den fazla çeşidin 417 milyondan fazla tohum örneği muhafaza edilmektedir. 
Yazarımız, ABD'nin Irak işgalinden sonra Poul Bremer adında birini koalisyon güçlerinin başına getirdiğini ve ilk yaptığı işin ABD tarım devi Monsanto'dan “Irak böceğine dayanıklı tohum ithal etmek oldu”ğunu söylüyor. Bu Irak böceğinin adı neymiş ve ne tohumu ithal etmiş? Monsanto'yu Alman Bayer firması satın aldı, ne olacak şimdi? Soner Bey, Erdoğan 
tohumumuzu öldürdü diyor. Nasıl öldürdüğünü ben bilmiyorum. Ama AKP hükümetleri 2006 
yılında 5553 sayılı tohum yasasını çıkardı ve bu yasa ile yerli tohumlarımızla tohum ıslahçılarımız koruma altına alındı. Soner Bey bu savıyla, bu yasanın ne dediğini anlamayan tohum takasçılarının köylüye kendi tohumunun yasaklandığı şeklindeki tezlerinden etkilenmiş olmalıdır. Anavatanı Türkiye olan 3 bin tohumun yok edildiğini söylüyor yazarımız; neden yok edildiği açıklanmıyor. Yukarda söyledik, tüm yerli gen kaynağı tohumlarımız koruma altındadır. 


Yabancı tohum şirketlerinin tohum polisleri olduğunu, bunların gelip tarlaları kontrol ettiğini iddia ediyor Yalçın. Elbette kontrol ediyorlar. Yerli ya da yabancı tohum firmaları çiftçilerle tohum üretim anlaşmaları yapıyorlar; tohumcu firmaların bu konuda eğitim almış elemanları, anlaşmalı tohum üreticilerinin tarlalarını ekimden hasada kadar kontrol ederler. Zira tohum üretimi teknik bir iştir ve kontrol edilmesi zorunludur. Bu elemanlara tohum polisi demek, ne demektir? Yine güya üreticiye arka çıkıyor yazarımız; diyor ki çiftçi “kısır tohuma” mahküm edildi. Kısır tohum ne demek? Kısır materyal nasıl tohum olur ve bu tohumu hangi üretici tarlasına eker? 

Burada bir örnek vermek istiyorum: Yine o malüm kanalların birinde bir anlı şanlı, İstanbul'da sağlıklı yaşam merkezi diye klinik işlettiğini öğrendiğim hekim de Soner Bey gibi, “Hibrit tohumlar kısırdır, bu tohumlardan elde edilen ürünü tüketenler de kısır olur.” 
diyordu. Bu hekim ya okuyarak cahil kalmış ya da Türk tarımını bitirmek isteyen emperyalist ülkelerden birinin ajanıdır! 


Soner Yalçın bunlarla da yetinmiyor, GDO'lu organizmalardan bir (tabirimi bağışlasın) 


Frankenstein yaratıyor. Bunu yaparken de, insanlığı yok edeceğini iddia ettiği Rockefeller ve Rothschild ailelerinin bu konuda dünyayı sömürmek için neler yaptığını anlatıyor. Sanki 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onların reklamını yapıyor gibi. GDO'larla ilgili birkaç örnek vermek gerekir: Diyabet hastalarının kullandığı insülin, genetiği değiştirilmiş bir mayadan elde edilmektedir. Altın pirinç adı verilen ve geninde yapılan değişiklikle demir alımını kolaylaştıran, bünyesinde karoten oluşan pirinç, Uzak Doğu'da yaygın olan aneminin önüne geçmiştir. Bunun neresi kötü? Günümüzde bilim dünyası en çok moleküler biyoloji ve dijital teknoloji üzerinde yoğunlaşmış, fizikteki kuantum mekaniğini biyoteknolojide kullanma aşamasına gelmiştir. 


Kaldı ki moleküler biyolojide, özellikle tohum ıslah çalışmalarında gen değişiminin yerini mutasyon teknolojisi almış, bu da geride kalmış, CRISPR teknolojisine geçilmiştir. Bu konuyu Prof. Yuval Noah Harari'nin sözleri ile bitirelim. Gazeteci Harari'ye soruyor, uluslar açısında, gelecek için ne düşünüyorsunuz? Prof. Harari mealen, gelecek, dijital teknoloji ile biyoteknolojiyi bilen ulusların olacaktır, diye cevaplıyor bu soruyu. 

Yalçın, gıdadan biyoteknolojiye, bitki ıslahından zirai mücadeleye kadar birçok konuyu işliyor. Ancak konuyu, birbiri ile çelişen, doğru olmayan bilgilerle anlatmaya çalışıyor, bunun da araştırmacı gazetecilik olduğunu söylüyor. 

Sonuç olarak Soner Yalçın, cumhuriyet kurulurken doğru yapılan birçok tarihi gelişmelerden, isabetli çıkarılan tarım yasalarından ve kurumlarından da bahsediyor. Bunların eleştirilecek bir yanı yok. Ama dünyada ve ülkemizde son zamanlarda yapılanları bu kadar korkunç hale getirmenin, insanları bu kadar tedirgin etmenin de gereği yok. Bana göre Saklı Seçilmişler kitabı, insanlara korku salarak, “Vay be! İnsanlığa nasıl kötülükler yapılıyormuş!” dedirterek kitabın okunmasını cazip hale getirmiş ve kâr hanesine büyük rakamlar yazdırmayı başarmış. 
Soner Yalçın'ın son kitabı hakkında önemli bir Türk bilimadamının, New York Üniversitesinden Prof. Dr. Selçuk R. Şirin'in görüşünü de yazarak yazıya noktayı koyalım: 


“Aşı üzerine yıllar önce İngiltere ve ABD'de ortaya atılan ve hepsi tek tek çürütülmüş olan komplo teorileri gecikmiş olarak Türkiye'ye taşınıyor.” Buradan, Saklı Seçilmişler kitabındaki gıdalarımız, biyoteknoloji ve bazı aileler hakkındaki bilgilerin de kaynağı ortaya çıkmaktadır. 


KORKU İKLİMİ VE HAYAT HANIM 
31 Aralık 2021- Özlem Ertan- https://Www.evrensel.net/haber/45 1637/korku-iklimi-ve-hayat- 
hanim 


Gün geçtikçe kötüye giden bir ülke ve tepetaklak olmuş hayatlar düşünün. Umutsuzluğu iliklerine kadar hisseden, etraflarını kuşatan karanlık tarafından yutulmamak için mücadele eden, her şeye rağmen yaşama, sevgiye, aşka tutunmaya gayret eden insanlar getirin aklınıza. 


Bir de çok iyi anlatılmış, unutulmaz bir kadın karakter canlandırın gözünüzde... 


Ahmet Altan'ın son romanı “Hayat Hanım'dan söz ediyorum. Romanın anlatıcısı Fazıl, genç bir edebiyat öğrencisi. Babası, verdiği yanlış kararlar sonucu iflas edip mal varlığını yitiriyor ve bu büyük kaybın acısına dayanamayıp aniden vefat ediyor. Annesi ise oğlunun her koşulda eğitimine devam etmesinde kararlı. Başarılı bir öğrenci olduğu için okulundan burs alıyor, arkadaşlarıyla paylaştığı lüks evden çıkıp bir han odası kiralıyor... Birinin eline tutuşturduğu bir iş ilanına başvurup varoşlarda izlenen bir televizyon kanalının çekimlerinde seyirci figürasyonunda yer alıyor. Etine dolgun kadınların şarkı söyleyip dans ettiği, insanların “eller 


havaya” tarzında eğlendiği bir yer burası. 
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İki Kadın, İki Dünya... 


Fazıl burada, romana adını veren o unutulmaz kadın karakteri, Hayat Hanım'ı tanıyor. Hayat Hanım, 45-50 yaşlarında bir kadın ve farklı bir havası, çekiciliği var. Dilediği gibi yaşıyor, parayı düşünmeden canı ne çekerse alıyor, dünyayı hiç umursamıyormuş gibi görünüyor. Bir yandan da sevgi dolu ve şehvetli... Fazıl'la Hayat Hanım arasında bir ilişki başlıyor. Hem seks hem şefkat hem de birbirinden yeni bir şeyler öğrenmenin, en mahrem anlarını paylaşmanın getirdiği son derece özel bir etkileşim kuruluyor aralarında. 


Fazıl aynı televizyon stüdyosunda, yaşıtı ve kendisi gibi edebiyat öğrencisi olan Sıla'yla da karşılaşıyor. Kız da aynı onun gibi zengin bir ailede doğmuş ve bir gecede fakir olmuş. 
Sıla'nın babasının şirketinde yüzde iki ya da üç hisseye sahip biri “hükümete komplo” kurmaktan tutuklanınca Sıla'nın babası da suçlu ilan edilmiş ve bir anda tüm mal varlığına el konmuş. Delikanlıyla Sıla arasında da zamanla bir yakınlık oluşuyor. Çok ortak noktaları var. 


Birlikte kitaplardan konuşuyorlar. Yazarlardan, şairlerden... 


Sopalı Adamlar, Tutuklamalar... 


Bu arada ortam gittikçe kötüye gidiyor. Geceleri sokaklarda sopalı adamlar dolaşıyor. Bu sopalılar insanları dövüyor, paralarını gasbediyor. Herkes onlardan çok korkuyor. 
Tutuklamalar da artmış. Öğrenciler Facebookta yazdıkları bir yazı yüzünden tutuklanıyor. 
Herkes korku içinde. Fazıl'ın kaldığı handa da birbirinden farklı pek çok insan yaşıyor. 
Herkesin Şair dediği, muhalif bir dergide düzeltmenlik yapan genç, Gülsüm adında bir 


transseksüel, eşi ölünce küçük kızıyla yalnız kalmış bir adam... 


Muhalif dergi çıkarmak ve böyle bir yerde çalışmak büyük bir suç. Bir gece polisler Şair'i yakalamaya geliyorlar ve kapalı kalmaktan çok korkan Şair balkondan atlayıp intihar ediyor. 
Umutsuzluk her yere yayılıyor. Sopalı adamlar, insanların göbek attığı o televizyon stüdyosunu da basıp yakaladıklarını öldüresiye dövüyorlar. Kim bilir belki de eğlenmek için toplanmayı bile tehlikeli görüyorlar. Fazıl'ın en sevdiği edebiyat profesörleri bir bildiriye imza attıkları için tutuklanıyor. Tüm bunlar size tanıdık geldi, değil mi? Anlatılan bizim hikayemiz çünkü. Ama en çok da Hayat Hanım'ın... Çünkü Hayat Hanım alev kızılı saçlarıyla, hesapsız kitapsız haliyle, kendine özgü çekiciliğiyle, sevgisiyle ve o sevgiyi ifade ediş biçimiyle tam bir karakter. Hem de unutulmaz bir karakter... Hayat Hanım ve çevreyi 


saran korku iklimi bu öykünün kaderini nasıl çizecek? Onu da kitabı okuyanlar görecek. 
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Akıcı Ve Sade Bir Dil 


Eğer Türkiye'de değil de başka bir ülkede yaşasaydım Ahmet Altan'ın “Hayat Hanım'da anlattığı atmosferi distopik bulabilirdim, ancak okuduğum her satırda aşinalık hissi sarıp sarmaladı beni. Aslında yazar romanında ne ülke ne de şehir ismi veriyor. Ancak siz 


atmosferden ve tabii ki karakter isimlerinden anlıyorsunuz öykünün nerede geçtiğini... 


Ahmet Altan'ın bütün romanlarını okudum. Hepsi de gerek kurguları ve karakterlerin işleniş biçimiyle gerekse özenli dilleriyle değerli eserler. “Hayat Hanım'da da Ahmet Altan'ın o bilindik sesi var, fakat bu kez dili eski romanlarına oranla biraz daha sade. Ancak o sadeliğin içinde saklı bir derinlik var. Karakterler, özellikle de Hayat Hanım, her okurun 


muhayyilesinde canlandırabileceği kadar ustalıkla işlenmiş. 


Avrupalı eleştirmenlerin övgüyle karşıladığı, 2021 Femina Yabancı Roman ve 2021 
Transfuge En İyi Avrupa Roman ödüllerine değer görülen “Hayat Hanım”, anlatımıyla ve dilinin akıcılığıyla okurunu hemen kavrayan, içine çeken bir roman. Edebiyata unutulmaz bir kadın karakter kazandırırken, çağımıza ve yaşadığımız iklime de ayna tutan “Hayat Hanım”, 


Everest Yayınları'ndan çıktı. 


NOVUS ORDO SECLORUM-17 YENİ DÜNYA DÜZENİ - GDO 
19 Nisan 2013 Cuma- gunesgazetesi.net/ 


Dünyada nerede pis bir iş var, kirli bir ticaret var içinde kesinlikle Siyonist güçlerin çetesi, İlluminati var. İşte size bir örneği daha GDO! Hepimiz artık GDO konusunda az çok bilgisi vardır. Fakat bu teknoloji ne zaman gelişmiştir? İlk bu sistemi kim kurmuştur? Bu tohumların üretiminde başı hangi aileler çekiyor? Genetiği ile oynanmış tohumlar ile ülkemiz ne zaman tanıştı? 


GDO'nun açılımı, “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalardır?. Açılımından anlayacağınız üzere, medyada konuşulduğu gibi, sadece tohumlar için kullanılmıyor bu tabir. Bir canlının (bitki-hayvan-insan) gen diziliminin bir bölümünün veyahut tümünün değiştirilmesi ya da doğal programının bozulması yoluyla edilen yeni canlı organizma türlerine, GDO denir. Bir canlıdan diğerine gen aktarımı, bir çeşit kesme, yapıştırma ve çoğaltma işlemi ile olup, genetik mühendisler tarafından yapılır. DNA'sından kesilerek çıkartıldıktan sonra, “vektör” adı verilen taşıyıcı virüs ile DNA molekülüne yapıştırılır. Bu değiştirme, bitkiden bitkiye yapıldığı gibi, hayvandan bitkiye yahut bitkiden hayvana şeklinde de olabilir. GDO karşıtı bir grup Fransız çiftçinin lideri olarak görülüp, hapse atılan Jose Bove tabiriyle GDO, “Bitkiyle 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hayvanın, insanla keçinin evlendirilmesidir? ki, bu sayede bir kolera bakterisinin geni yoncada, tavuğunki patates, akrebinki pamukta bulunabiliyor. 


GDO'nun başlangıcı, hibrit tohumlarına dayanıyor. Bir veya daha fazla gen bakımından farklı iki veya daha fazla canlı arasında yapılan çaprazlama sonucu elde edilen melezleme ve tek kullanımlık tohum uygulamalarına, hibrit-melez, kırma, ebter de- deniliyor. Hibrit, sanıldığının aksine masum bir uygulama olarak görülemez. GDO'da olduğu gibi, dış amiller tarafından yapılan genetik bir müdahale sonucunda, fıtratın değiştirilmesini içeriyor. Hibrit tohumlardan üretilen bitkiler, şifacı olmayacağı gibi, ihtiva ettikleri antioksidan, minarel ve vitaminlerin de bağışıklık sistemine hiç bir katkısı yoktur. Bu da bugün hızla artan kanser hastalıklarını tetiklemektedir. Bunun ticarileşmesi ise insanları küresel güçlere bağımlı kılar. 
Hibriti özetleyecek olursak, laboratuvarlarda sebze ve meyvelerin insan haliyle soysuzlaştırılmasıdır. Hayvanlarda hibrit ise ilk defa 1942'de, Amerikalı tarım ve kimya devi DuPont/Pioneer Hi-Bred firmasının kurucusu, Henry Wallece tarafından gerçekleştirilir. 


GDO fikri ise 1886 yılına kadar dayanmaktadır. Bu yılda ABD'de eczanelerde “kısırlık ilacı” olarak geliştirilen “Coca-Cola” adlı ilaç satışa çıkar. Bu ilaç, 1895'te içeriği değiştirilerek, gizemli bir içeceğe çevrilir. Kurulduğu 1900'lü yıllarda küçük bir şirket olan Monsanto'nun (bu ismi çok duyacaksınız) büyümesinde gazlı içecek devi Coca-Cola, o dönemde şirketin elindeki tüm mahsulü satın alarak hem Monsanto'ya büyük bir motivasyon verir, hem de şirketin geleceğini şekillendirir. İlluminati'nin Rothschild'ler ile beraber lider ailesi olan Rockefeller ailesinin de tarım ve gıda sektörü dikkatini çeker. Şirketlerinin kurucusu John D. 
Rockefeller, 1940'larda Meksika'da adına “Yeşil Devrim? diyecekleri yeni bir proje başlatır. 
Yeşil Devrim projesi kapsamında elde edilen yeni hibrit buğday tohumları bilin bakalım hangi ülkelere yollanır? Hindistan, Pakistan ve maalesef Türkiye!!! 


23 Bin tonluk GDO'lu pirincin arkasında ki karanlık oyun nedir? Biz niye Amerika'dan pirinç 
ithal ediyoruz? Amerikalı Siyonist güçler, nasıl canlıların patent hakkını aldı? Amerikan Başkanı Ford 1974 yılında sunduğu “Ulusal Güvenlik Çalışma Muhturası? adlı 123 sayfalık ünlü raporda, kan donduran ifadesi nedir? Hepsi haftaya Cuma,burada cevap bulacak inşallah 


NOVUS ORDO SECLORUM-20 YENİ DÜNYA DÜZENİ - GDO -4 
17 Mayıs 2013 Cuma- gunesgazetesi 


İletişim Fakültesi mezunu biri olarak, medyanın bir insanı nasıl göstermek isterse, izleyicilerin öyle gördüğünü çok iyi bilirim. Mesela isminin önünde profesör yazınca, birde televizyonda ahkam kesmeye başlayınca, onun ağzından ne çıkarsa bizim için kanun oluyor. 
Mesela onlar dese ki sigara aslında yararlı, hiç düşünmeden çoğu insan sigaraya başlayabilir. 
Bizim gibi televizyonsuz nefes dahi alamayan bir toplumda, bu ortamı sağlamak çok zor olmasa gerek. 


Bu durum, Bill Gates için de geçerli. Hepimiz onu çok sempatik buluyoruz değil mi? 
Gözlüklü, güler yüzlü bir adam. Bir de dünyanın en büyük vakfı olan Bill&Melinda Gates Vakfı'nın da sahibi olunca, bizler için iyilik meleği olup çıkıveriyor. Dile kolay bu vakfın bütçesi tam tamına 34,6 milyar dolar ve vergiden muaf olabilmesi için yıllık 1,5 milyar dolarda bağış yapması gerekiyor. Birde Somali'de kucağında siyahi çocuklar ile fotoğraf çektirince, inandırıcılığı 10 kat daha artıyor. Ama artık sosyal ağlar ve bloglar çağı. Sadece 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medyayı takip etmiyor insanlar. Mesela yayından kaldırılan bir seminer videosu vardı Bill Gates'in. Kendi ağzından gençlere; “- Dünyanın nüfusu çok fazla. Böyle giderse çok yakın bir zamanda açlıktan, ölümler artacak. Ama biz aşılar ve ilaçlar ile nüfusu dengeliyoruz.? diyor. 
Bu iyilik timsali insan kendi ağzıyla, bu durumu anlatmaktan hiç imtina etmiyor. Biz ise onu ekranlarda kanatları sırtından çıkmış bir melek misali görüyoruz. Şimdi size daha acı bir plandan bahsedeceğim. Sıkı durun! 


Kuzey Kutbu'na 1100 km uzaklıktaki, Norveç'in Svalbrad adlı adalar grubunun içinde yer alan, Spitsbergen adlı adada, çok ilginç bir projeye imza attı Bill Gates. Ortakları ise oldukça enteresan isimler. GDO'lu ürünlerin dev sahipleri Rockefeller Vakfı, Syngenta Vakfı, Monsanto ve Norveç Hükümeti ile birlikte “Kıyamet Tohum Bankası'nı? kurdular. Kıyamet Tohum Bankası, Spitsbergen adasında buzdan bir dağın 1300 metre altına inşa edildi ve tam içerisinde üç milyon çeşit bitkinin, GDO'lu tohumu var. Ve bu tohumların hepsi “Terminatör Tohum”. Yani tohumu sadece bir kez kullanabiliyorsunuz. İlk hasattan sonra kendi kendini imha ediyor. Böylelikle bu firmalar sizi kendine bağımlı hale getiriyor. 


Yeşil Devrim projesinin en büyük aktörü olan David Rockefeller'in, ekip arkadaşlarıyla birlikte onca GDO'lu tohum depoları varken, böyle bir projenin içinde yer alması oldukça garip değil mi? Kuzey Kutbu'nda, Norveç'e bile bağlı olduğu belli olmayan bir yere, bunca yatırım yapmasının altında bir sebep olmalı. Bunun ilk kıvılcımı aslında 2007 yılında, Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde düzenlenen, “Dünya Ekonomi Forumu'nda” atıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, “Bill&Melinda Gates Vakfı , Rockefeller Vakfı ve Afrika kampanyamızı destekleyen diğer herkesin davetini şükranla kabul ediyorum.? diyerek, AGRA adlı projenin yönetimine girer. 


Peki AGRA projesi nedir? Bu projenin altında yatan gerçek ne? Afrika'nın GDO'cular için hedef yapan unsurlar nelerdir? Yardım adı altında neler yapılıyor bu siyahi kıtada? AGRA projesinin içinde yer alan isimler kimler? Bu isimlerin nasıl bir geçmişi var? Hepsi haftaya Cuma Güneş Gazetesi'nde. Görüşmek üzere. 


AB'NİN YENİ PATRONU: HERMAN VAN BİLDERBERG 
Doç. Dr. Celalettin Yavuz, Türksam Başkan Yardımcısı - 20 Kasım 2009-Prş Oca 14, 2010- www.guncelmeydan.com/ 


Avrupa Birliği'nin Yeni Patronları ve Türkiye 

Avrupa Birliği (AB), 19 Kasım 2009 tarihinde ilk kez “resmi” yöneticilerini seçti. Sanki bu tarih, AB'nin “siyasi birliğe” gidiş yolundaki en önemli aşama. AB'nin başkanlığına Belçika'nın henüz makamında bir yılını doldurmamış Başbakanı Herman Van Rompuy seçildi. AB'nin yeni Dışişleri Bakanı, aynı zamanda bu “Başkan Yardımcısı” ise bir İngiliz ve Bayan Barones Catherine Margaret Ashton'dur. 


İsimlere bakıldığında görülen o ki, AB kendisini yönetecek ilk “patronları” eski tabirle “Batılı”lar arasından seçmiş. Bu iki yönetici arasında ne bir “Doğu Avrupalı”, ne bir 


“Balkanlı”, ne bir “Kuzey Avrupalı”, ne de bir “Akdenizli” mevcut değildir. 
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Seçim günü geldiğinde özellikle yeni AB Başkanı konusunda anlaşmazlık sebebiyle sorun yaşanacağı, hatta bu sebeple 19 Kasım'da seçimin gerçekleşemeyeceği dahi ileri sürülmekteydi. Daha aylar önce ismi öne çıkanlardan İngiltere eski Başbakanı Tony Blair, seçim günü yaklaştıkça şansını yitirmişti. Seçimlere doğru öne çıkan isimler arasında Belçika Başbakanı Herman Van Rompuy, Hollanda'nın eski Başbakanı Jan Peter Balkanende, Lüksemburg Başbakanı Jean Claude Juncker, Estonya Devlet Başkanı Tomas Lives ve Letonya eski Devlet Başkanı Vaira Vike-Frieberga vardı. Seçimler öncesinde van Rompuy hakkında AB'nin iki büyük devleti Fransa ve Almanya anlaştılar. Hatta bu sebeple, bu iki devletin “hegemonyal” tutumuna karşı başka bir adayın seçilebileceği dahi ileri sürüldü. 


Ancak durum öyle değildi. Zira Avrupa'da son bir yıl içerisinde yapılan seçimlerde ve Avrupa parlamentosu seçimlerinde bir-iki ülke (Portekiz gibi) hariç, Hıristiyan Birlik/Demokrat partileri kazandılar. Bu sebeple de ülke yönetimlerinde ağırlığı olan anılan partiler yine bir “Hristiyan Demokrat” adayı AB'nin ilk patronu seçtiler. Üstelik AB'nin ilk patronunun karizmatik ve üstün özellikleri bulunmamasına dikkat edildiği gözlerden kaçmadı. 
Belçika'da beş partili koalisyon hükümetinin Başbakanı olan ve Avrupa'nın en sıkıntılı hükümetlerinden birinin başındaki Van Rompuy, belki de bu yeni görevi ile rahatlamaya yelken açtı ya da yeni bir “iğneli fıçı”ya girdi. Bunu zaman gösterecek kuşkusuz... Ancak, yeni bir organizasyonda yeni ve çözülmesi gereken pek çok sıkıntıların olacağı da bir gerçektir. 


Van Rompuy'un kuvvetle desteklenen adaylığına karşılık, yeni yardımcısı ve AB Dışişleri Bakanı Ashton'ın başlangıçtaki şansı çok daha azdı. Bu görev için öne çıkan güçlü adaylar İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos ve İtalya eski Dışişleri Bakanı Massimo D'alema idi. Ancak, Avrupa Birliği Başkanlığına uzun süre en önemli aday olarak gösterilen Tony Blair faktörünü kulak arkası eden AB ülkeleri, en azından bu görevin ikinci adamı ve AB Komisyon Başkan Yardımcılığı da yapacak olan bir göreve bir İngiliz'i getirdiler. Öyle anlaşılıyor ki, bu seçimde Atlantik'in iki yakası arasında bir “denge” gözetilmeye çalışılmış. 
Merkezi Avrupa'yı temsilen AB Başkanı, Dışişleri ve Yardımcılık için de Anglo-Saxon (İngiliz-ABD) Ortaklığı. AB Komisyonu Başkanlığına da zaten geçen günler içerisinde, bir “denge adamı” olan İspanyol Jose Manuel Barroso yeniden seçilmişti. 


Herman Von Rompuy 

1947 Etterbeek/Belçika doğumlu ve Flaman asıllı Van Rompuy, Leuven'deki Felsefe 
eğitimin ardından İşletme Ekonomisi dalında yüksek lisans yaptı. Van Rompuy, Belçika Merkez Bankası'nda çalışmaya başladı. Daha bonra Hükümet Danışmanı ve Eğitim Danışmanlığı grrubuna seçildi. Aslında edebiyata ve şiire düşkünlüğü ile de bilinen van Rompuy, 1993 yılında dönemin Belçika Başbakanı Jean-Luc Dehaene tarafından Maliye Bakanlığı ve Başbakan yardımcılığı görevine getirilmiş, bu görevde 1999 seçimlerinde partisi seçimi kaybedinceye kadar sürmüştü. Maliye Bakanı olarak başarılı bir çizgi sürdüren Van Rompuy, Belçika'nın borç yükünü yüzde yüz otuzlardan yüzde doksanların altına indirmeyi başarmıştı. Daha sonra Batı Avrupa'nın en çalkantılı ülkesi Belçika'da, 2008 Aralık ayında, Meclis Başkanlığı görevinden Başbakanlığa atandı. 


Hristiyan Demokrat Van Rompuy'un Türkiye'de tanınmasını sağlayan en önemli olay, 2004 
yılında Belçika Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin Avrupa'nın parçası olmadığı ve kesinlikle de olamayacağı yönündeki çıkışıydı. O günlerde Van Rompuy, AB'nin, Türkiye'yi içine alarak genişlemesinin önceki genişlemelerle kıyaslanamayacağını ifadeyle, “Avrupa'da aynı zamanda Hıristiyanlığın temel değerleri de olan mevcut evrensel değerler, 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Türkiye gibi büyük bir İslam ülkesinin girişiyle kuvvetini yitirir!” şeklinde, Türkiye'nin AB üyeliğine kesin hatlar çizen bir dil kullanmıştı. Aslında bu dil, o dönemde neredeyse tüm Avrupa'daki Hristiyan Demokrat-Birlik partilerinin ortak bir düşüncesiydi. En başta da Almanya, Fransa ve Avusturya'da... 


Barones Catherine Margaret Ashton 

1956 doğumlu Ashton, Londra Üniversitesi Bedford Kolejinde ekonomi öğrenimi gördü. 
1977?de sosyoloji alanında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1977-1979 arasında Nükleer Silahlanmaya Karşı Kampanya'da görev aldı. Daha sonra Milli Hazine Dairesi'ne seçildi. 
1983'te Sosyal İşler Eğitim Konsey'inde çalıştı. 2001 yılına kadar sağlık ve çocuk eğitimleriyle ilgili pek çok görevin ardından, Meclis'te müsteşar yardımcılığı görevine getirildi. 


Birleşik Krallık Lordlar Kamarası'nda İşçi Partisi üyeliği, Lordlar Kamarası'nda İşçi Partisi Liderliği ve Gordon Brown'ın Haziran 2007?deki ilk kabinesinde Danışma Meclisi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aslında iktisatçı olan Ashton, daha sonra Eğitim ve Becerilerden sorumlu Bakan, Anayasal İşlerden sorumlu Bakan ve Adalet Bakanı olarak da görev yaptı. 
AB'nin adalet ve içişleri politikaları üzerinde yoğun şekilde çalıştı ve Lisbon Antlaşması'nın mimarları arasında yer aldı. Ashton, Peter Mandelson'un Birleşik Krallık'ta Sanayii, İşletmeler ve Düzenleyici Reform Bakanlığını üstlenmek üzere görevinden ayrılmasının ardından, AB'nin Dış Ticaretten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyeliği'ne aday gösterildi. 
Ekim 2008 başlarında da AB Bakanlar Konseyi tarafından görevlendirildi. Ashton, Avrupa politikaları konusunda deneyim sahibi biri olarak bilinmektedir. 


Sonuç: Türkiye İçin Bir Olumsuz, Bir Olumlu Gelişme! 

Herman Van Rompuy'un geçmişteki “Türkiye karnesi”ne bakıldığında, hele de AB'nin güçlü ülkelerinden Fransa ve Almanya'daki hükümetlerin Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki karşıt tutumları dikkate alındığında, bu ilk AB patronunun Türkiye için “hayırlı” olabileceğini söyleyebilmek mümkün değildir. Zira AB ülkelerinde, Avrupa'nın doğusunda adeta Müslümanlara karşı yeni bir “Hristiyan Duvarı” inşa etme heveslisi Hıristiyan Demokrat/Birlik partileri yönetimdedirler. Bu tutum, Türkiye karşıtlığı “tescilli” Van Rompuy'un hareket kabiliyetini kısıtlamak bir yana, destekleyecektir. 


Öte yandan, AB Dışişleri Bakanı ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı seçilen İngiliz İşçi partili Catherine Margaret Ashton'un ise, Van Rompuy'u bir çok açıdan “frenleyebileceği” beklentisi mevcuttur. Çünkü hem Hristiyan Demokrat/Birlik partilerinin karşıtı bir partiden, hem de İngiliz- Amerikan görüşleri doğrultusundaki bir çizgiden gelmektedir. Ancak, AB'de tek başına da Türkiye lehinde kararlar çıkartabilecek bir güce de sahip değildir. Yani mevcut “status guo” (çözümsüzlük hali) devam edecek demektir. Bir taraftan Türkiye AB üyeliği için ümitlenmeye devam edecek, bir taraftan da AB'nin Hristiyan Demokratları Türkiye'yi 


b İİ 


“AB'nin imtiyazlı ortağı” olarak görmeye devam edeceklerdir. 


GDO'LU ÜRÜNLERDE LATİN AMERİKA DERSLERİ http://ahmetsaltik.net/tag/monsanto-nk603-misir-cesidi/ 
Prof. Dr. Tayfun Özkaya 


(AS : Bizim bilimsel katkımız yazının altındadır..) 
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Geçenlerde yeni GDO'lu mısır ve soya çeşitlerinin Türkiye'ye ithali edilmesi kararlaştırıldı. 


Ülkemizde GDO'lu ürün üretmek yasak, ancak yem olarak kullanılmak üzere ithal ediliyor. 

İthal edilen ürünlerin gıda olarak kullanılıp kullanılmadığı konusunda da derin şüpheler var. 
GDO üretiminin yirmi yıldır sürdüğü Latin Amerika'ya bir göz atalım. 

Sonuçları ne olmuş? 

Grain adlı ekoloji ve küçük çiftçi yanlısı, agroekolojiyi destekleyen saygın kuruluşun bir yayınından da yararlanarak bunu yapmaya çalışalım. 
(https://Wwww.grain.org/article/entries/5722-20-years-of-gm-soy-in-the-southern-cone-of-latin- america-20-reasons-for-a-definitive-ban) 

Latin Amerika'nın Güney konisi diye tanımlanan bölge dünyada tek bir ürünün (soya) monokültür olarak en geniş alanda ve en büyük miktarda GDO olarak üretildiği bir bölge. 
Brezilya, Arjantin, Paraguay, Uruguay ve güney Bolivya'dan oluşuyor. 

Bu üretimin sonuçlarına bakalım, kendimiz için ders çıkaralım. 

GDO'nun Arjantin'e girişi illegal olarak oldu. 

Brezilya ve Paraguay'da genişlemesinde hiçbir demokratik tartışma gerçekleşmedi. 

Bu ekilişler “Birleşik Soya Cumhuriyeti” denilen yeşil bir çöl yarattı. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından muhtemelen kanserojen diye tanımlanan glifosat etken maddeli ot öldürücülerin (AS: herbisit) kullanımı yılda 550 milyon ton gibi bir düzeye fırladı. 
“Muhtemelen kanserojen” ifadesi kurumun kullandığı bir terim. 

Glifosatta doğrudan insanlar üzerinde deney yapılamadığı için, buna karşılık hayvan deneyleri ve gözlemlere dayanıldığı için bu terim kullanılıyor. 

Yoksa kanserojen olduğu konusunda birçok bulgu var. 

Bu etken maddenin kullanıldığı ot öldürücü ilaçlar geniş sağlık sorunları oluşturdu. 

Bu zehir Türkiye'de de marka ismi ile biliniyor ve kullanılıyor. 

Çoğu kişi kanser yapıcı etkisinden habersiz! 

Milyonlarca çiftçi göç etti. 

Binlercesi GDO'lu soya ile bir arada yetişmesi mümkün olmadığı için yerel gıdaları üretmekten vazgeçti. 

Yüzlerce çiftçi toprakların soya ürünü tarafından işgaline karşı çıktıkları, topraklarını korudukları için suçlu ilan edildi, eziyet edildi, öldürüldü. 

Milyonlarca hektar doğal orman tahrip edildi. 

Monsanto daha iyi kontrol etmek ve tekelci güç oluşturmak için tohum yasalarında değişiklikler yapmak için zorluyor. 

Hastalıklar ve ölümler bölgede tarım kimyasallarının artan kullanımı nedeniyle yayılıyor. 

Hani GDO, tarım ilacı kullanımını azaltıyordu? 

Soya ve GDO'lu ürünlerin yayılmasını kontrol etmek isteyen ülkeler devre dışı bırakıldı. 
Topraklar bu üretim tarzı nedeniyle yoksullaştı ve tahrip edildi. 

Arazi sahipliliği az sayıda elde yoğunlaştı. 

Paraguay'da arazi sahiplerinin binde dördü, toprakların % 56'sına sahip... 

Daha önce ürünler ile dönüşümlü gerçekleştirilen hayvan otlatma daha kırılgan Amazon gibi kırılgan bölgelere sürüldü. 

Soya mono kültürünü gerçekleştiren şirket grupları ile medya arasında dayanışma yoğunlaştı. 
Ot öldürücülere dirençli denilen GDO'lu ürünler tam bir başarısızlığa uğradı. 

Glifosata dirençli düzinelerce yabancı ot gelişti ve bu durum hem bu herbisitin hem de başka herbisitlerin daha büyük dozlarda kullanımını zorunlu kıldı. 

GDO ürünlerinin gelişimini destekleyen bilim; mekanistik yaklaşımı ve karmaşık genomik 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sistemleri aşırı basitleştirmesi nedeniyle yaygın bir şekilde sorgulandı. 

Bugüne kadar yürütülen bütün karşılaştırmalı çalışmalar GDO soya çeşitlerinin normal çeşitlere göre daha az verimli olduğunu gösterdi. 

GDO soyaların gıda güvenliği hiçbir zaman ortaya konulamadı. 

GDO soyanın kitlesel üretimi endüstriyel et üretiminde bir patlamaya yol açtı. 
Endüstriyel et üretimi dünya çapında çevresel, sağlık ve iklim etkileri ortaya çıkardı. 
GDO soya üretimi bir bütün olarak sera gazı emisyonunda hızlı artışa yol açtı, bu ise dünya iklim krizini şiddetlendirdi. 

Bütün bu gerçeklere karşı büyük kapitalist çiftçilerin, soya endüstrisinin, tohum ve ilaç şirketlerinin GDO soya üretmede çıkarları var. 

Kazananlar bir avuç insan. 

Latin Amerika'daki soya üretiminin 20 yılından gerekli dersleri çıkararak, 


e Ülkemizde, değil GDO üretimine izin vermek, e yem için bile olsa GDO ithalatı yasaklanmalıdır. 
(YURT, 11.08.2017) 


Dostlar, 


Sayın Prof. Dr. Tayfun Özkaya dostumuz, Ege Üniv. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi öğretim üyesidir. Gerçek bir yurtsever bilim insanıdır. YURT Gazetesindeki mütevazi köşesinde uzmanlık alanında oldukça önemli yazılar yazmaktadır. Bu makalelerin izlenmesini salık veririz. 


GDO'lu yiyecekler konusu tüm dünyada yaygın tartışma konusudur. Bu sitede epey yazıya yer verilmiştir. Biz de, Ankara Üniv. Tıp Fakültesinde Gıda Güvenliği ve Hijyeni derslerini üstlenen bir öğretim üyesi olarak konuyla ilgiliyiz. Ayrıca 5977 sayılı Biyogüvenlik Yasası uyarınca (md. 12) kurulan “Risk Değerlendirme Komitesi” nde 2+ yıl Biyogüvenlik Kurulunca seçilmiş uzman olarak çalıştık ve GDO'lu ürünlerin ülkemize sokulmasına ilişkin endüstrinin (Şirketlerin) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na yaptığı ithal izni başvurularını 11 kişilik Kurulda değerlendirerek raporladık. Sanırız bizim ağırlıklı olarak “olumsuz” raporlarımız Bakanlıkta ve endüstride rahatsızlık yaratmış olmalı ki, son birkaç yıldır bu bilimsel Kurula davet edilmiyoruz! Bu arada dışalımına (ithaline) izin verilen GDO'lu ürün sayısının 30'a yaklaştığını öğreniyoruz.. 


”Risk Değerlendirme Komitesi” nin raporları ve gerekçeleri Biyogüvenlik Kurulu web sitesinde yayınlanmakta ve 30 gün süreyle ilgili çevrelerin görüşlerine açılmaktadır. Son 


kararı Biyogüvenlik Kurulu vermekte ve karar Resmi Gazetede yayınlanmaktadır. 


5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu 26.03.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştı. Yasanın 
5. maddesi yasakları saymaktadır. c fıkrası aşağıdaki gibidir : 


— Genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanların üretimi. (yasaktır!) 


Ancak yasada birçok boşluk bulunmaktadır ve Bakanlık denetimi de, kamuoyu denetimi de yetersizdir. Türkiye bu bağlamda ciddi risklere açıktır. 


Sayın Prof. Özkaya'nın uyarılarla dolu bilimsel ve ciddi yazısını bağlarken kullandığı son bölümü biz de aynen benimsiyor ve paylaşmak istiyoruz : 
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... Kazananlar bir avuç insan. (AS: Monsanto, Bayer, Cargill.. gibi Uluslararası tekeller!) 
Latin Amerika'daki soya üretiminin 20 yılından gerekli dersleri çıkararak, 


e Ülkemizde, değil GDO üretimine izin vermek, e yem için bile olsa GDO ithalatı yasaklanmalıdır. 


Sevgi ve saygı ile. 15 Ağustos 2017, Tekirdağ 


Prof. Dr. Ahmet Saltık ği 
Halk Sağlığı — Toplum Hekimliği Uzmanı, AUTF Halk Sağlığı AbD Mülkiyeliler Birliği Üyesi 


Soner YALÇIN : “Yeşil devrim” makalesi ve Gıda Güvencesi Sorunu 
Soner YALÇIN : “Yeşil devrim” makalesi ve Gıda Güvencesi Sorunu 
Dostlar, 


Gerçek bir araştırmacı — gazeteci/yazar olan, Uğur Mumcu'nun izinden giden başarılı insan Soner Yalçın, aşağıdaki yazısını kamuoyu ile paylaştı. 


Biz de benzer temaları uzun yıllardır Tıp Fakültesi'nde verdiğimiz derslerde ve makalelerimizde dile getiriyoruz. Sitemizde bu yazılarımızı bulabilisiniz.. 
Birkaçı aşağıda.. 


Saltık, A. Gıda Hijyeni ve Tıbbi Atıklar. www.hekimsaltik.com/ppt/ders, 004.ppt, Saltık, A. GDO Yönetmeliği Neden Geri Çekilmeli ya da İptal Edilmeli? 

Bilim ve Ütopya, syf. 71-79, Ocak 2010 ve İst. Barosu Dergisi, cilt 84, 

sayı 2010/1 Ocak-Şubat, syf. 51-64, 2010. 

Saltık, A. Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar : Stratejik ve Uluslararası Boyutlar. 

Farklı Boyutlarıyla Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Ankara Tabip Odası yayını, Mart 2010, Kitap bölümü, syf. 109-117). 

Saltık, A. Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar ve Halk Sağlığı. Farklı Boyutlarıyla Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Ankara Tabip Odası yayını, Mart 2010, Kitap bölümü, 

sf. 33-40). 


http://ahmetsaltik.net/2014/10/16/16-ekim-2014-dunya-gida-gunu/ 


http://ahmetsaltik.net/2013/07/27/gida-guvenligi-ve-hijyeni-sorunu-cozulemiyor/ 


http://ahmetsaltik.net/2013/05/1 1/turkiyenin-gida-guvenligi-sorunu-ve-tuikin-biktiran- aymazligi/ 


http://ahmetsaltik.net/2012/12/0$/turkiyede-gida-guvenligi-ve-denetimi/ 


http://ahmetsaltik.net/2012/09/30/ahaber-tv-sofralardaki-gdo-tehlikesi-tarim-ve-gumruk- bakanlari-istifa/ 


144 yansı ile oldukça varsıl bir bilimsel dosya da şöyle : 
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GIDA GÜVENLİĞİ ve SANİTASYONU 
(Gida Guvenligi ve Sanitasyonu) 
(AÜTF Halk Sağlığı AbD D5 dersi) 


Rahmetli Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI hocamız soruyordu : 


“Gıda üretimi yeterli, peki niye AÇLIKTAN ÖLÜYORUZ?? 

... Gerçekte, yeryüzünde üretilen temel gıda maddeleri, gereksinimi karşılayabilecek düzeyde. Somali'de parası olana her tür gıda var (Açlık krizi, 2011) !? 

Buna karşılık her yıl, çoğu çocuk 10/50 milyon kişi açlıktan ölmektedir! 

Sorunların kaynağını; insan gereksinimlerinin karşılanmasının, 

“piyasa”nın acımasız güçlerine terkedilmiş olmasında aramak gerekir.” 


Soner Yalçın yazısını 13.11.14 günü sürdürecek. Onu da paylaşacağız. 


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere, ülkeyi yönetenlerin sorunu stratejik önemde görmesi ve gereğini yapması dileğiyle. 


Sevgi ve saygıyla. 
13.11.2014, Ankara 


“YEŞİL DEVRİM” 


Soner Yalçın-Sözcü, 12.11.14 


Tarım uyanışına ihtiyacımız var. 

Bize/insanlığa ve doğaya neler yaptıklarını bilmelisiniz. 

1970'li yıllara gidelim... 

Vietnam Savaşı yenilgisi ve ardından petrol krizi ABD ekonomisini çıkmaza soktu. 
Öbür yanda Üçüncü Dünya Ülkeleri”nde milli uyanışlar başlamıştı. 

Kimi bağımsızlığına kavuşuyor kimi toprak reformu gibi istemleri yüksek sesle dile getiriyordu. 

ABD'ye göre, 30 ülkede “siyasal endişe” vardı ve bu ülkelerden biri Türkiye idi... 
Herkesin kafasında “kapitalizmin kalesi ABD yıkılıyor mu” sorusu vardı. 

Dışişleri Bakanı Henry Kissinger başkanlığında toplanan ABD Ulusal Güvenlik Kurulu bir rapor hazırladı: Ulusal Güvenlik Araştırması Raporu 200: 


e Dünya Nüfus Artışının ABD'nin Güvenliği ve Denizaşırı Çıkarlarına Etkisi. 


Tarih: 10 Aralık 1974 idi... 
Kissinger, 123 sayfalık raporu ABD Başkanı G. Ford'a sundu. Dedi ki: 


e “Petrolü kontrol edersen ulusları, yiyeceği kontrol edersen insanları kontrol edersin!” 


BM'nin Roma'da düzenlediği dünya gıda konferansına ülkelerin tarım bakanları katıldı. 
Yalnızca ABD'nin tarım bakanı Earl Lauer Butz dışında ayrıca 
Dışişleri Bakanı Kissinger vardı. 


Çünkü Kissinger?a göre, “Tarım, Tarım Bakanlığı'nın ellerine bırakılmayacak 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ölçüde önemliydi.” 


Kissinger tarımı, Amerika'nın petrol politikasıyla birlikte en ön sıraya koydu; gıda bir silahtı. Toplantıda niyetini hiç gizlemedi: 


e “İnsanların size güvenip dayanmalarının, size bağımlı olmalarının ve bu şekilde sizinle işbirliği yapmalarının yolunu arıyorsanız, onları gıdaya bağımlı hale getirmek mükemmel bir yöntemdir.” 


Rockefeller çömezi 


Kimdi bu Kissinger? 

Alman Yahudisiydi. Nazilerden kaçıp ABD'ye sığınmıştı. 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan Ordusu'nda istihbaratçı olarak görev yaptı. Savaş sonrası askeri istihbarat okullarında ders verdi. 1956'da dünyanın en zengin ailelerinden 

Yahudi Rockefeller Ailesi'nin yanında çalıştı. Rockefeller ailesinin önemli 

adlarından Nancy Maginnes ile evlenerek bağlantılarını güçlendirdi. 

Rockefeller Ailesi; petrol şirketi Standart Oil Company?'den (Exxon, Mobil ve Chevron), ABD'nin en büyük bankalarından 3 trilyon dolarlık Chase Manhattan Bank'a dek dünyanın en büyük şirketlerin sahibiydi. 

Rockefeller tarım sektöründe de güçlü bir yatırımcıydı! 

Ve evet gıda artık silahtı! 


Amerika küresel politikalarında değişiklik yapıp; günlük ihtiyaç maddelerini bir araç gibi kullanarak, çatışarak giremedikleri ve sömüremedikleri toplumlara barışçı bir hava içinde girecekti. 

Kissinger'in hazırladığı o “NSSM 200” başlıklı gizli proje, torun John D. Rockefeller?ın isteğiyle başlatılmıştı. 

Ah ne tesadüf! 

ABD Başkanı Richard Nixon?ın gizemli Watergate ilişkisi ortaya çıkarıldığında, bazıları bunun Dışişleri Bakanı Kissinger ile Nelson A. Rockefeller'iın bir entrikası olduğunu söyledi. Ve... 

Nixon'ın koltuğuna oturan Demokrat Gerald Ford'un ilk yaptığı, 

Cumhuriyetçi Nelson Rockefeller?'ı yardımcısı olarak almak oldu! 

Rockefeller Ailesi, Kissinger ile birlikte tam anlamıyla iktidara egemendi. 

Hep yazarım; biri Nobel Ödülü aldı ise ondan mutlaka kuşku duyun! 

Kissinger'a 1973'te Nobel Ödülü verildi. 

Ve: Rockefeller Ailesi'ni bilmeden tarımın küresel dönüşümünü anlamak olanaksızdır 


Modern köleleştirme 


Tarım yedi bin yıl önce yapılmaya başlandı ve o günden bu güne köylüler her yılın ürününden bir bölümünü ertesi yıla tohumluk ayırırdı. İşte bunun sonuna gelinmişti; tohum - tabii ki- ABD şirketlerinden alınacaktı! 

Rockefeller, geleneksel tohum yerine “verimli tohum” aldatmacıyla 

“ari tohum ırkı” yarattırdı! İlk Meksika / Sonora bölgesi, bu tek üretimlik FI -hibrit (buğday ve mısır) tohumculuğa açıldı. (Bizim Güneydoğu Anadolu'da da denenecekti; TÖS, DİSK gibi devrimci örgütlerin karşı çıkmasıyla yapılamadı.) Kimyasal gübre ve zirai ilaçlar sayesinde üretim artışı 3 katı oldu! 

“Cüce buğdaylar” Pakistan ve Hindistan'a da ihraç edildi; üretim rekoru kırıldı. Bunun 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üzerine -basının da pompalamasıyla- hibrit tohumlar, kimyasal gübreler ve zirai ilaçlar Türkiye'ye geldi. 


Sözde savaşlar bitmişti ama savaş sanayisinin ortaya çıkardığı nitrojen bombası, nitrat gübresi; sinir gazı ise böcek ilacı olarak kullanılıyordu! 

Üstelik, üretimi artıracak denen hibrit tohumları, toprağı zamanla öldüren sentetik kimyasal gübreler ve bitki hastalıklarına karşı kullanılan zehirler, yalnızca toprağı değil insanı da hastalandırıyordu. 


Sonuçta gıda savaşlarının en önemli adımı atıldı; tohum köylünün elinden alınıp şirketlere verildi. Tabii önce çok ucuz ve sonra pahalı satılarak... 

Bunun adı, “modern köleleştirme” idi. 

Bitmedi; daha tehlikelisi vardı: 

Küresel gıda kontrol süreci, birkaç on yıl sonra “kalıtım devrimi”yle tamamlandı. 

Bu amaçla Rockefeller, Harvard Üniversitesi'nde çok az kimsenin farkında olduğu 

bir araştırma yürüttü; “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar” (GDO)! 


Gıdalara kimyasal bulaştırmaya “Yeşil Devrim” diyorlardı! 

(Öncüsü denilen Norman Ernest Borlaug 1970'de Nobel Ödülü aldı.) 

Evet tarım, Rockefeller Ailesinin endüstriyel şekillendirmesiyle küreselleşiyordu. 
Ve... 

Kırma tohumlarla başlayan süreç Amerika'yı, -şirketleri aracılığıyla- dünya tarımının sahibi haline getirdi. ABD'nin küresel imparatorluğunu güçlendirmek için 

“Mahşerin Dört Atlısı” devredeydi; 


— Monsanto, 

— Du Pont, 

— Dow Agro Scinces, 
— Syngenta! 


Pirinç, buğday, mısır, pamuk, soya fasulyesi, sebzeler, meyveler... 
Dünya tarımının %90’1 bu firmaların denetimi altına girmiş durumda. 
Bu durum dünya çapında tehlikeli bir ekonomik bağımlılığın ve beslenme sonucu oluşan kanser, alzheimer gibi hastalıkların nedeni. 
Evet, tarım uyanışına ihtiyacımız var. 

Yarın (13.11.14) devam edeceğiz.. 


BİLL GATES, ROCKEFELLER VE GDO DEVLERİ BİLMEDİĞİMİZ ŞEYLERİ Mİ 
BİLİYOR 


F. William EngdahI-02.08.2009-https://sendika.org/ 


Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in suçlanamayacağı şeylerden birisi tembelliktir. Daha 14 
yaşındayken programcılık yapmaya başladı, 20 yaşında henüz Harvard'ta öğrenciyken Microsoft'u kurdu. 1995'te, durmak bilmez hırsıyla kişisel bilgisayarlar alanında fiili tekel yaratan bir şirket olan Microsoft'un en büyük ortağı haline gelerek Forbes tarafından dünyanın en zengin adamı ilan edildi. 


Bill Gates, 2006'da bu durumdaki birçok insanın hayal edeceği gibi sakin bir Pasifik adası emekliliğini düşlemek yerine tüm enerjisini Bill& Melinda Gates Vakfı'na aktarmaya karar 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verdi. Bu, 34,6 milyar dolarlık kuruluş varlığına sahip olan ve vergiden muaf hayırsever statüsünü korumak için dünya çapındaki hayırseverlik projelerine yılda 1,5 milyar dolarlık harcama yapması yasal olarak zorunlu olan dünyanın en büyük “şeffaf” özel vakfı. 2006'da dostu ve iş ortağı mega-yatırımcı Warren Buffet'ın hediyesi olarak gelen, Buffet’ın Berkshire Hathaway şirketinin 30 milyar dolarlık hissesi ise, Gates vakfını, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık bütçesinin tamamı kadar harcama yapabilecek bir düzeye yerleştirdi. 


O halde Bill Gates zarzor kazanılmış olan 30 milyon dolarlık gelirini Gates Vakfı aracılığıyla bir projeye yatırmaya karar vermişse, dönüp bu karara bir bakmakta fayda vardır. 


Şu anda hiçbir proje dünyanın en uzak köşelerinden birisi olan Svalbard'daki merak uyandırıcı bir proje kadar ilginç değildir. Bill Gates milyonlarını Kuzey Kutbu'nun 1,100 kilometre uzağındaki Arktik Okyanusu yakınlarındaki Barents Denizi'ndeki bir tohum bankasına yatırmaktadır. Svalbard, Norveç'in kendisine bağlı olduğunu iddia ettiği ve 1925'te uluslararası anlaşmalarla terk ettiği çıplak bir kaya parçasıdır. (bakınız harita). 


Bill Gates tanrının insafına bırakılmış olan bu adada Rockefeller Vakfı, Monsanto Şirketi, Syngenta Vakfı, Norveç hükümeti ve diğerleriyle birlikte, “kıyamet günü tohum bankası” olarak adlandırılan bir projeye on milyonlarca dolar yatırmaktadır. Norveç'in Svalbard adalar grubunun bir parçası olan Spitsbergen adası üzerindeki Proje, resmi olarak, Svalbard Küresel Tohum Deposu olarak adlandırılmaktadır. 


Kıyamet Günü Tohum Deposu 


Tohum bankası küçük Longyearbyen köyü yakınlarında bulunan Spitsbergen Adası üzerindeki bir dağın içine inşa edilmektedir. Yapılan açıklamalara göre neredeyse “işe” hazır durumdadır Banka hareket sensörleri olan çifte sıcak hava dalgası korumalı kapılar, iki ara bölme ve bir metre kalınlığında çelikle güçlendirilmiş beton duvarlara sahip olacaktır. Tüm dünyadan gelen üç milyon farklı tohum çeşidini içerecek, Norveç hükümetine göre “böylece ürün çeşitliliği gelecek için korunabilecektir”. Tohumlar nemden uzak kalmaları için özel olarak ambalajlanacaktır. Tam zamanlı çalışan personel olmayacak, ama deponun görece ulaşılamaz bir konumda olması, her türlü olası insan faaliyetinin izlenmesini kolaylaştıracaktır. 


Burada kaçırdığımız bir şey var mı? Yaptıkları basın açıklamasında, “böylece ürün çeşitliliği gelecek için korunabilecektir” denilmektedir. Peki tohum bankasının destekçileri, neredeyse tümü de dünyanın birçok yerinde bulunan tohum bankalarında zaten gayet iyi korunmakta olan mevcut tohumların küresel ulaşılabilirliğini tehdit edecek nasıl bir gelecek öngörmektedirler? 


Bill Gates, Rockefeller Vakfı, Monsanto ve Syngenta ne zaman ortak bir proje için bir araya gelseler, Spitsbergen üzerindeki kayaların altını biraz eşelemekte büyük yarar vardır. Bunu yaptığımızda şaşırtıcı kimi şeyler bulabiliriz. 


Dikkate değer ilk nokta, kıyamet günü tohum deposu destekçilerinin kimliği ile ilgilidir. 
Burada demin de belirtildiği gibi, Bill& Melinda Gates Vakfı; dünyanın en büyük patentlenmiş genetiği değiştirilmiş (GDO) bitki tohumları ve bunlarla ilgili tarımsal kimyasallarının sahibi olan ABD tarımsal ticaret devi DuPont/Pioneer Hi-Bred şirketi; Syngenta Vakfı aracılığıyla, İsveç kökenli büyük GDO'lu tohum ve tarımsal kimyasallar şirketi Syngenta; 1970'lerden bu yana 100 milyon dolardan fazla tohum parasıyla birlikte 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“gen devrimini” yaratmış olan Rockefeller Vakfı; Rockefeller Vakfı tarafından tarımsal değişim yoluyla genetik saflık elde etme idealini desteklemek üzere yaratılmış olan küresel bir ağ olan CGIAR, Norveçlilere katılmaktadır. 


CGIAR ve “Proje? 


Ölüm Tohumları isimli kitapta da ayrıntılarını verdiğim gibi, 1960'da Rockefeller Vakfı, John D. Rockefeller I ’ün Tarımsal Gelişim Konseyi ve Ford Vakfı, Filipinlerdeki Los Bafios'taki Uluslararası Pirinç Araştırma Enstitüsü'nü (IRRI) kurmak üzere güçlerini birleştirdiler. (1) Rockefeller Vakfı, 1971'de, IRRI, Meksika kökenli Uluslarararası Mısır ve Buğday İyileştirme Merkezi ve diğer iki Rockefeller ve Ford Vakfı destekli uluslarararası araştırma merkezi olan, biri Nijerya'daki tropik tarım IITA”sı ve diğeri Filipinler'deki pirinç IRRVsı ile birlikte, Uluslararası Tarım Araştırmaları Küresel Danışma Grubu'nu (CGIAR) oluşturmak üzere bir araya geldiler. 


CGIAR, Rockefeller Vakfı'nın İtalya'nın Bellagio kentinde bulunan konferans merkezinde yapılan bir dizi özel konferansta biçimlendirildi. Bellagio görüşmelerinin başlıca katılımcıları Rockefeller Vakfı'ndan George Harrar, Ford Vakfı'ndan Forrest Hill, Dünya Bankası'ndan Robert McNamara ve 1972 yılında Stockholm'de yapılan BM Yeryüzü Zirvesi'ni Rockefeller Vakfı Mütevelli heyeti üyesi olarak örgütleyen, Rockefeller ailesinin uluslararası çevre örgütçüsü Maurice Strong'du. Konferans vakfın, bilimi, Proje adı verilen bir ırksal saflık geliştirme projesi olan öjeniğin (soy geliştirme) hizmetine sunmayı amaçlayan onlarca yıllık çabalarının bir parçasıydı. 


CGIAR, azami etkiyi yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, BM Kalkınma Programı ve Dünya Bankası'nı da işin içine soktu. Rockefeller Vakfı, ilk başta sahip olduğu kaynakları böylesine planlı bir biçimde güçlendirerek, 1970”lerin başlarında küresel tarım politikalarını biçimlendirecek bir konum elde etti. Ve bu politikaları biçimlendirdi. 


Cömert Rockefeller ve Ford Vakıfları tarafından finanse edilen CGIAR, önde gelen Üçüncü Dünya tarım bilimcileri ve agronomistlerini, yeniden anayurtlarına taşıyacakları modern tarımsal ticaret üretimi kavramlarına “vakıf” hale getirmek amacıyla ABD'ye götürdü. Bu süreç içinde bu ülkelerde, ABD tarımsal ticaretinin, özellikle de gelişmekte olan ülkelerdeki GDO'lu “Gen Devriminin” desteklenmesini amaçlayan paha biçilmez bir etki ağını bilim ve etkin-serbest piyasa tarımı adına inşa etti. 


Genetik olarak üstün ırk yaratmak? 


Svalbard Tohum Bankası tam bu noktada ilginçleşmeye başlamaktadır. Hatta daha da fazlası mevcuttur. “Proje” olarak atıfta bulunduğum proje, Rockefeller Vakfı ile güçlü finansal çıkar çevrelerinin, daha sonra genetik olarak adlandırılacak olan öjenik bilimini, genetik olarak imal edilmiş bir üstün ırkın yaratılmasını meşrulaştırmak amacıyla 1920'lerden itibaren kullanması projesidir. Hitler ve Naziler bunu Ayran Üstün Irkı olarak adlandırmışlardı. 


Hitler'in öjeniği de, bugün gezegenimiz üzerinde bulunan bütün tohumların numunelerini saklamak amacıyla bir kıyamet günü deposu inşa etmekte olan aynı Rockefeller Vakfı tarafından finanse edilmişti. Konu bu noktada gerçekten merak uyandırıcı bir hal almaktadır. 
Aynı Rockefeller Vakfı, insan hayatını insan özelliklerini iradi olarak değiştirecek biçimde dönüştürme yeteneğinde olduğunu umdukları “tanımlayıcı gen dizilimlerine” indirgeme 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peşindeki durmak bilmez çabasının bir parçası olarak, bir sahte bilim olan moleküler biyoloji disiplinini de yaratmıştır. Hitler'in, çoğu Savaştan sonra biyolojik öjenik araştırmalarını sürdürmeleri için sessiz sedasız Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilen öjenik bilimcileri, Rockefeller Vakfı'nın cömert bağışları ile Üçüncü Reich'a kadar açıkça desteklenmiş olan, çeşitli hayat formlarıyla ilgili genetik mühendisliğinin temellerini attılar.(2) 


Yine aynı Rockefeller Vakfı, Nelson Rockefeller ve New Deal döneminin Tarım Bakanı ve Pioneer Hi-Bred Tohum Şirketi'nin kurucusu olan Henry Wallace tarafından 1946'da Meksika'ya yapılan bir seyahat sonrasında sözüm ona Yeşil Devrimi de yarattı. 


Yeşil Devrim, dünya açlık sorununu Meksika, Hindistan ve Rockefeller'ın çalıştığı bir dizi seçilmiş ülkede çözme iddiasında bulundu. Rockefeller Vakfı agronomisti Norman Borlaug, aynı ödülü paylaşan Henry Kisinger'ın çabalarını andıran çabaları için Nobel Barış Ödülü aldı. 


Gerçekte, yıllar geçtikçe ortaya çıkacağı üzere, Yeşil Devrim, yarım yüzyıl önce dünya petrol sanayini tekelleştirdiği gibi tekelleştirebileceği küresel bir tarımsal ticaret alanı yaratmak amacıyla ortaya atılmış olan parlak bir Rockefeller ailesi programıydı. Henry Kissinger?'ın 1970'lerde ifade ettiği gibi: “Petrolü kontrol ederseniz ülkeyi kontrol edersiniz; ama yiyeceği kontrol ederseniz, halkı kontrol edersiniz”. 


Tarımsal ticaret ve Rockefeller Yeşil Devrimi iç içe gelişti. Her ikisi de Rockefeller Vakfı tarafından birkaç yıl sonra bitkiler ve hayvanlarla ilgili genetik mühendisliğinin geliştirilmesi amacıyla yapılan araştırmaların finanse edilmesini içeren büyük bir stratejinin parçalarıydılar. 


John H. Davis, 1950”lerin başlarında Başkan Dwight Eisenhower yönetimindeki Tarım Bakanı yardımcısıydı. 1955'te Washington'u terk etti ve o günlerde bir tarım uzmanı için alışılmamış bir yer olan Harvard Graduate School of Business'e gitti. Net bir stratejisi vardı. 
Davis, 1956'da, Harvard Business Review dergisinde aşağıdakileri dile getirdiği bir makale yazdı: “sözüm ona tarım sorununu tek bir seferde ve sonsuza değin çözmenin ve yorucu hükümet programlarından kaçınmanın tek yolu, tarımdan, tarımsal ticarete doğru yol almaktır”. O zamanlar sadece pek az kimsenin aklında bazı ipuçları varken Davis bu konuda netti: tarımsal üretimdeki gıda zinciri üzerindeki kontrolü, geleneksel aile çiftçisinin elinden alarak çokuluslu şirketlerin ellerinde yoğunlaştıracak bir devrim. (3) 


Rockefeller Vakfı ile ABD kökenli tarımsal ticaret şirketlerinin çıkarlarının önemli bir yönünü Yeşil Devrimin gelişmekte olan piyasalarda yeni melez tohumların yaygınlaşmasına dayanıyor olması olgusu oluşturuyordu. Melez tohumların yaşamsal özelliklerinden birisi yeniden üretim yeteneğine sahip olmamalarıydı. Melezler, çoğalmaya karşı içsel bir korunma mekanizmasına sahiptiler. Tohumları ebeveynlerine benzer verim veren normal, açık döllenmeye dayalı türlerin aksine, melez bitkilerden elde edilen tohumun ürün verimi ilk kuşağınkinden önemli ölçüde daha düşüktü. 


Melezlerin azalan verim özelliği çiftçilerin yüksek verim elde etmek için normalde her yıl tohum satın alması anlamına geliyordu. Üstelik ikinci kuşağın daha düşük verim vermesi çoğunlukla tohum üreticileri tarafından üreticinin izni olmadan yapılan tohum ticaretini ortadan kaldırıyordu. Ticari ürün tohumlarının aracılar tarafından yeniden dağıtılmasını da engelliyordu. Büyük çokuluslu tohum şirketleri herhangi bir kuruma ait parental tohum soylarını kontrol edebildiklerinde, hiçbir rakip ya da çiftçi, melezi üretme yeteneğine sahip olmayacaktı. Melez tohum patentlerinin, DuPont'un Pioneer Hi-Bred ve Monsanto'nun 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Dekalb şirketleri önderliğindeki az sayıda küresel tohum şirketinin ellerinde yoğunlaşması daha sonraki GDO'lu tohum devriminin temellerini attı. (4) 


Gerçekte, modern Amerikan tarımsal teknolojisinin, kimyasal gübrelerin ve ticari melez tohumların devreye sokulması, gelişmekte olan ülkelerdeki bütün yerel çiftçileri, özellikle de daha varlıklı olanları, yabancı, çoğunlukla da ABD kökenli tarımsal ticaret ve petro-kimya şirketlerinin girdilerine bağımlı hale getirdi. Bu onyıllarca sürecek olan, dikkatle planlanmış bir sürecin ilk adımıydı. 


Yeşil Devrim kapsamındaki tarımsal ticaret önceden ABD ihracatçıları açısından sınırlı biçimde ulaşılabilen piyasalara önemli giriş kanalları yaratıyordu. Bu trend daha sonra “piyasa-yönelimli tarım”la birlikte sıçrama yaşadı. Aslında söz konusu olan, tarımsal ticaret tarafından kontrol edilen tarımdı. 


Rockefeller Vakfı ve daha sonra da Ford Vakfı ele ele, Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve CIA’nin dış siyaset hedeflerini Yeşil Devrim aracılığıyla biçimlendirdiler ve desteklediler. 


Yeşil Devrim'in önemli etkilerinden birisi umutsuzca iş arayarak kentlerin çeperlerindeki gecekondu mahallelerine göçmeye zorlanan köylülerin kırsal nüfusu azaltmasıydı. Bu raslantısal bir durum değildi; önceki yıllardaki “küreselleşme” dâhilinde bu ülkelere gelmekte olan ABD çokuluslu imalat şirketleri için ucuz emek havuzları yaratma planının bir parçasıydı. 


Yeşil Devrim'in kendinden menkul reklamları yatıştıkça ortaya çıkan sonuçlar vaat edilenlerden oldukça farklı oldu. Çoğunlukla ciddi sağlık sonuçları doğuran yeni kimyasal ilaçların ayrım gözetmeden kullanılması önemli sorunlar yarattı. Yeni melez tohum çeşitlerinin monokültürel bir tarzda ekilmesi zaman içinde toprak verimliliğini ve verimi düşürdü. İlk sonuçlar etkileyiciydi: buğday ve daha sonra Meksika'da mısır gibi ürünlerin verimleri iki hatta üç kat arttı. Ancak daha sonra düştü. 


Yeşil Devrimin tipik eşlikçilerinden birisi çoğunlukla yeni büyük barajlar inşa etmeye yönelik Dünya Bankası kredilerini içeren ve önceden yerleşim yerleri olan bölgeleri ve zaman içinde de verimli tarım arazilerini sular altında bırakan büyük sulama projeleriydi. Ayrıca, süper buğday, toprağı dönüm başına muazzam miktarlarda gübreye doyurarak verimi büyük ölçüde artırdı; kullanılan gübre de Rockefeller?in hâkimiyeti altındaki Yedi Kız Kardeşler unvanlı büyük petrol şirketleri tarafından kontrol edilen metalar olan nitrat ve petrol yan ürünlerinden imal ediliyordu. 


Muazzam miktarlarda zararlı bitki ve böcek ilaçları da kullanıldı ki bu durum petrol ve kimya devleri için ek piyasalar yarattı. Bir analizcinin belirttiği gibi, aslında, Yeşil Devrim temelde bir kimya devrimiydi. Gelişmekte olan ülkelerin muazam miktarlardaki kimyasal gübre ve ilaçların karşılığını ödemeleri hiçbir noktada mümkün değildi. Dünya Bankası kredi ikramları ile Chase Bank ve diğer büyük New York bankalarının, ABD Hükümet garantileri tarafından desteklenen özel kredilerini almak zorunda kalacaklardı. 


Bir dizi gelişmekte olan ülkeye verilen bu krediler çoğunlukla büyük toprak sahiplerine gitti. 


Küçük köylüler için durum daha başka türlü gelişti. Küçük köylü çiftçiler gübre ve diğer modern girdileri karşılayamıyor ve borçlanmak zorunda kalıyorlardı. 
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ELEKTRİKLİ ARABALARI HIZLI ŞARJ EDECEK YENİ KUANTUM 
TEKNOLOJİSİ 


Mustafa Tamer, 30.03.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Bilim ev Teknoloji, Aklın Merdivenleri 


"Bu kuantum şarjı kullanmak, klasik pillere göre 200 kat hızlanma sağlayacak, bu da evde şarj süresinin 10 saatten yaklaşık 3 dakikaya ineceği anlamına geliyor. Yüksek hızlı şarj istasyonlarında, şarj süresi 30 dakikadan saniyelere düşürülecek." 


New Ouantum Technology To Make Charging Electric Cars As Fast as Pumping Gas 


İster fotovoltaik veya füzyon olsun, er ya da geç insan uygarlığı yenilenebilir enerjilere yönelmelidir. İnsanlığın sürekli artan enerji talepleri ve fosil yakıtların sonlu doğası göz önüne alındığında bu kaçınılmaz görülmektedir. Bu nedenle, çoğu ana enerji taşıyıcısı olarak elektriği kullanan alternatif enerji kaynakları geliştirmek için pek çok araştırma yapılmıştır. 
Dünya yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan yeni ürünleri ve cihazları benimserken, yenilenebilir kaynaklardaki kapsamlı Ar-Ge'ye kademeli toplumsal değişimler eşlik etti. Son dönemdeki en çarpıcı değişiklik ise elektrikli araçların hızla benimsenmesi. 10 yıl önce yollarda pek görülmezlerken, şimdi yılda milyonlarca elektrikli otomobil satılıyor. Elektrikli otomobil pazarı en hızlı büyüyen sektörlerden biri ve Elon Musk'ın dünyanın en zengin adamı olmasına yardımcı oldu. 


Hızlı Pil Şarj Teknolojisi Konsepti 


Kuantum şarjı, elektrikli araçların şarj süresini on saatten üç dakikaya indirecek. 


Hidrokarbon yakıtların yanmasından enerji elde eden geleneksel otomobillerin aksine, elektrikli araçlar, enerjilerini depolama ortamı olarak pilleri kullanırlar. Piller uzun bir süre önce, hidrokarbonların sunduğundan çok daha düşük enerji yoğunluğuna sahipti ve bu da ilk elektrikli araçlarda çok kısa menzillerde işe yarıyordu. Bununla birlikte, pil teknolojilerindeki kademeli iyileştirme, sonunda elektrikli otomobillerin sürüş aralıklarının benzinli otomobillere kıyasla kabul edilebilir seviyelerde olmasına imkan verdi. Pil depolama teknolojisindeki gelişmenin, mevcut elektrikli araç devrimini başlatmak için çözülmesi gereken ana teknik darboğazlardan biri olduğu gerçeği küçümsenemez. 
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Kuantum pil teknolojilerine dayalı geleceğin aracına karşı günümüzün elektrikli aracının resimli bir gösterimi. Kuantum şarjı kullanmak, tipik bir EV'de 200 kat hızlanmaya yol 
açacaktır; bu, şarj süresinin 10 saatten (evde) 3 dakikaya veya bir şarj istasyonunda 30 
dakikadan 9 saniyeye düşürüleceği anlamına gelir. 


Kaynak: Bhe Institute for Basic Science 


Bununla birlikte, pil teknolojisindeki büyük gelişmelere rağmen, günümüzde elektrikli araç tüketicileri başka bir zorlukla karşı karşıyadır; yavaş pil şarj hızı. Şu anda, arabaların evde tamamen şarj olması yaklaşık 10 saat sürüyor. Şarj istasyonlarındaki en hızlı süper şarj cihazlarının bile araçları tamamen şarj etmesi 20-40 dakikayı buluyor. Bu, müşteriler için ek maliyetler ve rahatsızlıklar üretiyor. 


Bilim adamları bu sorunu çözmek için kuantum fiziğinin gizemli ortamında cevaplar aradılar. 
Araştırmaları, kuantum teknolojilerinin pilleri daha hızlı şarj etmek için yeni mekanizmalar vaat edebileceğinin keşfedilmesine yol açtı. Böyle bir "kuantum pil" kavramı ilk olarak 2012'de Alicki ve Fannes tarafından yayınlanan ufuk açıcı bir makalede önerilmiştir. Dolaşma gibi kuantum kaynaklarının, pil içindeki tüm hücreleri aynı anda toplu bir şekilde şarj ederek pil şarj sürecini büyük ölçüde hızlandırmak için kullanılabileceği teorileştirildi. 


Modem büyük kapasiteli piller çok sayıda hücre içerebildiğinden, bu özellikle heyecan vericidir. Bu tür toplu şarj, hücrelerin birbirinden bağımsız ve paralel olarak şarj edildiği klasik pillerde mümkün değildir. Bu toplu şarja karşı paralel şarjın avantajı, "kuantum şarj avantajı" olarak adlandırılan oranla ölçülebilir. Daha sonra, 2017 yılı civarında, bu kuantum avantajının arkasında iki olası kaynak olabileceği fark edildi; yani “küresel operasyon” (tüm hücrelerin diğerleriyle aynı anda konuşması, yani “hepsi bir masada oturuyor”) ve 'hepsi bir arada bağlantı' (her hücre birbiriyle konuşabilir, ancak tek bir hücre vardır, yani “birçok tartışma, ancak her tartışmanın yalnızca iki katılımcısı vardır”). Bununla birlikte, bu kaynakların her ikisinin de gerekli olup olmadığı ve ulaşılabilecek şarj hızının herhangi bir sınırının olup olmadığı belirsizdir. 


Ayrıca grup, bu şemada ne kadar şarj hızına ulaşılabileceğini tam olarak ölçebildi. Klasik pillerde maksimum şarj hızı hücre sayısı ile lineer olarak artarken, araştırma, küresel çalışmayı kullanan kuantum pillerin şarj hızında ikinci dereceden ölçekleme sağlayabildiğini gösterdi. Bunu göstermek için, yaklaşık 200 hücre içeren bir bataryaya sahip tipik bir elektrikli aracı ele alacağız. Bu kuantum şarjı kullanmak, klasik pillere göre 200 kat hızlanma sağlayacak, bu da evde şarj süresinin 10 saatten yaklaşık 3 dakikaya ineceği anlamına geliyor. 
Yüksek hızlı şarj istasyonlarında, şarj süresi 30 dakikadan saniyelere düşürülecek. 


Araştırmacılar, sonuçların çok geniş kapsamlı olabileceğini ve kuantum şarjının etkilerinin elektrikli arabaların ve tüketici elektroniğinin çok ötesine geçebileceğini söylüyor. Örneğin, büyük miktarda enerjinin anında doldurulup boşaltılmasını gerektiren gelecekteki füzyon santrallerinde anahtar kullanımlar bulunabilir. Tabii ki, kuantum teknolojileri henüz emekleme aşamasında ve bu yöntemlerin pratikte uygulanabilmesi için kat edilmesi gereken uzun bir yol var. Bununla birlikte, bunlar gibi araştırma bulguları umut verici bir yön üretiyor; bu durum fon sağlayan kurumları ve işletmeleri bu teknolojilere daha fazla yatırım yapmaya teşvik edebilir. Kullanılması mümkün olursa, kuantum pillerin enerjiyi kullanma şeklimizde tamamen devrim yaratacağına ve bizi sürdürülebilir geleceğimize bir adım daha yaklaştıracağına inanılıyor. 
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Son zamanlarda, The Institute for Basic Science (IBS) bünyesindeki Karmaşık Sistemlerin Teorik Fiziği Merkezi'nden bilim adamları bu soruların cevaplarını daha fazla araştırdılar. 
Physical Review Letters dergisinde “Editörün Önerisi” olarak seçilen makale, kuantum pillerde baştan sona eşleşmenin alakasız olduğunu ve kuantum avantajının tek bileşeninin küresel operasyonlar olduğunu gösterdi. Grup, bu avantajın kesin kaynağını saptamak için daha da ileri gitti ve diğer olasılıkları göz ardı etti; hatta bu tür pilleri tasarlamanın açık bir yolunu tesis ettiler. 


The Institute for Basic Science (IBS), 21 Mart 2022, ScitechDaily 


HÜKÜMETLER SUÇLA MÜCADELEYİ GOOGLE ADS ÜZERİNDEN YAPMAYA 
ÇALIŞIYOR 


Mustafa Tamer, 26.03.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri- Analiz, Onlar Ne Diyor? 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, Edinburgh Üniversitesi'nde dijital yöntemler öğretim görevlisi Ben Collier ile The New Lines kültür editörü Lydia Wilson'un ortak çalışmasıdır ve Devletlerin radikalleşme ve suçla mücadele amacıyla dijital platformlarda pazarlama taktiklerini kullanmasına odaklanmaktadır. Analistlerin, "İletişim, bir sohbetin parçası olmaktan çıkıp, bunun yerine devletin riskli olarak algılanan kültürleri şekillendirmeye ve değiştirmeye etmeye çalıştığı bir kültür savaşında ön saf haline geldiğinde, bu, genellikle yabancılaşma, damgalanma ve marjinalleşmeden kaynaklanan gerçek sorunları daha da kötüleştirebilir." şeklindeki çerçeve yorumları Batı'daki devlet gözetlemesinin amaçları hakkında da çeşitli soruların sorulmasına neden olabilecektir. Türkiye'de henüz analizdeki derinliğin ve katmansal etkilerin boyutlarına ulaşabilmiş bir devlet stratejisi ve medya perspektifi ya da akademik algı oluşmuş değildir; ne yazık ki bu tarz gözetlemelerin tümü dünyanın her yerinde ABD-Avrupa-İngiltere-Rusya-Çin ve İsrail adına Google, Facebook-Instagram, Twitter, Telegram, TikTok gibi Big Tech firmaları 

tarafından yapılmaktadır. 


7 Temmuz 2005'te sabah işe gidip gelirken, üç intihar bombacısı Londra yeraltı trenlerinde 
kendilerini havaya uçurdular. Sadece bir saat sonra, Londra'da bir otobüste başka bir bomba patladı, Birleşik Krallık topraklarındaki en kötü terörist vahşeti olarak bilinen olayda 52 kişi öldü ve çok daha fazlası yaralandı. 


Kendilerini havaya uçuran dört gencin, yalnızca El Kaide'ye (saldırı yöntemi nedeniyle zaten şüphelenilen bir şey) bağlılık yemini etmekle kalmadıkları, hepsinin sanayi bölgesinden gelen "yerli teröristler", İngiliz vatandaşları olduğu çabucak ortaya çıktı. İngiltere'nin kuzey 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kasabaları, 11 Eylül teröristlerinin egemen bir ülkeye saldıran yabancılarla dolu olduğu görüntüsünden çok uzaktı. 


Bilim insanları sordular: “Normal” İngiliz çocuklarını kendi ülkelerine saldırma noktasına getiren şey ne olabilir? Ve en önemlisi, bu tür saldırıları önlemek için daha fazla ne yapılabilir? Bu sorular, teröristlerin kendi topluluklarında ve İngiliz kolluk kuvvetleri ve istihbarat departmanlarının saflarında derinlemesine araştırma yapılmasına yol açtı. 


Politika sonuçları geleneksel terörle mücadeleden çok farklı görünüyordu. İngiliz güvenlik teşkilatları, yurt dışında yerleşik bir askeri komuta-kontrol hiyerarşisi ile savaşmak yerine, kendilerini çok daha yaygın, dijital olarak etkinleştirilmiş bir radikalleşme modeliyle karşı karşıya buldular. İdeoloji, eğitim teknikleri ve internette hızla yayılan şiddet eğilimi, ülke çapındaki topluluklar ve ağlar içinde yetişiyor ve daha geniş hareketin kontrol yapılarıyla gerçek bir bağlantısı olmayacak olan bireyleri ve küçük grupları radikalleştiriyordu. Bu, teröristin yalnız kurt olarak doğuşuydu. 


Bu, terörle mücadeleye yeni bir yaklaşımın, şimdilerde kötü bir üne sahip olan Önleme stratejisinin geliştirilmesine yol açtı. Geleneksel bir güvenlik yaklaşımından daha fazlasının gerekli olduğunu kabul eden hükümetin yeni planı, şiddete yol açan aşırılıkçı fikirlere meydan okumaya ve gençleri ilk etapta aşırılık yanlısı örgütler tarafından işe alınmaya meyilli kılan temeldeki güvenlik açıklarıyla mücadele etmeye odaklandı. 


Bu önleme modelinin sağlığın birçok alanında öncülleri vardır, ancak bunu terörle mücadele yaklaşımı haline getirmek yeniydi: radikalleşmeyi bir virüs gibi ele almak, sadece aşırılık yanlısı faaliyetlere aktif olarak katılanları değil, camilerden gençlik kulüplerine kadar çeşitli alanlara girerek duyarlı olarak görülen tüm toplulukları hedef almak ve gözetlemek. Hedef kitleler, herhangi bir reklam kampanyasının pazar bölümlemesi gibi, profillerine ve aşırılık yanlısı örgütlere katılmaya karşı algılanan savunmasızlıklarına göre mesajlar alan "risk altında" olarak tanımlandı. 


Ancak, suç işleyeceklerin suç işleyenler gibi davrandığı temel varsayımından yola çıkarak, alışveriş ve müzik alışkanlıklarına kadar Önleme yaklaşımında ciddi ve belgelenmiş kusurlar vardı. Bu varsayım, son derece sorunlu olan tüketici ürünü pazarlamacılarından kaldırılmıştır, çünkü terör eylemleri gerçekleştirmek, ortalama bir alışverişçinin neyi ve kimden alacağına dair ikilemine kesinlikle benzemez. Buna rağmen Önleme modeli dünya çapında ihraç edilmiştir. Aynı zamanda Birleşik Krallık'ta ve başka yerlerdeki kolluk kuvvetleri tarafından da toptan olarak benimsenerek, popülasyonları her zamankinden daha karmaşık yollarla izlemek ve hedeflemek için yeni dijital araçlar dahil edilmiştir. 


Birleşik Krallık'ta yaşıyorsanız ve kredi kartıyla bir mum satın almışsanız, eve döndüğünüzde Alexa'nızı açın, İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen ve size evde yangın güvenliği hakkında bilgi veren bir reklam göreceksiniz. Zararsız şeyler, Birleşik Krallık'taki birçok tüketicinin size söyleyeceği gibi, belki de insanları güvenlik konusunda uyarmak için faydalıdır. Sonuçta, ellerinizi yıkama ve evde kalma mesajları COVID-19'un yayılmasını sınırlamada önemliydi. 


Ancak araştırmamız bunun buzdağının görünen kısmı olduğunu gösteriyor. Alışveriş alışkanlıklarından çevrimiçi okumaya kadar dijital profillerine göre doğrudan bireylere iletilen hedefli reklamlar, devlet mesajlarının her alanında kullanılmaktadır. Hedeflenenler dışında herkese görünmezler ve olumsuz etkilerin olduğuna dair anekdot niteliğinde kanıtlara rağmen sonuçlar henüz anlaşılmış değil. Hükümetlerin bu yaklaşımlarla gerçekte neyi başardığını 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anlamak için umutsuzca daha fazla bilgiye ihtiyacımız var, ancak hükümetler işbirliği yapmıyor. 


En başından itibaren Önleme'nin temel direklerinden biri stratejik iletişim veya stratcomm'lardı. İçişleri Bakanlığı, IŞİD-DAEŞ grubunun insanları davalarına katılmaya ikna etmede yedi yıl sonra kendi dijital iletişimini de içeren kayda değer başarılarla internet üzerinden şiddeti teşvik eden anlatıların ve ideolojilerin bir yayılımı olduğunu gözlemledi. Bu yüzden psikologları, pazarlama uzmanlarını ve iletişim uzmanlarını görevlendirerek kültür alanındaki radikalleşmeye karşı koymayı amaçlayan programlara para akıttılar. Bu uzmanlar, İslamcı grupların bazen gülünç ikiyüzlülüğünü vurgulamak amacıyla çizgi roman dizilerinde, radyo programlarında ve pop-up YouTube reklamlarında yer alan anlatılar ve olay örgüleri hazırladılar. İçeriden birinin bize söylediği gibi: "Neyin yapıştığını görmek için duvara bir şeyler fırlatıyorduk." 


Stratcomms, dünya çapında aşırılıkçılığın cazibesiyle mücadele etmek için umutsuzca bir şeyler arayan memurlar için ideal bir araçtı: Çevrimiçi videolar ve bütçeler gibi çıktılar açıkça tanımlanmıştı, sonunda harcanan para için gösterilecek bir şey vardı ve bunun en kötü ihtimalle etkisiz olduğu varsayımıydı; bir YouTube videosunun herhangi bir zarar vermeyeceği gibi (ki bunun yanlış bir varsayım olduğu ortaya çıktı: Aşırılıkçı mesajlar, onlara karşı çıkan mesajlarla güçlendirilebilirdi, bu bulgu hükümetler ve onu tasarlayanlar tarafından benzer kampanyalarla bastırıldı). Bu, kısa sürede tam ölçekli bir endüstriye dönüştü ve hükümetlere ve diğer bağışçılara yılan yağı satan başına buyruklarla tamamlandı. 


Pazarlamacılar, yalnızca şirketlerle çalışmak için bütün ekipler oluşturdular ve “yerel bağlam” sağlamak için sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklık kurdular (kendi içinde fena değildi, ancak kısa teslim tarihleri göz önüne alındığında işin başarılması zordu); yüksek günlük ücretlerle danışmanlarla “uzmanlık” sağlamak için sözleşme yapıldı. 


En iyi uygulamaları paylaşmak için konferanslar ve çalıştaylar düzenlendi, genellikle pazarlama ürünlerinin ve hizmetlerinin kesintisiz reklamı yapıldı. IŞİD'e karşı ideolojik savaşın Zirvesinde (yaklaşık 2016), dünyanın herhangi bir yerinde yılın her günü bu tür olaylar yaşandı. Katılımcıları aşırılıkçılıkla mücadele için mizahi yollar bulmaya teşvik eden bir oturumda, Hintli bir komedyen gerçek hayattan bir örnek paylaştı. Kadınları körü körüne nüfuzlu kişileri takip etmeye, görünümlerini iyileştirmek için onları hedef alan herhangi bir şey satın almaya veya kendilerine evlenme teklif eden ilk erkekle evlenip onu IŞİD'e katılmak için Suriye'ye kadar takip etmeye yönlendiren beyin yıkama şampuanı için bir "reklam'"'ın videosu gösterildi. Diğer oturumlar aralarında “biçimlendirici araştırma” eğitimi vardı; hedef kitleniz hakkında (anketler, anketler, odak grupları vb. aracılığıyla) nasıl bilgi toplayacağınız, doğrudan pazar araştırması yaklaşımlarından alınan yöntemler. 


Ancak bu atlı karıncayla dönen uluslararası konferanslar sırasında bir soru inatla yanıtsız kaldı: İşe yarıyor mu? Kanıt neredeydi? Araştırmacılar sormaya başladılar. Sözde finansmana dahil edilen değerlendirmeler nerede? Daha da tedirgin bir şekilde, insanlar başarısızlıkları fısıldamaya başladılar: İslamofobik hissettiren beceriksiz çabalara veya gözetim ve şüphe gibi hissettiren araştırma projelerine verilen tepkiler ortaya çıktı. Bu tür endişeler dile getirildiğinde, özel olarak kabul edildiler, ancak kamuoyunda kolayca savuşturuldular: Bir argüman, mesajın kendisini korumak için, kamuoyunda bir stratcomm olarak bilinmeyebilecek olan değerlendirmelerin gizli tutulması gerektiğini söylüyordu. 
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İşe yaramayan şeylerin herhangi bir zararı olmadığına ikna olduysanız, hangi çubukların yapıştığını görmek için duvara bir şeyler atmak geçerli bir yaklaşım olabilir, ancak hangisinin - eğer varsa - hangisinin yapıştığını bilmiyorsak, gelecekte programlamayı geliştirmenin hiçbir yolu yoktur. Ancak değerlendirmeler kıt ve mevcut olanlar çok az sağlam araştırma belirtisi gösteriyor. Ayrıca, zararın verilebileceğini kabul etmiyor ve buna göre adapte olmuyorsanız, etik dışı davranıyorsunuz demektir. Ama bu girişimler devam ediyor. Sadece bu da değil, araştırmamız bu yaklaşımın artık çok sayıda başka suç türlerini önlemek için uygulandığını gösterdi ve teknikler, dijital izleme, profil oluşturma ve hedeflenen içeriği iletme araçlarındaki gelişmeleri dahil etmek için önemli ölçüde gelişti. 


Kolluk kuvveti "etki kampanyasının" en iyi bilinen örneğidir, aynı zamanda belki de en şok edici başarısızlıklarından biridir. Ağustos 2019'da, Londra'daki bir dizi restoranda kızarmış tavuk kutularının yeni bir reklam biçimine sahip olacağı haberi geldi. Gençler, yerel mekânlarında arkadaşlarıyla rahatlarken, yiyecek ambalajları mesajlarla sıvandı. #knifefree markalı kara kutuların iç kapağına basılan “Sean'in Gerçek Hikayesi”, bıçaklarla cezbedilen ancak boksla kurtarılan genç bir adamın hayatını anlatıyordu. 


Kampanyanın bütünü, Londra'daki genç Siyah insanları hedef alan özensiz ve ırkçı görünen şeylere karşı hızla ulusal bir öfke haline geldi. Bununla birlikte, habercilik haklı olarak bu reklamların yerleştirilmesinin ardındaki şok edici klişelere ve varsayımlara odaklanırken, kapsam, bunların aslında çok daha geniş bir kampanyanın parçası olduğunu gözden kaçırdı; çevrimiçi reklamlar ve sosyal medya da dahil olmak üzere bir dizi başka mekanizma yoluyla temel demografisini hedefleyen bir kampanyaydı. Irkçı varsayımlara dayalı, beceriksizce hedeflenmiş tek bir reklamın ilk resmi, daha büyük bir kampanyanın parçası olarak görüldüğünde daha sinsidir: çeşitli çevrimdışı ve çevrimiçi yöntemlerle topluluklara, belirli kişilere mesajlar yoluyla geniş bir kültürel etki ağı oluşturmak için pazarlama ajanslarının tekniklerini kullanan kanun yaptırımlarından biridir. 


Ama dahası da var: Geri tepme riski, mücadele etmeye çalıştığınız sorunu artırma riski. Siz ve arkadaşlarınızın bıçak taşıma riskleri konusunda sizi uyaran, gittiğiniz her yerde, telefonunuza göz atarken veya yediğiniz yemeğin ambalajında karşınıza çıkan reklamları görmeye başladığınızı hayal edin. Farkına bile varmadan bıçaklı suç her yerdeymiş gibi gelir ve korunmak için bıçak taşımaya başlarsınız. Bu sorun, geniş kapsamlı iletişim kampanyalarına kadar uzanır. Belki Facebook'ta geziniyorsunuz ve bir dizi reklam gözünüze çarpıyor: Her biri aşırı sağ bir mesajı çürütmek için tasarlanmışlar. Bu mesajları daha önce hiç duymamıştınız, ancak onlarla ilgili bir şey yankılanıyor; Google'da anlamadığınız birkaç terim var ve daha farkına varmadan, giderek daha fazla nefret dolu içeriğe maruz kalıyorsunuz. Veya belki de etnik kökeniniz ve dininiz temelinde sizi hedef alıyormuş gibi hisseden polis mesajları almaya başlıyorsunuz. Sinirlenirsiniz: Sizi kim izliyor? Bunu nasıl yapabilirler? 


Kolluk kuvvetlerinde, bu stratejik iletişim yaklaşımları, insanları hapse atmaya, suçun olaydan sonra değil “yukarı yönde” ele alınmasına alternatifler bulmaya yönelik (genellikle memnuniyetle karşılanan) girişimlerin daha geniş bir “önleyici dönüşünün” bir parçasıdır. Bu kısmen, İskoç kentindeki yüksek düzeyde şiddetle mücadele etmek için kurulan Glasgow Şiddeti Azaltma Birimi'nin (VRU) başarısına kadar uzanabilir; Glasgow bir noktada “Avrupa'nın cinayet başkenti” olarak biliniyordu. Şiddet, cezalandırılması gereken bir suç olarak değil, tedavi edilmesi gereken bir halk sağlığı sorunu olarak yeniden tasarlandı. Bu, birçoğu eğitim, sosyal refah sağlanması ve bire bir mentorluğu içeren önleyici, toplum odaklı müdahalelere yol açtı. 
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Yeni yaklaşımın ardından şiddet suçlarında görülen etkileyici düşüşlerden ilham alan diğer birçok polis teşkilatı da bu yolu izledi. (Keşke Önleme'den elde edebileceğimiz değerlendirmeler olsaydı, karşılaştırmaya başlayabilir ve suçu gerçekten "önleyen" şeyi anlamaya başlayabilirdik: VRU'nun daha ilgili yönleri gibi, bire bir deradikalizasyon programlarının işe yaradığına dair anekdotsal kanıtlar vardır; çalışır, ancak şeffaflık olana kadar, elde edilen içgörüler araştırmacılar tarafından kullanılamaz.) VRU ile Önleme stratejisi arasında açık örtüşmeler vardır, ancak bunda önlemeye yönelik ortak bir taahhütten daha fazlası vardır: VRU'dan kaynaklanan programların çoğu yaklaşım, kanıt olmamasına rağmen, Önleme'nin strateji iletişimlerinden de toptan ödünç aldı. Önleme'nin kendi stratcomms ekibi, çevrimiçi dolandırıcılığa karşı koymak için mesajlaşma geliştirdi. 


Aynı zamanda, teknikler de gelişmektedir. Modem stratejik iletişim, bir reklam panosunun veya TV tanıtım yazısının size emniyet kemeri takmanızı veya uyuşturucudan uzak durmanızı söyleyebileceği geçmişin bilinçlendirme kampanyalarından çok uzaktır. Bu yeni kampanyalar dijitaldir, hedefe yöneliktir ve günlük hayatımızı yaşadığımız alanlara çok daha karmaşık bir şekilde katılmıştır. Özel şirketler tarafından ürün satmak ve halkın profilini çıkarmak için yaratılan etki altyapıları, hükümetlere doğrudan mesajlaşmayı hedeflemek için ucuz araçlar sağlarlar; çevrimiçi yaşamlarımızın özel kurumsal gözetimine dayanarak. Satın alımlarımız, okuduklarımız ve izlediklerimiz ve çevrimiçi olarak kimlerle konuştuğumuz artık doğrudan hükümetlerden aldığımız mesajlarla bağlantılıdır. 


Hedefe yönelik reklamcılık, mikro hedeflemenin dünya çapında seçimler üzerindeki etkilerinin yaygın olarak bildirilmesiyle Cambridge Analytica skandalı ile kötü bir üne kavuştu. Artık büyük veri ve sosyal medya altyapısını kullanan kurumsal tekniklerin, Trinidad'ın iç siyasetinden Brexit hareketine kadar siyasi müdahale amacıyla kullanıldığını ve o kadar etkili bir şekilde hükümetlerin bu teknikleri benimsediğini biliyoruz. “Farkındalığı” artırmayı değil, halkın davranışını doğrudan şekillendirmeyi ve değiştirmeyi amaçlayan hedefli dijital iletişim kampanyaları, artık silah suçları, siber suçlar, çevrimiçi tımar ve aile içi şiddetin yanı sıra sağlık ve güvenlik konularını (bir mum satın almak), aşılamayı ve çevreyi de kapsıyor. 


Bunun pratikte anlamı, pazarlama uzmanlığının - ve pazarlama danışmanlıklarının- cephe hattı kolluk kuvvetleri müdahalelerine giderek daha fazla dahil edilmesidir. Polisin kendi kayıtlı suç ve istihbarat veri kümeleri varken, pazarlama danışmanları, halkı kitlelere ayırmalarına olanak tanıyan devasa kurumsal tüketici veri kümeleri ve dijital profiller getiriyorlar. Suç işleme veya suça maruz kalma “riskinde” olanları yeni bir çift spor ayakkabı satın almakla ilgilenebilecek kişilerle aynı şekilde değerlendirmek, hedef kitlenizle ilgili varsayımlarla yapılmış katmanlı pazar araştırmalarını da içermektedir ve her ikisi de yanlış anlamalar ve rahatsız edici sonuçlar için olgunlaşmıştır. Pek çok kişiye, satın alma alışkanlıklarından başka hiçbir kanıt olmaksızın potansiyel suçlular gibi davranılıyor. 


Önlemede olduğu gibi, bu müdahaleler için kanıt temeli, hem bir kampanyayı etkili kılan (eğer varsa) hem de sonuçlanabilecek zarar biçimleri için hala son derece az gelişmiştir. Bu iletişim kampanyalarından bazıları oldukça iyi huyludur ve iyi düşünülmüştür. 


Örneğin, erkeklerin cinsel haklarını hedefleyen bir Polis İskoçya kampanyası (kadınları hedef alan önleyici mesajlardan hoş bir değişiklikle), erkeklere sosyal medyada “o adam olmayın” diyordu. Videolar görünüşte zararsız davranışları anlatıyordu: "Hiç otobüste bir kadına baktınız mı?" bir adam şöyle diyordu: “Yoksa arkadaşına 'Bunu yapardım' mı dedin?” 
Mesajlar ülke genelinde görüldüler ve hatta İskoçya Birinci Bakanı Nicola Sturgeon 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tarafından retweet edildiler. Hepsi şu mesajla bitiyordu: "Cinsel şiddet, siz düşündüğünüzden çok önce başlar." Başka bir örnek, Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı'nın genç oyunculara siber suçların yasa dışı olduğunu hatırlatan iyi hedeflenmiş kampanyasıydı; Cambridge'deki araştırmacılar aslında Birleşik Krallık'ta düşük seviyeli siber suçları azaltmada başarılı olduğunu buldular. 


Bununla birlikte, bu yöntemlerin - genellikle bazılarının çok az kanıtı olan ve gerçek bir gözetimi olmayan pazarlama ajansları tarafından yönlendirilerek - yaygınlaşması ciddi zararlara yol açabilir. Örneğin, ticari pazarlamacılar için mevcut olan hedefleme, çevrimiçi olarak hayatımızın her yönü hakkında giderek artan bir şekilde tonlarca dijital veriden yararlanıyor; bunlar, bize reklam vermek için kullanılabilecek ancak ciddi gizlilik endişeleri oluşturan özel "profiller" oluşturmak için kullanılıyor. Ve bu mesajların özel olması, anında iletilmesi, hesap verebilirliği çok zorlaştırıyor. Halk, Londra'da göçmenlere hoş karşılanmadıklarını söyleyen bir “Eve Dön” minibüsü veya ırkçı bir tavuk kutusu reklamı görebilirken, bu dijital reklamlar (en azından teorik olarak) yalnızca hedef kitle tarafından görülüyor. Oturma odanızda bu reklamları çok daha az incelersiniz. 


Bu tartışmaların artık yapılması gerekiyor. 


Medyanın pasif tüketicileri değiliz. Pazarlama, yaşamlarımızı ve algılarımızı şekillendirmeye katkıda bulunabilir ve katkıda bulunurken, bu mesajları aktif olarak yorumluyoruz, karmaşık bir sosyal ve kişisel bağlamlar ağında gömülü olduğumuz için belirli önyargılara ve varsayımlara sahip olmamıza ve dünyaya farklı merceklerden bakmamıza yol açıyoruz. 
Stratcomms ile ilgili sorun, polisin ve casusların halkı kontrol etmesi için geliştirilmiş bir dijital araç olarak sinsi “beyin yıkama” propagandasının gölgeli sürüngeni değildir. Aksine, “değişim teorisi” önyargılı klişelere ve pazarlama hilesine dayanan çok az kanıta dayanan yetersiz, kötü değerlendirilmiş kampanyaların çoğalmasıyla olur. Dijital reklam hedefleme hizmetlerinin büyümesi ve devasa tüketici pazarı, bu müdahalelerin son derece ucuz olduğu anlamına geliyor; bir kampanya için sadece birkaç bin dolar yeterlidir. Bu, onları önlemeye yatırım yaptıklarını göstermenin "kolay" bir yolunu sundukları nakit sıkıntısı çeken yerel konseylerin ve polis teşkilatlarının erişebileceği bir yere koyuyor. Ancak, geri tepmeyi azaltmak (veya tespit etmek) için gerçek bir gözetim, çok az yerleşik, kanıta dayalı en iyi uygulama ve yerel düzeyde topluluklar hakkında mevcut olan daha mahrem hükümet verileri olmadan, Önleme programının bir dizi sosyal meselede tekrarlanan hatalarının hazır olma riski vardır. 


Hükümetlerin ve kolluk kuvvetlerinin halkla iletişim kurmasına karşı çıkmıyoruz: COVID hakkında mesajlar, yayılmasını sınırlamak açısından hayati önem taşıyordu. Bu iletişimin hedeflenmemesi gerektiğini de düşünmüyoruz: Bir şehirdeki yerel meseleler hakkında bir bilinçlendirme kampanyasının başka bir şehirdeki insanlara ulaştırılması pek mantıklı değildir. Bununla birlikte, modern, aktif iletişim taktikleri - özellikle dijital hedefleme ile geliştirilmiş olanlar - basit PR kampanyaları olarak görülemez. Bunlar ön cephe önleyici müdahalelerdir ve yeterli inceleme, hesap verebilirlik ve kanıt gerektirirler. Tıpkı diğer müdahalelerde olduğu gibi, disipliner güçte yukarıdan aşağıya, komuta-kontrol egzersizleri olarak gerçekleştirilebilir veya kimlere hangi mesajları ve nasıl almak istedikleri sorulabilen topluluklarla gerçekten yerleşik ve oluşturulabilir. 


Mesajlar tek başına sosyal meseleler için asla etkili olmayacaktır. Daha geniş bir sorun, 


yetkililerin, toplulukların kültürünün, karşılaştıkları sorunların merkezinde yer aldığı ve kültürlerin hedeflenen mesajlaşma yoluyla düzenlenebileceği ve yönlendirilebileceği algısıdır. 
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İletişim, bir sohbetin parçası olmaktan çıkıp, bunun yerine devletin riskli olarak algılanan kültürleri şekillendirmeye ve değiştirmeye etmeye çalıştığı bir kültür savaşında ön saf haline geldiğinde, bu, genellikle yabancılaşma, damgalanma ve marjinalleşmeden kaynaklanan gerçek sorunları daha da kötüleştirebilir. Toplumlarımızdaki güç ve baskı yapılarına dikkat edilmeden, daha yerleşik olan kadın düşmanlığı, ırkçılık, yoksulluk, dışlanma ve şiddet sorunlarının - hepsi de suçun altında yatan nedenlerdir - değişmesi mümkün değildir. 


Ben Collier, Lydia Wilson, 4 Ocak 2022, The New Lines Magazine 


(Ben Collier, Edinburgh Üniversitesi'nde dijital yöntemler konusunda öğretim görevlisidir. 
Lydia Wilson, New Lines'da kültür editörüdür.) 
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